
 

 

LỜI GIỚI THIỆU  

 

  Nói tới Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, những người tu Phật 

Giáo theo Pháp Hộ-Niệm gần đây đều biết tới Ông, một 

người làm lay động và thức tỉnh trái tim của bao nhiêu người 

qua tác phẩm “Khuyên Người Niệm Phật”. Với tấm lòng 

chân thành, thương yêu con người, Ông đã mang hiểu biết và 

đi đến nhiều nơi trên thế giới để xiển dương sự vi diệu của 

giáo pháp Đức Phật từ hạnh lành “cứu khổ độ sinh”.  

Trong những năm 2015-2017, với sự đón nhận của Phật 

Tử, sự ủng hộ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, đặc biệt là 

Hòa thượng Đệ Tam Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ, Thượng tọa 

Thích Đức Thiện, Phó Chủ Tịch - Tổng Thư Ký Giáo Hội 

Phật Giáo Việt Nam, cùng nhiều bậc Tăng, Ni trong tổ chức 

Giáo Hội, trụ trì chùa khắp cả nước, Cư Sĩ Diệu Âm đã tham 

gia nhiều buổi sinh hoạt Phật Giáo, đem sở học từ chánh pháp 

độ người vãng sanh và thực tế thực hành để đúc kết thành tập 

sách “Để Hiểu Thấu, Hành Đúng Pháp Hộ Niệm”. 

Thành công trong thực hành Pháp Hộ-Niệm ở nhiều nơi 

trên thế giới, đã tạo nên nhiều hoạt động đẹp với những khích 

lệ rất trân trọng. Tuy nhiên do hiểu đạo không đồng đều giữa 

các cá nhân; phong tục tập quán, lối sống không giống nhau 

giữa các vùng miền; pháp luật không đồng nhất giữa các 

quốc gia,… từ “nhiệt tình thực hiện Pháp Hộ-Niệm” đã nảy 

sinh một số bất cập. Để giải quyết những vấn đề mới đặt ra 
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theo tinh thần “khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ”, Cư Sĩ Diệu 

Âm đã dành thời gian, tâm huyết dày công tổng luận về triết 

lý và thực hành Pháp Hộ-Niệm, từng vấn đề cụ thể được lý 

giải rõ ràng.  

Pháp Hộ-Niệm, một pháp tu trong Pháp Môn Tịnh Độ 

của Phật Giáo. Theo GS. Lê Mạnh Thát, tư liệu còn lưu, pháp 

tu này đã xuất hiện trong Phật Giáo Việt Nam từ thế kỷ V-VI 

và khá phát triển vào thời Trần ở thế kỷ XIII-XV theo quan 

niệm “Phật tại tâm” nhằm đơn giản hình thức tu Phật cho 

phù hợp với đời sống, thời gian lao động cùng trình độ và tập 

quán người Việt. Để chứng minh về điều này, GS. Lê Mạnh 

Thát đã chỉ ra trong bộ “Tứ Liệu Giản” chư Tổ đã dạy “Thiền 

nan vạn tu nhất đắc. Tịnh dị thập tu thập đắc”, (có nghĩa là tu 

Thiền khó, vạn người tu chỉ một người đắc. Tu Tịnh khác, 

mười người tu mười người đắc). Tuy nhiên để đắc được 

không đơn giản tu là đắc mà phải “vững nhân quả”, “gốc ở 

tâm”.  

Do biến động của lịch sử dân tộc, sự thay đổi của đời 

sống tâm linh, Pháp Hộ-Niệm dần bị mờ nhạt. Gần đây, nhiều 

tư liệu quý được khảo cứu cho thấy tiền nhân đã đánh giá cao 

Pháp Tu Tịnh Độ, nhờ tiến bộ của khoa học chứng minh 

thành tựu tu tập Phật Giáo, nhờ tâm nguyện của Tăng, Ni và 

nhiều người mong muốn khôi phục pháp tu Phật Giáo nhiệm 

màu của tiền nhân, đặc biệt là duyên lành và công hạnh gắn 

với Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị mà pháp tu Tịnh Độ được xiển 

dương nhiều hơn, làm sáng thêm để Pháp Hộ-Niệm, được 
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chắt lọc, cô đọng trong cuốn “Để Hiểu Thấu, Hành Đúng 

Pháp Hộ Niệm – Giảng Ký” do Cư Sĩ Diệu Âm tổng luận, lý 

giải. 

Duyên lành, tôi được đọc bản thảo cuốn sách, bị cuốn 

hút bởi đây không chỉ là cẩm nang hướng dẫn thực hành Pháp 

Hộ-Niệm Vãng Sanh theo quan niệm Phật Giáo, mà có nhiều 

thông tin cô đọng, bổ ích về triết lý Phật Giáo, phong tục văn 

hóa, đạo đức, pháp luật,… 

 Từ tình cảm và sự trân quý, xin trân trọng giới thiệu 

cuốn “Để Hiểu Thấu, Hành Đúng Pháp Hộ Niệm – Giảng 

Ký” tới quý vị hữu duyên. Với mong muốn Pháp Hộ-Niệm 

thực hành như lý như pháp để người “nhất tâm” được vãng 

sanh Tây-Phương Cực-Lạc thành tựu đạo quả, để quốc thái 

dân an, thế giới hòa bình ngày một tốt đẹp hiện hữu niết bàn 

ngay tại nhân gian./.  

 

Hà Nội, thu Tân Sửu (2021) 

TS. Bùi Hữu Dược  

Nguyên Vụ Trưởng Vụ Phật Giáo 

Ban Tôn Giáo Chính Phủ 

 



 

 

LỜI TRI ÂN 
 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh. 

Kính bạch Cư Sĩ Diệu Âm. 

Kính thưa chư Thiện Hữu Tri Thức, Phật Tử, Đồng Tu, 

cùng các Ban Hộ-Niệm trong và ngoài nước. Cùng các Cha 

Má, anh chị em, bạn bè thân hữu gần xa. 

Khi viết “Lời Tri Ân”, con thực vô cùng xúc động!… 

không biết làm sao trong vài trang giấy có thể diễn đạt trọn 

vẹn lòng biết ơn sâu sắc của con với Pháp Hộ Niệm?!...  

Đã 20 năm ròng rã, Cư Sĩ Diệu Âm để hết tâm lực, ngày 

đêm tham cứu huyền ký và lời dạy của Đức Bổn Sư, của Chư 

Tổ, thực hành Pháp Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh và kết 

tập kinh nghiệm hộ niệm nhiều năm của các ban hộ niệm 

khắp nơi trong và ngoài nước. Năm 2017 chúng con đã nhận 

được Tập sách quý báu “Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ 

Niệm” để làm kim chỉ nam học tập và thực hành Pháp Hộ 

Niệm.  

Tập sách này đã được Cư Sĩ một lần giảng giải rõ ràng 

chi tiết cụ thể và khá đầy đủ về Pháp Hộ Niệm trong các 

Pháp Hội Niệm Phật nhiều nơi trên Thế Giới trong hai năm 

2017- 2018. Nhưng khi trở về Niệm Phật Đường A Di Đà 

Brisbane, Cư Sĩ vô cùng từ bi đã đáp nhận lời khẩn cầu của 

chúng con mà giải lại lần thứ hai. Cư Sĩ đã không ngại khó 
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nhọc mỗi ngày mỗi giảng suốt 416 ngày. Lần này những câu 

trả lời ĐÚNG, SAI đã được Cư Sĩ tận tâm giảng rõ ràng từng 

điểm một, lý sự viên dung, Lý Đạo rất sâu xa mà Sự lại đơn 

giản, cụ thể, dễ hiểu, dễ hành…giúp cho người đã hiểu được 

Pháp Hộ-Niệm càng hiểu thấu hơn, Tín càng sâu xa - Nguyện 

càng tha thiết và thực hành Pháp Niệm Phật Hộ Niệm càng 

đúng lý, đúng pháp hơn… Nhờ vậy mà mấy năm qua chúng 

con liên tục không ngớt nhận được tin vui vãng sanh từ các 

ban hộ niệm khắp nơi.  

Những lời giảng quý báu của Cư Sĩ nay được ghi lại 

thành bộ sách:  

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm 

Giảng Ký. 

Đây là một bộ tài liệu vô cùng quý báu… không những 

là Bộ Kim Chỉ Nam thật trọn vẹn cho người tham cứu và 

thực hành Pháp Niệm Phật Hộ-Niệm Vãng Sanh mà còn là tài 

liệu vô cùng quý báu cho tất cả những ai muốn thoát ly luân 

hồi sanh tử khổ. 

Bộ sách ra đời lúc thế giới lâm vào cảnh tượng bi 

thương của trận đại dịch Covid-19. Hàng triệu người chết 

thảm thương, hoặc thống khổ vì bệnh dịch. Cả thế giới sống 

trong cảnh khổ khó, lo âu, sợ hãi! Người học Hộ Niệm chúng 

con, khi nghe đến chuyện lò thiêu xác khắp nơi bị quá tải, lửa 

cháy ngùn ngụt suốt ngày mà vẫn thiêu không kịp xác…Thật 

là lòng đau quặn thắt, như muối xát kim châm!… Ôi! nỗi bi 

thương thống thiết đang bao trùm khắp cả bầu trời!... 
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Trước lúc vĩnh viễn chia ly bi thương này, chúng ta 

khuyên nhủ gì cho thân nhân đây? Hay chỉ biết kêu gào, than 

khóc thảm thiết? 

Phật dạy, nghiệp chướng chúng ta lớn như núi Tu-Di. 

Lúc lâm chung, phước đã hưởng tận, chỉ còn nghiệp lực 

mạnh như thác, cuốn đi một thân thể kiệt lực, rã rời, tâm thần 

mê mờ, tán loạn, hoảng kinh… phàm phu ta làm sao có thể 

cưỡng lại dòng nghiệp lực đây? Lúc này, chính người Hộ-

Niệm đã an ủi, xoa dịu trấn an, hướng dẫn, trợ duyên niệm 

Phật giúp cho ta thực hiện chánh pháp, chuyển nghiệp lực 

thành nguyện lực cầu sanh Tây Phương Cưc̣ Lac̣. Đơn giản 

như vậy nhưng dẫn đến thành tựu bất khả tư nghì, vô số 

người nhờ được hộ niệm mà thay vì buông xuôi để rơi vào 

đường ác đã được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 

Như vậy, trong thời khắc ngắn ngủi quan trọng nhất này 

chúng ta nên khuyên nhủ gì để cứu nhau đây? 

- Cha ơi!... (Má ơi!) Chết không phải là mất tất cả đâu, 

mà là đến lúc ta phải liệng bỏ thân này như liệng bỏ chiếc áo 

cũ, tự chọn cho mình chiếc áo mới. Tương lai về Cực-Lạc 

hay vào đường Đọa-Lạc cũng do tự mình chọn. Con tha thiết 

khuyên Cha đừng để tâm bị cuốn hút theo sự đau khổ, hoảng 

kinh, căm hờn, giận dữ, luyến tiếc... mà rơi vào ba đường ác 

hiểm. Muốn về những cõi lành Nhân, Thiên, thời gian không 

còn kịp để tu thiện tích phước nữa rồi, chỉ còn con đường duy 

nhất là nương theo đại nguyện đức Phật A Di Đà, thành tâm 

sám hối nghiệp chướng, buông xuống tất cả, thiết tha niệm A-
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Di-Đà Phật cầu Ngài tiếp độ vãng sanh Cực-Lạc, vĩnh viễn 

thoát khổ. 

Chư vị ơi! Đây chính là chúng ta đang thực hành Pháp 

Tu Hộ Niệm Vãng Sanh để cứu độ nhau. Con chợt ngộ ra 

cái lý sâu tận của “Pháp Tu Hộ Niệm”. Người tu Pháp Hộ 

Niệm, biết chuẩn bị chu đáo cho mình từ khi còn trẻ, còn 

khỏe, lúc lâm chung, ngộ nhỡ không có người hộ niệm, cũng 

tự mình biết buông xuống vạn duyên, thành khẩn trì niệm A 

Di Đà Phật, thiết tha cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thật 

đúng là một đại pháp cứu tinh vừa cứu mình, cứu người. Vi 

diệu ở chỗ là có thể cấp kỳ cứu nhau, nhiều khi chỉ cần trong 

một thời gian ngắn ngủi mà có thể đưa người vượt qua sanh 

tử luân hồi, vãng sanh thành đạo.  

Nhiều hiện tượng vãng sanh vi diệu xảy ra hằng ngày ở 

đất nước Việt Nam chúng ta. Cũng nhờ Hộ Niệm mà ba 

chồng và Dì mà chúng con tin tưởng rằng đã được vãng sanh 

Tây Phương Cực Lạc. Dì con rất hiền lành, biết niệm Phật 

cầu sanh Tây Phương, nhưng tâm quyến luyến con cháu rất 

nặng, nhờ được Ban Hộ Niệm chuẩn bị trước, khi đứa cháu 

Dì thương nhất nói với Dì qua điện thoại:‘’Bà Út ơi! Bà hứa 

với con là bà nhất định chỉ theo Phật A Di Đà về Tây Phương 

Lạc nhe? Một ngày ở Tây Phương rất dài so với cõi Ta Bà 

nên khi bà về đó chưa được bao lâu thì con và cả nhà cũng sẽ 

về đó gặp bà, gia đình mình sẽ đoàn tụ ở Tây Phương Cực 

Lạc”. Dì đang buồn bã… nghe cháu nói vậy, gật đầu, quay 

sang nhìn Tượng Đức Phật A Di Đà, rồi mỉm cười ra đi, thân 

tướng vãng sanh thật đẹp. Người Dì bị co cứng, khắc khổ lâu 
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năm, nay chuyển thành thật mềm mại tươi hồng. Ba chồng 

con, tu Tịnh Độ gần 50 năm, hằng ngày công phu sáng, chiều 

đều đặn, quyết lòng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy mà 

lúc gần ra đi, Ba đòi ăn mặn, có lúc tâm thần sảng loạn, may 

nhờ Ban Hộ Niệm và sự hỗ trợ của gia đình mà cuối cùng Ba 

nhiếp tâm niệm Phật ra đi với thân tướng mềm mại tươi hồng 

thật đẹp! 

 Chư vị ơi! Pháp Niệm Phật Hộ Niệm đơn giản mà vi 

diệu không thể nghĩ bàn!...  

Sinh nhằm thời mạt pháp, phận phàm phu hạ căn chúng 

ta nếu không nhờ Pháp Hộ-Niệm, thì mấy ai có thể vượt thoát 

sanh tử khổ nạn đây? Phật dạy, NHÂN THÂN NAN ĐẮC, 

một khi mất thân người rồi, không biết ngàn vạn đời sau còn 

có thể trở lại làm người được không?! Làm sao thoát khỏi 

nghiệp lực mạnh như bão táp cuốn ta vào tam ác đạo đây?! 

Cư Sĩ Diệu Âm thường nhắc nhở rằng, chúng ta đối diện với 

cảnh lâm chung chỉ có một lần duy nhất rồi vĩnh viễn ra đi, 

không cho phép rút kinh nghiệm, không ai được quyền trải 

nghiệm đâu. Xin đừng sơ suất! 

Con không biết nói sao để bày tỏ hết lòng biết ơn sâu 

thẳm, chỉ xin thành tâm lạy Phật với niềm tri ân vô hạn, 

không có hải nguyện độ tận chúng sanh của Ngài, chúng con 

làm sao thoát khỏi đọa lạc đây?! Nguyện cầu Phật, Bồ Tát gia 

trì cho ai ai cũng đủ duyên gặp được bộ sách này để học hỏi 
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và thực hành đúng Pháp Niệm Phật Hộ Niệm kịp thời cứu 

mình, giúp thân bằng quyến thuộc và người hữu duyên vãng 

sanh Tây Phương Cực Lạc. Và  con xin tri ân vô hạn đến: 

- Chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh và hỗ trợ cho 

Chánh Pháp cứu người được lưu trụ dài lâu. 

- Cư Sĩ Diệu Âm đã dụng hết tâm huyết để hoằng dương 

Pháp Niệm Phật Hộ Niệm giúp người Vãng Sanh,   

- Chư vị Ban ấn tống, Ban tổ chức các buổi Hội-Thảo và 

Thực-Tập Hộ-Niệm trang Zoom, các Ban Hộ Niệm khắp 

trong và ngoài nước, tất cả sư huynh đệ tỷ muội khắp thế giới 

đã sát cánh, chịu khó khổ cùng Cư Sĩ Diệu Âm ròng rã nhiều 

năm qua đem pháp đại cứu tinh này gieo rãi khắp nơi.  

Thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho chư Tôn 

Đức Tăng Ni, tất cả Đồng Tu, Phật Tử, Liên Hữu khắp nơi 

Tin sâu, Nguyện thiết, Nhất tâm trì niệm A-Di-Đà Phật để 

một báo thân này đồng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thành đạo 

Vô-Thượng. 

Phật Tử Diệu Âm (Phương Phi) Thành Kính Tri Ân. 

Nam Mô A-Di-Đà Phật 

 



 

 

LỜI BAN ẤN TỐNG 

BỘ SÁCH 

ĐỂ HIỂU THẤU, HÀNH ĐÚNG  

PHÁP HỘ NIỆM - GIẢNG KÝ 

CỦA CƯ SĨ DIỆU ÂM 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Kính Bạch Chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh. 

Kính thưa chư vị Liên Hữu Đồng Tu. 

Tổ Ấn-Quang dạy: Pháp Môn Tịnh Ðộ: Lý thì cực cao 

sâu, Sự thì cực giản dị. Đây là pháp môn rốt ráo để mười 

phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới 

độ chúng sanh, trọn thỉ trọn chung thoát khỏi hàng phàm phu, 

chứng nhập địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Tất cả chúng sanh cũng 

do Pháp Môn Niệm Phật này mà thành tựu quả Vô-Thượng 

Bồ-Đề rốt ráo. 

Vì Lý Đạo cao siêu nên khó lòng hiểu thấu. Vì Sự Đạo 

cực giản dị nên khó ai tin nổi. Đối với hàng phàm phu, tội 

chướng sâu nặng, căn cơ hạ liệt như chúng con thì không 

cách nào có thể hiểu thấu Lý và hành đúng Sự được. Tệ hại 

hơn, đến thời mạt pháp này pháp Phật bị lai tạp quá nhiều, 

vàng thau lẫn lộn, chánh tà khó phân. Nhiều người muốn tu 

mà không biết đâu là chánh pháp để theo. Gặp được chánh 
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pháp rồi mà tuyển chọn cho được một pháp môn khế hợp với 

căn cơ lại càng khó. Gặp được Pháp Niệm Phật Hộ Niệm 

Vãng Sanh, Lý-Sự viên dung, là Đại Cứu Tinh cho hàng 

phàm phu trong thời mạt pháp lại khó trong khó.  

Nhiều người chưa có duyên gặp được Pháp Hộ-Niệm, 

hoặc gặp qua mà thiếu tín tâm, vô tình đường tu hành đi song 

song bên đường tạo nghiệp, thường mắc phải nhiều điều sơ 

suất hết sức đơn giản mà không biết hóa gỡ, thường vướng 

phải những cạm bẫy nguy hiểm vô cùng tế vi của ma chướng 

mà không hay. Vì thế, cuối đời đều bị nghiệp chướng, báo 

chướng, oán thân trái chủ chướng báo hại. Khi xả bỏ báo thân 

với tứ bề thọ địch, đưa đến tình huống kinh hãi, hoảng sợ, mê 

man bất tỉnh đành chịu thọ nạn!... Thật oan uổng!... 

May mắn lắm thay đời này chúng con gặp được chân 

Thiện Tri Thức hướng dẫn, chỉ bày cụ thể cách thức tu trì, 

thực hiện chính xác Pháp Hộ-Niệm giúp người lâm chung giữ 

vững chánh niệm mà được vãng sanh Tịnh-Độ. Thật là quí 

hóa. 

Tập sách: “Để Hiểu Thấu, Hành Đúng Pháp Hộ 

Niệm” được Lão Cư Sĩ Diệu Âm kết tập hầu như trọn vẹn tất 

cả những gì liên quan đến Pháp Hộ-Niệm Vãng-Sanh và giải 

quyết vấn đề dưới dạng những câu trắc nghiệm có đáp án 

[Đúng]/[Sai] rất cụ thể, rõ ràng. Đây thật đúng là một cẩm 

nang cho những ai phát tâm hộ niệm giúp người vãng sanh.  

Có được tập sách này, hộ niệm có chỗ nương tựa vững 

vàng. Lão Cư Sĩ đã giảng qua tập sách này một lần trong suốt 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

12 

các Pháp Hội Niệm Phật trên thế giới vào năm 2017. Thế 

nhưng, khi trở về Úc quốc, đồng tu ở Brisbane còn tha thiết 

thỉnh mời Cư Sĩ giảng giải thêm một lần nữa. Không ngờ, 

nhờ cơ duyên này mà chúng ta có được một tài liệu thật sự 

viên mãn về Pháp Hộ-Niệm. Cư Sĩ đã giảng giải lại từng đáp 

án một trong tập sách này suốt hơn 1 năm (2017-2018). Nghe 

được bộ tọa đàm này làm cho chúng con đã ngộ lại thêm ngộ. 

Thật sự giờ này chúng con đã thấu hiểu cả Lý lẫn Sự một 

cách sâu sắc, giải tỏa được tất cả những nghi hoặc về Pháp 

Hộ-Niệm Vãng-Sanh.  

Thế mới hay, có “Hiểu Thấu Lý” mới “Hành Đúng 

Sự”. Có “Hành Đúng Pháp Hộ Niệm” mới giúp được 

người vãng sanh. Có “Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ 

Niệm” mới giải thích sâu sắc và trọn lý lời chư Tổ dạy, 

“Muôn Người Niệm Phật Muôn Người Vãng Sanh”. Một 

sự thật hiển nhiên mà trước nay ít ai ngờ được.   

Niệm Phật vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc là sự thực. 

Hàng vạn người Việt Nam trong khoảng thập niên qua nhờ 

Pháp Hộ-Niệm này mà đã được vãng sanh, với số lượng 

người vãng sanh đến nay không còn tính đếm được nữa. Đây 

quả là một bằng chứng rõ rệt, hùng hồn, chứng minh cụ thể 

rằng, một khi chánh pháp của Phật được thực hành đúng 

mức, thì có thể cứu độ chúng sanh một đời thoát ly sanh tử 

luân hồi, thành tựu đạo quả. 

Trong suốt gần 20 năm qua, Cư Sĩ Diệu Âm đã dày công 

nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm Vãng-Sanh. Lão Cư Sĩ đã cống 
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hiến cho đại chúng rất nhiều cuộc tọa đàm về Hộ Niệm, được 

ghi lại dưới dạng Video, MP3, hoặc trả lời bằng điện thư 

email. Trong số đó, hàng chục cuộc tọa đàm đã được đại 

chúng đồng tu phát tâm ghi chép lại và ấn tống thành sách, đã 

trở thành những tài liệu vô cùng giá trị về Hộ Niệm. Hôm nay 

chúng ta lại có thêm bộ tọa đàm này nữa thì viên mãn càng 

thêm viên mãn. Thật không có gì quí báu hơn. 

Nhận thấy sự lợi ích lớn lao này, một số Phật Tử Đồng 

Tu chúng con, cả trong nước và nhiều nơi trên thế giới, đã 

cùng phát tâm ghi chép lại cuộc tọa đàm tuyệt diệu này để ấn 

tống thành sách, hầu cúng dường đến đại chúng. Chúng con 

nghĩ rằng, có lẽ đây sẽ là một bộ sách nói về Pháp Hộ-Niệm 

Vãng-Sanh trọn vẹn nhất từ trước đến nay vậy.  

Nguyện hải độ sanh Di-Ðà thù thắng vô cùng vô cực. 

Niệm Phật Hộ Niệm công đức vô lượng vô biên. Đọc “Để 

Hiểu Thấu, Hành Đúng Pháp Hộ Niệm – Giảng Ký” lợi ích 

cụ thể, thiết thực. Kính trình các bậc trưởng bối xem qua, từ 

bi bao dung chỉ dạy. Nguyện cầu Phật Tử khắp nơi gặp được 

pháp đại cứu tinh này, tỉnh ngộ ra đường Niệm-Phật Vãng-

Sanh. Nguyện mong Liên Hữu Đồng Tu ngày đêm đang niệm 

Phật, tín tâm càng thêm vững mạnh. Nguyện cùng người 

người khi đọc đến, kết được duyên lành giải thoát, sanh tâm 

hoan hỷ, tăng trưởng pháp duyên. Nguyện xin tất cả cùng 

nhau loan truyền Phương Pháp Hộ-Niệm Vãng-Sanh, từ một 

truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn 

truyền vạn... Từ gần lan xa. Từ ít lan nhiều... Trong ngoài 
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nhắn nhủ lẫn nhau niệm Phật. Trên dưới giúp đỡ cho nhau 

niệm Phật... Nguyện cầu cho khắp pháp giới chúng sanh cuối 

cùng đều được dự nơi Liên Trì Hải Hội, đều thành Chánh-

Giác, cùng nhau cứu độ chúng sanh.  

Chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật Bồ-Tát, 

thường trú Tam-Bảo, Long-Thần Hộ-Pháp thấu rõ tấm lòng 

thành kính của chúng con, từ bi thương xót gia hộ.  

Cầu nguyện chư vị Thiện Nam Tín Nữ gần xa, chư vị 

hữu duyên, cùng pháp giới chúng sanh, gặp được duyên lành 

này đều phát khởi tín tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Cầu 

chúc tất cả một báo thân này đồng vãng sanh về Tây-Phương 

Cực-Lạc, viên thành Phật Đạo. 

TM Nhóm Đồng Tu phát tâm. 

Phật Tử Minh Đạt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 001) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Lời giới thiệu 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Kính thưa chư vị đồng tu, tập sách Để Hiểu Thấu, 

Hành Đúng Pháp Hộ Niệm Diệu Âm đã giảng qua một lần 

trong các pháp hội vừa rồi ở mấy nước trên thế giới, bên Âu 

Châu, Mỹ, Canada, nhưng ở đây có nhiều vị góp ý kiến rằng 

chưa được viên mãn và đề nghị Diệu Âm giảng lại tập sách 

này. Diệu Âm nghĩ qua nghĩ lại thì cũng đúng, vì giảng là 

giảng cho các nơi, còn tại Niệm Phật Đường mình thì chưa 

nói qua. Hôm nay Diệu Âm xin y giáo mà đáp ứng theo sự đề 

nghị của chư vị. A Di Đà Phật!… 

Xin thưa với chư vị, Diệu Âm này có cái duyên học Phật 

từ lời “Khuyên Người Niệm Phật”. Khuyên Người Niệm 

Phật thực ra cũng không phải Diệu Âm tự sáng chế ra, mà khi 

gặp được lời khai thị của ngài Ấn-Quang Đại Sư mà nẩy sinh 

ra ý niệm này. Diệu Âm còn nhớ mãi lời khai thị đó như thế 

này:  “Khuyên Người Niệm Phật cầu về Tây Phương là giúp 

cho một phàm phu thành bậc Chánh Giác. Công đức này vô 

lượng vô biên, nếu đem công đức ấy hồi hướng về Tây 

Phương thì đạo nghiệp tự nhiên thành”.  
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Chính lời khai thị này đã giúp cho Diệu Âm loay hoay 

cái tay viết ra những lá thư “Khuyên Người Niệm Phật”, vô 

tình kết cái duyên tới ngày hôm nay, còn tập sách “Để Hiểu 

Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm” này là nói về Pháp Hộ-

Niệm một cách cụ thể và tương đối đầy đủ. Khởi đầu là 

“Khuyên Người Niệm Phật” và kết cục là Hộ Niệm để Vãng 

Sanh, vô tình NIỆM PHẬT - HỘ NIỆM - VÃNG SANH là 

đề tài mà Diệu Âm nghĩ rằng có thể sẽ đi suốt cuộc đời này, 

đến đây là đủ rồi không thay đổi nữa.  

Xin thưa với chư vị, “Niệm Phật Vãng Sanh” là pháp 

của Phật, “Hộ Niệm Vãng Sanh” cũng là pháp của Phật, của 

chư Tổ để lại chứ hoàn toàn không phải là của Diệu Âm. Vì 

thế, nếu vị nào muốn cảm ơn thì xin cảm ơn đức Thích Ca 

Mâu Ni Phật, không nên cảm ơn Diệu Âm.  

Để giảng bộ sách này cho viên mãn, Diệu Âm xin đi từ 

đầu, từ chương 1 cho đến chương cuối luôn.       

      

 

CHƯƠNG I :      TỔNG QUÁT VỀ PHÁP HỘ NIỆM 

 Chúng ta cần phải học hỏi, nghiên cứu cẩn thận để có 

nhận thức đúng đắn về Pháp Hộ-Niệm, rồi chúng ta mới đồng 

ý với nhau rằng, đây đúng là chánh pháp trong Phật môn. Một 

pháp cứu người vãng sanh vi diệu, một đại cứu tinh cho tất cả 

mọi người trong thời mạt pháp này có cơ hội thành Đạo. 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

17 

Xin thưa với chư vị, chúng ta toàn là hàng phàm phu tội 

chướng rất sâu nặng. Nếu chúng ta sơ ý không nắm vững 

Pháp Hộ-Niệm này, Diệu Âm sợ rằng tất cả mấy chục người 

đang ngồi tại đây sau cùng chưa chắc gì có một người thành 

tựu. Vì xin thưa thực với chư vị rằng, trong thời mạt pháp này 

ức ức người tu hành khó tìm ra một người thành tựu đấy. Tuy 

nhiên những người tháp tùng với Diệu Âm trong chuyến đi 

vừa rồi thì có những vị đã nói lên lời này: “Hiện tại ở Việt 

Nam hiện tượng người vãng sanh đã đưa đến tình trạng 

không còn cách nào có thể đếm được nữa”. Rồi vị đó nói 

tiếp: “Đây là một hiện tượng rất đặc biệt mà trong suốt quá 

trình lịch sử Việt Nam chưa từng xảy ra”. Nên nhớ, vị đó nói 

chứ không phải Diệu Âm nói.  

Chính vì thế mà cái Pháp Hộ-Niệm thực sự quá vi diệu! 

Quá vi diệu!... Trong khi ở các nơi người ta vãng sanh hơi 

nhiều đấy. Ví dụ lần này qua Âu Châu, người ta báo cáo có 

hai-ba người nữa vãng sanh, trong khi ở tại nơi của chúng ta 

hình như hơi ít. Chính vì thế, khi nghe các vị đề nghị Diệu 

Âm giảng lại tập sách này, Diệu Âm nghĩ cũng phải, vì giảng 

là do các nơi họ yêu cầu giảng, còn ở đây thì nhiều người 

nghĩ rằng Pháp Hộ-Niệm đơn giản quá nên không cần nghe 

tới. Một khi chúng ta nghĩ rằng nó đơn giản quá, coi chừng 

chúng ta bị hớ hênh mà mất phần vãng sanh một cách hết sức 

là oan uổng đó!... 

Trong chương 1 này Diệu Âm nói tổng quát về Hộ 

Niệm. Đầu tiên Diệu Âm xin thưa với đồng tu rằng, khi nói 
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về chuyện tu hành chúng ta nên hiểu cho thấu điều này: “Một 

là tất cả, tất cả là một”. Mình tu phương pháp nào, pháp môn 

nào hãy quyết chí tuyển chọn một pháp môn mà tu, thì từ 

pháp môn đó chúng ta sẽ có tất cả. Pháp môn của Phật dạy 

đến vô lượng vô biên, dồn lại chỉ có một pháp môn mà thôi. 

Lạ lắm!... Bất cứ pháp môn nào cũng vậy. Ví dụ như tu 

Thiền, thì niệm Phật cũng là tu Thiền, tụng Chú cũng là tu 

Thiền, phá nghiệp cũng là tu Thiền. Một người tu Thiền đi 

đến chỗ thành tựu thì bao gồm tất cả các pháp môn khác. 

Chúng ta ở đây Niệm-Phật, thì Thiền cũng là Niệm-Phật, Chú 

cũng là Niệm-Phật, Trì-Giới cũng là Niệm-Phật, Phá-Nghiệp 

cũng là Niệm-Phật. Một Pháp Môn Niệm-Phật này mà chúng 

ta thành tựu thì coi như chúng ta thành tựu vô lượng pháp 

môn, rõ rệt như vậy. Một người tu hành mà không hiểu đạo lý 

“Một là tất cả, tất cả là một”, thấy pháp nào cũng hay, pháp 

nào cũng muốn học thì ra sao đây? Cuộc đời chúng ta vỏn 

vẹn chỉ có mấy chục năm, học chưa được bao nhiêu thì chết 

mất, chết trong cái tâm trí còn mê mê hồ hồ, đường đi chưa 

vững… thành ra cứ mãi lang thang theo nghiệp thọ nạn!... 

Hôm nay chúng ta nói về Hộ Niệm, thì Hộ Niệm cũng là 

một pháp tu. Khi chúng ta vững vàng phương Pháp Hộ Niệm 

rồi, hình như tám mươi bốn ngàn pháp tu của Phật để lại đều 

dồn vào trong Pháp Hộ-Niệm này. Lạ lắm!... Diệu Âm thấy 

rõ rệt như vậy.   

Chư vị thử nghĩ coi một pháp Thiền Định tu hành cao 

tột các ngài cũng có thể minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành 
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Phật. Một Pháp Môn Hộ Niệm đơn giản, cụ thể, dẫn dắt từng 

bước người đang bị bệnh, những người nghiệp chướng nặng, 

ấy thế mà họ cũng vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, vãng 

sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một đời thành đạo. Khi 

thành đạo rồi thì giống nhau, trở về chơn tâm tự tánh rồi 

người nào cũng như nhau. “Phật Phật đạo đồng”. “Tam 

Thế Nhất Thiết Phật cộng đồng nhất Pháp Thân”. Trở về 

với Pháp Thân rồi thì ba đời mười phương chư Phật ngang 

nhau, bằng nhau, giống nhau, bao hàm với nhau không còn 

sai biệt.  

Chính vì thế, trong thời này nếu chúng ta biết nghe lời 

Đức Thế-Tôn, chọn cái pháp mà Đức Thế-Tôn tuyển trạch 

cho chúng ta, trì giữ mà tu thì chúng ta thành đạo. Khi thành 

đạo rồi lúc đó gặp được chư Phật, mình mới hiểu rằng… À!... 

một Pháp Môn Hộ Niệm này đã bao gồm tám mươi bốn ngàn 

pháp môn của Đức Thế-Tôn mà chúng ta không hay. Tất cả 

chư Phật, chư Bồ-Tát… trước khi các Ngài thành đạo, các 

Ngài tu rất nhiều pháp môn khác nhau, nhưng khi trở về với 

Chơn-Tâm Tự-Tánh rồi, các Ngài tay trong tay với nhau, 

bình đẳng, không hơn không kém.  

Nhưng có một điều chư vị cần chú ý, là có những pháp 

môn tu quá khó đấy, khó vô cùng đấy!... Khó đến nỗi mà đức 

Thế-Tôn nói rằng, ức ức người tu hành khó tìm ra một người 

chứng đắc đấy!... Lại có một pháp môn rất đơn giản, đơn giản 

vô cùng đấy, dễ tu dễ chứng. Ứng dụng pháp đó, chư Tổ nói: 

“Vạn nhân tu vạn nhân khứ”, muôn người tu muôn người 
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được vãng sanh đấy. Đó chính là Pháp Môn Niệm Phật. Như 

vậy chúng ta ở đây chọn Pháp Môn Niệm Phật là chúng ta y 

giáo phụng hành lời đức Thế-Tôn dạy rồi. Yên chí đi chư vị, 

đừng nên phân đo nữa.  

Nhưng xin thưa với chư vị rằng, đến thời mạt pháp này, 

niệm Phật để tự tại ra đi, an nhiên ra đi, tự lực mình theo 

quang minh của Phật đi về Tây-Phương Cực-Lạc hình như 

cũng không phải đơn giản đâu!... Tại sao vậy? Chư vị hãy suy 

nghĩ lại đi, nhìn lại quá khứ thật kỹ đi. Có người 5-6 chục 

tuổi, 6-7 chục tuổi… trong chúng ta có người đã trên 7-8 

mươi tuổi rồi, hãy kiểm lại trong 7-8 mươi năm qua, những 

người tu hành, ngay cả những người niệm Phật, liệu có mấy 

ai được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc? Liệu có mấy ai 

thấy được hiện tượng một người khi xả bỏ báo thân họ vui vẻ 

vẫy tay chào biệt, họ nói: “Tôi đi theo A-Di-Đà Phật vãng 

sanh đây”, họ lưu lại tướng lành tốt đẹp tươi hồng không? 

Không biết chư vị đã gặp qua chưa? Chứ chính Diệu Âm này, 

khi chưa biết phương Pháp Hộ Niệm, chưa từng thấy qua. Và 

đây cũng chính là một dấu nghi to lớn đã làm cho Diệu Âm 

vô cùng hoang mang trong nhiều năm, đôi lúc xuống tinh 

thần không còn tin tưởng mạnh mẽ vào Phật Giáo nữa!... 

Nguyên do là vì khi nghe Kinh Pháp, chư Tăng, chư Tổ 

thường nói rằng, niệm Phật là pháp môn muôn người tu muôn 

người đắc, trong khi chính mình đi tìm hiểu, thì thực sự chưa 

thấy được một người vãng sanh!... 
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 Đến khi có cơ duyên gặp được một người chính mình 

hộ niệm, người đó ra đi lưu lại tướng lành quá đẹp, khi ra đi 

rồi mà môi càng lúc càng hồng lên, mặt càng ngày càng tươi 

ra. Sau 12 tiếng đồng hồ thân tướng đã đẹp, mình niệm thêm 

12 tiếng nữa 14 tiếng nữa, 26-27 tiếng đồng hồ thì thân tướng 

càng đẹp hơn. Khi tận mắt thấy hiện tượng vi diệu này, làm 

cho Diệu Âm ngỡ ngàng, giật mình và tỉnh ngộ… Trong lịch 

sử Hộ Niệm, có những vị được hộ niệm 10 ngày, 20 ngày 

hoặc hơn nữa mà thân tướng vẫn đẹp. Thật bất khả tư nghì!... 

Nếu chư vị nào đã từng thấy người vãng sanh rồi thì hãy tập 

giật mình mà tỉnh ngộ để biết rõ đường nào vững vàng cho 

mình đi, đường nào giúp cho một người phàm phu tội chướng 

sâu nặng này có thể thành tựu đạo quả. Biết rồi thì hãy bám 

cho chặt chư vị ơi!... Hãy bám cho vững chư vị ơi!... Hãy 

bám cho sát đừng có li ra nữa. Li ra một chút, bị nạn đấy. Li 

ra một li, lạc luôn đấy. Li một đoạn thôi tiêu cuộc đời của 

mình đấy.   

Chư vị nên nhớ rằng đời này chúng ta gặp được câu A-

Di-Đà Phật là cũng có thiện căn, tin được câu A Di Đà Phật 

chứng tỏ mình cũng ngon ngon. Trong nhiều đời nhiều kiếp 

mình hình như có niệm Phật rồi đấy, nhớ nhé, nhưng mình 

phải hỏi tại sao trong đời trước mình không vãng sanh đi cho 

rồi để lạc tới đời này? Trong đời này mình quờ quạng một 

chút, phân tâm một chút, so đo một chút coi chừng mình lại 

trả một cái giá rất đắt, là khi liệng cái báo thân này lấy lại cái 

thân người không được đâu đấy, coi chừng mình biến thành 
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hàng súc sanh đấy, mình đi vào hàng ngạ quỷ đấy, mình đi về 

địa ngục đấy. Tại sao vậy? Tại vì đã sinh vào thời mạt pháp 

này thì nghiệp chướng của mình, so ra, nó nặng hơn phước 

báu của mình nhiều lắm đấy, cái tội ác của mình hơn cái thiện 

căn của mình nhiều lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Với 

cái nghiệp chướng này sẵn sàng đưa mình xuống tam ác đạo. 

Chính vì thế mà Phật dạy “Nhơn thân nan đắc”. Nhiều người 

nói rằng ta đã được làm người rồi, có gì đâu mà khó? Không 

phải đâu. Phật nói là khi ta liệng cái báo thân này, đời sau 

lượm lại cái thân người không được, khó lắm đấy!  

Hãy nghĩ lại đi, trên đời này ta đã từng gặp những người 

qua đời: bà con, thân nhân, bạn bè, người quen, kẻ lạ… mình 

thấy thân tướng họ để lại như thế nào? Có phải là 99.9% toàn 

là xấu không? Toàn là cứng đơ, xám ngắt!... Khó có một 

thoại tướng nào đẹp cả. Không có thoại tướng đẹp hiển hiện 

sau khi buông báo thân ra đi, chứng tỏ rằng đời sau của họ 

không thể nào lấy lại được thân người, nói rõ hơn là họ đã rơi 

vào tam ác đạo rồi đấy...  

Vì phổ biến Pháp Hộ-Niệm quá quan trọng, nên Diệu 

Âm xin thành tâm cảm ơn các vị đã đề nghị giảng lại tập sách 

này. Hôm nay là lời đầu tiên và kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục 

nói cho trọn vẹn tập sách này. Nói trọn vẹn tập sách này có 

nghĩa là nói trọn vẹn Pháp Hộ-Niệm Vãng-Sanh một cách chi 

tiết vậy. Xin chư vị cố gắng kiên nhẫn lắng nghe, nếu Diệu 

Âm nói không được hay, xin chư vị cũng nên vỗ tay để động 
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viên tinh thần, nếu không có sự động viên này, sợ rằng Diệu 

Âm không hoàn thành nổi nhiệm vụ.  

Cầu mong chư vị hiểu thấu tâm can, hãy hợp sức cùng 

nhau đi cho tới Tây-Phương Cực-Lạc.  

Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

  



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 002) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Hứa với chư vị giảng lại quyển sách này, bây giờ mới 

khởi đầu sao cảm thấy thời gian dài mù mịt, không biết tới 

ngày nào mới xong đây! Nhưng không sao, thế nào cũng tới 

ngày chấm dứt thôi.  

Xin thưa với chư vị, thời gian ở cõi Ta-Bà này thấy thì 

lâu, nhưng rốt cuộc cũng chẳng khác gì bóng câu qua cửa sổ. 

Một trăm năm ở thế gian này so với cung trời Đâu-Suất thì 

chỉ bằng mấy tiếng đồng hồ, bằng thời gian của chư Thiên 

ngồi uống một tách trà. Vậy thì mình giảng quyển sách này 

cũng chẳng bao lâu đâu so với các Ngài. Nhưng nếu khi nghe 

qua tọa đàm về quyển sách này mà có vị ngộ ra, quyết lòng 

hộ niệm cho nhau vãng sanh, thì xin thưa với chư vị, dùng 

khoảng thời gian ngắn ngủi ở cõi Ta-Bà này mình biến thành 

thời gian vô lượng thọ trên cõi Tây-Phương Cực-Lạc. Hay 

lắm đấy. 

Người phàm phu chúng ta trong thời này tu hành mà 

không khéo chọn lựa, hay gọi là trạch pháp cẩn thận, thì tu 

hành có đó, mà thành tựu đạo quả thì không dễ gì đâu. Khó 

lắm đấy!... Ấy thế mà hồi sáng này Diệu Âm có nói trong 
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pháp hội vừa rồi, có một người dám tuyên bố rằng, ở Việt 

Nam cái hiện tượng vãng sanh đến giờ này không còn đếm 

được nữa, và vị đó nói rằng, đây là hiện tượng đặc biệt trong 

lịch sử Việt Nam, trước đây chưa từng xảy ra.  

Như vậy, rõ rệt đây là một sự việc hi hữu đầy phước 

báu, vô cùng may mắn cho người Việt Nam chúng ta. Hầu 

hết sự thành tựu này đều nhờ vào Pháp Hộ-Niệm. Hôm nay 

Diệu Âm xin bắt đầu từ chương 1, câu 1 giảng đi nhé. 

 

 

Chương 1, Câu 1: Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh bắt 

nguồn từ đâu? 

Xin thưa với chư vị, tập sách này không có văn chương 

gì hết, mà chỉ là những câu trắc nghiệm đơn sơ, kèm theo đáp 

án [Đúng] hoặc [Sai] rất rõ ràng minh bạch. 

Câu 1(a): Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh được Phật huyền 

ký trong nhiều kinh điển, nhất là kinh luận Tịnh-Độ.  

Chư vị nghĩ câu này có đúng không? - [Đúng]. Xin thưa 

thực, khi nói về pháp môn tu học, một pháp môn bao gồm 

nhiều pháp môn trong đó, nhiều pháp môn có thể qui tụ lại 

thành một pháp môn đơn thuần. Lạ lắm chư vị. Ví dụ như 

một người tu pháp Sám-Hối, mình đừng nghĩ đó là một pháp 

môn tách rời tất cả các pháp môn khác. Thực ra tất cả mọi 

pháp môn, dù cao hay thấp, đều hàm nghĩa sám hối hết, chư 

vị nghĩ thử xem có đúng không? “Tu” là sửa, “Hành” là hành 
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vi sai trái của mình. Thấy hành vi sai trái của mình là “Sám”, 

sửa nó đi là “Hối”. Như vậy, pháp môn nào lại không phải là 

Pháp Sám-Hối? Cũng như ở đây mình đang thực hiện Pháp 

Hộ-Niệm Vãng Sanh, đừng vội vã nghĩ rằng đây là pháp môn 

tách rời các pháp môn khác. Không phải. Tất cả pháp môn 

của Phật, 84 ngàn pháp môn, pháp môn nào cũng là Hộ Niệm 

cả. Chư vị cứ suy nghĩ cẩn thận đi. Một vị Sư gặp một nhóm 

Phật tử giảng cho họ một bài pháp, thì bài pháp đó chắc chắn 

nhắc nhở cho hàng Phật tử tu hành, hoặc làm chuyện công 

đức gì đó, tức là Ngài đang khai thị một pháp môn tu để 

thành tựu cho người Phật tử đó. Khai thị hướng dẫn đường tu 

chính là Pháp Hộ-Niệm chứ không có gì khác cả.  

Như vậy, một vị Sư giảng cho hàng Phật tử rằng, các 

con hãy niệm Phật vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, thì 

khi Ngài giảng như vậy tức là Ngài khai thị hướng dẫn cho 

nhóm Phật tử đó niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-

Lạc. Trong lúc giảng giải đó thì vị Sư đang thực hiện Pháp 

Hộ-Niệm vãng sanh chứ không có gì khác. Chư vị có đồng ý 

không? Một vị Thiền Sư tới một đạo tràng giảng rằng, chúng 

ta hãy giữ cái tâm thanh tịnh để đạt được cảnh giới gọi là 

“Sáng Tâm Thấy Tánh, Thấy Tánh Thành Phật”, vị Sư hướng 

dẫn cho chúng Phật tử một phương thức trở về Chân-Tâm 

Tự-Tánh để thành đạo. Hướng dẫn tu hành tức là hộ niệm 

chứ có gì khác hơn. Rõ ràng “Một là tất cả, tất cả là một”.  

Ở đây chúng ta chuyên về phương pháp gọi là Hộ-Niệm 

Vãng-Sanh, thực ra là chúng ta đem tất cả những lời giảng 
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của đức Thế-Tôn quy tụ vào câu A-Di-Đà Phật, và nhắc nhở 

cho mọi người hãy thực hiện ngay ngày hôm nay, rồi ngày 

mai, ngày mốt... ngày ngày đều nên thực hiện như vậy. Đến 

lúc sắp sửa lâm chung, chúng ta sẽ đến giảng giải cho nhau 

từng giờ một, sau đó từng phút một, rồi từng giây một để cho 

một người sắp sửa ra đi thực hiện cho được Tín-Nguyện-

Hạnh vững vàng mà đi vãng sanh.   

Như vậy, khi chúng ta nói: “Hộ-Niệm Vãng-Sanh” là 

nhắm tới sự chuyên nhất, vững vàng, thường xuyên chứ 

không thể chỉ giảng qua một lần trong một năm, còn 364 

ngày khác không cần tới. Nếu giảng một lần rồi bỏ đi, thì 

chúng ta chỉ hộ niệm cho nhau chỉ có một giờ thôi trong một 

năm, còn 364 ngày 23 giờ nữa không màng tới. Nghĩa là, 364 

ngày và 23 giờ nữa ai muốn đi đường nào khác cứ đi. Vô 

tình, cũng là hộ niệm đó mà sau cùng không có người thành 

tựu. 

Xin thưa với chư vị, khi nói đến một pháp môn nào, 

chúng ta cần nêu lên phương thức thực hiện cụ thể, vững 

vàng, chính xác, hợp cơ, hợp lúc để kịp thời giúp cho người 

đó một cơ hội thành tựu. Cụ thể hơn, hãy giúp cho một người 

khi liệng cái báo thân này đừng lượm cái báo thân khác trong 

sáu đường luân hồi nữa. Xin thưa thẳng với chư vị rằng, hạng 

người phàm phu như chúng ta khi liệng báo thân 2 chân này 

thường lượm phải cái báo thân 4 chân của một loại súc sanh 

ngu muội đấy. Nếu không lượm cái báo thân 4 chân, thì cũng 

lượm cái báo thân mà cái bụng to tướng như cái trống vì lòng 
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tham, cái cổ nhỏ xíu như lỗ kim vì keo kiệt, chân đi cà khèo 

vì thiếu phước báu, đành chịu đói khát triền miên đời này qua 

đời khác... đó là hàng ngạ-quỷ. Ngạ-quỉ thường thường thích 

hợp với con người phàm phu tham lam như chúng ta lắm! Tại 

sao lại thảm thương vậy? Tại vì không biết hộ niệm đấy. Vì 

không thấy sự Hộ Niệm là quan trọng nên không dẫn dắt cho 

người tới nơi tới chốn, thành ra người hiểu đạo có một mà 

người mê đạo nhiều đến vô lượng vô biên. Với hàng phàm 

phu mê muội như chúng ta, xin thưa với chư vị, khi chết đi 

thường thường lượm cái thân bị hành hạ, bị chém giết, bị cưa 

cắt, bị giường sắt, bị trụ đồng... đời đời kiếp kiếp trong địa-

ngục đấy. Vì sao vậy? Vì sân giận, vì làm ác, vì sát sanh...  

Phải chăng cái nạn tam đồ ác đạo đang chực chờ bên cạnh 

chúng ta mà chúng ta không hay.  

Chính vì thế, chúng ta đang nói đến Pháp Hộ-Niệm 

Vãng-Sanh đây là chủ tâm dẫn dắt cụ thể cho người hữu 

duyên. Khi bạn còn khỏe, bạn hãy đến đây chúng tôi dẫn dắt 

cho bạn một tuần một lần, một lần 15 phút thôi, còn lại 6 

ngày, 23 giờ, mấy chục phút kia bạn hãy nhớ những lời này 

mà cố gắng làm đi nhé. Rồi khi bạn bệnh, chúng tôi sẽ chia 

phiên nhau đến giảng từng ngày từng ngày cho bạn. Khi bạn 

nằm một chỗ sắp sửa ra đi, chúng tôi sẽ đến sát bên cạnh bạn 

mà khuyên giải, gỡ rối từng chút cho bạn, khiến cho những 

duyên chủng địa-ngục, ngạ-quỷ, súc-sanh rời cái tâm của bạn 

ra, để bạn giữ được mãi câu A-Di-Đà Phật trong tâm cầu 
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nguyện vãng sanh mà được vãng sanh về Tây-Phương Cực-

Lạc.  

Như vậy thì tất cả mỗi pháp môn, mọi kinh điển đều có 

huyền ký về Pháp Hộ-Niệm mà chúng ta không hay. Huyền 

ký là gì? Là Phật tìm cách nhắc nhở cho chúng sanh hãy cố 

gắng thực hiện những phương pháp nào cụ thể, chắc chắn, 

vững vàng, khả thi để thành tựu đạo quả, khi rời cái thế giới 

này đừng chui lại trong 6 đường luân hồi. Tất cả đều có 

huyền ký hết mà chúng ta không hay. Hi vọng là khi giảng 

qua hết quyển sách này, chư vị sẽ thấy rõ ràng Pháp Môn Hộ-

Niệm nhìn qua thì đơn giản, nhưng cao tột. Đơn giản đến nỗi 

hàng phàm phu chúng ta có nhiều người hồi giờ chưa biết tu, 

nhưng khi gặp Pháp Hộ-Niệm họ phát tâm tin tưởng niệm 

Phật một vài ngày mà vãng sanh bất khả tư nghì. Cao tột ở 

chỗ hàng phàm phu chuẩn bị đọa vào tam ác đạo để chịu nạn, 

mà thực hiện pháp này lại có thể về tới Tây-Phương Cực-Lạc 

để thành tựu đạo quả.  

Trong chuyến đi vừa rồi Diệu Âm thường nói lời tán 

thán công hạnh của bà Cụ Trần Ngọc Xoa, Diệu Âm biết bà 

Cụ này mười mấy năm qua từ một ban hộ niệm. Bà Cụ có lẽ 

đã trên 90 tuổi rồi. Bà Cụ rất thích đi hộ niệm, luôn luôn có 

mặt trong các ca hộ niệm, người nào mà giấu bà, không cho 

bà đi hộ niệm một ca nào đó, thì bà buồn mà khóc. Cuộc đời 

của bà khổ lắm, ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà bà phải đi 

bán bánh ú hàng ngày, đi bán từ sáng sớm tới khoảng 2 giờ 

chiều mới về tới nhà. Một ngày bán hết một rổ bánh ú như 
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vậy bà kiếm được khoảng 15 đến 20 ngàn đồng Việt Nam. 

Cuộc sống của bà khổ như vậy đó. Thế mà khi về tắm rửa 

xong thì bà liền tham gia đi hộ niệm. Bà hộ niệm như vậy 

luôn mười mấy năm trường. Ngày ông Cụ thân sinh của Diệu 

Âm ra đi cũng được chính bà Cụ này tới hộ niệm. Bà có một 

thói quen là không bao giờ muốn thay ca, tức là nếu ban hộ 

niệm đó hộ niệm suốt đêm thì bà nhận niệm Phật từ đầu đêm 

đến cuối đêm không muốn thay ca, mặc dù sáng sớm hôm 

sau bà phải đi bán bánh ú. Thế mà bà thực hiện việc này qua 

mười mấy năm trường. Đến khi già rồi, không còn đi hộ niệm 

được nữa, bà ở nhà niệm Phật. Năm ngoái Diệu Âm còn gặp 

được bà. Khoảng trước ngày Diệu Âm đi qua Âu Châu, người 

ta báo rằng, bà bán bánh ú đã giơ tay vẫy chào mọi người rồi 

đi vãng sanh rồi.  

Xin thưa với chư vị, nhiều người cho Pháp Hộ-Niệm 

này là dở, còn Diệu Âm thì thấy vi diệu vô cùng, tuyệt vời vô 

cùng. Một phương pháp đưa từng người thành tựu đạo quả 

ngay trong một đời này, trước mắt chúng ta, vậy mà có người 

lại hững hờ, có người không tin, nhiều người còn chê bai!...  

Xin hỏi, tìm chi những pháp tu quá cao, quá xa, lại 

không hợp với căn cơ của mình để thực hiện không được 

vậy? Mà suy cho cùng ra, cái pháp đó cũng là Pháp Hộ-Niệm 

chứ có gì khác đâu. Thực sự. Tại vì, một là tất cả, tất cả là 

một mà.  

Mong rằng, trong những ngày tới Diệu Âm sẽ cố gắng 

khai thác triệt để, để chư vị nghĩ coi Pháp Hộ-Niệm Vãng-
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Sanh này có phải là một đại cứu tinh cho tất cả mọi người 

một đời này khi xả bỏ báo thân không thể nằm trong dạng gọi 

là: “Nhân Thân Nan Đắc“ của Phật nói, mà hãy nằm trong 

dạng gọi là:“Mười Niệm Tất Sanh“ của đức A-Di-Đà ban 

phát cho chúng sanh. Hãy quyết định phát thề đi chư vị, làm 

sao làm, trước khi xả bỏ báo thân này, chư vị phải bảo đảm 

rằng, niệm 10 câu “A-Di-Đà Phật“ rõ rõ ràng ràng trong tâm, 

và ý nguyện vãng sanh không lay chuyển, được vậy chư vị sẽ 

vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.  

Làm sao được như vậy? Xin đừng rời Pháp Hộ-Niệm 

này ra nhé. Xin nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm thật kỹ đi nhé, 

chư vị sẽ thực hiện được ý niệm này. Nếu người nào lơ là 

Pháp Hộ-Niệm này thì nhất định bị trở ngại, nhiều khi mới 

nói hai tiếng “A-Di...“, hai chữ thôi, ta bị cứng mồm rồi, ta bị 

loạn rồi, ta bị hãi kinh rồi, ta quên mất hết rồi... ta không cách 

nào làm được gì hơn nữa!...  

Mong chư vị hiểu được vấn đề này, hãy cố gắng nghiên 

cứu Pháp Hộ-Niệm liền đi. Đây là tập sách xin biếu chư vị để 

đem về nhà coi trước, khi tới đây mỗi người đều có ý niệm 

trước, rồi Diệu Âm bàn thêm vào, chư vị sẽ thấy thấm thía 

hơn. Chúng ta cùng nhau quyết đi về Tây-Phương Cực-Lạc 

thành đạo nhé. 

  Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 

 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 003) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Pháp Hộ-Niệm này từ trong kinh Phật, nhiều kinh Phật 

có nói về Pháp Hộ-Niệm và chư Tổ của Tịnh-Độ-Tông đã 

soạn lại thành hệ thống để giúp cho những người sau này ứng 

dụng, trợ duyên cho nhau để vãng sanh Tây-Phương Cực-

Lạc. 

Có nhiều người chê bai Pháp Hộ-Niệm, nhưng Tịnh-

Tông Học-Hội người ta chú trọng tới Pháp Hộ-Niệm. Diệu 

Âm cũng rất tâm đắc với Pháp Hộ-Niệm này. Trong suốt 

mười mấy năm qua Diệu Âm thường được mời tới một số nơi 

để trình bày về Pháp Hộ-Niệm. Riêng ở Việt Nam chúng ta 

bây giờ người ta hộ niệm tuyệt vời lắm. Hôm nay có một vị 

khách quý tới đây, cũng xin báo cáo với vị khách quý rằng, ở 

Việt Nam người ta áp dụng Pháp Hộ-Niệm này tuyệt vời lắm. 

Có nhiều người nói rằng ở Việt Nam hiện tượng được hộ 

niệm vãng sanh lưu lại thân tướng tốt đẹp, nhiều người vẫy 

tay ra đi, nhiều người biết trước ngày giờ ra đi... nhiều lắm! 

Có người nói rằng đây là một sự kiện đặc biệt trong lịch sử 

Việt Nam mà từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Hôm nay 

chúng ta nói đến Pháp Hộ-Niệm, hy vọng sẽ lưu lại làm tài 
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liệu căn bản cho những ai muốn tìm hiểu về Pháp Hộ-Niệm 

để trợ duyên cho nhau vãng sanh Tịnh-Độ. 

Thưa với Sư Cô chứng minh, Pháp Hộ-Niệm này không 

phải là do Pháp Sư Tịnh-Không sáng chế ra, cũng không phải 

là do Tịnh-Tông Học-Hội sáng chế ra, như một số người đã 

hiểu lầm. Một sự hiểu lầm quá đáng tiếc!... Thực ra, Pháp 

Hộ-Niệm này có từ thời Đức Phật, Ngài đã giảng rõ, và rất 

nhiều lần huyền ký trong nhiều kinh điển, chứ không phải là 

do người thời nay sáng tạo ra đâu.  

Ở Việt Nam chúng ta, cũng như nhiều nơi khác, trong 

suốt thời gian qua có lẽ vì sơ ý trong sự hướng dẫn cụ thể cho 

những người học Phật thực hiện chính xác giáo pháp của Phật 

một cách đúng thời, đúng cơ để tạo duyên lành thành tựu cho 

chúng sanh. Vì chưa đủ duyên gặp được Pháp Hộ-Niệm, nên 

ít người biết áp dụng đến pháp này, thành ra hiếm khi chúng 

ta thấy được người vãng sanh. Hôm nay duyên lành đã đến, 

chúng ta mới phát hiện ra rằng, sự trợ duyên cho người lâm 

chung vãng sanh vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng!... 

Khẩn khoản xin Sư Cô hãy cố gắng nghiên cứu Pháp Hộ-

Niệm này đi, đừng nên nghĩ rằng một đời tu hành này mình 

có thể dễ dàng vượt qua tam giới. Khó lắm đấy! Không phải 

đơn giản như mình nghĩ đâu!...  

Ấy thế, thực tế hiện nay có những người đồng tu bình 

thường thôi, nhưng khi ra đi đã thấy A-Di-Đà Phật hiện thân 

tiếp dẫn và an nhiên theo Phật đi vãng sanh đấy. Có những 

người hết sức bình thường mà biết được ngày giờ ra đi, họ 
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theo Phật đi về Tây-Phương Cực-Lạc đấy. Sở dĩ họ có được 

thành tựu này là nhờ Pháp Hộ-Niệm, nhờ những người biết 

hộ niệm đến bên cạnh hướng dẫn, hóa giải, gỡ rối từng chút, 

từng chút giúp họ vượt qua chướng nạn mà vãng sanh. Thực 

sự, Pháp Hộ-Niệm vi diệu vô cùng. 

Cũng xin chú ý rằng, Pháp Hộ-Niệm mà chúng ta đang 

nói đây là Pháp Hộ-Niệm vãng sanh về Tây-Phương Cực-

Lạc, do chư Tổ Sư trong Tịnh-Độ-Tông y cứ trong các kinh 

Tịnh-Độ, kinh A-Di-Đà, kinh Vô-Lượng-Thọ, kinh Quán-Vô-

Lượng-Thọ, và nhiều kinh điển khác mà hệ thống lại cho 

chúng ta ứng dụng, chứ không phải Chư Tổ tự chế ra.  

Trong nhiều kinh điển của Phật, hầu hết kinh nào cũng 

có huyền ký về Pháp Hộ-Niệm. Có rất nhiều tài liệu của chư 

Tổ để lại nói về Hộ Niệm. Biết được chuyện này, xin thưa 

với chư vị, cũng nên sớm cẩn thận nghiên cứu để chuẩn bị 

cho chính mình, đừng bao giờ sơ ý xem thường mà lỡ một 

ngày nào đó vô thường gõ cửa, đến thời điểm mình phải ra đi 

rồi, bất ngờ lắm, không còn kịp để cứu vãn đâu!.. Không kịp 

để cứu vãn nữa đâu!  

Tất cả từ câu số 1 đến câu số 4 xin được gác qua, vì ý 

nghĩa ở đây quá rõ ràng, không cần gì phải nói thêm. Diệu 

Âm xin bắt đầu từ câu số 5. Câu này nêu vấn đề:  

Câu 5: Trên thế gian này có bao Pháp Hộ-Niệm? 

 Xin thưa với Sư Cô cùng chư vị, nhiều người nghĩ rằng 

chỉ có một Pháp Hộ-Niệm. Không đâu. Không phải là chỉ có 
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một Pháp Hộ-Niệm đâu. Nếu mình hiểu rằng Hộ Niệm chính 

là một pháp tu, thì pháp môn nào cũng là Pháp Môn Hộ-

Niệm. Hôm qua mình đã nói rõ ràng chuyện này rồi. Hôm 

nay xin nói rõ thêm nữa, là mỗi pháp môn tu học đều có một 

cách hộ niệm riêng, hay nói thẳng ra là pháp môn nào cũng là 

Pháp Môn Hộ Niệm. Như vậy, khi mình nói Hộ-Niệm ở đây 

là nói riêng về Pháp Hộ-Niệm vãng sanh Tây-Phương Cực-

Lạc của Tịnh-Độ-Tông. Cũng xin nhắc nhở rằng, Tịnh-Độ-

Tông chứ không phải Tịnh-Tông Học-Hội. Tịnh-Tông Học-

Hội là một hội được lập lên để tu theo Pháp Môn Tịnh-Độ, 

chứ không phải Tịnh-Tông Học-Hội là Tịnh-Độ-Tông.  

Mỗi pháp môn đều có cách hộ niệm riêng. Tịnh-Độ-

Tông là pháp môn quy hướng chúng sanh về cõi Tây-Phương 

Cực-Lạc, cho nên nếu người nào thực sự muốn vãng sanh về 

Tây-Phương Cực-Lạc thì chỉ nên nghiên cứu thật kỹ Pháp 

Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông là đủ, nhờ thế mới vững vàng đi 

thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc được. Ví dụ, nếu mình dùng 

Pháp Hộ-Niệm của Mật-Tông thì sẽ đi theo con đường khác, 

vì Mật-Tông người ta có cái nguyện đời sau trở lại làm người 

để tiếp tục hành đạo. Pháp Hộ-Niệm của họ thường hướng 

dẫn thần thức của người chết vượt qua rất nhiều cảnh giới 

trong Thân-Trung-Ấm để trở lại làm người. Phát nguyện trở 

lại làm người để tiếp tục độ sanh thì đường giải thoát cho 

chính mình cũng khó lắm đấy, không phải đơn giản đâu!... Ví 

dụ khác, nếu như chúng ta nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm của các 

pháp môn thuộc Tiểu-Thừa, thì vô tình mình hướng dẫn con 
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đường tọa thiền, cố gắng diệt nghiệp để chứng chơn thường, 

đạt đến Thánh quả A-La-Hán mà vượt qua tam giới. Đường 

tu này là tự lực tu chứng, phải trải qua từng đại a-tăng-kỳ 

kiếp đấy, từng tỷ tỷ năm đấy, cũng không phải đơn giản 

đâu!...  

Cho nên xin thưa với chư vị, khi hộ niệm chúng ta phải 

nắm vững là hộ niệm theo pháp môn nào, chứ đừng nên sơ ý 

nghiên cứu khắp nơi, cứ thấy “Pháp Hộ-Niệm“ thì ứng dụng 

liền, coi chừng bị trở ngại, vì tông chỉ và phương cách tu 

hành mỗi pháp môn có sự khác nhau. Chúng ta đang nói Hộ 

Niệm đây là hướng dẫn thực hiện tông chỉ của Pháp Môn 

Tịnh-Độ, thực hiện Tín-Nguyện-Hạnh vững vàng, để lúc rời 

khỏi báo thân này ta về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị xác 

định rõ ràng mục tiêu này, chúng ta cần phải nghiên cứu cho 

đúng, cho thẳng, cẩn thận từng điểm, chứ không thể sơ ý mà 

dễ bị kẹt đó. 

Thế gian này có bao nhiêu Pháp Hộ-Niệm? Tất cả 

Tôn Giáo đều có phương pháp hướng dẫn người sắp chết đi 

về cảnh giới tương ứng, có thể gọi là cách hộ niệm của họ. 

Đúng như vậy đấy. Đạo Cao-Đài có cách hướng dẫn của đạo 

Cao-Đài. Đạo Thiên-Chúa các vị Cha Xứ cũng có cách 

hướng dẫn riêng giúp cho tín đồ đi về cảnh giới Trời. Đây có 

thể gọi là cách hộ niệm của họ. Tất cả mọi pháp môn, tất cả 

mọi tôn giáo, nhiều khi người thế gian cũng có cách hướng 

dẫn cho người chết đi về những cảnh giới họ mong muốn. Ví 
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dụ như thế gian người ta thường hay nguyện rằng khi chết đi 

theo ông bà, tổ tiên... Chúng ta đừng nên sơ ý áp dụng những 

Pháp Hộ-Niệm khác mà bị lạc con đường vãng sanh, không 

thể trở về Tây-Phương Cực-Lạc được.  

Có người đánh giá Pháp Hộ-Niệm là tiêu cực, người tu 

hành tại sao lại cứ nằm đó chờ chết rồi nhờ đến hộ niệm?!... 

Xin chư vị nghĩ thử, sự đánh giá này đúng hay sai? Không 

phải vậy đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng có Pháp Hộ-Niệm rồi 

thì cứ nằm ngủ, tu tà-tà cũng được, chờ đến lúc cuối cùng 

mời ban hộ niệm tới niệm Phật cho mình thì mình được vãng 

sanh. Không có đâu! Tuyệt đối không phải vậy!... Tất cả mọi 

sự hướng dẫn của các ban hộ niệm chỉ nhằm giúp cho chính 

người bệnh biết được những gì phải làm. Ví dụ ban hộ niệm 

tới khuyên người bệnh phải tin tưởng nhé, người đó có tin 

tưởng hay không là điều khác!... Phát nguyện vãng sanh đi. 

Người đó có tha thiết phát nguyện vãng sanh hay không là 

điều khác. Niệm Phật đi. Người đó có thành tâm niệm Phật 

hay không là vấn đề khác. Như vậy, tin tưởng, phát nguyện 

vãng sanh và niệm Phật là chính người sắp sửa xả bỏ báo 

thân đó phải làm trọn vẹn mới được vãng sanh, chứ không 

phải người hộ niệm làm dùm mà được. Điều khó khăn chính 

là đây.  

Chính vì thế, xin thưa với chư vị, nếu muốn được vãng 

sanh mà nằm đó chờ chết rồi kêu ban hộ niệm tới giúp, thì 

hoàn toàn không hiểu đúng chánh pháp. Người tu học Phật 

Giáo ngày nay thường kỳ vọng vào lễ cầu siêu, không lo công 
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phu tu hành hoặc tu hành mông lung vô định hướng, rồi chờ 

chết mời vị Sư đến cầu siêu. Chư vị hãy mạnh dạn đến gặp 

các vị Sư hỏi: 

- Bạch thầy! Cầu siêu như vậy mẹ con có được siêu 

thoát hay không? 

Nếu là bậc chân chánh tu hành, chắc chắn các Ngài sẽ 

nói rõ ràng: 

- Cầu siêu là chúng tôi đến gieo duyên Phật pháp cho 

Hương Linh, mong cho Hương Linh này ngộ ra niệm Phật 

cầu vãng sanh mà được siêu thoát, chứ ai dám bảo đảm cầu 

siêu là được siêu thoát.  

Vì thế, người thật sự muốn siêu thoát lục đạo luân hồi, 

một đời này vãng sanh thành đạo thì không thể tu hành mông 

lung vô định hướng, hoặc nằm đó chờ chết rồi nhờ người 

khác tới gieo chút duyên lành mà được. Chúng ta phải chủ 

động mà đi. Muốn vãng sanh cần phải nhớ, chính mình đã 

chủ động đi về Tây-Phương Cực-Lạc đó.  

Chủ động như thế nào đây? Từ ngày hôm nay bắt đầu 

chuyên nhất niệm Phật đi nhé. Ngày hôm nay bắt đầu đi 

thẳng con đường vãng sanh đi nhé. Ví dụ nhiều người nghĩ 

rằng phải chú tâm phá cho hết nghiệp chướng mới được giải 

thoát. Họ đã đi con đường khác rồi. Chúng ta hộ niệm không 

hướng dẫn cho người bệnh phá nghiệp, mà hướng dẫn họ hãy 

gói cái nghiệp lại, bao cái nghiệp lại, quên cái nghiệp đi, 

đừng nên động tới cái nghiệp nữa... Hãy dành hết tâm lực mà 

chí thành niệm câu Phật hiệu cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

39 

Muốn gói được cái nghiệp thì bắt đầu từ đây đừng bao giờ 

nghĩ đến chuyện phá nghiệp nữa. Nếu cứ mưu toan phá 

nghiệp thì đến lúc nằm xuống tâm trí của mình cứ dính chặt 

vào nghiệp chướng, đưa đến trạng huống khó lòng thoát nạn. 

Tâm còn dính vào nghiệp thì nhất định tâm này phải theo 

nghiệp để thọ nạn. Chư vị nên rõ ràng điều này. Như vậy, bây 

giờ chúng ta phải chuẩn bị làm sao trong lúc lâm chung, tâm 

mình phải nghĩ đến A-Di-Đà Phật, phải niệm A-Di-Đà Phật 

cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Tâm nghĩ điều nào, tâm nhớ 

cảnh nào, tâm muốn đi về đâu thì tự nhiên cảnh giới đó hiện 

tiền. Tâm mình tha thiết nguyện vãng sanh thì tâm này sẽ 

theo ước nguyện đó mà vãng sanh Tịnh-Độ. Xin nhớ cho thật 

kỹ điểm này chứ không thì chúng ta sẽ bị lận đận lao đao lắm 

đấy!... Kính mong Sư Cô chứng minh cho điều này.  

Vì thời gian hạn hẹp, ở đây con chỉ nói lần từng bước 

cho đồng tu cùng suy nghĩ. Mong rằng chư vị hiểu ra vấn đề, 

sự tu hành bắt đầu chúng ta cố gắng Định lại. Định không có 

nghĩa là ngồi im lặng, nhắm mắt quay mặt vào tường... 

Không phải vậy đâu! Hôm nay chúng ta biết được đạo lý 

vãng sanh Tịnh-Độ rồi, thì hãy xác lập chữ Định một cách rõ 

ràng hơn nhé.  

Định là gì? Là tâm mình có Chủ-Định. Hòa Thượng 

Tịnh-Không giảng nói như vậy phải không? Có Chủ-Định gì? 

Chủ-Định đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Muốn có được Chủ-

Định đi về Tây-Phương Cực-Lạc thì phải nghe lời Đại-Thế-

Chí Bồ-Tát dạy: “Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, 
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bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai”. Mắt, tai, mũi, lưỡi, 

thân, ý hãy đóng lại. Hãy nhiếp tâm lại, định tâm lại, thành 

tâm thanh tịnh niệm Phật. Ở đây niệm Phật, về nhà cũng 

niệm Phật. Niệm Phật không cầu hết bệnh. Niệm Phật không 

cầu chứng đắc. Niệm Phật không cầu an khang. Niệm Phật 

không cầu hết phiền não... Niệm Phật chỉ duy nhất để cầu 

được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Làm sao cho tâm 

tâm, nguyện nguyện của mình chỉ nhắm đến sự vãng sanh 

Tây-Phương Cực-Lạc. Nhất định phải vãng sanh Tây-Phương 

Cực-Lạc cho kỳ được, còn những chuyện bệnh hoạn, phiền 

não gì đó quyết không thể lung lay chí nguyện vãng sanh 

Tịnh-Độ của chúng ta. Chư vị rõ ràng chưa?...  

Như vậy, tâm mình định ở đâu đây? Một là ở câu A-Di-

Đà Phật; Hai là định vào lời nguyện vãng sanh Tây-Phương 

Cực-Lạc; Ba là niềm tin vững vàng không lay chuyển. Ba 

điểm này vững vàng thì tâm ta được gọi là Định. Nếu ra 

ngoài kia gặp người ta nói, cần phải nhờ đến Chú này Pháp 

nọ để xóa nghiệp. Ai lo xóa nghiệp sao đó thì lo, còn ta thì 

không cần xóa, cứ quyết một lòng niệm Phật cầu vãng sanh, 

không cần động đậy tới nghiệp chướng. Làm được như vậy, 

thì tâm của Cô đã Định. Làm được như vậy, thì tâm của Chị 

đã Định. Định ngay từ bây giờ cho đến khi mạng chung. Đến 

lúc nằm xuống rồi, lòng tin của mình đã vững, sức nguyện 

của mình đã mạnh, câu A-Di-Đà Phật của mình đã thuần... 

Dẫu cho bệnh khổ hành hạ đớn đau quằn quại, tức lưng, 

chóng mặt gì đó cũng mặc nó, mình vẫn tự nhiên niệm Phật, 
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không còn thoái tâm. Tâm thành tất cảm ứng, chư Phật Bồ-

Tát gia trì, chư Thiên Long Hộ-Pháp bảo vệ, giúp cho mình 

thêm tỉnh táo. Rồi còn có ban hộ niệm hướng dẫn, nhắc nhở, 

niệm A-Di-Đà Phật bên mình, tự nhiên mình niệm được câu 

A-Di-Đà Phật... đi về Tây Phương. Mười niệm tất sanh! Rất 

nhiều người đã vãng sanh theo diện này rồi. Xin tất cả vững 

tâm, đừng nên thoái chuyển.  

Kính xin Sư Cô chứng minh, mong chư vị quyết tâm 

cùng đi. Bắt đầu từ đây chúng ta đi thẳng một mạch về tới 

Tây-Phương Cực-Lạc. Vãng sanh thành đạo rồi mới tính đến 

chuyện cứu độ chúng sanh nhé. Nhớ là phải về đây cứu độ 

nhau đó! 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 004) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Chương 1, Câu 5: Trên thế gian này có bao nhiêu 

Pháp Hộ-Niệm? 

Câu 5(a): Mỗi một Pháp môn tu học đều có Pháp Hộ-

Niệm riêng.  

Đúng đấy chư vị. Có nhiều người hiểu lầm về Hộ Niệm. 

Họ nói rằng tại sao không chịu lo tu hành, lại cứ ở đó chờ 

chết rồi kêu người ta tới hộ niệm vãng sanh. Đâu có chuyện 

vãng sanh dễ dàng như vậy!...  

Thực ra, mỗi một pháp môn tu hành là một Pháp Hộ-

Niệm. Mỗi lần một vị Sư tới giảng pháp cho Phật tử nghe là 

mỗi lần Ngài hộ niệm cho đấy. Thực đấy! Tại vì Hộ Niệm là 

hướng dẫn, khai thị, chỉ vẽ cho người tu hành đó thành đạt 

mục đích của pháp môn tu, thì Pháp Hộ-Niệm Vãng-Sanh 

chính là người đi hộ niệm hướng dẫn cho người đồng tu, 

người bệnh thực hiện cho được Tín-Nguyện-Hạnh để họ vãng 

sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Như vậy rõ ràng mỗi pháp môn 

tu đều có phương Pháp Hộ-Niệm riêng, hay nói thẳng ra, mỗi 

pháp môn tu là một Pháp Hộ-Niệm chứ không khác gì cả. 
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Nhưng khi chúng ta nhấn mạnh tới danh từ “Hộ-Niệm“ 

là hàm ý một khi hướng dẫn một phương pháp tu hành thì 

chúng ta phải hướng dẫn cho đầy đủ, cụ thể, thực tiễn... Ví dụ 

rõ hơn, khi không chú ý tới vấn đề Hộ Niệm, thì có thể đến 

kỳ một pháp hội, hoặc nhân dịp một đại lễ nào đó trong năm, 

ta đến thuyết giảng một lần cho Phật tử đồng tu nghe qua 

pháp Phật rồi thôi. Thành ra, 365 ngày trong năm, người học 

đạo chỉ được nghe giảng pháp một tiếng đồng hồ, còn 364 

ngày và mấy chục giờ nữa thì tự tìm cách tu lấy. Tự tu thì có 

thể tu sai, có thể hành sai... chính vì vậy mà Phật tử đồng tu 

khó có thể thành tựu được mục đích của phương pháp tu 

hành.  

Còn khi chúng ta nói về Hộ Niệm thì trong pháp hội 

chúng ta giảng, gặp cơ duyên chúng ta giảng nhưng giảng 

thật kỹ, rồi đến những lúc cần thiết như bệnh hoạn, đau ốm, 

lâm chung... chúng ta đến sát bên cạnh người bệnh giảng giải, 

hướng dẫn, gỡ rối...  

Cho nên, trong Pháp Hộ-Niệm có phương pháp gọi là 

khai thị, hướng dẫn. Khác với sự lập đàn thuyết kinh giảng 

đạo, khai thị ở đây là hướng dẫn từng chút, từng chút và 

gỡ từng phần, từng phần những gì người bệnh bị rắc rối, 

bị vướng mắc... để họ an tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh-

Độ.  

Vì thế, người nào cho rằng tại sao không chịu lo tu hành, 

mà lại cứ đợi chết rồi nhờ tới hộ niệm là một sự hiểu lầm lớn 

lao, vô cùng đáng tiếc!.. Thực ra, phương Pháp Hộ-Niệm 
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chính là hướng dẫn cho một người từng chút, từng chút rõ 

ràng để họ biết đường tu hành. Hộ niệm cho người bệnh là 

hướng dẫn người bệnh đó từng điểm, từng điểm và đòi hỏi 

chính họ phải thực hiện cho được để được vãng sanh. Như 

vậy biết hộ niệm là biết pháp tu hành cụ thể, thiết thực, vững 

vàng chứ không phải nằm đó chờ chết đâu. Xin đừng hiểu 

lầm!... 

Thành ra, tu hành mà mông lung vô định, ưa lý huyền 

luận diệu, cứ tưởng như vậy là đủ, là hay... không ngờ đến 

lúc nằm xuống rồi thì vạn sự phũ phàng ập đến, tâm hồn tán 

loạn, rối rắm... làm sao gỡ được đây? Vì nhiều người đã sơ ý 

xem thường sự Hộ Niệm, giảng giải quá sơ sài, cứ tưởng triển 

khai một vài lý đạo hay hay là người ta có thể thực hiện được. 

Xin hỏi rằng, trước nay có mấy ai thực hiện được đây!... 

Xin thưa với chư vị, ngay ở Việt Nam chúng ta, bao 

nhiêu năm qua có lẽ cũng vì sơ suất không chú ý đến vấn đề 

Hộ Niệm, không dẫn dắt từng bước từng bước cụ thể để đi, 

không vạch rõ từng điểm từng điểm thực tế để thực hiện, làm 

cho người tu hành mông lung đường tu, thành ra trải qua một 

thời gian quá lâu dài người tới chùa lạy Phật thì có, còn sự 

thành tựu thì quá hiếm hoi!... May ra chỉ có những vị Cao 

Tăng Hòa Thượng, những vị thượng căn thượng trí mới có 

được sự thành tựu, chứ còn hàng Phật tử, đồng tu tại gia tìm 

đâu ra một người thực sự hưởng được sự lợi lạc chân chính? 

Phải chăng, trong sự tu hành đã sơ ý tạo một khoảng 

trống quá lớn. Khoảng trống đó là ngay tại lúc người ta lâm 
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chung, ngay khi người ta bệnh hoạn, ngay trên ý niệm mông 

lung, ngay ở chỗ pháp tu không khế hợp căn cơ. Từ đó vọng 

tưởng phát sinh, vướng mắc đủ điều... Làm sao gỡ được để 

thoát nạn?...  

Cho nên hiểu được chân chính ý nghĩa Hộ Niệm rồi, 

chúng ta mới thấy đây là một điều vô cùng quan trọng, không 

thể thiếu, chứ không phải đơn giản như người thế gian khen 

chê đâu. 

Câu 5(b): Tất cả mọi Tôn Giáo đều có phương pháp 

hướng dẫn người sắp chết đi về cảnh giới tương ứng, có 

thể gọi đây là cách hộ niệm của họ.  

Thực sự đúng như vậy đấy chư vị. Hộ Niệm là một pháp 

tu. Pháp nào cũng tu cả. Tôn Giáo nào cũng tu cả. Đã tu hành 

thì phải có sự hướng dẫn đường đi. Hướng dẫn người ta đi thì 

đây là phương Pháp Hộ-Niệm chứ không có gì khác. Ví dụ 

như trước đây Diệu Âm tu theo đạo Cao-Đài, một khi trong 

bổn đạo có một người chết, thì hầu hết tín hữu trong bổn đạo 

ở vùng đó tề tựu lại để tụng kinh cầu nguyện suốt mấy ngày 

liền. Khi một người trong bổn đạo bị bệnh hoặc bị chướng 

nạn gì đó, nhiều người tề tựu lại tụng kinh cứu khổ, khuyên 

giải, giúp đỡ, gỡ rối... cho người đó. Mục tiêu của các vị đó 

chính yếu là đường Hiền-Nhân Quân-Tử, một đạo hướng dẫn 

con người làm lành, làm thiện để hưởng cảnh Nhân-Thiên 

trong tương lai. Họ chỉ khác với Phật Giáo là không hướng 

dẫn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thôi. 
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Câu 5(c): Duy nhất chỉ có một Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-

Độ-Tông mà thôi. 

Câu này đúng không chư vị? Sai rồi!... Câu này nghịch ý 

với câu trên. Vì nghĩ rằng chỉ có Tịnh-Độ-Tông mới có hộ 

niệm, nên kéo theo một sự hiểu lầm khác, cho rằng Pháp Hộ-

Niệm Vãng Sanh là do Tịnh-Tông Học-Hội đưa ra. Xin thưa, 

không phải vậy đâu. Chúng ta đang hướng dẫn nhau đi về 

Tây-Phương Cực-Lạc, nên khi nói đến Hộ Niệm thì tự nhiên 

ai cũng hiểu là Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông, chứ thực 

ra Tịnh-Độ-Tông có Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông. Pháp 

Hộ-Niệm của Mật-Tông thì ứng dụng khác hơn, thường 

thường một vị Thượng-Sư đến ngồi bên cạnh người chết và 

hướng dẫn thần thức của người chết đó vượt qua nhiều cảnh 

giới trong thân-trung-ấm, suốt mấy ngày, có khi suốt một 

tuần như vậy. Đó là cách hộ niệm của họ. 

Hôm trước đi qua Mỹ, có một vị nghiên cứu về Mật-

Tông rồi đưa ra những cảnh giới của thân-trung-ấm. Vị đó 

biếu cho Diệu Âm hai cuốn sách rất dày, và xin Diệu Âm cho 

ý kiến. Diệu Âm không dám nêu ý kiến gì cả, vì nhìn qua biết 

rõ ràng vị này đã nghiên cứu để dẫn dắt thân-trung-ấm trải 

qua những cảnh giới nào đó chứ không phải là Pháp Hộ-

Niệm của Tịnh-Độ-Tông. Sẵn dịp đây cũng xin thưa với chư 

vị rằng, với Pháp Hộ-Niệm vãng sanh của Tịnh-Độ-Tông cần 

chú ý cái điểm đơn giản, dễ dàng, đừng nên dẫn dắt thần thức 

đi vào những cảnh giới quá ư huyễn hóa mà nhiều khi họ bị 

kẹt trong đó gỡ ra không được. Ví dụ, khi diễn tả những cảnh 
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giới của thân-trung-ấm, nhiều lúc chính mình chưa thể hiện 

những cảnh giới đó một cách rõ ràng, chưa thấy qua những 

cảnh giới của thân-trung-ấm là như thế nào mà dẫn người ta 

đi vào đó, đường nào bảo đảm là đúng đây. Cho nên đã là 

“Mật“, nhưng chính mình chưa hiểu rõ cái “Mật“ đó như thế 

nào mà mạnh dạn khai thác ra coi chừng bị sơ suất!... Thứ 

hai, cảnh giới quá huyễn hóa, nhiều khi chính mình vào trong 

đó rồi thì hốt hoảng, rối bù... thoát ra không được, thì làm sao 

có thể dẫn dắt người chết đó thoát nạn. Chính vì những lý do 

này mà Diệu Âm không dám ý kiến vậy!  

Diệu Âm chỉ nhắc nhở một vấn đề là Pháp Niệm-Phật 

Hộ-Niệm vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc đơn giản vô 

cùng. Hãy dặn dò người sắp ra đi đó dù thấy bất cứ một cảnh 

giới nào đều cứ cho đó là hão huyền, là vô thực. Đừng mừng, 

đừng sợ, đừng tham, đừng chấp vào đó, đừng sơ ý đi theo. 

Chỉ một mực nhiếp tâm nhìn hình tượng A-Di-Đà Phật, thành 

khẩn niệm A-Di-Đà Phật liên tục cầu vãng sanh Tây-Phương 

Cực-Lạc. Khi nào thấy A-Di-Đà Phật hiện thân tiếp dẫn, hãy 

theo Ngài đi vãng sanh là được.  

Thành ra, dẫn dắt chúng sanh đi sâu vào nhiều cảnh giới, 

sao bằng dặn họ hễ gặp bất cứ một cảnh giới nào, nếu không 

phải là A-Di-Đà Phật thì cứ tự nhiên, đừng để tâm tới, đừng 

nhìn tới, đừng nghe tới, đừng chú ý tới... Cứ cho đó là hư 

huyễn. Hãy dặn dò người bệnh quyết định tâm lại, vững vàng 

niệm “A-Di-Đà Phật“ là được. Như vậy, người ra đi chỉ còn 

đối diện hai vế thật đơn giản, một là A-Di-Đà Phật hiện thân 
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thì theo Ngài đi về Tây-Phương Cực-Lạc; hai là những cảnh 

giới khác hiện ra, thì mặc kệ chúng, quyết định không thèm 

chú ý tới, cứ nhiếp tâm niệm Phật thì tự nhiên mọi chướng 

nạn đều được giải tỏa. Còn nếu sơ ý, dẫn dắt chúng sanh vào 

những cảnh giới của thân-trung-ấm, vào rồi dễ gì thoát ra!... 

Nên nhớ cho, nếu là Bồ-Tát thì không sao, còn hàng phàm 

phu mà thích chui vào những cảnh giới hư huyễn, vào thì dễ 

đấy còn thoát ra không phải đơn giản đâu nhé! Ví dụ như có 

một khu rừng vô cùng tối tăm hiểm trở, thì hãy dặn bảo nhau 

đừng vào đó làm chi. Nếu mạo hiểm dẫn nhau vào trong đó, 

vừa tránh bụi gai thì coi chừng bị rơi vào hố rắn, né được hố 

rắn thì coi chừng lại sụp xuống hầm rết, không rết thì cọp 

beo... Vạn cảnh giới hiểm nghèo mai phục trong đó, ta dễ gì 

có thể thoát nạn đây. 

Chính vì thế xin thưa với chư vị, khi hiểu được phương 

Pháp Hộ-Niệm rồi thì hãy nhớ cho kỹ những điều này, tất cả 

mọi cảnh giới ứng hiện ra trong lúc mình xả bỏ báo thân xin 

đừng để tâm tới, nghĩa là đừng buồn, đừng sợ, đừng lo, đừng 

nghĩ, đừng chú ý tới là được. Hãy cứ nghĩ đó là cảnh giới hão 

huyền không thực. Hãy định cái tâm lại và vững vàng niệm 

A-Di-Đà Phật. Nhắc nhở người bệnh, nếu thấy một điều gì 

ứng hiện ra đều nên báo cho ban hộ niệm biết liền là được. 

Hãy tin tưởng rằng người hộ niệm có cách giải quyết. Xin 

nhớ lấy nguyên tắc này thì hầu hết những chướng nạn có thể 

được hóa giải. Ví dụ, thường nhất là người bệnh thấy ông bà, 

người thân đã chết hiện về... xin chư vị tuyệt đối đừng sợ, 
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đừng buồn, đừng lo, đừng đi theo họ... Những ngày giỗ kỵ, 

đứng trước bàn thờ Gia Tiên đừng cầu xin Tổ Tiên, ông bà, 

cha mẹ, những người quá cố đó về bảo hộ giúp đỡ mình. 

Những sự cầu xin này hoàn toàn không tốt, không đúng 

chánh pháp! Thấy Phật, thấy Bồ-Tát, thấy Trời, thấy Tiên, bất 

cứ cảnh giới gì khác ứng hiện ra cũng cứ mặc kệ. Hãy cứ 

vững lòng nhiếp tâm niệm A-Di-Đà Phật là được. Nếu làm 

được như vậy, thì trong kinh Thập-Vãng-Sanh Phật có dạy 

rằng, 25 vị Bồ-Tát liền phóng quang gia trì cho chúng ta, chư 

Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ cho mình, nhờ đó mà tự nhiên 

mình được thoát nạn. 

Xin thưa chư vị, khi biết được sự quan trọng của Pháp 

Hộ-Niệm rồi, mong chư vị cố gắng nghiên cứu thêm để khả 

năng hộ niệm càng ngày càng vững. Ở những phần sau, Diệu 

Âm sẽ tiếp tục nói thêm. Chúng ta cố gắng hoàn thành một 

khóa trình tương đối đầy đủ một chút, làm tài liệu giúp cho 

những ai có duyên nương theo tu tập. Mong chư vị cố gắng, 

quyết tâm một đường đi về cho tới Tây-Phương Cực-Lạc. 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 

 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 005) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Chúng ta đồng ý rằng trên thế gian này không phải chỉ 

có một Pháp Hộ-Niệm và ở đây chúng ta đang nói về Pháp 

Hộ-Niệm Vãng-Sanh Tây-Phương Cực-Lạc của Tịnh-Độ-

Tông. 

Tu hành, đường nào xin chư vị hãy đi một đường thì 

mới vững, chuyên nhất mới thành tựu, không nên đi nhiều 

đường quá vì rất dễ bị hoang mang, không chủ định được. 

Nói về Hộ Niệm thì pháp nào cũng có hộ niệm, nhưng nếu cứ 

thấy sách nào nói về hộ niệm cũng nghiên cứu thì có thể đi 

đến chỗ mông lung, vô định hướng, khi nằm xuống rồi chúng 

ta không biết đâu mà ứng dụng. Ví dụ như hôm qua chúng ta 

có nhắc đến một vị nghiên cứu về Pháp Hộ-Niệm thân-trung-

ấm và vị đó có mời Diệu Âm ý kiến về pháp này. Vị đó nói 

rằng nếu Diệu Âm khuyên phát hành thì vị đó sẽ phát hành, 

nếu từ chối thì sẽ không phát hành. Nhưng Diệu Âm cũng 

không nêu ý kiến gì cả. Vì sao vậy? Vì nếu không đồng ý 

pháp đó thì cũng không được. Đây là cả một công trình 

nghiên cứu của người ta thì làm sao mình từ chối, mà giới 

thiệu lên để cho phát hành thì Diệu Âm cũng không dám vì 
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thật sự có những vấn đề khó khăn. Thứ nhất là nhìn qua vấn 

đề hộ niệm cho thân-trung-ấm thì không đúng nghĩa lắm, 

phải nói là cầu siêu cho thân-trung-ấm thì đúng hơn. Vì đã rơi 

vào thân-trung-ấm tức là chết rồi, đã chết rồi thì làm sao còn 

hộ niệm được? Thành ra dùng danh từ “Hộ-Niệm“ không 

được chính xác. Thứ hai là, Diệu Âm nhìn sơ qua đã thấy vị 

đó đưa ra hàng trăm cảnh giới rất huyễn hóa của thân-trung-

ấm. Nếu dẫn dắt người bệnh suốt qua hàng trăm cảnh giới hư 

huyễn như vậy thì làm sao người bệnh có thể an tịnh được, 

làm sao khỏi bị vướng mắc!... Và, xin thưa thực, nhiều khi 

chính người dẫn dắt cũng bị vướng mắc trong đó khó bề thoát 

ra, huống chi là người bệnh. Hơn nữa, ai dám bảo đảm rằng 

là đương thời cái thần thức của người chết đó đang vướng tới 

cảnh giới nào trong thân-trung-ấm? Thực sự là điều huyễn 

hóa, khó lòng giải quyết!...  

Chính vì thế, muốn hộ niệm cho người vãng sanh chư vị 

cần nghiên cứu cho thẳng, cho chính, không nên gặp pháp gì 

lạ lạ cũng ứng dụng vào. Nếu sơ ý, chúng ta dễ biến thành 

dạng của những ông thầy cúng vong, siêu độ người chết, chẩn 

tế cô hồn... chứ không phải là hộ niệm cho người vãng sanh 

đâu.  

Bây giờ xin bàn một vấn đề tiếp: 

Câu 5(d): Những người tu hành mà tiêu cực nên cứ 

nằm đó cầu chết mới nói đến hộ niệm.  

Nghĩa là có ý nói rằng, những người nói về hộ niệm là 
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những người không chịu lo tu hành, cứ nằm đó chờ chết, chết 

rồi mới nhờ ban hộ niệm đến giúp thì nghĩ rằng sẽ được vãng 

sanh. Chư vị nghĩ câu này đúng không? - [Sai…]. 

Câu nói này có thể đúng khi muốn nhắc nhở cho chúng 

ta là phải lo tu hành đi, chứ không phải cứ nằm đó chờ chết. 

Còn câu nói này sai nếu dụng ý chê bai những người hộ niệm 

là lười nhác, không chịu lo tu hành, cứ nằm chờ cho đến chết 

rồi nhờ ban hộ niệm tới giúp mình vãng sanh. Nghĩ như vậy 

thì quá sai!... Không đúng!...  

Xin thưa với chư vị, công phu tu hành và hộ niệm bổ túc 

cho nhau, chứ không có chống đối nhau. Nhưng đáng tiếc, có 

những người đã hiểu quá sai lầm về Hộ Niệm. Có lẽ vì chưa 

nghiên cứu qua Pháp Hộ-Niệm, chưa hiểu thấu một đại pháp 

cứu tinh cho chúng sanh này, nên mới cho rằng hộ niệm là 

xúi người nằm đó chờ chết rồi mời ban hộ niệm tới niệm “A 

Di Đà Phật! A Di Đà Phật!” thì được vãng sanh. Vãng sanh 

sao dễ vậy? Ý nghĩ quá sai lầm! Đánh giá quá lệch lạc về 

Pháp Hộ-Niệm!  

Thực ra Hộ Niệm là một pháp tu thật căn bản, rất thực 

tế, vạch ra những điều cụ thể cho hành giả thực hiện chính 

xác tông chỉ của Pháp Môn Tịnh-Độ để được vãng sanh. Nếu 

tu hành chung chung, không có định hướng thì sau cùng cũng 

khó thành tựu được gì! Tu Pháp Niệm Phật mà cứ lý luận 

chung chung thì cũng khó giúp ích được gì cho người khi bị 

rối rắm, bị vướng mắc đủ điều như về gia đình, về thế sự, về 

tình chấp, về cảnh giới, v.v… nhất là khi bị trọng bệnh hoặc 
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giây phút lâm chung người ta đang đối diện với cảnh khổ 

trùng trùng, rối loạn trong từng phút, từng giây. Thực không 

phải đơn giản lắm đâu.  

Xin thưa với chư vị, nếu thực sự là người có phước báu 

lớn và trí huệ cao, người ta có thể niệm Phật đạt được cảnh 

giới “Nhất Tâm Bất Loạn“, tự tại vãng sanh. Rất tốt đấy. 

Nhưng một người phàm phu nghiệp nặng mà cứ vin vào 

những lý luận hão huyền, chê bai Pháp Hộ-Niệm, thì xin thưa 

rằng, trên thế gian này có rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến vô số 

người tu hành mà lệch lạc, đang sống trong vọng tưởng, để 

chờ ngày thọ nạn!... Người cứ mơ cầu đến những lý tưởng 

cao xa, lại coi thường phương Pháp Hộ-Niệm, đây là điều sơ 

suất quá lớn, đưa đến kết quả là sau cùng ách nạn tam đồ còn 

khó thoát được, huống chi nói tới chuyện vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc.  

Còn chuyện đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, thực sự 

trên thế gian này cũng có đấy, nhưng thành phần này quá ít, 

quá ít! Tại sao vậy? Xin thưa là giữa tâm lực và thể lực 

không có đồng bộ. Nhiều người có tâm lực cao, nhưng về 

cuộc sống, gia sự, kinh tế, vợ con, việc làm... đã chi phối quá 

lớn khiến cho người ta thực hiện không được cái tâm lực đó. 

Thực hiện không được thì nhất tâm bất loạn không được. 

Nhất tâm bất loạn không được mà không chú ý tới Pháp Hộ-

Niệm thì vô lượng vô biên người tu hành niệm Phật sau cùng 

bị rớt đài. Bị rớt đài nhiều quá!... Đây chính là tình trạng 

“Lực bất tòng tâm“ vậy.   
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Chính vì vậy, mới vừa thấy mình tu tốt tốt một chút đã 

vội vã chê bai Pháp Hộ-Niệm thì thật là điều oan uổng! Dẫu 

cho mình tu hành có ngon lành một chút đi nữa, nhưng bên 

cạnh ta những người đồng tu, bạn đạo, gia đình, cha mẹ... họ 

tu không ngon lành được thì sao? Muốn cứu độ người hữu 

duyên mà ta lại chê bai những những pháp hợp căn, hợp sức 

mà có thể cứu được nhau sao?  

Có người muốn tu mà tu không nổi. Có người tu hành 

muốn chứng đắc mà chứng đắc không được. Tâm thì cao mà 

lực thì thấp, đưa đến tình trạng gọi là “Lực bất tòng tâm“. 

Lực bất tòng tâm mà chính mình không nhận ra sự thực, cứ 

nhắm mắt làm liều thì coi chừng vướng phải nạn, người đời 

thường gọi là “Nổ Cầu Chì!“. Khó khăn lắm đấy!... Thực tế 

trên thế gian này đã từng xảy ra những sự cố rất đáng tiếc, 

người tu hành mới nhìn qua thấy rất tốt, cũng muốn một đời 

này thành tựu, nhưng chỉ vì sơ ý không kềm được vọng 

tưởng, sau cùng bị vướng phải những ách nạn mà không ai có 

thể ngờ tới được!... 

Chính vì thế, chúng ta cần phải biết kết hợp giữa sự tu 

tập và hộ niệm trợ duyên. Một là vấn đề tu hành, xin chư vị 

cố gắng chuyên nhất, tinh tấn niệm Phật. Hai là Hộ Niệm, ở 

tại đây chúng ta rất chú trọng vấn đề Hộ Niệm. Coi trọng Hộ 

Niệm, nhưng mong chư vị đừng bao giờ sơ ý ỷ lại vào ban hộ 

niệm mà lơ là việc tu tập. Biết Pháp Hộ-Niệm để biết rằng 

một người khi xả bỏ báo thân thường vướng phải những ách 

nạn gì mà tìm cách xả bỏ trước. Ví dụ như sợ bệnh, sợ chết, 
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gia sự rối rắm, vướng bận tình cảm, thương nhớ con cháu, 

v.v... đủ thứ, đủ thứ, nhiều thứ dính chặt vào tâm mình, 

không lo trước sau cùng không thể nào gỡ ra được đâu.  

Ví dụ, về vấn đề bệnh hoạn, trong Pháp Hộ-Niệm, chư 

Tổ dạy rằng, nếu một người bệnh mà thường thầm van vái 

Phật Bồ-Tát giúp cho con hết bệnh, Phật Bồ-Tát giúp cho con 

an khang, giúp cho con vượt qua cảnh khổ này... đến sau 

cùng người đó rất khó được vãng sanh, rất khó được vãng 

sanh. Đối với những vấn nạn này mà cứ nói chung chung 

cũng khó bề giải quyết được gì. Khi đến với một người đang 

bị bệnh, mình thường thấy họ thành tâm cầu nguyện, xin 

đừng vội vã cho đó là sự chí thành ngoan đạo nhé, mà hãy 

khéo léo tìm cách dò hỏi thử coi:  

- À!... Chị đang cầu nguyện gì mà quá thành tâm vậy? 

- Bác ơi!... Bác đang khẩn nguyện điều gì mà tha thiết 

lắm vậy?... 

Nhìn qua thì quá thành tâm, tha thiết, nhưng nhiều khi 

sự thành tâm đó là để khẩn cầu:  

- Nam-Mô A-Di-Đà Phật! Xin Phật cho con được hết 

bệnh. Xin Phật cho con hết đau lưng...  

Chuyện này thường xảy ra lắm đấy. Một khi đã nguyện 

cầu như vậy, vô tình họ đã đi lạc đường vãng sanh rồi! 

 Xin thưa với chư vị, người biết Pháp Hộ-Niệm mới biết 

được điều sơ suất tế vi này. Đau lưng sơ sơ đã vội cầu Phật 

gia trì hết bệnh, thì đến lúc bệnh nặng họ cầu mạnh hơn, 

trước lúc lâm chung họ cầu còn dữ dội hơn nữa, vì lúc đó 
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không phải chỉ đau có 1, mà đau tới 10, đau tới 20... Có nhiều 

lúc đau tới 100 lần nhiều hơn, lúc đó cái lực cầu nguyện hết 

bệnh của họ sẽ mạnh lên cả 100 lần, 1.000 lần. Ồ!... Còn trẹo 

cổ, còn nhức đầu, còn ói mửa, v.v... Tâm cầu hết bệnh đã 

chiếm trọn nguyện vọng của họ rồi!...  

Xin thưa chư vị, lo cầu hết bệnh thì mất vãng sanh. Một 

đời niệm Phật mà sau cùng mất vãng sanh chỉ vì vậy thôi. Rất 

đơn giản. Những vấn đề vô cùng là đơn giản và gần gũi đã 

phá tan tành sự thành tựu của một người tu hành mà ít người 

biết đến. Nghiên cứu kỹ về Pháp Hộ-Niệm giúp ta phát hiện 

ra nhiều điều sơ suất, sự tu tập hết mập mờ, đường đi bớt 

vướng nạn. Mỗi lần nói chuyện với nhau, chúng ta khơi ra 

một điều sơ suất, từng điểm, từng điểm rất gần gũi chứ có gì 

cao xa đâu.  

Một ví dụ khác, có nhiều người ước nguyện rằng, khi 

chết được đưa vào bệnh viện để chết. Họ sợ chết ở nhà thì 

con cháu sẽ khó bán được nhà. Trong bệnh viện, nhờ có bác 

sĩ, y tá chăm sóc kỹ lưỡng hơn, mình sẽ thoải mái hơn.  

Người gần chết rồi mà tâm còn lo sợ đến căn nhà bị mất 

giá, thì họ bị vướng nạn rồi. Có những cái vướng mà người 

không biết Pháp Hộ-Niệm không bao giờ thấy được. Xin thưa 

với chư vị, người chết trong bệnh viện rất khó, rất khó được 

vãng sanh. Khó vô cùng đấy! Chính Diệu Âm trước giờ chưa 

từng thấy qua một người nào chết trong bệnh viện mà có thể 

hóa gỡ được ách nạn. Những trường hợp tương tự như vậy, 

nếu người bệnh được đem về nhà, ban hộ niệm có nhiều hy 
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vọng hóa gỡ được ách nạn cho họ. Đây là sự thực.  

Mỗi tọa đàm chúng ta chia sẻ cho nhau một chút kinh 

nghiệm, mong chư vị cố gắng nghiên cứu thêm về Pháp Hộ-

Niệm nhiều nhiều một chút, vì ở đây mỗi lần chúng ta chỉ 

chia sẻ cho nhau có một, còn khi nghiên cứu hi vọng chư vị 

có thể tìm thêm những điều thú vị khác.  

Mong tất cả chư vị, lý đạo mỗi ngày mỗi thấm hơn, 

đường tu hành càng ngày càng vững vàng hơn. Chúng ta còn 

kết hợp với ban hộ niệm để tích cực trợ duyên sẽ giúp cho 

đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc vững càng thêm 

vững. 

 Nam-Mô A-Di-Đà Phật! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 006) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Kính bac̣h Sư Cô cùng chư vi ̣ đồng tu, chúng ta có cái 

cơ duyên mỗi đêm hoc̣ hỏi với nhau về Pháp Hộ-Niệm, dựa 

theo quyển sách đã được soaṇ ra rất chi tiết từ đầu chí cuối 

này. Hy voṇg khi đi suốt qua chương trình này tất cả đồng tu 

chúng ta sẽ nắm vững về Pháp Hộ-Niệm.  

Ngày hôm qua chúng ta nói rằng, trên thế gian này có rất 

nhiều Pháp Hô-̣Niêṃ. Mỗi pháp môn tu, mỗi môṭ tôn giáo, 

ngay cả mỗi môṭ dân tôc̣ đều có cách hô ̣niêṃ hướng dẫn con 

người khi xả bỏ báo thân đi về những nơi chốn mà người ta 

mong muốn. Hôm nay chúng ta nói đến vấn đề thứ 6:  

Câu 6: Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh Tây-Phương 

Cực-Lạc là của ai? Ba ́ t nguô ̀ n từ đâu?  

Trong tập sách này có mấy câu trả lời sau đây: 

Câu 6(a): Là Pháp Hộ-Niệm chung của Pha ̣ t Giáo 

không phân bie ̣ t pháp môn nào he ́t? 

Đúng không chư vi?̣ – [Sai]. Không phải như vâỵ. Mình 

vừa mới nói là mỗi pháp môn có môṭ phương cách thưc̣ hành 

riêng, môṭ cách tu tập riêng. Ngay trong Phâṭ Giáo chúng ta 
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cũng vâỵ, mỗi pháp môn tu tập đều có sự hướng dẫn đến môṭ 

cảnh giới riêng tương ứng với pháp môn đó. Có những pháp 

thuộc về Nhân-Thừa, Thiên-Thừa, là chú ý trở laị làm người 

hoăc̣ lên môṭ cảnh giới trời nào đó trong Duc̣-Giới. Có những 

pháp của Nhi-̣Thừa, Nhi-̣Thừa hay là Quyền-Thừa Bồ-Tát thì 

thường thường các ngài thưc̣ hiêṇ những pháp tu để thành các 

vi ̣ A-La-Hán: Thinh Văn, Duyên-Giác (Bích-Chi-Phật). 

Những pháp của Bồ-Tát Thừa, còn gọi là Đại-Thừa, các vị 

Bồ-Tát Pháp-Thân Đaị-Si.̃ Còn Phâṭ-Thừa hay là Nhất-Thừa, 

đi về cảnh giới của Phâṭ. Nói chung, mỗi pháp môn tu luôn 

luôn có cách hướng dẫn thực hành riêng, chúng ta nên nhớ kỹ 

điều này. Thành ra câu nói: “Hô-̣Niêṃ Vãng Sanh Tây-

Phương là Pháp Hộ-Niệm chung của Phâṭ Giáo” thì không 

đúng. Không nên nghi ̃như vâỵ. 

Câu 6(b): Là pháp Ho ̣ -Nie ̣m của Thie ̀n-Tông giúp cho 

người được “Minh-Tâm Kie ́n-Tánh”. 

Chư vi ̣ nghi ̃là câu này đúng hay sai? – [Sai!]. Cũng sai 

luôn!... Taị vì khi chúng ta nói vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-

Lac̣ thì đây là tông chỉ của Pháp Môn Tiṇh-Đô ̣ đưa người 

vãng sanh về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Từ trong bao nhiêu năm 

qua chúng ta thường hay nói rằng vãng sanh Tây-Phương, 

vãng sanh Tây-Phương… chính là thưc̣ hiêṇ cái tông chỉ của 

Pháp Môn Tiṇh-Đô,̣ goị là Di-Đà Tiṇh-Đô,̣ đi về cảnh giới 

Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Có nhiều pháp môn tu không hướng 

dẫn chúng sanh đi về cảnh giới Tây-Phương Cưc̣-Lac̣, mà ho ̣
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tự tu tự chứng lấy để trở thành những vi ̣ Bồ-Tát minh tâm 

kiến tánh ở cõi Hoa-Nghiêm. Đó là những cách tu khác nhau. 

Chư vi ̣ nên chú ý, có rất nhiều pháp môn thuộc về Tư-̣Lưc̣, 

tự tu chứng lấy những cảnh giới tương ứng với sức tu. Còn 

Pháp Môn Niệm-Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ là 

pháp môn Nhi-̣Lưc̣, nương nhờ từ lực của Đức Phật A-Di-Đà 

tiếp dẫn về thế giới của Ngài ở cõi Tây-Phương Cưc̣-Lac̣, 

thành bậc A-Duy-Viêṭ-Trí Bồ-Tát, goị là Bất-Thối Bồ-Tát, từ 

đó tiến thẳng đến quả vị Phật luôn. 

Phân tích rõ ràng ra chúng ta mới hiểu rằng niêṃ Phâṭ 

cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc là tông chỉ của Pháp 

Môn Tiṇh-Đô.̣ Và, cũng xin chư vị nhận thức cho rõ ràng 

thêm, là có nhiều Pháp Môn Tiṇh-Đô ̣khác nhau, chứ không 

phải chỉ có môṭ. Ví du ̣như, có người tu Nhân-Gian Tiṇh-Đô,̣ 

Di-Lăc̣ Tiṇh-Đô,̣ Đông-Phương Tiṇh-Đô,̣ Tây-Phương Tịnh-

Độ, v.v… Chúng ta đang tu đây là đi về cảnh giới Tây-

Phương Tiṇh-Đô,̣ tức là cõi Tiṇh-Đô ̣của đức A-Di-Đà Phật 

mà trong kinh đức Thế-Tôn chỉ điểm cho chúng ta. Mong chư 

vi ̣ hiểu rõ và vững vàng đạo lý này để tu hành và hướng dẫn 

cho người được hô ̣niêṃ đi đúng đường.  

Đức Thế-Tôn dạy rằng, chỉ có thế giới Tây-Phương 

Cưc̣-Lac̣ của đức A-Di-Đà là thù thắng nhất, là vi diêụ nhất, 

đaị nguyêṇ của đức A-Di-Đà là vi ̃đaị nhất. Đi về cảnh giới 

Tây-Phương Tiṇh-Đô,̣ tức là thế giới Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ 

của đức A-Di-Đà, với cái nguyêṇ của Ngài không bắt buôc̣ 

chúng sanh phải tu cho chứng đắc rồi mới đươc̣ vãng sanh, 
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mà đăc̣ biêṭ là đòi hỏi người thưc̣ hành chỉ làm sao phải vững 

lòng tin, phải tha thiết nguyêṇ vãng sanh và khi xả bỏ báo 

thân phải niêṃ cho đươc̣ danh hiêụ của Ngài, quyết lòng chí 

thành mà niêṃ, 10 niêṃ, 1 niêṃ để cầu vãng sanh sẽ đươc̣ 

vãng sanh. 

Pháp Niệm-Phật Vãng Sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ rất dê ̃

dàng!... Rất dê ̃dàng!... Về đến Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ rồi, thì 

Ngài thề rằng, nếu chúng ta không phải trong môṭ đời thành 

đaọ Vô-Thươṇg thì Ngài không giữ ngôi Chánh-Giác. Không 

những vâỵ, dẫu cho những chúng sanh trong Diêm-Ma-La 

Giới, trong ba đường ác, goị là “Tam-Ác-Đaọ trung chúng 

sanh”, nghĩa là chúng sanh trong Điạ-Nguc̣, Nga-̣Quỷ, Súc-

Sanh mà niêṃ đươc̣ danh hiêụ của Ngài cầu vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc cũng thoát khỏi 3 đường ác đi thẳng về 

nước của Ngài, cũng môṭ đời bất thối thành Phật. Pháp Niệm-

Phật Vãng Sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ thù thắng nhất chính 

là chỗ này. Khi giảng đến những phần sau, chúng ta se ̃ thấy 

rõ hơn cái điểm tối vi diệu này vậy. 

Còn nhiều cảnh giới khác của chư Phâṭ cũng vi diêụ 

lắm, thanh tiṇh lắm, nhưng thường thường vẫn còn có ba 

đường ác, không thể sánh bằng Tây-Phương Cực-Lạc. Ví du ̣

như chúng ta đang ở đây là thế giới độ sanh của đức Bổn Sư 

Thích-Ca Mâu-Ni Phâṭ, vẫn còn ba đường ác, vẫn còn sáu 

đường luân hồi. Riêng thế giới của đức Phật A-Di-Đà chỉ có 

Bồ-Tát, bất cứ môṭ phàm phu nào ở đây đưa về đó tư ̣nhiên 

trở thành Bồ-Tát. Đây thật là điều vi diêụ. Trong những phần 
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sau, chúng ta se ̃nói rõ hơn, còn ở đây chúng ta xác điṇh Pháp 

Hộ-Niệm cầu sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ là thuôc̣ về Di-Đà 

Tiṇh-Đô.̣ Tu Pháp Môn Di-Đà Tiṇh-Đô ̣nên chúng ta thường 

niêṃ:“A-Di-Đà Phâṭ!... A-Di-Đà Phâṭ!…”. Niêṃ A-Di-Đà 

Phâṭ cầu sanh về cảnh giới Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ của Phật A-

Di-Đà nên goị là Di-Đà Tiṇh-Đô.̣ Hiểu rõ ràng như vậy, nên 

nói rằng Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh là của Thiền-Tông giúp 

cho người minh tâm kiến tánh thì không đúng.  

Người tu Thiền-Định, nếu đắc được “Minh-Tâm Kiến-

Tánh” thì trở về cõi Hoa-Nghiêm, có thể goị là Hoa-Nghiêm 

Tiṇh-Đô,̣ đây là cảnh giới vô cùng vi diệu, nhưng đường tự 

lực tu chứng này vô cùng khó khăn, môṭ người bình thường 

như chúng ta phải tu hành tới vô lươṇg kiếp cũng không dê ̃gì 

đạt được, nhưng về cảnh giới A-Di-Đà Tịnh-Độ thì môṭ đời 

này chúng ta có thể đi đươc̣. Vi diêụ ở chỗ là môṭ đời này 

vãng sanh và cũng môṭ đời này thành đaọ Vô-Thượng. Thật 

là một điều khó tin. Nhất định một người bình thường không 

thể nào tin được. Đúng là “Nan Tín Chi Pháp”. Phật dạy, chỉ 

người nào mà duyên thành Phật thành thục rồi, có đầy đủ 

thiêṇ căn rồi, găp̣ cơ duyên này người ta mới tin được. Còn 

người không đủ thiện căn thì nhất điṇh không thể tin nổi đâu. 

Chính vì thế, có nhiều người dù đã tu hành rất lâu nhưng 

không tin được Pháp Niệm-Phật này cũng là điều bình 

thường. Sở di ̃ như vâỵ, vì đây là pháp không thể tin nổi đối 

với những người còn thiếu thiện căn. Chúng ta chỉ nương vào 

lời kinh mà nói, mong chư vi ̣ hãy tin đi, vì đây là pháp của 
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Phâṭ dạy, rất đúng đấy, không sai đâu. Trong những phần sau 

chúng ta se ̃nói rõ hơn. 

Câu 6(d): Pháp Hộ-Nie ̣m của Ma ̣ t-Tông giúp cho người 

tu hành được “Tam-Ma ̣ t Thanh-Tiṇh”. 

Đúng không chư vi?̣ – [Sai!]. Cũng không đúng luôn. 

Đường tu Mâṭ-Tông cũng đi về cảnh giới Tiṇh-Đô.̣ Xin thưa 

chư vi ̣, pháp môn tu nào của Phâṭ dạy cũng đi về một cảnh 

giới Tiṇh-Đô ̣cả, nhưng thực hành theo Mâṭ-Tông khó khăn 

hơn nhiều đấy. Theo như lời của Ngài Tiṇh-Không giảng, 

muốn thưc̣ hiêṇ đươc̣ con đường Mâṭ-Tông, những vi ̣ đaṭ 

đươc̣ từ Thất Điạ Bồ-Tát trở lên mới có thể làm đươc̣. Thật 

không phải đơn giản!... Tu chứng qua khỏi Thâp̣ Tru,̣ Thâp̣ 

Haṇh, Thâp̣ Hồi-Hướng rồi mới lên tới hàng Điạ Thươṇg. 

Thất-Địa Bồ-Tát là những vi ̣ Đaị Bồ-Tát ở cõi Hoa-Nghiêm, 

các Ngài đã phá đến 36 phẩm Sanh-Tướng Vô-Minh, sắp 

thành Phâṭ rồi mới đạt đươc̣… Còn chúng ta đây chưa phá 

đươc̣ một phẩm phiền não thô thiển nào, thì làm sao với tới 

con đường “Mâṭ” đó? Quá khó!... Quá khó!... Nhiều người đã 

sơ ý, hoặc không biết đến vấn nạn này nên cứ điềm nhiên hi 

vọng. Ngài Tịnh-Không còn nói, tu đường Mâṭ-Tông một là 

thành công đi lên (thành đạo), hai là thất bại đi xuống (Địa-

Ngục). Khó lắm!... Căng thẳng lắm!... Còn chúng ta đang đi 

đây là con đường rất dê,̃ goị là “Dị Hành” của Pháp Môn 

Tiṇh-Đô ̣ Di-Đà, từ bất cứ môṭ vi ̣ trí nào cũng có quyền đi 

thẳng về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ để một đời thành đaọ. Đây là 
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pháp môn quá hay, quá vi diệu, không phải là đi từng bước 

từng bước, trải qua hàng vô lượng kiếp tu hành. Chính vì thế, 

chúng ta hôm nay là cứ nói thẳng vấn đề niêṃ Phâṭ cầu vãng 

sanh là như vâỵ. 

Câu 6(c): Pháp Hộ-Niệm vãng sanh Tây-Phương Cực-

Lạc của Tiṇh-Đo ̣ -Tông giúp cho người vãng sanh ve ̀ nước 

Cực-Lạc của Đức A-Di-Đà? 

Đúng không? – [Đúng]. Chắc chắn là đúng rồi. Vững 

vàng là đúng rồi đấy. Đây là Pháp Hộ-Niệm của Tiṇh-Đô-̣

Tông. Cũng xin chú ý là của Tiṇh-Đô-̣Tông, chứ không phải 

của Tiṇh-Tông Hoc̣-Hôị. Nhiều người thường lầm lẫn giữa 

hai từ: Tiṇh-Đô-̣Tông và Tiṇh-Tông Hoc̣-Hôị. Hai từ này 

khác nhau. Tiṇh-Tông Hoc̣-Hôị là môṭ cái Hôị của những 

người niêṃ Phâṭ lâp̣ ra để thực hành Pháp Môn Niệm-Phật 

vãng sanh của Tiṇh-Độ-Tông, còn Tịnh-Độ-Tông đã có từ 

thời đức Thế-Tôn, Ngài nói trong kinh A-Di-Đà, kinh Vô-

Lươṇg-Tho,̣ kinh Quán-Vô-Lươṇg-Tho.̣ Tiṇh-Tông Hoc̣-Hôị 

mới được thành lâp̣ từ thế kỷ 20. Học-Hôị này ra đời bắt 

nguồn từ ý tưởng của Ngài Ha-̣Liên-Cư, môṭ vi ̣ Cư Si ̃ ở 

Trung Hoa. Ngài nói thời này maṭ pháp rồi, tu hành khó được 

thành tưụ, ngay cả các Tôn-Giáo cũng không còn chính xác 

nữa rồi!... Ngài Hạ-Liên-Cư chủ trương theo Tổ Ấn-Quang, 

ngày nay người tu học Phật-Giáo thường chú trọng quá nhiều 

về hình thức, lý thuyết, nên không đủ sức cứu độ chúng sanh 

nữa, Ngài nói nên lâp̣ cái hôị nhỏ, 5 người, 10 người, 20 
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người… rồi lăṇg le ̃ tu hành, chuyên lòng niệm Phật để đi 

thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc. Thì hôị này có tên gọi là 

Tiṇh-Tông Hoc̣-Hôị, một hội ứng duṇg theo Pháp Môn 

Tiṇh-Đô-̣Tông, chuyên lòng niệm Phật đi thẳng về Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣. Đây là sáng kiến của Ngài Ấn-Quang đưa 

ra, thưc̣ tiêñ vô cùng, đã giúp cho người niệm Phật vãng sanh 

quá nhiều, quá nhiều. Thành quả quá vững vàng. 

Ngày nay người ta nghe thấy Tiṇh-Tông Hoc̣-Hôị phát 

triển khắp nơi trên thế giới, đâu đâu cũng nghe tiếng niệm 

Phật vang vang, nên thường lầm lẫn rằng Tịnh-Độ-Tông tức 

là Tiṇh-Tông Hoc̣-Hôị, chứ thưc̣ ra Tiṇh-Tông Học-Hôị mới 

xuất sanh từ thế kỷ 20 thôi.  

Hôm nay, chúng ta cần xác điṇh rằng, Hô-̣Niệm Vãng-

Sanh là phương pháp của Tịnh-Độ Tông, giúp cho người 

niêṃ Phâṭ thành đạt đươc̣ cái muc̣ đích của Tiṇh-Đô ̣ Tông, 

từng người từng người dễ có cơ duyên vãng sanh về Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣ thành đạo. 

Mong chư vi ̣ thấu hiểu đươc̣ đạo lý này để vững lòng tu 

tiến. Ngày mai chúng ta laị giảng giải tiếp, để càng ngày càng 

vững, vững rồi thì chúng ta ai ai cũng đươc̣ vãng sanh. Đức 

A-Di-Đà Phật sẽ đến đón chư vị về nước Cực-Lạc, môṭ đời 

này thành tưụ đạo quả, chứ không phải chờ đến đời thứ 2 hay 

đời thứ 3 làm chi phải không?...  

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

                                             

          



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 007) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Hôm nay chúng ta nói đến chương số 1, vấn đề số 7, ở 

trang 12.  

Câu 7: Trong Tịnh-Đô ̣  Tông những vị Tô ̉  nàô đê ̀  

xướng Pháp Hô ̣  Niê ̣m? 

Hôm trước chúng ta nói rằng kinh Phâṭ có nói về Hô ̣

Niêṃ. Pháp môn nào cũng hàm ý về Hô ̣Niêṃ, thì Tiṇh-Đô-̣

Tông chúng ta cũng có Hô ̣ Niêṃ. Hôm nay chúng ta muốn 

xác điṇh rõ hơn là Tổ nào đã nói về vấn đề này? Tính đến nay 

Tiṇh-Đô-̣Tông Trung-Hoa có tất cả 13 vi ̣ Tổ, thì Tổ nào nói 

đến Hô ̣Niêṃ đây?   

Câu 7(a): Từ sơ To ̉  Hue ̣ -Vie ̃n đời nhà Ta ́ n khi ke ́t hợp 

Bạch-Liên-Xã ở Lô-Sơn Đông-Lâm khuyên đo ̀ng tu quye ́t 

the ̀ đo ̀ng vãng sanh ve ̀ Liên-Bang Cực-Lạc. 

Đúng không? – [Đúng]. Đúng vâỵ. Tiṇh-Đô ̣Tông đươc̣ 

lưu truyền tới ngày nay là do Tổ Huê-̣Viêñ đời nhà Tấn. Chư 

vi ̣ nên nhớ rằng, môṭ pháp môn trong Phâṭ Giáo chúng ta có 

môṭ vi ̣ sơ Tổ, chính là vị đầu tiên tuyển trac̣h từ trong kinh 

Phâṭ, hệ thống hóa lâp̣ thành pháp môn tu. Ngài Huê-̣Viễn 
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đời nhà Tấn đã ngô ̣ ra câu A-Di-Đà Phâṭ nhiệm mầu, Ngài 

liền rời xóm làng đi vào vùng Lô-Sơn Đông-Lâm, một vùng 

rừng núi còn hoang dã, chưa có người định cư, cùng với 123 

vị chí đồng đạo hiệp, lập chí niệm Phật cầu vãng sanh nước 

Cực-Lạc, quyết thề không ra ngoài liên lạc với xã hội nữa. 

Các Ngài lấy con suối Hổ-Khê làm ranh giới. Hổ-Khê là nơi 

có nhiều cọp tới lui uống nước, nên được gọi là “Suối Cọp”. 

Con suối này có môṭ cái cầu nhỏ goị là Hổ-Kiều, “Cầu Cop̣”.  

Xin thưa với chư vi ̣, 123 vi ̣ đồng tu đó trích máu viết 

thành văn đồng phát thệ, bắt đầu từ đây quyết lòng niêṃ Phâṭ 

cầu sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Họ tự khai khẩn trồng trọt để 

sinh sống. Khi môṭ người nào trong nhóm yếu bêṇh phải xả 

bỏ báo thân, thì các vi ̣ kia hop̣ laị hỗ trơ,̣ dẫn dắt để đưa 

người đó vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, sau cùng tất cả 

các vi ̣ đó đều đươc̣ vãng sanh hết. Tiếng lành vang xa, Phật 

tử đồng tu khắp nơi nghe danh tề tựu về vùng đất Lô-Sơn 

Đông-Lâm cả hàng ngàn người cùng nhau niệm Phật.  

Hướng dẫn, khai thị, nhắc nhở, gỡ rối, dẫn dắt, đưa tiễn 

một người niệm Phật vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc 

chính là Pháp Hô-̣Niêṃ chứ không có gì khác. Ở Trung Hoa 

Pháp Hộ-Niệm vãng sanh bắt đầu từ đó lưu lại đến ngày nay.  

Câu 7(b):  Đại Sư Thie ̣n-Đạo đời nhà Đường, tức là To ̉  

thứ 2 của Tiṇh-Đo ̣  Tông Trung-Hoa, ra ́ t chú trọng Pháp Hô ̣

Niêṃ để giúp người hạ căn phàm phu giữ được chánh nie ̣m 

mà vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.  
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Đúng không chư vị? – [Đúng]. Chư vi ̣ thấy rõ không, 

Sơ Tổ, Nhi ̣ Tổ… từ đời nhà Tấn nhà Đường… cách chúng ta 

hơn cả ngàn năm, các Ngài đã đề xướng đến Hô ̣ Niêṃ rồi. 

Đến sâu trong thời maṭ pháp, ở đây chúng ta mới găp̣ đươc̣ 

câu A-Di-Đà Phâṭ, và may mắn găp̣ đươc̣ phương Pháp Hô-̣

Niêṃ Vãng-Sanh. Chư vi ̣ thấy đó, muốn đươc̣ cái duyên hô ̣

niêṃ này, chúng ta phải mất qua hàng ngàn năm như vâỵ mới 

găp̣ đươc̣. Không phải đơn giản!...  

Tiṇh-Đô-̣Tông đã du nhập vào Viêṭ-Nam chúng ta rất 

lâu. Năm ngoái (2016), Diêụ-Âm có về chùa Phâṭ-Tích ở 

ngoài Bắc nói chuyện về Hô ̣Niêṃ, chùa này đã lưu laị môṭ 

pho tươṇg Phật A-Di-Đà cổ nhất Viêṭ-Nam. Các vi ̣ Cao Tăng 

của Viêṭ-Nam cũng du nhâp̣ Pháp Môn Tiṇh-Đô ̣ niêṃ Phâṭ 

cầu vãng sanh rất sớm, nhưng riêng về Pháp Hộ-Niệm, thì ai 

cũng có ý niệm về Hô ̣Niêṃ cả, nhưng thực tế thì hình như 

chưa được chú tâm mạnh tới lắm!...  

Thưc̣ ra mỗi người khi đau bêṇh thì thường mời các vi ̣ 

Sư tới thăm viếng và thỉnh bạch các Ngài khuyên giải bệnh 

nhân vài lời. Xin thưa thưc̣ với chư vi ̣, các Ngài tới khuyên 

giải người bêṇh vài lời tức là các Ngài hô ̣ niêṃ cho người 

bệnh đấy. Nhưng khuyên vài câu rồi sau đó không tiếp tuc̣ 

khuyên nữa, không tổ chức thành từng nhóm liên tuc̣ khuyên 

giải, không trực tiếp hướng dẫn, gỡ rối cho người bêṇh trước 

những giờ phút ra đi… Thành ra có ý niệm về Hô ̣ Niêṃ, 

nhưng thực hiện Pháp Hộ-Niệm thì quá lỏng lẻo, ít ai lưu tâm 

chú ý tới. Vì không quan tâm tới vấn đề Hô ̣Niêṃ, vô hình 
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chung, hầu hết những người niêṃ Phâṭ ở Viêṭ-Nam chúng ta 

bị lâm vào tình trạng rối loạn trong lúc lâm chung, đưa đến 

tình trạng là hiện tượng vãng sanh trở nên quá hiếm hoi!...  

Các vi ̣ Đaị Sư, Cao Tăng, Thac̣ Đức chân chánh tu 

hành… có thể tư ̣taị ra đi. Có đấy!... Ở Viêṭ-Nam chúng ta có 

hiện tượng này đấy, nhưng không phải nhiều!... Còn thấp 

xuống môṭ chút, hàng Phâṭ tử taị gia thì hầu như vô phương 

được độ!... Quá khó!... Quá khó!... Hoạ hiếm lắm chúng ta 

mới nghe một tin đồn loáng thoáng rằng, có môṭ người nào 

đó có cái hiêṇ tươṇg vãng sanh, nhưng trong hàng vaṇ người, 

hàng triêụ người mới có môṭ người. Thưc̣ ra, dù là tin đồn 

thôi vẫn còn quá hiếm hoi, chứ nói chi đến chuyện thực sự 

vãng sanh!... Đây chỉ vì, người tu hành thường bị mông lung, 

quá mơ mộng vào những sự hão huyền và sơ ý không hô ̣

niêṃ để có sự hướng dẫn vững vàng cho người ra đi biết 

đường vãng sanh, trong khi Pháp Hộ-Niệm là đại cứu tinh mà 

chư Tổ trong Tịnh-Độ Tông đã chủ trương thực hiện từ đời 

nhà Tấn, nhà Đường cách đây cả hàng ngàn năm rồi mà 

chúng ta không hay biết. 

Câu 7(c):  Ta ́ t cả các chư To ̉  Tiṇh-Đo ̣  Tông đe ̀u khuyên 

nha ́ c về Hô ̣Niêṃ.  

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Xin thưa với chư vi ̣ đúng 

như vâỵ đấy. Khi đoc̣ tới những lic̣h sử của chư Tổ, chúng ta 

thấy rõ rằng các Ngài đều chủ tâm Hô ̣Niêṃ, maṇh me ̃nhất là 

Ngài Ấn-Quang Đaị Sư. Ngài Ấn-Quang Đaị Sư nhắc nhở về 

Hô ̣Niêṃ rất ky.̃ Ngài nói rằng, đến thời maṭ pháp rồi, Phâṭ 
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Giáo không còn dễ dàng cứu đô ̣một chúng sanh thoát vòng 

sanh tử luân hồi đâu. Thành ra, trong suốt cuôc̣ đời hành đạo 

của Ngài, Ngài chủ trương làm thiêṇ, làm lành rồi khuyến tấn 

Phật tử đồng tu hãy kết nhóm với nhau chừng 5 người 10 

người, nhiều nhất là 20 người, 20 người côṇg thêm với 1 

người trưởng tràng là 21 người, 21 người quyết lòng cùng 

nhau niệm Phật. Ngài khuyên có thể dùng môṭ cái phòng 

khách nào rôṇg rãi của tư gia, rồi lập môṭ Niêṃ Phâṭ Đường 

nho nhỏ, không bảng hiêụ, không phô trương, không danh 

phận… cứ kết nhóm nhau lăṇg le ̃mà niệm Phật. Nhóm đồng 

tu 21 người đó hãy thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Khi môṭ 

người nào trong nhóm đau bêṇh, hãy họp lại chăm sóc, hỗ 

trợ, khuyến tấn, gỡ rối, khai thi ̣, hướng dẫn để cho người đó 

làm được trọn vẹn tông chỉ Tín-Nguyêṇ-Haṇh mà vãng sanh. 

Xin thưa với chư vi ̣, cái danh từ goị là “Nhóm-Hô-̣Niêṃ” bắt 

đầu từ đây mà có. 

 Hiện giờ ở khắp nơi người ta lâp̣ lên những “Nhóm-Hô-̣

Niêṃ”. Vậy “Nhóm-Hô-̣Niêṃ” đó là gì? Chính là các vị 

Phâṭ-Tử Đồng-Tu kết laị với nhau thành những nhóm cộng tu 

nhỏ để chuyên lòng niệm Phật. Ngài Ấn-Quang nói, phương 

pháp này rất cu ̣ thể và chuyên tâm như vậy mới có thể cứu 

đươc̣ chúng sanh trong thời maṭ pháp này. Ngài Tiṇh-Không 

cũng tuyên dương phương pháp này rất là thù thắng, có thể sử 

duṇg trong 9.000 năm còn lại trong thời maṭ pháp này để cứu 

đô ̣chúng sanh.  
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Xin thưa với chư vi ̣, Tiṇh-Tông Hoc̣-Hôị xuất hiêṇ trên 

thế giới này cũng từ ý niêṃ của Tổ Ấn-Quang. Sau này đê ̣tử 

của Ngài là Ngài Ha-̣Liên-Cư đã ứng duṇg phương pháp này 

môṭ cách triêṭ để, Ngài đề xướng nên lâp̣ môṭ cái hôị, chứ 

không phải là Tôn-Giáo nữa, vì chính Tổ Ấn-Quang nói rằng, 

Phâṭ Giáo đến thời maṭ pháp không dễ gì cứu đươc̣ chúng 

sanh nữa, taị vì con người voṇg tưởng quá nhiều, nghiêp̣ 

chướng quá năṇg… Măc̣ dù Pháp Môn Niêṃ-Phâṭ là pháp 

môn trăm người tu trăm người đắc, vaṇ người tu vaṇ người đi 

vãng sanh, nhưng đến thời mạt pháp này không dê ̃gì có môṭ 

người được an nhiên tư ̣ taị vãng sanh, nguyên nhân chỉ vì 

nghiêp̣ chướng nặng, oán thân trái chủ chướng nhiều, phiền 

não chướng lớn quá… Tất cả sẽ ứng hiêṇ ra trong những lúc 

sắp sửa buông báo thân ra đi. Trăm sư ̣vaṇ sư ̣khó khăn đổ ra 

làm cho tâm ý người ra đi quay cuồng điên đảo!... Lâm vào 

trạng thái này, nếu không có người hướng dẫn cu ̣ thể, nhắc 

nhở cu ̣thể, gỡ rối cu ̣thể… thì môṭ ngàn người niệm Phật khó 

tìm ra môṭ người vãng sanh, môṭ vaṇ người niệm Phật chưa 

chắc gì tìm ra môṭ người vãng sanh.  

Ấy thế mà Tổ Thiêṇ-Đaọ tuyên bố rằng: “Niêṃ Phâṭ là 

pháp môn muôn người tu muôn người đắc”. Tổ thứ sáu, Ngài 

Viñh-Minh nói niệm Phật thì: “Vaṇ nhân tu vaṇ nhân khứ”. 

Ngài Ấn-Quang nói rằng: “Môṭ người quyết lòng tin tưởng, 

nguyêṇ vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣, khi lâm chung chỉ 

cần giữ cho đươc̣ cái ý niêṃ này vững vàng thì 10 niêṃ, 1 

niêṃ tất sanh”. Ngài Ngẫu-Ích nói, chỉ cần hai điểm: “Tin 
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tưởng cho vững và phát nguyêṇ vãng sanh Tây-Phương tha 

thiết, thì khi lâm chung dâũ cho loaṇ tâm niêṃ Phâṭ, tán tâm 

niêṃ Phâṭ cũng đươc̣ vãng sanh”.  

Taị sao tán tâm niêṃ Phâṭ mà đươc̣ vãng sanh vâỵ? 

Chính là nhờ những người ngồi bên caṇh hô ̣ niêṃ cho ho ̣

đấy. Trong lúc loaṇ tâm đó mà không có người nhắc nhở, 

không có ai hướng dẫn từng chút từng chút, hóa giải từng 

điểm từng điểm thì nhất điṇh với cái tâm tán loạn đó sẽ theo 

sự loạn động mà đi về con đường loaṇ động. Ngài Viñh-Minh 

nói: “Nhươc̣ ấm cảnh hiêṇ tiền, miết nhĩ tùy tha khứ” là như 

vâỵ. Người tự lực khi tâm loạn thì ấm cảnh ứng hiêṇ liền, ma 

chướng ứng hiêṇ liền, nghiêp̣ chướng ứng hiêṇ liền… nhất 

định không thể thoát ly sanh tử luân hồi.  

Người niệm Phật khi lâm chung mà tâm hồn tán loạn thì 

cũng không thể vãng sanh được. Người phàm phu hạ căn khi 

lâm chung nhất định tâm thần bị tán loạn! Nhưng tán tâm, 

loaṇ tâm mà cũng đươc̣ vãng sanh chính là nhờ sự hô ̣niêṃ 

đấy.  

- Anh đau quá phải không? Người hộ niệm khuyến tấn 

anh quyết lòng buông cái đau đi không sơ ̣nữa, càng đau càng 

vững lên nhé.  

- Anh thấy cảnh giới này cảnh giới no ̣ phải không? 

Người hộ niệm sẽ nhắc nhở cho anh quyết không lo sơ,̣ 

không thèm nhìn tới, hãy yên chí đi… có chúng tôi ngồi bên 

caṇh hộ niệm đây. Hãy cầm tay ho ̣ mà niêṃ A-Di-Đà Phâṭ. 

Hãy củng cố tinh thần họ:  
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- Anh niêṃ theo lên đi nhé… 

- Anh đang nhớ tới con chăng?... Quyết điṇh phải buông 

ra mà lo niệm Phật. 

- Anh đang nhớ tới vơ ̣chăng?... Nhất điṇh phải buông ra 

mà lo niệm Phật. 

- Anh đang nghi ̃ tới tiền bac̣ chăng?... Nhất điṇh phải 

buông xuống mà lo niệm Phật.  

- Anh còn nghĩ tới môṭ vi ̣ bác si,̃ còn cần thuốc này 

thuốc no ̣ chăng?... Phải buông ra… bây giờ đây không cần 

những thứ đó nữa, nhất điṇh anh chỉ cần A-Di-Đà Phâṭ cứu 

anh về Tây-Phương Cực-Lạc. Nhờ người nhắc nhở giúp cho 

người bệnh maṇh daṇ mà buông ra. 

- Môṭ vi ̣Bồ-Tát nào đó ứng hiêṇ ra anh không đươc̣ theo 

nhé. Tư tưởng vững vàng lên nhé anh… Nhìn tấm hình A-Di-

Đà Phâṭ cho thâṭ kỹ mà niêṃ Phật đi, khi Ngài ứng hiêṇ ra 

anh theo Ngài mà đi vãng sanh nhé, ngoài ra tất cả những gì 

khác anh cứ mặc kệ đi nhé. Mọi chuyện xảy ra anh cứ an tâm  

đi nhé… Có chúng tôi đây... Trong khi người bệnh thấy 

những cảnh giới trùng trùng vô cùng sơ ̣hãi, có được những 

người biết đạo ngồi bên caṇh nói rõ ràng từng tiếng, từng 

tiếng nhắc nhở cho người bệnh lấy lại tinh thần bình tĩnh để 

cầu vãng sanh.  

Xin thưa với chư vi ̣, người bệnh tán tâm vì đau đớn 

quá!... Loaṇ tâm vì đối diện nhiều cảnh giới hãi hùng. Thật sự 

có nhiều cảnh khổ sở âp̣ tới cho họ làm cho họ hoảng kinh 

dãy dụa mà mình không hay biết. Những trường hợp này 
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trong bêṇh viêṇ người ta thường chích chất morphine cho 

người bệnh nằm im ra đi, nhiều người cứ tưởng rằng đó là an 

lạc ra đi, nhưng thực ra bị mê man bất tỉnh mà chết, bị oán 

thân trái chủ tự do hãm hại, họ chịu đớn đau cúi đầu theo 

nghiêp̣ thọ naṇ!...  

Còn người hiểu đạo, biết hộ niệm, chỉ cần những đôṇg 

tác đơn giản mà có thể giúp người bệnh vượt qua những cơn 

khủng hoảng, tán tâm, loaṇ tâm, vượt qua những cơn khổ 

đau, người ta vững vàng nghe lời khai thi ̣ của đaị chúng mà 

định tâm lại niêṃ đươc̣ câu A-Di-Đà Phâṭ cầu vãng sanh về 

Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ và được thành tựu.  

Mỗi lần chúng ta nói môṭ chút, hi vọng chư vi ̣ thấy được 

Pháp Hô-̣Niêṃ thưc̣ sư ̣ bất khả tư nghì! Thật bất khả tư 

nghì!... Mong chư vi ̣ cố gắng phát tâm nghiên cứu thêm nữa, 

nghiên cứu thêm nữa. Trong những chương sau, chúng ta se ̃

nói sâu hơn, thấm hơn và chư vi ̣ se ̃ thấy rằng đường vãng 

sanh nằm ngay taị đây. Nếu sơ ý, khi phải đối đầu với đại nạn 

rồi thì chúng ta đành phải chấp nhâṇ theo nghiêp̣ tho ̣ naṇ 

trong ba đường ác đấy. Rơi vào trong ba đường khổ naṇ rồi 

thì khó lấy laị thân người lắm chư vi ̣ ơi!  

Cần phải có trách nhiêṃ với huê ̣maṇg của chính mình, 

xin chư vi ̣ hãy phát tâm tư ̣ mình lo cứu lấy mình đi. Cứu 

mình bằng Pháp Hô-̣Niêṃ đấy. 

 Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 

 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

75 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 008) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Chúng ta cố gắng hoc̣ thêm về Pháp Hô-̣Niêṃ. Hôm nay 

chúng ta nói đến trang số 12, phần số 8.  

Câu 8: Tại sao ca ̀ n phải Hô ̣ -Niê ̣m? 

Câu 8(a): Đe ́n thời mạt pháp này nghie ̣p chướng của 

chúng sanh quá na ̣ ng, ca ̀n phải Hộ-Nie ̣m mới giúp được 

người be ̣nh vượt qua ách nạn của nghie ̣p chướng.  

Đúng không chư vi?̣ - [Đúng]. Xin thưa thưc̣, đến thời 

này nếu không nhờ đến Pháp Hộ-Niệm trơ ̣duyên cho nhau, 

thì tìm ra môṭ người vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ cũng 

khó khăn lắm đấy. Phải nói là trong vaṇ người tu may ra mới 

có môṭ người. Nói may ra, chứ cũng chưa chắc gì có. Ấy thế 

mà thành quả trong những năm vừa qua, những Ban Hộ-

Niệm ở Viêṭ Nam đã ghi laị những sự thành tưụ tuyêṭ vời, rất 

tuyêṭ vời, đến nỗi có người nói rằng, cái hiêṇ tươṇg ra đi 

vãng sanh lưu lại thoaị tướng tốt đep̣ nhiều đến nỗi không 

còn tính đếm đươc̣ nữa. Tại pháp hôị vừa rồi ở Âu Châu có 

người nói rằng, đây là môṭ hiêṇ tươṇg đăc̣ biêṭ trong lic̣h sử 

Viêṭ Nam hồi giờ chưa từng thấy qua...  
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Chính vì thế mà Niêṃ Phâṭ Đường chúng ta cố gắng hoc̣ 

tâp̣ thật ky,̃ để hiểu cho thấu và hành cho đúng Pháp Hộ-

Niệm thì chúng ta se ̃ có cơ hôị giúp đươc̣ người thân, baṇ 

bè… vãng sanh. Còn nếu lơ là chuyêṇ Hộ-Niê ̣m, xin thưa 

rằng, tu thì có tu đấy, niêṃ Phâṭ thì có niêṃ Phâṭ đấy, hy 

voṇg thì cũng có hy voṇg đấy, nhưng hình như thất voṇg thì 

sẽ tràn trề!... Môṭ sư ̣thực từ bao nhiêu năm qua ở Viêṭ Nam, 

hàng bao nhiêu thế kỷ qua đâu dê ̃gì thấy đươc̣ một người ra 

đi lưu lại thân tướng tốt đep̣, đưa tay vẫy chào, có người ngồi 

vãng sanh thoải mái, như những hiêṇ tươṇg đã xảy ra trong 

vòng mười mấy năm gần đây của những người đồng bào Viêṭ 

Nam chúng ta được hộ niê ̣m phải không? Tất cả đều nhờ vào 

sự Hộ-Niê ̣m mà được. Đây là sự chứng minh rất cu ̣thể. 

 Xin thưa với chư vi ̣, mình đang ngồi ở cái thế giới Ta-

Bà của Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phâṭ, và đã rơi vào thời kỳ maṭ 

pháp rồi, xin nói thẳng thắn rằng, nghiêp̣ chướng của chúng 

ta lớn lắm, không dê ̃gì vươṭ qua đươc̣ cái ách naṇ của nghiêp̣ 

chướng này đâu. Ấy thế mà khi chúng ta đến bên caṇh người 

bêṇh dẫn giải, khuyến tấn, gỡ rối... họ laị có những hiêṇ 

tươṇg ra đi vãng sanh vô cùng tốt đep̣. Trong mấy pháp hôị 

vừa qua Diệu Âm nói rằng, nếu khi có môṭ người niêṃ Phâṭ 

đến giây phút cuối cùng, mỉm cười rồi ra đi, lưu lại thân 

tướng tốt đep̣ như vâỵ, mình hãy xin phép để vậy 10 ngày 

niêṃ Phâṭ bên caṇh coi thử thân xác đó có hôi thối hay có bi ̣ 

trở ngaị hay không? Nếu mà 10 ngày vẫn tốt đep̣, hãy xin 

thêm 10 ngày nữa là 20 ngày, chư vi ̣ đồng tu cứ đến ngồi bên 
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cái thân xác đó mà niêṃ Phâṭ thành tâm hồi hướng cho ho.̣ 

Nếu thưc̣ sư ̣qua 20 ngày mà thân tướng vẫn tốt đep̣, thì đây 

quả là môṭ hiêṇ tươṇg vi diệu bất khả tư nghì. Hiện tượng này 

có lẽ rằng đem khoa hoc̣ ra giải thích không đươc̣ đâu. Chỉ có 

tin Phật, hiểu được Phâṭ Pháp nhiệm mầu, mới lý giải đươc̣ 

mà thôi. Đó là hiêṇ tươṇg của những người thưc̣ sư ̣khi buông 

báo thân xuống ho ̣đi về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ đấy chư vi ̣ ạ. 

Khi đã vãng sanh về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ rồi, thì chính cái 

thân xác của bà Cu ̣ luṃ cuṃ đó đã trở thành môṭ nhuc̣ thân 

của Bồ-Tát đấy, có lẽ chư Thiên-Long Hô-̣Pháp đang ở đó rất 

nhiều để bảo vê ̣cái nhục thân của Bồ-Tát đó chăng.  

Trước đây có những vi ̣ Tôn Sư khi các Ngài vãng sanh 

xong, nhục thân thường thường được nhâp̣ tháp, nhục thân 

được đưa vào tháp rồi đóng cửa laị. Môṭ năm sau mở tháp ra, 

nhục thân đó tóc mọc dài ra, thân tướng đep̣ hơn, vẫn còn 

mềm maị tươi hồng như người còn đang sống vâỵ. Hiện 

tượng này có đấy chư vi ̣, nhiều lắm đấy. Taị sao vậy? Taị vì 

chính những vi ̣ đó đã vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc 

thành Bồ-Tát rồi, cái nhuc̣ thân đó là nhuc̣ thân của Bồ-Tát. 

Đây là môṭ hiêṇ tươṇg vi diêụ. Môṭ năm sau khi đã tắt hơi, 

đến kỳ khui tháp ra để làm lễ trà-tỳ mà thân tướng vẫn còn 

mềm maị như thường như người đang sống, tóc mọc dài ra… 

La ̣lắm!... La ̣lắm!...  

Một đệ tử của Ngài Đế-Nhàn vào thế kỷ 20, ông Cô-Lô-

Giang, môṭ người niêṃ Phâṭ hoàn toàn không biết chữ nghiã 

gì cả, không biết lý luâṇ gì cả, thế mà niệm Phật 3 năm liền 
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đứng giữa chánh điêṇ vãng sanh, đứng luôn 3 ngày. Giả sử 

như Ngài Đế-Nhàn không ha ̣cái xác đó xuống, cứ để như vâỵ 

thì có lẽ đến giờ này cái xác Ngài Cô-Lô-Giang vẫn còn đứng 

đó chăng. Đứng vãng sanh đươc̣ 1 ngày thì đứng đươc̣ 3 

ngày, đứng đươc̣ 3 ngày thì đứng đươc̣ 5 ngày, đứng được 5 

ngày thì cũng có thể đứng mãi cho đến nay. Hiêṇ tươṇg này 

không cách nào có thể dùng khoa hoc̣ của thế gian mà lý giải 

đươc̣ đâu, còn người hiểu Phâṭ Pháp thì biết rõ ràng, đây là 

người đã thành tâm niêṃ Phâṭ và đươc̣ vãng sanh, chí thành 

mà được cảm ứng đến nỗi chư Thiên-Long Hô-̣Pháp bảo vệ 

cho cái thân đó đứng vững mà vãng sanh vậy.  

Bên đạo tràng Đông-Thiên-Muc̣ Sơn ngày 1/5/2018, 

cách đây mấy tháng thôi, có môṭ Cụ già đang nằm trên 

giường được hô ̣niêṃ, sau cùng Cụ bước xuống giường đứng 

mà vãng sanh. Cụ đứng như vâỵ suốt 14 giờ đồng hồ mới có 

người đỡ xuống. Giả sử lúc đó không đỡ xuống làm chi, cứ 

tiếp tuc̣ niêṃ Phâṭ hộ niệm, thì có lẽ đến bây giờ Ngài vẫn 

còn đứng đó... La ̣lùng không chư vi ̣.  

Cho nên, xin thưa với chư vi ̣, pháp niêṃ Phâṭ vi diệu bất 

khả tư nghì! Nhưng niệm Phật mà còn được hô ̣niêṃ nữa thì 

càng vi diệu bất khả tư nghì hơn. Vì sao vâỵ? Vì phàm phu 

mà được vãng sanh an nhiên tự tại. Thường chỉ có chư vị 

thươṇg căn thươṇg trí mới được tư ̣ taị vãng sanh, chứ còn 

phàm phu như chúng ta đây nghiêp̣ chướng sâu nặng, mấy ai 

dám nói lúc ra đi mình sẽ đứng vãng sanh? Ai dám hứa rằng 

lúc ra đi mình ngồi vãng sanh? Ai dám bảo đảm mình không 
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phải mắc bêṇh thâp̣ tử nhất sinh, nằm chèo queo, thở phì 

phèo, thở không nổi vì nghiêp̣ chướng báo hại? Bây giờ 

chúng ta có thể ngồi đây giảng lên giảng xuống, lý nọ lý kia, 

chứ khi nằm xuống đối diêṇ với câṇ tử nghiêp̣ rồi, lúc đó mới 

biết thế nào goị là nghiêp̣ chướng hành ha,̣ mới biết thế nào là 

sư ̣ trả thù đòi nơ ̣của oán thân trái chủ!… Trăm thứ vaṇ thứ 

khổ đau dồn dâp̣ đổ lên cái thân xác tàn tạ này, liệu chúng ta 

có chiụ đựng nổi chăng!...  

 Xin thưa với chư vi ̣, ở taị Queensland này đang có dic̣h 

cảm cúm phải không? Trong bêṇh viêṇ có cả hàng ngàn 

người xin nhập viện hàng ngày, nhiều bêṇh viêṇ phải tìm 

cách san sẻ với nhau mới chứa hết bêṇh nhân. Chư vi ̣ thấy 

đấy, môṭ bêṇh cảm sơ sài thôi, mệt mệt khoảng chừng môṭ 

tuần lê ̃sẽ hết, không đến nỗi phải chết đâu, ấy thế mà nhiều 

khi chúng ta chiụ không nổi rồi. Sơ sơ thôi đấy. Hỏi thử 

những người đang bi ̣ cảm cúm đó có cất được lên môṭ tiếng 

cười không? Không đâu! Thở phì phèo, mặt eo xèo, nói 

không nổi!....  

Ấy thế, khi đối diêṇ với nghiêp̣ chướng ứng hiêṇ rồi thì 

sư ̣đau khổ đến mức đô ̣nào! Với sư ̣đau khổ đó, ai dám nói 

tôi vẫn ngồi đây giảng kinh thuyết đaọ? Ai dám nói tôi sẽ 

ngồi mà niêṃ Phâṭ ra đi? Ai dám nói tôi sẽ tỉnh táo vãng 

sanh? Xin thưa với chư vi ̣, không còn tỉnh táo đươc̣ nữa đâu. 

Vậy mà người hô ̣ niêṃ có thể giúp đươc̣ người bệnh vùng 

lên, kiên cường dũng mãnh đối diêṇ với nghiêp̣ chướng, chấp 

nhâṇ nghiêp̣ khổ đó, rồi nở nu ̣cười ra đi. Xin thưa với chư vi ̣, 
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nếu chúng ta lấy tư ̣lưc̣ này mà đối trị với nghiêp̣ chướng thì 

ta sẽ thua nó rồi! Taị vì sao? Cái sở trường của chúng ta là 

yếu-xìu, còn sở trường của nghiêp̣ chướng là maṇh-mẽ. Cái 

sở trường của chúng ta là mê-mê mêṭ-mệt, sở trường của 

nghiêp̣ chướng đang hừng-hừng khởi-khởi. Sở trường của 

chúng ta lúc đó như thế nào? Nhiều khi nhìn môṭ người thân 

đến bên caṇh mà không biết người đó là ai! Còn sở trường 

của oan gia trái chủ thì sao? Là hơp̣ laị cả hàng ngàn vi ̣ quyết 

lòng công phá môṭ kẻ đang trong cảnh tàn đời đã từng gây taọ 

quá nhiều tôị lỗi đối với ho…̣ 

Xin thưa chư vi ̣, trong tình huống đó nếu không có 

người hỗ trơ ̣cho nhau, khuyến tấn nhau, an ủi nhau, bảo vệ 

nhau thì nhất điṇh không cách nào có thể thoát naṇ đươc̣.  

Chính vì thế, dù đã niệm Phật chúng ta cũng chớ nên tự 

mạn nhé. Pháp Môn Niêṃ Phâṭ được đức Thế-Tôn trao 

truyền cho chúng ta, khuyến nhắc chúng sanh trong thời maṭ 

pháp này phải trì giữ câu A-Di-Đà Phật để có cơ hôị thoát ly 

sanh tử luân hồi. Tuy nhiên, kinh nghiệm qua một thời gian 

rất dài lâu trong quá khứ, ta thường thấy rõ ràng rất nhiều 

người niêṃ Phâṭ mà không đươc̣ vãng sanh, cuối cùng ra đi 

vẫn bi ̣ vướng nạn trùng trùng. Tại sao vậy?... 

Chư Tổ vẫn nói rằng, niệm Phật thì trăm người tu trăm 

người vãng sanh, vaṇ người tu vaṇ người vãng sanh, muôn 

người niêṃ Phâṭ muôn người vãng sanh. Vậy mà chính ta lại 

có kinh nghiệm rằng rất nhiều người chân thật niệm mà cuối 

cùng lại không được vãng sanh. Vậy thì giá trị những lời nói 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

81 

của chư Tổ nằm ở đâu? Xin chư vi ̣ về Viêṭ Nam hỏi những 

Ban Hô-̣Niêṃ, có lẽ người ta sẽ trả lời được đó. Có những 

Ban Hộ-Niệm đến nay đã đưa cả hàng ngàn người vãng sanh 

rồi. Tính một Ban Hộ-Niệm thôi nhé. Diêụ Âm xin nhắc lại, 

có một vài Ban Hộ-Niệm tạo được thành tựu này, chứ không 

phải là kể đến nhiều Ban Hộ-Niệm cộng lại. Có những Ban 

Hộ-Niệm đã nói với Diệu Âm rằng, họ từng đưa tới 7-8 trăm 

người vãng sanh rồi. Thấy được sự vi diệu này, nhiều người 

đã tự phát tâm đi khắp đất nước để phổ biến về Pháp Hộ-

Niệm hầu giúp người vãng sanh đấy. Đáng quí thay! 

Như vâỵ phải chăng chính Pháp Hộ-Niệm này đã giải 

quyết thỏa đáng cho chúng ta về lời nói: Pháp Môn Niêṃ 

Phâṭ trăm người tu trăm người vãng sanh, ngàn người niêṃ 

Phâṭ ngàn người vãng sanh đó. Rõ ràng, trả lời vấn đề bằng 

Pháp Hộ-Niệm. Chỉ có Hô ̣Niêṃ như lý như pháp mới chứng 

minh được sự vi diệu này. Không hô ̣niêṃ thì một ngàn người 

niêṃ Phâṭ nhiều khi chỉ được 1-2 người vãng sanh, không 

nhiều đâu. Chính Ngài Cư Sĩ Lý-Bỉnh-Nam đã từng than 

rằng: “Trong thời này, 1.000 người niêṃ Phâṭ chỉ được 1-2 

người vãng sanh”. Nhưng khi Phương Pháp Hộ-Niệm khởi 

lên maṇh me ̃đã đưa đến môṭ kết quả thật khá lạ lùng, quá bất 

ngờ!... Nhiều người nói rằng, môṭ người nào đó chỉ cần sống 

hiền lành, chất phác, thâṭ thà… rồi thành tâm niêṃ Phâṭ cầu 

vãng sanh và đươc̣ hô ̣niêṃ cẩn thâṇ, thì có thể dự đoán kết 

quả đến 90% đươc̣ thành tưụ viên mãn. Pháp Hô-̣Niêṃ vi 

diệu quá, xin mọi người hãy cố gắng nghiên cứu thêm để hiểu 
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cho thấu và hành cho đúng. Nếu hiểu chưa thấu đáo, hành 

không đúng lắm, lỡ đưa đến trở ngại thì thật quá đáng tiếc, 

quá oan uổng!...  

Mong chư vi ̣ hãy lấy lòng thành kính mà đi, cẩn thận 

nghiên cứu thêm. Đừng thấy Pháp Hộ-Niệm quá đơn giản mà 

lơ là, khinh suất. Chí thành chí kính, chúng ta se ̃ đưa từng 

người từng người vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ vậy.  

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



 

 

 ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 009) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Bac̣h Sư Cô cùng chư vị đồng tu, chúng ta đang hoc̣ tâp̣ 

về Pháp Hộ-Niệm Vãng-Sanh, chương tổng quát về Hộ 

Niệm: Taị sao cần phải hô ̣niêṃ? Trang 12  

Câu 8(c): Lúc còn khỏe thi ̀có the ̉ lý lua ̣ n, đe ́n khi na ̀m 

xuo ́ng thi ̀các căn tán hoại, ne ́u không được ho ̣  nie ̣m thi ̀coi 

chừng uo ̉ng phi ́mo ̣ t đời tu hành.  

Đúng không chư vị? - [Đúng]. Thưc̣ sư ̣ là đúng đấy. 

Thường thường Pháp Môn Niêṃ Phâṭ cầu vãng sanh Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣, chư Tổ khuyên chúng ta chớ nên đi theo 

con đường lý luâṇ, mà nên đi theo con đường thành tâm chí 

thành chí kính để đươc̣ hơp̣ với đaị nguyêṇ của Đức A-Di-Đà 

mà vãng sanh. Hiêṇ tươṇg những người thành tâm, thưc̣ thà, 

chất phác với lòng tin vững vàng tha thiết cầu vãng sanh Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣ đã thành tưụ nhiều lắm rồi. Những người 

không có niềm tin vững chắc, thường chạy theo lý luâṇ, cái gì 

cũng đòi có khoa hoc̣ chứng minh, nào là hơp̣ với lý luâṇ, nào 

là hơp̣ với khoa hoc̣ gì đó, thường thường niềm tin bị lung lay 

đến gốc rê!̃...  
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Chư vi ̣ để ý mà coi, thường thường khi đem khoa hoc̣ ra 

luâṇ giải về Phâṭ Pháp, luận giải riết rồi dẫn chúng sanh đi 

sâu vào ngõ đọa lạc mất tiêu. Bám víu vào khoa học vật chất, 

con người cạn cợt niềm tin vào lời Phâṭ daỵ. Đây là sự 

thưc̣!... Thưa chư vị, nhiều người đã quên điều này, khoa hoc̣ 

thuộc về vâṭ chất, còn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc 

thuộc về tâm linh. Chính cái Chân-Tâm của người đó đi về 

Tây-Phương chứ không phải là chuyện vật chất hữu hình đâu. 

Khoa hoc̣ có giỏi cho mấy đi nữa cũng chỉ lý luận tới cái chỗ 

goị là “Linh-Hồn” là cùng. Còn nói đến chỗ “Chân-Tâm” là 

môṭ cảnh giới cao diệu, khoa hoc̣ chưa có thể với tới được 

đâu. Chính vì thế, đem nghiêṃ chứng của vâṭ chất mà giải 

thích về tâm linh thì hai đường sẽ lêc̣h nhau, càng giải càng 

mơ hồ, càng chao đảo, càng mất niềm tin chừng đó. Chao đảo 

thì đường tu không ổn, sức điṇh không vững, niềm tin lung 

lay, giống như môṭ cái cây mà gốc trồng quá caṇ, hê ̃gió nam 

thì nghiêng về hướng nam, gió bắc nghiêng về hướng bắc, 

lung lay riết rồi có ngày cũng phải tróc gốc, chiụ naṇ.  

Xin thưa với chư vi ̣, tu hành mà ưa luận huyền lý diệu 

thật là uổng phí công phu quá! Lý luâṇ chi vậy? Có phải vì 

thấy Pháp Niêṃ A-Di-Đà Phâṭ khô khan, thấp kém, cằn cỗi 

quá nên lý luận cho đậm đà chăng? Hay là không thấy cảnh 

Tịnh-Đô ̣đâu hết, không thấy Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ ở đâu mà 

không tin chăng? Có người nói, Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ ở đâu 

mà cứ mơ mơ màng màng truy tìm? Môṭ phi thuyền lên 

không trung chỉ thấy mờ mờ miṭ miṭ, đâu có thấy cảnh Tiṇh-
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Đô ̣gì đâu, có thấy cảnh giới Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ gì đâu mà 

nói là có Tây-Phương Cưc̣-Lac̣?!....  

Xin thưa với chư vi ̣, người ta thiếu mất niềm tin nên họ 

lý luâṇ nhiều điều buồn cười quá. Một phi thuyền tối tân 

nhất, vi ̃đaị nhất hiện giờ cũng chỉ lên tới sao Hỏa, nghĩa là 

nhiều lắm cũng chỉ lòng vòng trong Thái-Dương-Hê,̣ chưa ra 

ngoài quỹ đạo của mặt trời, còn môṭ quốc đô ̣ của môṭ đức 

Phâṭ giáo hóa không phải chỉ là môṭ thái dương hệ, không 

phải chỉ một dãy ngân hà, mà rộng lớn vô biên. Ví dụ như cái 

quốc đô ̣ giáo hóa của đức Thích-Ca Mâu-Ni Phâṭ có “Tam 

Thiên Đaị-Thiên Thế-Giới”. Tam thiên không phải là 3 ngàn, 

mà 1.000 x 1.000 x 1.000, goị là “Tam Thiên”. Tam thiên đại 

thiên thế giới có nghĩa là 1.000.000.000 (một tỷ) Đại-Thiên 

Thế-Giới. Xin nhớ cho ky ̃điều này.  

Môṭ “Thế-Giới” trong kinh Phật nói là cả môṭ dải Ngân-

Hà. 1.000 cái “Thế-Giới” hợp thành một“Tiểu-Thiên Thế-

Giới”. 1.000 “Tiểu-Thiên Thế-Giới” thành một “Trung-Thiên 

Thế-Giới”, 1.000 “Trung-Thiên Thế-Giới” thành một “Đaị-

Thiên Thế-Giới”, đó goị là: “Tam Thiên Đaị-Thiên Thế-

Giới”. Quốc đô ̣của đức Thích-Ca Mâu-Ni Phâṭ rộng lớn như 

vâỵ đó.  

Chúng ta ở đây dù sao cũng chỉ lòng vòng trong quĩ đạo 

quả đất này. Có ai trong chúng ta lên đến măṭ trăng chưa? 

Xin thưa với chư vi ̣, cái măṭ trăng, cái quả đất này mà đem 

lên trên cõi Tây-Phương, so ra lớn lắm cũng chỉ bằng môṭ cái 

mụt cóc dính trên một nhánh của cây Bồ-đề ở cõi Tây-
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Phương Cưc̣-Lac̣, chứ có mấy đâu mà khoe!... Vậy thì khoa 

hoc̣ ky ̃thuâṭ này sẽ khai phá tới đâu đây?... Không đi tới đâu 

cả!... 

 Người cứ bám vào cái gọi là khoa học để lý luâṇ về 

Phật Pháp, thì sự suy tư này còn quá haṇ hep̣ trong vòng vâṭ 

chất vô thường, làm tiêu mòn niềm tin về vấn đề giải thoát 

tâm linh. Trong Pháp Niêṃ Phâṭ có một chướng ngại gọi là 

“Sở Tri Chướng”. Sở Tri Chướng chính là “Thế-Trí Biêṇ 

Thông” hay còn gọi là “Tà-Trí Biện Thông”. Trong Phâṭ 

Pháp, đây là một trong tám nạn khổ của chúng sanh. Tà-trí 

biêṇ thông chính là môṭ cái naṇ khổ. Chướng naṇ này ngang 

với sự khuyết tật, hay gọi là căn khuyết. Những người khuyết 

tâṭ, các căn không đủ thì khó tu lắm, rất khó tu. Trong tám 

naṇ khổ gồm có: điạ nguc̣, nga ̣ quỷ, súc sanh, trường thọ 

thiên, biên địa, căn khuyết, tà trí biêṇ thông, Như-Lai bất 

xuất sanh. Thế trí biện thông không hay gì đâu nhé! 

Thưa với chư vi ̣, chính vì thế nếu chư vi ̣ thưc̣ sư ̣muốn 

vãng sanh về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣, hãy cố gắng nuôi dưỡng 

niềm tin vào Phật Pháp càng vững càng tốt, lòng chân thành 

niệm Phật càng cao càng hay... còn cứ ngồi đó mà lý luâṇ, thì 

thế gian có nhiều người cho là hay, nhưng coi chừng có được 

cái danh hão huyền vài chuc̣ năm nào đó, sau cùng rồi phải 

tàn đời, huê ̣maṇg phải khốn khổ trong cảnh sanh tử luân hồi 

này, mà thường thường bi ̣ rơi vào tam ác đaọ. Kẹt lắm đấy!...  

Vậy thì, mong chư vi ̣ nhớ cho, muốn được vãng sanh 

chúng ta không nên đi theo con đường lý luâṇ, mà nên đi theo 
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con đường của Ngài Ấn-Quang dạy: “Lòng chí thành chí 

kính chính là cái đaọ rất nhiêṃ mầu để người phàm phu vãng 

sanh thành đạo”. Trong những thời gian gần đây, Diệu Âm 

thường hay khen một bà Cụ bán bánh ú. Chư vi ̣ biết bà bánh 

ú không? Bà Nguyêñ Ngoc̣ Xoan đó, Niệm Phật Đường mình 

có để bảng cầu siêu nè. Diêụ-Âm biết bà Cụ từ mười mấy 

năm nay, bà hiền lành, ở taị thành phố Sài Gòn mà gia đình 

lại nghèo. Bà đi hô ̣ niêṃ mười mấy năm qua. Công phu tu 

hành của bà chính là đi hô ̣ niêṃ. Khi gặp được Pháp Niệm 

Phật Vãng Sanh rồi bà cứ hô ̣ niêṃ. Nhiều lần bà ngồi niệm 

Phật hô ̣niêṃ suốt đêm, rồi sáng ra về nhà bưng cái rổ mây đi 

bán bánh ú: “Bánh ú đây!… Bánh ú đây!…”. Thường thường 

bán tới 2-3 giờ chiều mới về tới nhà, rồi sau đó chuẩn bị đi 

niệm Phật hộ niệm cho người vãng sanh. Bà làm suốt mười 

mấy năm trường như vậy, rồi sau cùng bà vãng sanh. Người 

ta nói lại, bà biết vãng sanh trước đươc̣ mấy ngày, khi ra đi bà 

đưa tay chào mọi người đàng hoàng. Bà vãng sanh năm ngoái 

đây (2017). Diêụ-Âm xin khoe ra đây với chư vị. Bà Cụ 

chính là một trong những người thành tưụ.  

Chư vi ̣ nghi ̃đi, bà Cụ có lý luâṇ gì đâu? Bà chỉ môṭ lòng 

chí thành niêṃ Phâṭ, tha thiết niêṃ Phâṭ. Khi đi hô ̣ niêṃ, 

thường thường 2 tiếng đồng hồ thay phiên một lần, nhưng 

nếu ban hô ̣niêṃ hôm đó niệm suốt đêm, thì bà xin lãnh niệm 

Phật luôn từ đầu đêm đến cuối đêm. Bà không ngồi bên 

người bêṇh mà thường ngồi trong một góc để niệm Phật. 

Chính phu ̣thân của Diêụ-Âm cũng đươc̣ bà Cụ này hô ̣niêṃ. 
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Có môṭ lần tôi tới mời bà Cụ xuống nghỉ ngơi, thì Bà nói, 

“Không cần, không cần!…”. Bà cứ tiếp tục niêṃ như vâỵ… 

Sau cùng bà đã vãng sanh.  

Chư vi ̣ ơi! Bây giờ mình có thể lý luâṇ, nhưng đến lúc 

sắp lâm chung thì Phâṭ nói rằng, chư căn của chư vị sẽ tán 

hoaị cả rồi đấy. Câu “Chư căn tán hoại” này Phâṭ nói trong 

Kinh Hoa-Nghiêm, nghĩa là Phâṭ cảnh cáo đến hàng Bồ-Tát 

đấy. Hàng Bồ-Tát mà khi lâm chung vẫn có thể bi ̣ chư căn 

tán hoaị, đừng nói là phàm phu như chúng ta. Một khi chư 

căn tán hoaị rồi thì không còn Điṇh, không còn Huê,̣ không 

còn gì nữa đâu, mà coi chừng mê-mê hồ-hồ theo sư ̣tán hoaị 

đó mà trôi nổi trong sinh tử luân hồi. Lúc đó tất cả đã bi ̣ 

nghiêp̣ chướng làm chủ rồi!... 

 Chính vì thế, xin thưa với chư vi ̣, nếu muốn được an ổn 

vãng sanh, điều hay nhất cho người phàm phu là hãy nghiên 

cứu thực ky ̃phương Pháp Hộ Niệm đi.  

Mấy ngày vừa qua, chúng ta xác định rằng, pháp môn 

nào cũng hô ̣ niêṃ cả. Thiền cũng hô ̣ niêṃ, Mâṭ cũng hô ̣

niêṃ, Hiển cũng hô ̣ niêṃ, Tiṇh cũng hộ niêṃ… Pháp môn 

nào cũng hàm ý hô ̣niêṃ cho nhau hết. Nhưng ở đây chúng ta 

nhấn mạnh mãi đến từ “Hô-̣Niêṃ” là chú ý đến sư ̣ giảng 

giải, dẫn dắt cu ̣thể, môṭ khi đã hướng dẫn thì phải hướng dẫn 

cho tới cùng tới chốn. Mới khởi đầu tu hành, ta hướng dẫn. 

Trong lúc đang tu hành, ta hướng dẫn. Trước những giờ phút 

lâm chung, ta phải hướng dẫn cho cu ̣thể đến từng phút từng 

giây môṭ, để ngay cái thời điểm xả bỏ báo thân, ngưng hơi 
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thở ra đi người ta thưc̣ hiêṇ đươc̣ cái ý niêṃ về tương lai của 

chính ho,̣ nghĩa là tư ̣ ho ̣ thưc̣ hiêṇ đươc̣ cái đaọ lý goị là: 

“Nhất thiết duy tâm taọ”. Tất cả đều do chính cái tâm nguyện 

của người đó điṇh hình cho tương lai đời kiếp về sau của họ.  

Bây giờ ngồi ở đây chúng ta cũng có thể điṇh hình đươc̣. 

Đúng!... Trước khi ăn cơm chúng ta niêṃ 10 câu: “A-Di-Đà 

Phâṭ”, rồi còn nguyện: “Xin Phâṭ cho con về Tây-Phương 

Cưc̣-Lac̣”, tức là chúng ta nguyêṇ vãng sanh ngay trước lúc 

ăn cơm. Đúng!... Nhưng sau khi ăn cơm xong, hình như 

chúng ta không còn nguyêṇ nữa rồi!.. Trong đaọ tràng này 

hôm nay chúng ta nguyêṇ vãng sanh, ngày mai ra ngoài kia 

chúng ta găp̣ chuyêṇ gì khác hay hơn, chúng ta liền nguyêṇ 

cái khác rồi đấy. 

Vì thế, đối với chúng ta nên nhớ câu: “Quán Tâm Vô 

Thường”, cái tâm phàm phu nó chao đảo, chờn vờn, nó chạy 

khắp nơi, khó có chỗ điṇh. 

 Chính vì vậy mà Ngài Lý-Bỉnh-Nam nói, 1.000 người 

niệm Phật sau cùng chỉ có đươc̣ 2-3 người vãng sanh, lý do 

phải chăng vì không được hô ̣niêṃ ky ̃càng, không có sự dẫn 

dắt tới nơi tới chốn vậy…  

Người học Phật mà mông lung, thiếu định hướng, đến 

lúc lâm chung bao nhiêu cảnh giới ùn ùn âp̣ tới làm cho ho ̣

chiụ đưṇg quá nhiều đau khổ. Đối diện với sự đau khổ thì 

tâm trí quay cuồng, hãi kinh. Ho ̣rối rắm theo sự loaṇ động đó 

mà bị đọa lạc. Thôi chiụ thua!... Nói chung, lúc đó không còn 

điṇh hướng gì được nữa, nghiêp̣ chướng đã ứng hiêṇ dẫn dắt 
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ho ̣đi theo đường nghiệp báo mà thọ nạn rồi. Thành ra đaọ lý: 

“Nhất thiết duy tâm taọ”, (tất cả đều do chính tâm taọ), ho ̣

không thưc̣ hiêṇ đươc̣ trong lúc xả thân này thọ thân khác.  

Chính vì thế, phương Pháp Hô ̣Niêṃ daỵ chúng ta phải 

điṇh hướng tương lai rõ ràng, đó là Tây-Phương Cực-Lạc, và 

phải điṇh cho đươc̣ ngay trước lúc lâm chung. Khó nhất 

chính là đây. Đạo lý 10 niệm 1 niệm tất sanh chính là ý niệm 

vãng sanh lúc lâm chung.  

Lúc lâm chung không đơn giản!... Hãy nhờ người hô ̣

niêṃ giúp đỡ cho, hãy nhờ người hộ niệm điṇh giùm cho: 

- Bác Bảy ơi!... Sắp buông báo thân này rồi, phải buông 

hết… buông hết… buông hết nghe bác. Không nhớ con nhớ 

cháu... Không nhớ tiền nhớ bac̣… Nhớ tới tiền nơ,̣ phải 

buông ra liền. Nhớ tới đứa con, phải buông ngay lâp̣ tức...  

Nhờ người hộ niệm nhắc nhở cho mình. Người hộ niệm 

khai thị nói maṇh mẽ, làm cho người bệnh tỉnh ngộ mà kịp 

thời buông ra và niêṃ đươc̣ câu A-Di-Đà Phâṭ cầu nguyêṇ 

vãng sanh. Niệm Phật nguyêṇ vãng sanh xong rồi buông báo 

thân ra đi thì người bệnh đã thưc̣ hiêṇ đươc̣ đaọ lý duy-tâm. 

Tất cả đều do tâm taọ.  

Chính vì vâỵ, môṭ người biết đường đi rồi, đến lúc lâm 

chung chúng ta đến hướng dẫn cu ̣ thể, giúp cho họ theo 

nguyêṇ lực mà đi vãng sanh, để laị taị thế giới này môṭ khối 

nghiêp̣ vi ̃đaị như núi Tu-Di. Về Tây-Phương Cực-Lạc rồi, tất 

cả đều có cách giải quyết trọn vẹn.  
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Hiểu đươc̣ như vâỵ mới thấy Pháp Hộ-Niệm thực sự 

hàm chứa một lý đaọ cao siêu vi diệu. Mong chư vi ̣ cố gắng 

chú ý nghiên cứu cẩn thận, đừng nên sơ ý mà lỡ cuối đời bị 

thọ nạn, đành chịu oan uổng cả môṭ cuôc̣ đời tu hành.  

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 010) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Hôm nay chúng ta tiếp tuc̣ giảng về phần taị sao phải hộ 

niệm. 

Câu 8(d): Người be ̣nh còn ra ́ t nhie ̀u những vướng ma ́ c 

khác, nên ca ̀n phải hộ niệm mới hóa gỡ được, giúp người 

be ̣nh chuyên nha ́ t nie ̣m Pha ̣ t ca ̀u vãng sanh Tây-Phương 

Cực-Lạc. 

Đúng không chư vi?̣ - [Đúng]. Tu hành rất cần thiết, 

nhưng cần thiết nhất chính là lúc lâm chung mình nương dưạ 

với nhau. Trong Niêṃ Phâṭ Đường cùng nhau niêṃ Phâṭ, 

nhưng sự nương dưạ quý báu nhất chính là giúp đỡ nhau 

trong lúc lâm chung. Nếu sơ ý cứ tưởng rằng công phu như 

thế này là đủ cho mình thành đaọ, thì coi chừng đến lúc lâm 

chung đối diêṇ với những sự vướng mắc, những sự khó 

khăn… lúc đó chúng ta có ngô ̣ra cũng thành thừa, đành chiụ 

thua. Đã quá trê ̃rồi!... 

Cho nên, quan troṇg nhất là lúc lâm chung có người giúp 

đỡ, lúc lâm chung có baṇ đồng tu tới hô ̣ niêṃ cho mình. 

Điểm này quan troṇg lắm. Chính vì điểm quan troṇg này mà 

Ngài Thiêṇ-Đaọ Đaị Sư, Tổ thứ 2, đời nhà Đường, Ngài đã 
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nhắc lên nhắc xuống rất nhiều về vấn đề Hộ Niệm. Ngài luôn 

luôn khuyến nhắc Phâṭ tử đồng tu phải cố gắng hộ niệm giúp 

đỡ cho nhau, lúc lâm chung không đươc̣ bi luỵ, không đươc̣ 

nói lời an ủi vu vơ, không đươc̣ sầu bi… Ngài nhắc nhiều 

lắm. Từ thời đó đến nay cách nhau cả ngàn năm. Các Ngài 

nhắc nhở việc Hộ Niệm hàng ngàn năm rồi đến nay chúng ta 

mới biết tới. Rõ ràng muốn có cái duyên hộ niệm, chúng ta 

phải mất qua hàng ngàn năm mới găp̣ được. Khó khăn lắm 

mới gặp được đó chư vị. 

Một vấn đề hệ trọng là khi bêṇh xuống, chúng ta có còn 

giữ vững được tinh thần niêṃ Phâṭ cầu vãng sanh hay không? 

Hôm nay mỗi lần niêṃ Phâṭ xong chúng ta có nguyêṇ vãng 

sanh. Nhưng lúc bị bêṇh năṇg chư vi ̣ có còn tha thiết nguyêṇ 

vãng sanh hay không? Xin chư vi ̣ phải tư ̣giải quyết vấn đề 

này. Niêṃ Phâṭ nguyêṇ vãng sanh rồi, cũng đừng nghi ̃ rằng 

mình sẽ ngon lành nghe chư vị. Hôm qua mình nói về, “Quán 

Tâm Vô Thường”. Hãy chú ý điều này. Lúc khỏe như thế này 

mình niêṃ: “A-Di-Đà Phâṭ, xin Phật cho con về Tây-Phương 

Cưc̣-Lac̣”. Lúc đau bệnh, vừa găp̣ môṭ đứa con tới khóc, 

mình niệm: “A-Di-Đà Phâṭ, xin Phật cho con được sống 

thêm vài năm nữa để lo đứa con thành đạt rồi sẽ vãng sanh 

sau”. Có nhiều người già đến 70-90 tuổi rồi, bêṇh sắp chết 

rồi mà vẫn còn nghi ̃ bây giờ thằng con trai út chưa có viêc̣ 

làm, đứa cháu ngoaị chưa có ai trông. Như chi ̣ Đ… có đứa 

cháu nôị sắp sinh. Chị phải cố gắng chăm sóc chứ lơ là sao 

được. Rồi vài chuc̣ năm nữa sẽ có đứa cháu chít… rồi chúng 
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cũng nhờ tới bà Cố chăm sóc giùm à. Đời này khổ lắm đó 

chư vi ̣ ơi! Đây là những mối dây chằng chiṭ với nhau nó kéo 

mình mãi thôi. Trước đây có một chị đồng tu, chi ̣ thương đứa 

cháu nôị, thương đến nỗi không thể xa cách một ngày. Lỡ 

một khi nằm xuống, thấy đứa cháu nôị chưa có vơ,̣ thôi 

không nỡ nào bỏ cháu để đi vãng sanh đâu!… Nhiều cái 

vướng mắc lắm. 

Xin thưa với chư vi ̣, mình ngồi taị đây niêṃ Phâṭ như 

vầy, đừng nghi ̃ là mình không vướng mắc nhé. Thưc̣ đấy!... 

Ví dụ như chuyện sơ ̣ chết, bây giờ thì nói ngon lắm, tôi 

không sơ ̣chết đâu. Nhưng coi chừng một khi bác si ̃phát hiện 

mình bị ung thư đến thời kỳ cuối rồi… Ối Giời ơi!... Ngày 

đêm thở vắn than dài!... Tâm hồn phân vân chao đảo, hồi giờ 

mình niêṃ Phâṭ cầu vãng sanh mà không biết Phâṭ có đến 

tiếp dẫn mình không đây?... Hồi giờ vẫn nguyện vãng sanh, 

tưởng là tha thiết, nhưng bây giờ thì cứ đứng trước bàn Phâṭ 

chắp tay khẩn nguyện:“Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ, xin Phâṭ cho 

con sống thêm được ngày nào hay ngày đó, con có chút tiền 

bac̣ đây, sẽ đem cúng dường cho Phâṭ…”. 

Xin thưa với chư vi ̣, có nhiều sư ̣vướng mắc lắm, ở đây 

mình nói tượng trưng cho vui đó thôi, chứ đến khi chính 

mình bêṇh rồi, đối diêṇ với những cảnh giới qua từng giờ 

từng phút rồi, lúc đó mới thấy thế nào goị là nan giải. 

Taị sao có nhiều người tu hành mà sau cùng ra đi thân 

tướng lại cứng đơ? Taị sao tu hành cũng khá mà sau cùng 

trong giờ phút cuối đời tư ̣nhiên biến đổi hình như hoàn toàn, 
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không còn bình tiñh được nữa? Hãy nhớ cho, bây giờ đây 

chúng ta ngồi nói chuyêṇ với nhau không có gì bất thường cả, 

nhưng đêm đêm nằm ngủ nhiều khi có đấy, nào môṇg này mơ 

no.̣ Nhưng những sự mộng mị đó dù sao cũng chỉ là những 

cảnh giới hư huyễn xảy ra trong một vài giây, nhẹ nhàng lắm, 

không đến nỗi căng thẳng như lúc lâm chung đâu. Lúc lâm 

chung, từng cơn từng cơn ác môṇg hãi hùng liên tuc̣ xảy ra 

đấy. Môṭ cơn đến thì có thể chiụ đưṇg đươc̣, hai cơn thì còn 

có thể chiụ đưṇg thêm đươc̣, chứ hết cơn này đến cơn khác 

dồn dâp̣ ập đến làm cho các căn tán loạn, tinh thần hãi kinh. 

Tinh thần mình quá khủng hoảng rồi, từng giờ từng phút 

khủng bố dồn tới khủng bố. Thôi chiụ thua!... Lâm vào trạng 

huống khổ đau như vậy, nếu không có người biết đaọ tới 

hướng dẫn, mà lại găp̣ toàn những người thế gian đến thăm 

nói những chuyêṇ sai lầm, làm những điều sai lầm… khiến 

cho mình sợ càng sơ ̣hơn! Rồi con cháu đứng bên caṇh khóc 

than, kêu gào thảm thiết!... Ôi thôi!... Vaṇ chuyêṇ rối rắm!... 

Xin thưa với chư vi ̣, chính vì những nguyên do này đã 

làm cho người tu hành bị chới với, ngỡ ngàng, ngã ngửa bất 

ngờ!... Lúc đó dù có ngộ ra cũng quá muộn màng, có muốn 

hóa gỡ cũng không còn cách nào hóa gỡ nổi!... Ách nạn đã 

bao trùm rồi!... 

Hôm qua chúng ta có nói đến chuyêṇ oán thân trái chủ, 

xin thưa với chư vị, dê ̃sơ ̣lắm đấy! Các vi ̣ Cao Tăng tu hành 

nghiêm túc mà đôi lúc sau cùng cũng bi ̣ naṇ oán thân trái chủ 

nhiều khi chiụ không nổi. Ngài Ngô-̣Đaṭ là môṭ vi ̣ Quốc Sư, 
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là Quốc Sư thì có chư Thiên-Long Hô-̣Pháp bảo vệ cho Ngài, 

ấy thế mà chỉ cần sơ ý môṭ chút liền bi ̣ oán thân trái chủ nhâp̣ 

thân báo hại cơ hồ muốn mất mạng, không phải đơn giản đâu. 

Ngài Giới-Hiền Luâṇ-Sư là môṭ đại Cao Tăng một thời, 

nhưng khi nghiêp̣ chướng đổ ra, Ngài chiụ không nổi đến nỗi 

muốn quyên sinh. Vậy thì đừng nghĩ rằng chúng ta tu hành 

như thế này là mình đã hết nghiêp̣ chướng nhé. Còn nhiều 

lắm đó chư vi ̣ ơi! 

Chính vì vâỵ, những chướng naṇ lúc cuối cùng của cuôc̣ 

đời tư ̣mình khó có thể hóa gỡ đươc̣, nên rất cần những người 

biết hộ niệm đến bên caṇh giúp đỡ dìu dắt mình. Xin thưa, 

nếu người tu hành cao, đức hạnh tốt đến hộ niệm thì mình rất 

có lơị. Nhưng những người tu ít, tu dở, mới biết tu tới hộ 

niệm cho mình vẫn có lơị như thường. Họ tu dở hơn mình, họ 

không biết đaọ pháp gì cao siêu bằng mình, nhưng họ vẫn 

hơn mình ở chỗ họ đang còn tỉnh táo. Mình tu hành hơn họ, 

nhưng giờ đây mình thua ho ̣ vì mình đang bi ̣ chướng naṇ, 

tinh thần đang bị khủng hoảng, thể lưc̣ thì đang nằm chèo 

queo, tay chân khó ngúc ngắc nữa rồi. Rõ ràng, đến lúc này, 

loài ruồi, loài muỗi, những con vật nhỏ nhít cũng có thể dễ 

dàng phá hoaị chánh niệm của mình rồi, huống hồ chi là oan 

gia trái chủ họ maṇh mẽ biết dường nào.  

Nhiều người vì lơ là chuyêṇ Hộ Niệm, cứ cho rằng tự 

mình có thể vươṭ qua sanh tử luân hồi dễ dàng, đến sau cùng 

khi đối diêṇ với cận tử nghiệp, gặp hoàn cảnh quá khắc 
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nghiệt bủa vây mà đành cúi đầu chiụ nạn!... Thâṭ quá sơ 

suất!... 

Xin thưa với chư vi ̣, khi chúng ta biết và hiểu thấu Pháp 

Hộ-Niệm rồi mới thấy được Hộ Niệm quý báu vô cùng. Quý 

ở chỗ ngay tại thời điểm lâm chung có người giúp đỡ. Quý ở 

chỗ ngay lúc mình sắp bị sup̣ xuống hố có người đưa tay kéo 

mình lên. Quý ở chỗ mình đi lạc đường có người kịp thời kéo 

mình lại. Còn bây giờ đây mình chưa bi ̣ sup̣ hố, mình chưa bi ̣ 

vướng naṇ, mình chưa biết sẽ lạc như thế nào, nên không 

thấy rõ lắm sự quí báu này phải không? 

Vậy thì, mong chư vi ̣ cố gắng nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm 

cho cẩn thận một chút. Biết rõ qui luật Hộ Niệm thì trong khi 

tu hành mình kịp thời ngăn ngừa những điều sơ suất. Nhờ vậy 

đến lúc cuối cùng, những người biết hộ niệm đến khai thi ̣, 

hướng dẫn, chỉ cần vài lời nói của ho ̣ rót vào tai mình, tư ̣

nhiên bao nhiêu những gì cần thiết cho đường vãng sanh tự 

mình nhớ laị hết, mình thưc̣ hiêṇ chính xác để đươc̣ vãng 

sanh. Còn tu hành sơ suất, khinh chê Pháp Hộ-Niệm, giả sử 

như lúc lâm chung có người hộ niệm thật giỏi ở bên caṇh 

cũng đành chiụ thua thôi. Đây là vì tâm bài bác Pháp Hộ-

Niệm mà nhận lấy quả báo đấy. Người ta giảng giải cho mình 

đường siêu thoát mà mình không nghe. Người ta muốn cứu 

mình mà mình không chịu tiếp nhận. Người ta năn nỉ mình cố 

gắng niêṃ Phâṭ để vãng sanh thì mình lại phản đối. Mình sợ 

hãi khi nghe đến vãng sanh, mình đang van xin được sống 
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thêm ngày nào hay ngày đó. Làm sao cứu chư vị đây, chư vi ̣ 

ơi!... 

Một người đang rối loạn trong cơn khủng bố, người hộ 

niệm tới hóa giải, nói rằng tất cả những cảnh giới gì đó đều là 

hư huyễn, đừng lo, đừng sợ, có chúng tôi đang ở bên cạnh trợ 

giúp đây, nhưng ho ̣ cứ mở mắt ra sợ hãi vì nhìn thấy moị 

người đều là oán thân trái chủ hết, taị vì giờ giờ, phút phút, 

giây giây ho ̣sống trong cảnh giới hãi hùng của oán thân trái 

chủ trả thù đòi nơ,̣ ho ̣thấy những người ngồi bên caṇh cũng 

là oan gia trái chủ luôn, nhiều khi ho ̣thấy con cháu trong nhà 

cũng là oan gia trái chủ. Vì sao vậy? Vì lúc đó mắt đã hoa rồi, 

tai đã điếc rồi, lưỡi đa ̃đớ rồi… không còn lời gì có thể giải 

thích được nữa!… Nhiều cảnh giới xấu ác dồn dâp̣ xảy ra, 

không cho phép họ bình tĩnh nữa đâu. 

Cho nên, muốn đươc̣ hộ niệm vững vàng, xin chư vi ̣ nhớ 

phải nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm trước. Biết rõ về hộ niệm rồi, 

khi được người tới hộ niệm cho mình, thì cơ hội vãng sanh 

của mình cao lắm. Nếu có người hộ niệm, nhưng chính mình 

không biết gì về Hộ Niệm, nhiều khi được hộ niệm mà cũng 

đành thất bại mà thôi.  

Xin thưa với chư vi ̣, tâm chấp của chúng sanh năṇg lắm! 

Bây giờ chấp môṭ, thì lúc đó mình chấp tới môṭ trăm. Bây giờ 

mình mê môṭ, thì lúc đó mình mê tới môṭ ngàn. Những người 

ưa lý luâṇ này lý luâṇ no,̣ bây giờ thì lý luâṇ hay lắm, nhưng 

lúc đó còn gì để lý luâṇ nữa, mà chính sự lý luâṇ mông lung 

đã làm cho cái tâm không được điṇh, tâm không vững, tâm 
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không biết đường nào để đi. Lý luâṇ nhiều thì phải nghiên 

cứu nhiều thứ, nghiên cứu nhiều thứ thì tất cả những kiến 

thức sẽ nhồi vào tâm. Nhồi vào tâm nhiều kiến thức quá thì 

không có chỗ chủ điṇh. Tâm không có chủ định, thì lúc lâm 

chung sẽ hoang mang, phân vân, do dư.̣ Oán thân trái chủ 

nhiều đời nhiều kiếp đã bao vây, rào đường, bít ngõ giải thoát 

rồi, nghiêp̣ chướng bùng lên làm chủ rồi, thôi đành phải theo 

nghiêp̣ mà đi đầu thai trong 3 đường ác đaọ, chứ còn cách 

nào khác hơn! Chính vì vậy, Phật dạy kiến thức thế gian 

nhiều là môṭ ách naṇ rất lớn, là môṭ nạn trong tám cái naṇ 

khổ lớn của chúng sanh đấy, chứ có hay ho gì đâu mà cứ luận 

huyền lý diệu. 

Bây giờ chúng ta biết niêṃ Phâṭ rồi, xin chư vị hãy cố 

gắng nhiếp tâm laị, thành tâm mà niệm Phật đi, không nên 

nghiên cứu lung tung nữa nhé. Hãy giữ niềm tin cho vững, 

hãy giữ sức nguyêṇ vãng sanh cho tha thiết để tu hành. Chư 

Tổ daỵ chúng ta như vậy, chỉ cần tin cho vững, nguyêṇ cho 

tha thiết, niệm Phật sẽ đươc̣ vãng sanh, còn phẩm vị cao hay 

thấp là nhờ công phu niệm Phật sâu hay cạn của mình. 

Ở đây mỗi ngày chúng ta đều nói với nhau về Hộ Niệm, 

hãy cố gắng tư ̣ mình củng cố con đường chuyên nhất của 

mình. Bây giờ mỗi bữa cơm, mình niệm “A-Di-Đà Phâṭ” 10 

câu, mình còn nguyện thêm câu: “Xin Phâṭ cho con về Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣, Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ”, thành ra tới 11 

câu, phải không? Hay vô cùng. Đây là sáng kiến của các vị 

bên Châu Âu đấy. Hay ở chỗ là ngay trong lúc ăn cơm mình 
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cũng nguyêṇ vãng sanh, cũng nhắc nhở thêm cho mình lời 

nguyêṇ vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 

Nguyêṇ vãng sanh rất quan trọng. Nhớ nhé chư vị, lúc 

lâm chung xả bỏ báo thân này mình phải nguyêṇ vãng sanh 

thì mới đươc̣ vãng sanh. Lúc lâm chung mình không nguyêṇ 

vãng sanh thì mình phải mất vãng sanh. Lúc lâm chung nhiều 

nỗi khổ bức bách, dễ làm mình lạc tâm lắm đấy. Chính người 

hộ niệm nhắc nhở cho mình giữ được chánh niệm. Xin quyết 

tâm cùng vãng sanh về nước Cực-Lạc nhé. 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 011) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Nếu vị nào có sách, xin mở ra trang 13, phần tổng quát 

về Hộ Niệm.  

Câu 8(e): Khi nào người bệnh muốn chết sớm thì nên 

cần đến hộ niệm. 

Câu này đúng hay sai chư vị? - [Sai]. Sai quá!... Mỗi 

ngày ở đây chúng ta học tập về Pháp Hộ-Niệm, thì ở nhiều 

nước trên thế giới người ta cũng đang hàng ngày học hỏi về 

Pháp Hộ-Niệm. Trước đây, nói về Hộ Niệm chúng ta cứ nói 

chung chung, nay may mắn nhờ có tập sách này giống như 

một cái khóa trình. Chúng ta hãy cố gắng theo suốt khóa trình 

này thì hi vọng tất cả ai cũng rõ ràng, không còn có sự lầm 

lẫn buồn cười như câu này nữa.  

Có người nghĩ rằng vì hộ niệm đã làm cho người bệnh 

chết sớm, nên họ sợ hộ niệm. Người ta nói rằng, kêu ban hộ 

niệm tới để họ cầu cho chết sớm. Con kiến mà còn muốn 

sống, tại sao con người lại cứ cầu chết?!... Mắc cười quá!... 

Đây là một điều hết sức sai lầm! Chúng ta không được nghĩ 

như vậy nhé. Thôi bỏ qua chuyện ngớ ngẩn này đi. 
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Câu 8(f): Phàm phu khi lâm chung bị nghiệp khổ bức 

bách, gia sự rối ren, oán thân trái chủ trả thù đòi nợ rất 

nguy hiểm, nếu không được hộ niệm rất khó thoát nạn. 

Chư vị thấy câu này đúng không? – [Đúng]. Nhất định 

đúng. Câu này đúng, câu trên sai, hết sức sai!... Nghĩ rằng ai 

muốn chết sớm thì mời hộ niệm. Sai lầm! Mỗi người chúng 

ta sinh ra đã có nghiệp số rồi, tại vì thân này là thân nghiệp 

báo. Thân của chúng ta không phải là Thân Nguyện-Lực, mà 

chúng ta đầu thai vào thế giới này bằng cái Thân Nghiệp-Báo.  

Thân-Nghiệp-Báo có nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta 

theo nghiệp mà sinh ra, sinh ra để trả nghiệp, khi thời hạn trả 

nghiệp hết thì ta phải liệng bỏ cái báo thân này mà đi đầu thai 

vào cái báo thân khác để tiếp tục trả nghiệp khác nữa. Còn 

Thân Nguyện-Lực là của các vị Bồ-Tát, chư Thượng-Thiện-

Nhân trên cõi Tây-Phương Cực-Lạc, các Ngài theo cái 

Nguyện độ sanh mà thị hiện xuống đây. Các Ngài có thể sống 

vài trăm tuổi vì còn duyên với chúng sanh, có vị sống vài 

chục năm thì thấy cái duyên với chúng sanh đã hết, thôi các 

Ngài đi mất. Rõ ràng, các Ngài muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. 

Tự tại vô cùng!... Đó là phần của các vị đại Bồ-Tát.  

Còn cái thân chúng ta là cái thân nghiệp báo, gọi là 

“Nhân Sinh Thù Nghiệp”, sinh ra để trả nghiệp. Vì theo 

nghiệp mà sinh ra thì miễn cái chuyện sanh tử tự tại đi. Bây 

giờ khoa học tiến bộ, người ta tìm cách làm cho tuổi thọ dài 

hơn. Nhưng thực tế chư vị hãy để ý thì biết, khoa học càng 

mạnh chừng nào hình như tuổi thọ con người càng ngắn 
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chừng đó chứ chưa hẳn là dài hơn đâu. Trước đây, có nhiều 

người sống đến gần 200 tuổi mới chết, còn trong thời này mà 

tìm cho được một người sống đến 200 tuổi khó lắm đấy. 

Nhân số 7-8 tỷ người trên quả địa cầu may mắn mới có một 

vài người đặc biệt thọ mạng dài. Còn trước đây, chúng ta có 

thể tìm được đến cả hàng ngàn người sống thọ hàng trăm tuổi 

đấy. Nhờ đời sống thuần lương làm cho tuổi thọ của họ cao 

hơn. Cho nên đừng nghĩ rằng khoa học kỹ thuật tiến bộ có thể 

đem lại mạng sống của người dài hơn. Không đâu. Thuốc 

thang chữa bệnh thì có nhiều, nhưng thọ mạng con người 

chưa chắc gì thọ hơn đâu nhé. Chính vì thế, phải chú ý câu 

này:“8(f)”: Phàm phu khi lâm chung bị nghiệp khổ bức 

bách!”. 

Hôm nay, xin được nhắc đi nhắc lại chuyện khi lâm 

chung này, chứ không phải là lúc chúng ta ngồi giữa đạo 

tràng này. Ngồi giữa đạo tràng nếu cảm thấy khó chịu, chúng 

ta có thể xức dầu cù-là phải không? Nhưng lúc lâm chung xin 

miễn nói chuyện xức dầu cù-là đi, muốn xức dầu cũng không 

xức được nữa đâu. Xin thẳng thắn báo trước với chư vị như 

vậy.  

“Lúc lâm chung bị nghiệp khổ bức bách!”. Hãy hỏi bác 

sĩ trong những bệnh viện thì biết rõ chuyện này. Trong bệnh 

viện thường xuyên thấy người bệnh bị nghiệp khổ bức bách. 

Khổ dữ lắm!... Đau dữ lắm!... Than thở không chịu được!... 

Thôi thì đành chích cho họ một mũi thuốc morphine cho im, 

chứ không còn biết làm gì hơn. 
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Nhưng người biết đạo một chút mới thấy chất morphine 

này tối nguy hiểm, tối nguy hiểm!... Chích vào rồi thì tâm 

thần mê man luôn, thôi chịu thua, không cách nào có thể tự 

chủ được, đành phải theo oán thân trái chủ dẫn đi con đường 

đọa lạc.  

Chính vì thế, khi biết được Pháp Hộ-Niệm rồi, chúng ta 

mới nghĩ rằng, khi lâm chung, là lúc chuẩn bị xả bỏ báo thân 

đấy, cái nghiệp khổ nó hành hạ thân xác chúng ta tới rã rời, tả 

tơi, không dễ gì đứng đó để nói định, nói huệ, nói sáng, nói 

suốt nữa đâu. Xin thưa với chư vị, không dễ đâu, không có 

chuyện lý cao luận diệu mà dễ thành tựu đâu. Bao nhiêu định 

huệ, lý luận cao siêu đến lúc đó sẽ tiêu tan thành mây khói 

rồi, chỉ còn chăng là những gì khổ não, khổ đến mức không 

còn cách nào có thể thốt lên lời đấy. Xin đừng sơ ý mà đứng 

đó lý với luận, cao với thấp... Khó lắm đó chư vị ơi!...  

Chắc chắn trên thế gian này cũng có người niệm Phật 

đạt đến Tam-Muội, nghĩa là vào định rồi đấy. Có đấy! Nhưng 

hàng triệu người tu hành may ra mới có một người. Sự thành 

tựu được công phu này khó quá. Nhưng khi biết được sự bức 

bách khi lâm chung như vậy, đã dạy cho chúng ta một sự 

khôn khéo, là cẩn thận nhờ những người hộ niệm trợ duyên. 

Chư vị ơi!... Cánh tay mình đau rã rời, tự mình xoa bóp 

không được, nhưng nếu có người tới xoa cho mình một chút 

đỡ vả lắm đó. Cái lưng bị đau quặn thắt, nếu có người tới xoa 

giùm cho mình một chút, là cả một ơn huệ đó chư vị. Mình 

nhức đầu như búa bổ, lúc đó tự mình vô phương chống chọi, 
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nhưng có người giúp đỡ thì quí hóa vô cùng. Người hộ niệm 

sẽ đến cho mình những bài pháp vô giá đấy. Pháp gì vậy?  

- Bác ơi! Cố gắng vùng lên Bác!... Niệm Phật lên Bác 

nhé!... 

Pháp đó chính là sự động viên tinh thần. Đơn giản vậy 

thôi. Còn lúc đó tự mình giải quyết, mấy ai được thoát nạn 

đây! Khó lắm chư vị ơi!... Gia sự rối ren, thân thể đau nhức, 

tâm thần bấn loạn... Nếu bên cạnh có con cái, vợ chồng hiểu 

đạo một chút thì đỡ khổ cho mình biết chừng nào. Mà hầu hết 

thì sao đây? Trời ơi!... Mình thì đang nằm quay cuồng trong 

khổ đau, còn người chồng thì cứ lo nghĩ tới:  

- Bây giờ làm sao hé?  

- Phải chôn chỗ nào đây hé?  

- Kinh phí nhà quàng bao nhiêu hé?... 

Toàn tính toán những chuyện vô thường, không hề để 

tâm tới chuyện giải thoát khổ nạn cho nhau!... Rồi còn gì 

nữa? Con cái thì ôm nắm, khóc lóc, than thở...làm cho mình 

đau càng thêm đau, rối càng thêm rối!... Đã bị rối rồi thì chịu 

thua, không còn cách nào có thể cứu thoát được.  

“Oán thân trái chủ trả thù đòi nợ rất nguy hiểm!”. 

Trước đây, Diệu Âm có một người bạn, cha của người bạn đó 

trong khoảng 3 năm trước khi chết, ngày nào ông ta cũng lên 

trước bàn thờ tổ tiên ngồi rủ rỉ, nói chuyện gì đó. Đứa cháu 

lên mời ông nội xuống dùng cơm, thì ông nói:  

- Các cháu đừng hỗn láo, Ông đang nói chuyện với ông 

Cố các cháu đây. 
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Người con lên mời, thì ông rầy la: 

- Các con đừng hỗn hào, cha đang nói chuyện với ông 

Nội, với bà Nội các con đây. Ông Bác các con cũng đang có 

ở đây luôn... 

Ông tiếp xúc với người chết suốt 3 năm trường như vậy, 

mà tất cả người trong gia đình cứ tĩnh bơ, không để tâm tới:  

- Ồ!.. Người già rồi, lú lẫn là chuyện thường tình. 

Xin thưa với chư vị, đây là hiện tượng oán thân trái chủ 

trá hình gạ gẫm mà không hay. Nếu người trong gia đình đó 

biết Phật pháp một chút, tin Phật pháp một chút, có đi chùa 

thường xuyên, chỉ cần đem những chuyện này trình lại cho 

một vài vị Sư nghe, kể cho một vài vị đồng tu nghe... Cứ 

thành thực hỏi:“Tại sao cha tôi lại có hiện tượng lạ lùng như 

vậy?”. Nói với vài ba người đi... Người thứ nhất không biết, 

người thứ hai không biết, nhưng có thể người thứ ba sẽ biết. 

Nhất là hỏi đến những người biết hộ niệm, người ta sẽ hiểu 

rõ vấn đề liền, người ta sẽ bày vẽ cho phương cách giải tỏa 

vấn nạn này không khó khăn lắm đâu, có thể 3 ngày thì hết 

đấy. 

Ấy thế mà người cha bị nạn như vậy trong suốt 3 năm 

trường mà gia đình hoàn toàn không hay biết. Sau cùng ông 

bị bệnh rồi chết trong bệnh viện, bác sĩ báo cho biết đã chết 

20 phút rồi mà người con trai chạy vào năn nỉ bác sĩ xin 

mượn cho được cái máy làm hô hấp, với tâm nguyện còn 

nước còn tát để cứu người cha. Anh ta đặt cái máy trên ngực 
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ông Cụ mà bấm nút: “Rầm!… Rầm!… Rầm!...” như vậy cả 

tiếng đồng hồ, làm bầm dập cả xác thân ông Cụ.  

Chư vị thấy không? Ai làm cho ông Cụ này bị đọa đây? 

Chính con cái chứ ai khác đâu. Khi biết được Pháp Hộ-Niệm 

rồi, ta mới rõ ra những hành động này vô cùng kinh khủng, 

làm cho người ra đi bị nạn vô cùng đau thương mà hồi giờ 

mình không hay biết!... 

Nhiều người cứ tưởng rằng Hộ Niệm là cái gì thấp thỏm, 

nên khinh thường mà cho rằng, ai chán đời muốn chết sớm 

thì kêu người hộ niệm tới giúp cho chết sớm. Không phải! 

Không phải! Đừng nên nói lời sai lầm!... Biết hộ niệm rồi ta 

mới thấy những gì cần nên làm, những gì cần phải bỏ. 

Chuyện này cần phải ngộ ra, ngộ sớm đi, nếu không thì bị 

nạn cả đấy, không thể nào có thể cứu vãn được đâu, chư vị 

ơi!... 

Đừng vội vã nghĩ rằng mình tu hành như thế này thì sau 

cùng thoát được ách nạn dễ dàng nhé chư vị. Không đâu! 

Mình muốn thoát mà con cái không cho thoát. Mình muốn 

thoát mà đồng tu không cho thoát. Mình muốn thoát mà khoa 

học kỹ thuật gì đó không cho thoát. Mình muốn thoát mà xã 

hội này không cho mình thoát. Trăm sự vạn sự lôi kéo mình 

lại. Lôi tới đâu đây? Lôi xuống tam ác đạo mà không hay 

đấy. 

Chỉ cần biết một Pháp Hộ-Niệm vãng sanh này mà 

chúng ta phát hiện ra những lỗi lầm vô cùng kinh khủng mà 

con người trước giờ cứ mặc nhiên làm, không một chút áy 
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náy trong tâm!... Vậy thì nay chúng ta hãy mạnh dạn nói 

những điều này ra, mau mau tìm cách chận lại những điều sai 

lầm này lại để kịp thời cứu nhau. Thà rằng cứ để người ta âm 

thầm theo nghiệp báo của họ mà còn đỡ hơn một chút, vì 

đúng ra người ta có thể sinh lại làm người hoặc có thể sinh 

vào một cảnh giới đỡ hơn một chút, chứ vô ý cứ thấy người 

vừa chết thì nhào vào ôm, nắm, níu, kéo... bắt linh hồn người 

chết phải đọa xuống tận địa ngục thì quả thật quá kinh 

hoàng!... 

Tình thương mà thiếu trí huệ, gây nên biết bao cảnh 

trạng thương tâm!... Khoa học mà thiếu giác ngộ đạo pháp, 

tạo nên biết bao sự khổ đau cho chúng sanh!... 

Cần thấy rõ vấn nạn kinh khủng mà tìm cách cứu giúp 

nhau, không cứu nhau thì không những chỉ có chúng sanh đại 

nạn, mà xin thưa với chư vị, vạn ức người tu hành tìm đâu ra 

người thoát vòng sanh tử luân hồi để thành tựu đạo quả đây? 

Lý do tại đâu? Có phải do vì không biết Pháp Hộ-Niệm Vãng 

Sanh chăng? 

Chính vì vậy mà Thiện-Đạo Đại Sư, Ngài là A-Di-Đà 

Phật tái lai từ đời nhà Tùy, tịch trong đời nhà Đường bên 

Trung Quốc, Ngài đã nhắc nhở cần phải hộ niệm, cần phải 

hộ niệm... Có hộ niệm mới giúp cho những người phàm phu, 

tội chướng sâu nặng này giữ được chánh niệm để được vãng 

sanh. Nếu không hộ niệm, khó có thể tìm ra một người thực 

sự giữ được chánh niệm để thành tựu đường tu hành. Mong 

chư vị hiểu cho chỗ này.  
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Sẵn đây thì cũng nói thêm về Chánh-Niệm một chút. 

Không nên nghĩ rằng Chánh-Niệm lúc nào cũng giống nhau. 

Không phải! Người tu Thiền có Chánh-Niệm của người tu 

Thiền, người tu Mật có Chánh-Niệm của người tu Mật, người 

niệm Phật có Chánh-Niệm của người niệm Phật. Chánh-Niệm 

khác nhau tùy theo mỗi pháp môn tu hành. Người ước 

nguyện khi tôi ra đi làm sao lúc đó giữ được cái tâm không lo 

nghĩ, không sợ sệt, thì không cần lo nghĩ gì cả là Chánh-

Niệm của họ. Người nghĩ việc thiện, họ có thể theo đường 

nghiệp thiện. Người muốn trở lại làm người, thì Chánh-Niệm 

của họ là giữ năm giới. Người muốn trở thành đấng Hiền 

Nhân Quân Tử, thì Chánh-Niệm của họ là tu nhân tích đức. 

Người có nguyện ước rằng khi ra đi được an lành là tốt, 

không bị đau khổ là được, thì Chánh-Niệm của họ chính là 

khi chết làm sao đừng để bị đau đớn, tức là, đơn giản hãy 

tặng họ một liều thuốc morphine là xong chứ không có gì 

khác hơn. Còn Chánh-Niệm của người niệm Phật chính là chí 

thành, chí kính niệm câu A Di Đà Phật, niềm tin vững vàng 

và tha thiết cầu vãng sanh.  

Cho nên khi nói đến Chánh-Niệm, chúng ta phải hiểu 

rằng, Chánh-Niệm của người niệm Phật trong lúc lâm chung 

là làm sao phải nhớ câu A-Di-Đà Phật, thành tâm niệm câu 

A-Di-Đà Phật và tha thiết cầu nguyện vãng sanh Tây-Phương 

Cực-Lạc, với lòng tin tưởng không được lay chuyển, không 

được xuống cấp, không được thối tâm. Như vậy cái Chánh-

Niệm của người niệm Phật chính là: Tín-Nguyện-Hạnh vững 
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vàng trong lúc lâm chung, chứ không phải chỉ có Tín-

Nguyện-Hạnh bây giờ.  

Ngài Thiện-Đạo nói, trong thời mạt pháp mà không hộ 

niệm cho nhau thì người niệm Phật tu hành dẫu công hạnh có 

giỏi, nhưng sau cùng cũng khó giữ được chánh niệm để vãng 

sanh. Xin thưa với chư vị, cái từ “Mạt Pháp” ở thời của ngài 

Thiện-Đạo thực ra lúc đó là cuối thời tượng pháp mà thôi, 

chứ chưa hẳn là mạt pháp, vậy mà ngài đã đoán trước tệ nạn 

của thời mạt pháp rồi. Chính vì thế mà Ngài nhắc nhở rất 

nhiều, niệm Phật với lòng chí thành, chí kính rồi mà còn hộ 

niệm nữa thì “Niệm Phật muôn người tu, muôn người vãng 

sanh”. 

Hiểu được như vậy, mong chư vị cố gắng lên, mỗi ngày 

chúng ta củng cố thêm một chút, hãy cùng với chư vị trên thế 

giới thi đua học tập. Họ ngày đêm nghiên cứu về Hộ Niệm, ta 

ở đây cũng mỗi ngày nói về Hộ Niệm. Nhất định chúng ta 

phải có được một cơ sở vững vàng để đi, từng bước, từng 

bước đi tới chỗ thành tựu. Hi vọng qua cái khóa trình này, tất 

cả chúng ta đều vững vàng cả.  

Chư vị nghĩ thử coi, Phải chăng Pháp Hộ-Niệm này vừa 

cao, mà vừa đơn giản phải không? “Một là tất cả, tất cả là 

một”. Tất cả đều ở tại đây. Mong tất cả chư vị, quyết lòng 

một đời này vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 

Nam Mô A-Di-Đà Phật! 
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ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 012) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Mấy ngày qua tối nào mình cũng nói về Hộ Niệm, chư vị 

thấy chương trình này có lợi ích không?  

- Có! 

- Có thiệt không? 

- Thiệt có! 

- Thiệt có hả?... 

Nếu chư vị thấy thiệt có lợi lạc thì hãy cố gắng loan 

truyền Pháp Hộ-Niệm này ra, may đâu có người gặp được cơ 

duyên này mà phát tâm tin tưởng, lo tu hành, chuyên tâm 

niệm Phật, chuẩn bị cẩn thận hộ niệm thì có đầy hi vọng được 

vãng sanh. Nếu một người có được sự hộ niệm mà chính họ 

không tin, chính họ chưa biết hộ niệm là gì, hồi giờ lại không 

tu hành thì cũng khó được cứu độ lắm đấy! Xin thưa với chư 

vị, không phải hễ cứ được hộ niệm là được vãng sanh, không 

dễ dàng như vậy đâu. 
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Cho nên, nếu thấy có lợi ích thì mong chư vị hãy phổ biến 

Pháp Hộ-Niệm ra. Hi vọng nhờ sự phổ biến này mà tạo được 

duyên cho vài người vãng sanh. Chư vị cứ tưởng tượng đi. 

Mỗi người chúng ta chỉ cần giúp được 2 người vãng sanh 

thôi, rồi 2 người có duyên đó mỗi người hãy tìm cách phổ 

biến pháp này ra để giúp được 2 người nữa vãng sanh. Cứ 1 

người giúp được 2 người vãng sanh, nếu bảo đảm được điều 

này, hình như rất nhiều chúng sanh được cứu rồi đấy. Công 

đức vô lượng, không nhỏ đâu.  

Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói phần “Hộ-Niệm Tổng 

Quát”, câu số 8, trang 13. 

Phần 8(g): Người tu hành lâu năm thì không cần hộ 

niệm cũng được vãng sanh. 

Đúng không chư vị? – [Sai]. Rất nhiều người cứ nghĩ 

rằng hễ có tu hành là được vãng sanh. Không! Không phải dễ 

như vậy đâu. 

Thứ nhất là đường tu có vạn cách, điểm về có vạn 

phương. Chưa chắc gì một người tu hành lâu năm mà họ 

muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Có thể là họ không 

biết về Tây-Phương Cực-Lạc, hoặc giả là họ không muốn 

vãng sanh về đó, mà lại muốn sinh lại làm người, muốn sanh 

lên cảnh trời, muốn tu cầu xin gia tài, điền sản, sự nghiệp gì 

đó, v.v... Có nhiều cảnh giới, có nhiều nơi chốn lắm. Một 

người tu hành mà không muốn vãng sanh Tịnh-Độ thì không 

thể nào vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc được.  
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Thứ hai là có nhiều người muốn vãng sanh Tây-Phương 

Cực-Lạc, nhưng công phu niệm Phật chưa đủ, họ cứ lầm 

tưởng rằng hễ tu nhiều năm thì tự nhiên được vãng sanh. Xin 

thưa với chư vị, không phải như vậy. Muốn vãng sanh về 

Tây-Phương Cực-Lạc thì làm sao người đó trong lúc xả bỏ 

báo thân vẫn giữ vững niềm tin vào Pháp Niệm Phật, ý 

nguyện vãng sanh của họ vẫn tha thiết, vẫn chí thành và họ 

phải niệm cho được câu “A-Di-Đà Phật”. Đây là điều khó 

khăn, chứ không phải đơn giản. Có nhiều người nghĩ rằng 

niệm 10 niệm được vãng sanh Tây-Phương thì quá dễ dàng, 

thành ra ỷ lại, cứ tưởng mình tu như vậy là ngon lành rồi, mỗi 

ngày tới đây theo thời khóa tu như vậy là đủ rồi. Xin thưa với 

chư vị, không đủ!... Làm sao người đó phải bảo đảm được 

rằng, lúc lâm chung vẫn còn tín tâm vững vàng, vẫn còn 

nguyện vãng sanh tha thiết, vẫn còn niệm câu A-Di-Đà Phật 

chí thành, thì khi tắt hơi họ đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc 

luôn. Còn nếu lúc đó bị chướng nạn chập chùng, thì coi 

chừng một câu “A-Di-Đà Phật” mà không biết niệm tiếng nào 

trước tiếng nào sau, một lòng tin thôi mà lúc đó không biết 

đường nào để tin nữa, chứ đừng tưởng rằng đơn giản nhé. 

Một khi tâm ý đã hãi kinh, nhiều cảnh giới hãi hùng đe dọa 

từng phút, từng giây... làm tâm hồn bấn loạn, sợ hãi, kinh 

hoàng rồi thì nhất định phải theo những cảnh giới xấu ác mà 

chịu ách nạn trong tương lai đấy.  

Vậy thì không thể nói tu hành lâu năm thì được vãng 

sanh. Hoàn toàn không phải. Người thực hiện đúng pháp 
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vãng sanh mới được vãng sanh. Mong chư vị chú ý cẩn thận, 

đừng sơ ý. 

Câu 8(h): Người niệm Phật đã được Tam-Muội thì có 

thể không cần đến hộ niệm, ngoài ra ai cũng cần đến hộ 

niệm. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Người niệm Phật đạt được 

“Tam-Muội”, tức là đã đạt được cảnh giới gọi là “Nhất-Tâm 

Bất-Loạn” đấy. Nếu niệm Phật đến cảnh giới nhất-tâm bất-

loạn thì có thể chư vị không cần đến hộ niệm nữa. Thực tế có 

nhiều nơi người ta chủ trương phải niệm Phật đạt đến cảnh 

giới nhất-tâm bất-loạn, không cần hộ niệm. Điều này nên 

khuyến khích, cầu mong cho mọi người đều được cảnh giới 

nhất-tâm bất-loạn. Đã được nhất-tâm bất-loạn thì không cần 

đến hộ niệm nữa đâu. Hộ niệm chỉ cần cho những người yếu, 

những người dở, những người tệ, những người muốn nhất-

tâm bất-loạn mà không thể nào chứng đắc cảnh giới này 

được. 

Vì thế, nếu chúng ta cố gắng một thời gian quá lâu, quá 

lâu, nhưng tâm ý vẫn loạn động, lúc đau bệnh vẫn còn khổ 

sở, lúc thất nghiệp vẫn thấy khó khăn, gặp chuyện thế sự, sự 

đời, sự đạo gì đó vẫn làm cho mình phiền não... thì xin thưa 

với chư vị, phải chú ý đến vấn đề hộ niệm... Pháp Hộ-Niệm 

trở nên tối cần, không thể thiếu. Nếu không được hộ niệm thì 

nhất định khi xả bỏ báo thân không cách nào có thể thoát 

được ách nạn. Rất nhiều người tu hành khá lâu nhưng không 
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chú ý đến ách nạn của cận tử nghiệp nên khi xả bỏ báo thân 

đã lưu lại sắc tướng không tốt, tướng lành không hiện, đây là 

một triệu chứng báo cho biết rằng đời sau của họ phải chịu 

thảm thương rồi... Thật ra tu hành không phải đơn giản đâu, 

phải hiểu cho thấu mới hành đúng được, mới được thành tựu.  

Khi đi hộ niệm cho một người mà sau 12 tiếng đồng hồ 

thăm thân thấy thoại tướng đẹp, thân thể mềm mại, sắc tướng 

tươi hồng, mình mừng lắm rồi đó. Xin thưa chư vị, mừng vô 

cùng rồi đó. Những tướng lành này không bảo đảm chắc chắn 

họ được vãng sanh, nhưng dù sao, ít ra họ cũng vượt qua 

được ba đường ác. Nghĩa là, Địa-Ngục, Ngạ-Quỉ, Súc-Sanh 

chắc chắn họ không bị vướng vào. Lấy điều này ra mà ấn 

chứng, mình hãy tự nghĩ thử, hồi giờ những người thân thuộc, 

bà con, vợ chồng, cha mẹ, anh em... của mình ra đi, liệu có 

người nào lưu lại được tướng lành chưa? Phải chăng hàng 

ngàn người đã chết không tìm ra một người hai người phải 

không? Xin đừng khinh thường nhé. Một, hai người lưu lại 

tướng lành không có, thì một ngàn người chết đó họ đã đi về 

đâu đây?... Giả sử nếu có 1, 2 người có chút tướng lành, thì 

998 người kia bị nạn tam đồ rồi đấy phải không?... Hãy hiểu 

cho thấu thì mới thấy cái ách nạn của chúng sanh vô cùng 

kinh khủng! 

Người sống thường hi vọng ở sự tu hành để tương lai bớt 

khổ. Nhưng thực tế khi chết rồi thì hầu hết bị đọa vào những 

cảnh giới vô cùng tối tăm mà họ không hay, tại sao vậy? Tại 

vì đường tu không vững, không biết đường giải thoát, đến lúc 
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lâm chung lại không có người biết hộ niệm đến dìu dắt, giúp 

đỡ, thành ra bị vướng nạn trùng trùng.  

Xin thưa với chư vị, Pháp Hộ-Niệm đơn giản vô cùng, dễ 

dàng ứng dụng để cứu người thoát vòng nguy hiểm, nhưng 

nhiều người vẫn chưa có duyên để tin tưởng. Vì không tin 

nên lơ là. Vì lơ là chánh pháp nên mờ mịt đường giải thoát, 

rồi khi thấy người thân của mình ra đi với sắc tướng u ám, 

thân xác cứng đơ thì tự an ủi rằng đó chỉ là điều bình thường, 

sau đó rồi mặc sức mà nghĩ lên, nghĩ xuống, nghĩ đủ cách để 

dựng lên một mơ tưởng gì đó, hi vọng rằng người thân được 

giải thoát. Nhưng thực ra, biết Pháp Hộ-Niệm là đã có chỗ ấn 

chứng cụ thể rồi, đó là, người nào ra đi mà thân tướng mềm 

mại, tươi hồng thì người đó mới có khả năng trở lại làm 

người. Còn nếu ra đi mà thân tướng cứng đơ, mặt mày xanh 

tái, sắc tướng hãi kinh... thì nhất định đời sau lấy lại thân 

người không được. Đúng là: “Nhơn Thân Nan Đắc”, lời 

Phật dạy không sai. 

Chỉ vì không biết đường tu, không biết hộ niệm mà người 

chết đi không dễ gì lấy lại thân người đó thôi. Cho nên, xin 

thưa chư vị, Pháp Hộ-Niệm Chư Tổ đã nhắc đến hàng ngàn 

năm qua rồi, trong kinh điển Phật đã dạy hàng ngàn năm qua 

rồi mà đến nay nhiều người vẫn chưa biết, nay biết rồi có 

người vẫn lơ là, vì lơ là nên sự cứu độ chúng sanh vẫn còn 

gian nan. Thực sự đáng tiếc. 
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Câu 8(i): Người được hộ niệm nếu không được vãng 

sanh thì cũng hết bệnh. 

Đúng không chư vị? – [Sai]. Câu này hoàn toàn sai. Câu 

này hoàn toàn sai. Có nhiều người nói rằng, kêu người ta tới 

hộ niệm, hộ niệm nhờ Phật gia trì cho mình hết bệnh. Nếu 

một người muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc mà cứ 

thầm cầu hết bệnh, thì dẫu cho có 1.000 người tới hộ niệm 

cho họ, họ ra đi thân xác cũng cứng ngắc, mặt mày cũng tái 

xanh, sắc tướng cũng không có gì vui tươi cả. Vì sao một đời 

niệm Phật mà sau cùng họ bị như vậy? Vì cả một đại pháp 

của Đức Thế-Tôn để cứu độ chúng sanh vãng sanh thành 

Phật, họ lại đem đại pháp đó vùi dập vào cái thân xác bất tịnh 

này. Sai là sai chỗ này vậy. Phật dạy niệm Phật cầu vãng sanh 

Tây-Phương Cực-Lạc, Tín-Hạnh-Nguyện đầy đủ để vãng 

sanh, người ta lại cầu mong cho sống thêm, cho hết bệnh, vô 

tình đem cả một đại pháp của Đức Thế-Tôn cứu cái thần 

thức, linh hồn của người đó đời sau không chui vào hàng 

bàng-sanh, không bị lạc vào hàng ngạ-quỉ, không rơi xuống 

hàng địa-ngục, lại được vượt qua sáu đường luân hồi đi thẳng 

về Tây-Phương thành Phật, giờ đây họ lại áp dụng cái pháp 

đó để cầu cho cái thân này sống thêm, cho xác này khỏe 

mạnh. Vô tình, vì cái túi thịt chỉ còn vài ba ngày nữa là tới 

thời kỳ tan rã này, nếu không chôn thì thối rữa, mà cứ đem 

hết tâm lực vùi dập vào đó nên sai lệch pháp tu. Vì đi sai 

nước cờ mà thất bại, vì lệch mất đường tu nên không được 

Phật lực gia trì.  
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Có những người cứ nguyện rằng:“Xin Phật thương con, 

nếu thân mạng chưa hết thì cho con hết bệnh, nếu thân mạng 

này đã mãn kỳ, thì cho con vãng sanh cũng được...”. Đây là 

lời nguyện “đưa đò”, lời nguyện của những người không tha 

thiết muốn vãng sanh. Vì nguyện không đúng theo tông chỉ 

của Pháp Môn Niệm Phật nên thất bại. Vì ý nguyện sai lầm, 

cứ tưởng xin Phật cho mình hết bệnh thì mình sẽ hết bệnh, 

nên mất vãng sanh. Xin nhắc đi nhắc lại với chư vị, bệnh của 

mình là do nghiệp báo ứng hiện, nó có nhân quả của nó, vì 

mình tạo cái nhân chủng chẳng tốt, gọi là nghiệp nhân, có 

nhân thì có quả. Quả báo gây điều chướng ngại, nói chung là 

nghiệp chướng. Nghiệp chướng là nguyên nhân tạo ra bệnh 

khổ. Nếu mình cứ cầu xin Phật cho mình hết bệnh là điều sai 

lầm, vì đây là nhân quả của chính mình, tự làm tự chịu, chứ 

không phải Phật có quyền ban phước lành hay tạo nghiệp 

chướng cho chúng ta. Pháp Hộ-Niệm dạy rằng, quyết lòng 

niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Hãy coi thường cái bệnh đi, 

vì coi thường cái bệnh, vô tình từ cảnh bệnh khổ này thúc đẩy 

cho tâm lực của mình mạnh mẽ lên, nhờ tâm lực mạnh mẽ mà 

thắng nghiệp lực, giúp mình vượt qua ách nạn, theo nguyện 

lực mà vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.  

Nguyện lực mạnh sẽ thắng nghiệp lực, nghiệp lực thua thì 

nghiệp chướng phải lui, nghiệp chướng lui thì có bệnh mà 

hình như không bệnh. Đó là đạo lý “Vạn Pháp Duy Tâm 

Tạo”, chứ không phải cầu xin hết bệnh mà được hết bệnh. 
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Mong chư vị hiểu được điểm này mà quyết lòng niệm 

Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Mỗi ngày mình nhắc nhau một chút, 

cần nắm vững tông chỉ của Pháp Môn Niệm Phật để cho một 

đời này vãng sanh thành đạo! 

Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 

 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 013) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Hôm nay, chúng ta nói đến trang 13.   

Câu 9: Người phát tâm hộ niệm vãng sanh cần 

nghiên cứu những gì? 

Mấy ngày qua, chúng ta thường nhắc nhở hãy cố gắng 

nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm, thì hôm nay chúng ta bàn đến 

chuyện nghiên cứu. Mình sẽ nghiên cứu gì đây? 

Câu 9(a): Nghiên cứu tất cả những Pháp Hộ-Niệm để 

tổng hợp và rút tỉa ưu khuyết điểm. 

Đúng không chư vị? – [Sai]. Hôm trước, chúng ta cũng 

đã nói rồi, mỗi pháp môn tu đều có một hướng đi riêng và 

cách thực hành riêng, nên có những Phương Pháp Hộ-Niệm 

khác nhau, chứ không phải các Pháp Hộ-Niệm đều giống 

nhau. Chính vì thế, nếu muốn vãng sanh về Tây-Phương 

Cực-Lạc, thì chúng ta không thể nào nghiên cứu tất cả những 

Pháp Hộ-Niệm khác để tổng hợp lại và rút tỉa ưu khuyết điểm 

được. Mỗi phương pháp tu người ta hướng dẫn đi về một 

đường riêng. Ví dụ như người tu pháp gọi là Nhân-Thiên, thì 

suốt cả cuộc đời tu hành của họ đều nhắm tới là làm sao trở 
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lại làm người hiền-nhân, quân-tử trong đời sau. Một pháp 

hướng dẫn trở lại làm người, hoặc sinh lại trong ba đường 

thiện của lục đạo luân hồi, thì không thể nào chúng ta nghiên 

cứu pháp đó rồi nhắc nhở người bệnh khi ra đi hãy trở lại làm 

người mà đúng với Pháp Hộ-Niệm vãng sanh được. Xin nhớ 

cho kỹ.  

Vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc là vượt qua sáu đường 

sinh tử luân, tức là vượt qua luôn cõi Nhân, cõi A-tu-la, cõi 

Thiên. Vượt qua được sáu đường sinh tử luân hồi, thì mình 

mới thoát được nạn sanh sanh tử tử. Có rất nhiều Tôn-Giáo 

chú tâm tu hành cầu sanh về một cảnh Trời. Xin thưa với chư 

vị, về một trong những cảnh trời thì Phật-Giáo chúng ta gọi là 

đi về ba đường thiện trong lục đạo luân hồi, chứ chưa thoát 

khỏi sanh tử luân hồi đâu. Những người tu Thiền nếu vượt 

qua Vị-Đáo-Định, tức là bắt đầu chứng được Sơ-Thiền, thì họ 

có thể sinh vào cảnh trời Sơ-Thiền Sắc-Giới. Nếu công phu 

đạt đến Nhị-Thiền, Tam-Thiền, Tứ-Thiền thì họ sinh vào bốn 

cõi trời thuộc Sắc-Giới Thiên.  

Kinh Phật nói như vậy, chứ thực ra đây là pháp tự lực tu 

chứng, không phải là dễ dàng mà được sinh về các cảnh trời 

Sắc Giới đâu chư vị. Ví dụ như vào thế kỷ 20 ở bên Trung 

Quốc có một vị Hòa Thượng, Ngài tu về Thiền-Định, Ngài 

đạt được mức Thiền Định rất tuyệt vời. Khi nhập định, 

thường thường Ngài ngồi trong định cỡ 2-3 tháng trường mới 

xuất định. Ở đây chúng ta tìm một người mà ngồi thiền được 

vài ba giờ thì đã bắt đầu nể rồi, người nào ngồi được một 
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ngày thì mình nên cúi đầu sát đất để kính phục rồi. Những 

công phu này dễ gì có được. Nhưng lão Hòa Thượng Hư-

Vân, Ngài ngồi trong định 2-3 tháng liền là chuyện hết sức 

bình thường. Có những chuyện kể lại rằng, khi Ngài tu trên 

núi trong một cái chòi tranh đơn sơ, Ngài ăn uống cũng rất 

đơn sơ. Có lần Ngài nấu một nồi khoai lang, đang lúc nấu thì 

Ngài nhập định luôn. Ngồi trong định một mình, không ai 

đánh thức, Ngài cứ tiếp tục ngồi trong định bên cái bếp đó, 

định suốt như vậy. Sau đó có người phát hiện ra mới dùng 

khánh đánh thức Ngài dậy. Khi Ngài xả thiền thì thấy cái nồi 

khoai lang meo đã lên cao mấy tấc. Tức là, thời gian Ngài 

ngồi trong định trải qua 2-3 tháng trường. Những chuyện này 

rất bình thường đối với Ngài.  

Tâm của Ngài rất thanh tịnh. Có những lần Ngài đi trong 

đêm tối mịt mù, hoàn toàn không đèn đuốc mà Ngài thấy 

cảnh vật sáng rõ như ban ngày. Mức công phu của Ngài thật 

quá tuyệt vời! Có một lần Ngài đi xuyên qua khu rừng trong 

đêm tối, thì có một vị trong làng đi ngược về gặp Ngài mới 

hô lên: “Ủa!... Sao Hòa Thượng một mình đi xuyên qua rừng 

trong đêm tối mà không có đèn đuốc gì cả vậy? Làm sao 

Ngài thấy đường đi?...”. Khi người đó hô hoán lên làm cho 

Ngài giật mình, vừa giật mình thì tự nhiên trời đất tối thui. 

Tức là, với mức định thâm sâu, Ngài có thể thấy suốt qua 

màn đêm đen tối.  

Xin thưa với chư vị, ấy thế mà khi Ngài tịch, Ngài chỉ 

sanh về cảnh trời Đâu-Suất, là cảnh trời thứ tư trong Dục-
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Giới, chưa vào được Sắc-Giới Thiên. Chư vị thấy đó, cái mức 

tu của Ngài phi thường như vậy mà vẫn chưa vào được Sắc-

Giới Thiên.  

Thế mới biết những pháp tu này khó quá! Nếu chúng ta 

sơ ý đem những phương pháp tu tự lực mà ứng dụng để hộ 

niệm thì sai với Pháp Hộ-Niệm vãng sanh, làm cho người 

niệm Phật không thực hiện được đường vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc. Chính vì thế cần phải nghiên cứu cho đúng, 

nghiên cứu cho thẳng. Không nên nghiên cứu rộng khắp vì 

rất dễ lệch mất đường vãng sanh Tịnh-Độ. 

Câu 9(b): Nghiên cứu nhiều Pháp Hộ-Niệm rồi chọn 

một pháp tâm đắc để hộ niệm cho người ta vãng sanh. 

Đúng không chư vị? – [Sai]. Câu trước là nghiên cứu rất 

nhiều Pháp Hộ-Niệm, rồi tổng hợp lại tạo ra một phương 

pháp chung bao gồm tất cả những Pháp Hộ-Niệm khác nhau, 

thì mình đã không chấp nhận được, vì mỗi phương pháp dẫn 

đi một đường khác nhau, không thể cùng một lúc đi nhiều 

đường khác nhau được. Bây giờ, câu này ý nói mình nghiên 

cứu tất cả những pháp môn, rồi chọn lấy một pháp tâm đắc 

nhất với mình để hộ niệm cho người vãng sanh Tây-Phương 

Cực-Lạc.  

Thì xin thưa rằng, tìm một phương pháp tâm đắc để 

mình tu theo pháp môn đó, đi theo cảnh giới đó thì được, chứ 

không thể nói tìm một pháp môn tâm đắc với mình để ứng 

dụng hộ niệm cho người ta vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc 
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được. Ví dụ như bên Mật-Tông người ta có pháp hướng dẫn 

thân-trung-ấm đi qua nhiều cảnh giới rất huyễn hóa, nếu thích 

những cảnh giới đó chúng ta hãy tới tu chung với họ thì được, 

chứ đem phương pháp đó ứng dụng để hộ niệm cho người 

vãng sanh thì nhất định bị lạc đường.  

Trong lần đi qua Mỹ vừa rồi, có một vị nghiên cứu về 

pháp “Hộ-Niệm Thân-Trung-Ấm”, đã viết ra 2 tập sách rất 

dày. Nhìn qua mục lục thôi đã thấy ngay có hàng trăm cảnh 

giới vô cùng huyền ảo. Xin thưa thực rằng, bây giờ đây mình 

chưa thấy cảnh giới nào hết, nhưng chỉ đọc qua một vài cảnh 

giới trong đó thôi mà mình đã bị rối rồi, thì làm sao có đủ khả 

năng dẫn dắt người khác đi qua cả hàng trăm cảnh giới như 

vậy?... Một người muốn vãng sanh mà bị lạc vào đó thì làm 

sao thoát ra? Chính vì nhìn thấy vấn đề này, nên Diệu Âm 

thầm nghĩ rằng chính người dẫn dắt cũng có thể bị lạc luôn 

trong đó khó ra được, huống chi người chết là hàng phàm phu 

mê mờ bị lạc vào đó mà dễ gì thoát ra để vãng sanh. 

Pháp Hộ-Niệm vãng sanh dặn dò người bệnh cần tránh 

xa những cảnh giới huyễn hóa đi. Những cảnh giới vô thực 

như chiêm bao, mộng mị, ác mộng, v.v... hãy cho đó là không 

thực, là hão huyền. Hãy tránh xa đi, đừng để ý tới. Để chi 

vậy? Để tâm định lại, một lòng một dạ nhìn ảnh tượng A-Di-

Đà Phật, niệm A-Di-Đà Phật, cầu A-Di-Đà Phật đến tiếp dẫn 

vãng sanh là vững vàng nhất.  

Xin nhắc lại, tất cả mọi cảnh giới nào khác hiện ra nhất 

định đừng để ý tới, đừng sợ, đừng mừng, đừng vui, đừng 
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chạy theo... Trong cuộc tọa đàm “Hộ-Niệm Chú Ý”, Diệu 

Âm nói rất rõ vấn đề này. Dặn dò người bệnh khi thấy bất cứ 

hiện tượng nào hiện ra như: thấy cọp, thấy beo, thấy rắn, thấy 

rết, v.v… cứ mặc kệ chúng, đừng sợ. Thấy nước, thấy lửa, 

thấy lạnh, thấy nóng, thấy giông, thấy bão, v.v... cũng mặc 

kệ, đừng sợ. Thấy Phật, thấy Bồ-Tát, thấy Ma, thấy Quỷ... 

cũng cứ tự nhiên, đừng sợ. Nhất định phải nhớ cho kỹ những 

điểm này, để định được tâm, niệm chắc câu Phật hiệu cầu 

vãng sanh mà mình đi vãng sanh. Nếu không chú ý điều này 

thì sẽ bị sơ suất, lỡ chui vào những cảnh giới huyễn hóa đó 

rồi, thì khó bề gỡ ra được.  

Hộ niệm thân trung ấm, có nghĩa là việc làm trước một 

người đã chết rồi. Đây là vấn đề thuộc về cầu siêu, chứ không 

phải là hộ niệm. Hộ Niệm là hướng dẫn cho người còn sống 

biết cách thực hiện pháp vãng sanh, chứ không thể chờ cho 

người ta chết rồi mới hộ niệm. Rõ ràng là vị đó đã nghiên cứu 

nhiều Pháp Hộ-Niệm, rồi tìm ra một pháp gọi là tâm đắc với 

mình đấy, nhưng tâm đắc này là giúp đỡ cho người đã chết 

rồi hưởng được một sự lợi lạc nào đó, chứ không phải thẳng 

đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 

Xin thưa với chư vị, nhiều khi nghiên cứu trên sách vở 

mình nói một cách vô tư, chứ khi chính mình đối diện với 

những cảnh giới đó rồi thì tâm thần cũng tán loạn, hãi kinh 

luôn, làm sao bảo đảm rằng mình đủ sáng suốt dẫn dắt người 

khác vượt qua ách nạn? Chính vì thế, nghiên cứu tự tìm ra 

một pháp tâm đắc để áp dụng hộ niệm cho người vãng sanh 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

126 

thì không đúng pháp, dễ dàng hướng dẫn người ta đi lạc 

đường. 

Xin chư vị nhớ cho, khi nằm xuống là lúc tâm hồn của 

chúng ta dễ bị tán loạn, dễ rơi vào những cảnh giới vô cùng 

kinh hoảng, hãi hùng. Hãy cố gắng định cái tâm lại, hãy giữ 

tinh thần trước bất cứ một cảnh giới nào ứng hiện ra. Nghĩa 

là, đừng nghĩ tới, đừng nhìn tới, đừng lo tới, đừng mừng, 

đừng sợ, cứ một lòng cất lời niệm “A-Di-Đà Phật”, nhìn kỹ 

tấm hình A-Di-Đà Phật đang treo trước mặt, thành khẩn cầu 

Ngài đến tiếp độ ta về Tây-Phương Cực-Lạc, thì tự nhiên chư 

vị sẽ an tịnh trong quang minh phổ chiếu tiếp độ của Phật A-

Di-Đà, chư Thiên-Long Hộ-Pháp sẽ ứng trực bên cạnh bảo vệ 

cho chư vị liền.  

Muốn được định cái tâm trước những cảnh giới hãi 

hùng, thì bắt đầu từ bây giờ chư vị phải nghiên cứu cho kỹ 

Pháp Hộ-Niệm vãng sanh của Tịnh-Độ-Tông, nắm cho vững 

Pháp Hộ-Niệm vãng sanh, đừng nên đi lang thang nhiều quá. 

Đi lang thang thì chết!... Đi lang thang thì tiêu!... Rõ ràng 

Pháp Hộ-Niệm vãng sanh đã dạy cho chúng ta tất cả những 

điểm cần thiết phải làm rồi, không còn sợ bị lạc đường nữa. 

Với pháp môn Niệm Phật, Phật dạy chúng ta hai chữ 

“Nhất Tâm”. Càng chuyên chừng nào, càng vững chừng đó. 

Những người mà nay tu cách này mai tu cách kia, nay học cái 

này mai học cái nọ... đến cuối cùng họ sẽ rơi vào chỗ hoang 

mang vô định! Vì niềm tin không vững nên sức định không 

có. Sức định không có nên bám trụ không được. Nghĩa là 
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cuối cùng sẽ chơi vơi như đứng giữa vạn nẻo đường, phân 

vân, do dự. Khi đối diện với sự thực phũ phàng rất cần đến 

định lực, nhưng lúc đó tâm lực lung lay như cây gốc trồng 

quá cạn, ngã nghiêng đủ chiều, dễ dàng bị cảnh giới lôi đi 

theo đường đọa lạc. Trong những cảnh giới đó, oán thân trái 

chủ vô cùng dễ sợ! Vô cùng dễ sợ!… 

Hiểu được như vậy, xin chư vị cần lập chí vững vàng. 

Ngày nào rảnh thì nên tới đây tu hành, niệm Phật thường 

xuyên tập lấy công phu. Càng nhiều công phu mình càng có 

sức định, càng nhiều công phu mình mới dự trữ được cái vốn 

liếng chịu đựng. Nếu có chút bệnh hoạn gì xin chư vị hãy 

bình tĩnh chấp nhận cái bệnh đó đi, vui vẻ với cái bệnh đó đi, 

để chúng ta tập cái sức đề kháng trước bệnh hoạn, tập cái sức 

đè phục nghiệp chướng. Hãy chuẩn bị trước đi, đừng thấy đau 

một chút thì than lên than xuống, khổ một chút thì buồn tới 

buồn lui, bệnh một chút thì cứ lạy Phật cầu xin hết bệnh... 

Làm như vậy là cách huân tu vô cùng sai lầm, nó sẽ trở thành 

thói quen, thành tập khí, thành một thứ phản xa tự nhiên đưa 

mình đến chỗ đại nạn. Nên nhớ cho, người đến lúc sắp chết, ít 

khi nghĩ rằng mình sắp chết, vì nghĩ mình còn sống thêm nên 

cứ van vái cầu Phật phù hộ cho mình hết bệnh... Niệm Phật 

để cầu hết bệnh, thì đành phải mất vãng sanh vậy. 

Chính vì thế mà chúng ta cần chuẩn bị trước, tu phải 

hiểu cho thấu lý, hành cho đúng sự, cố gắng tu tập công phu 

cho vững vàng, rồi khi gặp phải bệnh hoạn mình nên thể hiện 

tâm thái chấp nhận tự nhiên:“À!... Mình là phàm phu tục tử, 
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làm nhiều điều sai lầm tạo nhiều nghiệp chướng, nên giờ đây 

nhận lấy bệnh khổ. Thôi chấp nhận. Bây giờ mình thọ khổ thì 

lúc lâm chung bớt khổ...”. 

Hãy tập chấp nhận hiện thực, tâm hồn thoải mái đón 

nhận thì ta lợi dụng được cơn khổ này để trả đi một số lớn 

nghiệp chướng, bên cạnh đó thành tâm niệm Phật, cầu 

nguyện vãng sanh nghiệp chướng sẽ tiêu mòn một cách tự 

nhiên, chứ không phải niệm Phật cầu hết bệnh, cầu tiêu 

nghiệp là nghiệp chướng tiêu trừ đâu nhé. 

Hiểu được lý đạo này, tâm chúng ta sẽ vững vàng để 

thực hiện đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.  

Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 014) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Mỗi đêm, chúng ta học hỏi nhau về Hộ Niệm. Thì hôm 

nay, Diệu Âm xin báo cho chư vị một tin vui! Người dì của 

bác sĩ Phi đã ra đi rất là viên mãn, vô cùng viên mãn. Bà dì 

này cũng có chút duyên với Diệu Âm. Diệu Âm có khai thị, 

hướng dẫn cho bà Cụ trước khi ra đi, và ngày hôm nay, sau 

khi ra đi, Diệu Âm vẫn tiếp tục khai thị cho bà Cụ. Nói chung 

cuối cùng rất là tốt. Phi đang có mặt tại Việt Nam, chắc vui 

mừng lắm.  

Chư vị thấy không? Rõ rệt là Pháp Hộ-Niệm đã cứu 

người trước mắt. Nếu không biết cách hộ niệm, làm sao Phi 

có thể cứu được người Dì đây? Vì gia đình của Phi nghiên 

cứu rất kỹ về Hộ Niệm, quyết lòng, quyết dạ một đường đi, 

nên gia đình hộ niệm cũng có phần vững vàng. Chính cuốn 

sách này đã được Phi viết lời tri ân, đúng là lời tri ân có giá 

trị, đã cứu được một người Dì ra đi vô cùng tốt đẹp.  

Tu theo pháp môn nào chúng ta nên theo cho trọn vẹn 

một pháp môn. Cần chọn lựa cho vững để hạ thủ công phu. 

Pháp Môn Niệm Phật rõ ràng cứu người đã có chứng minh cụ 

thể, rất hợp với căn cơ của đại chúng, và đây là pháp của Đức 
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Thích-Ca Mâu-Ni Phật tuyển chọn cho chúng ta. Phật dạy, 

thời mạt pháp chỉ còn niệm Phật mới thành tựu, mà Pháp Hộ-

Niệm là pháp hướng dẫn cho người niệm Phật làm cho vững, 

hành cho đúng, tu cho chính xác, thực hiện cho kịp thời Pháp 

Môn Niệm Phật để vãng sanh.  

Hôm qua chúng ta nói, người hộ niệm mà nghiên cứu tất 

cả những Pháp Hộ-Niệm để tổng hợp lại, tìm ra ưu khuyết 

điểm thì sai chứ không đúng, vì mỗi pháp môn có một hướng 

đi riêng, mỗi Pháp Hộ-Niệm có một sự khai thị riêng và dẫn 

dắt chúng sanh về một cảnh giới riêng. Nên nhớ, ưu điểm của 

đường này chưa chắc sẽ thuận lợi cho đường kia, thành ra 

không thể nào rút ưu khuyết điểm được. Phật dạy, tất cả đều 

do tâm chúng ta quyết định lấy. Đi đường nào chúng ta phải 

đi một đường cho thật vững, không nên hiếu kỳ, gặp pháp 

nào hay ho cũng nghiên cứu, coi chừng sau cùng rất khó cứu 

được một người thành tựu đấy.  

Hôm qua chúng ta cũng nói một điểm nữa là: “Cần 

nghiên cứu nhiều Pháp Hộ-Niệm, rồi chọn ra một pháp môn 

tâm đắc để hộ niệm cho người ta vãng sanh”, thì câu này 

cũng sai luôn. Vì rõ rệt là chúng ta quyết định đi thẳng về 

Tây-Phương Cực-Lạc, thì chúng ta phải nói thẳng về Tây-

Phương Cực-Lạc, chứ không thể cầu sanh về bất cứ một cảnh 

giới nào khác. Vậy thì chúng ta không có tâm đắc nào khác 

ngoài Pháp Hộ-Niệm vãng sanh của Tịnh-Độ-Tông, vì chính 

Tịnh-Độ-Tông hướng dẫn chúng sanh quy tụ thẳng về Tây-

Phương Cực-Lạc, còn những pháp môn khác thường không 
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hướng dẫn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, mà dẫn về 

những cảnh giới khác, hoặc là phá nghiệp, hoặc cầu tìm 

phước báu, hoặc theo nghiệp thọ báo... Cho nên, người nào 

quyết định muốn đời này vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc 

thì chỉ nên nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông mới 

chính xác.  

Thành ra, nghiên cứu nhiều pháp môn rồi chọn một pháp 

tâm đắc để hộ niệm cho người vãng sanh là sai chứ không thể 

đúng được! Hôm qua, mình đã chứng minh rõ rệt rồi. Hôm 

nay xin đi tiếp đến mục khác. 

Câu 9(c): Người nghiên cứu nhiều Pháp Hộ-Niệm khác 

nhau thường bị mông lung, không có định hướng thẳng về 

Tây-Phương Cực-Lạc. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Khi nghiên cứu nhiều 

quá, thì tâm ý sẽ mông lung. Lấy gia đình Phi ra làm ví dụ, 

giả như gia đình này nghiên cứu đủ pháp: Mật, Hiển, Thiền, 

Tịnh... đều nghiên cứu hết, thì chắc rằng cuối cùng sẽ ứng 

dụng đủ cách, không có cách nào thuần thục, thì làm sao cứu 

được bà Cụ Trần Thị Não này? Trước khi bà Cụ ra đi có hiện 

tượng oán thân trái chủ báo hại đến trợn mắt lên, một trạng 

thái kinh hoàng! Hình ảnh đó Phi có chụp lại và đưa cho Diệu 

Âm xem. Gia đình có nhờ Diệu Âm khai thị, và thật may mắn 

cho bà Cụ, sau khi khuyến tấn thì bà Cụ dịu lại, hiền lại... 

Người ta báo rằng sau đó bà Cụ nằm im, không nói, không 

giãy dụa nữa, và bắt đầu niệm Phật... Rõ ràng, bà Cụ này 
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đúng là có duyên, thật sự có duyên. Chư vị thấy đó, Diệu Âm 

không nghiên cứu nhiều, không nói lý đạo gì cả, chỉ thành 

tâm điều giải và khuyến tấn cho Cụ yên tâm thôi. Nếu nghiên 

cứu nhiều quá, thì không đi thẳng vào trọng tâm của Pháp 

Hộ-Niệm vãng sanh, không thành tâm điều giải thì khó mà 

giúp cho một người vượt qua những chướng nạn đó để vãng 

sanh Tây-Phương Cực-Lạc được.  

Hôm qua, mình đưa ra một ví dụ, một người nghiên cứu 

về Pháp Hộ-Niệm thân-trung-ấm. Nếu dẫn dắt đi vào những 

cảnh giới thân-trung-ấm thì nhất định bà Cụ này trở ngại liền, 

tại vì bà Cụ đang đối diện với những cảnh hãi hùng, mà còn 

nói lên cảnh giới hãi hùng nữa thì nhất định tiêu rồi!... 

Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông rất đơn giản, ta phải 

đem sự đơn giản đó mà khuyến tấn bà Cụ:  

- Cụ ơi! Tất cả mọi cảnh giới đang hiện ra chỉ là giả 

huyễn, Cụ buông đi, bỏ đi, không thèm để ý tới... Không lo! 

Không sợ! Không buồn! Không để ý tới làm chi nhé. Cứ 

nhiếp tâm lại, nhìn tấm hình A-Di-Đà Phât, niệm A-Di-Đà 

Phật cầu vãng sanh là được. 

Rõ ràng, ta đang gỡ rối cho bà Cụ từ chỗ hoang mang 

thấy đủ điều bây giờ còn lại chỉ có hai vấn đề: Một là A-Di-

Đà Phật, hai là những hiện tượng khác. Hiện tượng gì khác là 

giả, là huyễn, là mộng... hãy bỏ đi, hãy quên đi. Chỉ một lòng 

chờ A-Di Đà Phật đến thì theo Ngài vãng sanh. Nếu sơ ý 

chúng ta dẫn dắt vào những cảnh giới trong thân-trung-ấm: 

À!... Đi qua cảnh quỷ này... Đi qua cảnh địa ngục nọ... Đi qua 
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cảnh súc sanh kia... Đi qua hết cảnh này đến cảnh nọ thì tiêu 

rồi, còn cách nào nữa để thoát nạn khi bà Cụ cứ tiếp tục chìm 

trong những hiện tượng hãi hùng đó.  

Nói thẳng rằng, người bình thường như thế này mà rơi 

vào trong đó còn khó gỡ ra, huống chi là người đang bị khủng 

hoảng trong cơn bệnh yếu. Điều này quá rõ ràng rồi phải 

không?  

Chính vì thế, khi biết được bà Cụ bị nạn như vậy, lúc đó 

đã vào nửa đêm, qua điện thoại thôi mà Diệu Âm nói rất lớn, 

rất mạnh, để cho bà Cụ tỉnh lại, vững tâm lại, không còn sợ 

nữa. Diệu Âm khuyên bà Cụ hãy mở mắt ra, nhìn những 

người đang hộ niệm bên cạnh mình, con cháu đang cầm tay 

mình bảo vệ cho mình mà yên tâm đi. Tất cả những điều gì 

làm mình sợ hãi chỉ là ác mộng mà thôi, không có gì trở ngại, 

đừng nên lo sợ nữa... Củng cố tinh thần thì tự nhiên bà Cụ 

tỉnh ra, hiền lại, ánh mắt trong xanh… và bắt đầu niệm Phật. 

Chư vị thấy đó, trải qua một cuộc hộ niệm, chúng ta có 

thêm một kinh nghiệm. Tất cả những kinh nghiệm này đều 

nằm sẵn trong Pháp Hộ-Niệm hết. Diệu Âm cứ lấy những qui 

tắc trong Pháp Hộ-Niệm ra mà hướng dẫn cho nhau, quần đi 

quần lại cũng bấy nhiêu đó thôi chứ không có gì khác hơn. 

Nếu cứ lang thang những lý cao luận diệu thì lời không 

mạnh, ý không chuẩn... thì khó có thể hóa gỡ được chướng 

ngại của người bệnh. Hóa gỡ không được thì nhất định người 

đó bị nạn..  
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Chúng ta nên nhớ rằng, vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc 

không phải là phá nghiệp, đoạn nghiệp, diệt nghiệp để vãng 

sanh, mà được vãng sanh là nhờ sự ủng hộ làm cho tinh thần 

người bệnh vững lên, niềm tin kiên cường hơn, ý chí vãng 

sanh tha thiết hơn. Nhờ tâm lực mạnh mẽ đó mà họ vượt qua 

các cảnh giới của nghiệp chướng, của oán thân trái chủ 

chướng, và họ theo cái nguyện lực mạnh mẽ đó mà được 

vãng sanh. 

Xin chư vị hãy nắm vững lý đạo này để khi chính mình 

nằm xuống, mình không còn bị phân tâm đối với những cảnh 

giới gì đến với mình. Ma quỷ đến, mình không sợ!... Bồ-Tát 

nào đến, mình cứ tự nhiên!... Đừng tham chấp bất cứ cảnh 

giới gì khác nhé. Nếu tâm ý vững vàng như vậy, thì bất cứ 

một người nào đến nhắc nhở: “Cụ ơi!... Cụ niệm Phật đi. Tất 

cả những cảnh giới nào khác hiện ra, đừng bao giờ để ý tới 

nhé...”, tự nhiên trở thành một lời khai thị sắc bén. Mình đã 

huân tu chuyện này rồi, vừa nghe có người nhắc nhở, làm ta 

giựt mình tỉnh ngộ, định lại tinh thần, chủ động niệm Phật 

không còn hoang mang nữa, bao nhiêu chướng ngại tự nhiên 

giải tỏa, trả lại trạng thái an lành cho mình niệm Phật.  

Vậy thì, nếu chư vị muốn vãng sanh về Tây-Phương 

Cực-Lạc, thì đừng nên tham cầu học hỏi nhiều thứ quá, cũng 

đừng nên sơ ý mà quên nghiên cứu kỹ Pháp Hộ-Niệm vãng 

sanh. Hi vọng khi trải qua khóa trình này, chư vị có thể nắm 

biết vững vàng phương pháp cứu người vãng sanh này vậy.  
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“Nghiên cứu nhiều Pháp Hộ-Niệm khác nhau, thường 

tâm hồn bị chao đảo, phân vân, do dự, không có định tâm sẵn 

về Tây-Phương Cực-Lạc”. Đúng đấy. Đến lúc lâm chung 

chúng ta đối diện với những cảnh hãi hùng, bệnh khổ, oán 

thân trái chủ... Xin thưa với chư vị, nếu chúng ta không thể tự 

chủ được, tâm hồn sẽ tán loạn, thôi đành chịu thua, không 

cách nào có thể cứu vãn được. 

Câu 9(d): Phải nghiên cứu thật kỹ Pháp Hộ-Niệm của 

Tịnh-Độ-Tông là đủ, vì chỉ có Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-

Tông mới hướng dẫn đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc. 

 Đúng không chư vị? – [Đúng]. Đây là điều khá rõ ràng. 

Ví dụ, nếu như gia đình Phi hồi giờ thích nghiên cứu đủ thứ 

hết, ưa lý luận lung tung, thì nhất định bà Cụ sẽ lạc đường, 

khó có thể cứu vãn được. Nhưng vì gia đình một lòng một dạ 

quyết chí hộ niệm cho bà Cụ vãng sanh, nhờ thế mà trải qua 

nhiều biến chuyển sau cùng vẫn thấy được sự hiệu quả rõ rệt 

của Pháp Hộ-Niệm, những lời khai thị vững vàng đã vực cái 

tâm của người bệnh dậy. Thật là tuyệt vời! Đúng là một pháp 

cứu tinh giúp người thoát nạn, thay vì họ phải rơi vào những 

cảnh giới vô cùng hãi hùng, vô cùng khủng hoảng để chịu 

nạn vạn kiếp, thì giờ đây họ thoát qua những cảnh đọa lạc 

khổ đau, vãng sanh Tịnh-Độ thành đạo. Tất cả thành quả có 

được, chính do từ Pháp Hộ-Niệm này ban cho, chứ có gì khác 

hơn. 
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Xin thưa với chư vị, mục đích chính yếu chúng ta tu 

hành là để làm chi đây? Thoát ly sanh tử luân hồi phải 

không? Vậy thì khi chúng ta rời cái thân nghiệp báo này, nhớ 

đừng nên lượm cái thân trong lục đạo luân hồi nữa nhé. 

Muốn vậy, thì phương Pháp Hộ-Niệm này thực tế đang từng 

ngày từng ngày cứu người vãng sanh thoát vòng sanh tử đấy.  

Một phàm phu như chúng ta, nếu không tu đường vững 

vàng, nhất định khó có hi vọng thoát nạn. Vãng sanh không 

phải quá đơn giản đâu, đừng nghĩ rằng mình sẽ an nhiên tự 

tại ngồi như thế này ra đi vãng sanh đâu nhé, một vạn người 

may ra có một người đấy, đừng nên vọng tưởng!... Còn biết 

nương theo Pháp Hộ-Niệm, một vạn người làm được như vậy 

coi chừng vạn người được vãng sanh đấy chư vị. Phải đi con 

đường rộng độ chúng sanh. Cánh cửa giải thoát mở rộng 

thênh thang, quyết đi thì tới. Hãy đi cho vững, đừng nên sơ ý 

mà tự mình làm kẹt cho mình đấy. Cho nên muốn cứu được 

một người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, chúng ta phải 

nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông mới được. 

Xin nhắc rõ, Tịnh-Độ-Tông, chứ không phải là Tịnh-

Tông Học-Hội. Có nhiều người nhầm lẫn rằng Tịnh-Độ-Tông 

là Tịnh-Tông Học-Hội. Không phải!... Ví dụ như, Niệm Phật 

Đường của chúng ta cũng là một cái Hội, gọi là “A-Di-Đà 

Hội”, (A-Di-Đà Association). A-Di-Đà Hội của chúng ta lập 

lên hội tụ lại một số đồng tu cùng nhau quyết lòng thực hiện 

pháp tu của Tịnh-Độ-Tông, chứ không phải Tịnh-Độ-Tông là 

A-Di-Đà Hội. Còn Tịnh-Tông Học-Hội cũng là một cái Hội 
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của người Hoa lập ra hướng dẫn đồng tu niệm Phật vãng sanh 

Tây-Phương Tịnh-Độ mà thôi.  

Cho nên Tịnh-Tông hay Tịnh-Độ-Tông, là một tông phái 

trong Phật giáo, được Phật lưu lại, còn Tịnh-Tông Học-Hội là 

một cái hội của người Hoa, mới thành lập vào thế kỷ thứ 20 

tới nay, để đồng tu niệm Phật theo tông chỉ của Tịnh-Độ-

Tông. Chúng ta cần phân biệt rõ danh từ, không nên nhầm 

lẫn. 

Rồi, một điểm nữa. Câu 9(e): Phải nghiên cứu Pháp 

Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông, nhưng cần nên bổ túc thêm 

những sáng kiến mới. 

Đúng không chư vị? – [Sai]. Pháp Hộ-Niệm nguyên gốc 

đơn giản, nhiều người lại muốn làm cho phong phú hơn, nên 

thích bổ túc thêm những sáng kiến mới làm cho sai lệch pháp 

Phật. Diệu Âm thường nhắc nhở rằng, chúng ta phải y giáo 

phụng hành lời Tổ, lời Phật, không được tự ý xen tạp, thêm 

vào, bớt ra. Ngài Ấn-Quang rất cứng rắn về vấn đề này. Nếu 

anh xen tạp được thì người kia xen tạp cũng được, anh thêm 

được thì tôi thêm cũng được, tôi thêm được thì chị thêm cũng 

được, đến sau cùng không biết đâu là chánh pháp, đâu là sự 

xen tạp, đưa đến tình trạng gọi là “Mạt-Pháp”, Pháp Hộ-Niệm 

sẽ mai một đi. Mình ứng dụng sự xen tạp nơi này thấy tốt, 

nhưng qua tới chỗ khác ứng dụng không được thì sao? Tốt ở 

đây nhiều khi chỉ là một sự may mắn, nhưng sau đó những 

nơi khác bị trở ngại thì sao đây?  
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Cho nên xin thưa với chư vị, Pháp Hộ-Niệm là pháp của 

Phật, của chư Tổ để lại, chúng ta không được tự quyền thêm 

vào bớt ra mà làm cho chánh pháp của Phật bị lai tạp. Khi có 

vấn đề cần phải uyển chuyển, ví dụ tình trạng đặc biệt gia 

đình yêu cầu, người bệnh khó khăn cần phải đáp ứng... người 

hộ niệm có thể uyển chuyển giải quyết, nhưng một khi uyển 

chuyển thì người hộ niệm cần giải thích rõ ràng lý do để tránh 

sự hiểu lầm, tránh cho chánh pháp bị tam sao thất bổn, tránh 

cho đại chúng bị mất niềm tin sau này... 

Chúng ta ngày ngày nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm ở đây, 

mong rằng qua khóa trình học tập này chúng ta ai ai cũng sẽ 

vững tâm, vững chí. Tự mình vững chí mà đi, thì tự mình có 

thể cứu mình, và cứu được người thân yêu, người có duyên 

với mình đi về Tây-Phương thành đạo. Cứu một người thành 

đạo công đức vô lượng vô biên. 

Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 015) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Câu thứ 10, Chương 1: Tổng Quát Về Hộ Niệm-

Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh là gì? 

Chắc có lẽ ở đây chư vị biết cả rồi, nhưng bên ngoài còn 

có nhiều người chưa biết pháp vãng sanh. Nhiều người đi hộ 

niệm, nhưng lại lầm lẫn rằng pháp tu nào cũng hướng dẫn 

vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Nên vấn đề này đặt ra 

nhằm xác định cho mọi người biết rằng, Vãng Sanh Tây-

Phương Cực-Lạc không phải là tiêu điểm chung của Phật 

Giáo chúng ta, không phải pháp môn nào cũng qui hướng về 

đó, mà đây là mục đích độ sanh của Tịnh-Độ-Tông. 

Câu 10(a): Là người khỏe niệm Phật thay cho người 

bệnh, vì thường người bệnh không tự niệm Phật được.  

Định nghĩa như vậy đúng không chư vị? – [Sai]. Sai 

thực sự! Nhiều người giảng nghĩa theo văn tự, chữ “Hộ” là 

trợ giúp, “Niệm” là niệm Phật, như vậy “Hộ-Niệm” là niệm 

Phật giùm cho người bệnh. Xin thưa với chư vị, định nghĩa 

như vậy không đúng đâu!... Không ai có thể niệm Phật giùm 

cho ai được cả. Mà thực ra, người hộ niệm đến dìu dắt, hướng 
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dẫn người bệnh và giúp cho người bệnh tự thực hiện cho 

được đúng pháp, làm được những điều cần phải làm để họ 

vãng sanh. Những điều đó qui vào ba điểm sau đây: 

Một là, nhắc nhở người bệnh giữ vững niềm tin,  

Hai là, người bệnh phải phát tâm nguyện vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc tha thiết. 

Ba là, chính người bệnh phải thành tâm niệm A-Di-Đà 

Phật khi xả bỏ báo thân.  

Nếu người bệnh làm được ba điều này khi xả bỏ báo 

thân thì được vãng sanh. Nếu người bệnh làm không được thì 

mất vãng sanh, dẫu rằng người đó đã từng niệm Phật nhiều 

năm, nhiều tháng qua. Ví dụ như chúng ta đây, hôm nay tại 

Niệm Phật Đường này chúng ta niệm Phật dẻo dai, mạnh dạn, 

ngon lành lắm... nhưng đến lúc lâm chung chúng ta làm 

không được chuyện này thì cũng không được vãng sanh. 

Ngược lại, có nhiều người trong đời dù chưa từng niệm Phật 

qua, nhưng nếu có cơ duyên, lúc sắp lâm chung, lại gặp được 

ban hộ niệm, gặp được người khuyên họ niệm Phật cầu vãng 

sanh, bỗng dưng họ phát khởi lòng tin mãnh liệt, phát tâm 

niệm Phật chí thành, thiết tha cầu nguyện vãng sanh, nhiều 

khi người ta niệm Phật một tuần, hoặc một ngày thôi mà lại 

được vãng sanh đấy. 

Người Dì của bác sĩ Phi mới vãng sanh ngày hôm qua, 

thoại tướng vô cùng tốt đẹp. Bà Cụ này không phải là người 

niệm Phật nhiều, mà bà Cụ là một người bệnh nằm trên 

giường khá lâu. Có một điều đáng khen là gia đình của Phi 
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rất tin tưởng về Pháp Hộ-Niệm. Trong những năm vừa qua, 

những pháp hội về Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh được tổ 

chức ở Vĩnh Long, Vũng Tàu, Sài Gòn, v.v... người trong gia 

đình của Phi đều tham gia rất tích cực. Thực sự đã có sự đóng 

góp công sức rất tích cực. Và gia đình của Phi cũng rất vững 

vàng trong vấn đề Hộ-Niệm Vãng-Sanh. Chính vì vậy mà 

người Dì, tức là bà Cụ Trần Thị Não, dù trước khi ra đi cũng 

bị trở ngại, bị oán thân trái chủ đánh phá khá nặng, nhưng sau 

cùng vẫn có kết quả khá tốt đẹp. Thật là một tin vui lớn. 

Bà Cụ này ít tu, nhưng lại rất hiền lành. Khi biết được 

Pháp Môn Niệm Phật thì đã bệnh nằm trên giường bệnh hơn 

20 năm rồi!... Diệu Âm này cũng có duyên với bà Cụ, là 

trong những lúc khó khăn nhất, thì Phi thường nhờ khai thị 

hướng dẫn. Trước ngày ra đi, bà Cụ bị tình trạng có lẽ là oán 

thân trái chủ đánh phá, mắt bà trợn to ra, thất thần nhìn chăm 

chăm trên trần nhà, nhìn đến nỗi trông thấy thành một người 

hoàn toàn xa lạ. Nhưng may mắn, khi điều giải xong thì bà 

Cụ hiền lại, mắt đen trong lại trông rất tươi tốt, rồi sau đó bà 

Cụ an lành ra đi. Khi ra đi xong được niệm Phật hộ niệm liên 

tục 12 tiếng đồng hồ, lưu lại thoại tướng tuyệt vời vô cùng. 

Chư vị thấy rõ ràng đấy, Cụ Trần Thị Não này trước sau 

gì cũng phải niệm cho được câu A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh 

mới ra đi được tốt lành. Nếu với tình trạng bị oán thân trái 

chủ báo đời, Cụ phải trợn mắt hãi kinh, nhưng hoàn toàn 

không hay, không biết, không niệm Phật được, hoàn toàn 

không nghe được lời khai thị hướng dẫn đường giải thoát, thì 
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khi ra đi chắc chắn không cách nào có thể lưu lại cái thân 

tướng tốt đẹp như vậy đâu.  

Cho nên vấn đề khai thị hướng dẫn rất quan trọng, xin 

chư vị cần chú ý. Khi giảng đến chương “Hướng-Dẫn, Khai-

Thị”, Diệu Âm sẽ nói nhiều hơn. Khi hộ niệm gặp phải 

những trường hợp này chúng ta không thể nào khai thị theo 

kiểu nhừa nhựa, nói đều đều giống như mình đang nói 

chuyện với nhau như thế này được, mà nên dùng những lời 

nói thẳng, mạnh, vững... để giúp cho người bệnh giựt mình 

tỉnh ngộ. Cũng giống như mình đang ngủ mê, bị ác mộng, 

nếu có người tới đánh thức mình, nhờ sự đánh thức đó mà 

giúp mình tỉnh dậy liền. Tỉnh dậy thì ngay lập tức phá hết tất 

cả các cơn ác mộng. Hoặc có một tiếng trống, một tiếng hét, 

một tiếng gọi lớn, làm cho mình tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì mình 

thoát khỏi cơn ác mộng đó đi. Cách xử lý cũng tương tự như 

vậy.  

Vì cần đến phương pháp khai thị điều giải này, nên khi 

hộ niệm cho một người đang nằm trong bệnh viện thì rất khó 

thành công, khi gặp những trường hợp cần phải lớn tiếng 

nhắc nhở thì đành chịu thua, không ai cho phép mình lớn 

tiếng gây ồn trong bệnh viện, nên không cách nào có thể điều 

giải được. Trong bệnh viện rất cần sự im lặng cho bệnh nhân 

nghỉ ngơi, không ai cho phép chúng ta tụ họp niệm Phật dài 

lâu, khai thị hướng dẫn ồn ào. Không thể khai thị hóa giải 

chướng nạn, không niệm Phật bên người bệnh thì người bệnh 
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không thể thực hiện được Pháp Niệm Phật Vãng Sanh, nên 

không thể vãng sanh được. 

Nói tóm lại, trước sau gì người bệnh cũng phải tự niệm 

cho được câu A-Di-Đà-Phật, mà niệm với lòng thành tâm, chí 

thành, chí kính và nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc 

thì người đó mới vãng sanh. Chính vì thế, nếu bảo rằng hộ 

niệm là niệm Phật thay người bệnh thì hoàn toàn không đúng 

pháp. Chúng ta cần xác định rõ ràng điều này.  

Câu 10(b): Là một pháp do Tịnh-Độ-Tông Trung Hoa 

sáng chế ra, chứ không có trong kinh điển của Phật. 

Câu này chư vị nghĩ đúng hay sai? – [Sai]. Quá sai!... 

Xin chư vị hãy coi đây như một khóa trình học tập chi tiết và 

cụ thể suốt qua Pháp Hộ-Niệm nhé. Những vị nào chưa tin 

Pháp Hộ-Niệm, thì nên tin đi để tự cứu mình. Xin hãy tin 

gấp, tin rồi còn phải nghiên cứu gấp nữa để kịp thời cứu 

người thân yêu. Ví dụ như Phi là một trường hợp điển hình, 

đã kịp thời cứu được người Dì ruột. Người Dì không có gia 

đình, ở chung với gia đình Phi, thương chị em Phi như con 

ruột. Đặc biệt là Phi rất thương người Dì, trong suốt những 

ngày qua, Phi thường nhờ Diệu Âm điện thoại về nói chuyện 

với bà Cụ. Xin thưa với chư vị, vì quyết lòng muốn hộ niệm 

cho Dì vãng sanh, nên Phi đã nghiên cứu rất kỹ tập sách này, 

nghiên cứu trước khi nó được ấn tống ra, nhờ thế Phi áp dụng 

khá vững và sau cùng cứu được người Dì. Chị em Phi ở Việt 
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Nam cũng theo sát, học kỹ Pháp Hộ-Niệm này. Thật đáng 

khen.  

“Là một pháp của Tịnh-Độ-Tông Trung Hoa sáng chế 

ra?”. Không phải đâu. Trước đây ở Việt Nam ít người biết 

đến hộ niệm, hầu hết cứ chờ chết rồi xin nhờ cầu siêu. Nay 

mới biết danh từ “Hộ-Niệm”, cảm thấy mới mẻ quá, nên 

nhiều người nghĩ rằng, là pháp mới sáng chế ra của người tu 

theo pháp môn Tịnh-Độ. Quá sai lầm!... Pháp Hộ-Niệm vãng 

sanh của Phật để lại. Còn chư Tổ thì từ Tổ Huệ-Viễn thời nhà 

Tấn đã có ý niệm hộ niệm rồi. Ngài lập ra Liên-Xã ở tại Lô-

Sơn Đông-Lâm, giúp cho những người niệm Phật vào vùng 

đó để quyết lòng vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Lô-Sơn 

Đông-Lâm là vùng núi rừng còn hoang dã nhưng cảnh trí rất 

đẹp, nói chung là phong thủy rất tốt. Những người theo Ngài 

vào đó quyết thề không bao giờ bước ra khỏi con suối Hổ-

Khê, lấy đó làm ranh giới giữa Liên-Hữu với người thế tục. Ở 

trong đó tự cày cấy, tự canh tác để sinh sống, công phu niệm 

Phật, rồi hộ niệm giúp đỡ cho nhau cùng vãng sanh Tịnh-Độ. 

Đến đời đệ nhị Tổ thời nhà Đường, Ngài Thiện-Đạo Đại 

Sư còn chú trọng về vấn đề hộ niệm mạnh hơn nữa. Ngài dạy 

rằng, với hàng phàm phu tội chướng sâu nặng mà không 

được hộ niệm thì khó tìm ra một người giữ được chánh niệm 

trong khi xả bỏ báo thân.  

Cho nên, xin thưa với chư vị, ở bên Trung-Hoa, các Tổ 

đã thực hiện Pháp Hộ-Niệm cả hàng ngàn năm qua rồi mà 

chúng ta không hề hay biết. Đến nay người Việt Nam chúng 
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ta mới có cái cơ duyên gặp được Pháp Hộ-Niệm này mới thấy 

được hiện tượng ra đi vãng sanh. Rõ ràng một cái duyên phải 

trải qua hàng năm mới có thể gặp được đó chư vị. Phải trân 

quí, đừng nên khinh thường! 

Hôm trước đi qua các Pháp Hộ Niệm Phật bên Âu Châu, 

bên Mỹ, bên Canada có người đứng lên nói rằng, đây là hiện 

tượng đặc biệt, vô cùng đặc biệt của dân tộc Việt Nam từ suốt 

dòng lịch sử, trong quá khứ chưa bao giờ có chuyện này, đó 

là hiện tượng vãng sanh bây giờ đến nỗi không còn đếm được 

nữa. Vãng sanh hàng ngày đó chư vị. Có một vị ở Thái Bình 

nói rằng: “Tại tỉnh nhà của tôi bây giờ cứ trung bình một cây 

số vuông là có một người vãng sanh”. Một cây số vuông có 

một người vãng sanh, tỉ lệ này còn đang tăng lên nữa. Câu 

nói đơn sơ mà hay quá! Hay quá! Vị đó bây giờ đi khắp nước 

để nói chuyện về hộ niệm. Tuyệt vời vô cùng! Tuổi chưa cao 

lắm, mới cỡ bốn mươi mấy tuổi thôi đã phát tâm đi khắp các 

nơi để hộ niệm, để tuyên dương Pháp Hộ-Niệm. Hay lắm! 

Tuyệt vời vô cùng!  

Xin thưa chư vị, cái duyên lành này phải mất qua hàng 

ngàn năm chúng ta mới gặp được, không phải đơn giản đâu. 

Nếu bỏ lỡ cơ hội này, xin thưa thực, chúng ta có tu mà không 

được chứng đấy! Thoát vòng sanh tử luân hồi là một vấn đề 

vô cùng hệ trọng, thành công hay thất bại là có vượt được cửa 

ải này hay không đây! Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, kỹ vô 

cùng mới được!...  
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Xin thưa với chư vị, khi biết được Pháp Hộ-Niệm này 

chính là một đại cứu tinh cho chính ta rồi, nên Diệu Âm này 

chỉ nói một câu A-Di-Đà Phật, chỉ tuyên dương một Pháp 

Hộ-Niệm này cho nhau thôi, ngoài ra không muốn nói một 

điều gì khác cả, không muốn học một môn nào khác nữa, 

không muốn đi con đường nào nữa đâu. Sự thành tựu vãng 

sanh đã lộ diện rõ rệt rồi, từng ngày từng ngày ở Việt Nam 

đều có người vãng sanh thì ta còn chọn lựa gì nữa đây, phải 

không chư vị? 

Mỗi người chúng ta hãy tự suy nghĩ lấy, trải qua bao 

nhiêu kinh nghiệm rồi, thời gian dài vằn vặt trong quá khứ, 

mình có thấy được những hiện tượng người Phật tử tu hành ra 

đi lưu lại thoại tướng đẹp đẽ, tươi hồng, mềm mại nhiều như 

khi được hộ niệm chưa? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta tu hành 

mà đôi khi chỉ được nghe giảng kinh thuyết đạo một lần trong 

3 năm, nhiều khi chỉ có 1 lần trong 1 năm ở một ngày lễ nào 

đó, còn 364 ngày 24 giờ nữa không được ai hướng dẫn cho. 

Mà còn nghe được pháp gì đây? Mênh mông vô định. Rõ 

ràng, người muốn tu hành mà không biết đường tu. Trong khi 

Pháp Hộ-Niệm, chính là sự hướng dẫn cụ thể, thực tiễn, chính 

xác, chi tiết từng ngày từng ngày, đến lúc lâm chung chúng ta 

ngồi bên cạnh người bệnh mà giảng từng chút, từng chút, dẫn 

dắt từng giây từng giây, nhờ vậy người phàm phu mới khỏi bị 

lạc đường mà vãng sanh được đó chứ. Còn cứ nói khơi khơi, 

danh từ thì thật là cao siêu hoa mỹ, nhưng thực ra thì để lý 

luận cho vui đó thôi, chứ áp dụng cho hàng phàm phu này thì 
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mấy ai làm được đây?!... Bên cạnh, một thực tế đầy phũ 

phàng là khi đối diện với cảnh sanh tử, có được mấy người 

giữ được tâm hồn thanh tịnh, ý chí vững vàng, tín tâm kiên 

cố, tinh thần không tán loạn, để theo định lực của mình mà 

thực hiện trọn vẹn ý nguyện trong đời kiếp tương lai 

không?...  

Niệm Phật vãng sanh về Tây-Phương Cựu-Lạc là pháp 

dễ tu nhất, nhưng đâu phải dễ dàng như ngồi đây lý luận là 

xong. Hoàn toàn không phải quá đơn giản như vậy đâu! Một 

người niệm Phật mà có kết cuộc không như ý muốn, vì phận 

phàm phu nghiệp chướng quá nặng rồi, mà không được trợ 

duyên thích đáng, nên sau cùng đành phải theo nghiệp thọ 

nạn, phải ngoan ngoãn theo oán thân trái chủ dẫn vào ba 

đường ác mà nhiều người không hay!... 

Chính vì thế, xin thưa với chư vị, hãy cố gắng nghiên 

cứu Pháp Hộ-Niệm. Nghiên cứu sớm để hiểu cho thấu và 

hành cho đúng, hầu kịp thời cứu ta cứu người, chứ còn lơ là 

thì cứu giúp được ai đây!...  

Nam-Mô A-Di-Đà Phật!  

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 016) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu côṇg tu niêṃ 

Phâṭ ở tu viêṇ Phâṭ-Đà. Côṇg tu niêṃ Phâṭ công đức vô 

lươṇg. Trong thời maṭ pháp này, Đức Thế-Tôn căn dăṇ chúng 

sanh hãy niêṃ Phâṭ để có thể thoát vòng sanh tử luân hồi, nếu 

không niêṃ Phâṭ thì quá khó quá khó cho chúng ta có hy 

voṇg trong môṭ đời này thành tưụ. 

Trong suốt mấy tuần qua ở taị niêṃ Phâṭ đường A-Di-

Đà, Diêụ-Âm đươc̣ chư vi ̣ đề nghi ̣ nên nói xuyên qua quyển 

sách “Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm” này, và chư 

vi ̣ đề nghi ̣ hãy cố gắng thực hiện một khóa trình học tập cho 

những người có duyên với Pháp Hộ-Niệm. 

Mấy tuần qua Diêụ-Âm đã nói đến chương số 1, phần 

10: Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh là gi?̀ Hồi sáng này chúng ta 

nói Câu 10(c): Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh là cách giảng giải 

Pha ̣ t Pháp cho người be ̣nh hie ̉u rõ lý đạo vãng sanh. 

Theo chư vi ̣ nghi,̃ câu trả lời này đúng hay sai? – [Sai]. 

Câu trả lời này sai! Không đúng. Vì với Pháp Hộ-Niệm là 

thường thường chúng ta đối diêṇ với những người bêṇh, 

những người phàm phu. Chúng ta đây là những người phàm 
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phu, phàm phu mà còn rơi vào cảnh bêṇh khổ nữa thì thường 

thường là thân thể đau nhức, tinh thần bấn loaṇ, bất an. Nếu 

chúng ta đem những lý đaọ cao siêu của Phâṭ ra giảng giải 

cho họ trong traṇg thái đó thì khó giúp cho môṭ người đang bi ̣ 

bêṇh khổ tiếp nhâṇ đươc̣ những lời pháp. 

Cho nên hô ̣niêṃ vãng sanh không phải là đến bên cạnh 

người bêṇh để giảng giải đaọ lý cao siêu, mà chính là đến bên 

người bêṇh để giúp đỡ ho,̣ ho ̣có điều gì khó khăn mình giúp 

đỡ ho ̣vươṭ qua cái khó khăn đó. Ví du,̣ như môṭ người đang 

chóng măṭ quá sức, mình hãy tới xoa cái đầu người ta môṭ 

chút, bóp nắn nhè nhẹ huyêṭ thái dương cho người ta môṭ 

chút nhiều khi sẽ lơị ích nhiều hơn lời nói. Những người đã 

rơi vào traṇg thái bêṇh năṇg, sắp sửa xả bỏ báo thân rồi, xin 

thưa với chư vi ̣, ho ̣ rơi vào những cảnh giới vô cùng hãi 

hùng, kinh sơ,̣ có thể ví dụ như là đang nằm ác môṇg vâỵ. 

Môṭ người đang nằm ác môṇg đừng tới đó mà giảng đaọ lý 

với ho,̣ mà tốt nhất hãy đến vỗ vỗ cái vai, đâp̣ đâp̣ cái chân, 

gọi ho ̣ dậy:“Tỉnh dâỵ bác Chín ơi! Tỉnh dâỵ đi có con đây 

này!”. Môṭ đôṇg tác đơn sơ nhe ̣ nhàng vâỵ thôi mà có thể 

giúp ho ̣vươṭ qua cảnh ác môṇg môṭ cách đơn giản, dê ̃dàng. 

Đối với người bêṇh đã đi vào tình trạng phải lâm chung 

rồi, những cơn ác môṇg này không phải bình thường qua một 

vài giây như chúng ta nằm môṇg trong giấc ngủ đâu nhé, mà 

nó đến châp̣ chùng, hết ác môṇg này đến ác môṇg khác, nó 

quay cuồng cái tâm của người bệnh trong cảnh giới hãi hùng 
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đó, không dễ chịu lắm đâu! Họ không thể bình tĩnh nghe 

mình nói cao nói diệu đâu. 

Vì thế, người hô ̣niêṃ vững vàng thì tới làm gì đây? Hãy 

nói những lời khuyến tấn maṇh me,̃ an ủi, vưc̣ cái tâm họ 

dâỵ, vưc̣ tinh thần ho ̣ lên. Phâṭ daỵ, tâm lưc̣ mạnh sẽ thắng 

nghiêp̣ lưc̣. Nếu lúc đó chư vi ̣ hộ niệm khéo léo động viên 

cho tâm lưc̣ của người bệnh maṇh lên, thì tư ̣nhiên nghiêp̣ lưc̣ 

phải chìm xuống. Ngài Triêṭ-Ngô ̣ Đaị Sư nói, con người 

chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi hai cái lưc̣, một là Nghiệp-

Lưc̣, hai là Tâm-Lưc̣. Những người mà tâm lưc̣ yếu thì đi 

đêm thường sơ ̣ ma, nằm ngủ thường giâṭ mình, không dám 

ngủ môṭ mình, đi đường vắng teo thì thường sợ sệt… Những 

người này thường thường bi ̣ ma nhát, thường thường bi ̣ ma 

nhâp̣. Thành ra, những người bi ̣ nhâp̣ này nhâp̣ no,̣ chư vi ̣ cứ 

tìm hiểu cho ky ̃đi thì sẽ rõ, đó là những người có tinh thần 

yếu đuối. Hê ̃ tinh thần yếu thì thường bi ̣ vướng phải tình 

traṇg như vâỵ.  

Chư vi ̣ nên nhớ, chúng ta đang sống ở đây không phải 

chỉ có cảnh giới hữu hình, mà còn có rất nhiều những cảnh 

giới vô hình khác, nhiều hơn cảnh giới hữu hình. Có nghiã là, 

chúng ta đang ngồi đây, dù không thấy, nhưng có chư Thiên-

Long, chư Quỷ Thần, chư vong linh tràng giang khắp nơi… 

Thế thì, taị sao có người vẫn an nhiên, tư ̣taị? Vì tâm lưc̣ của 

ho ̣maṇh. Taị sao có người thường bị chướng nạn đủ thứ? Vì 

tâm lưc̣ họ yếu, vì hê ̣thần kinh của ho ̣yếu. 
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Chính vì thế, niêṃ Phâṭ chúng ta hãy tâp̣ gìn giữ cái tâm 

lưc̣ của mình maṇh me ̃ lên nhé chư vi ̣. Phâṭ daỵ: “Nhất thiết 

duy tâm taọ” là như vâỵ đấy. Tất cả đều do chính cái tâm của 

mình tạo ra. Cái tâm có thể điều phuc̣ thân thể. Cái tâm có thể 

giúp mình giác ngô.̣ Cái tâm có thể giúp mình vươṭ qua 

những cảnh khổ. Cái tâm có thể giúp mình vươṭ qua nghiêp̣ 

chướng. 

Nghiêp̣ chướng có phiền não chướng, có oán thân trái 

chủ chướng. Phiền não chướng là do tham, sân, si, maṇ… 

Oán thân trái chủ là do mình tham ăn thiṭ chúng sanh, giết haị 

chúng sanh, não loaṇ chúng sanh mà sinh ra. Những người 

tâm lưc̣ maṇh thường thường oán thân trái chủ không làm gì 

đươc̣, ho ̣chỉ chờ đợi khi nào cái tâm lực của mình yếu xuống, 

chìm xuống, xuống cấp rồi thì họ mới có thể ra tay. Nói rõ 

hơn, chính là lúc nằm chèo queo, thở phèo phèo đấy, lúc đó 

ho ̣mới hơp̣ laị mà trả thù. 

Nhưng cũng với nghiệp chướng như vậy, mà môṭ người 

niêṃ Phâṭ với lòng chân thành, vững vàng thì tư ̣nhiên có chư 

Thiên-Long Hô-̣Pháp bảo vê,̣ chư Bồ-Tát gia trì, thành ra các 

vi ̣ đó không dám đòi nơ ̣ trả thù nữa, mà đành theo hô ̣pháp. 

Vì môṭ người niêṃ Phâṭ quyết lòng vãng sanh về Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣ thì môṭ đời này khi xả bỏ báo thân ho ̣trở về 

Tây-Phương Cưc̣-Lac̣, ho ̣ sẽ có thần thông đaọ lưc̣ phi 

thường, ho ̣ sẽ cứu đô ̣ chúng sanh. Phát tâm cứu đô ̣ chúng 

sanh thì những vi ̣ oán thân trái chủ, những chúng sanh mà ho ̣

hãm haị trong nhiều đời nhiều kiếp chính là thành phần mà 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

152 

ho ̣ cứu đô ̣ trước đấy. Biết đươc̣ lý đạo này, hộ niệm không 

phải đến trước người bêṇh để giảng giải lý này lý no,̣ mà chủ 

yếu là cố gắng vưc̣ cái tâm lực của người đó maṇh me ̃lên, để 

họ có cơ hội vượt qua chướng ngại. 

Diêụ-Âm đưa ra môṭ thí du ̣ cu ̣ thể, cách đây mới hai 

ngày, bà Cu ̣đó chính là bà Dì của bác si ̃Phi, ở Viêṭ Nam, bị 

rơi vào tình traṇg tâm thần hỗn loaṇ. Nói chung đó là hiện 

tượng oán thân trái chủ ứng hiêṇ báo hại. Trước giờ phút lâm 

chung bà Cu ̣bi ̣ nạn đến nỗi suốt ngày đó tinh thần hãi kinh, 

biến thành môṭ người hoàn toàn xa la.̣ 

Đây là một traṇg thái rất kinh khủng đối với người bệnh! 

Oan gia trái chủ đã chuẩn bi ̣ sẵn, chờ đến trước những giờ 

phút sắp sửa ra đi để hợp sức tấn công lần cuối cùng, quyết 

lòng kéo về trong tam ác đaọ để hãm haị đấy. Thì xin thưa 

với chư vi ̣, bà Cu ̣ này cũng có chút duyên với Diêụ-Âm, 

trước đó vài lần Diêụ-Âm có khai thi ̣ cho bà Cu.̣ Những lúc 

khó khăn nhất thì gia đình có kêu tới Diêụ-Âm nhờ khai thi ̣ 

giùm. Lần mới nhất hình như lúc đó cũng nửa đêm rồi. Xin 

thưa chư vi ̣, Diêụ-Âm cũng chỉ đem hết tất cả lòng chân 

thành của mình và cũng lấy đúng theo Pháp Hộ-Niệm ra mà 

hướng dẫn cho bà Cu ̣ thôi. Nói chung, Diêụ-Âm kêu bà Cu ̣

hãy mau mau tỉnh dâỵ, nhất điṇh không sơ ̣gì cả, tất cả những 

cảnh giới ứng hiêṇ ra trước măṭ chỉ là hão huyền, huyễn 

môṇg, hoàn toàn không thâṭ. Cụ đang niêṃ Phâṭ, đã đươc̣ gia 

đình hô ̣niêṃ, đã có ban hô ̣niêṃ tới hô ̣niêṃ bên caṇh tức là 

có quang minh của chư Đaị Bồ-Tát phủ trùm taị đó, có Phâṭ 
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A-Di-Đà cùng chư Phâṭ mười phương phóng quang gia trì 

cho Cu,̣ xin Cu ̣đừng sợ hãi. Tất cả moị cảnh giới dù trắng, 

đen, đỏ gì đó… găp̣ cop̣, găp̣ nước, găp̣ lửa gì đó… đừng lo 

đừng sơ ̣nữa. Hãy điṇh tâm laị quyết lòng niêṃ Phâṭ cầu về 

Tây-Phương, thì nhất điṇh A-Di-Đà Phâṭ se ̃ lai nghinh tiếp 

dẫn Cu.̣ Đừng sơ ̣nhé, đừng sợ nhé... 

Xin thưa với chư vi ̣, đây là những lời thường xuyên 

dùng đến. Đi hô ̣ niêṃ, chư vị cần nhớ kỹ những lời này để 

đôṇg viên tinh thần người bêṇh vững vàng trở laị. Bà thấy 

ma, thấy quỷ… đừng nói rằng đó là ma, là quỷ, đó là oan gia 

trái chủ nhé… Nói vậy làm bà Cu ̣ sơ ̣ chết luôn đi. Đã sơ,̣ 

nghe mình nói lại thêm sơ,̣ không tốt. Hãy nói rằng, đó hoàn 

toàn chỉ là những điều huyễn môṇg, không thực. Hãy mạnh 

dạn nói như vâỵ đi. Rồi chúng ta chắp tay laị, mời moị người 

cùng chắp tay laị để điều giải oan gia trái chủ, khuyên tất cả 

chư vi ̣ pháp giới chúng sanh hữu duyên với người này hãy 

phát tâm buông xả oán thù cùng nhau niêṃ Phâṭ. 

Chúng ta nên nhớ rằng, tất cả chúng sanh trong pháp 

giới ai cũng có cái Chân-Tâm Tư-̣Tánh là môṭ đức Như-Lai 

cả, nhưng chỉ vì tham chấp trần đời, chấp trước, phân biêṭ mà 

chiụ ách naṇ, chiụ làm chúng sanh khổ naṇ trong ba đường ác 

trải nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mình khuyên ho,̣ hãy khuyên 

cho chí tình, để họ hiểu đươc̣ đạo lý này mà maṇh daṇ buông 

xả oán thù ra, cùng nhau niêṃ Phâṭ để trở về Cực-Lạc. Rất 

nhiều ban hô ̣niêṃ đã nói những lời này để điều giải mà làm 

cho chư vi ̣ trong pháp giới đó phát tâm niêṃ Phâṭ và ho ̣vãng 
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sanh trước người bêṇh. La ̣lắm chư vi ̣ ơi. Ho ̣vãng sanh trước 

người bêṇh đấy. 

Thì bà Cu ̣này đúng là có phước duyên. Khi được khai 

thị xong thì bà Cu ̣hiền laị, không còn trơṇ mắt nữa, nằm an 

nhiên tư ̣ taị vô cùng, ánh mắt trong veo, đen thui… cùng 

niêṃ Phâṭ với đaị chúng. La ̣không chư vi?̣ Mấy tiếng đồng 

hồ sau thì bà cu ̣nhe ̣nhàng buông hơi thở ra đi, để laị thoại 

tướng tốt đẹp bất khả tư nghì. Thật bất khả tư nghì!... Mới 

hôm qua đây chớ không đâu xa cả. 

Xin thưa với chư vi ̣, Pháp Hộ-Niệm đơn giản vô cùng 

mà laị trưc̣ tiếp cứu không biết bao nhiêu người vãng sanh 

Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Xin báo cáo với chư vi ̣ như vâỵ. Có 

những người dám tuyên bố rằng: “Hiêṇ tươṇg vãng sanh ở 

Viêṭ Nam đã trở thành môṭ sư ̣kiện vô cùng hy hữu chưa từng 

xảy ra trong lic̣h sử dân tôc̣ Viêṭ Nam…”. Có những ban hô ̣

niêṃ nói rằng, ở taị tỉnh nhà của tôi cứ trung bình môṭ cây số 

vuông là có môṭ người vãng sanh. Có những ban hô ̣niêṃ đã 

tuyên bố đã đưa trên 1.000 người. Xin nhắc lại, môṭ ban hộ 

niêṃ nêu ra thành tích như vậy, chứ không phải nhiều ban hô ̣

niêṃ cộng lại mới có trên 1.000 người vãng sanh. Vào năm 

2015 người ta nói đã đưa bảy trăm mấy chuc̣ người, năm 

2016 người ta nói đưa thêm ba trăm mấy chuc̣ người nữa. 

Trong khi đang bận bịu lo cho pháp hôị như vâỵ, mà họ cho 

biết đêm nay phải chia nhau hô ̣niêṃ 40 ca, họ còn báo rằng 

mới ngày hôm qua đây họ đã hô ̣ niêṃ được 10 ca có hiêṇ 

tươṇg vãng sanh vô cùng tốt đẹp. 
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Xin thưa với chư vi ̣, Pháp Niêṃ-Phâṭ Hô-̣Niêṃ Vãng-

Sanh đúng là đaị cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt 

pháp này. Nay găp̣ đươc̣ duyên lành, mong chư vị hãy nghiên 

cứu Pháp Hộ-Niệm đi. Diệu-Âm xin giới thiêụ với chư vi ̣ tập 

sách goị là: “Để Hiểu Thấu, Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm” 

để nghiên cứu. Hãy đọc thâṭ ky ̃ đi, đây không phải những 

điều của chính Diêụ-Âm nghi ̃ra, mà Diêụ-Âm chỉ sưu tập laị 

những lời chư Tổ dạy, những vấn đề thực tế của chư vi ̣ các 

nơi đưa ra, có những vấn đề đúng, có những vấn đề sai, rồi 

kết tập thành những đáp án [Đúng] – [Sai] rõ ràng để làm tài 

liệu nghiên cứu.  

Môṭ đời này chúng ta có cơ duyên gặp được chánh pháp, 

đừng nên sơ ý chỉ nhắm vào các đường tu phước báu taṃ bơ ̣

nào đó mà cho là đủ, vô tình làm cho muc̣ đích giải thoát của 

đức Thế-Tôn bi ̣ chận đứng lại. Oan uổng vô cùng! 

Tu hành cũng phải cẩn thận, không thể áp duṇg những 

pháp môn nằm ngoài khả năng của mình làm cho đường tu xa 

vời, khó bề thành tựu. Phải nhớ lời Phâṭ daỵ: “Thời maṭ pháp 

ức triêụ người tu hành khó tìm ra môṭ người chứng đắc, chỉ 

nương theo pháp niêṃ Phâṭ mà thoát luân hồi”. 

Xin thưa chư vi ̣, đi hô ̣ niêṃ rồi mới thấy được hiêṇ 

tươṇg vãng sanh. Đúng là môṭ pháp đaị cứu tinh cho chúng 

sanh, cho bà con thân nhân, cho chính mình. Cầu nguyện tất 

cả chư vi ̣ ai ai cũng đươc̣ vãng sanh Tây-Phương, thành đaọ 

trong môṭ đời này.  

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ!  



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 017) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Chương trình của chúng ta là liên tục hoc̣ tập về Pháp 

Hộ-Niệm, mong rằng tất cả đồng tu sau cùng ai ai cũng nắm 

vững phương pháp này để trợ giúp nhau vãng sanh. Xin thưa 

với chư vi ̣, thưc̣ sư ̣ Pháp Hộ-Niệm là pháp cứu đô ̣ chúng 

sanh. Rất nhiều người đã thực sự hưởng đươc̣ lơị lac̣ từ Pháp 

Hộ-Niệm này. Người phàm phu nghiêp̣ chướng sâu năṇg mà 

sau cùng lại thoát naṇ sanh tử luân hồi. Sự thành tựu này quả 

thực là môṭ điều thần kỳ. Mong chư vi ̣ hãy cố gắng, cố gắng 

nhiều lên. 

Cái khóa trình học tập này sẽ nói rất chi tiết, chi tiết 

từng điểm nhỏ từ lúc sơ khởi cho đến khi viên mãn những gì 

cần thiết trong Pháp Hộ-Niệm vãng sanh. Diêụ Âm cũng xin 

nương theo tập sách “Để Hiểu Thấu, Hành Đúng Pháp Hộ-

Niệm” này mà giảng giải từng muc̣ từng muc̣, nếu chư vi ̣ nào 

không có dịp trực tiếp nghe liên tuc̣ thì sau này vẫn còn có 

những băng ghi âm lại, và Diêụ Âm cũng có ý điṇh dùng 

những băng này để phổ biến đến chỗ nào cần mà thay thế cho 

chính mình phải đi tới tâṇ nơi để giảng. Tình thâṭ là Diêụ Âm 
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muốn đóng cửa để lo niêṃ Phâṭ vãng sanh, chứ sức khỏe 

càng ngày càng yếu, không cho phép đi xa nhiều nữa. 

Hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về: Pháp Hộ-Niệm Vãng 

Sanh là gì? 

Chư vi ̣ nào có sách xin mở trang 14, pha ̀n 10(d): Là 

cách hướng da ̃n người be ̣nh thực hie ̣n đa ̀y đủ Tiń-Nguye ̣n-

Hạnh đe ̉ vãng sanh. 

Đúng hay sai? – [Đúng]. Đúng như vâỵ đó. Bây giờ đây 

chúng ta hãy đăṭ câu hỏi, khi lâm chung mình có dám bảo 

đảm được là mình còn đủ lòng tin, còn đủ sức nguyêṇ tha 

thiết và còn niêṃ Phâṭ đươc̣ hay không? Đây là môṭ câu hỏi 

rất lớn cho mỗi người chúng ta phải trả lời. 

Tình thưc̣, đi hô ̣niêṃ rồi chúng ta mới thấy rõ vấn đề, 

nhiều khi 100 người mình hô ̣niêṃ, có thể có tới 99 người bi ̣ 

trở ngaị đấy, không phải đơn giản đâu. Chính vì thế, nếu chư 

vị là hàng căn cơ cao thươṇg thì không ngại gì lắm. Các Ngài 

thượng căn tư ̣taị trước cảnh sanh tử, các Ngài muốn đi thì đi, 

muốn ở thì ở. Khi vãng sanh, các Ngài muốn đứng thì đứng, 

muốn ngồi thì ngồi. Thực sự có hiêṇ tươṇg này. Nhưng với 

chúng ta thì phải nghiêm chỉnh tư ̣xét laị,  nếu không phải là 

Bồ-Tát gì cả, mà toàn là hàng phàm phu nghiệp nặng, thì phải 

ý thức rõ rêṭ rằng lúc lâm chung không đơn giản như mình 

ngồi đây lý luận đâu nhé. 

Thưa với chư vi ̣, mình vẫn thường thấy nhiều người tu 

hành rất cao, công phu rất tốt, nhưng sau cùng vẫn bi ̣ trở ngaị 

vì bệnh khổ làm cho bầm dâp̣ trong bêṇh viêṇ đấy. Khi chưa 
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đối diêṇ với nghiêp̣ chướng hiêṇ hành, chúng ta chưa biết nó 

như thế nào, chứ khi đã đối diêṇ rồi mới thấy rõ rêṭ rằng, với 

cái khả năng của chính mình chưa thể tự vươṭ qua cái ách 

nghiêp̣ đó đâu. Quá khó! Quá khó đấy chư vi!̣... Ví dụ, ít bữa 

nữa bác si ̃Phi về đây, chư vi ̣ có thể hỏi để biết về một người 

vừa mới vãng sanh cách đây một-hai ngày, đến ngày cuối 

cùng, một hiện tượng lạ lùng đã xảy ra đến nỗi không còn 

biết người đó là ai nữa đây!... 

Nếu trường hơp̣ này mà không có người hô ̣ niêṃ giúp 

đỡ, khai giải, gỡ rối… thì thôi chiụ thua rồi! Là hàng phàm 

phu, một khi bi ̣ nghiêp̣ chướng ứng hiêṇ nhiều khi chúng ta 

không còn biết chính mình là ai nữa đấy, chứ đừng nói chi là 

còn biết đến A-Di-Đà, còn biết đến vãng sanh, còn biết lý này 

luận nọ… 

Vì thế, chúng ta rất cần những người lic̣h lãm về hô ̣

niêṃ, có đầy đủ kinh nghiêṃ về hô ̣ niêṃ ngồi bên caṇh, 

người ta sẽ nói những lời rất cu ̣ thể, rất rõ ràng… Người hộ 

niệm có những phương thức khai thị cần thiết giúp hóa giải 

ách nạn cho ta. Khi nào tới phần khai thi ̣ hô ̣niêṃ, Diêụ Âm 

se ̃trình bày rõ hơn. 

Nói chung, chúng ta rất cần người hộ niệm đấy. Xin đưa 

ra một ví dụ, người được chúng ta hộ niệm gần nhất là sư 

huynh Quảng-Chương. Xin hỏi ở đây có ai cùng đi hô ̣niêṃ 

với Diêụ Âm trong ngày cuối cùng của huynh Quảng-

Chương không? Môṭ người trước khi xả bỏ báo thân bị mê 

man bất tỉnh, đây là môṭ trường hợp khó trong khó, vô cùng 
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truân chuyên để hóa giải đấy. Nếu anh Quảng-Chương không 

có cơ may gặp được những người hô ̣niêṃ tích cưc̣ thì dễ gì 

anh có thể vượt qua được ách nạn. Chính chúng ta nằm luôn 

taị nhà của anh, không dám rời nửa bước để tìm cách hóa 

giải. Và, sau cùng may mắn nhờ tìm ra đươc̣ môṭ nguyên 

nhân chính đáng mới hóa giải được. Hóa giải xong thì tư ̣

nhiên thân tướng chuyển biến liền. 

Xin thưa với chư vi ̣, hô ̣ niêṃ vi diệu bất khả tư nghì. 

Hàng phàm phu như chúng ta, xin thưa thực, nếu không hộ 

niệm, khi ra đi coi chừng 100 người không có được 1 người 

thoát naṇ đấy. Chính vì thế, hộ niệm rất cần thiết, rất cần 

thiết. 

Phải giữ cho đươc̣ Tín Tâm, phải giữ cho đươc̣ Nguyêṇ 

Tâm, phải niêṃ cho được câu A-Di-Đà Phâṭ, không thể khinh 

thường mà tư ̣cho rằng mình sẽ dễ dàng làm đươc̣ chuyêṇ này 

khi lâm chung nhé. Chính vì thế, thưa với chư vi ̣, nên tâp̣ 

thêm công phu tu hành, có công phu tốt chúng ta mới có sức 

chiụ đưṇg, nhờ sức chiụ đưṇg đó, cộng với người hộ niệm 

giúp đỡ nữa, mình mới vươṭ qua cảnh khổ mà vãng sanh. Xin 

nhắc nhở, đừng nghi ̃ rằng môṭ đời tu hành như vầy là ngon 

lành nhé! Đừng nghi ̃rằng có được chút ít tiếng tăm thì ngon 

lành nhé! Phải tâp̣ khui ra những cái dở của mình đi. 

Đã là nghiệp chướng rồi thì trước sau gì cũng phải đối 

diện. Đã là bệnh khổ rồi thì trước sau gì cũng phải nhận lấy 

thôi. Xin chư vi ̣ hãy lâp̣ cái hạnh tư ̣taị trước bêṇh khổ đi. Tư ̣

taị trước bêṇh khổ có nghiã là có bêṇh mà mình không sơ ̣
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bêṇh. Có bệnh mà mình không hãi hùng. Bị bêṇh sắp chết rồi 

cũng tự nhiên đi nhé. Đây đúng là chuyến đò đưa mình về 

Tây-Phương Cực-Lạc, chứ có gì đâu mà sơ?̣ Xin thưa thẳng 

với chư vi ̣, nếu Diêụ Âm bị ung thư, Diêụ Âm se ̃ khai báo 

cho tất cả moị người biết, khai báo từng ngày luôn, không 

còn sơ ̣ nữa đâu. Bảo đảm!... Đời này sống là sống gởi, khi 

liêṇg báo thân này mình mới về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣, có chi 

mà lo ngại. Mình trông chờ cái ngày đó để vãng sanh thì đâu 

có gì mà sơ,̣ đâu có gì mà ngaị, đâu có gì mà buồn khi bêṇh 

hoaṇ tới đây? Tư ̣ taị trước bệnh hoạn là như vâỵ đó, chứ 

phàm phu này đừng mơ cầu không đau, không bêṇh nhé. 

Tư ̣taị thì không sơ…̣ Sơ ̣thì không tư ̣taị... Không tư ̣taị 

thì khi đối diêṇ với căn bêṇh nhất điṇh tâm thần không thể 

nào an tiṇh đươc̣. Tâm thần không thể an tiṇh thì tuyêṭ đối 

không thể nào goị là Tín-Haṇh-Nguyêṇ đầy đủ đươc̣. Không 

đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh thì nhất điṇh bi ̣ naṇ là như vâỵ. 

Cho nên, mong chư vi ̣ chú ý nhớ cho, đã biết đường về 

Tây-Phương rồi thì không sơ ̣bêṇh nữa. Bảo đảm!... Chết mà 

không sơ ̣ thì sợ chi bêṇh? Bị bêṇh năṇg thì bảo đảm được 

ngày vãng sanh sớm hơn những người khác. Thế thôi! Nhờ 

vâỵ mà mình giữ đươc̣ đầy đủ Tín-Haṇh-Nguyêṇ. Người đầy 

đủ Tín-Nguyện-Hạnh là tâm lực mạnh. Nhờ tâm lưc̣ maṇh, 

cộng với sự hô ̣niêṃ trợ duyên se ̃giúp mình gỡ đươc̣ ách nạn. 

Còn người tâm lực yếu quá, dẫu gặp môṭ ban hô ̣ niêṃ giỏi 

nhiều lúc cũng đành phải chiụ thua. Nên nhớ, Tín là của 

mình, Nguyêṇ là của mình, Niêṃ Phâṭ là chính mình niêṃ, 
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chứ ban hô ̣niêṃ không có quyền niệm giùm cho mình được. 

Nhớ điều này thật ky ̃để quyết điṇh chính xác, đừng có nên sơ 

xuất mà bị nạn…  

Môṭ câu khác nữa, 10(e): Pháp Hộ-Niệm vãng sanh là 

pháp ca ̀u tiêu tai giải nạn, tiêu trừ ta ̣ t be ̣nh. 

Đúng hay sai chư vi?̣ – [Sai]. Hoàn toàn sai!... Hoàn 

toàn sai!... Trước đây mình đã nói qua rồi, nếu thưc̣ sư ̣ cầu 

tiêu tai giải naṇ mà mình tiêu tai giải naṇ thưc̣, thì lúc đó mới 

linh. Mình cầu hết bêṇh mà hết bêṇh thưc̣, thì lúc đó mới linh 

chứ. Ngày nào mình cũng cầu xin hết bêṇh mà bêṇh càng 

ngày càng nhiều, mình cầu tiêu tai giải naṇ mà năm nào mình 

cũng bị naṇ, không naṇ xe cộ thì cũng naṇ đau buṇg, không 

naṇ đau buṇg thì cũng tiểu đường, không tiểu đường thì cũng 

saṭ nghiêp̣, không saṭ nghiêp̣ thì cũng lỗ vốn… đủ thứ hết, tức 

là sự cầu đó không linh. Không linh là taị vì chúng ta cầu sai. 

Có rất nhiều người học Phâṭ mà cầu sai, cứ bêṇh xuống thì 

cầu Bồ-Tát Quán-Thế-Âm cho con hết bêṇh, cầu Phâṭ cho hết 

bêṇh… Không phải. Bêṇh là do nghiêp̣ chướng, là do nhân 

quả của mình nó sinh ra như vâỵ. Có người từ khi sinh ra cho 

đến lúc 97 tuổi, 100 tuổi… chưa bị qua môṭ căn bêṇh nào là 

taị vì trong những đời trước người ta tu hạnh vô úy bố thí rất 

lớn đấy. Bây giờ nếu chư vi ̣ muốn hết bêṇh thì hãy bố thí vô 

úy đi, sẽ có quả báo hết bệnh. Hãy thương người, giúp người, 

những người thường vào các bêṇh viêṇ giúp đỡ người bệnh, 

chư vi ̣ để ý coi, người đang bệnh năṇg lại khởi tâm đi giúp 

người bêṇh khác, tư ̣ nhiên chính họ lại hết bêṇh. Diêụ Âm 
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này là người bị bệnh, chịu không nổi, đến nỗi sau cùng rồi 

phải quyết điṇh là đành phải đi vãng sanh thôi, chứ không 

còn cách nào khác nữa. Ngài Thiêṇ-Huê ̣năm đó đã 88 tuổi, 

vậy mà Ngài đành cặp nách cậu bé Diêụ Âm này kéo về liêu 

phòng ở Tiṇh-Tông Hoc̣-Hôị, vì cậu bé này xỉu trong chánh 

điện. Nhưng sau đó Diêụ Âm hết bêṇh không phải vì niệm 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ cầu xin hết bêṇh, mà vì thấy bệnh 

khổ quá, sinh ra buồn chán cảnh này rồi, mới quyết lòng lạy 

Phật cầu vãng sanh. Trước đó laỵ 3 laỵ thì muốn xỉu, có 

tháng phải đi vào bệnh viện cấp cứu tới 2 lần… Nhưng khi 

liều mạng, quyết lòng niêṃ Phâṭ cầu nguyêṇ vãng sanh, hạ 

quyết tâm laỵ Phật cho xỉu để được chết luôn giữa đaọ 

tràng…cầu xin Phật cho đi vãng sanh luôn. Không ngờ, vì 

liều maṇg như vâỵ mà tư ̣nhiên hết bệnh. 

Vô tình, nhờ cơ duyên rõ ràng này đã giúp mình ngô ̣ra 

môṭ đạo lý: Không phải cầu hết bêṇh mà được hết bêṇh. 

Nhưng muốn hết bêṇh thì không được sơ ̣ bêṇh. Hãy quyết 

lòng cầu vãng sanh, thành tâm niệm Phật quyết chí cầu vãng 

sanh thì tư ̣nhiên hết bêṇh. Hay vô cùng! 

Cho nên xin thưa với chư vi ̣, Pháp Hộ-Niệm hướng dẫn 

chúng ta quyết lòng cầu vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. 

Ngài Ấn-Quang Đaị Sư nói, nếu người nào quyết lòng chí 

thành chí kính niêṃ Phâṭ cầu vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-

Lac̣ thì đây là môṭ hành giả chuẩn bi ̣ đi về Tây-Phương thành 

đạo, nên liền có 25 vi ̣ Bồ-Tát gia trì cho người đó, có Phâṭ 

lực gia trì cho người đó, tư ̣nhiên người đó hết bêṇh. Nói theo 
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Ngài Triêṭ-Ngô,̣ đây là nhờ cái tâm lưc̣ của người đó maṇh 

mẽ lên, bừng bừng lên, hưng khởi lên làm cho nghiêp̣ lưc̣ 

phải bị đè xuống mà họ vượt qua ách nạn. Mình vẫn thường 

thấy có những người vô gia cư, họ sống ngoài đường, ăn ngủ 

bên đống rác... vậy mà trông ho ̣hình như không bêṇh hoaṇ gì 

nhiều. La ̣ lùng!... Người ta vẫn vui vẻ nở được nụ cười như 

thường, trong khi có những người giàu có bac̣ tỷ mà lại buồn 

khổ, nhảy lầu tư ̣ tử… Nhảy lầu tư ̣ tử là do nghiêp̣ chướng 

ứng hiện đấy. Những người lang thang ngoài đường cũng là 

đang thọ nghiêp̣, họ đối diêṇ với nghiệp chướng nhưng lại 

không sơ ̣nghiêp̣ chướng. Nhìn thấy ho ̣nằm trên vỉa hè như 

vâỵ mà ho ̣vẫn cười, vẫn vui, vẫn sống. 

Chính vì thế, xin thưa với chư vi ̣, phương thức của Pháp 

Hộ-Niệm là tăng cường cái năng lưc̣ của tư ̣tâm lên, làm cho 

tâm lưc̣ của mình maṇh lên, quyết chí dùng cái tâm lưc̣ này 

mà đè bep̣ nghiêp̣ lưc̣ xuống. Lúc lâm chung ai cũng phải 

khổ, ai cũng phải nhức, ai cũng phải đau đến quăṇ thắt cả 

người. Trong cảnh đau khổ có người khóc than đến thấu trời 

xanh, nhưng vẫn có người mỉm cười, vẫy tay chào vui vẻ để 

đi vãng sanh đấy. Bà bán bánh ú vãng sanh mấy tháng trước 

là môṭ ví du.̣ Bà Trần Thi ̣ Não, Dì của Phi là môṭ ví du ̣cu ̣thể, 

cách đây mấy ngày bà bi ̣ oan gia trái chủ đánh phá hãi kinh 

đến nỗi phải trơṇ con mắt lên, hiện tượng khổ đau đến nỗi gia 

đình nói rằng, bây giờ không biết là bà Dì hay là ai nữa!... Ấy 

thế mà nhờ ban hộ niệm củng cố giúp tinh thần giúp cho bà 

Cu ̣ maṇh daṇ lên, niêṃ Phâṭ maṇh daṇ lên tư ̣ nhiên bà Cụ 
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vươṭ qua cái ách nạn đó, rồi bà Cu ̣an nhiên, tư ̣taị, mỉm cười 

ra đi, lưu lại thân tướng đẹp vô cùng. La ̣lùng không chư vị. 

Taị sao vâỵ? Đây là do thiêṇ-căn, phước-đức trong 

nhiều đời nhiều kiếp của bà Cu ̣nay găp̣ duyên mình đun đẩy, 

củng cố mà ứng hiện về, giúp bà Cụ phát khởi lòng tin, tâm 

lực vững vàng lên không còn sơ ̣nữa. Nhờ đó mà tinh thần tự 

nhiên tiṇh laị, điṇh laị, bà Cụ quyết lòng niêṃ Phâṭ mà vãng 

sanh. 

Xin thưa với chư vi ̣, thực sự ai đã cứu bà Cu ̣vậy? Chính 

Pháp Niêṃ-Phâṭ Hô-̣Niêṃ Vãng-Sanh cứu bà Cu ̣đấy. Chính 

gia đình thành tâm mà cứu bà Cu ̣ đấy. Hiểu đươc̣ như vâỵ, 

chúng ta mới thấy Pháp Hộ-Niệm tuyêṭ vời vô cùng, vững 

vàng vô cùng, vi diêụ vô cùng. Chư vi ̣ hãy tìm hiểu cho rõ 

ràng đi, taị sao có nhiều người nói rằng hiêṇ tươṇg vãng sanh 

Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ ở taị Viêṭ Nam là môṭ sư ̣kiêṇ lic̣h sử, 

mà trải qua suốt một quá khứ lâu dài chưa từng xuất hiêṇ 

trong lòng dân tôc̣ chúng ta? 

Thấy đươc̣ như vâỵ, chúng ta mới biết con đường siêu 

độ chính là đây. Con đường giải thoát chính là đây, không 

đâu xa cả. Mong chư vi ̣ điṇh tâm laị niệm Phật để chúng ta 

cùng vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Đừng nên sơ ý mà 

uổng phí môṭ đời tu hành sau cùng vẫn chiụ naṇ. 

 Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 018) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh là gì?  

Câu 10(f): Là pháp giúp cho người đang bi ̣ be ̣nh kho ̉  

hành hạ được che ́t sớm đe ̉ bớt đau kho ̉ .   

Đúng không chư vi?̣ – [Sai]. Có nhiều người sơ ̣ Pháp 

Hộ-Niệm lắm! Người ta nói con kiến cũng muốn sống, còn 

người tu hành gì mà cứ cầu chết! Có môṭ lần Diêụ Âm đi hô ̣

niêṃ cho người đó, thì người con của người đó từ xa gọi điện 

về nói với gia đình:  

- Bác ơi! Đừng nên kêu ông Diêụ Âm tới hô ̣niêṃ, ông 

đó tới hô ̣niêṃ thì me ̣mình chết liền đó.  

Thật lạ lùng!... Xin thưa với chư vi ̣, nếu thưc̣ sư ̣ tới hô ̣

niêṃ mà người ta chết liền thì có le ̃ rằng pháp Phâṭ cũng 

không còn đứng vững nữa rồi. Môṭ sự thật rất quí hóa là Pháp 

Hộ-Niệm giúp cho một người thoát cảnh chết mà được vãng 

sanh Tây-Phương Cực-Lạc mà nhiều người không biết. Nếu 

là một Thánh Nhân thi ̣ hiêṇ xuống dưới cõi trần này làm đaọ, 

thì khi hết duyên người ta ra đi, đi nhanh lắm, đứng cũng 

đươc̣, ngồi cũng đươc̣, lăṇg le ̃ đi cũng được. Có điều này. 
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Còn người phàm phu như chúng ta, xin chư vi ̣ phải nhớ kỹ 

cho, cái thân này goị là thân nghiêp̣ lực, thì bắt buôc̣ phải bi ̣ 

nghiêp̣ lực chi phối, và thời gian mãn hạn tự nó đã có số 

phần, khó ai có thể thay đổi được.  

Thành ra xin nhắc nhở đến mấy vi ̣ cứ thấy bị bêṇh một 

chút thì buồn đau, than thở... Sai lầm quá! Bêṇh đã hành hạ 

mình khổ rồi, mà mình còn hành mình khổ nữa… Hai cảnh 

khổ cộng laị mà hại mình thêm, một là làm cho bệnh trạng 

tăng lên, hai là tâm hồn thêm khổ não. Khổ quá mình chịu 

sao nổi!  

Căn bêṇh làm cho mình khổ, nhưng mình không khổ thì 

mới goị là tư ̣taị trước bêṇh khổ. Người muốn vãng sanh thì 

khi thân maṇg này hết sớm mình được sớm trở về Tây-

Phương thành đaọ, hưởng đời an lạc, hạnh phúc hơn chứ có 

gì đâu mà sợ. Có rất nhiều người đã đóng cửa không muốn 

tiếp xúc với ai để lo tu hành, ngày đêm niệm Phật cầu nguyêṇ 

vãng sanh, họ cầu đi cho sớm để đươc̣ về tới Tây-Phương 

Cưc̣-Lac̣ sớm. Mình không có đủ năng lưc̣ như ho,̣ thì mình 

cũng nên nghi ̃rằng, khi bêṇh khổ đến với mình chỉ là chuyêṇ 

đương nhiên, hãy sẵn sàng chấp nhâṇ. Ít ra mình cũng đươc̣ 

cái phần này chứ. Muốn vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣, mà 

không tập giữ tâm tư ̣ taị trước bêṇh khổ, thì khi lâm chung 

làm sao tránh khỏi sự dày vò của bệnh khổ, bi ̣ nghiêp̣ chướng 

hành hạ làm tinh thần phải điên đảo, tâm hồn bị rối loạn thì 

làm sao có thể được vãng sanh?  
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Tư ̣taị trước bêṇh khổ có nghiã là sao? Xin thưa với chư 

vi ̣, là chúng ta bi ̣ bêṇh khổ, bi ̣ ung thư, bi ̣ tiểu đường, bị nhức 

đầu, bi ̣ đủ thứ bêṇh hết như tất cả moị người, nhưng ta không 

sơ,̣ ta không ngaị, ta không quá khổ tâm vì bệnh hoạn, mà 

hãy nghi ̃rằng đúng ra với nghiêp̣ chướng chúng ta đã taọ ra 

trong nhiều đời nhiều kiếp nó phải hành ha ̣ta gấp 10 lần, gấp 

100 lần, gấp 1.000 lần hơn nữa, còn ở đây mới mớm thử một 

chút thôi, ăn nhằm gì... Nghĩ như vậy, khi một cơn bêṇh đến 

không làm cho ta quá lo lắng, mà chấp nhận một cách tự 

nhiên và coi như sẵn dịp này ta trả đươc̣ chút nghiệp nào hay 

chút đó, trả bây giờ thì lúc lâm chung bớt trả. Những người 

thường có bêṇh thì có cái tâm đề kháng maṇh hơn, có cái tâm 

điều phuc̣ phiền não maṇh hơn, có cái năng lưc̣ thích nghi với 

hoàn cảnh maṇh hơn những người không có bêṇh. Những 

người sống trong sự giàu sang khi bị bêṇh họ thường than 

như bộng, đau có môṭ tí teọ mà họ lo sợ giống như trời sắp 

sâp̣. Thế gian cũng có câu nói: “Nhà giàu xước tay bằng ăn 

mày đổ ruôṭ”. Kẻ ăn mày đổ ruôṭ mà họ có thể chịu đựng 

được, còn người giàu bị té trầy tay môṭ chút mà chiụ không 

nổi, đây chính vì sức chịu đựng của người giàu quá yếu đuối 

vậy!...  

“Đắc thất nan truy họa phước”. Chính người thế gian 

đôi khi cũng biết trên đời này sự được hay mất chưa biết đâu 

là phước đâu là hoạ. Người ăn mày chiụ đưṇg quá nhiều khổ 

sở rồi, nên đến lúc lâm chung khổ thêm chút nữa người ta vẫn 

chiụ đựng được dê ̃ dàng. Những người ăn mày này mà có 
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duyên găp̣ được ban hô ̣niêṃ hướng dẫn thì họ vãng sanh dê ̃

lắm. Bêṇh khổ đối với ho ̣đã quá bình thường rồi, đến lúc lâm 

chung khổ thêm một bước nữa người ta chiụ đưṇg đươc̣ dễ 

dàng, không đến nỗi quá khó khăn. Nhưng vì đã trải qua quá 

nhiều nỗi khổ khiến họ không muốn sống thêm làm chi, nên 

khi biết được đường vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc để 

hưởng đời an vui hạnh phúc, họ phát tâm niêṃ Phâṭ mạnh 

hơn, họ cầu xin vãng sanh tha thiết hơn người bình thường 

nên dễ được vãng sanh hơn.  

Cho nên, xin thưa với chư vi ̣, biết đươc̣ như vâỵ, thì 

người tu hoc̣ Phâṭ mình phải hiểu sâu lý đaọ môṭ chút. Thân 

maṇg này là cát bụi, nó phải trở về với cát buị vô thường, đây 

là điều tất nhiên. Thân xác này trước khi trở về cát buị, nhất 

điṇh nó phải có bêṇh. Như vâỵ ta hãy nghi ̃rằng, khi bị những 

căn bêṇh này: Môṭ là, nó giúp cho ta tiêu trừ bớt môṭ số 

nghiêp̣; Hai là, có thể trong cơn bệnh này mình đươc̣ vãng 

sanh về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Nghi ̃như vâỵ, thì khi môṭ căn 

bêṇh đến mình cảm thấy vui vẻ và lóe lên một tia hi vọng 

vãng sanh, có gì để lo âu nữa?  

Vào năm 2002, ở thành phố Sydney Úc Châu, có bà Du 

Tú Ky bi ̣ bêṇh ung thư, bà muốn nằm tại nhà điều trị, bác si ̃

cho thuốc về uống, họ còn lo sợ gia đình sơ ý quên liều 

lượng, nên lúc đầu hàng ngày y tá phải tới tận nhà cầm ly 

nước cho bà uống thuốc. Nhưng bà hứa se ̃uống thuốc đầy đủ 

nên về sau y tá không cần tới nữa. Nhưng sau đó bà không 

uống thuốc nữa, bà quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Tất 
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cả thuốc bà để vào môṭ cái rổ mây và dặn con cái khi bà vãng 

sanh rồi, hãy trả lại cho bác si.̃..  

Đó là những người có chí khí kiên cường. Bà ấy bị bêṇh 

ung thư mà khi ra đi không có môṭ dấu hiệu nào đau đớn, 

không có môṭ mũi thuốc morphine nào chích cho bà. Chư vi ̣ 

thấy cái tâm lưc̣ của bà Cụ mạnh không? Hẳn nhiên đây là 

trường hợp đặc biệt cá nhân, chứ không ai bắt chư vị phải bỏ 

thuốc thang. Nhưng tâm lực thì mình phải tâp̣ cho mạnh lên, 

đừng nên sợ chết, đừng quá âu lo về bệnh hoạn. Tâm lực có 

mạnh mẽ thì mới chiụ đưṇg đươc̣ sự khảo nghiệm của bêṇh 

khổ. Pháp Hộ-Niệm hướng dẫn như vậy, chứ không phải có 

bệnh kêu ban hô ̣niêṃ tới niệm Phật thì mình chết liền đâu. 

Pháp Phật cứu chúng sanh thoát cảnh sanh tử luân hồi, làm gì 

có chuyện hộ niệm cho chết. Không có đâu, đừng nghĩ vẩn 

vơ!   

Câu 10(g): Là mo ̣ t pháp giúp cho người đang trong 

cơn ha ́p ho ́i được ta ́ t hơi sớm.  

Đúng không chư vị? – [Sai]. Sai quá! Giúp cho người 

đang bi ̣ bêṇh khổ hành ha ̣được chết sớm để bớt khổ cũng sai 

luôn. Là môṭ pháp giúp cho người đang trong cơn hấp hối 

đươc̣ chết sớm cho đỡ khổ, cũng sai luôn. Những ý niệm này 

sai hết. Xin chư vi ̣ khi đi hô ̣niêṃ, chúng ta phải vững vàng 

về qui tắc hộ niệm. Đã học tâp̣ vững vàng về qui tắc hộ niệm 

rồi, thì hộ niệm phải cho đúng lý đúng pháp. Giờ phút xả bỏ 

báo thân đã có điṇh kỳ rồi, đừng lo sơ ̣nữa. Là môṭ phàm phu 
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chúng ta không thể điṇh đươc̣ ngày giờ ra đi đâu, không thể 

muốn đi lúc nào thì đi, muốn ở lúc nào thì ở. Cái thân maṇg 

này nó có điṇh số rồi, tới ngày giờ xả bỏ phải xả bỏ thôi. Tự 

tại về vấn đề này đi nhé.  

Vì thế xin chư vi ̣ đừng nên sơ ̣chết nữa! Có nhiều người 

nằm trên giường bêṇh mười mấy hai chuc̣ năm, ngày đêm cầu 

chết mà chết không được. Có những người đang khỏe maṇh, 

sáng lái xe vô sở làm, chiều có tin báo là đã bị chết rồi. Thời 

điểm đã đến thì đi liền lâp̣ tức, thời điểm chưa đến dù có cầu 

xin chết sớm, chết cũng không được đâu. Người Dì của Phi là 

môṭ người nằm trên giường bêṇh mấy chục năm. Chính vì 

nằm trên giường bêṇh lâu năm khổ quá, bà trông mong chết 

sớm cho khỏe thân, nhưng đâu dễ gì chết. Nhưng nhờ vậy mà 

trước khi chết bà không sơ.̣ Chính vì trước cái chết không sơ,̣ 

thành ra vừa nghe môṭ lời khuyên: “Hãy niệm Phật về Tây-

Phương Cực-Lạc cho sướng, chứ ở đây làm chi! Bao nhiêu 

năm qua bị khổ rồi, bây giờ còn bám víu nơi đây làm chi cho 

khổ nữa!...”. Nghe vậy, tư ̣nhiên bà vui vẻ thoải mái, bà liền 

bình tiñh niêṃ Phâṭ cầu vãng sanh. Nếu giả sử như bà Dì này 

hồi giờ khỏe maṇh, đep̣ gái, không bêṇh không đau gì cả, đến 

lúc đó chưa chắc gì bà đã vui vẻ niêṃ đươc̣ câu A-Di-Đà 

Phâṭ thành tâm chí kính để được vãng sanh dễ như vậy đâu. 

Thế mới hay, chưa biết đâu là may đâu là rủi. Chúng ta 

là người niệm Phật, hãy xác điṇh lập trường rõ rệt là niêṃ 

Phâṭ để vãng sanh về Tây-Phương. Thân mạng này đến ngày 

giờ nào mãn hạn thì cứ để nó ra đi. Nếu thực sự chết mà 
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chúng ta không sơ,̣ thì còn sơ ̣ gì một vài căn bêṇh. Vì thế, 

những người học Phật khi gặp bêṇh mà buồn bã, âu sầu, than 

thở… thì dở lắm vậy! Quá dở đi! Người lo sợ về bệnh, dù có 

niêṃ Phâṭ sau cùng cũng khó được vãng sanh.  

Cho nên, xin chư vị, đừng bao giờ nghi ̃ rằng ban hô ̣

niêṃ đến là mình chết liền. Đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Chết sống 

là do số maṇg đa ̃điṇh sẵn, cớ chi phải lo sơ ̣dữ vậy! Xin hãy 

tự tin một chút nhé. Vậy thì, hãy tự mình kiểm điểm lại liền 

đi: Lúc bệnh, mình có sơ ̣ sệt không? Lúc ốm, mình có sầu 

khổ không? Lúc đau, mình có buồn lo không? Lúc sắp chết, 

mình có hãi hùng không? Lúc lâm chung, mình có trông cầu 

sống thêm được ngày nào hay ngày đó không? v.v… Nếu 

vướng vào những điểm này, dẫu cho chư vi ̣ tu hành niêṃ 

Phâṭ 50 năm, 60 năm… sau cùng cũng khó mà vãng sanh 

Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ đươc̣.  

 

Hiểu đươc̣ như vâỵ chúng ta hãy đi cho vững, đi cho 

đúng, đừng đi sai nữa, đừng đi lêc̣h nữa! Đừng nghi ̃ rằng hễ 

có niệm Phật thì yên chí sau cùng chắc chắn đươc̣ vãng sanh. 

Không phải đơn giản như vậy đâu! Cái chấp nó nằm ngay 

trong tâm mình, tư ̣ mình phải bỏ ra. Nếu không bỏ ra, phải 

chịu thất bại. Hẳn nhiên, không ai có quyền bắt mình phải bỏ, 

nhưng không bỏ tham chấp thì mình phải mất phần vãng sanh 

vậy thôi.  

Bây giờ xin hỏi rằng, niềm tin của mình vào Pháp Niệm 

Phật Vãng Sanh vững chưa? Chưa vững thì phải tin cho 
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vững. Tin vững rồi, mà còn phải tin cho đúng nữa nhé, đừng 

đụng đâu tin đó. Nguyện vãng sanh phải nguyện cho tha thiết, 

đừng thấy ai nguyện gì mình cũng bắt chước nguyện theo. 

Nguyêṇ vãng sanh mà còn tham cái này, còn chấp cái kia, 

còn vướng cái no…̣ thì dẫu có nguyện vãng sanh hàng ngày 

cũng chỉ là nguyện suông, nguyện lấy lệ, khi ra đi chưa hẳn 

sẽ dễ vãng sanh đâu nhé. Người hô ̣niêṃ chỉ giúp đỡ, hướng 

dẫn cho mình, nhưng chính mình phải tự thưc̣ hiêṇ cho đươc̣. 

Mình thưc̣ hiêṇ không đươc̣ thì đành chiụ thua.  

Xin thưa với chư vi ̣, hãy thử hỏi, taị sao môṭ người ít tu 

mà sau cùng laị được vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-lac̣? Đây 

chính là vì cái duyên phần của ho ̣ tốt lắm đấy. Họ là những 

người hiền lành chất phác, khi ban hộ niệm đến hướng dẫn 

nói đâu họ nghe đó. Họ thưc̣ hiêṇ đươc̣ đầy đủ niềm tin là 

môṭ, tha thiết muốn vãng sanh cho sớm là hai, và thành tâm 

niệm Phật là ba. Nhiều lúc tự niệm Phật không nổi, nhưng 

nghe tiếng niêṃ Phâṭ của đại chúng, họ âm thầm thành khẩn 

niêṃ theo: “A-Di-Đà Phâṭ… A-Di-Đà Phâṭ… A-Di-Đà 

Phâṭ…” ngay trong lúc xả bỏ báo thân, họ tắt hơi trong tiếng 

niêṃ Phâṭ của chính ho,̣ chứ không phải trong tiếng niêṃ 

Phâṭ của đaị chúng, nhờ vậy mà ho ̣vãng sanh. Còn ta tu hành 

như thế này, đừng vội tưởng là giỏi nhé, coi chừng lúc đó có 

người tới nhắc: 

- Chi ̣ơi! Niêṃ Phâṭ đi!… Mình cãi lại, không chiụ niêṃ 

Phâṭ! 
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- Anh buông chuyện này ra đi nhé!… Mình laị bám thật 

chặt, không chiụ buông ra! 

- Bác đừng buồn phiền nữa nhé!… Nhưng mình vẫn 

phải buồn, phải phiền, phải giận, phải hờn đủ cách mới được. 

Thôi chiụ thua rồi! Tu hành cả đời sau cùng bị nghiêp̣ chướng 

trói chặt, làm sao thoát nạn!...  

Mong chư vi ̣ phải nhớ cho thật ky ̃điều này, niêṃ Phâṭ 

vãng sanh, là chính mỗi người phải thưc̣ hiêṇ lấy, còn ban hô ̣

niêṃ chỉ hướng dẫn những điểm cu ̣ thể để chúng ta làm mà 

thôi. Sở di ̃trước giờ chúng ta thường thấy có người tu nhưng 

ít khi thấy được người thành tựu, là taị vì tu mà ít khi được 

hướng dẫn cu ̣ thể, nên đường tu bị phạm quá nhiều sơ suất, 

đến lúc cuối cùng lại không có ai nhắc nhở, hỗ trợ, gỡ rối 

giùm cho nữa, thành ra bị vướng mắc lung tung mà chịu nạn. 

Thực sự, khi biết được Pháp Hộ-Niệm rồi, chúng ta mới phát 

hiện ra một sự sơ suất quá lớn trong việc tu hành mà nhiều 

người không hề hay biết!...  

Nhờ có Pháp Hộ-Niệm chúng ta mới có được sự giúp 

đỡ, nhắc nhở tích cực cho mình tu sửa những điều sơ suất. 

Nhắc nhở từ lúc nào đây? Nhắc nhở ngay từ bây giờ. Cần 

nhận thức kịp thời những sơ suất của mình mà tự hóa gỡ 

trước, để nghiêp̣ chướng rơi rớt xuống, thì lúc lâm chung may 

ra mình mới tỉnh táo thực hiện chính xác Pháp Niêṃ-Phật 

Vãng-Sanh. Nếu mình cứ bám vào cái thân bất tịnh này, bám 

vào cái ý niệm vô thường này, bám vào căn nhà tạm bợ này, 

bám vào cái danh vọng hão huyền này, v.v… thì nghiêp̣ 
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chướng nó sẽ bám chăṭ lấy mình, cuối cùng nó sẽ bừng lên 

hành ha ̣ mình, làm mình mê man bất tỉnh, đành phải theo 

nghiệp thọ nạn. Lúc ấy dù có ban hô ̣niêṃ tới cũng đành chào 

thua, không cách nào có thể hướng dẫn môṭ người đã mê man 

bất tỉnh mà niêṃ được câu A-Di-Đà Phâṭ để vãng sanh Tịnh-

Độ.  

Thành ra, xin chư vi ̣ nên hiểu điều này, nghiêp̣ chướng 

báo đời mình cũng do mình bám vào nghiêp̣ chướng. Nghiêp̣ 

chướng xa lìa mình cũng do mình biết xa lìa nghiêp̣ chướng 

ra. Muốn xa lìa nghiệp chướng thì đừng nghĩ về nghiệp 

chướng, đừng sơ ̣về nghiêp̣ chướng, đừng vô ý tạo duyên cho 

nghiệp chướng hiện ra. Nghiêp̣ chướng thể hiêṇ ở đâu? 

Thường thể hiêṇ trong những căn bêṇh. Vì thế, xin chư vi ̣ hãy 

tập tự tại trước các căn bệnh để nghiệp chướng khó có thể 

báo hại được mình. Nghĩa là, nếu có bêṇh hiểm nghèo đến 

cũng đừng lo sợ quá, hãy an tâm đi. Vì sao vậy?  Vì thấy rằng 

mình được vãng sanh sớm hơn thiên ha.̣ Vãng sanh sớm thì 

mình đươc̣ trở về Tây-Phương thành đaọ sớm hơn thiên ha.̣ 

Có được trạng thái này là có tâm lực mạnh. Nhờ tâm lực 

mạnh giúp cho chư vi ̣ vươṭ qua tất cả ách naṇ của nghiêp̣ 

chướng để vãng sanh về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣, gọi là “Đới 

Nghiệp Vãng Sanh” vậy. 

Mong chư vi ̣ ai ai cũng vững vàng đi về Tây-Phương 

trong môṭ đời này nhé.  

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ!  

  



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 019) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Xin mở trang 14, vấn đề: Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh là 

gì? 

Đáp án 10(h): Là một pháp thuộc về tâm lý học nhằm 

an tâm người bệnh, giảm bớt sự đau khổ cho gia đình 

trước cảnh sanh tử biệt ly.  

Định nghĩa như vậy đúng không chư vị? – [Sai]. Thưa 

với chư vị, làm đạo khó lắm! Chư Tổ Tịnh-Độ-Tông đã ứng 

dụng Pháp Hộ-Niệm gần 2.000 năm qua, cứu độ vô lượng 

chúng sanh rồi đến nay chúng ta mới biết được. Muốn gặp 

một cái duyên để được độ thoát phải trải qua cả hàng ngàn 

năm chứ không phải tầm thường đâu chư vị. Trong cơ duyên 

này, mình gặp được phương pháp cứu mình vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc, cứu người thân của mình vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc, nếu sơ ý định nghĩa rằng đây chỉ là một 

vấn đề thuộc về tâm lý để giúp cho người bệnh an tâm, giúp 

cho gia đình bớt khổ, nhằm chia sớt nỗi buồn sanh tử biệt ly, 

thì coi chừng có tu hành nhưng đọa lạc vẫn hoàn đọa lạc đấy, 

chính mình vẫn cứ tiếp tục cảnh sanh rồi tử, tử rồi sanh trong 

sáu đường, hàng ngàn năm sau chưa chắc gặp lại cơ hội này. 
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Nên nhớ cho, một duyên được độ thoát phải trải qua cả hàng 

ngàn năm mới gặp được. Khó lắm đấy chư vị ơi!... 

Thưa thực, câu nói này được thu lượm từ những người 

đã biết tu học Phật Giáo. Người tu hành mà còn nói như vậy, 

thì người thế gian hiểu lầm còn tệ hại hơn! Tập sách này ghi 

lại những tin tức, những suy nghĩ, những ý kiến thu thập từ 

khắp nơi, trong đó có điều đáng tiếc là chính những người có 

tu học Phật lâu năm mà lại nói lời này:“À!... Đây chẳng qua 

là vấn đề tâm lý làm cho người bệnh an tâm, làm cho gia 

đình bớt khổ, chứ có Tây-Phương Cực-Lạc đâu mà về!...”. 

Chư vị ơi!... Hãy nhìn cho rõ đi. Phật dạy, đến thời mạt 

pháp, người nói lên chánh pháp khó gặp lắm, còn người nói 

tà pháp thì nhiều như cát sông Hằng. Vì thế, khi biết được 

Pháp Hộ-Niệm giúp được từng người niệm Phật vãng sanh 

Tây-Phương Cực-Lạc, mình phải biết giật mình tỉnh ngộ 

đường tu hành nhé chư vị. Có nhiều người dùng Tâm-Lý-Học 

ra ru chúng sanh vào đường tình thức mà cho là Phật Pháp. 

Có người dùng Triết-Học ra dẫn dắt chúng sanh vào những 

con đường lý luận mông lung trừu tượng mà cho là Phật 

Pháp. Cũng có người tự nghĩ ra những phương pháp riêng 

của mình rồi đem truyền cho đại chúng để tìm cầu những sự 

cảm ứng hão huyền mà cứ cho đó là Phật Pháp!... Chính vì 

thế, trong cái cơ may này mình gặp được Pháp Niệm Phật là 

chánh pháp của Phật thật là quí báu, lại biết được Pháp Hộ-

Niệm giúp ta thực hiện chính xác và nghiêm chỉnh Pháp 
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Niệm Phật lại càng quí báu vô cùng. Xin chư vị hãy cố gắng 

trân trọng gìn giữ để được độ thoát nhé. 

Pháp Hộ-Niệm không phải là vấn đề tâm lý, tuy nhiên 

mình có thể ứng dụng vấn đề tâm lý để hướng dẫn người 

bệnh giúp cho họ vui vẻ phát khởi niềm tin, đây là điều đáng 

khuyến khích. Như vậy, hộ niệm có thể ứng dụng tâm lý để 

sự thành tựu được dễ dàng hơn, chứ không phải hộ niệm chỉ 

là vấn đề tâm lý nhằm ru ngủ đại chúng, giảm bớt sự đau 

buồn đâu. 

Có nhiều người đã từng tu học Phật Giáo lâu năm mà lại 

mạnh tiếng nói như thế này: 

- Người ta sắp chết mà không cho thân nhân khóc than 

để trút nỗi bi thương. Tại sao không có một chút tâm lý gì cả 

vậy? Trước cảnh sanh tử biệt ly mà không cho khóc, không 

cho rơi lệ, thì xử trí tình cảm sao cho thông?!... 

Chư vị thấy đó, hình thức thì tu hành, còn nội dung thì 

toàn là tình cảm thế gian! Có nhiều người nói, anh tu hành 

niệm Phật, muốn làm gì thì làm... nhưng khi người thân chết 

mà không cho tôi khóc than thì tôi không chịu. Thấy thân 

bằng quyến thuộc muốn khóc, thôi thì mình cũng châm thêm 

vài câu tâm lý não nề để giúp họ thêm tủi lòng mà khóc não 

nuột cho thõa lòng nhau vậy. Ôi!... Xử sự hoàn toàn theo thế 

tục phàm tình, còn Phật Pháp thì bỏ quên đâu mất rồi, không 

hề nhắc đến? Vậy mới biết, muốn cứu một người thực sự đâu 

phải dễ!... Khi chư vị học tập qua Pháp Hộ-Niệm này rồi, 

mong sao mọi người cố gắng thực hiện cho đúng lý đúng 
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pháp, đừng uyển chuyển làm theo cảm tình nặng quá mà sai 

pháp Phật nhé.  

Diệu Âm có gặp một vị đã đề xướng một phương pháp 

gọi là “Hộ-Niệm Thân-Trung-Ấm”. Vị đó hỏi xin ý kiến, thì 

Diệu Âm nói rằng, rơi vào cảnh thân-trung-ấm tức là người 

đã chết rồi, thì làm sao hộ niệm được nữa? Đối với người đã 

chết, thì phải nói là cầu siêu mới đúng, chứ sao lại gọi là hộ 

niệm? 

Chính Diệu Âm này có coi sơ qua phương pháp đó. 

Những cảnh giới của thân-trung-ấm thực quá huyễn hóa! Vị 

đó đã nghiên cứu và đưa ra hàng trăm cảnh giới trong thân-

trung-ấm, khi đọc đến chính mình cũng cảm thấy có nhiều 

cảnh giới quá dễ sợ, nhiều lúc sợ muốn dựng tóc gáy. 

Như vậy ngồi trước người bệnh chưa chết mà mình lại 

giảng những cảnh trong thân-trung-ấm có lẽ người ta cũng 

phải chết luôn. Sợ quá mà chết!... Khi chết rồi, lại còn dẫn dắt 

họ vào sâu trong đó nữa thì làm sao cứu được đây?!... Xin 

thưa thẳng với chư vị, nhiều khi chính người dẫn dắt này mà 

chui vào khu rừng đó rồi, chưa chắc gì sẽ thoát ra được, đừng 

nói chi là người bệnh đang trong cơn hỗn loạn. 

Mong chư vị cần nên hiểu thấu, những gì cần giữ phải 

giữ, những gì cần buông phải buông ra. Phật dạy khi biết con 

đường thành Phật rồi, thì pháp Phật cũng phải buông ra mà đi 

thành Phật, gọi là: “Pháp thượng ưng xả”. Xin nhớ cho kỹ 

điểm này, đừng thấy hễ là pháp Phật thì cứ ôm hết mà nghiên 

cứu, cứ đưa hết pháp này đến pháp nọ vào tâm này, thì coi 
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chừng tâm này sẽ rối bùng ben, đến một lúc nào đó nằm 

xuống rồi, thì những chủng tử trong kho tàng rối ren đó sẽ tự 

động hiện ra, chúng ứng hiện một cách tự nhiên, không thể 

kiểm soát được. Lúc đó mình sẽ đối diện với trùng trùng cảnh 

giới, chịu không nổi đâu!...   

Nên nhớ, bây giờ chúng ta còn tỉnh táo có thể ý thức 

được, có thể kiểm soát được, nhưng đến lúc đó tâm trí của 

chúng ta đã mê mệt rồi, không còn tự chủ được nữa, tất cả 

những chủng tử trong tiềm thức tự động ứng hiện ra trong vô 

thức. Vô thức tức là không còn ý thức được, những gì lưu 

chứa trong tâm tự động tuôn trào ra. Nhiều thứ thay phiên 

ứng hiện ra thì tâm bị rối loạn, chúng ta không còn biết 

đường nào để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc đâu.  

Chính vì vậy, Pháp Hộ-Niệm dạy cho người niệm Phật 

cần chuyên nhất, nhờ chuyên nhất mà dễ định tâm, tránh sự 

mông lung chao đảo. Cụ thể nhất, lúc đó phải niệm “A-Di-Đà 

Phật” cho thành tâm, phải nguyện vãng sanh Tây-Phương 

Cực-Lạc cho tha thiết. Nhắc lên nhắc xuống vẫn là niệm Phật 

cầu vãng sanh. Một điểm này thôi mà chư vị làm được thì 

thành tựu. Một điểm này mà chư vị làm không được, thì dẫu 

cho tu hành 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm... dẫu cho 

phước đức của chư vị tràn trề, thì may lắm cũng chỉ theo 

đường phước báu hữu lậu nào đó mà hưởng thôi, chứ không 

dễ gì vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc đâu. Mong chư vị nhớ 

cho. 
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Đáp án 10(i): Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh là sự kết hợp 

giữa pháp Siêu-Độ vong linh của Việt Nam và pháp Tam-

Thời Hệ-Niệm của Quốc Sư Trung-Phong. 

Đúng không chư vị? – [Sai]. Cũng sai luôn. Siêu độ 

vong linh là giúp cho những vong hồn, những vong linh, 

những thần thức của người chết đang lang thang trong cảnh 

giới trung-ấm được siêu thoát. Cầu mong cho họ được phần 

siêu thoát, chứ dễ gì cầu siêu là được siêu sanh. Người Việt 

Nam chúng ta thường nôm na gọi những vong linh này là 

“Ma”, là “Quỉ”... Gọi họ bằng những danh từ mỉa mai chua 

xót, chứ thực ra thì không phải ma quỉ gì đâu. Đó chính thực 

là những người chết mà chưa đầu thai chuyển thế, mê muội 

không biết đường giải thoát. Người lúc chết mà tham đắm thế 

gian, thương con nhớ cháu, tham tiếc gia tài, sợ chết, sợ 

bệnh... vì tâm ý hoang mang nên theo sự hoang mang đó mà 

rơi vào cảnh giới không nơi nương tựa. Vì cứ tham tiếc gia 

tài, điền sản, sự nghiệp, con cái, vợ chồng gì đó nên cứ lảng 

vảng chung quanh, nhất là những người sợ chết cứ bám theo 

cái thân xác không nỡ rời xa... Vì sự mê mờ này mà luống 

qua 49 ngày không đầu thai chuyển thế được, đành phải lang 

thang chỗ này, chỗ nọ chịu lấy cảnh trạng khổ đau vậy thôi.  

Những người chết rồi thường hay về báo mộng cho con 

cái nhiều lần chính là những người bị vướng nạn này đây... 

Hiểu được điều này thì xin chư vị hãy sớm ngộ đạo đi, đừng 

tham chấp nữa mà bị nạn, bị nạn quá khổ rồi mới ân hận mà 

tìm cách báo mộng này mộng nọ, nhưng rốt cuộc có giải 
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quyết được gì đâu! Mộng mị, mộng mị riết rồi cũng có ngày 

đành ngán ngẩm, thôi thì lặng lẽ tìm đến những cây nho nhỏ 

nấp vào đó mà sống tạm, chịu qua những năm tháng dài vất 

vưởng lạnh lẽo, cô liêu!... Đã chịu cảnh thương tâm như vậy 

mà còn bị chúng sanh cho là ma là quỉ nữa chứ. Ôi!... Thật sự 

quá tủi thân!...  

Người biết đạo, chúng ta khi đi đường nếu gặp được 

những cảnh ngộ đáng thương tương tự, như chợt nghe tiếng 

khóc than từ trong lùm cây quạnh quẽ, từ trong những bãi tha 

ma lạnh lẽo... xin chư vị đừng nên sợ hãi mà bỏ chạy nhé. Đó 

là trường hợp những người lỡ mê mờ, trong lúc chết không 

chịu niệm Phật, không chịu định hướng tương lai đành rơi 

vào cảnh giới đau khổ đáng thương đó thôi. Vì quá tủi thân 

mà họ khóc đến nỗi bật lên thành tiếng đấy!... Hãy thương họ 

mà khai thị vài lời giúp cho họ phát tâm niệm Phật cầu vãng 

sanh đi. Trong cảnh khổ, nhiều khi một lời khai thị chánh 

pháp cũng có thể dễ làm cho họ tỉnh ngộ ra niệm Phật mà 

vãng sanh Tịnh-Độ đấy. Đây chính là pháp siêu độ vong linh 

vậy.  

Vì thế, pháp cứu độ thân-trung-ấm gọi là “Siêu-Độ” 

vong linh, chứ không thể gọi là “Hộ-Niệm” được. Hộ niệm là 

thực hiện cho người còn sống, khuyên người ta niệm Phật, 

khuyên người ta buông xả, khuyên người ta không sợ chết, 

khuyên người ta không sợ bệnh để cho họ an tâm, vững vàng 

niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Niệm Phật và cầu nguyện 

vãng sanh tự nhiên nhân duyên kết hợp lại, khi xả bỏ báo 
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thân họ đi qua ách nạn của nghiệp chướng, theo nguyện lực 

vãng sanh đó đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Như vậy, rõ ràng 

hộ niệm là giúp người sống đi vãng sanh, chứ không phải là 

pháp siêu độ cho vong linh. 

Tam Thời Hệ-Niệm của Quốc Sư Trung-Phong là pháp 

cầu siêu, nhưng đặc biệt pháp này có những nghi thức rất 

trang nghiêm, tán tụng với pháp khí rất mạnh, có tụng kinh 

A-Di-Đà, niệm chú, có khai thị tạo nên cảm ứng rất tốt. 

Chính vì vậy có nhiều nơi người ta ứng dụng để vừa cầu siêu 

vừa làm công khóa tu hành, mong cầu âm siêu dương thới, 

âm dương lưỡng lợi. Còn Pháp Hộ-Niệm là sự hướng dẫn 

người còn sống phương thức tu hành cụ thể, xác đáng để chủ 

động đi vãng sanh. Điểm mạnh của Pháp Hộ-Niệm là trợ 

duyên cho người sắp sửa buông xả báo thân buông xả vạn 

duyên, giữ vững chánh niệm để đi thẳng về Tây Phương 

thành đạo, chứ không phải là pháp siêu độ cho người đã chết 

hay pháp Tam-Thời Hệ-Niệm. Xin nhớ cho kỹ điều này. 

Nhiều người sơ ý đem pháp Tam-Thời Hệ-Niệm ra để hộ 

niệm cho người bệnh là không đúng pháp. Ở những phần sau 

chúng ta sẽ nói rõ hơn.  

Tất cả đều do tâm tạo. Hành trình đi về tương lai của 

mình do chính cái tâm nguyện của mình thực hiện lấy. Lúc xả 

bỏ báo thân mà mình không sợ chết thì mình vượt qua cảnh 

chết, mình không sợ bệnh thì mình vượt qua cảnh bệnh, mình 

không chấp thế gian này thì mình vượt qua thế gian này, 

mình chấp về Tây-Phương Cực-Lạc thì mình có thể trở về 
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Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo. Như vậy, vãng sanh về Tây-

Phương Cực-Lạc cũng do chính cái nguyện vãng sanh tha 

thiết mà được. Tất cả đều do chính cái tâm của người bệnh đó 

thực hiện lấy. Nếu lúc đó người ta không buồn, không lo, 

không nhớ nhà, không thương con, không nhớ vợ, không nhớ 

cháu... người ta quyết lòng nhớ A-Di-Đà Phật, niệm A-Di-Đà 

Phật, cầu A-Di-Đà Phật lai nghinh tiếp dẫn vãng sanh, mà 

người ta vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc vậy.   

Cho nên tất cả những thời khóa tu tập tại đây nhằm 

chuẩn bị cho chúng ta thực hiện được cái đạo lý vãng sanh 

trong lúc buông xả báo thân đấy. Nếu vị nào nghĩ rằng: “À!... 

Mười niệm vãng sanh thì dễ quá, ta ở nhà ngủ cho đã đi, đến 

chừng đó ta niệm 10 niệm là xong chứ cần gì phải lo 

lắng!...”. 

Xin thưa với chư vị, không dễ như vậy đâu, nếu sơ ý coi 

chừng một niệm thôi mà niệm không được đấy!... Một câu 

“A-Di-Đà Phật” coi chừng không biết chữ nào trước chữ nào 

sau đấy!... Lúc đó tâm ý điên đảo, thể lực kiệt tận, đầu óc 

quay cuồng... nhất định không dễ dàng như ta tưởng đâu nhé. 

Cho nên tập công phu cho nhiều là điều rất quan trọng. 

Hãy cố gắng tinh tấn công phu, ngày ngày đem công đức tu 

hành hồi hướng cho chư vị pháp giới chúng sanh hữu duyên, 

nhất là oán thân trái chủ, để hóa gỡ bớt cái mối nạn oán hận 

truyền kiếp, giúp cho chúng ta khi lâm chung được bớt thù 

thêm bạn, chư vị oán thân cảm thông xóa bỏ hận thù, được 

chư Thiên-Long Hộ-Pháp yểm trợ, cảm ứng được Phật lực 
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gia trì phóng quang tiếp độ thì chúng ta mới dễ được vãng 

sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 

Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 

 

 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 020) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Hôm nay chúng ta giảng tới vấn đề thứ 11. Trang 15. 

Câu 11: Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, Pháp Hộ-

Niệm thực thi cụ thể và chính xác lý đạo này, xin giải 

thích rõ ràng.  

Đây là vấn đề đã được minh định cụ thể, không úp mở. 

Tất cả những cảnh gì đến với mình trong tương lai là đều do 

chính tâm của mình quyết định lấy. Không ngờ mình đi thành 

Phật cũng do tự tâm mình quyết định lấy, mình xuống địa 

ngục cũng là do tâm mình quyết định, mình lảng vảng bên 

khu nhà để biến thành con gà con heo gì đó cũng do tâm 

mình quyết định. Tu hành một đời mà sau cùng mình bị gặp 

khó khăn, không được thành tựu gì cả cũng do chính tâm 

mình quyết định. Chúng ta quyết lòng niệm Phật, trước sau 

vẫn giữ nguyên ý niệm này, khi xả bỏ báo thân mình cũng 

quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì 

mình trở về Tây-Phương Cực-Lạc viên mãn thành tựu đường 

tu. 

Xin chư vị cần hiểu thật rõ vấn đề này, là tất cả đều do 

chính cái tâm của mình định đoạt tương lai của mình. Sự định 
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đoạt có tính quyết định ngay ở trong giây phút liệng cái báo 

thân này để lượm cái báo thân khác. Nếu trong giây phút đó 

ta quyết lòng buông cái báo thân này ra cầu sanh về Tây-

Phương Cực-Lạc, thì cái thân phàm phu nhơ bẩn này sẽ tan 

hoại trong một vài ngày không còn vướng bận đến ta nữa, ta 

an nhiên theo A-Di-Đà Phật trở về Tây-Phương Cực-Lạc thọ 

lấy cái thân Thanh-Hư Vô-Cực, một cái thân Kim-Cang Bất-

Hoại của Bồ-Tát. Tất cả đều do chính cái tâm của mình quyết 

định lấy. Đây là đạo lý của Phật dạy. 

 Nhiều đời nhiều kiếp qua, chúng ta đã sống trong mê 

mờ không biết đạo lý duy tâm. Vì không biết được lý đạo này 

nên đường tu hành có quá nhiều sơ suất, thường tham chấp 

thế gian, tham sân si mạn... những thứ đó cứ quyện lấy cái 

tâm, thành ra cái tâm trở thành kẻ nô lệ cho cái thân thịt, khi 

rời cái thân thịt này thì nhập vào cái thân thịt khác, thân bàng 

sanh, thân ngạ quỉ, thân địa ngục... Tất cả những cảnh giới 

sướng hay khổ đều do chính mình chiêu cảm lấy. Hiểu rõ đạo 

lý này, ta mới thấy Pháp Hộ-Niệm hướng dẫn thực hiện 

chánh pháp một cách cụ thể, vững vàng, hãy chủ động chọn 

lấy tương lai của mình, một khi liệng cái báo thân làm người 

khổ cực này hãy mạnh dạn lượm một cái báo thân ngon lành 

sung sướng hơn một chút, đừng lượm cái thân bốn chân hai 

sừng làm chi mà cực khổ thêm phần khổ cực, ngu muội 

chồng thêm ngu muội!... Tất cả đều do chính mình chọn lấy 

mà thôi. Mỗi đêm chúng ta nói thêm một chút đạo lý giải 
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thoát, hi vọng mọi người từ từ ngộ ra, ngộ dần ngộ dần. 

Nhiều tiểu ngộ sẽ thành đại ngộ. Cố gắng ngộ ra đi nhé. 

Đáp án 11(a): Ý niệm cuối cùng quyết định đời kiếp 

tương lai. Ví dụ: sân giận đọa địa ngục, tham lam đọa ngạ 

quỉ, ngu si đọa bàng sanh. Vậy thì khi lâm chung nếu người 

bệnh quyết niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc 

thì được vãng sanh. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Đúng quá rồi phải 

không. Cái ý niệm cuối cùng của mình quyết định đời kiếp 

tương lai. Khi xả bỏ báo thân mình nghĩ thân gái hồi giờ 

chăm sóc cẩn thận, trang điểm đẹp quá thì nỡ nào đành lòng 

bỏ đi. Vì quá tiếc nuối cái thân nên cứ bám sát theo cái thân 

không nỡ lìa xa. Cái thân bỏ trong hòm, mình cứ lảng vảng 

lảng vảng bên cạnh cái hòm, thấy con cái khóc mình cũng 

khóc theo!... Đầu óc hồ đồ hỗn loạn cứ thương tiếc cái thân 

không nỡ rời mà kẹt trong thân-trung-ấm!... Như vậy rõ ràng 

do mình tham tiếc cái xác thân mà bị nạn chứ có ai bắt mình 

bị nạn đâu. 

Lúc chết mà nghĩ đến đứa con út chưa thành thân, còn 

nhớ đến đứa cháu không có người chăm sóc, nếu mình chết 

thì ai bảo bọc chúng đây... Nhớ đứa con thì khi chết rồi linh 

hồn cứ vất vưởng bám theo mãi đứa con, thương đứa cháu thì 

đứa cháu đi đâu mình cũng đi theo để bảo vệ, tưởng vậy là 

giúp ích cho con cháu, nhưng thực ra vô tình làm cho chúng 

nó sợ muốn xỉu luôn, sợ đến thất đởm kinh hồn!... Hiện ra 
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một vài lần thì chúng có thể làm thinh, nhưng hiện ra nhiều 

lần coi chừng biến chúng thành người bất hiếu bất nghĩa bằng 

cách mời thầy bùa tới đánh tả tơi đấy nhé!... 

Xin thưa với chư vị, thực ra chính do cái tâm của mình 

tạo nên cảnh tượng thương tâm!... Khi ra đi mà tham luyến 

trần đời thì mình chịu nạn. Khi xả bỏ báo thân mà luyến lưu 

con cháu thì mình chịu nạn. Lúc chết mà tham tiếc gia tài coi 

chừng thành một loài gì đó rất đáng thương trong tương lai 

vậy!...  

Phật dạy, tham lam biến thành loài ngạ quỉ. Như vậy vì 

tham tiếc căn nhà mà khi chết không đầu thai chuyển thế 

được, cứ lảng vảng chung quanh bám lấy căn nhà, bám riết 

căn nhà nên không ai dám ở nữa... Căn nhà đáng bạc triệu đô-

la bây giờ con cháu mời bán vài chục ngàn mà không ai để 

mắt tới. Thật thua lỗ quá lớn!... Chính vì thế, xin mọi người 

cùng ngộ ra chút đạo đi, phải mạnh dạn buông ra. Khi lâm 

chung phải buông ra để thoát nạn nhé chư vị. 

Người đã niệm Phật mà sợ bệnh thì quá dở!... Người tu 

hành khi bị chút bệnh mà lo âu sầu muộn, thì dù có tu lâu 

năm đi nữa cũng không hiểu đạo gì nhiều!... Người có 

nguyện vãng sanh, nhưng khi bệnh đến mà than lên thở 

xuống, thì có tiếng là nguyện vãng sanh, nhưng không phải tu 

đường vãng sanh đâu!... Xin thưa với chư vị, một lúc mỗi 

người chỉ có một báo thân thôi, muốn vãng sanh thì phải 

trông cho cái thân này sớm mãn hạn để mình sớm được vãng 

sanh chứ, còn bám giữ cái thân thì làm sao mình vãng sanh 
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để thọ lấy báo thân của Bồ-Tát được. Chư vị có nhớ truyện 

Tề Thiên Đại Thánh không? Tề Thiên có thể cõng cả quả núi 

chạy được, nhưng lại mang cái nhục thân của Ngài Tam Tạng 

thì mang không nổi. Ý nghĩa là cái thân nghiệp báo nó nặng 

hơn núi Tu-Di. Phật dạy cái nghiệp của chúng ta nặng hơn 

núi Tu-Di. Cái nghiệp nó nằm ở đâu vậy? Nó nằm ở trong 

thân xác này, nó ứng hiện trong cái cục thịt này. Như vậy cái 

thân nghiệp này nó nặng hơn núi Tu-Di thì làm sao mình 

mang đi cho nổi. Chính vì vậy, muốn vãng sanh về Tây-

Phương Cực-Lạc thì chư vị phải liệng cái thân này xuống 

chứ. Nếu ta là Bồ-Tát thì thân này ta muốn liệng lúc nào cũng 

được, nhưng ta không phải là Bồ-Tát, mà là phàm phu thì 

phải đợi cho lúc thân này mãn hạn ta mới liệng được. Vậy thì 

người muốn vãng sanh, khi có một căn bệnh ngặt nghèo đến 

nó báo hiệu thân ta sắp mãn hạn, thì tại sao ta không vui mà 

lại buồn? 

Cho nên, người niệm Phật khi gặp bệnh mà buồn phiền 

lo sợ thì dở lắm!... Quá dở, quá dở!... Phải vui vẻ lên, phải 

vững vàng lên mới được. Người niệm Phật đúng pháp thì 

càng ngày tâm càng vững, vững vàng lên để đến lúc bác sĩ 

báo rằng mình bị bệnh ung thư, người thế gian buồn sao buồn 

kệ họ, còn ta thì cứ vui vẻ lên. Vì sao vậy? Vì ta biết được cái 

tin ta sắp sửa được về Tây-Phương Cực-Lạc rồi. Tâm trí vững 

vàng như tường đồng vách sắt, có như vậy chúng ta mới vãng 

sanh được. Còn bây giờ ngày nào cũng nguyện sanh, nhưng 

cái tâm chúng ta không chịu nguyện thì có ích lợi gì đâu. 
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Miệng nói vãng sanh leo lẻo, còn tâm lại sợ bệnh, sợ chết thì 

thật là uổng phí công sức tu hành, sau cùng bị mất phần vãng 

sanh xin đừng đổ thừa cho ban hộ niệm. Phải nhớ cho, ban hộ 

niệm không có năng lực gì để quyết định sự vãng sanh của 

mình đâu. Họ chỉ là những người tới khuyến tấn: 

- Chị ơi! Chị buông cái thân phàm này xuống để đi vãng 

sanh nhé... 

Nhưng chị không chịu buông, thôi đành chịu thua!... 

- Bác ơi! Bác buông cái nhà ra đi nhé... 

Nhưng Bác cứ bám chặt cái nhà, thôi đành chịu thua!... 

Cái tâm mình chấp ở đâu mình dính chặt vào chỗ đó. 

Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Như vậy rõ ràng nếu tâm 

mình chấp vào cõi Tây-Phương Cực-Lạc, tâm mình chấp mãi 

vào câu A-Di-Đà Phật thì lúc cuối cùng mình sẽ niệm được 

câu Phật hiệu cầu vãng sanh, nhất định mình được vãng sanh. 

Được vãng sanh hay không nằm tại tâm mình, đúng không 

chư vị? Phải vững vàng lên nhé. 

Đáp án 11(b): Người niệm Phật có tâm nguyện cầu hết 

bệnh thì sẽ được hết bệnh. 

Đúng không? – [Sai]. Tất cả đều do tâm tạo mà?... Tâm 

mình muốn hết bệnh, tại sao mình cầu hết bệnh mà không hết 

bệnh? Xin hỏi, có ai giải thích giùm chỗ này không? Người 

bệnh có tâm nguyện niệm Phật cầu hết bệnh, thì với đạo lý 

Phật dạy, tất cả đều do tâm mình tạo ra, như vậy người niệm 

Phật có tâm cầu hết bệnh thì sẽ được hết bệnh chứ, đúng 
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không?... Sai!... Tại sao sai? Tại vì bệnh là quả báo từ nghiệp 

chướng. Nghiệp chướng là nhân, bệnh khổ là quả. Tất cả 

không ngoài Nhân-Duyên-Quả Báo. Người niệm Phật cầu hết 

bệnh thì đem cả một đại pháp của Phật cứu độ chúng sanh, 

cứu độ chính ta thoát vòng sanh tử đọa lạc, bây giờ mình lại 

đem pháp đó vùi dập vào trong cái thân vật chất nhơ bẩn vô 

thường này. Tu hành chỉ nhắm vào cái túi thịt này thì nhất 

định không thể vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc được. Tâm 

cầu hết bệnh là tâm tham sống sợ chết, đây là cái tâm đọa lạc 

chứ không phải cái tâm giải thoát. Có tâm đọa lạc thì phải 

theo cái thân xác này chịu đọa lạc vậy thôi. 

Người tu hành phải biết cái thân mệnh này là vô thường 

giả tạm. Thân vô thường giả tạm thì nó phải theo định luật vô 

thường mà đi. Bệnh khổ là do nghiệp chướng, đó là vấn đề 

nhân quả. Không ai có thể phá luật nhân quả được. Vậy thì 

hãy nên lợi dụng cái thân này để tìm đường giải thoát, chứ 

không phải tu hành để phục vụ cho cái thân này. Tâm niệm 

Phật cầu vãng sanh thì tâm này không theo sự vô thường nữa, 

mà theo tâm nguyện vãng sanh để vãng sanh thành Phật. Cần 

phải hiểu cho đúng lý đạo duy-tâm mới được.  

Cái tâm thuộc về thể Tánh, cái thân thuộc về thể Tướng. 

Lấy thể Tánh ứng dụng cho thể Tướng là sai lầm lắm vậy!... 

Thể Tánh thuộc về Tánh-Linh, không thuộc về vật chất. 

Tánh-Linh chỉ ứng dụng về mặt Tánh-Linh để giải thoát hay 

đọa lạc, chứ không thể ứng dụng vào vật chất để bảo vệ cho 

xác thịt trường tồn được. Đừng nên lầm lẫn đạo lý duy tâm 
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mà đem tâm này phục vụ cho thân xác, cầu nguyện cho cái 

thân này sống 1.000 năm thì sẽ được sống 1.000 năm. Đem 

cái tâm vô sanh vô diệt mà nô lệ cho thứ vật chất giả tạm thì 

thật là quá mê muội!...  

Có nhiều người thường đi tới chùa cầu xin cho hết 

nghiệp chướng. Chư vị cứ để ý xem người đó có hết nghiệp 

chướng không? Không!... Phật dạy làm sao hết nghiệp 

chướng đây? Ví dụ, không tham lam thì được giàu có, mà con 

người cứ tham lam nên bị nghèo khó. Như vậy không phải 

tham tiền thì ta được tiền. Không phải đâu. Phật dạy tham 

lam đi vào cảnh giới ngạ quỉ. Tham lam là nhân, sinh vào 

cảnh giới ngạ quỉ là quả. Phải hiểu rõ ràng định luật Nhân 

Duyên Quả Báo. Tại sao một người cũng bình thường như 

mọi người nhưng làm đâu được đó, tiền bạc tuôn vào như 

nước? Tại vì trong đời này hoặc nhiều đời kiếp trước người ta 

biết bố thí tiền tài. Bố thí tiền tài là nhân, được tiền tài là quả. 

Xin hiểu rõ định luật nhân-quả thì tâm mới an, chúng ta mới 

vững vàng đường tu hành, đừng cầu nguyện sai lầm nữa. 

 Phật dạy niệm Phật cầu vãng sanh, chúng ta cứ tha thiết 

nguyện vãng sanh đi thì ta mới được vãng sanh, còn lo 

nguyện những thứ khác coi chừng lạc đường. Niệm Phật là 

Nhân, thành Phật là Quả. Niệm Phật Thành Phật.  

Đã hết giờ rồi, xin hẹn ngày mai chúng ta nói tiếp về 

chuyện này. 

Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 021) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Phâṭ daỵ tất cả do tâm taọ. Pháp Hộ-Niệm thưc̣ thi cu ̣

thể và chính xác đaọ lý này. 

Đáp án 11(b): Người be ̣nh có tâm nguye ̣n ca ̀u he ́t be ̣nh 

thi ̀sẽ được he ́t be ̣nh. 

Chư vi ̣ thấy câu này đúng hay sai? – [Sai]. Câu này 

không đúng. “Nhất thiết duy tâm taọ” ứng vào Pháp Hộ-

Niệm là nói người niệm Phật muốn vãng sanh chứ không 

muốn lưu lại trong sáu đường sanh tử luân hồi nữa, khi xả bỏ 

báo thân chúng ta hãy buông xả cái thân này không còn lưu 

luyến đến nó nữa, quyết lòng niêṃ Phâṭ cầu sanh Tiṇh-Đô,̣ 

thì chúng ta đươc̣ vãng sanh. Còn nghĩ rằng tất cả đều do tâm 

taọ, vậy ta muốn gì được nấy, muốn hết bêṇh sẽ được hết 

bêṇh, thì không đúng chánh pháp. Vì thưc̣ sư ̣ cái nhuc̣ thân 

này thuôc̣ về sự hợp tan của tứ đaị: đất, nước, gió, lửa. Chúng 

duyên hợp lại mà thành gọi là Sanh, hết duyên tan rã gọi là 

Tử. Thân xác này có sanh, lão, bệnh, tử theo điṇh luâṭ vô 

thường, chứ không phải mình muốn hết bêṇh thì hết bêṇh, 

muốn không chết thì không chết được. Tương tự, chúng ta 

không thể nói, tôi muốn giàu thì đươc̣ giàu, tôi muốn đep̣ thì 
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đươc̣ đep̣… nói như vâỵ không đúng. Đep̣-xấu, khỏe-yếu, 

giàu-nghèo… tất cả đều có nhân duyên quả báo cả… 

Như vâỵ muốn hết bêṇh thì ở đây chúng ta hàng ngày 

nguyêṇ đem công đức này hồi hướng cho oán thân trái chủ, 

để gỡ cái naṇ oán thân trái chủ. Phâṭ daỵ chúng ta làm thiêṇ 

làm lành thì được quả báo thiêṇ lành. Nếu từ vô lươṇg kiếp 

qua chúng ta thường làm thiêṇ lành thì phước báu của chúng 

ta lớn, nghiêp̣ xấu ác ít, thì tư ̣ nhiên đời này chúng ta ít bị 

bêṇh hoạn. Thực tế có nhiều người từ lúc sinh ra đến 80 tuổi, 

90 tuổi, 100 tuổi chưa bao giờ có bêṇh. Sở di ̃được vâỵ là nhờ 

trong nhiều đời nhiều kiếp những người này tu thiêṇ tích đức 

rất lớn, nhất là không sát sanh hại vật. Nói chung, là những 

người biết tu bố-thí vô-úy lớn đưa đến quả báo thân thể an 

khang không bệnh hoạn, chứ không phải niêṃ Phâṭ cầu xin 

hết bêṇh thì đươc̣ hết bêṇh. Xin chư vị nhớ kỹ đạo lý này. 

Cũng xin nhắc thêm, những bệnh không thuộc về nghiệp 

chướng thì dễ dàng điều trị, ví dụ bêṇh sinh ra từ việc ăn 

uống không điều độ, cảm mạo, trái gió, trở trời, v.v… hãy đi 

bác si ̃ mua thuốc về uống là xong, ở Việt Nam chúng ta 

thường có khoa xoa bóp, cạo gió cũng hết, đâu cần gì phải 

cầu xin, khẩn nguyêṇ. Còn các bêṇh thuôc̣ về nghiêp̣ chướng 

thì bác si ̃ chiụ thua. Đây là do cái nhân taọ tác ác nghiệp 

trong nhiều đời tích tu ̣ laị, khi nhân găp̣ duyên sinh ra bệnh 

khổ. Bêṇh khổ do nghiêp̣ chướng thì thầy thuốc hay bác si ̃

chiụ thua, chữa không đươc̣ đâu. 
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Riêng bêṇh về nghiêp̣ chướng có bêṇh liên quan đến oán 

thân trái chủ. Xin thưa với chư vi ̣, bệnh về oán thân trái chủ 

thì bác si ̃cũng chiụ thua. Nhiều lắm người ta giới thiệu đến 

bêṇh viêṇ tâm thần, để người bệnh nhập vào đó mà tiếp tuc̣ 

chiụ naṇ, chứ ở đó người ta cũng không chữa đươc̣ đâu. Vì 

thế thường thường ở đây buổi sáng và buổi trưa chúng ta có 

đoc̣ lời nguyêṇ:“Nguyện đem công đức này hồi hướng cho 

lic̣h đaị kiếp số oán thân trái chủ…”, là chúng ta hàng ngày 

đều sám hối với ho ̣đấy, đem công đức hồi hướng cho ho ̣để 

hóa giải cái ách naṇ này ra. Xin thưa với chư vị, đối với bêṇh 

về nghiêp̣ chướng, nếu có bêṇh về oán thân trái chủ, bây giờ 

chư vi ̣ có cầu trời cầu Phâṭ thì cũng vô ích, mà tư ̣ chúng ta 

phải giải quyết lấy: 

1. Là sám hối nghiêp̣ chướng, đem công đức hồi hướng 

cho oán thân trái chủ. 

2. Là bắt đầu cữ kiêng sát sanh haị vâṭ, kiêng cữ những 

viêc̣ xấu để taọ thêm phước đức. Chúng ta cần tạo phước đức 

để chan hòa nghiêp̣ chướng. Phước tội do chính mình làm thì 

chính mình phải phải giải quyết, chứ không thể nào cầu Phâṭ 

ban phước hay kết tội cho ai được. 

Cho nên mong chư vi ̣ chú ý, niệm Phật cầu hết bệnh là 

không đúng chánh pháp, không đúng chánh pháp thì không 

có kết quả đâu. Người niệm Phật cầu xin hết bêṇh chính là 

cầu nguyêṇ cho sống lâu, tức là tham sống sợ chết. Thân 

maṇg thuôc̣ về vật chất vô thường, nếu còn tham thân mạng 

thì phải theo thân mạng vô thường mà chịu sanh tử luân hồi, 
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chứ không thể đươc̣ vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Mong 

chư vi ̣ nhớ cho điều này, đừng nên nguyêṇ sai lầm nữa. 

Câu 11(c): Ca ̀u he ́t be ̣nh là đem cả đại pháp của Pha ̣ t để 

phục vụ cho cái thân xác tứ đại vô thường này. Tu hành sai 

pháp Pha ̣ t nên không được vãng sanh. 

Đúng không chư vi?̣ – [Đúng]. Chính câu này trả lời cho 

câu trước. Cầu hết bêṇh là đem cả môṭ cái đaị pháp của Đức 

Thế-Tôn phuc̣ vu ̣ cho căn bêṇh này. Phâṭ daỵ cần chán chê 

cái thế giới này, chán chê cái cõi đời này, chán chê cái thân 

xác này để mình trở về Tây-Phương lấy cái thân của Bồ-Tát 

mà sống, mà thành đaọ. Chúng ta laị thương cái thân này, nên 

lúc lâm chung lại chú tâm nguyêṇ cầu hết bêṇh, vì thương 

tiếc cái thân này nên vô tình chúng ta theo cái thân vô thường 

mà chịu sanh, già, bêṇh, chết. Theo vâṭ chất sanh, trưởng, dị, 

diêṭ thì bắt buôc̣ phải chịu vô thường. Vì bám lấy sự vô 

thường nên không thể đi về cảnh giới vô sanh vô tử được. Đó 

mới đúng là nhất thiết duy tâm taọ vậy. 

Thương cái thế giới vô thường này thì phải ở laị cái thế 

giới vô thường này chịu nạn, dẫu tu hành có giỏi cho mấy đi 

nữa thì sau cùng cũng bi ̣ vô thường lôi đi. Nhiều người 

thường đưa cái chiêu thức sám hối tiêu tội, tiêu trừ nghiêp̣ 

chướng, bình phục bệnh khổ... Đại chúng nghe đến vấn đề 

nghiệp chướng tiêu trừ, tiêu tai giải nạn… thì ai cũng thích 

thú. Nhưng xin thưa rằng, nếu tu hành cứ nhắm thẳng vào sự 

đoạn nghiệp, tiêu trừ tật bệnh thì khó có thể vãng sanh Tây-
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Phương Cưc̣-Lac̣ đươc̣, vì đây là pháp tu luôn luôn đối trị 

thẳng với nghiêp̣ chướng, muốn diêṭ đoạn nghiêp̣ chướng, 

nên cái tâm cứ nghi ̃ mãi về nghiêp̣ chướng. Nếu nghiệp 

chướng không tiêu trừ được, thì tâm này sẽ bị lôi cuốn theo 

nghiêp̣ chướng mà chiụ naṇ. 

Còn với Pháp Niệm-Phật Vãng-Sanh, chúng ta không còn 

theo nghiêp̣ nữa, mà theo đaị nguyêṇ độ sanh của Đức A-Di-

Đà trở về quốc độ của Ngài bằng cách niêṃ câu A-Di-Đà 

Phâṭ tha thiết nguyêṇ cầu vãng sanh, theo cái nguyêṇ đó mà 

ta về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Đây chính là đạo lý “Tất cả đều 

do tâm taọ”. 

Vậy thì, mong chư vi ̣ phải nhớ, đừng nên đem cái đaị 

pháp của Đức Thế-Tôn mà lo cứu cái thân nghiêp̣ vô thường 

này. Không đúng pháp đâu! Hãy đem đaị pháp của Đức Thế-

Tôn để cứu cái Huê-̣Maṇg của chúng ta, cứu cái Chơn-Tâm 

Tư-̣Tánh của chúng ta. Chúng ta không muốn theo cảnh vô 

thường nữa, mà bắt đầu từ đây ta theo đaị nguyêṇ của Đức A-

Di-Đà đi về Tây-Phương, sống trong cái thế giới Pháp-Tánh 

mà thành đaọ. 

Hiểu rõ đạo lý này thì việc tu hành đừng nên quá sơ suất. 

Khi có chút bêṇh hoạn gì đó đừng nên lo âu rầu ri ̃quá đáng. 

Lo âu rầu ri ̃ về bêṇh hoạn tức là tâm chúng ta bi ̣ dính vào 

bêṇh hoạn. Lo diệt trừ nghiêp̣ chướng thì tâm sẽ dính vào 

nghiêp̣ chướng. Nay biết đạo lý duy tâm rồi, thì chúng ta 

không lo những cái đó nữa, mà cứ lo niệm Phật cầu vãng 

sanh Tây-Phương Cực-Lạc, tâm chúng ta sẽ dính mãi vào cõi 
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Tây-Phương Cực-Lạc, nhất điṇh sau cùng chúng ta sẽ có cơ 

hội vãng sanh. Chính vì nhờ tâm nguyện vãng sanh này mà ta 

được vãng sanh vậy. 

Câu 11(d): Người mo ̣ t đời tu hành nhưng khi sa ́p che ́t 

lại thương tie ́c thân mạng ca ̀u xin he ́t be ̣nh thi ̀ phải theo 

xác thân mà đọa lạc. 

Đúng không chư vi?̣ – [Đúng]. Rõ ràng hai câu này trả 

lời câu trên. Người bêṇh có tâm nguyêṇ niêṃ Phâṭ cầu hết 

bêṇh thì se ̃đươc̣ hết bêṇh là sai. Cái câu trước trả lời sai rồi, 

câu này thêm môṭ lần nữa xác định rằng, người tu hành cả 

môṭ cuôc̣ đời nhưng khi sắp chết laị thương tiếc cái thân 

maṇg thì bị đọa lạc. Không biết chư vi ̣ có thương hay không? 

Tôi không biết!... Nhưng thưc̣ sư ̣có nhiều người bình thời thì 

niêṃ Phâṭ cầu vãng sanh hay lắm, giỏi lắm, nhưng khi bêṇh 

xuống rồi thì cầu xin hết bêṇh. Ngài Ấn-Quang Đaị Sư nói, 

hê ̃khởi cái niêṃ cầu hết bêṇh trong khi lâm chung thì theo 

cái nguyêṇ này đi đường đoạ lac̣, chứ không được vãng sanh. 

Nghĩa là theo cái thân nghiêp̣ này mà chiụ nạn. Tất cả những 

công haṇh tu hành suốt cả cuôc̣ đời có thể biến thành phước 

báu cho chư vi ̣ hưởng. Người niêṃ Phâṭ tốt, rất là tốt, có thể 

sanh làm ông tổng thống, làm vua chúa. Trong kinh Vô-

Lươṇg-Tho ̣có nói rõ, tức là môṭ người tu hành niệm Phật rất 

tinh chuyên, niêṃ Phâṭ rất tinh tấn, ăn ở rất hiền lành, công 

khóa rất đầy đủ… nhưng cuối đời laị không nguyêṇ vãng 
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sanh, nhờ cái công haṇh tu hành cao có thể người ta sẽ sinh 

vào trong nhà vua chúa hưởng phước. 

Xin chư vi ̣ nhớ cho ky,̃ khi mà hưởng phước báu, sung 

sướng mà thường mê vào đó không còn tu hành nữa đâu. 

Không tu thì hết phước, lại tạo nghiệp trùng trùng. Tạo 

nghiệp nhiều nên đời sau nữa dễ bi ̣ trở ngaị lớn. Những người 

hiện thời làm tổng thống, làm vua chúa, sinh trong hoàng tộc, 

v.v… thì trong tiền kiếp người ta tu hành tốt lắm, không phải 

đơn giản đâu. Chư vi ̣ cứ nghi ̃đi, môṭ cái phước báu mà vừa 

sinh ra tự nhiên trở thành một thái tử, mọi người phải tôn 

kính… Cái phước báu này lớn lắm chứ không phải đơn giản 

đâu. Ở nhiều nơi, chỉ cần một lời nói sơ ý phaṃ tới nhà vua 

thì có thể bị tử hình. Thực ra đó là những người đại tu trong 

tiền đời. Cũng có thể là người niêṃ Phâṭ, hiền lành, chất 

phác, công hạnh rất cao… nhưng vì không muốn vãng sanh, 

không nguyêṇ vãng sanh, để sau cùng thành người hưởng đại 

phước báu. Cũng có thể suốt đời họ nguyêṇ vãng sanh, nhưng 

sau cùng lại không muốn vãng sanh mà vô tình bị chuyển qua 

cảnh giới khác. Vì phước báu lớn quá nên người ta vừa sinh 

ra là liền có quyền lực là như vâỵ. 

Mong chư vi ̣ nhớ rằng, không có phước báu thế gian nào 

có thể sánh bằng phước báu trên cõi Tây-Phương Cực-Lạc 

đươc̣. Cho nên người thực sự muốn hưởng phước báu thì phải 

tha thiết cầu được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, ở đó thần 

thông đaọ lưc̣ phi thường, rồi tiền bạc thì không đếm hết, 

vàng thì lót dưới chân mà đi, không thèm đeo lên mình làm 
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chi, còn tho ̣ maṇg thì vô lươṇg vô biên, không còn sanh tử 

nữa. 

Chư vi ̣ hiểu đươc̣ như vâỵ rồi, thì chúng ta phải cố gắng 

niêṃ Phâṭ để vãng sanh, nhất điṇh không thèm đi con đường 

nào khác nhé. Bêṇh traṇg gì đó, đau ốm gì đó, chết sống gì 

đó… đối với người niêṃ Phâṭ không còn gì phải lo ngại nữa 

đâu. Quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh thì sau cùng chúng 

ta có thể giơ tay lên chào biệt mọi người rồi đi theo A-Di-Đà 

Phâṭ về miền Cực-Lạc thành Phâṭ. 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 022) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Hôm nay chúng ta nói đến trang 15. 

Đáp án 11(e): Ý nie ̣m cuo ́i cùng quye ́t điṇh đời kie ́p 

tương lai. Cho nên Pháp Ho ̣  Nie ̣m hướng da ̃n tha ̉ng ve ̀ Tây-

Phương Cực-Lạc đe ̉ người lâm chung vãng sanh. 

 Đúng không chư vi?̣ – [Đúng]. Đúng quá phải không. 

Đây mới chính là ý nghiã của câu: “Tất cả do tâm taọ” đấy, 

chứ không phải là lúc lâm chung muốn hết bêṇh là chúng ta 

hết bêṇh, không muốn chết là chúng ta không có chết đâu 

nhé.  

Lúc lâm chung người đó muốn vãng sanh Tây-Phương 

Cưc̣-Lac̣, người đó niêṃ Phâṭ cầu vãng sanh Tây-Phương 

Cưc̣-Lac̣, nhờ vâỵ mà đươc̣ vãng sanh. Đó mới đúng nghiã 

của lời Phâṭ daỵ: “Tất cả do tâm taọ”. Còn lúc đó ta cầu hết 

bêṇh là vì chúng ta muốn sống thêm, muốn sống thêm vì cái 

tâm sợ chết, vì cái tâm còn bám theo cái thân này nên đành 

phải ở laị trong luc̣ đaọ luân hồi mà tiếp tuc̣ sanh tử luân hồi 

chiụ naṇ. Ví du ̣như lúc đó găp̣ bêṇh khổ, nghiêp̣ chướng báo 

đời, mình phát cái tâm tiêu trừ nghiêp̣ chướng, thì do vì phát 

cái tâm nguyện tiêu trừ nghiêp̣ chướng, nên bắt buôc̣ phải đối 
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diêṇ với nghiêp̣ chướng, thành ra phải theo nghiêp̣ chướng để 

chiụ naṇ. Tâm thì muốn tiêu nghiêp̣ chướng, nhưng lực thì 

không đủ khả năng thành ra nghiệp chướng vẫn còn hiện hữu 

trước mặt. Dù nghiệp nặng hay nhẹ, phước hay tội vẫn là 

nghiệp. Ngài Ấn-Quang nói: “Dâũ cho còn môṭ tí ti nghiêp̣ 

hoăc̣ bắt buôc̣ cũng phải theo nghiêp̣ tho ̣báo trước”. Mà đa ̃

theo nghiêp̣ tho ̣báo thì nhất điṇh phải kẹt lại trong sáu đường 

luân hồi không cách nào có thể vãng sanh đươc̣, không có 

cách nào thoát naṇ đươc̣. Chính vì thế mà những pháp môn tư ̣

lưc̣ phá nghiêp̣ để chứng đắc đối với chúng ta vô cùng khó!... 

Khó quá sức khó!... Chỉ có những vi ̣ Đaị Bồ-Tát mới làm 

đươc̣, còn phàm phu chúng ta thì ta phải nhớ rằng, Pháp Môn 

Niêṃ Phâṭ là tuyêṭ diêụ, xứng hơp̣ với căn cơ. Ta nương nhờ 

đaị nguyêṇ của Đức A-Di-Đà tiếp dẫn để về Tây-Phương 

Cực-Lạc. Đường tu hành dễ dàng, gọi là dị hành đạo.  

Mong chư vi ̣ nhớ cho rõ điều này, hầu hết những đường 

tu khác thuộc về tư ̣ lưc̣ tu chứng. Tư ̣ lưc̣ tu chứng thì bắt 

buôc̣ phải phá nghiêp̣ chướng. Nhưng với khả năng phàm phu 

như chúng ta thì phá nghiêp̣ không nổi. Tu tập ngắn ngủi 

trong môṭ đời này, nhất định hàng phàm phu không thể nào 

phá nổi nghiêp̣ chướng. Không những không phá nổi nghiêp̣ 

mà còn taọ thêm nghiêp̣ mới nữa: tham, sân, si, maṇ, nghi, ác 

kiến trùng trùng cứ tiếp tuc̣ taọ thêm nghiệp, thì làm sao tiêu 

trừ được nghiệp chướng đây?!...  

Chính vì thế, những pháp môn tư ̣ lưc̣ không hơp̣ với căn 

cơ của hàng phàm phu nghiệp sâu trí cạn như chúng ta. Phâṭ 
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dạy, đến thời maṭ pháp căn tánh chúng sanh hầu hết thuộc 

hàng trung hạ, chỉ còn nương theo Pháp Niêṃ Phâṭ mới có 

thể siêu thoát luân hồi, vãng sanh thành đạo. Còn tất cả 

những đường khác thì triêụ triêụ người tu hành khó tìm ra 

môṭ người chứng đắc để thành tưụ đạo quả. Khó lắm, khó 

lắm!... Chắc chư vi ̣ đã hiểu rõ lý do taị sao chúng ta quyết 

điṇh đi theo đường niêṃ Phâṭ rồi chứ gì? 

 Mong chư vị hiểu cho, quyết điṇh cuối cùng của cuôc̣ 

đời điṇh hình cho đời kiếp tương lai. Hôm nay chúng ta niêṃ 

Phâṭ như vầy, xin chư vi ̣ đừng nghi ̃ rằng đến cái thời điểm 

cuối cùng ta cũng gọn gàng niêṃ Phâṭ đi về Tây-Phương. 

Không dê ̃như vâỵ đâu!... Nếu sau cùng mà tư ̣mình được rõ 

rõ ràng ràng niêṃ Phâṭ chọn lấy tương lai đi về nước Cực-

Lạc, thì trong 1.000 người, có thể vài ba người làm được, còn 

lại chín trăm chín mươi mấy người thất baị đấy. Bây giờ đây 

chúng ta còn khỏe lắm, nói chuyện vãng sanh ngon lành lắm, 

nhưng đến lúc bêṇh khổ hành ha ̣rồi, nghiêp̣ chướng ứng hiêṇ 

rồi, phiền não trùng trùng rồi, gia sư ̣ rối ren rồi, con cháu 

khóc than rồi, oán thân trái chủ ra tay làm việc rồi, v.v… lúc 

đó chư vi ̣ mới thấy thế nào mười niêṃ tất sanh là dê ̃ hay 

khó!...  

Chính vì thế, muốn cuối đời bảo đảm niêṃ đươc̣ câu A-

Di-Đà Phâṭ quyết lòng trở về Tây-Phương Cực-Lạc, chúng ta 

rất cần người hô ̣niêṃ đến hướng dẫn, khai thị, chỉ ve,̃ gỡ rối 

từng điểm từng điểm. Ví du ̣cụ thể, như người Dì của bác si ̃

Phi đâu phải là người có tu hành nhiều, nhưng cuối đời nhờ 
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ban hô ̣ niêṃ gỡ rối, hướng dẫn, đôṇg viên tinh thần, vỗ tay 

bên caṇh, giúp bà niêṃ Phâṭ, ấy thế mà bà Cu ̣ra đi ngon lành 

vô cùng. Ít bữa nữa Phi về rồi chư vi ̣ có thể hỏi thẳng để biết 

thêm chi tiết. Rõ ràng nếu không có hô ̣niêṃ nhất điṇh bà Dì 

của Phi không cách nào vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ 

đươc̣. Trường hơp̣ người Dì của Phi trước khi xả bỏ báo thân 

đã bị oán thân trái chủ ra tay cũng khá mạnh, đến nỗi bà thất 

kinh phải trơṇ ngược mắt lên. Gia đình kể lại rằng, bấy giờ 

không biết đây là bà Dì hay là một người nào đó, hoàn toàn 

khác lạ. Lâm vào traṇg thái đó hỏi thử làm sao có thể niêṃ 

Phâṭ để vãng sanh? Chính vì vâỵ, hô ̣ niêṃ, khai thi ̣, hướng 

dẫn, nhắc nhở, đun đẩy, trợ duyên cho người bệnh vô cùng 

quan troṇg, vô cùng quan troṇg. Nếu không hộ niệm thì khó 

khăn vô cùng đối với chúng ta!. 

Câu 11(f): Người phàm phu lâm chung bi ̣ nghie ̣p kho ̉  

hành hạ, nghie ̣p chướng bức bách không the ̉ tự chủ được. 

Nhờ ho ̣  nie ̣m họ quye ́t lòng nie ̣m Pha ̣ t ca ̀u vãng sanh mà 

được vãng sanh. 

Đúng không chư vi?̣ - [Đúng]. Chắc chắn đó! Trường 

hợp người Dì của Phi là đúng như vâỵ. Gia đình của Phi biết 

hô ̣ niêṃ, cũng nghiên cứu ky ̃ về tập sách này, quyết điṇh 

cùng nhau niêṃ Phâṭ, cũng có liên hê ̣ với môṭ vài ban hô ̣

niêṃ, nhưng chủ yếu là gia đình hội tụ lại hô ̣niêṃ cho người 

Dì. Nhưng đến sau cùng bị nghiêp̣ chướng bức bách làm cho 

bà Cu ̣vô cùng hãi kinh, không thể tư ̣chủ đươc̣. Chư vi ̣ thấy 
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không? Khó lắm đấy nhé, không phải đơn giản đâu. Ấy thế 

mà sau khi Diêụ-Âm nói chuyêṇ với bà Cụ xong thì bà Cu ̣tư ̣

nhiên hiền laị, căp̣ mắt trong ra, rồi an lành niêṃ Phâṭ lẳng 

lăṇg ra đi, theo như người nhà nói lại, Bà ra đi mà không có 

sự hắt hơi nữa là khác. Thật la ̣lùng! Đó là cái duyên lành của 

bà Cu.̣ Gặp được những hiện tượng này, chúng ta mới thấy 

Pháp Hô ̣Niêṃ thưc̣ sư ̣vi diệu vô cùng. Trong những trường 

hơp̣ như vâỵ, xin chư vi ̣ hướng dẫn nên nói lớn tiếng môṭ 

chút, đánh thức bà Cu ̣ dậy: “Dì Út ơi!... Hãy nghe con nói 

chuyêṇ đây. Con đang hô ̣ niêṃ cho Dì Út đây… Con đang 

niêṃ Phâṭ cho Dì Út đây… Con đang hướng dâñ Dì Út trở về 

Tây-Phương đây... Chỉ cần Dì Út nghe lời này, định tâm lại 

niêṃ Phâṭ vững vàng thì tất cả những cảnh giới mà Dì Út 

thấy sẽ mất đi, nó hoàn toàn chỉ là huyêñ môṇg, không có gì 

phải lo sợ nữa. Bên caṇh Dì Út có con cháu bảo vệ đây, đang 

có đồng tu hô ̣niêṃ cho Dì Út đây, có quang minh của Phâṭ 

gia trì đây…”. Hãy nói rõ ràng, maṇh daṇ, thì có thể giúp 

người bệnh lấy laị tinh thần. Môṭ khi lấy laị tinh thần thì tư ̣

nhiên không còn chướng naṇ nữa. Còn nếu cứ để người đó 

tiếp tuc̣ sơ ̣sệt, tiếp tuc̣ hãi kinh, tiếp tuc̣ khủng hoảng thì cứ 

tiếp tuc̣ theo đó mà chịu nạn! Cho nên nhờ hô ̣niêṃ mà người 

đó quyết lòng niêṃ Phâṭ cầu sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ mới 

đươc̣ vãng sanh. Mong chư vi ̣ cố gắng thưc̣ hiêṇ cho đúng.  

Mỗi đêm chúng ta đều nói Hô ̣Niêṃ là mong muốn mọi 

người vững vàng về Pháp Hô ̣ Niêṃ, vững vàng từng điểm 

một, không còn phân vân lo ngại nữa. Thưc̣ hành cho đúng 
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thì được vãng sanh. Nếu sơ ý phạm phải nhiều sơ suất thì 

đành mất vãng sanh, như lúc ra đi quyến luyến con cháu, mất 

vãng sanh! Sơ ̣bêṇh mất vãng sanh! Sơ ̣chết mất vãng sanh! 

Hãi kinh về những cảnh giới hiêṇ ra mất vãng sanh!... Từ chỗ 

người bệnh đang hoang mang rối loạn, khai thị hướng dẫn kịp 

thời giúp họ định tâm lại mà có thể chuyển đổi cảnh giới, 

thay vì đi theo nghiêp̣ tho ̣ naṇ trong ba đường ác, họ giật 

mình tỉnh ngộ điṇh tâm niệm Phật đi vãng sanh Tây-Phương 

Cưc̣-Lac̣.  

Hiểu đươc̣ điều này, mong chư vị cần nghiên cứu Pháp 

Hô ̣ Niêṃ cho thật ky,̃ càng ky ̃ chừng nào chúng ta càng an 

tâm chừng đó. Taị sao Viêṭ Nam bây giờ có nhiều người vãng 

sanh đến nỗi không còn cách nào đếm đươc̣, thật quí hóa 

thay. Trong khi cũng có nhiều nơi lơ là, khinh thường Pháp 

Hô ̣ Niêṃ, thật đáng tiếc thay!... Có nhiều người nghĩ rằng, 

phải tu cho chứng đắc mới được vãng sanh, chứ đâu dê ̃ gì 

vãng sanh đơn giản vậy!... Nói cũng đúng đấy. Nếu người 

nào tu hành chứng đắc được cảnh giới “Nhất tâm bất loaṇ”, 

thì đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, tự tại biểu diễn vãng 

sanh cách nào cũng đươc̣. Có đấy! Nhưng sự thành tựu này 

hiếm lắm đấy chư vi ̣, không phải ai cũng làm được đâu nhé. 

Chỉ có những người thượng căn thượng trí, có đầy đủ thiêṇ 

căn phước báu, có người cúng dường phụng dưỡng chăm sóc, 

riêng mình chỉ lo niêṃ Phâṭ tu hành, hàn toàn không bâṇ biụ 

nhà cửa, không bâṇ biụ vơ ̣con, không bâṇ biụ gia tài, không 

bâṇ biụ việc làm, không bâṇ biụ lo lắng về cuộc sống gì cả, 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

207 

thì lúc đó mới hi vọng làm đươc̣. Còn đối với tất cả chúng ta, 

xin thưa với chư vi ̣, phải cần hô ̣niêṃ, phải cần hô ̣niêṃ. Có 

hô ̣niêṃ mới vững vàng hơn để được vãng sanh. Không có hô ̣

niêṃ, chỉ mơ cầu đến cảnh giới “Nhất tâm bất loaṇ” để vãng 

sanh, thì xin thưa với chư vi ̣, không ai dám nói rằng, vạn 

người niệm Phật vạn người vãng sanh, muôn người tu muôn 

người đắc đạo được đâu. Còn quyết lòng hô ̣niêṃ cho người 

hữu duyên, giúp họ gỡ đươc̣ những chướng naṇ trong lúc lâm 

chung mà niệm Phật cầu vãng sanh, thì 1.000 người làm đươc̣ 

như vậy, 1.000 người được vãng sanh, môṭ vaṇ người làm 

đươc̣ như vậy, môṭ vaṇ người được vãng sanh.  

Cho nên câu chư Tổ nói: “Vaṇ nhân tu vaṇ nhân khứ”, 

“Muôn người tu muôn người đắc” chính là làm sao giúp cho 

người đó lúc lâm chung niêṃ đươc̣ câu A-Di-Đà Phâṭ, vững 

vàng tin tưởng, đừng hồ nghi, buông tất cả, sơ ̣ cũng buông, 

thương cũng buông, nhớ cũng buông, đau cũng buông, maṇh 

daṇ buông vạn duyên ra để niệm câu Phật hiệu cầu sanh 

Tịnh-Độ thì muôn người tu muôn người đắc.  

Nói tóm lại, chính là lúc lâm chung người nào giữ vững 

đươc̣ ba điểm Tín-Nguyêṇ-Haṇh của pháp Niệm Phật thì 

vãng sanh. Được như vậy hầu hết đều nhờ công đức của 

người hô ̣niêṃ giúp cho chúng ta thực hiện đấy. 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 023) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Câu 11(g): Người ưa thićh lý lua ̣ n cao huye ̀n, vô tiǹh 

sự lý lua ̣ n này sẽ tạo chủng tử ho ̃n loạn trong tâm, tâm loạn 

không the ̉ vãng sanh Tiṇh-Đo ̣ . 

 Thưa chư vi ̣, đúng là như vâỵ. Ưa thích lý luâṇ bắt 

nguồn từ cái tâm ham thích về những điều mới la,̣ yếu phần 

thực tế. Những người đam mê về khoa hoc̣ luận lý họ ưa 

thích lý luâṇ lắm. Những người học về các môn thuộc về tư 

tưởng, triết hoc̣ người ta ưa thích lý luâṇ lắm. Thắng hay baị 

đối với ho ̣ chính là sư ̣ lý luâṇ cao hay thấp, còn ứng dụng 

trong cuộc sống thực tế trở thành thứ yếu. Nhưng đối với 

Pháp Niêṃ Phâṭ vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣, thì càng lý 

luâṇ chừng nào càng hỗn loaṇ chừng đó. Càng lý luâṇ chừng 

nào càng chứng tỏ cái tâm chưa được điṇh. Vì tâm chưa điṇh 

nên mới chạy tìm những điều la ̣để mơ tưởng, để lý luâṇ. Còn 

người tâm đã điṇh rồi, thì ho ̣ không mơ cầu những gì hão 

huyền để lý luận nữa, ho ̣ lầm lũi tiến bước, âm thầm thực 

hiện con đường giải thoát. Chư Tổ thường nhắc nhở chúng ta, 

muốn vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ nhất điṇh đừng nên 

chaỵ theo con đường lý luâṇ. Sự lý siêu luâṇ diệu thường chỉ 
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là thế trí biêṇ thông, thuộc về thế gian pháp. Phâṭ Pháp không 

phải là lý luâṇ, mà Phâṭ Pháp thuộc về tâm-luâṇ, tâm-hoc̣, 

hay gọi là tâm-chứng. Tu hành là pháp duṇg tâm, giúp cho 

cái tâm của mình điṇh laị, vững laị để khai mở Chân-Tâm, 

chứ không phải khai mở lý luận mà Chân-Tâm khai mở đâu. 

Lý luận thường làm cho tâm trí bị rối loạn, vọng tưởng.  

Trong Kinh Vô-Lươṇg-Tho ̣ Phật luôn luôn nhắc nhở: 

“Nhất hướng chuyên niêṃ A-Di-Đà Phâṭ, cầu sanh Tịnh-

Độ”, để khi nằm xuống người đó trong cơn đau đớn, trong 

cơn mêṭ mỏi, hơi thở phì phèo đến nỗi tay chân không ngo 

ngoe đươc̣ nữa… ho ̣vẫn còn nhớ câu A-Di-Đà Phâṭ để niệm, 

để nguyện. Xin thưa với chư vi ̣, niệm Phật trong lúc lâm 

chung không phải dễ! Vì không dê ̃ dàng để lúc lâm chung 

chúng ta niêṃ đươc̣ câu A-Di-Đà Phâṭ, nên Pháp Hộ-Niệm 

trở thành vô cùng quan troṇg, vô cùng quan troṇg, chính nhờ 

sự hô ̣ niêṃ đã dẫn dắt, nhắc nhở kịp thời, giúp cho người 

nằm xuống đó niệm đươc̣ câu A-Di-Đà Phâṭ. 

 - Bác nhớ câu A-Di-Đà Phật không? Không nhớ đươc̣, 

thì chúng con niêṃ A-Di-Đà Phâṭ rõ ràng cho Bác niệm theo 

nhé. Bác còn nhớ gì nữa không? Quên hết rồi sao? Nguyêṇ 

vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Chắp tay laị nguyện đi 

Bác...  

Xin thưa thâṭ với chư vi ̣, có nhiều lúc người bệnh chắp 

tay laị không nổi nữa. Chắp tay không nổi, cũng không sao! 

Nguyêṇ vãng sanh như thế nào? Cũng quên luôn rồi! Nguyêṇ 

50 năm mà bây giờ lại quên hết, không biết cất lời nguyêṇ 
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làm sao đây!... “Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ, xin Phâṭ cho con về 

Tây-Phương Cực-Lạc”, mấy chữ này thôi mà quên sạch rồi. 

Niêṃ Phật không đươc̣, nguyện vãng sanh ta cũng quên rồi… 

Nhưng nhờ người hô ̣niêṃ nhắc nhở cho, nhờ vậy mà người 

bệnh niệm được, nguyện được.  

- Bác đang nghi ̃gì mà mở con mắt to vâỵ?!  

Ồ!... Có chuyện gì làm cho người bệnh sơ ̣ quá rồi! Sợ 

đến cứng mồm rồi nói không đươc̣ nữa!... Người hộ niệm 

nắm tay, xoa đầu: 

- Bác Sáu ơi! Đừng sơ!̣... Có chúng con đây. Yên chí lên 

nhé!... 

Nắn nắn cánh tay, bóp bóp cái vai… làm cho người 

bệnh tỉnh lại trở về với thưc̣ tế. 

- Có chúng con đang ở bên caṇh hộ niệm cho Bác đây 

nhé. Hãy niêṃ Phâṭ lên đi Bác, quyết vãng sanh về Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣. Niệm Phật lên, quang minh của A-Di-Đà 

Phâṭ sẽ che chở cho Bác. Tất cả moị cảnh giới đều hư giả, 

đừng sơ,̣ đừng lo, đừng mừng, đừng để ý tới nhé.  

Nhắc nhở từng câu từng câu gọn gàng, rành rẽ bên tai, 

giúp người bệnh sớm trở về trạng thái an nhiên, hiền hòa, 

điềm tiñh laị và họ có thể dễ dàng nhép miêṇg niêṃ câu A-

Di-Đà Phâṭ theo với đaị chúng. Tất cả những điều này hoàn 

toàn không phải là sự khai thị đạo lý gì cao siêu cả, mà chính 

là sự hành xử rất bình thường nhằm hỗ trơ ̣cho tâm thần của 

người sắp sửa ra đi đó không còn hãi kinh, không còn sơ ̣sêṭ, 
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không còn lo lắng gì nữa cả. Nhắc nhở họ cứ khẩn thiết niệm 

Phật, theo A-Di-Đà Phâṭ mà đi về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣.  

Xin thưa chư vi ̣, Pháp Hộ-Niệm rất đơn giản, nhưng đã 

tạo được những thành tích vãng sanh tuyệt vời. Hiện tượng 

vãng sanh được thành tựu rõ rệt, nhiều đến nỗi không còn 

đếm đươc̣ nữa. Quả thực vô cùng lơị lac̣ cho đại chúng trong 

thời này.  

Hôm trước chúng ta nói cái duyên đưa đến cho người 

Viêṭ Nam chúng ta đươc̣ vãng sanh như ngày hôm nay đã 

phải trải qua hơn cả ngàn năm. Chư Tổ Tịnh-Độ-Tông bên 

Trung Quốc từ đời nhà Tấn, nhà Đường, nhà Tống, nhà Tùy 

cách đây gần 2.000 năm các Ngài đã thưc̣ hiêṇ Pháp Hộ-

Niệm này để cứu đô ̣những người có duyên. Phâṭ đã nói gần 

3.000 năm rồi, đến bây giờ chúng ta mới găp̣ đươc̣. Muốn găp̣ 

môṭ cái duyên lành, phải trải qua hàng ngàn năm như vâỵ mới 

găp̣ đươc̣, chứ không đơn giản! Ngài Thiêṇ-Đaọ Đaị Sư nói: 

“Tất cả đều do duyên bất đồng”, người hoc̣ Phâṭ được thành 

tựu hay không đều do cái duyên. Có duyên có thành tựu, 

không duyên đành phải ngậm ngùi thất bại. Chúng ta ngày 

ngày đều nói với nhau về Hô ̣ Niêṃ, đây cũng là nhờ có 

duyên về Hô ̣Niêṃ. Chư vi ̣ đừng sơ ý làm mất cái duyên này 

nhé. Nếu chư vi ̣ lơ là đánh mất cái duyên này, thì chúng ta 

cũng chẳng khác gì với vô lượng người đang đi lại ở ngoài 

đường kia, họ hoàn toàn không biết gì hô ̣niêṃ cả, mặc dầu 

khoảng cách từ đây đến đó chỉ vài sải tay. Họ đang sống để 

chờ chết. Khi chết rồi, chư vi ̣ cứ nghi ̃ thử họ sẽ đi về đâu? 
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Liệu rằng họ có thoát được vòng sanh tử luân hồi hay không? 

Không có đâu!... Không có đâu!... Sơ ̣ rằng sau khi chết, họ 

không lấy laị thân người đấy. Không lấy lại đươc̣ thân người 

thì ho ̣bị đọa vào ba đường ác rồi. Sống đọa lạc khổ đau đến 

1.000 năm sau, liệu ho ̣ trở laị làm người đươc̣ chưa? Chưa 

chắc!... Môṭ vaṇ năm sau ho ̣ trở laị làm người đươc̣ không? 

Chưa chắc!... Khi trở laị làm người rồi, liệu họ có thể găp̣ 

đươc̣ câu A-Di-Đà Phâṭ, găp̣ người nhắc nhở cho Pháp Hộ-

Niệm để niêṃ Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ hay 

không laị là chuyêṇ khác!...  

Như vâỵ, đã luống qua hàng ngàn năm rồi, nay chúng ta 

mới găp̣ được Pháp Hộ-Niệm này. Nghe thì cũng lâu đấy 

nhưng cũng may mắn vô cùng, rất may mắn. Chư vi ̣ hiểu 

đươc̣ như vâỵ rồi mới thấy đây chính là cơ duyên cho chúng 

ta thành đaọ đấy. Chư vi ̣ đừng nên lơ là nữa nhé. Không cần 

gì lý luâṇ nhiều đâu nhé! Không cần chi phải biêṇ luâṇ nhiều 

thêm nhé!  

Trong khoảng thời gian này mình khen người Dì Út của 

Phi, rõ ràng là môṭ người không tu hành gì nhiều cả, nhưng 

cuối đời nhờ những đứa cháu biết hô ̣niêṃ, túc trực bên caṇh 

Dì Út mà niêṃ Phâṭ. Ít bữa nữa Phi về đây, chư vi ̣ hỏi Phi 

mới biết rõ hơn. Đến những ngày sắp ra đi, nhiều hiện tượng 

đưa đến bất ngờ đến nỗi không còn biết đây có còn là người 

Dì của mình nữa không!... Taị sao vậy? Nghiêp̣ chướng đã 

ứng hiêṇ rồi, oán thân trái chủ đa ̃ ứng hiêṇ rồi. Chư căn tán 

hoại rồi, còn đâu nữa để nhớ đến con cháu, còn đâu nữa mà 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

213 

nhớ tới người thân, còn đâu nữa để nhớ đến A-Di-Đà Phật!... 

Tất cả chỉ còn nỗi sơ ̣hãi, nỗi kinh hoàng, tâm hồn tán loạn 

còn biết gì nữa đâu để nhận ra con cháu!... Chư vi ̣ thấy 

không, nếu có môṭ người nào hiểu đaọ đứng bên caṇh cầm 

tay bà Dì đi, vỗ vai bà Dì đi: 

- Dì ơi!... Tỉnh dâỵ đi, có chúng con ở bên caṇh đây…  

Những lời nói này đâu phải là lý huyền luâṇ diệu, đâu 

phải là đạo lý cao siêu, nhưng những lời nói đơn giản này lại 

giúp cho người đang trong cơn hoảng sơ ̣đó trở về với thưc̣ 

taị, cảm thấy an tâm vì có con cháu đang đứng bên caṇh bảo 

vệ cho mình, đang hộ niêṃ cho mình, đang niêṃ Phâṭ cho 

mình, đang điều giải hóa gỡ mối nguy cho mình, đang thành 

tâm cầu Phâṭ gia trì, phóng quang tiếp đô ̣ mình trở về Tây-

Phương. Nhờ vậy mà bà Cu ̣ tỉnh laị, không còn sơ ̣ sệt nữa, 

thành tâm niêṃ Phâṭ cầu nguyện vãng sanh. Rõ ràng mười 

niêṃ tất sanh, ứng hiêṇ cu ̣thể. Thật quá vi diệu!...  

Người được hộ niệm vãng sanh nhiều lắm, nhiều lắm. 

Môṭ lần tọa đàm Diêụ-Âm có nêu lên một người để làm 

chứng minh cho Pháp Hộ-Niệm vi diệu, chứ nhiều quá rồi 

những hiêṇ tươṇg vãng sanh đã xảy ra liên tuc̣, liên tuc̣ còn gì 

phải nghi ngờ nữa đây chư vi?̣ Tất cả đều nhờ công đức của 

Pháp Hộ-Niệm đấy.  

Còn bây giờ nếu chúng ta cứ khinh suất nghi ̃rằng: 

- À!... Người ta đứng vãng sanh đươc̣, thì mình đứng 

vãng sanh cũng đươc̣ chứ có gì đâu mà lo?...  
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Không phải dê ̃dàng như vâỵ đâu!... Môṭ triêụ người tu 

niêṃ Phâṭ trên thế gian này, may ra trong năm này chỉ có một 

người làm đươc̣ chuyêṇ đó, còn 999.999 người kia đi đâu 

mình chưa biết đấy nhé. Hiểu không chư vi?̣ Khó lắm đấy! 

Không phải dê ̃đâu. Nhưng còn Pháp Hộ Niệm này thì sao? 

Kip̣ thời hóa giải ách naṇ của người bêṇh, kip̣ thời hóa giải 

những chướng naṇ của người ra đi, kip̣ thời phuc̣ hồi cái tâm 

lưc̣ của người đó, để người ta vững vàng niêṃ câu A-i-Đà 

Phâṭ để trở về Tây-Phương. Xin thưa với chư vi ̣, Pháp Hộ-

Niệm lơị lac̣ bất khả tư nghì. Trải qua hàng ngàn năm rồi 

hôm nay chúng ta mới găp̣ đươc̣. Chịu nạn hàng ngàn năm 

qua rồi người Viêṭ Nam chúng ta hôm nay mới hưởng đươc̣ 

sự lơị lạc này. Xin đừng nên đăṭ ra vấn đề bên Tàu, bên Tây, 

bên Ấn Đô ̣gì nữa. Không nên phân biệt chấp trước. Phâṭ là 

bậc đại Giác Ngộ chung của hư không pháp giới, Phật không 

phải dành riêng của một chủng tộc nào cả. Bồ-Tát là hữu tình 

chúng sanh ngộ đạo, phát tâm hướng dẫn chúng sanh trở về 

với đạo giải thoát, Bồ-Tát chung của pháp giới, chứ không 

dành riêng cho một quốc gia nào. Bồ-tát có thể thi ̣ hiêṇ taị 

Viêṭ Nam, có thể thi ̣ hiêṇ taị Campuchia, có thể thi ̣ hiêṇ tại 

Trung Quốc, có thể thi ̣ hiêṇ taị Ấn Đô,̣ bất cứ nơi nào có 

duyên.  

Dưới mắt của chư Phâṭ, chư Bồ-Tát, quả điạ cầu này nhỏ 

nhắn chẳng khác gì như môṭ haṭ vi trần. Trong cái vi trần đó 

lúc nhúc vô lượng vô biên chúng sanh đang sinh sống. Một 

hạt vi trần đó đối với quốc đô ̣của môṭ vi ̣ Phâṭ giáo hóa thấm 
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thía vào đâu. Xin thưa chư vi ̣, nên nhớ cho, quốc đô ̣của đức 

Thích-Ca Mâu-Ni Phâṭ không phải là quả điạ cầu này mà cả 

nhiều dãy ngân-hà hợp lại đấy. Ngài đô ̣sanh rộng lớn đến cỡ 

đó. Với một dãy ngân-hà thôi, thì cái quả điạ cầu này cũng 

chẳng khác gì là môṭ hạt vi trần. Vậy thì còn gì để phân biệt 

nữa!... Mỗi tối nhìn lên bầu trời ta thấy vô vàn những vì sao 

lấp lánh, nhỏ xíu như những hạt cát, đúng không chư vi?̣ 

Nhưng coi chừng, những haṭ cát đó lại lớn hơn quả điạ cầu 

này cả ngàn lần đấy. Lực đô ̣sanh của chư Phâṭ rộng lớn bao 

la như vâỵ, thì chúng sanh chen chúc trong hạt vi trần địa cầu 

này còn phân biệt chấp trước màu da sắc tộc làm chi nữa?!... 

 Chư Phật, Bồ-Tát thị hiện ra để giúp cho chúng ta trở về 

với Chơn-Tâm Tư-̣Tánh. Chơn-Tâm Tự-Tánh thì châu biến 

pháp giới vô tận, chứ không phải tự nhốt mình trong cái hạt 

vi trần nhỏ xíu này đâu. Phương pháp trở về Chơn-Tâm Tư-̣

Tánh đối với hàng phàm phu chúng ta không có cái gì khác 

hơn là câu A-Di-Đà Phâṭ. Đường đi về Chơn-Tâm Tư-̣Tánh 

thành Phâṭ của chúng ta không có cái gì dê ̃hơn là câu A-Di-

Đà Phâṭ.  

Niệm câu A-Di-Đà Phâṭ vãng sanh dễ lắm. Nhưng xin 

đừng vội nghĩ rằng mình sẽ tự tại niệm Phật ra đi, muốn ngồi 

thì ngồi, muốn đứng thì đứng. Nghĩ vậy thì hơi cẩu thả rồi!... 

Thiếu cẩn thâṇ quá rồi!... Muốn an toàn vững vàng vãng 

sanh, xin chư vị phải cần nhờ có người bên caṇh nhắc nhở 

cho mình, thì mình mới có thể niêṃ đươc̣ câu A-Di-Đà Phâṭ 

mà đi vãng sanh đấy nhé... Nếu bất cẩn mà đành ân hận đấy. 
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Thấy được tầm quan trọng của Pháp Hộ-Niệm nên liên 

tục trong những ngày này chúng ta nói về Hô ̣ Niêṃ. Mong 

chư vi ̣ cố gắng đến đây lâp̣ công phu niêṃ Phâṭ cho tốt hơn, 

để cho nghiêp̣ chướng bớt đi, để cho oán thân trái chủ của 

mình cũng thông cảm mà tha thứ cho, nhờ thế mà đường đi 

về Tịnh-Độ bớt phần chướng ngại. Bên caṇh đó, chúng ta kết 

hơp̣ với đaọ tràng, kết hơp̣ với người hô ̣niêṃ để chuẩn bị tạo 

an toàn cho nhau vãng sanh. Nên nhớ cho, chúng ta tu tập ở 

đây dù có giỏi cho mấy đi nữa thì nghiêp̣ chướng cũng không 

cách nào có thể tiêu trừ hết đươc̣, nạn oán thân trái chủ không 

dê ̃gì vươṭ qua dễ dàng đâu.  

Chính vì thế hô ̣ niêṃ giúp cho công phu tốt hơn, công 

phu tốt giúp cho hô ̣niêṃ được như lý như pháp, hai đường 

kết hơp̣ laị hỗ trợ cho ý nguyện vãng sanh của chúng ta được 

thành tựu vững vàng. Mong chư vi ̣ quyết lòng quyết da ̣vãng 

sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ nhé. 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ!        

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 024) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Hôm nay là ngày tu thứ hai niệm Phật tại đây, mong 

rằng trong chương trình học tập về Hộ-Niệm này chư vị Phật 

tử ở Tu Viện Phật-Đà nên phát tâm Hộ-Niệm giúp nhau vãng 

sanh. Hôm nay tình cờ Diệu Âm đọc được cái tờ phát nguyện 

ở đây hay quá:  

Phát nguyện đảnh lễ Phật A-Di-Đà cầu vãng sanh 

Cực-Lạc Quốc.  

Chắc chư vị tới đây cũng thường đọc lời nguyện này 

phải không? Hay lắm đó! Không biết chư vị đọc lời nguyện 

này mà có quyết lòng đi về nước Cực-Lạc không? Nếu quyết 

lòng đi về Tây-Phương Cực-Lạc, thì Diệu Âm xin mách nước 

cho chư vị Pháp Hộ-Niệm giúp chư vị thực hiện ước mơ này 

tuyệt vời vô cùng. Nếu chư vị quyết lòng đi về Tây-Phương 

mà sơ ý không tìm người trợ giúp trong những giây phút xả 

bỏ báo thân thì coi chừng thực hiện không được đấy.  

Xin thưa với chư vị, bây giờ đây mình ngồi trước đạo 

tràng tụng kinh niệm Phật, lễ Phật cầu xin vãng sanh, nhưng 

không có nghĩa là lúc mình buông báo thân này mình dễ dàng 

đi vãng sanh đâu nhé. Không phải như vậy đâu! Mà làm sao 
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trong lúc xả bỏ báo thân đó chư vị còn tin tưởng lời Phật dạy, 

còn tha thiết nguyện vãng sanh và tranh thủ từng giây phút 

một niệm được câu A-Di-Đà Phật thì chư vị mới được vãng 

sanh. Còn nếu hôm nay chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh, 

đến lúc đó thân thể đau nhức quá, đau nhức giống như con 

rùa đang sống bị lột cái mai ra vậy, nên không dễ cho chúng 

ta niệm được câu A-Di-Đà Phật để đi vãng sanh đâu. 

Trong lời phát nguyện, câu thứ nhất nói là:  

Kính lạy Phật A-Di-Đà, 

Con nay xin phát nguyện, 

Thường xuyên đảnh lễ Ngài, 

Cho đến lúc lâm chung, 

Thân thể không đau bệnh. 

Câu này hay quá! Không biết ở đây chư vị đọc rồi, mà 

có ai giảng cho rõ ý nghĩa câu này hay không? Xin chư vị 

nghĩ thử, hồi trước tới giờ chư vị có thấy người nào ra đi mà 

thân thể không đau bệnh không? Ở đây có ai thấy không? 

Riêng Diệu Âm thì nói thẳng thắn với chư vị rằng, đến lúc 

lâm chung rồi người nào cũng đau quằn quại cả. Nhưng với 

Pháp Hộ-Niệm thì dạy cho chúng ta là đau mà không sợ, đau 

mà không hãi kinh, đau mà không thấy bức xúc, có bệnh mà 

sẵn sàng chấp nhận, vì đó chính là nghiệp chướng của mình. 

Đã là nghiệp của mình, không trước thì sau cũng phải nhận 

lấy. Vậy thì càng đau mình càng niệm Phật chứ không phải 

càng đau mình càng rên la. Không phải cầu xin Phật đến lúc 

lâm chung không còn đau bệnh, thì lúc đó Ngài sẽ không cho 
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mình đau bệnh đâu nhé. Như vậy lúc đó đau bệnh mà chúng 

ta cứ nghĩ rằng: “Phật ơi!... Con đã xin Ngài giúp cho con 

không đau bệnh, tại sao bây giờ con lại bị đau bệnh dữ 

vậy?”, thì không đúng đâu nhé. Coi chừng cứ lo trách Phật, 

thì vừa tạo tội vừa quên mất lời nguyện vãng sanh đó!... 

Vì thế, mong chư vị chú ý cho, nghĩa lý của câu này hay 

lắm, nhưng đừng nên hiểu sai. Lý giải cần “Y Ý, Bất Y Ngữ”, 

nghĩa là giảng giải theo ý nghĩa của câu này, đừng y theo 

từng chữ mà giảng coi chừng sai lầm đó. Nếu mình cứ thầm 

nguyện:“Nam Mô A-Di-Đà Phật, xin lạy Ngài một lạy, để 

đến lúc cuối cùng con không còn đau bệnh gì cả”, thì coi 

chừng chư vị đã giảng sai ý nghĩa.  

“Y Ý” là hiểu theo ý nghĩa hay Lý bên trong, chứ không 

phải căn cứ theo Sự bên ngoài. Có nghĩa là đau bệnh mà 

chúng ta không lo, ung thư mà chúng ta không sợ. Trước cái 

chết mà chúng ta mừng vui để chuẩn bị xả bỏ báo thân đi về 

Tây-Phương Cực-Lạc, thì chư vị hiểu đúng. Hiểu đúng thì 

mới thực hành đúng, nghĩa là chúng ta phải chuẩn một nghị 

lực để vượt qua cái nghiệp chướng đó. Vượt qua bằng cách 

nào đây? Thân mạng này ngày nào bệnh cứ bệnh, ngày nào 

buông cứ buông, riêng phận mình hãy lo đi về Tây-Phương 

Cực-Lạc.  

Nhưng thực tế, nếu lúc đó đau quá mình niệm Phật 

không được thì sao? Xin chư vị phải kết hợp lại một nhóm 5 

người, 10 người chuẩn bị để hỗ trợ nhau trong lúc lâm chung 

thì chư vị sẽ có nhiều hi vọng vượt qua ách nạn này. Đây là 
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điều sơ khởi nhất của Pháp Hộ-Niệm mà trong những ngày 

qua ở Niệm Phật Đường A-Di-Đà chúng tôi nói đến nhiều 

lắm rồi.  

Bây giờ xin tiếp tục chương trình còn đang dang dở, ở 

đây có một số sách chư vị có thể thỉnh về và bắt đầu theo dõi 

chương trình này. Hôm nay xin vào trang thứ 16. Vấn đề: 

Pháp Hộ-Niệm thực thi cụ thể và chính xác lý đạo “Tất cả 

do tâm tạo” của Phật dạy. Chúng ta thực hiện như thế nào 

đây?  

Câu trả lời 11(h): Người tu tập nhiều thứ, tìm hiểu 

nhiều lý đạo thì khi lâm chung họ dễ dàng chọn lựa đường 

nào thích hợp để đi. 

Đúng không chư vị? – [Sai]. Ai nói đúng không?... Câu 

này sai! Người tu tập nhiều thứ là niềm tin của họ trang trải 

quá nhiều thứ, đi không có mũi nhọn. Ví dụ như những người 

ngày đêm đều tụng niệm câu này, là phát nguyện đảnh lễ A-

Di-Đà Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc, ngày ngày đều 

chuyên tu như vậy là chư vị đi theo một mũi nhọn. Còn tới 

đây chư vị niệm như vầy, về nhà chư vị niệm cái khác, ngày 

nay niệm cái này ngày mai niệm cái khác… thì chư vị tu tập 

nhiều thứ. Tại sao lại tu tập nhiều thứ vậy? Tại vì mình niệm, 

mình nguyện, mình đảnh lễ A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh 

Tây-Phương Cực-Lạc chỉ vì tới đây gặp được cái duyên này 

mình thấy vui mà niệm theo với đại chúng, chứ không phải 

tin tưởng mà niệm. Nếu người tin tưởng thì có định tâm. Tâm 
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định rồi, một đường như vậy mà đi thì vãng sanh sẽ vững 

vàng hơn, khó bị lạc đường, nhờ sức huân tu mà lúc lâm 

chung chư vị sẽ dễ dàng nhớ câu A-Di-Đà Phật để niệm. Suốt 

cuộc đời chư vị cứ niệm câu A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh, thì 

lúc nằm xuống ngoài câu A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh ra 

không còn một ý niệm nào khác lưu lại trong tâm. Phật dạy 

trước khi xả bỏ báo thân chư vị niệm được 10 câu danh hiệu 

A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh, nếu Ngài không lai nghênh tiếp 

dẫn Ngài thề không thành Phật.  

Có người vì không tin tưởng sự tiếp độ của Phật nên 

phân vân do dự, thôi thì tu để kiếm chút phước, xóa chút 

nghiệp, tạo chút duyên gì đó cho tạm an lòng, không có chủ 

định, nên gặp đâu tu đó. Tu hành không có chủ định thành ra 

tu xen tạp. Tạp tu là một trong ba cái đại kỵ của người muốn 

vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. 

- Tin thì không được nghi, nghi ngờ thì chí không 

vững, không vững thì mông lung, thiếu định hướng. 

- Niệm Phật thì cần phải chuyên để lực đẩy mạnh, 

không được tạp. Giáp tạp thì đi không tới nơi tới chốn. 

- Nguyện vãng sanh phải thực sự tha thiết. Không 

tha thiết thì đường đi không thẳng, thường chạy lòng 

vòng. 

Nói chung, tạp tu nhiều lắm chỉ có thể hưởng một thứ 

phước báu nào đó, chứ còn đường vãng sanh thì vô cùng khó 

khăn, vô cùng khó khăn!... Nên nhớ cho, muốn được vãng 
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sanh thì phải thực hiện tông chỉ Pháp Niệm-Phật trong lúc 

lâm chung, chứ không phải niệm bây giờ.  

Chính vì không hiểu rõ lý đạo này nên 1.000 người niệm 

Phật mà tìm mãi tìm mãi hình như không có mấy người vãng 

sanh. Trong khi đó thì Pháp Hộ-Niệm năm người, ba người 

đến trước người bệnh giảng giải cho họ: 

- Bác Chín ơi!... Niệm Phật trở về Tây-Phương nhé. 

Không sợ chết nữa nhé. Quyết lòng đi vãng sanh Bác nhé. 

Bà đó vui mừng đồng ý. Hay lắm rồi. 

- Bác chắp tay lại nguyện vãng sanh đi Bác - Nam Mô 

A-Di-Đà Phật xin Phật cho con về Tây-Phương Cực-Lạc.  

Rồi sau đó ban Hộ-Niệm cứ tiếp tục niệm A-Di-Đà Phật, 

niệm từ giờ này qua đến giờ khác, nghĩa là làm sao cầu mong 

cho bà Bác đó đến giờ phút này chỉ còn câu A-Di-Đà Phật để 

mà niệm, không còn câu gì khác. Nếu còn những gì khác xen 

vào thì bà Bác mất vãng sanh, chắc chắn bị kẹt trong sáu 

đường luân hồi.  

Mình nghĩ thử coi, đến lúc lâm chung mình xúi giục cho 

người bệnh chuyên nhất niệm A-Di-Đà Phật cầu nguyện vãng 

sanh để người ta vãng sanh, tại sao bây giờ còn khỏe chúng ta 

lại không quyết lòng huân tu câu A-Di-Đà Phật, ngày ngày 

niệm A-Di-Đà Phật, đêm đêm niệm A-Di-Đà Phật để khi cuối 

đời chúng ta nhớ câu A-Di-Đà Phật, ta niệm được câu A-Di-

Đà Phật để đi vãng sanh, lại đi tu tập chi nhiều thứ quá, để 

cho bao nhiêu những chủng tử khác nhau tích tụ vào tâm, lúc 
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lâm chung như đang đứng giữa vạn nẻo đường, biết đường 

nào mà đi đây?  

Ngài Vĩnh-Minh Diên-Thọ là Tổ thứ sáu của Tịnh-Độ-

Tông Trung Hoa, Ngài nói chỉ cần một khoảnh khắc phân 

vân thôi, một tích tắc chao đảo thôi, ấm cảnh liền hiện tiền. 

Ấm cảnh là cái gì chư vị biết không? Rơi vào thân trung ấm 

đấy. Có 5 loại ấm ma, gọi là ngũ ấm: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, 

Thức. Mỗi loại có 10 thứ, tất cả là 50 thứ ấm ma, chúng lôi ta 

đi đọa lạc mất. Cả một cuộc đời tu hành lúc đó chỉ cần một 

chút do dự, phân vân thì nhất định nghiệp chướng ứng hiện ra 

liền, oan gia trái chủ ứng lên liền. Và cái thần thức chúng ta 

rơi vào cảnh giới thân trung ấm liền. Thôi đi theo đó mà chịu 

nạn. Chính vì thế, tu Pháp Môn Niệm-Phật rất cần chuyên lại, 

chuyên trong chuyên. Ở đây Diệu Âm cũng thấy chư vị để 

Kinh-Vô-Lượng-Thọ ở trước. Đây là những kinh nói thẳng về 

Tây-Phương Tịnh-Độ, chư vị đọc tụng trong đó có đếm thử 

bao nhiêu lần Đức Thế-Tôn dặn: “Nhất hướng chuyên niệm 

A-Di-Đà Phật cầu sanh Bỉ quốc” không? 

Lâu lâu rồi Diệu Âm mới tới một lần, đây là buổi thứ 

hai, cũng xin nhiệt thành nhắc nhở rằng, nếu mà chư vị ngày 

ngày đều đọc: “Kính lạy Phật A-Di-Đà, con nay xin phát 

nguyện…” thì chư vị cần phải chuẩn bị cụ thể, vững vàng con 

đường tu của mình thì mới thực sự là người phát nguyện cầu 

sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Chứ sơ ý chỉ đọc suông suông, 

không có gì cụ thể, không chuẩn bị đàng hoàng, thì xin thưa 

với chư vị vạn nhân tu coi chừng một nhân đi thành đạo 
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không được đấy. Với Pháp Môn Niệm-Phật chư Tổ nói, vạn 

nhân tu vạn nhân khứ, vạn người niệm Phật vạn người vãng 

sanh. Tổ Thiện-Đạo nói, muôn người tu muôn người được 

vãng sanh, thế thì tại sao có người niệm Phật không được 

vãng sanh? Chư vị có đặt vấn đề này ra không? Khi đi Hộ-

Niệm rồi chư vị mới giảng rõ ràng được câu này của Tổ. Khi 

lịch lãm Pháp Hộ-Niệm rồi chư vị mới hiểu thật sự viên mãn 

câu nói của Tổ vậy. 

Tổ nói rằng, trước khi xả bỏ báo thân, nếu người nào có 

niềm tin không thay đổi, ý chí vẫn vững như tường đồng vách 

sắt, tấm lòng của chư vị vẫn tha thiết muốn vãng sanh Tây-

Phương Tịnh-Độ và tranh thủ từng hơi thở một để niệm câu 

A-Di-Đà Phật, được như vậy thì vạn nhân tu vạn nhân khứ, 

muôn người niệm Phật muôn người vãng sanh.   

Bây giờ hỏi rằng, mình là một người niệm Phật như thế 

này, làm sao đến lúc lâm chung dễ dàng niệm được câu A-Di-

Đà Phật để cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc? Diệu Âm xin 

mách nước cho chư vị, đó chính là nhờ công đức của những 

người Hộ-Niệm đang ngồi bên cạnh chư vị, đánh thức chư vị 

trong lúc bị chìm trong những ác mộng kinh hoàng, nâng đỡ 

tinh thần cho chư vị khi gặp phải những ma chướng, gặp oán 

thân trái chủ trá hình hãm hại. Lúc đó chư vị có lẽ không còn 

tỉnh táo nữa, tâm ý thì hoảng sợ lên, thân thể thì đau nhức 

như cắt làm sao tự chủ được đây? Phải nhờ người Hộ-Niệm 

họ cầm tay nói những lời khuyến tấn, nâng đỡ, hỗ trợ tinh 

thần thì may ra chư vị mới vượt qua được ách nạn.  
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Cho nên, chỉ có Hộ-Niệm mới cứu được những người 

phàm phu như chúng ta vượt qua ách nạn của nghiệp chướng 

mà theo nguyện lực của mình đi về Tây-Phương. Nếu sơ ý 

không được Hộ-Niệm, thì Bồ-Tát có thể tự tại ra đi, chư vị 

Thượng-Thiện-Thân có thể tự tại ra đi, các vị Cao Tăng, Hòa-

Thượng đại tu có hi vọng được vãng sanh, còn hàng phàm 

phu chúng ta thì không dám bảo đảm đâu. Nghĩa là, tu hành 

thì có đấy, nhưng sau cùng vẫn bị ách nạn như thường. Hộ 

Niệm vô cùng quan trọng, không thể thiếu vậy.  

Hiểu được như vậy, mong chư vị cố gắng lên, quyết 

lòng đi về cho tới Tây-Phương Cực-Lạc trong một báo thân 

này nhé. 

Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 025) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Nếu giảng xong toàn bộ tâp̣ sách này, có thể chúng ta đều 

nhận ra hầu hết những yếu tố cần thiết liên quan đến Hộ-

Niệm. Cho nên người nào có duyên nghe suốt qua cái khóa 

trình này thì coi như sau này trở thành một chuyên gia Hộ-

Niệm đấy nhé. Không còn gì để lo ngại nữa đâu. Từ những 

điều nhỏ nhăṭ nhất cho đến những điểm lớn ở đây đều nói qua 

hết đấy. Mấy tuần qua chúng ta chỉ nói phần tổng quát thôi, 

chưa đi vào chi tiết mà vẫn còn nhiều, cố gắng nghe chư vi ̣ 

nhé. 

 Bây giờ bàn đến trang 16. Câu 11(i): Người tu ta ̣ p quá 

nhie ̀u thứ thi ̀mông lung không chủ điṇh, đe ́n khi lâm chung 

dễ hoang mang như đứng giữa vạn nẻo đường, nên đành 

phải theo nghie ̣p thọ nạn. 

Đúng không chư vi?̣ – [Đúng]. Rõ ràng đúng lắm đấy. 

Mình nên nhắc đi nhắc laị để đi càng sâu thêm vào chi tiết 

hầu nêu lên những điểm đúng điểm sai cho rõ rêṭ. Người tu 

tâp̣ nhiều pháp môn tức là thường không có chủ điṇh vào một 

pháp môn nào đặc biệt, và quan niệm rằng hễ pháp Phật là tốt 

thôi. Vì nghĩ rằng, Đức Thích-Ma Mâu-Ni Phâṭ giảng kinh 
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thuyết đạo để laị tới 84 ngàn pháp môn vi diệu, cớ chi chúng 

ta chỉ hoc̣ có môṭ pháp môn. Vì tu tâp̣ quá nhiều pháp môn, 

nên thường thường bi ̣ rơi vào tình trạng hoang mang! Xin 

thưa thưc̣ với chư vi ̣, vẫn là chánh pháp của Phâṭ đấy, nhưng 

có nhiều pháp lại nói hình như ngươc̣ với nhau. La ̣lắm đấy!... 

Ví du ̣như trong pháp Đaị Thừa, có những lúc Phâṭ nói không 

được xem tới các pháp Tiểu Thừa. Lại có Kinh khác Phâṭ nói, 

phải học qua Tiểu Thừa, nếu không học qua Tiểu Thừa thì 

làm sao hoc̣ đươc̣ Đaị Thừa. Chư vi ̣ thấy hai lời dạy này hình 

như trái ngược với nhau phải không?  

Nhưng thưc̣ ra không phải Phâṭ nói nghịch lại ý Phật đâu, 

chúng ta cần phải xét thật kỹ là đoạn pháp này Phâṭ đang 

thuyết giảng cho hạng người nào mới được. Phải chú ý đến 

vấn đề này. Nếu Phâṭ giảng cho hàng Đaị Bồ-Tát, thì không 

bao giờ Phâṭ bắt những vi ̣ Đaị Bồ-Tát mà đi hoc̣ những pháp 

Phâṭ dạy cho hàng phàm phu được. Cũng giống như trường 

học ở thế gian, nếu đang giảng môṭ lớp tiến si,̃ chư vị không 

thể khuyên một người tiến si ̃đi nghiên cứu sách của các em 

tiểu hoc̣ được. Nếu một người tiến sĩ cầm sách tiểu học lên 

nghiên cứu, thì chư vị sẵn sàng phê rằng: “Tại sao ông lại 

chịu mất thời gian đọc đến những tập sách vô ích này?”. 

Ngươc̣ laị, nếu môṭ người trình độ tiểu hoc̣ mà tìm sách của 

hàng tiến si ̃để nghiên cứu, thì chư vị có thể quở trách rằng: 

“Trình độ của ông tới đâu mà dám đọc đến sách này vậy?”. 

Sự lý là như vậy đấy. 
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Có nhiều người nuôi môṇg ý nghiên cứu tất cả ba taṇg 

kinh điển rồi mới tính chuyện tu tập. Khi nghiên cứu vào gặp 

phải tình traṇg này thì nhất điṇh se ̃ hoang mang. Có những 

pháp Phâṭ dạy phải buông xả tất cả không đươc̣ chấp. Chấp là 

dính, chấp là sai, chấp là thiên lêc̣h. Cũng có Kinh Phâṭ daỵ 

là phải chấp, nhất điṇh phải chấp, không chấp không đươc̣. 

Taị sao trái nghịch vâỵ? Những vi ̣ Đaị Bồ-Tát đã minh tâm 

kiến tánh, các Ngài chỉ còn vài phẩm Vô-Minh nữa là thành 

Phâṭ thì tất cả những kinh điển của Phâṭ dạy cũng không cần 

chấp nữa. Đối với họ, Phâṭ dạy, “Pháp thượng ưng xả”, 

nghĩa là Pháp của ta chư vị cũng phải buông xuống để đi làm 

Phật. Nhưng đối với hàng phàm phu, Phâṭ lại nói, chúng sanh 

phải chấp cho chăṭ điểm này, phải làm cho đúng điều kia để 

tu hành. Ví dụ, với chúng sanh trong thời mạt pháp này, Phâṭ 

dạy phải chấp trì danh hiêụ A-Di-Đà Phâṭ mà niêṃ, không 

được buông ra, chấp vào cõi Cực-Lạc mà cầu sanh về đó để 

thành tựu đạo quả.  

Như vâỵ có những pháp Phâṭ dạy không đươc̣ chấp, phải 

buông hết tất cả, buông hết xuống, ngay cả kinh Phâṭ cũng 

buông luôn. Có những pháp Phật dạy phải chấp thật vững để 

không bị lạc đường. Khi chư vị vãng sanh về tới Tây-Phương 

Cực-Lạc rồi sẽ hiểu thấu suốt điều này, mới quán triệt được 

taị sao có lúc Phâṭ dạy xả, có lúc Phật dạy chấp.  

Xin thưa thực, vì mỗi kinh Phâṭ dạy đều có đối tươṇg để 

đô.̣ Đối với hàng phàm phu tội sâu trí cạn như chúng ta, sau 

khi thuyết giảng ba taṇg kinh điển rồi, Phâṭ mới dạy chúng ta 
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hãy buông xuống hết đi, chấp trì danh hiệu A-Di-Đà Phâṭ để 

niệm và cầu vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Tam Taṇg 

Kinh Điển đều do Phâṭ nói ra, nhưng Phâṭ cũng dạy rằng, nếu 

hàng phàm phu cứ cố gắng nghiên cứu tất cả Kinh Điển đó để 

tu trì, thì vaṇ người tu hành, triêụ người tu hành, cũng khó 

tìm đươc̣ môṭ người chứng đạo!...  

Trong kinh Đaị-Tâp̣, Phâṭ dạy rõ rêṭ: “Ức ức người tu 

hành khó tim̀ môṭ người chứng đắc, chỉ nương theo pháp 

Niệm-Phật mà được độ thoát”. Phâṭ dạy phải buông tất cả 

xuống, niêṃ câu A-Di-Đà Phâṭ thì mới đươc̣ thoát luân hồi.  

Như vậy, chẳng le ̃Phâṭ giảng ra Tam Taṇg kinh điển rồi, 

bây giờ Phật lại dạy phải đốt hết tất cả kinh Phâṭ đi để niêṃ 

câu A-Di-Dà Phâṭ hay sao? Không! Xin thưa với chư vi ̣, 

không phải vậy. Phật thuyết kinh giảng đạo có thứ lớp, có căn 

cơ, tùy theo chúng sanh từng cấp từng cấp đều có chỗ ngô.̣ 

Hợp với căn cơ, tu hành thành tựu. Chúng ta là hàng phàm 

phu trong thời maṭ pháp này, Phâṭ quán căn cơ thấy rõ rêṭ 

rằng, chúng sanh trong thời này chỉ còn niêṃ câu A-Di-Đà 

Phâṭ, nhờ đaị nguyêṇ của đức A-Di-Đà tiếp đô ̣vãng sanh thì 

mới đươc̣ môṭ đời này siêu thoát sáu đường luân hồi thành 

tựu đạo giải thoát. Phâṭ dạy rõ ràng như vâỵ, chứ Phâṭ không 

dạy hãy niêṃ câu A-Di-Đà Phâṭ, còn tất cả các kinh điển 

khác phải liêṇg hết, phải đốt đi. Phật không dạy như vâỵ.  

Có nhiều người còn nói, taị sao kinh Phâṭ mà chúng ta 

phân biêṭ, chọn này bỏ kia? Xin thưa, không phải chúng ta 

phân biêṭ chọn này bỏ kia, mà chúng ta tuyển trạch pháp môn 
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thích hợp để tu hành dễ thành tựu. Phâṭ daỵ chúng sanh phải 

thấu rõ bảy điểm cần phải giác ngô ̣để tu hành. Đầu tiên phải 

choṇ môṭ pháp môn nào thưc̣ sư ̣ khế hơp̣ với căn cơ của 

chính mình mà trì giữ, tinh tấn, hoan hỉ, khinh an, tỉnh giác, 

tập trung tinh thần vào đó mà tu, ngoài ra cần biết buông xả 

ra. Đó chính là Thất Giác-Chi hay Thất Bồ-Đề Phần của Phật 

dạy.  

Mong chư vi ̣ phải nhớ cho, chúng ta là hàng phàm phu tôị 

chướng sâu năṇg thì không dê ̃ gì vươṭ qua cái ách naṇ của 

nghiêp̣ chướng đâu. Chúng ta phải biết nghe lời Phâṭ daỵ, làm 

đúng theo lời Phật dạy, để kip̣ thời trong môṭ phần đoaṇ sanh 

tử này ta vươṭ qua ách naṇ của nghiêp̣ chướng, đi trên nghiêp̣ 

chướng, băng qua nghiêp̣ chướng, bằng cái tâm lưc̣, bằng cái 

nguyêṇ lưc̣ vãng sanh của mình. Nếu chúng ta sơ ý nghĩ rằng, 

hễ là kinh Phâṭ bình đẳng, thì pháp nào tu tập cũng được, thì 

coi chừng không khế hợp căn cơ. Kinh Phâṭ bình đẳng không 

cao không thấp, pháp Phâṭ nào cũng siêu vi diêụ cả, nhưng 

chúng ta tu theo pháp nào cũng dễ được thành tựu thì không 

đúng!... Ngài Ấn-Quang nói: “Pháp Phật không pháp nào 

cao không pháp nào thấp, nhưng phải khế hơp̣ với căn cơ 

mới sinh ra diêụ duṇg”. Chúng ta chọn Pháp Môn Niêṃ-

Phâṭ cầu vãng sanh là theo đúng lời Phâṭ dạy, đúng lời Tổ 

Phâṭ daỵ. Phật dạy, thời maṭ pháp chỉ có niêṃ Phâṭ mới đươc̣ 

thành tưụ.  

Có nhiều người không chiụ niêṃ Phâṭ, thì đường tu của 

họ truân chuyên lắm đấy! Khó khăn lắm đấy! Công phu của 
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họ phải tuyêṭ vời lắm đấy! Môṭ ngày tinh tấn công phu sáu 

thời nhưng sư ̣thành tưụ cũng không phải dễ đâu!  

Có môṭ lần, Diêụ-Âm nghe tới sư ̣ tích của Ngài Cao-

Phong Thiền-Sư mà giâṭ mình, thực sự tư ̣ nhiên giâṭ mình 

ngỡ ngàng. Ngài Cao-Phong Thiền-Sư là vi ̣ sư phu ̣của Ngài 

Trung-Phong Thiền-Sư. Ngài trung-Phong Thiền-Sư là Quốc-

Sư đời nhà Nguyên. Ngài Cao-Phong tinh tấn tu hành, có chí 

hạnh rất cao. Ngài lên môṭ mỏm núi đá cheo leo để tọa thiền, 

bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Tuyết, mưa, sương, nắng… 

Ngài không quản ngại, cứ vâỵ mà Ngài công phu thiền điṇh. 

Chắc chắn mức thiền điṇh của Ngài vô cùng tuyêṭ vời. Ngài 

thề rằng, nếu môṭ có một sư ̣giải đãi nào, Ngài chiụ rơi xuống 

vưc̣ sâu tan xương nát thiṭ chứ không chiụ lui bước. Sức điṇh 

lưc̣ của Ngài thật quá phi thường. Ấy thế đến môṭ lúc nào đó, 

sức Ngài cũng có hạn, một cái sơ ý chợp mắt Ngài đành bị rơi 

xuống vưc̣ sâu. Từ trên cao chót vót rơi xuống vực thẳm thì 

còn gì thân xác nữa!... Nhưng mức công phu tốt, haṇh nguyêṇ 

của Ngài quá cao, nên đươc̣ Bồ-Tát Vi-Đà Tôn-Thiên gia hộ 

đưa tay cứu giúp. Khi cứu lên rồi, Ngài mới cảm ơn Bồ-Tát 

và hỏi rằng: “Xin Bồ-Tát cho biết trên đời này có ai tu tinh 

tấn như vầy không?...”. Nghe vâỵ thì Bồ-Tát trả lời: “Ngươi 

hỏi làm chi vâỵ?... Thôi đươc̣ rồi, 500 đời tiếp theo phải tự 

mình bảo vệ lấy nhé”. Khi mà nghe đến câu “500 đời tiếp” 

làm Diêụ-Âm giâṭ mình! Giâṭ mình!... Thâṭ sư ̣ giâṭ mình!... 

Môṭ người tu tinh tấn, công phu thâm hậu như vâỵ, mà còn 

phải chiụ đưṇg 500 đời nữa đấy. Mà 500 đời không biết ở 
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trong cảnh giới nào. Rồi sau 500 đời đó, Ngài còn ở đâu đây? 

Nghe đến giai thoại này mà ngỡ ngàng!... Chư vi ̣ có thấy sự 

khó khăn chưa?  

Phâṭ nói đến thời maṭ pháp, hàng phàm phu chúng ta tu 

mà không choṇ lưạ ky,̃ tu theo các pháp tu của các vi ̣ Đaị Bồ-

Tát, thì tu cho đến vô lượng A-Tăng-Kỳ kiếp chưa chắc gì đã 

thành tưụ. Quá khó! Quá khó!... Ấy thế mà người nào nương 

theo Pháp Niệm-Phật, quyết lòng niêṃ Phâṭ cầu vãng sanh thì 

đươc̣ thoát ly sanh tử luân hồi vãng sanh Tây-Phương thành 

đaọ.  

Xin thưa với chư vi ̣, có phải là Pháp Hộ-Niệm đang từng 

ngày thưc̣ thi ý nguyêṇ này không. Rõ rêṭ, cứ môṭ lần nói ra 

đây thường thường Diêụ-Âm kể ra môṭ người có hiện tượng 

vừa vãng sanh. Mới hôm nay thì có người Dì của Phi. Nếu 

tìm hiểu thêm, ở Viêṭ Nam hình như hàng ngày đều có người 

được Hộ-Niệm vãng sanh. Mỗi lần Diêụ-Âm về Viêṭ Nam, 

nhiều người tới khoe rằng hôm nay con đưa môṭ người, Ban 

Hộ-Niệm kia nói tôi cũng đưa môṭ người vãng sanh, người nọ 

nói tôi vừa đưa môṭ người, hai người… Xin thưa với chư vi ̣, 

trên khắp dải đất hình chữ S của Viêṭ Nam, 90 triêụ người 

Viêṭ Nam rải rác khắp nơi đều có người được Hộ-Niệm vãng 

sanh. Nếu có hiện tượng như vâỵ thì vãng sanh có nhiều 

không chư vi?̣  

Tuy nhiên, môṭ ngày ở taị đất nước Viêṭ Nam, có thể có 

hàng ngàn người chết đấy, chư vi ̣ có tin không? Có thể tới 

mức đó đấy, chứ không ít đâu! Môṭ cơn nắng lên, môṭ cơn 
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mưa xuống, môṭ cơn trái gió trở trời có thể làm cho hàng 

ngàn người chết đấy. Vậy thì môṭ người, hai người nghe nói 

được vãng sanh so ra đâu nhiều! Đếm lại thì có vẻ nhiều, 

nhưng người bị chết vẫn quá nhiều phải không. Nhưng đã có 

một số người được vãng sanh, thì đây cũng là môṭ cái nhân tố 

tốt làm cho chúng ta phấn khởi. Xin chư vị phát tâm Hộ-

Niệm. Nhờ duyên Hộ-Niệm, xin thưa với chư vi ̣, đúng là nhờ 

duyên Hộ-Niệm mà giúp cho nhiều người sau khi xả bỏ báo 

thân ho ̣ vẫy tay chào, ho ̣ mỉm cười, ho ̣ ra đi lưu lại thân 

tướng vô cùng tốt đẹp. Thấy rõ điều này, mong chư vi ̣ cố 

gắng giữ vững niềm tin vào pháp Phật, cố gắng nghiên cứu 

thâṭ ky ̃Pháp Hộ-Niệm để kip̣ thời cứu người thân, cứu chính 

ta vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Hy vọng khóa trình này 

se ̃giúp cho chư vi ̣ từng điểm chi tiết môṭ, có đáp án [Đúng] 

[Sai] rõ ràng, tránh khá nhiều điều sơ suất.  

Mong chư vi ̣ vững tâm vững chí, cố gắng hoc̣ tâp̣ với 

nhau, để mỗi người chúng ta là môṭ người Hộ-Niệm tốt giúp 

người vãng sanh Tịnh-Độ. 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
 (Tọa Đàm 026) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Phâṭ daỵ tất cả đều do tâm taọ, Pháp Hộ-Niệm thưc̣ 

hiêṇ như thế nào theo lý đaọ này? 

Câu 11(j): Mo ̣ t người tu hành ra ́ t giỏi, công phu cao, 

thi ̀ khi xả bỏ báo thân cha ́ c cha ́n được vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc. 

Đúng hay sai chư vi?̣ – [Sai]. Taị sao sai? Môṭ người tu 

hành rất giỏi công phu cao thì khi xả bỏ báo thân chắc chắn 

đươc̣ vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Câu này không đúng, 

taị sao? Nếu nói “có thể đúng”, thì còn chấp nhận, còn nói 

chắc chắn thì không đúng. Vãng sanh về Tây-Phương Cưc̣-

Lac̣ chỉ dành cho người nào muốn vãng sanh Tây-Phương 

Cưc̣-Lac̣ mà thôi. Phâṭ daỵ tất cả đều do chính tâm của người 

đó thưc̣ hiêṇ cảnh giới trong tương lai. Muốn vãng sanh về 

Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ thì người đó phải tin “Giỏi” này, phải 

nguyêṇ vãng sanh “Giỏi” này, và phải niêṃ Phâṭ “Giỏi” này, 

quan trọng là phải Tín-Nguyện-Hạnh “Giỏi” ngay trong giờ 

phút xả bỏ báo thân mới đươc̣ vãng sanh. Chứ còn môṭ người 

bây giờ tin giỏi, nguyêṇ giỏi, niêṃ Phật giỏi, nhưng đến lúc 

lâm chung quên đi, không niêṃ đươc̣ nữa thì cũng không 
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đươc̣ vãng sanh. Xin chư vi ̣ phải nhớ là đaị nguyêṇ của Đức 

A-Di-Đà, 10 niêṃ tất sanh là 10 niêṃ trong lúc lâm chung. 

Hãy nhớ cho ky ̃ là lúc mình xả bỏ cái báo thân này làm sao 

Tín-Nguyêṇ-Haṇh cho vững vàng thì mới được vãng sanh. 

Những người niêṃ Phâṭ đến “Nhất-Tâm-Bất-Loaṇ” thì 

xin thưa với chư vi ̣, không cần hô ̣niêṃ nữa, taị vì họ đã giỏi 

trên đường niêṃ Phâṭ rồi. Tín-Nguyêṇ-Hạnh giỏi mà đạt 

được “Nhất-Tâm-Bất-Loaṇ” nữa tức là ho ̣ đã phá đươc̣ 

nghiêp̣ chướng rồi, ho ̣đã ứng hiêṇ đươc̣ Chơn-Tâm rồi, lúc 

đó ho ̣không còn mê man bất tỉnh nữa đâu, không bi ̣ nghiêp̣ 

chướng báo đời nữa đâu, chắc chắn ho ̣sẽ an nhiên tự tại vãng 

sanh. 

Còn nói rằng tu hành giỏi, công phu cao thì chắc chắn 

vãng sanh là không căn bản. Tu hành giỏi nhưng không muốn 

vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, nghĩa là họ tìm về những 

hướng khác thì làm sao có thể vãng sanh Tịnh-Độ được. 

Thành ra câu này sai là sai chỗ này. Chính vì thế, xin thưa với 

chư vi ̣, Pháp Môn Niêṃ-Phâṭ là nhằm quy hướng về Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣. Đây là muc̣ đích của Tịnh-Độ-Tông, cũng 

là mục đích tối thắng của Phâṭ pháp. Phật dạy chúng ta chân 

thưc̣ cầu nguyện vãng sanh, chúng ta phải y giáo phụng hành. 

Mong chư vi ̣ phải nhớ ngày ngày đêm đêm chuyên tu Pháp 

Niệm-Phật. Chuyên hành Pháp Niệm-Phật, phải Tín-Nguyêṇ-

Hạnh đầy đủ thì chư vi ̣ lúc đó se ̃ dê ̃ dàng được vãng sanh 

Tây-Phương. Còn tu giỏi trong những đường khác, nếu có sự 
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thành tựu thì sẽ sanh về những cảnh giới tương ứng với 

hướng tu, chứ không phải vãng sanh Tịnh-Độ.  

Ví du,̣ như hôm qua chúng ta có nhắc đến Ngài Cao-

Phong Thiền Sư, là môṭ người tu rất giỏi, rất tinh tấn. Ngài 

ngồi trên mỏm đá cheo leo chiụ sương, chiụ laṇh, chiụ nắng, 

chiụ mưa… để tu, nhưng Ngài Vi-Đà Tôn-Thiên Hộ-Pháp 

còn nhắc nhở Ngài rằng, 500 đời sau tư ̣ ông phải lo liêụ 

lấy!... Tức là ý nói, Ngài Cao-Phong không tu theo đường 

vãng sanh Tịnh-Độ, mà Ngài là người tư ̣tu tự chứng đắc lấy, 

mỗi đời có thể tốt hơn, nhưng vẫn phải sanh lại làm người 

thêm 500 đời nữa để tu hành, còn sau đó thì sao chưa nghe 

nói đến.  

Thực sự pháp tu này khó quá!... Giả như, với mức công 

phu của Ngài như vâỵ, mà Ngài quyết lòng niêṃ Phâṭ cầu 

vãng sanh thì Ngài sẽ vãng sanh tư ̣ taị vô cùng. Ngài Ngô-̣

Đaṭ Thiền Sư chân chánh tu hành suốt 10 đời, đức độ của 

Ngài quá lớn, đến đời thứ 10 trở thành một đaị Quốc Sư trong 

thời nhà Nguyên, nhưng sau cùng bi ̣ nạn oán thân trái chủ 

báo đời, làm cho Ngài chịu đau đớn vô cùng, và phải trải qua 

một cơn hoạn naṇ kinh hoàng. Giảng đến công án này, Hòa 

Thươṇg Tiṇh-Không nói, Ngài Ngô-̣Đaṭ găp̣ phải vâṇ xui, 

nếu Ngài may mắn găp̣ câu A-Di-Đà Phâṭ thì ngay từ đời thứ 

nhất đã vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc rồi, đâu cần gì phải 

chết đi rồi sinh laị tu hành khó khăn tới 10 đời, nhưng sau 

cùng vẫn bị naṇ khổ!... Cho nên mong chư vi ̣ nên nhớ điều 

này, người niệm Phật, tha thiết nguyêṇ vãng sanh với lòng tin 
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tưởng vững vàng thì đươc̣ vãng sanh, chứ không phải tu giỏi 

mà đươc̣ vãng sanh đâu nhé.  

Câu 11(k): Mo ̣ t người tu hành ra ́ t giỏi nhưng không 

nguye ̣n vãng sanh ve ̀ Tây-Phương Cực-Lạc nha ́ t điṇh không 

được vãng sanh.  

Đúng không? – [Đúng]. Câu này trả lời cho câu trên. 

Môṭ người tu hành rất giỏi nhưng không nguyêṇ vãng sanh là 

vì ho ̣ không muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, ho ̣

muốn đi con đường tư ̣chứng đắc, trong pháp Phâṭ goị đây là 

cách tu: “Đoaṇ Hoăc̣ Chứng Chơn”, tức là tu hành diêṭ cho 

sạch hết nghiêp̣ chướng để vươṭ qua sinh tử luân hồi. Diệt 

được một số nghiệp chướng, tiến lên một cảnh giới tương 

ứng, tu chứng theo đường dọc. Ví du ̣như hôm trước mình có 

nói, người tu Thiền mà chứng đươc̣ Sơ-Thiền thì các Ngài 

sinh lên Sơ-Thiền trong Sắc-Giới-Thiên. Đạt được mức Tứ-

Thiền thì sanh lên Tứ-Thiền trong Sắc-Giới Thiên. Sau đó 

tiếp tục tu chứng từ Đê-̣Nhất Không-Điṇh đến Đê-̣Tứ Không-

Định thì sinh lên bốn cảnh trời trong Vô-Sắc-Giới, vẫn còn 

trong tam giới, chứ chưa qua khỏi tam giới, chưa qua khỏi 

sáu đường luân hồi. 

Xin thưa chư vi ̣, phải qua khỏi Bát-Điṇh, tiến lên cái 

Điṇh thứ chín thuộc về Vô-Lậu-Tận Định mới có thể vươṭ 

qua tam giới đươc̣. Xin thưa với chư vi ̣, trên đời này không 

dê ̃gì tìm đươc̣ môṭ người mà đaṭ đươc̣ mức điṇh đó. Có lần 

Ngài Tiṇh-Không giảng rằng những người tu Thiền, nhập vào 
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định thời gian 1 năm 2 năm trường vẫn chưa vươṭ qua được 

Vô-Sắc-Giới Thiên. Thực sự pháp tu này quá khó, không dễ 

cho hàng phàm phu mơ tưởng! 

Cách đây hơn 40 năm về trước, Diêụ-Âm có đoc̣ môṭ tài 

liêụ từ thời Tổng Thống Gerald Ford (1974) của My.̃ Lúc đó 

có môṭ phái đoàn của My ̃ đi qua bên Hy-Mã-Lap̣ Sơn (Ấn 

Độ) để nghiên cứu những pháp Thiền-Điṇh ở đó. Người ta đã 

chup̣ hình đươc̣ môṭ vi ̣ Thiền-Sư đang nhập định, mà các sơị 

tóc của Vị đó phát ra ánh sáng óng ánh trông giống như 

những bóng điêṇ nhỏ xíu đang sáng vậy. Những sơị tóc của 

Ngài phát quang. Phái đoàn đó có găp̣ môṭ vị tu Thiền-Định 

khác, vị này có năng lực khi nhập định có thể tư ̣đoaṇ hơi thở 

rồi nằm trong hòm kiếng đóng kín laị, đem chôn dưới đất, 49 

ngày sau khui huyêṭ ra, đào cái hòm lên, mở nắp kiếng ra, Vị 

đó đứng lên đi ra tự nhiên. Một mức thiền điṇh thực sự phi 

thường. Xin thưa với chư vi ̣, những người đaṭ đươc̣ mức công 

phu như vâỵ, nếu ho ̣ nhiếp tâm niêṃ Phâṭ cầu vãng sanh 

Tịnh-Độ, thì họ có thể sanh tới Thượng-Thươṇg Phẩm. Với 

Pháp Môn Niêṃ-Phâṭ, khi tâm đã định thì rất dễ chứng đến 

cảnh “Nhất-Tâm Bất-Loạn”, dễ dàng vãng sanh Thươṇg 

Phẩm. Nhưng đáng tiếc thay, ho ̣không có duyên niêṃ Phâṭ, 

nên họ đành phải chấp nhâṇ đi theo những cảnh giới tương 

ứng trong tam giới chứ không phải vãng sanh về Tây-Phương 

Cưc̣-Lac̣. Nên nhớ trong tam giới, có những cảnh Trời có 

mức thiền định vô cùng phi thường, loài người khó tưởng 

tượng nổi. 
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Xin nhớ cho ky ̃điều này, không được vãng sanh chỉ vì 

không nguyêṇ vãng sanh Tịnh-Độ. Chính vì thế, lời nguyêṇ 

vãng sanh quan troṇg vô cùng, chúng ta cần phải nguyêṇ 

vãng sanh. Mong cho những chư vi ̣ nào đang bị bêṇh hoaṇ 

trầm kha, hãy nên giác ngộ, lơị duṇg cơ hôị này quyết lòng 

nguyêṇ vãng sanh, cầu mong cho cơn bêṇh này đưa mình về 

Tây-Phương Cực-Lạc, không thèm ở lại đây làm chi cho 

thêm cưc̣ khổ. 

Các ước nguyêṇ vãng sanh tha thiết mạnh mẽ sẽ định 

hình sự vãng sanh trong tương lai của chư vị. Người niêṃ 

Phâṭ rất giỏi mà không nguyêṇ vãng sanh tha thiết, thì thôi 

đành chiụ thua. Ấn Quang Đaị Sư nói, nếu không tha thiết 

nguyêṇ vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣, dẫu cho chư vi ̣ 

niêṃ Phâṭ đến nỗi gió thổi không qua mưa rơi không loṭ, với 

mức công phu như vâỵ cũng không đươc̣ vãng sanh. Hãy nhớ 

cho ky ̃ điểm này. Hãy nhắc đi nhắc laị điểm then chốt này 

cho chúng ta cùng nắm vững. Nếu chư vi ̣ thưc̣ sư ̣muốn vãng 

sanh về Tây-Phương Cực-Lạc để môṭ đời này thành đaọ Vô-

Thượng, thì sức nguyêṇ vô cùng quan troṇg. Đau bệnh xuống 

thì nguyêṇ vãng sanh. Tai naṇ đến thì nguyêṇ vãng sanh. 

Hôm trước trong chuyến bay qua Âu Châu, Diệu Âm ngủ mê 

trên máy bay, thấy máy bay rơi tông vào núi, cảnh tượng kinh 

hoàng giống như thực vậy. Lúc đó Diệu Âm cứ niệm Phật, 

niệm Phật và niệm Phật… tiếp tục niêṃ Phật, mà còn nghĩ 

rằng không nên cho người khác hay vì sợ họ sẽ náo loaṇ lên. 
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Khi tỉnh dâỵ rồi thì thấy máy bay vẫn đang bay, không có 

chuyện gì xảy ra hết!... Hì hì!... 

Xin thưa với chư vi ̣, hãy tập làm sao trong giấc mơ niêṃ 

đươc̣ câu A-Di-Đà Phâṭ. Niệm Phật trong giấc mơ mình có 

thể được vãng sanh theo diện Vô-Ký Vãng Sanh. Không phải 

Vô-Ký thì cũng vãng sanh theo diện Ý-Niệm Vãng Sanh. Nằm 

ngủ mơ mộng, thức giấc dậy, đừng kiểm lại coi mình mơ thấy 

những gì, mà hãy niệm Phật liền đi nhé. Ngài Ngẫu-Ích Đaị 

Sư nói, nếu không tha thiết nguyêṇ vãng sanh dẫu cho niêṃ 

Phâṭ đến “Nhất-Tâm Bất-Loạn” cũng không đươc̣ vãng sanh. 

Mong chư vi ̣ nhớ những điểm này mà thưc̣ hiêṇ cho đươc̣ lời 

Tổ dạy, đừng nên sơ ý. 

Câu 11(l): Ta ́ t cả do tâm tạo, Pháp Hộ-Niệm hướng 

da ̃n người khi ra đi quye ́t lòng nie ̣m Pha ̣ t ca ̀u vãng sanh ve ̀ 

Tây-Phương Cực-Lạc nên họ được vãng sanh. 

Đúng không? – [Đúng]. Chư vi ̣ nắm đươc̣ nguyên tắc 

này để nhắc nhở cho người bêṇh phải làm cho được những gì 

phải làm. Có thể cười, có thể vỗ tay, có thể hoan hô… chư vi ̣ 

có thể dùng những phương tiện khéo léo, miêñ sao đôṇg viên 

cho được người bêṇh buông xả hết: không sơ ̣chết, không sơ ̣

bêṇh, không sơ ̣ đau, không nhớ nhà, không nhớ của, không 

nhớ con, không buồn phiền, v.v… cứ môṭ lòng môṭ da ̣niêṃ 

câu A-Di-Đà Phâṭ cầu vãng sanh. Nhắc nhở ho ̣theo A-Di-Đà 

Phâṭ mà đi về Tây-Phương Cực-Lạc, quyết điṇh vững vàng, 

rõ ràng. Nếu người bệnh mà quyết điṇh kiên dũng niệm Phật 
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cầu vãng sanh đươc̣ trong lúc sắp sửa xả bỏ báo thân thì nhất 

điṇh đươc̣ vãng sanh. Đơn giản!... Chỉ như vâỵ mà thôi!... 

Chỉ đơn giản vâỵ thôi mà rất nhiều người đươc̣ vãng sanh, 

thành tưụ đường tu hành rồi đấy. 

Chính vì thế, xin thưa với chư vi ̣, công phu niệm Phật 

mỗi đêm rất cần, rất cần!... Công phu niêṃ Phâṭ cho cao, cho 

giỏi rất cần, rất cần!...Công phu niêṃ Phâṭ miên-mâṭ không 

thể gián đoaṇ rất cần, rất cần!... Nhưng giả sử có công phu 

niệm Phật được vậy rồi, mà mình nghi ̃ rằng không cần đến 

người hô ̣niêṃ, thì coi chừng lại là môṭ quyết điṇh quá ư vôị 

vã, nông cạn!... Trong lúc bình thường như thế này, ai cũng 

được quyền nghi ̃ rằng nghiêp̣ chướng của mình không đến 

nỗi năṇg, không đến nỗi tê ̣ haị giống như những người mà 

mình đã từng thấy qua. Nhưng xin thành tâm báo trước với 

chư vi ̣ biết rằng, bây giờ nghiêp̣ chướng của mình chưa có 

duyên hiêṇ ra đó thôi, nhưng khi mà nó có cơ duyên hiêṇ ra 

rồi, thì chưa chắc gì nghiệp chướng của mình nhẹ hơn nghiệp 

chướng của người khác đó nhé!... 

Hiểu đươc̣ như vâỵ, mong chư vị hết sức quí trọng Pháp 

Hộ-Niệm này. Pháp Hộ-Niệm hỗ trơ ̣ cho đường vãng sanh. 

Công phu niệm Phật tốt cũng hỗ trơ ̣ cho đường vãng sanh. 

Hai chuyêṇ này hỗ trơ ̣ cho nhau, không bao giờ chống trái 

nhau. Nếu nghi ̃ rằng, niêṃ Phâṭ cho tốt là điều quan trọng, 

còn hô ̣niêṃ là thứ yếu, đến lúc nghiêp̣ chướng ứng hiêṇ rồi, 

ta đối diêṇ với những cảnh quá ư là bàng hoàng, quá ư là kinh 
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khủng, lúc đó có ngỡ ngàng ngô ̣ra một sự thực thì cũng bằng 

thừa, không cách nào cứu vãn đươc̣ nữa đâu!... 

Vậy thì, hãy hết sức cẩn thâṇ nghiên cứu thâṭ ky ̃ Pháp 

Hộ-Niệm đi chư vị ơi!... Rất nhiều người nhờ Pháp Hộ-Niệm 

này mà vãng sanh bất khả tư nghì đó. Hôm trước mình 

thường khen bà Cụ bán bánh ú, bà Cụ đó chỉ có niêṃ Phâṭ 

bên caṇh người bệnh rồi về bán bánh ú, công phu của bà hoàn 

toàn chỉ là như vâỵ suốt mười mấy năm trường, sau cùng bà 

vẫy tay chào mọi người ra đi vãng sanh rồi. Lại mới vừa rồi 

đây thôi, có người Dì Út của Phi, là môṭ người bêṇh năṇg 

nằm tê liệt trên giường, chân trái và tay trái không cử động 

được hơn 20 năm trường và trở nên cứng đơ như que củi, ấy 

thế mà sau khi được hộ niệm ra đi xong rồi, tư ̣ nhiên toàn 

thân mềm mại như cộng bún tươi. Tuyêṭ vời vô cùng!... Nhờ 

đâu vâỵ? Xin thưa với chư vi ̣, Pháp Hộ-Niệm thưc̣ sư ̣đã cứu 

người Dì của Phi đó. Nếu lúc đó mà gia đình không tin Phật 

Pháp, không biết Hộ Niệm… thì chắc chắn người Dì này bi ̣ 

đại naṇ!... Một người bị bệnh khổ rất lâu, trước lúc ra đi còn 

bi ̣ thêm chướng naṇ của oán thân trái chủ rất năṇg nề, ấy thế 

mà nhờ gia đình quyết lòng tin Phật, quyết hô ̣ niêṃ mà Cụ 

đươc̣ vãng sanh viên mãn. 

Rõ ràng, Pháp Hô-̣Niêṃ là đaị cứu tinh cho chúng ta 

trong thời này. Mong chư vi ̣ phải cố gắng nghiên cứu thâṭ kỹ 

để chúng ta cùng nhau vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. 

 Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
 (Tọa Đàm 027) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Hôm nay chúng ta điṇh nghiã: Vãng Sanh là gi?̀ Vấn đề 

thứ 12, trang 16.  

Câu 12(a): Danh từ này được Pha ̣ t nói ra ́ t nhie ̀u trong 

các kinh đie ̉n Tiṇh-Đo ̣ , chi ̉ cho người khi xả bỏ báo thân 

được A-Di-Đà Pha ̣ t tie ́p da ̃n tha ̉ng ve ̀  cảnh giới Tây-

Phương Cực-Lạc. 

Đúng không chư vi?̣ – [Đúng]. Không sai phải không? 

Hôm nay xin xác điṇh rõ rêṭ, danh từ “Vãng Sanh” đươc̣ Phâṭ 

nói trong kinh điển Tiṇh-Đô-̣Tông, chỉ cho đường tu hành 

của chúng ta có mục đích cụ thể là khi mãn báo thân này sanh 

về miền Cưc̣-Lac̣ của đức Phật A-Di-Đà, không cầu sanh về 

cảnh trời, không đi những cảnh giới khác. Điểm về rõ ràng, 

cu ̣thể. Về tới cõi Tây-Phương Cực-Lạc thì viên mãn đạo quả. 

Có nhiều nơi, người ta thông báo như vầy, hôm nay đaọ 

tràng chúng ta cầu siêu cho ông Trần Văn X… bà Nguyễn 

Thi ̣ Y… vãng sanh vào ngày mấy tháng mấy, nhưng thưc̣ ra 

họ đang cúng cầu siêu cho những người chết!... Nghĩa là 

những người đó đã chết rồi và gia đình đang nhờ đạo tràng đó 

làm lễ cầu siêu. Vì vô tình dùng danh từ “Vãng Sanh” để chỉ 
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cho những người đã chết, nên làm cho nhiều người nghe qua 

bị phân vân, mơ hồ rồi lầm tưởng rằng vãng sanh tức là chết, 

từ đó mới nẩy sinh ra vấn đề hiểu lầm:“Taị sao lại có pháp 

môn tu hành lạ lùng, cứ cầu cho người ta chết?”. Thật đáng 

tiếc thay!.... 

Câu 12(b): Vãng Sanh tức là che ́t, danh từ tuy khác 

nhưng ý nghiã thi ̀gio ́ng nhau. 

Đúng không chư vi?̣ – [Sai]. Cũng chính vì người ta 

nghi ̃ vãng sanh là chết, nên mới phát biểu gọn gàng: “Hôm 

nay cầu siêu cho ông Trần văn X… vãng sanh vào ngày mấy 

tháng mấy…”. Có một lần về Viêṭ Nam, một vi ̣ kia phát biểu 

rằng: “Tôi tu hành theo Tịnh-Độ-Tông và đã từng hô ̣niêṃ cả 

hàng ngàn ca vãng sanh rồi...”, nhưng thực ra vị đó thường 

xuyên đi cúng cầu siêu cho hàng ngàn người chết, mà cứ lầm 

tưởng là đi hô ̣niêṃ cho hàng ngàn người vãng sanh!... Thực 

sự có nhiều người đã hiểu lầm vãng sanh tức là chết.  

Trong kinh sách Tịnh-Độ, từ ngữ “Vãng Sanh” dành 

chỉ cho người khi xả bỏ báo thân, đã được A-Di-Đà Phật 

tiếp dẫn về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Nghĩa là người nào về 

tới nước Cực-Lạc của Phật A-Di-Đà mới được gọi là vãng 

sanh. Nếu e ngại từ “Chết”, vì có vẻ đau buồn quá, thì chư vị 

cũng có thể nói:“Vãng Sanh Thiên”, thêm chữ “Thiên” nữa, 

để hàm chỉ cho những người chết được sanh về các cảnh 

lành, như sinh về một cảnh giới Trời trong sáu đường luân 

hồi. Chứ còn người bị chết, bị đọa lạc mà gọi là vãng sanh thì 
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thật sự đã dùng từ không chính xác. Hai tiếng “Vãng Sanh” 

chỉ dành cho những người khi mãn báo thân này được 

sanh về thế giới Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Mong chư vi ̣ chú ý 

điểm này, đừng nên sơ suất mà làm cho đại chúng lầm lẫn, 

hoang mang oan uổng lắm!... 

Câu 12(c): Đây là thua ̣ t ngữ chi ̉ cho người che ́t được 

tái sanh vào những cảnh thiện trong sáu đường luân ho ̀i. 

Đúng không? – [Sai]. Cũng sai luôn. Như vâỵ, khi chư 

vi ̣ thực sự nghe được môṭ tin vãng sanh là mừng lắm rồi đấy, 

quí vô cùng. Vãng sanh được phải do từ lòng thiết tha muốn 

đươc̣ A-Di-Đà Phâṭ tiếp dẫn về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ mới 

đươc̣ vãng sanh. Có nhiều người nghi ngờ nói rằng, môṭ 

người kia tu hành khổ cực 80 năm qua mà sau cùng không 

đươc̣ vãng sanh gì cả, thì làm gì có chuyêṇ bà già đó hồi giờ 

ít tu mà lại được vãng sanh? Hồ nghi này cũng có lý lẽ căn 

bản, vì vãng sanh không đến nỗi quá dễ dàng như mình tưởng 

đâu. 

Nhưng thực ra, khó thì cũng khó lắm đấy, vì lâu nay 

mấy ai thấy người được vãng sanh! Nhưng dê ̃thì cũng không 

phải không dám nói, vì hiện đã có nhiều ra đi được vãng sanh 

rồi, nhiều đến nỗi không còn đếm được. Như vậy, khó hay dễ 

tại đâu? Khó là taị vì người tu hành không biết đường tu vãng 

sanh. Đường tu vãng sanh là đường gì? Đường Niêṃ Phâṭ 

cầu sanh thế giới Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ với niềm tin vững 
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vàng không thể chao đảo. Đây là một đại pháp rộng độ tất cả 

chúng sanh của Đức Thế-Tôn chỉ daỵ. 

Như vâỵ người nào tin tưởng vững vàng, quyết lòng 

niêṃ Phâṭ cầu sanh về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ thì người đó 

biết đường tu vãng sanh. Lúc lâm chung, trước khi xả bỏ báo 

thân vẫn còn nhận thức rõ ràng đường này. Nghĩa là không 

được mâp̣ mờ, không theo chư Thiên, không theo Ông-Bà, 

không theo Phật này Bồ-Tát nọ, đừng chaỵ theo bất cứ một 

cảnh giới nào khác... Chỉ một lòng quyết chí đi theo A-Di-Đà 

Phâṭ trở về Tây-Phương Cực-Lạc là được vãng sanh. 

Có người hỏi rằng, có cần theo ánh sáng gì không? Xin 

trả lời rằng, không cần chú ý đến ánh sáng gì cả, vì lúc đó có 

thể tâm trí của mình đã mê mệt rồi, không còn sáng suốt nữa, 

không thể phân biêṭ đươc̣ ánh sáng nào thực, ánh sáng nào 

giả đâu. Hãy áp duṇg lời Phật dạy trong kinh A-Di-Đà: 

“Người đó chung thời, A-Di-Đà Phâṭ và chư Thánh-

Chúng hiêṇ ra trước măṭ tiếp dẫn đi về Tây-Phương Cực-

Lạc” là được. Hãy ứng duṇg đúng như vâỵ. Người bêṇh nào 

cứ môṭ lòng môṭ da ̣ niệm A-Di-Đà Phật cầu xin A-Di-Đà 

Phâṭ lai nghinh tiếp dẫn về Tây-Phương thì người đó vãng 

sanh. Xin hỏi tiếp, làm sao biết đươc̣ A-Di-Đà Phâṭ như thế 

nào để đi theo? Người hộ niệm hãy dặn dò người bêṇh, phải 

thường xuyên nhìn thẳng vào tấm hình A-Di-Đà Phật của ban 

hô ̣niêṃ treo trước măṭ, nhiếp tâm vào đó mà niệm, tự nhận 

đó là hình tướng của A-Di-Đà Phật, chờ Ngài hiện thân ra 

đúng như vậy mà theo Ngài đi vãng sanh. Lòng mình đã 
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thành, tâm mình đã định như vậy, Phật dựa theo tâm của 

mình mà hóa thân tiếp độ. Nhất định không sai. 

Tu hành mà không biết đường vãng sanh, khi chết lại 

không có người hô ̣niêṃ dẫn đường chỉ lối, nhất điṇh chúng 

ta sẽ mơ hồ không biết đường nào mà đi, thành ra hầu hết đều 

đi theo oán thân trái chủ, họ có nhiều chiêu thức vô cùng tinh 

vi lừa gạt mình, đẩy mình vào những cảnh giới xấu ác chịu 

đoạ lac̣ để họ báo thù. 

Cho nên, xin thưa với chư vi ̣, Pháp Hộ-Niệm quan troṇg 

vô cùng, quá quan troṇg, là một đại cứu tinh cho hàng phàm 

phu được thoát nạn mà nhiều người không biết. Cũng đáng 

tiếc thay, có nhiều người biết qua Pháp Hộ-Niệm rồi nhưng 

lại chê. Trong khi đó, xin thưa thưc̣, gặp đươc̣ Pháp Đại Cứu 

Tinh này chúng ta phải mất qua hàng ngàn năm mới có một 

cơ hội biết qua, chứ không phải đơn giản đâu nhé. 

Chư Tổ Tiṇh-Đô-̣Tông đã ứng dụng Pháp Hô-̣Niêṃ cách 

đây hơn cả ngàn năm rồi mà mình không hay biết. Người học 

Phật Việt Nam chúng ta đã đánh mất quá nhiều người thân 

yêu của mình vào trong cảnh tam ác đaọ mà không hay!... 

Bây giờ găp̣ pháp cứu tinh này, xin hãy cố gắng lên chư vi ̣, 

ráng gìn giữ nó, phát triển nó hầu giúp đỡ nhau vãng sanh 

Tây-Phương Cưc̣-Lac̣.  

Câu 12(d): Chi ̉ cho những người khi che ́t ro ̀i đe ̉ lại 

thân xác me ̀m mại, sa ́ c tướng an lành. 

Đúng không chư vi?̣ – [Sai]. Không đúng. Người được 

vãng sanh lúc nào cũng để laị thân tướng tốt đẹp, nét măṭ tươi 
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vui, tướng hảo bất khả tư nghì. Nhiều người khi vãng sanh 

rồi, sắc tướng lưu lại còn đep̣ hơn lúc còn sống. Nhưng người 

ra đi lưu lại thân tướng tốt đẹp, mềm mại, tươi hồng… chưa 

chắc đã đươc̣ vãng sanh về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. 

Điều này minh xác một vấn đề, một người chết đi mà nét 

măṭ của ho ̣hiện ra sự đau khổ, xám xiṭ, sắc tướng khó coi… 

thì chắc chắn bi ̣ naṇ rồi!... Do đó, biết đươc̣ Pháp Hộ-Niệm 

giúp ta có thể xác định cụ thể về một người nào sau khi chết 

có bị đọa lạc vào ba đường ác hay không. 

Như vâỵ, làm sao biết đươc̣ người nào là người vãng 

sanh, người nào là đi về cảnh lành? Người nào sau khi xả bỏ 

báo thân mười mấy tiếng đồng hồ mà thân tướng mềm mại, 

nét măṭ tươi vui, sắc tướng trang nghiêm… thì chắc chắn ho ̣

đươc̣ sanh về các cảnh lành. Các cảnh Trời, cảnh Người, cảnh 

A-Tu-La là những cảnh lành. Như vậy người chết đi được 

sanh lại làm người thì thân sắc cũng bắt đầu có tướng lành, 

sinh lên các cảnh Trời thì càng đep̣ hơn nữa. Nhiều người 

sinh lên cảnh trời khi ra đi có hương thơm bay ra, đó có lẽ có 

chư Thiên Nhân tới đón, các Ngài có hương thơm nên chúng 

ta có thể ngửi được mùi hương. 

Vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì chắc chắn có 

tướng tốt, vãng sanh thiên hoặc các cảnh lành cũng có tướng 

tốt, như vâỵ làm sao mình biết đươc̣ những người để laị 

tướng tốt đó là người đươc̣ vãng sanh nước Cực-Lạc?  

Câu trả lời là, người nào có lòng tin vững vàng nhất, 

người đó có cơ hội vãng sanh cao nhất. Nếu mình xác điṇh ho ̣
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có lòng tin vững vàng từ đầu đến cuối, quyết lòng niệm Phật 

không hề thay đổi tâm ý, thì người này rất dễ vãng sanh. 

Những người khi găp̣ đươc̣ câu A-Di-Đà Phâṭ họ quyết lòng 

chỉ niêṃ Phâṭ cầu về Tây-Phương, họ không muốn chọn lựa 

gì khác, không chạy lung tung, không nói cao nói thấp, không 

tuṇg này tụng nọ, không muốn bày vẽ gì khác hết... Đây là 

những người quyết lòng đi vãng sanh nên rất dễ được vãng 

sanh. Hàng ngày niêṃ Phâṭ, hê ̃ rảnh là người ta niêṃ Phâṭ, 

lúc vui niệm Phật, lúc bêṇh niệm Phật, dẫu bệnh đau đớn 

quằn quaị người ta cũng cắn răng niêṃ Phâṭ cầu xin vãng 

sanh, không thèm một tiếng than thở… đó là những người 

quyết lòng đi vãng sanh. Những người này khi ra đi lưu lại 

tướng lành thì nhất điṇh ta tin tưởng được rằng họ vãng sanh. 

Có nhiều trường hơp̣ tu ít nhưng Tín-Haṇh-Nguyêṇ lại 

vững cũng có thể tin tưởng được vãng sanh. Ví dụ, người 

chưa có duyên gặp Phật Pháp nên không tu được được nhiều, 

nhưng khi vừa gặp câu Phật hiệu, người ta phát lòng tin 

tưởng rất mạnh và quyết chí thực hành. Tu ít thì nghiêp̣ còn 

nhiều, lâm chung có thể bị khá nhiều chướng nạn, bị đau đớn 

lăn lôṇ… nhưng trước sau họ vẫn quyết lòng cắn răng chịu 

đựng để niêṃ Phâṭ cầu vãng sanh. Người ta có thể ra đi trong 

đau khổ, quằn quaị, nhưng khi ra đi xong tư ̣nhiên thân tướng 

chuyển tốt đep̣ liền, nhờ vào tâm lực mạnh mà người đó được 

vãng sanh. 

Có những người có thể giơ tay lên chào rồi ra đi. Nghiêp̣ 

của người ta đã nhẹ, nhờ niêṃ Phâṭ tốt, niệm Phật chí thành, 
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đươc̣ chư Thiên-Long Hô-̣Pháp gia trì bảo vê,̣ có Phâṭ lực gia 

trì rồi, dù trong cơn đau bệnh mà ho ̣vẫn cảm thấy thoải mái, 

họ thấy Phật tới đón mới chào mọi người rồi ra đi. Đó là 

những người vãng sanh. 

Có nhiều người làm không đươc̣ như vậy vì quá yếu sức, 

quá mêṭ mỏi, họ vẫn bị đau đớn… nhưng rõ ràng vẫn quyết 

lòng niệm Phật không gián đoạn, không một phút lơ là… 

những người này đều được vãng sanh đấy. 

Bên Tây Úc, Diệu Âm có gặp Cô ấy là người Thiên-

Chúa Giáo, 57 tuổi, bị bệnh ung thư đến giai đoạn cuối, vô 

phương cứu chữa, đang chờ từng ngày để chết. Chúng tôi 

khuyên Cô ta niệm Phật cầu vãng sanh. Cô quyết lòng niêṃ 

Phâṭ. Nghiã là tư ̣ nhiên Cô phát khởi môṭ niềm tin tưởng 

mạnh mẽ vô song. Găp̣ được có mấy ngày thôi mà Diệu Âm 

dám mạnh dạn bảo đảm rằng, nếu vững vàng như vậy, Cô 

này xác suất vãng sanh lên tới 95%, măc̣ dầu hoàn toàn là 

người theo Thiên-Chúa Giáo. 

Chư vi ̣ thấy rõ rêṭ được vấn đề chưa? Nhờ đâu mà được 

vãng sanh? Tín-Nguyện-Hạnh. Chúng ta là người tu theo 

Phật, niêṃ Phâṭ, nhưng Tín-Nguyện-Hạnh không đủ chưa 

chắc sẽ được vãng sanh đâu nhé. Khi bêṇh xuống mà èo mà 

uôṭ, còn than vắn thở dài, còn ỷ lên ỷ xuống, còn phiền não 

đủ thứ… coi chừng thua người từ tôn giáo khác mà đủ Tín 

Nguyện Hạnh đấy nhé, không phải đơn giản đâu!... 

Như huynh Quảng Chương đấy, trước phút ra đi bi ̣ tai 

naṇ, té gãy tay, mê man bất tỉnh trong bệnh viện. Nhưng 
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chúng ta thấy rõ ràng anh là người có quyết tâm, môṭ lòng 

một dạ muốn vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Là người mới 

biết tu, anh đâu có được khai tâm mở trí gì, đôi lúc vẫn còn 

lầm lẫn, sơ ý… nhưng nhờ anh đã quyết chí vãng sanh mà ra 

đi có cơ hội thoát nạn. Anh ấy tự đọc rồi thâu lời nguyêṇ của 

mình vào máy để tự nhắc nhở chính mình: “Nam Mô A-Di-

Đà Phâṭ con là Đô ̃Hữu Huy, pháp danh là Quảng Chương 

xin nguyêṇ vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Xin Phâṭ chứng 

giám cho con…”. Gia đình vợ con của anh theo Thiên-Chúa 

Giáo, nhưng cũng quyết lòng hỗ trơ ̣cho anh. Măc̣ dầu khi ra 

đi bị nhiều chướng ngaị, nhưng biết đươc̣ cái gút mắc của 

anh, mình khai thị hóa gỡ ra thì tự nhiên thân tướng liền 

chuyển đổi, mềm hẳn laị rất nhanh. Suy nghiệm kỹ lại, anh ấy 

vẫn có nhiều điều làm mình tin tưởng được vãng sanh đấy. 

Chư vi ̣ có thấy vi diệu không? 

Người muốn vãng sanh phải biết đường đi, phải đi cho 

vững. Ví du ̣ như lúc anh Quảng Chương đang bêṇh, Anh 

thường nói câu:“Nhất điṇh đi về Tây-Phương Cực-Lạc, 

100% đi về Tây-Phương Cực-Lạc…”. Anh khuyến cáo tất cả 

các người con, khi bước vào khuôn viên vườn của anh thì bắt 

buôc̣ phải ăn chay, không ăn hành tỏi, không sát sanh. Dù cả 

gia đình theo Thiên-Chúa Giáo, nhưng vì lòng tin vững vàng, 

vì quyết chí vãng sanh không lay chuyển, nên sau khi chịu cái 

nạn nghiêp̣ ứng ra quâṭ anh té tới gãy tay, mê man bất tỉnh 

trong bệnh viện. Nếu hôm đó xuất viện không kip̣ thì chết 

trong bêṇh viêṇ luôn rồi. Thế mà sau cùng tướng lành ứng 
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hiện tư ̣nhiên viên mãn. Cho nên, môṭ lần hô ̣niêṃ là một lần 

tìm ra một sự vi diệu mới, quý báu vô cùng. Những người 

phàm phu như chúng ta mà không được hô ̣niêṃ làm sao có 

thể vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ được. 

Ngay ngày hôm nay có cuộc nói chuyêṇ với mấy ban hô ̣

niêṃ ở bên Viêṭ Nam do Phi nhóm họp lại. Người ta báo cáo 

rằng, mới hôm qua đã đưa môṭ người vãng sanh tốt đẹp lắm. 

Chư vi ̣ thấy đó, Pháp Hộ-Niệm cứu người trước mắt. Còn 

người nào chê Pháp Hô-̣Niêṃ thì chắc phải chiụ thua cuộc 

rồi. Đáng thương thay!... Chê môṭ pháp đại cứu tinh, tự đoạn 

mất con đường giải thoát của chính mình. Đáng tiếc thay!... 

Cho nên, câu hỏi hôm nay “Vãng sanh là gi?̀”, tuy đơn 

giản mà khá hay, giúp chúng ta không thể mơ hồ dùng từ một 

cách lầm lẫn nữa. “Vãng Sanh” là thần thức của người khi 

xả bỏ báo thân đươc̣ A-Di-Đà Phâṭ tiếp dẫn về Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣. Được vậy mới goị là “Vãng Sanh”. 

Sau này, khi nghe có người nói sai, xin chư vi ̣ đừng nên 

tranh cãi, mà cũng đừng có phân vân hồ nghi nữa nhé. Người 

ta nói sai vì chưa từng biết qua vãng sanh là gì, cứ mặc nhiên 

cho rằng vãng sanh tức là chết. Nhưng thực tế rằng, vì ta 

không muốn chết đi sống lại trong các nẻo luân hồi, nên mới 

tìm đường vãng sanh để vô sanh vô tử. Rõ ràng vãng sanh 

không phải là chết. Sanh vào các cảnh giới thiêṇ cũng không 

thể goị là vãng sanh. Xin xác định cho rõ ràng vậy. 

Xin nhắc lại, người chết để laị xác thân mềm maị tươi 

hồng là hiêṇ tươṇg người ta vươṭ qua ba đường ác, tức là 
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không sanh vào điạ nguc̣, nga ̣quỷ, súc sanh, chứ không phải 

là chắc chắn đươc̣ vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Người để 

laị thân tướng mềm maị như vâỵ, nhưng mà công haṇh tu 

hành của người ta tốt, người ta gìn giữ tín tâm cho đến cuối 

cùng, đến lúc sắp lâm chung người ta vẫn niêṃ Phâṭ cầu sanh 

Tây-Phương Cưc̣-Lac̣, khi ra đi lưu laị thân tướng trang 

nghiêm tốt đẹp thì mình có thể tin tưởng rằng ho ̣vãng sanh 

về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. 

Người được vãng sanh, trong vòng 8 giờ (có khi đến 12 

giờ) thường thường đỉnh đầu của ho ̣còn hơi ấm nhẹ, còn toàn 

thân thì lạnh toát. Xin nhớ cho, có thể sau 12 giờ thân nhiều 

người không còn hơi ấm nữa, nhưng không có gì quan ngaị. 

Miễn là người nào Tín-Nguyêṇ-Haṇh đầy đủ, niêṃ Phâṭ cầu 

vãng sanh đến giây phút cuối cùng và ra đi để laị thân tướng 

tốt đẹp như vâỵ, thì người đó được vãng sanh Tây-Phương 

Cưc̣-Lac̣. 

Còn hiện tượng chắc chắn nhất là chính người đó thông 

báo cho biết rằng: A-Di-Đà Phật đã lai nghênh tiếp dẫn. Họ 

vẫy tay chào ra đi, thì nhất định được vãng sanh, không thể 

nghi ngờ. Đây là môṭ hiêṇ tươṇg vô cùng quý báu. 

Mong chư vi ̣ cố gắng quyết lòng nghiên cứu cho ky ̃để 

tự mình được vãng sanh, còn giúp hộ niệm người nhà của 

mình vãng sanh, giúp đồng tu của mình vãng sanh Tây-

Phương Cưc̣-lac̣. 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
 (Tọa Đàm 028) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Hàng đêm chúng ta nói về Hô ̣Niêṃ như vầy, chư vi ̣ có 

thấy thích thú không? Xin thưa thưc̣ là lơị lac̣ lắm đó nhé. 

Mình biết rằng phương pháp này là của Phâṭ để laị hơn mấy 

ngàn năm rồi. Mình cũng là người hoc̣ Phâṭ, nhiều người 

cũng hoc̣ Phâṭ nhưng hoàn toàn không biết, nên phải trải qua 

mấy ngàn năm bây giờ mới găp̣ đươc̣ cái duyên hô ̣niêṃ để 

vãng sanh. Xin chư vi ̣ phải cố gắng tìm hiểu, nếu để luống 

qua cái duyên này nhiều khi vài ngàn năm nữa mình mới có 

thể găp̣ laị đươc̣ đấy chứ, không phải đơn giản đâu. Khi 

chúng ta nghiên cứu đầy đủ hết tập sách này rồi, thì hi vọng 

chư vi ̣ nắm vững Pháp Hộ-Niệm, không còn gì để ái ngaị 

nữa. Tâp̣ sách này gồm đầy đủ chi tiết cụ thể của việc Hô ̣

Niêṃ. Mong chư vi ̣ cố gắng thực hành, ít ra cũng giúp được 

chính mình cuối cùng được vãng sanh nhé. 

Hôm nay chúng ta nói đến trang thứ 17.  

Câu 13: Nối vê ̀  hiê ̣n tượng vãng sanh Tây Phương 

Cực-Lạc ca ̀ n nhớ những điê ̉m gì? 

Rõ ràng những điểm này rất cu ̣ thể, không có gì là mơ 

hồ cả. [Đúng] hoặc [Sai] trong những Tọa Đàm này cũng xác 
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điṇh luôn rồi. Nếu chư vị cố gắng lắng nghe cho đầy đủ thì sẽ 

rõ ràng, không còn gì để thắc mắc nữa đâu. 

Câu 13(a): Người che ́t đi đe ̉ lại thoại tướng me ̀m mại 

thi ̀cha ́ c cha ́n được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.  

Đúng không chư vi?̣ – [Sai]. Nhiều người cứ thấy người 

chết rồi để lại thân xác mềm mềm môṭ chút thì tưởng là vãng 

sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Chưa chắc!... Nhưng tình thưc̣ 

mà nói, nhờ Hô ̣Niêṃ mà mình mới thấy những hiêṇ tươṇg 

người ra đi có thân tướng tốt đẹp, mềm maị bất khả tư nghì. 

Còn trước đây dễ gì tìm ra đươc̣ môṭ người ra đi lưu lại tướng 

lành. Điều này chứng tỏ rõ rêṭ một vấn đề, là con người sống 

trong xã hội thì bon chen nào là danh lơị, tiền tài, nhân nghiã, 

thị phi… đủ thứ hết, nhưng khi chết rồi thì âm thầm đi vào 

con đường đoạ lac̣ trong tam ác đaọ nhiều không tưởng tươṇg 

đươc̣, mà con người không hay! 

Nhờ có Pháp Hộ-Niệm mà chúng ta thấy được những 

người ra đi lưu lại tướng lành bất khả tư nghì, làm cho mình 

cảm thấy vui mừng, được an ủi vô biên, vì ít ra mình cũng 

giúp cho người đó vươṭ qua đươc̣ ba đường ác nạn: điạ nguc̣, 

nga ̣ quỷ, súc sanh, để họ được trở lại trong tam thiêṇ đaọ. 

Hơn nữa, thường thường những người đươc̣ niêṃ Phâṭ trợ 

duyên mà ra đi được tướng lành như vậy hầu hết được sanh 

lên một cảnh trời đấy chư vi ̣. Phước báu lớn vô cùng, không 

phải đơn giản đâu. 
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Cho nên Pháp Hộ-Niệm quý báu quá đi. Một người 

được hô ̣niêṃ để laị thân tướng mềm maị tươi hồng, thì điểm 

đầu tiên mình xác điṇh được là người đó vươṭ qua ba đường 

ác, tức là không bi ̣ đọa vào điạ nguc̣, nga ̣quỷ, súc sanh. Còn 

những người lúc sống mà ưa nói huyền nói diệu, khoe tài 

khoe trí, khoe danh khoe vọng, v.v… nhưng cuối cùng thì 

nằm cứng đơ, măṭ mày hãi kinh, ác tướng hiển lộ… thì nhất 

điṇh khó thoát khỏi ba đường khổ nạn rồi!... Một khi rơi vào 

đó, chịu đọa lạc trùng trùng kiếp số, biết ngày nào mới có thể 

thoát ra đây!... Hiện tượng này thực sự quá rõ rệt, ngày ngày 

chúng ta đều thấy. Chính kim khẩu của đức Thích-Ca Mâu-

Ni Phâṭ cũng đã cảnh cáo cho chúng ta hàng ngàn năm qua 

rồi, là con người khi chết đi lấy laị thân người khó lắm. 

“Nhân Thân Nan Đắc” là một ách nạn đớn đau đang chờ 

chúng ta!... Không đơn giản đâu chư vị, xin đừng khinh 

thường. 

Khi biết đươc̣ Pháp Hộ-Niệm, mới nhận ra hiện tượng 

đọa lạc quá nhiều, mới thấy rõ ràng lời Phâṭ daỵ là đúng, 

hoàn toàn không sai. Lâu nay chúng ta tu hành mà thiếu Pháp 

Hộ-Niệm nên cứ mập mờ hy voṇg rằng mình sẽ thành tựu 

được chút ít gì đó, hy voṇg là người thân của mình cũng được 

lợi lạc gì đó… Nhưng nào ngờ, thưc̣ tế hầu hết sau cùng đều 

đi vào con đường hiểm naṇ, đau thương!... Hòa Thươṇg 

Tiṇh-Không nói, thời này con người khi chết đi bị đọa vào 

cảnh nga-̣quỉ nhiều không đếm hết. Taị sao vâỵ? Vì lòng 

tham không buông xuống được. Tham tiền, tham bac̣, tham 
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danh, tham voṇg, tham huyền, tham diệu, tham lý, tham luận, 

tham pháp cũng là tham. Vì tính tham vô bờ bến nên đọa vào 

hàng ngạ-quỷ quá nhiều. Rùng rợn quá!... 

Chính vì yếu tố này mà bên Tiṇh Tông thường tích cực 

làm Tam Thời Hê-̣Niêṃ Pháp Sự để cứu chúng sanh. Hàng 

triêụ vong linh vì lòng tham luyến mà rơi vào cảnh giới đau 

buồn khốn khổ. Đau khổ lắm!... Kinh khủng lắm!... Buồn tủi 

lắm!... Nguyện cầu cho những vị đang bị đọa lạc đó ngô ̣ ra 

đaọ pháp, niêṃ Phâṭ cầu nguyện vãng sanh để cấp kỳ thoát 

vòng khổ lụy, trở về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo. Còn 

những ai không chịu ngô ̣đạo, cứ tiếp tục tham chấp vào cảnh 

khổ đó, thì thôi cũng đành chiụ thua!... 

Còn chúng ta ở đây đã biết cảnh tam đồ khổ ải, thì phải 

hô ̣ niêṃ cho nhau, quyết tránh đi vào những cảnh giới đó. 

Hãy tư ̣chủ mà đi vãng sanh về miền Tịnh-Độ nhé. Xin chư vị 

hãy buông lòng tham ra. Nhất định đừng tham chi cảnh ngạ-

quỉ. Xin nói thẳng thắn và rõ ràng hơn cho chư vị hiểu, những 

người tham nhà tham cửa, tham tiền tham bạc, nhớ thương 

con cháu, luyến lưu tình thân, v.v… khi chết rồi tâm chấp 

dính vào những điều này, thần thức cứ lang thang buồn tủi, 

tiếc thương mà vươṭ qua 49 ngày không đầu thai đươc̣, đành 

phải lưu lạc trong cảnh giới thân-trung-ấm chịu lạnh lẽo khổ 

đau, sầu muộn, rồi kết bè với nhau thành một loài nào đó, mà 

người đời thường goị là “Ma” là “Quỉ”. Oái oăm thay!... Mỉa 

mai thay!... 
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Thưc̣ ra, chỉ vì vuṇg daị đường tu, tham lam không chịu 

buông xuống mà con người đã tự biến mình thành một loài 

mang kiếp sống lang thang tủi phận đó thôi!... Hiểu đươc̣ như 

vâỵ chúng ta mới thấy là Pháp Hộ-Niệm này quý giá vô cùng, 

răn nhắc chúng ta đừng nên sơ suất nữa. 

Ngày hôm qua có nói chuyêṇ với mấy ban hộ niệm bên 

Viêṭ Nam, thì mấy ban hộ niệm đó ho ̣khoe rằng, ngay ngày 

hôm qua đây, chúng tôi tiêñ đưa đươc̣ môṭ người vãng sanh 

bất khả tư nghì. Chư vi ̣ thấy đó, nhờ dịp Phi mời gọi vài ban 

hộ niệm tụ họp cho mình nói vài lời, mới nghe được báo cáo 

này, chứ làm sao điều tra cho đươc̣ những tin tức vãng sanh 

hàng ngày đây. 

Vãng sanh vi diệu quá! Có người đã mạnh dạn nói rằng, 

đây là một hiêṇ tươṇg khá đăc̣ biêṭ trong lic̣h sử dân tôc̣ Viêṭ 

Nam, trước nay chưa từng xảy ra. 

Thực sự Pháp Hộ-Niệm quý giá vô cùng. Trải qua mấy 

ngàn năm nay chúng ta mới găp̣ đươc̣. Nay găp̣ đươc̣ rồi, xin 

chư vi ̣ phải trân quí để tìm cách cứu nhau nhé, chí ít đi nữa 

thì cũng phải tự cứu lấy mình. Nếu sơ ý luống qua cơ hội này, 

không dê ̃gì găp̣ laị đâu nhé chư vị. 

Dùng Pháp Hộ-Niệm chúng ta có thể biết được những 

người bi ̣ naṇ tam đồ, mà còn hay nữa, là có thể ấn chứng cho 

những người được vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Ví du,̣ 

như môṭ người trước khi tắt hơi mà ho ̣quyết lòng niêṃ Phâṭ, 

ho ̣ niêṃ Phâṭ tới hơi thở cuối cùng, ho ̣ chắp tay thành khẩn 

niêṃ Phâṭ, có nhiều người giơ tay lên chào mọi người rồi ra 
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đi, lưu lại tướng lành viên mãn, ta có thể tin tưởng chắc chắn 

ho ̣ được vãng sanh. Nếu không được hô ̣ niêṃ làm sao có 

được hiêṇ tươṇg này? 

Xin thưa với chư vi ̣, người không tu thì đoạ lac̣ đã đành, 

người có tu mà không biết đường vãng sanh vẫn có thể bi ̣ đoạ 

lac̣ là chuyện như thường. Chính vì lý do này, chúng ta ở đây 

lâp̣ môṭ Niêṃ Phâṭ Đường nhỏ nhỏ, 5 người, 10 người là đủ 

rồi không cần đông nữa, càng đông càng lộn xộn, càng đông 

càng thêm thị phi, càng nhiều người càng ồn ào. Ồn ào quá 

coi chừng bi ̣ chính phủ đóng cửa thì làm sao tu hành cho an 

ổn đây! Chính vì thế, chúng ta cần chuyên tinh, chứ không 

cần đông người. Người nào quyết dạ chuyên tinh, môṭ lòng 

môṭ da ̣tu đường vãng sanh Tịnh-Độ thì tới đây niêṃ Phâṭ với 

chúng ta, không nên cầu người tâm ý lởn vởn, bất định, xen 

tạp mà thêm phiền não. Mỗi người chúng ta phải tự ngô ̣ lấy 

con đường giải thoát, phải tự thực hiện vững vàng đường tu 

giải thoát, thì mới có thể thoát nạn. Nếu chạy theo cảm tình, 

tu theo chung chung, tu theo số đông, tu cho vui vẻ, người ta 

tu sao mình tu vâỵ… thì xin thưa thẳng thắn với chư vi ̣, ức 

triêụ người tu hành theo kiểu đó, tìm cho ra môṭ người thoát 

naṇ không dễ đâu. Lời Phật dạy rõ như vâỵ đấy. Mong chư vi ̣ 

phải trân quí Pháp Hộ-Niệm này. Đừng khinh thường, đừng 

nên khinh thường nhé. 

Câu 13(b): Người bie ́t trước ngày giờ che ́t, an lành ra 

đi, đe ̉ lại nhie ̀u xá lợi thi ̀ cha ́ c cha ́n được vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc. 
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Đúng hay sai? – [Sai]. Có ai nói đúng không? Xin thưa 

với chư vi ̣, để xác điṇh chắc chắn được vãng sanh Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣, thì người biết trước ngày giờ ra đi chưa 

chắc gì sẽ được vãng sanh. Nhớ cho ky ̃điểm này. Nhưng biết 

trước ngày giờ ra đi chắc chắn là môṭ thoaị tướng tốt. Nói 

người ra đi đó có thoaị tướng tốt, thì chấp nhâṇ. Môṭ người 

được vãng sanh có thể biết trước ngày giờ ra đi. Đúng! Biết 

trước ngày giờ ra đi, người ta có thể niêṃ Phâṭ ra đi tốt hơn 

những người không biết trước, taị vì người đó tỉnh táo hơn, 

an nhiên hơn, tự tại hơn. Nhưng người biết trước ngày giờ ra 

đi không hẳn là người ta đi vãng sanh. Xin nhớ cho ky ̃điểm 

này nhé. Người chết để laị nhiều xá lơị cũng không hẳn là 

đươc̣ vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Hãy nhớ cho kỹ 

những điểm này nghe chư vi ̣. Có nhiều người nói:  

- Ôi!... Ông kia ông vãng sanh tốt quá.  

- Tại sao biết ông vãng sanh vậy?  

- Vì sau khi thiêu xác có nhiều xá lơị quá, nên biết chắc 

chắn ông đã được vãng sanh. 

Xin thưa với chư vị, không đúng!... Ngài Hư-Vân Lão 

Hòa-Thươṇg để laị những viên xá lơị tròn như những hạt bắp, 

haṭ đâụ xanh, vừa tròn vừa trong veo như hạt thủy tinh, 

nhưng Ngài có vãng sanh về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ đâu. Ngài 

sanh về cung trời Đâu-Suất, là cõi trời thứ tư trong Duc̣-Giới, 

chưa vào tới Sắc-Giới. 

Những vị tu thiền điṇh, giữ đươc̣ tâm thanh tiṇh rất dễ 

có xá lợi. Tâm càng thanh tiṇh chừng nào càng dễ kết laị 
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những tinh thể của nhuc̣ thân, ho ̣để laị những viên xá lơị đep̣ 

lắm. Nhưng đó không phải là dấu hiệu đươc̣ vãng sanh. Xin 

nhớ cho ky,̃ điểm nào goị là vãng sanh, điểm nào goị là thoaị 

tướng tốt hay gọi là tướng lành cần nên phân biệt rõ ràng. Xá 

lợi thuộc về tướng lành, biết trước ngày giờ ra đi, thân tướng 

tốt đep̣, những hiêṇ tươṇg có hương thơm, có quang minh 

cũng thuộc về tướng lành. Ta có thể goị đây là những người 

có tướng lành khi ra đi, chứ không hẳn là yếu tố chắc chắn 

được vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. 

Một người được sanh về môṭ cảnh trời nhiều khi ra đi có 

hương thơm bay ra ngào ngaṭ đấy. Hương thơm này chưa 

chắc là của chính họ, nhưng của chư Thiên tới đón một người 

baṇ về trời. Những người biết ngày giờ ra đi cũng không thể 

xác định là họ vãng sanh. Những người tu theo các đạo Quỉ-

Thần, họ có thể biết ngày giờ chết đấy, nhưng chết xong ho ̣đi 

tới những cảnh giới Quỉ-Thần để ho ̣phuc̣ vu ̣ở đó. Ngày giờ 

đã hẹn sẵn nên họ biết trước. Tới ngày đã định, Quỉ Vương 

sai Âm Binh tới bắt hồn họ đi. Cho nên, có nhiều pháp tu có 

thể biết trước ngày giờ chết, chứ không phải biết ngày giờ ra 

đi là đươc̣ vãng sanh đâu nhé. 

Trong Phật Giáo chúng ta, nhiều vị tu hành giỏi, các 

Ngài có thể điṇh thần tắt hơi ra đi theo một cảnh giới tương 

ứng với pháp môn tu, ra đi rất an lành, nhưng không phải là 

vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. 

Nhiều người tu hành mà cứ nguyêṇ làm sao lúc chết cho 

an lành là được. Lời nguyện này hoàn toàn không có gì hay 
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ho đâu, vô cùng sơ suất đấy! Nếu mơ ước như vậy, thì cần 

chi phải nguyêṇ cầu cho bận tâm, cứ nói với bác si,̃ hễ khi 

thấy tôi đau hãy chích giùm cho tôi một mũi thuốc morphine 

là xong, chứ cần gì phải tu hành cho vất vả vâỵ. 

Chết an lành không phải là vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-

Lac̣, xin đừng cầu nguyêṇ sai lầm nữa. Phải thành tâm cầu 

nguyêṇ vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Tha thiết cầu 

nguyêṇ vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣, dẫu cho lúc ra đi 

mình bi ̣ nghiêp̣ chướng đánh phá phải trăn trở, lăn lôṇ, đau 

đớn trên giường, nhưng chí khí vững vàng, nguyêṇ lưc̣ vững 

vàng, quyết lòng đi vãng sanh, mình vẫn đươc̣ vãng sanh 

Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Nghiã là, trải qua cơn đau cuối cùng 

của cuôc̣ đời này như đã trả xong một số nghiêp̣ chướng nào 

đó rồi, mình dùng nguyêṇ lưc̣ cầu sanh của mình, hợp với 

nguyện lực độ sanh của A-Di-Đà Phâṭ ta vãng sanh về Tây-

Phương Cực-Lạc. 

Người nào tâm lực vững vàng như vâỵ, trong cơn đau 

đớn người ta vùng lên niêṃ Phâṭ, tư ̣ nhiên Phâṭ lực gia trì, 

chư Thiên-Long Hô-̣Pháp giúp đỡ, khiến ho ̣ hình như giảm 

mất cơn đau, an lành ra đi. Đây mới đúng là thực sự an lành 

vãng sanh Tịnh-Độ. Chứ còn cầu cho chết an lành thì đơn 

giản lắm, bác si ̃ sẽ giúp liền cho, không khó khăn gì đâu. 

Hiện nay còn nhiều phương pháp khác như thuật châm cứu 

chẳng hạn, có thể làm tê liêṭ cả hệ thống thần kinh, không còn 

đau đớn gì cả mà ra đi. Không còn đau đớn có nghiã là thân 
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xác không còn giãy giụa nữa, chứ thưc̣ ra linh hồn của mình 

phải răm rắp theo nghiêp̣ tho ̣naṇ rồi. 

Hiểu đươc̣ như vâỵ mới biết nguyêṇ nào là nguyêṇ sai, 

đừng nguyện!... Cầu nào là cầu không chánh, đừng cầu!... 

Chân chánh cầu nguyện để chúng ta thành đaọ chính là cầu 

nguyêṇ A-Di-Đà Phâṭ tiếp độ vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-

Lac̣. Xin đừng nguyêṇ cầu hết bêṇh để ra đi, xin đừng cầu 

nguyêṇ hết đau đớn, xin đừng cầu nguyêṇ là khi ra đi được 

tất cả con cái tới vây quanh, xin đừng cầu nguyêṇ là khi tôi ra 

đi được chết trong bêṇh viêṇ cho tiện, v.v…. Xin đừng 

nguyêṇ cầu những thứ đó làm chi. Hoàn toàn không tốt 

đâu!... 

Mong chư vi ̣ nhớ tha thiết nguyêṇ vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc nhé. 

Pháp Môn Niêṃ Phâṭ đơn giản vô cùng, mà vi diêụ đệ 

nhất, thật bất khả tư nghì!... Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-

Sanh đã và đang giúp được vô số người vãng sanh Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣. Cầu nguyện tất cả chư vị ai ai sau cùng 

cũng được vãng sanh môṭ đời thành đaọ. 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 

 
 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
 (Tọa Đàm 029) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Trang 17, đáp án 13(c): Người che ́t ve ̀ báo mo ̣ ng cho 

bie ́t miǹh đã vãng sanh thi ̀được vãng sanh. 

Đúng hay sai? – [Sai]. Nhiều gia đình khi có người thân 

vãng sanh rồi, cứ ngày đêm van vái cầu xin nếu được vãng 

sanh thì về báo môṇg cho biết. Điều này thưc̣ ra không an 

toàn! Nếu thưc̣ sư ̣người đó đã vãng sanh, thì trong thời gian 

đầu ít ra người ta cũng phải có thủ tuc̣ nhâp̣ cư chứ. Đúng 

không? Lên môṭ cảnh trời, chỉ trong vòng tam giới này thôi, 

rất gần, nhưng dê ̃gì mà trở về kip̣ lúc để báo môṇg. Đã từng 

có người đến nói với Diệu Âm rằng:  

- Tôi biết rõ người đó đã sinh về cảnh trời rồi.  

- Taị sao biết vâỵ? 

- Vì chết xong 10 ngày sau thì người đó về báo môṇg 

cho biết là sinh về cảnh trời. 

Chư vi ̣ nghi ̃thử giấc môṇg này đúng hay sai? Làm gì mà 

môṭ người về cảnh trời, rồi từ cảnh trời bay xuống đây mà kip̣ 

trong vòng 10 ngày? Không có chuyêṇ đó đâu! 

Chư vi ̣ còn nhớ sư ̣tích ba vị Bồ-Tát, Ngài Sư-Tử-Giác, 

Ngài Vô-Trước và Ngài Thiên-Thân không? Ngài Sư-Tử-
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Giác muốn vãng sanh về cung trời Đâu-Suất, Ngài nguyêṇ 

như vậy, nên khi tic̣h Ngài đi về cung trời Đâu-Suất, nhưng 

lại lac̣ ra ngoài ngoaị viêṇ của Di-Lặc Bồ-Tát, và bi ̣ Tiên nữ 

du ̣đi mất. Thứ hai là Ngài Vô-Trước, chờ mãi không thấy sư 

huynh về, mới bàn với nhau và đi về cung trời Đâu-Suất để 

tìm anh, Ngài vào được nôị viêṇ Đaọ Tràng của Di-Lăc̣ Bồ-

Tát. Khi găp̣ Di-Lăc̣ Bồ-Tát, bái lạy Di-Lăc̣ Bồ-Tát xong và 

hỏi về người anh của mình, thì Ngài Di-Lăc̣ nói ông ta theo 

Tiên nữ ra ngoài rồi. Ngài Vô-Trước biết tin liền vội vã cáo 

từ Bồ-Tát và mau mau quay về báo cho người anh em là 

Thiên-Thân biết. Thời gian đi và về khá vôị vã, rất gấp rút, 

vậy mà tới 3 năm sau mới trở laị đươc̣ trần gian báo cho ngài 

Thiên-Thân biết tin tức của Ngài Sư-Tử Giác. Ngài Thiên-

Thân suy nghi,̃ như vâỵ thì về cung trời Đâu-Suất tu hành 

cũng khá khó khăn, sự thành tựu chưa chắc gì sẽ viên mãn, 

nếu sơ ý lac̣ ra ngoài cũng keṭ, nên Ngài mới quyết định niêṃ 

Phâṭ cầu vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.  

Xin thưa với chư vi ̣, đây là môṭ sư ̣tích có ý nghĩa nhắc 

nhở về sự khác biệt của cảnh giới. Cảnh giới bất đồng thì 

không gian và thời gian bất đồng, một ngày trên cung trời 

Đâu-Suất bằng dưới thế gian chúng ta 400 năm, không thể đi 

đến đó rồi môṭ vài ngày liền trở laị được, không phải đơn 

giản như vâỵ đâu. Nếu chúng ta cứ lấy tâm móng cầu chuyện 

môṇg mị không được tốt. Vì hễ có cầu thì có ứng. Nhưng coi 

chừng ứng giả. Hầu hết những mộng mị đó đều là huyễn, là 
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giả!... Thường thường mình mơ cái gì thì môṇg ra cái đó. 

Môṇg giả gaṭ mình lạc đường lạc nẻo hồi nào không hay!... 

Như vậy xin chư vi ̣ đừng nên mong cầu chuyện mộng 

mị nữa. Phật dạy phải thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh, 

niệm được 10 niệm cầu vãng sanh lúc lâm chung thì tất được 

vãng sanh, vậy thì ta hãy tin cho vững đi, nỗ lực khuyến tấn 

người bệnh tạo niệm lực cho mạnh mẽ lên, đầy đủ Tín-

Nguyện-Hạnh để vãng sanh mới tốt. Khi họ vãng sanh về 

Tây-Phương Cực-Lạc thì thành Bồ-Tát, lúc đó coi chừng các 

Ngài chưa kịp nghỉ ngơi, thì đã lo đến nhiêṃ vu ̣đi cứu đô ̣vô 

lươṇg vô biên chúng sanh trên khắp 10 phương pháp giới, 

trong đó có mình, chứ không phải chỉ lo một người con trong 

đời này mà quên vô lượng người con khác đã và đang đọa lạc 

thảm thương đâu nhé. Nên nhớ cho, môṭ người vãng sanh về 

Cực-Lạc rồi, các Ngài biết đươc̣ tới vô lươṇg kiếp về trước, 

biết đến vô lượng thân bằng quyến thuôc̣ đang ở đâu, các 

Ngài có thể nhìn thấu cả hư không pháp giới, nên nhiêṃ vu ̣

của các Ngài là phải cứu độ tới vô lươṇg vô biên chúng sanh, 

vô lượng vô biên thân bằng quyến thuôc̣ chứ không phải chỉ 

lo cứu môṭ người con như mình đâu nhé.  

Vì tình chấp sâu nặng nên người con cứ tưởng người mẹ 

đó chỉ là mẹ của riêng mình. Vì hẹp hòi trong cái tâm thế tục 

nên người mẹ cứ chấp vào một vài đứa con trước mặt mà 

quên mất vô lượng đứa con cũng do chính mình sinh ra trong 

vô lượng kiếp qua. Có hiểu thấu vấn đề sanh tử luân hồi mới 

thấy rằng chúng ta đang sống trong một tấn tuồng lòng vòng, 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

267 

lẩn quẩn, rối rắm bùng ben!... Có ý thức việc thoát vòng sanh 

tử là đại sự thì mới quí trọng sự vãng sanh Cực-Lạc. Khi 

vãng sanh rồi, các Ngài tự thấy tất cả, rõ ràng mình có vô 

lươṇg thân bằng quyến thuôc̣, có vô lươṇg con cái, vô lượng 

cha mẹ. 

Vì thế, mình không nên hiếu kỳ cứ cầu này cầu nọ, 

mong này mong no ̣để thỏa mãn tâm ý hẹp hòi vụng dại cá 

nhân, không tốt. Vọng cầu dễ gặp vọng cảnh, thật là điều 

không hay!... Khi trở về cảnh giới Tây-Phương Cực-Lạc rồi 

chư vi ̣ se ̃thấy rằng cái gia đình này quá nhỏ hep̣! Vợ chồng 

bên cạnh 2-3 đứa con thật nhỏ xíu! Hồi giờ mình lo tạo dựng 

sự nghiệp gia đình đến đầu tắt mặt tối tưởng kết quả sẽ đầy 

đủ, nhưng cuối cùng chỉ là số 0. Khi trở về cảnh Cực-Lạc rồi 

mới thấy rõ cảnh đời này là giả vọng, vì chấp vào sự giả vọng 

này mà chúng sanh tiếp tục khổ lụy không có lối thoát nạn. 

Về đó rồi ta mới thấy gia đình quyến thuôc̣ của mình rộng 

bao trùm pháp giới, chúng ta phải có nhiêṃ vu ̣đi cứu đô ̣vô 

lươṇg vô biên thân bằng quyến thuôc̣ đang găp̣ ách naṇ ở 

khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ lo riêng cho môṭ vài người 

con và môṭ vài đứa cháu ở taị cõi này. Vậy thì xin chư vi ̣ 

đừng nên mong cầu để thỏa mãn cái tâm hiếu kỳ, sanh tâm 

bất tín mà lỗi đạo, không tốt. 

Câu 13(d): Người được vãng sanh thi ̀ có thoại tướng 

to ́t, nhưng có thoại tướng to ́t chưa ha ̉n là được vãng sanh 

Tây-Phương Cực-Lạc. 
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Đúng không chư vi?̣ – [Đúng]. Hôm qua mình cũng có 

nhắc tới vấn đề này rồi. Thoaị tướng tốt như: có hương thơm, 

biết đươc̣ ngày giờ, an nhiên ra đi, măṭ mày tươi tắn, để laị xá 

lơị, v.v… chưa hẳn là được vãng sanh. Xin chư vi ̣ nhớ cho 

điểm này. Vậy chứ còn vãng sanh là gì? Làm sao biết được 

người đó vãng sanh? Điểm chính yếu là giây phút trước lúc 

lâm chung mà lòng tin của người niêṃ Phâṭ còn vững vàng, ý 

nguyêṇ vãng sanh vẫn tha thiết, càng đau càng tha thiết, càng 

bêṇh càng tha thiết, lúc lâm chung phải tha thiết vãng sanh 

gấp bội lần hơn lúc bình thường. Chính hai điểm niềm tin và 

ý muốn vãng sanh này sẽ giúp cho người đó vãng sanh. Mong 

chư vi ̣ nhớ cho ky ̃hai điểm này nhé. Môṭ người đã tin vững 

rồi, đã tha thiết muốn vãng sanh như vâỵ, thì chắc chắn họ lo 

ngày đêm niêṃ Phâṭ. 

Ngài Ngẫu-Ích nói, niềm tin phải thâṭ vững, sức nguyêṇ 

phải thâṭ tha thiết, goị “Thâm Tín, Thiết Nguyêṇ”, thì dẫu 

cho đau đớn đến quằn quaị, loaṇ tâm niêṃ Phâṭ, tán tâm niêṃ 

Phâṭ cũng đươc̣ vãng sanh. Như vâỵ tán tâm mà niêṃ Phâṭ 

đươc̣ là nhờ Hô ̣Niêṃ. Loaṇ tâm mà niêṃ Phâṭ đươc̣ là nhờ 

Hô ̣ Niêṃ. Đau đớn quằn quaị mà niêṃ Phâṭ đươc̣ là nhờ 

người hộ niệm dẫn dắt cho mình. Nếu bị lâm vào cảnh đau 

đớn quằn quaị thì tự mình không cách nào có thể niêṃ Phâṭ 

đươc̣. Lời Tổ nói ngắn goṇ, nhưng phân tích ra mình mới 

thấy cái chỗ cần thiết, quan trọng không thể thiếu của Pháp 

Hộ-Niệm. Xin nhớ cho, môṭ khi đã tán tâm rồi, thì xin miễn 

nói rằng tư ̣ mình niêṃ được câu A-Di-Đà Phâṭ đi nhé! Môṭ 
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khi đã loaṇ tâm rồi, thì đừng quá mơ mộng mà cho rằng tư ̣

mình niêṃ Phâṭ đươc̣ dễ dàng nhé!... 

Xin thưa với chư vi ̣, mới vừa đây Diêụ-Âm nghe đươc̣ 

môṭ tin hơi buồn, là có môṭ vi ̣ Sư quen biết ở bên My ̃ mới 

ngày hôm nay bất ngờ bi ̣ đôṭ qui ̣. Vị này rất hiền từ, trong 

những lần qua My ̃ nói chuyện về Hộ Niệm, Ngài luôn luôn 

tới tham dư ̣ các pháp hôị. Ngài tới nghe nói về Hộ Niêṃ, 

nhưng laị chưa muốn lâp̣ Ban-Hộ-Niệm. Ngài còn đang trong 

thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về Pháp Hô-̣Niêṃ và thường 

tu theo cách “Bất Niêṃ Tư ̣Niêṃ”. Ngài thường tu chung 2-3 

tháng với các vi ̣ đó để tìm cầu sự tự niệm để vãng sanh, chứ 

không cần thiết phải lâp̣ Ban-Hộ-Niệm hầu hỗ trợ kịp thời khi 

hữu sự. Đùng môṭ cái, hôm nay Ngài bị đôṭ qui ̣ rồi!... Hiện 

giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Gia đình nghe tin tới thăm, 

đồng tu Phật tử nghe tin cũng tới thăm chứ đâu biết làm gì 

hơn đây!... 

Nghe tin này Diệu Âm cũng cảm thấy buồn, vì biết được 

vi ̣ này là người rất hiền từ, những lần đi qua My,̃ lần nào 

Ngài cũng có tới tham dư ̣chứng minh, với tinh thần rất thân 

thiện, hoan hỉ. Trước đây Ngài là người tu Thiền theo phương 

pháp “Thiền Vô-Vi”, ru vào giấc ngủ ngon lành để đưa thần 

thức xuất ra theo một cảnh giới nào đó.  

Muốn được hộ niêṃ chúng ta phải nghiên cứu trước về 

Pháp-Hộ-Niệm. Hiểu về Hộ Niêṃ rồi, phải lập Ban-Hộ-

Niệm. Ban-Hộ-Niệm thực ra chỉ là một nhóm đồng tu niệm 

Phật, có chí hướng vãng sanh, biết qua qui luật Hộ Niêṃ là 
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được. Với hình tướng môṭ vi ̣ Sư, Ngài chỉ lên tiếng là lâp̣ 

đươc̣ Ban-Hộ-Niệm liền. Chỉ cần 5 người, 7 người cộng tu, 

sẵn lòng giúp đỡ nhau khi hữu sự là có liền một Ban-Hộ-

Niệm, kịp thời trợ duyên cho Ngài, nghĩa là Ngài đươc̣ hô ̣

niêṃ rồi. Nhưng chỉ vì chưa xem trọng việc Hộ Niêṃ lắm, 

không cho việc Hộ Niêṃ là tối hệ trọng trong một đời người, 

nên Ngài thường dành thời giờ nghiên cứu nhiều thứ quá, Hộ 

Niêṃ cũng nghiên cứu, Niệm Phật cũng nghiên cứu, ngồi 

Thiền rồi cũng nghiên cứu, Trì Chú cũng nghiên cứu qua… 

Ngài thấy cái gì cũng hay, cũng thích nên đều nghiên cứu tới. 

Nghiên cứu nhiều quá, thành ra không có điểm nào mạnh 

nhất để định lại mà quyết lòng hạ thủ công phu. 

Xin thưa với chư vị, một người hiền nhưng nghiệp 

chướng của họ chưa chắc gì sẽ hiền. Ngài không bao giờ 

chống đối một ai, thì đúng thực Ngài là một người hiền, 

nhưng nghiệp chướng tích tụ trong nhiều đời kiếp chưa chắc 

gì là hiền hết đâu. Hộ Niêṃ giúp cho mình sự thận trọng bảo 

vệ đường vãng sanh an ổn. Mình phải tự niệm vững vàng, 

nhưng cũng phải cẩn thận đề phòng khi lỡ tự mình tự niệm 

không xong chứ. Đối với vấn đề sanh tử vô thường, bất cứ 

chúng ta không ai được quyền lơ đễnh. Là phàm phu tội trọng 

không ai được quyền ỷ lại vào những hình tướng bất thường 

bên ngoài chưa được kiểm chứng. Là người học Phật chân 

chánh cần nên cẩn thận trước những sự chứng đắc sôi nổi 

trong nhân gian mới an toàn. Phật dạy: “Thời mạt pháp ức 

triệu người tu hành khó tìm ra một người đắc đạo…”, tại 
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sao ta có thể dám tin tưởng vào những lời tự khoe là chứng 

đắc quá dễ dàng xuất hiện nhan nhản khắp nơi?!... 

Hộ Niêṃ quan troṇg vô cùng! Không được hộ niêṃ thế 

gian ngày nay tìm đâu ra mấy ai có thể tự vượt khỏi ách nạn 

của nghiệp chướng để thành tựu đạo quả đây? Chính vì vậy, 

chư vị đã rõ taị sao ở đây ngày ngày chúng ta đều nói chuyêṇ 

về Hộ Niêṃ chưa? Phải chăng thưc̣ ra là để tất cả chúng ta 

đều nắm cho vững từng điểm từng điểm của Pháp Hộ-Niệm 

hầu chính mình kịp thời ứng phó mà vãng sanh. Hôm nay 

Ngài đó đôṭ qui ̣, biết chừng đâu ngày mai tới mình đôṭ qui ̣. 

Mình đôṭ qui ̣ mà mình biết hộ niêṃ thì mình là người cẩn 

thận vì đã chuẩn bị trước để sẵn sàng đi vãng sanh. Ông 

Nguyêñ Văn Bé ở thành phố Melbourne Úc Châu, buổi sáng 

đi vào sở làm, buổi chiều có tin báo là chết rồi!... Đôṭ qui ̣ 

đấy!...Nếu ông chưa từng biết Hộ Niêṃ là gì, Ban-Hộ-Niệm 

chưa từng chuẩn bi ̣ qua cho ông, thì làm sao sự đột quị bất 

ngờ xảy đến mà ông lại có thể chuyển xoay tình thế. Ấy thế 

mà khi ngã xuống, chính ông cất được lời yêu cầu đến mọi 

người: “Chư vị ơi!... Hãy niệm Phật giùm cho tôi liền đi…”. 

Phải chăng chính ông đã biến hung thành kiết, biến đột quị 

thành cuộc vãng sanh. Khi ra đi xong ông lưu lại tướng lành 

tốt đep̣ vô cùng, sau 9 giờ thân tướng chuyển biến… chuyển 

biến… chuyển biến… Thật bất khả tư nghì. 

Pháp-Hộ-Niệm thật vi diệu bất khả tư nghì!... Chư vi ̣ có 

thấy rõ một sự thực này không? Hộ Niêṃ phải lo trước, 

không thể lo sau. Hộ Niêṃ phải lo liền, đừng chờ tới tháng 
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nữa mới nghĩ tới nhé. Hộ Niêṃ là một pháp tu, phải tu sửa 

ngay từ bây giờ thì mới có hi vọng xóa được những sơ suất 

quá ư là nông cạn mà trước nay chúng ta chưa hề để ý qua. 

Vô thường tấn tốc, đừng chờ, đừng đợi đến đùng môṭ ngày 

nào đó, biến cố đến rồi mới tính tới chuyện Hộ Niêṃ nghe 

chư vị. Lúc đó mình đã nằm mê man bất tỉnh trong bệnh viện, 

đang đếm từng hơi thở để ra đi, thì làm sao hộ niêṃ được 

đây?!!!... Hộ Niêṃ hoàn toàn không phải vậy đâu nhé. Chư vi ̣ 

đồng ý không? 

Hôm trước mình nói, đây là môṭ cái cơ may hi hữu, 

hiếm có để cứu lấy chính mình. Pháp-Hộ-Niệm đơn giản, dê ̃

dàng, cụ thể cũng từ trong Phâṭ Pháp, do Phật truyền laị từ 

mấy ngàn năm rồi, mà đến nay mình mới găp̣ đươc̣. Có nhiều 

nơi, người học Phật đã thưc̣ hiêṇ hơn 2.000 năm qua, họ đã 

đưa tiễn biết bao nhiêu người vãng sanh Tây-Phương Cực-

Lạc rồi, đến bây giờ mình mới bắt đầu găp̣ đươc̣. Trễ tràng 

như vậy rồi mà chư vị còn trồi sụt nữa sao? Chư vị còn cam 

đành chờ đọa lạc bao đời kiếp nữa mới tính chuyện thoát nạn 

đây? Môṭ cái duyên lành đến với chúng sanh phải trải qua 

hàng ngàn năm như vâỵ đấy chư vi ̣ ơi!... Phải thành tâm, phải 

chí thiết khẩn nguyện thì Phật Bồ-Tát mới cảm ứng tiến dẫn 

cho chúng ta cơ hội giải thoát thành đạo. Không có lòng chí 

thành khẩn nguyện, Phật Bồ-Tát làm sao nỡ đem đạo pháp 

nhiệm mầu đến để cho chúng sanh khinh thường phỉ báng mà 

kết thành tội trọng, đoạn mất cơ duyên cứu độ chúng sanh!... 
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Mong chư vi ̣ phải hiểu đươc̣ những đạo lý này mà trân 

quí Pháp Hộ-Niệm. Phải cố gắng nghiêm chỉnh hoc̣ tâp̣ 

Phương Pháp-Hộ-Niệm để chuẩn bi ̣ hành trình vãng sanh 

thành đạo vững chắc, an toàn. Nhất điṇh chúng ta phải đi cho 

vững, đi cho thẳng, đừng nên chao đảo, đừng nên phân đo 

nữa nhé. Chần chừ, chần chừ là tự tạo cạm bẫy cài huệ maṇg 

của mình vào chốn khổ nạn hồi nào không hay!... 

Một lần nữa, xin chư vi ̣ cố gắng quyết lòng nghiên cứu 

Pháp Hộ-Niệm, để cứu trợ cho nhau vững vàng vãng sanh 

Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
 (Tọa Đàm 030) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Xin chư vi ̣ mở trang 17, chúng ta nói về: Những điều 

cần nhớ về hiêṇ tươṇg vãng sanh. 

Câu 13(e): Người thực hie ̣n được đa ̀y đủ Tiń-Nguye ̣n-

Hạnh, lúc lâm chung tha ́y A-Di-Đà Pha ̣ t tie ́p da ̃n thi ̀ cha ́ c 

cha ́n được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 

Đúng không chư vi ̣. – [Đúng]. Rõ ràng đây là điều 

chúng ta cần nắm vững. Ngày hôm qua chúng ta xác điṇh là 

người vãng sanh thì tướng rất là đep̣, nhưng người ra đi để lại 

tướng rất đep̣ chưa chắc gì được vãng sanh. Những thoaị 

tướng tốt như: có hương thơm, biết đươc̣ ngày giờ ra đi, có xá 

lơị, ngay cả có quang minh phát ra cũng chưa hẳn gì đươc̣ 

vãng sanh. Nhưng người vãng sanh là người có đầy đủ Tín-

Nguyện-Hạnh. Xin chư vị nhớ thật rõ điểm này. Người đầy 

đủ lòng tin, nguyêṇ vãng sanh tha thiết và cố gắng niêṃ câu 

A-Di-Đà Phâṭ trong lúc xả bỏ báo thân, đây là điều kiện để 

được vãng sanh.  

Hôm nay chúng ta niêṃ Phâṭ tại đây không phải là chắc 

chắn mình sẽ đươc̣ vãng sanh đâu, nhưng phải làm sao trong 

lúc lâm chung tự mình làm cho đươc̣ việc này mới vãng sanh. 
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Điều khó khăn chính là đây. Nhiều người khi lập được ban hô ̣

niêṃ rồi, cứ tưởng vậy là đủ, tỏ ra giải đãi không lo tu 

hành… thì chưa chắc gì lúc lâm chung ban hô ̣niêṃ sẽ giúp 

đươc̣ gì cho mình đó nhé, vì lúc đó mình đã mê man bất tỉnh 

rồi. 

Xin thưa với chư vi ̣, mê man bất tỉnh là môṭ điều rất keṭ, 

rất là khó chiụ! Rơi vào tình huống này thì coi chừng bị lâm 

nạn rồi, chỉ có một vài trường hơp̣ rất đăc̣ biêṭ, rất may mắn 

mới giải cứu đươc̣, còn hầu hết, khi bị mê man bất tỉnh rồi thì 

đành chiụ thua!... 

Taị sao laị bị mê man bất tỉnh vâỵ? Chư vi ̣ cứ đi tìm 

hiểu thử ở những người đã chết đó, 1.000 người khi chết có 

đươc̣ mấy người không bị mê man bất tỉnh? Mê man bất tỉnh 

là do phước quá yếu, nghiêp̣ quá lớn, đưa đến lúc sắp ra đi 

nghiệp chướng đã ứng ra làm chủ lấy tất cả rồi, tâm ý của 

mình bị mê man bất tỉnh nên đành chấp nhận làm nô lệ cho 

nghiệp chướng rồi. Lúc đó dù có người hô ̣ niêṃ tới hướng 

dẫn cũng chẳng qua gieo một chút duyên cho người đó mà 

thôi, taọ cho ho ̣ chút phước nào đó mà thôi, chứ khó có thể 

giúp được ho ̣vãng sanh. 

Muốn được vãng sanh, thì chính người nằm xuống đó 

phải niêṃ đươc̣ câu A-Di-Đà Phâṭ và tha thiết cầu nguyêṇ 

vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ mới vãng sanh. Chính vì 

vâỵ, chúng ta cần cố gắng tu hành, cố gắng công phu và nên 

thường taọ phước. Xin thưa với chư vi ̣, tu hành có công phu 

thì đường đi vững. Tạo phước cứu mình thoát cảnh mê man. 
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Trong việc tu hành, người Hoa thường tu phước rất lớn. 

Hầu hết ở các Đaọ-Tràng, Chùa-Chiền, Niệm-Phật-Đường… 

người Hoa có tâm cúng dường, bố thí, tu phước lớn. Chính 

nhờ biết tu phước mà phước báu của người Hoa lớn hơn 

những người khác. Chư vi ̣ cứ để ý coi, nhiều khi là môṭ ngôi 

chùa của Viêṭ Nam, mà thành phần đóng góp để xây dựng 

ngôi chùa đó lại hầu hết là người Viêṭ gốc Hoa, hoăc̣ là người 

Hoa. Còn những người khác thì có lẽ hơi kém phần cúng 

dường, rất ít tạo phước. Không bố thí taọ phước thì phước 

báu kém đi, phước báu kém thì nghiêp̣ chướng tung hoành 

mạnh. Có lẽ, chính nhờ phước báu này mà người Hoa đã có 

duyên gặp được Pháp Hộ-Niệm và giúp được nhiều người 

vãng sanh hàng ngàn năm qua rồi, còn Viêṭ Nam chúng ta 

bây giờ mới có. Chư vi ̣ thấy ra được vấn đề này không? 

Hẳn nhiên dân tộc nào cũng có người ác, người thiện. Ví 

du ̣như người Hoa cũng có nhiều người bày ra những trò làm 

ác. Nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận rằng ở đó có rất 

nhiều người biết tu, tu hành rất tốt, đạo hạnh rất cao, ví dụ 

như những vị Tổ Sư Tịnh-Độ-Tông Trung Hoa hầu hết đều là 

Phật Bồ-Tát thị hiện, các Ngài đã là tấm gương sáng cho 

chúng ta nương theo. Đặc biệt nhất là nhiều người Hoa tu 

phước mạnh mẽ. Chính nhờ tu phước nhiều nên họ có phước 

lớn. Chư vi ̣ để ý môt chút thì biết cái phước của ho ̣ lớn lắm 

đấy. Ví du ̣nhiều khi môṭ căn nhà trị giá 300 ngàn đô-la, ho ̣

sẵn sàng trả tới 500 ngàn để tranh mua. Trên thi ̣ trường quốc 

tế bây giờ, khắp tất cả các nước trên thế giới, My,̃ Anh, 
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Nga… đâu đâu hàng hóa của người Hoa vẫn tràn ngâp̣. Có 

những cửa hàng chuyên bán sản phẩm của người Hoa không 

thôi. Sự phát triển này làm cho cả thế giới phải kinh hoàng, 

phải tìm phương caṇh tranh. Sản phẩm nhiều, giá thành rẻ, 

chất lượng cố gắng nâng cao là chìa khóa cạnh tranh để phát 

triển của họ. 

Ví du ̣khác, ở Viêṭ Nam chúng ta in ấn môṭ quyển sách 

đẹp, chất lượng rất tốt như thế này mà giá thành chỉ có 2 đô-

la Úc thôi, trong khi taị Úc này in được môṭ quyển sách như 

thế này ít nhất cũng phải 10 đô-la, nhưng chất lượng rất kém, 

mà nhiều khi không làm đươc̣ nữa là khác. Như vâỵ chính 

người Viêṭ Nam chúng ta bây giờ cũng bắt đầu biết tu phước 

rồi đấy. Làm tốt, giá rẻ, bán nhiều sẽ lời nhiều. Chính người 

Trung Hoa có cái tâm tu phước theo kiểu này, nên nền kinh tế 

của họ càng ngày càng tăng lên và nhiều khi dễ trở thành bá 

chủ kinh tế hoàn cầu trong tương lai hồi nào không hay. 

Chính vì thế, muốn lúc lâm chung mình hưởng đươc̣ 

phước báu, thì chư vi ̣ phải biết taọ phước, phước báu này 

không hẳn là chúng ta phải đem tiền đem bac̣ ra cúng dường 

bố thí mới gọi là tu phước. Chắc chắn việc bố thí tiền tài đều 

có phước, nhưng có nhiều cách tu phước lắm chứ không phải 

chỉ có việc bố thí tiền tài. Ví du ̣ như đến một đaọ tràng tu 

hành, nhưng thường cảm thấy phiền não, thì chính sự phiền 

não này làm tiêu hao phước báu của mình. Gặp người biết tu 

phước bố thí, cúng dường mình laị đâm ra nghi ngờ, thi ̣ phi, 

thì chính sự thi ̣ phi này làm cho mình bị hao tổn phước báu. 
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Cho nên, Ngài Ấn-Quang thường daỵ tu phước bằng cái tâm 

“Tùy Hỉ Công Đức”. Hay lắm!... Ví du,̣ như người ta có tiền 

cúng dường 500 Euro làm việc từ thiện, mình nên thành tâm 

tán thán, khen tăṇg người đó. Ngài nói, có tâm chân thực 

khen tặng như vậy, mình có thể chia đươc̣ môṭ nửa phước báu 

của họ. Như vâỵ, thì những người nghèo khổ không có tiền, 

nhưng hiền lành vô tình nhiều khi họ lại taọ được phước báu 

rất nhiều. Phước báu nhiều phát ra từ cái tâm hiền lành của 

ho ̣vậy. 

Xin chư vi ̣ để ý tìm hiểu một chút sẽ thấy điều này. Về 

Viêṭ Nam những người hiền lành được vãng sanh nhiều lắm. 

Người Dì của Phi là môṭ người hiền vô cùng. Đau bệnh mấy 

mươi năm trường nằm một chỗ, thì không hiền cũng phải 

hiền. Hỏi rằng suốt đời không biết tu, nhưng mà sau cùng laị 

đươc̣ phước phần vãng sanh rất tốt đep̣ là do đâu? Nhờ tâm 

tánh hiền lành, chịu nghe lời niệm Phật cầu nguyện vãng sanh 

trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Còn những người 

tu hành nhìn qua thấy cũng khá như chúng ta đây, nhưng cứ 

chê người này dở, này chê người kia xấu, cứ phân biệt, thị 

phi, chấp trước… thì tiếng có tu hành nhưng phước báu càng 

ngày càng hết. Phước yếu rồi thì coi chừng cuối cùng đành 

nằm chèo queo thọ nạn!... Còn người thành tâm khiêm hạ 

thường được cái phước “Tùy Hỉ Công Đức”. Cái phước này 

lớn lắm, không làm mà được. Chư vi ̣ thấy đó, phước hay tội ở 

từ tâm sanh ra. Những người có điều kiện thì họ cố gắng làm 

phước. Những người có tiền bố thí tiền tài để tạo phước. 
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Mình không có tiền thì nhổ cỏ, nấu cơm, rửa chén, quét nhà 

để tạo phước. Nhất là khen tăṇg người khác, vui vẻ taọ niềm 

an lành cho mọi người là tâm bố thí tạo phước lớn lắm đấy. 

Bố thí có Bố Thí Pháp, Bố Thí Tài-Vật, Bố Thí Vô-Úy. 

Bố Thí nào cũng taọ được phước báu. Phước nào cũng là 

phước cả, đều có thể hỗ trợ tốt cho đường tu hành của mình 

được thuận lợi. Người giảng kinh thuyết chánh pháp, tư ̣nhiên 

họ được thông minh trí huệ. Tâm trí của họ từ từ mở lần ra, 

có thể đến chỗ khai ngộ. Bố Thí Vô-Úy là lòng thương yêu, 

đùm bọc, an ủi, nâng đỡ, ủy laọ tinh thần, giúp người chuyển 

buồn thành vui, chuyển sợ thành an, ăn chay, phóng sanh, 

những nồi cơm tình thương, v.v… đều là Bố Thí Vô-Úy. Bố 

Thí Vô-Úy tư ̣ nhiên cơ thể của chính mình càng ngày càng 

được phuc̣ hồi, khỏe mạnh tốt lên. Tất cả các cách tu phước 

đều phải bỏ ra công sức và tiền của, nên đều có liên quan đến 

Bố Thí Tài-Vật. Nhờ có phước lớn, khi lâm chung mình tránh 

được rất nhiều chướng nạn, nhất là vấn đề mê man bất tỉnh. 

Thưa với chư vị, Phật đã dạy cho chúng ta rất nhiều cách 

bố thí, chỉ vì mình sơ ý không tìm hiểu nên không biết đó 

thôi. Chúng ta rất cần đến phước báu tốt để giờ phút lâm 

chung dễ được tỉnh táo đi vãng sanh. Người tỉnh táo mà biết 

niêṃ Phâṭ, rồi đươc̣ hộ niệm vãng sanh nữa thì rất dễ vãng 

sanh. Nhờ có phước mà được an lành, nhờ có phước mà được 

nhiều người thương mến, nhờ có phước mà được nhiều người 

hộ niệm trợ duyên. Có phước dễ tạo thêm thiện căn, nhờ 
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thiện căn giúp cho ta giữ vững niềm tin, vui mừng niêṃ Phâṭ. 

Có tin tưởng niệm Phật cầu vãng sanh mới vãng sanh vậy. 

Còn những người có phước, không đau không bêṇh gì 

cả, nhưng không có lòng tin vãng sanh thì thôi chiụ thua. 

Không tin thì đành chịu chết, chết rồi đi theo con đường nào 

khác không ai biết được. Mong chư vi ̣ hiểu rõ điều này. 

Câu 13(f): Người hie ̀n ha ̣ u có chi ́quye ́t vãng sanh, lại 

được ho ̣  nie ̣m ca ̉n tha ̣ n, ne ́u có thoại tướng to ́t thi ̀xác sua ́ t 

vãng sanh ra ́ t cao. 

Đúng không chư vi?̣ – [Đúng]. Người hiền hâụ là người 

có phước. Chư vi ̣ để ý coi, những người hiền hâụ nhiều khi 

người ta không có tiền, nhưng mà tâm tính hiền hòa, vui tươi, 

thích tán thán khen tăṇg người khác, đó chính là “Tùy Hỉ 

Công Đức”, là nguyện thứ năm trong mười đaị nguyêṇ lớn 

của Đức Phổ-Hiền Bồ-Tát vâỵ. 

Những người hiền lành có phước sau cùng ít bi ̣ mê man 

bất tỉnh. Nhiều người nghèo khó, không có tiền bac̣ nhiều, 

nhưng tâm hồn người ta thoải mái, lúc nào cũng vui vẻ. 

Chính nhờ tâm hồn vui vẻ, thoải mái, ăn ở hiền hâụ mà 

nghiêp̣ chướng của ho ̣theo đó mà tuôn ra… tuôn ra… tuôn ra 

nhiều lắm. Ngược lại, những người ưa trách người này, chê 

người kia, thường thường nghiêp̣ chướng từ ngoài cứ đổ vào 

trong tâm của ho.̣ Hòa Thươṇg Tiṇh-Không giảng điều này 

hay lắm. Ngài nói, đi chùa, tới đaọ tràng là phải tâp̣ làm quen 
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với những chuyêṇ trái tai gai mắt, chính đó là môi trường thử 

thách, rèn luyện cái tâm của mình, xả bỏ nghiệp chướng. 

Tới đaọ tràng tu hành đừng nên chê người này dở, người 

nọ xấu, đánh giá người này kém, người kia sai… Ngài nói, 

tới đaọ tràng là lo bòn công đức, bòn phước báu, tại sao mình 

tới đaọ tràng để bòn rác rưởi vậy?!... Cứ đem những phiền 

não của người đời đổ vào tâm của mình. Đổ rác vào trong 

tâm thì nghiêp̣ của mình không tiêu rồi, mà còn có thêm 

nghiêp̣ chướng mới. Vậy thì làm sao tu hành được đây!.. 

Chư vi ̣ muốn đươc̣ tỉnh táo trong lúc lâm chung để 

người hộ niệm tới hướng dẫn mình dễ dàng, mình nghe đươc̣ 

lời họ khuyến giải, rồi làm theo để được vãng sanh, thì xin 

chư vi ̣ cố gắng tâp̣ tu phước báu. Chính những người lúc lâm 

chung nghe được rõ ràng lời người hô ̣ niêṃ khai thi ̣ hướng 

dẫn là người có phước báu. Nghe mà tin tưởng làm theo thì 

phước báu đó đã chuyển thành căn lành. Có thiện căn, phước 

báu thì gặp nhân duyên này họ được vãng sanh.  

Còn những người không tu phước báu thì đành phải 

chấp nhận gặp nhiều gian truân! Không tu phước chính là 

những người thường đấu tranh, ganh tị, thị phi đủ điều. Tính 

tình thường ngạo mạn, thiếu đức khiêm cung, thường cho 

rằng người khác kém cỏi, không có đủ tư cách hướng dẫn 

mình. Thị phi tiếp tục thị phi, tranh chấp tiếp tục tranh chấp, 

vậy thì làm sao hòa hợp để được hộ niệm. Nhiều người tư ̣hào 

vào thời gian tu tập lâu năm, công phu cao, không chấp nhận 

người khác tới hộ niệm. Không kết hợp được với đại chúng, 
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thì tự taọ thêm sự trở ngại cho chính mình. Thi ̣ phi tiếp tuc̣ 

nẩy sinh, phiền não tiếp tục dấy khởi. Đã phiền não rồi thì 

nghiêp̣ chướng nương theo đó mà bùng lên, bùng lên... 

Những lời khuyên giải của đại chúng lúc đó tư ̣ nhiên mình 

cảm thấy nhàm chán, không muốn nghe. Nặng nề hơn, nhiều 

khi còn chuyển niềm tin thành bài bác, không muốn niệm 

Phật, muốn xua đuổi người hộ niệm ra về. Khinh thường đại 

chúng là tự mình tách rời đại chúng. Tách rời đại chúng thì 

mình tự cô lập lấy mình trong cơ cảnh khốn cùng, tứ bề thọ 

địch, không ai trợ giúp thành ra bị đại nạn, khó bề thoát khổ 

vậy!... 

Pháp Hộ-Niệm thưc̣ sư ̣quá đơn giản mà ứng dụng cứu 

người thoát nạn tuyêṭ vời vô cùng. Chính vì thế, chúng ta hãy 

cố gắng hoàn thành cho được khóa trình này, có lẽ nó sẽ giúp 

cho chúng ta nắm vững từ điểm căn bản rất nhỏ để thực hiện 

không còn sơ suất, và cố gắng hiểu thấu cả đến lý đạo của 

pháp tu vãng sanh thành Phật. Mỗi người chúng ta phải là 

môṭ người niêṃ Phâṭ chân chính. Mỗi người chúng ta phải là 

môṭ người hộ niệm như lý như pháp. Và, mỗi người chúng ta 

phải là môṭ người quyết lòng niêṃ Phâṭ cho đươc̣ trong lúc 

lâm chung để vãng sanh về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣.  

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 
 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 031) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Xin mở trang 17.  

Câu hổi 14: Người ra đi với thoại tướng tô ́ t tại sao 

chưa cha ́ c được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc? 

Câu 14(a): Người tu bo ́  thi ́làm thie ̣n, it́ tạo nghie ̣p ác 

khi che ́t ne ́u đe ̉ lại thoại tướng to ́t thi ̀họ theo nghie ̣p thie ̣n 

mà sanh vào ba cảnh thie ̣n đe ̉ hưởng phước, chứ không 

phải vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 

Đúng không chư vi?̣ – [Đúng]. Người khi chết xong mà 

lưu laị thân tướng tốt đẹp, ra đi an lành, thì mình tin vững 

vàng rằng người đó có gì đi nữa cũng không bi ̣ keṭ trong ba 

đường ác. Sở di ̃được vậy là do người ta tu thiêṇ tích phước 

rất lớn. Những người tu thiêṇ tích phước, ăn ở hiền lành, có 

tâm bố thí giúp người, khi ho ̣ ra đi nếu không có những 

chướng ngaị quấy rối, lại được con cháu hỗ trơ,̣ đồng tu hỗ 

trơ,̣ thì họ có thể trở lại làm người. 

Bên caṇh đó, mình cũng thường thấy nhiều người tu 

thiêṇ tích phước, ăn ở hiền lành, nhưng khi ra đi để laị thân 

tướng không tốt. Đây cũng là chuyêṇ hết sức bình thường. Sở 
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dĩ bị chướng nạn là vì nhân thiêṇ lành của ho ̣ trong đời này 

chưa găp̣ cái duyên nên chưa thành quả báo, trong khi đó lúc 

ra đi lại găp̣ phải nghịch duyên, bị phiền não… duyên đến 

những nhân chẳng lành hay nghiệp ác trong quá khứ ứng hiêṇ 

ra, nên ho ̣bị quả báo không tốt. 

Xin thưa với chư vi ̣, có nhân lành nhưng chưa gặp duyên 

thì nhân lành chưa nở ra quả tốt. Đây là chuyện rất thường. 

Nhiều người có duyên lành, ví dụ như đươc̣ baṇ đồng tu đến 

quan hoài, con cháu hỗ trơ,̣ chùa chiền tới lui thăm viếng… 

nhưng chính ho ̣laị không có cái nhân thiện lành để hưởng cái 

phước lành, thì ho ̣cũng không thể hưởng quả báo thiêṇ lành.  

Cho nên, chư vi ̣ phải nhớ, làm thiêṇ sau cùng cần phải 

kết đươc̣ với cái duyên thiêṇ nữa thì mới hưởng được quả báo 

thiêṇ, còn bị duyên nghịch thì khó đoán việc gì sẽ xảy ra. Ví 

du ̣như những người làm thiêṇ làm lành, nhưng lúc ra đi lại 

găp̣ con cái ngỗ nghịch, baṇ bè đồng tu tới ồn náo, gây trở 

ngaị, hoăc̣ khi lâm chung găp̣ phải những chướng naṇ nào đó, 

tự nhiên cuộc diện chuyển xoay. Do nghic̣h duyên mà duyên 

đến những nhân chủng chẳng lành trong quá khứ hiện ra, 

khiến cho họ thọ naṇ. Chính vì thế, có rất nhiều người tu 

hành khá tốt, nhưng khi ra đi vẫn để laị thân tướng chẳng 

lành, cứng đơ, sắc tướng u ám là do gặp duyên chẳng lành 

vâỵ. 

Duyên lành quan troṇg vô cùng. Tu hành mà không chú 

ý tạo duyên thuận lợi hỗ trợ cho mình khi ra đi là cả một sơ 

suất rất lớn. Xin thưa với chư vi ̣, chính Pháp Hộ-Niệm là cái 
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duyên thâṭ thiêṇ thật lành, bảo vệ thật an toàn cho một người 

ra đi thoát nạn nghịch duyên gây hại đấy. Sự Hộ Niệm tích 

cực giúp cho người ra đi kết hơp̣ đươc̣ giữa cái nhân thiêṇ 

lành với cái duyên thuận lợi mà ho ̣trở về cảnh giới thiêṇ lành 

theo như ý muốn. 

Hô-̣Niêṃ Vãng-Sanh là chủ tâm nhắc nhở người bêṇh 

ba điểm Tín-Nguyêṇ-Haṇh để Nhân Duyên Vãng Sanh Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣ hội tụ lại. Nếu người đó tin tưởng niệm 

Phật là có Nhân, Nguyện vãng sanh là có Duyên, rồi người 

hộ niệm tiếp sức tạo cái duyên của họ mạnh lên, hỗ trơ ̣cho 

ho,̣ gỡ rối cho ho,̣ điều giải oán thân trái chủ giùm cho họ, 

cầu Phâṭ gia trì cho ho,̣ hồi hướng công đức cho ho…̣ Đây là 

duyên Tha-Lực. Tự-Lực và Tha-Lực đồng hô lên, nhờ vậy 

Nhân-Duyên của họ được trọn vẹn mà ho ̣hưởng lấy quả báo 

vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. 

Người niêṃ Phâṭ mà không cần đến Hộ Niệm thì chính 

mình phải niệm đến cảnh “Nhất-Tâm Bất-Loạn” mới được. 

Xin hỏi rằng, liệu mình có đạt được “Nhất-Tâm Bất-Loạn” 

chăng? Còn niệm Phật chưa đạt được tới cảnh giới đó, thì 

phút cuối của cuộc đời khó tránh khỏi trở ngaị đấy. Niêṃ 

Phâṭ thì có nhân Niêṃ-Phâṭ, nhưng sau cùng gặp phải nghic̣h 

duyên cũng đành cam chịu thất bại đắng cay! 

Nghịch duyên nhiều lắm, bất ngờ lắm, ví du ̣như: Bệnh 

khổ hành hạ đau đớn quá chiụ không nổi tư ̣nhiên quên hết; 

Con cái khóc than sanh tâm quyến luyến mất vãng sanh; 

Trong bêṇh viêṇ không ai biết vãng sanh là gì, sẵn sàng dùng 
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thuốc morphine giúp mình mê man bất tỉnh ra đi mà mất 

vãng sanh; Người thân sầu bi nói lời tiêu cực làm mình thoái 

tâm mà mất vãng sanh; Baṇ bè thăm viếng bàn chuyêṇ thế 

gian, làm lạc tâm mà mất vãng sanh, v.v… và v.v…. Có rất 

nhiều, rất nhiều duyên chẳng lành đưa đến làm cho người 

niêṃ Phâṭ không giữ được chánh niệm trong lúc lâm chung 

mà mất phần vãng sanh. 

Thành ra, xin thưa với chư vi ̣, cần phải chú ý đến cái 

“Duyên” này. Tất cả đều do duyên bất đồng mà đưa đến kết 

quả bất đồng. Nghĩa là, cùng một cách tu mà kết quả lại có 

thể tốt hoặc xấu. Làm thiêṇ làm lành phải có duyên thuận 

mới sinh ra cái quả báo tốt. Chính vì thế, người phàm phu 

chúng ta niệm Phật cần phải có Hộ Niệm thì Nhân-Duyên 

mới tương hợp, dễ dàng đưa đến quả báo Vãng-Sanh viên 

mãn. Vì thế, Pháp Hộ-Niệm vô cùng quan troṇg, không thể 

thiếu, nếu chúng ta không muốn bị thất bại vậy. 

Câu 14(b): Người suo ́t đời nie ̣m Pha ̣ t ca ̀u sanh Tây-

Phương Cực-Lạc, lúc lâm chung va ̃n nie ̣m Pha ̣ t, nhưng lại 

quye ́n luye ́n the ́ gian, tưởng nhớ đe ́n phước báu quên ma ́ t 

tâm nguye ̣n vãng sanh, thi ̀ dù có thoại tướng to ́t va ̃n chi ̉

sinh vào ba cảnh thie ̣n mà thôi. 

Đúng không chư vi?̣ – [Đúng]. Thưc̣ sư ̣đúng như vâỵ. 

Có người suốt cả cuôc̣ đời niêṃ Phâṭ cầu sanh Tây-Phương 

Cưc̣-Lac̣, nhưng khi bác sĩ phát hiện có bệnh ung thư, báo 

cho biết, thì tư ̣nhiên tinh thần xuống dốc, tâm hồn chao đảo, 
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ý niệm phân vân không còn vững nữa. Tâm lực yếu đuối một 

chút, đôi khi dẫn đến sự thua cuộc. Mất vãng sanh là chuyện 

có thể xảy ra đối với người chưa vững đường tu vãng sanh. 

Người không thực sự tha thiết vãng sanh, dù ho ̣có niêṃ 

Phâṭ nhưng không thiết tha cầu vãng sanh. Họ thường niêṃ 

Phâṭ cầu hết bêṇh, niêṃ Phâṭ cầu phước báu, niêṃ Phâṭ nhớ 

con nhớ cháu, niêṃ Phâṭ nhớ tới gia tài điền sản gì đó… thì 

dù cho cả môṭ đời tu hành, làm thiêṇ, rồi lúc lâm chung người 

ta cũng niêṃ Phâṭ và cũng đươc̣ Phâṭ tử đồng tu tới hô ̣niêṃ, 

nhưng sau cùng vẫn có thể mất vãng sanh. Sở dĩ thất bại vì 

chính trong tâm của họ không tha thiết cầu nguyện vãng 

sanh. Không tha thiết vãng sanh thì thường thường họ âm 

thầm cầu xin những thứ phước huệ gì khác. Còn cầu xin 

những thứ gì khác thì không được vãng sanh.  

Trong kinh Vô-Lươṇg-Tho ̣ có nói, môṭ người suốt đời 

niêṃ Phâṭ rất tinh chuyên, ăn ở hiền lành, giới luâṭ nghiêm 

minh, nhưng lại không tha thiết chuyêṇ vãng sanh, thì có thể 

sanh vào nhà vua chúa. Chính vì yếu tố không tha thiết 

chuyêṇ vãng sanh, nên khi găp̣ một cơn bêṇh thì lời cầu 

nguyêṇ vãng sanh đã nấp dưới những sự nguyêṇ cầu khác. 

Họ nguyêṇ cầu cho con cháu đề huề, phước cao lộc trọng, gia 

đạo an vui, v.v…. nên mất vãng sanh. Có người có tâm thiện 

lành đặc biệt ưa giúp đời, thương người, họ muốn ở laị trong 

cõi người để tiếp tục cứu nhơn độ thế… Đó là những tâm hồn 

thiện lành, tốt chứ không phải xấu. Trong những giây phút xả 

bỏ báo thân, họ thường nghi ̃về những chuyêṇ thiêṇ lành đó, 
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họ có thể dễ sinh vào ba cảnh thiêṇ lành, nhất là nhờ vào cái 

phước của câu A-Di-Đà Phâṭ, lại được trợ duyên thuận lợi 

nữa, nên họ dễ trở laị trong các đường thiêṇ, chứ không phải 

vãng sanh Tịnh-Độ. 

Chính vì vậy, xin nhắc đi nhắc laị cùng chư vi ̣ rằng, lời 

nguyêṇ vãng sanh vô cùng quan troṇg. Môṭ người ít tu 

phước, khi ra đi vì thiếu phước nên ho ̣có thể chiụ nhiều nạn 

khổ, gây khó khăn cho đường vãng sanh. Nhưng nếu có cơ 

duyên tốt, găp̣ người hộ niệm khuyên giải, quyết lòng hỗ trơ,̣ 

nếu người đó nghe theo phát tâm niệm Phật tha thiết cầu 

nguyêṇ vãng sanh, lại được vãng sanh. Do tinh thần muốn 

vãng sanh tha thiết này, ho ̣niêṃ Phâṭ môṭ vài tháng thôi, một 

vài tuần thôi, thậm chí một vài ngày thôi mà có thể vãng sanh 

thâṭ đấy, sự thành tựu nhiều khi vượt thắng hơn cả những 

người tu hành mấy chục năm. Điều chính yếu là người đó 

nghe theo và phát tâm thực hiện đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh 

trước khi xả bỏ báo thân hay không. 

Ví du,̣ như những người bêṇh năṇg lâu năm, họ nằm trên 

giường bệnh từ năm này qua năm no,̣ 10 năm, 20 năm trường 

khổ đau. Họ không còn muốn sống thêm nữa, họ mong cầu 

chết sớm cho khỏe thân, cho đỡ vất vả con cháu. Những 

người này, nếu có cơ may gặp được người hộ niệm hướng 

dẫn cho họ niệm Phật cầu vãng sanh, họ dễ vãng sanh lắm. 

- Bác ơi!... Bây giờ đừng có cầu chết nữa. Cầu chết thì 

sẽ chết, nhưng chết rồi chịu đoạ lac̣ đau khổ lắm. Hãy cầu 

vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ thành Phật đi. Hết cơn bỉ 
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cực tới thời thái lai, mấy mươi năm qua Bác đã trả nghiệp 

khổ đau đủ rồi, bây giờ nghe lời Phật dạy, niệm Phật cầu 

vãng sanh về miền Cực-Lạc hưởng đời an vui hạnh phúc nhé. 

Duyên lành đã đến, ho ̣chỉ thành tâm niêṃ Phâṭ môṭ vài 

tháng thôi mà có thể vãng sanh bất khả tư nghì đấy chư vi ̣ ạ. 

Họ thành tựu vì họ đã chạm đến đáy của khổ đau rồi, từ đáy 

thẳm đó họ quyết vươn lên tìm đường giải thoát. Họ đem tất 

cả những nỗi khổ đau làm kinh nghiệm để chán chê kiếp sống 

này, goị là “Yểm”, tức là chán chê cuộc sống này, để quyết 

chí cầu vãng sanh, gọi là “Hân”, tức là hân hoan vui sướng 

muốn vãng sanh về Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Họ có thể thành 

tựu sự vãng sanh bất khả tư nghì, không ai ngờ được. 

Xin chư vi ̣ phải nhớ cho, làm sao tâm tâm nguyêṇ 

nguyện vãng sanh của mình phải thật tha thiết mới tốt. Đừng 

để ý niệm vãng sanh quá mờ nhạt trong tâm nhé. Đừng nên 

nghĩ rằng, tu hành tìm cầu một chút phước báu nào đó là đủ 

nhé. Đừng đam mê những lý huyền luận diệu, rồi vọng tưởng 

rằng mình đã khai ngộ mà chê bai đường vãng sanh, để tự 

mình lâm vào đường cùng bế tắc. Người nào lỡ có tâm ý chê 

bai sự vãng sanh mà không chịu kiệt thành sám hối, không 

kịp thời ăn năn sửa đổi, thì dù hình tướng tu hành tốt tới đâu 

đi nữa, theo như lời Phật dạy, thời mạt pháp này, ức triệu 

người tu đó, tìm đâu ra một người thoát vòng sanh tử luân 

hồi?!... Tất cả những ý tưởng chê bai hay tham chấp đều là sự 

huân tập chủng tử vào tâm, những chủng tử đó sẽ sống dậy 

mãnh liệt trong lúc lâm chung, trong lúc mê man, mêṭ mỏi… 
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Chủng tử hiện ra trong vô thức, làm chủ lấy huệ mạng của 

mình, đây chính là “Dẫn Nghiệp”, dẫn dắt thần-thức của 

mình đi theo đường sanh tử luân hồi đọa lạc, mất phần giải 

thoát.  

Vậy thì, nếu ngày ngày mình mong muốn vãng sanh, 

ngày ngày mình cầu nguyêṇ vãng sanh, ngày ngày mình 

trông chờ được vãng sanh, thì cuối cùng tinh thần vãng sanh 

của mình sẽ vững vàng mạnh mẽ, không ai lay chuyển được. 

Xả bỏ báo thân trong ý niệm vãng sanh Tịnh-Độ mạnh mẽ, 

thì chắc chắn chỉ có đường Cực-Lạc cho mình về, chứ còn 

đường nào khác chen vào nữa đây. 

Câu 14(c): Người tu hành các Pháp Môn Tự-Lực, ne ́u 

đạt được mức tu chứng to ́t, ra đi có tướng lành thi ̀có the ̉  

sinh vào những cảnh giới nào đó tương ứng với mức 

chứng, chứ không phải vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 

Đúng không chư vi?̣ – [Đúng]. Chắc chắn đúng như 

vâỵ. Có nhiều người tu học Phật mà không muốn vãng sanh 

Tây-Phương Cực-Lạc. Người ta chủ trương tu để kiếm 

phước, trở lại làm người đời sau tu tiếp. Họ lý luận rằng, Phật 

mà còn phải tu hành tới vô lươṇg kiếp mới thành đaọ, thì làm 

sao mình tu môṭ đời mà về tới Tây-Phương Cực-Lạc thành 

đaọ dễ dàng được. Những người nghi ̃như vâỵ thì không thể 

được vãng sanh, dẫu cho sau khi chết họ lưu lại thân tướng 

lành đẹp đẽ. 
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Được vãng sanh chủ yếu là do niềm tin và tâm nguyện 

vãng sanh. Một người đã thiếu cả hai điều này rồi, thì chư vi ̣ 

nghi ̃ rằng ho ̣ có thể vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ được 

không? Không!... Nhất định không!... Không nguyện vãng 

sanh thì đường về Cực-Lạc chưa khai thông, không bao giờ 

có thể vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ được. Tu hành giỏi, 

họ có thể trở lại làm người, có thể sanh lên trời hưởng phước. 

Nhưng thực ra trở lại làm người là may mắn lắm rồi, chứ 

không dê ̃gì lên đươc̣ một cảnh trời đâu chư vi ̣. Ba cảnh trời 

thấp nhất trong Duc̣-Giới như: Tứ-Thiên Vương Thiên, Dạ-

Ma Thiên, Đao-Lợi Thiên có thể tu thiêṇ tích phước theo 10 

điều thiện, từ 90% trở lên có thể sanh vào đó. Bắt đầu tới 

Đâu-Suất Thiên, Hóa-Tư-̣Taị Thiên, Tha-Hóa-Tư-̣Taị Thiên 

cần phải tu thiền điṇh, phải có mức thiền điṇh tương đối cao 

mới đươc̣ vào. Thật không phải dễ dàng! 

Vì không nguyện vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ mà 

không được vãng sanh. Vì nghĩ rằng không có Tây-Phương 

Cưc̣-Lac̣ nên không được vãng sanh. Người tu học theo Phật 

mà nói sai lời Phật dạy nên không được vãng sanh. Vì ho ̣

không muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, nên nếu mình 

tới khuyên họ vãng sanh thì bị họ chống cự liền!... Xin chư 

vị, phải hết sức cẩn thận kẻo tạo duyên cho họ gây tội phỉ 

báng pháp Phật là điều không tốt. Gặp người muốn tu phước 

báu, nguyện đời đời tiếp tục tu, thì dù sao cũng tốt hơn người 

không tu hoặc làm ác. Thành ra tất cả đều phải tùy duyên, 

không thể tùy tiện phan duyên được. 
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Xin chư vi ̣ nhớ cho, tu vô lươṇg kiếp mới thành Phâṭ là 

lời Phật dạy. Tu môṭ đời này trở về Tây-Phương Cực-Lạc 

thành đaọ, cũng là lời Phật dạy. Tất cả đều có đạo lý cả. Đời 

này ta vững tin được câu A-Di-Đà Phâṭ, ta thành tâm niêṃ 

câu A-Di-Đà Phâṭ, là vì trong vô lươṇg kiếp qua ta đã tu hành 

rồi, ta đã niệm Phật rồi, đời này hãy mau mau thu lươṃ tất cả 

công đức tu hành trong vô lươṇg kiếp dồn laị để trở về Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣ thành đạo. Đừng sơ suất vứt bỏ công phu 

khổ cực tu hành trong vô lươṇg kiếp, rồi bắt đầu lần mò tu lại 

trong vô lượng kiếp nữa nhé. Oan uổng lắm đấy!... Phung phí 

lắm đấy!... Phật dạy, “Nhơn thân nan đắc”, coi chừng đời sau 

phải bị queo râu trong ba đường ác đaọ rồi, đừng nói rằng sẽ 

đời đời kiếp kiếp tu hành tiếp nhé. 

Mong chư vi ̣ hiểu cho chính xác pháp Phâṭ để tu hành 

thẳng tắt, đi không lac̣ đường. Sơ ý lạc đường thì khó bề cứu 

vãn đấy. 

 Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 032) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Taị sao người ra đi có thoaị tướng tốt chưa chắc 

đươc̣ vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣? 

Trang 18, câu trả lời 14(d): Người tu hành phước lớn 

nhưng nghie ̣p chưa sạch, thi ̀ ra đi dù có thân tướng to ́t 

cũng chi ̉được sanh lên mo ̣ t cảnh Trời đe ̉ hưởng phước chứ 

không phải vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 

Đúng không chư vi?̣ – [Đúng]. Đây là nói về người tư ̣

lưc̣ tu chứng. Thường thường tư ̣lưc̣ tu chứng người ta tu rất 

là tinh tấn, ý chí rất kiên cường, làm thiêṇ làm lành nhiều 

lắm. Tu hành như vậy rất tốt, nhưng về phần nghiêp̣-hoăc̣ thì 

không dê ̃gì phá đươc̣. Xin thưa thẳng rằng, không dê ̃gì phá 

đươc̣ nghiêp̣ chướng đâu. Nhưng khi đã có sức tu nhiều, công 

phu lớn, đức haṇh cao, thì phước báu sẽ rất lớn. Phước báu 

lớn thì dễ theo đường phước đi về những cảnh giới lành thọ 

hưởng. Trong sáu đường luân hồi, những cảnh giới Trời, cảnh 

giới A-Tu-La, cảnh giới Người thuộc về những cảnh giới 

lành. Cảnh giới Thiên cũng có nhiều cõi khác nhau như: Duc̣-

Giới Thiên, Sắc-Giới Thiên, Vô-Sắc-Giới Thiên. Những 

người sinh lên được Sắc-Giới Thiên và Vô-Sắc Giới Thiên là 
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đã có sự tu chứng. Người tu Thiền Định, nếu chứng được từ 

Sơ-Thiền cho đến Bát-Điṇh, được sinh về những cảnh giới 

đó. Tổng quát là như vậy, chứ thưc̣ tế thì còn nhiều yếu tố 

khác chi phối vào, không dê ̃dàng gì lên đến đó đâu. 

Như chúng ta biết, có những vi ̣ ngồi trong Thiền-Điṇh 

vài ba tháng, nhưng cũng chưa vào được Sắc-Giới Thiên, 

nghĩa là chỉ sanh vào những cảnh trời trong cõi Dục-Giới. 

Thế mới biết, cách tu hành này đối với hàng phàm phu chúng 

ta đây thật khó khăn vô cùng! Công phu của các vị quá tốt, có 

điṇh lưc̣ cao như vâỵ, mà sau cùng không vượt nổi tam giới. 

Nếu các Ngài có duyên niêṃ Phâṭ, xin thưa với chư vi ̣, các 

Ngài có thể vãng sanh tuyệt vời, vãng sanh tốt lắm. Sức điṇh 

có sẵn, tâm thanh tiṇh, công phu vững, nếu chuyển qua niêṃ 

Phâṭ cầu sanh Tịnh-Độ, rất dê ̃ thực hiện công phu thành 

phiến, hơn nữa cũng có thể đạt tới Nhất-Tâm Bất-Loạn mà 

vãng sanh bất khả tư nghì. Hàng phàm phu chúng ta nghiêp̣ 

sâu, chướng năṇg, tâm ý thì chưa khai mở, chưa có sức điṇh, 

như vâỵ mà nhờ Pháp Hộ-Niệm đã có rất nhiều người đã 

đươc̣ vãng sanh thay, huống chi là những người tư ̣ lưc̣ tu 

luyêṇ với công phu cao làm sao lại không đươc̣ vãng sanh? 

Đáng tiếc các Ngài đã không chọn pháp Nhị-Lực, Niệm-Phật 

cầu Phật tiếp độ vãng sanh.  

Pháp Tự-Lực quá khó, nên chỉ dành cho hàng thươṇg 

căn thươṇg trí mới làm đươc̣. Chư vi ̣ nghi ̃thử, Tổ Sư Thiền-

Tông Bồ-Đề Đạt-Ma từ bên Tây-Trúc qua Đông-Độ truyền 

dạy pháp môn Thiền-Định. Môṭ đời hành đạo Ngài cứu đươc̣ 
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bao nhiêu người thành tưụ? Vì căn tánh chúng sanh thấp 

kém, đâu dễ gì tìm được mấy ai xứng hợp với đạo pháp của 

Ngài? Khó vô cùng, đến nỗi mà Ngài đành phải ngồi diêṇ 

bích 9 năm mới tìm ra môṭ vi ̣ đê ̣tử để truyền Pháp, rồi quảy 

dép quay về lại bên Ấn-Độ. Một pháp môn tu tối thượng, cần 

đến người thượng trí để truyền thừa, nhưng làm sao tìm đươc̣ 

người thượng trí thứ hai?... Khó quá!... Thực sự quá khó đối 

với hàng phàm phu chúng ta. 

Câu 14(e): Chi ̉có người nie ̣m Pha ̣ t tha thie ́t ca ̀u sanh 

Tây-Phương Cực-Lạc, giữ vững ý nie ̣m này đe ́n lúc buông 

bỏ báo thân ra đi đe ̉ lại thoại tướng to ́ t mới được vãng 

sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 

Đúng không chư vi?̣ – [Đúng]. Môṭ người dẫu tu hành 

rất tốt, khi ra đi để laị thân tướng rất đep̣, có hương thơm, có 

xá lơị, nhiều khi biết đươc̣ ngày giờ ra đi, nhưng không phải 

họ vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, taị vì ho ̣không nguyêṇ 

vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Đường tu của ho ̣là tự lực tu 

chứng, chứng tới mức nào ho ̣trở về một cảnh giới tương ứng 

với mức chứng đó, chứ không phải là vãng sanh Tịnh-Độ. 

Nhưng nếu môṭ người ra đi với thân tướng đep̣ như vâỵ mà 

quá trình tu hoc̣ của ho ̣ là quyết niêṃ Phâṭ cầu sanh Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣, rồi trước những giây phút xả bỏ báo thân, 

ho ̣vẫn quyết lòng niêṃ Phâṭ cầu sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣, 

thì với cái thân tướng đó thì ta tin tưởng vững vàng rằng đã 

vãng sanh. Vì sao vâỵ? 10 niêṃ tất sanh. Cái ý niêṃ cuối 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

296 

cùng quyết điṇh đời kiếp tương lai của ho.̣ Những người suốt 

cuôc̣ đời niêṃ Phâṭ, tin tưởng vững vàng, tha thiết nguyêṇ 

vãng sanh, đến lúc lâm chung niềm tin tưởng vẫn còn vững 

vàng, đau gì thì đau ho ̣vẫn quyết lòng vãng sanh, bêṇh gì thì 

bêṇh ho ̣ cũng quyết lòng vãng sanh, khổ gì thì khổ ho ̣ vẫn 

quyết lòng niêṃ câu A-Di-Đà Phâṭ, nhiều người niêṃ cho 

đến hơi thở cuối cùng rồi buông tay ra đi, dẫu rằng người ta 

không báo được là đi theo A-Di-Đà Phâṭ, nhưng mình vẫn tin 

tưởng họ được vãng sanh. 

Taị sao ho ̣ nói không đươc̣ lời nào? Vì nghiêp̣ chướng 

của ho ̣ vẫn còn năṇg quá, bị nghiêp̣ chướng đánh phá mệt 

nhoài đến nỗi nói không nổi. Dù mệt mỏi rã rời, nhưng ý chí 

kiên cường, ho ̣quyết lòng niêṃ Phâṭ để vãng sanh. Xin thưa 

với chư vi ̣, 10 niêṃ 1 niêṃ tất sanh dành cho những người 

này đây. Ngài Ngẫu-Ích Đaị Sư nói, người nào có lòng tin 

vững vàng không lay chuyển, tha thiết nguyêṇ sanh Tây-

Phương Cưc̣-Lac̣, thì dẫu cho tán tâm niêṃ Phâṭ, loaṇ tâm 

niêṃ Phâṭ cũng đươc̣ vãng sanh. Trong quá trình hô ̣niêṃ taị 

Viêṭ Nam, rất nhiều trường hơp̣ ra đi trong diện này, tức là ho ̣

bi ̣ nghiêp̣ chướng đánh tơi bời, oán thân trái chủ báo đời, 

nhưng mà nhờ ban hộ niệm túc trưc̣ bên caṇh ngày đêm 

khuyên răn, vỗ về, an ủi, khuyến tấn, điều giải oán thân trái 

chủ, khiến cho tinh thần của ho ̣maṇh lên. Môṭ khi tinh thần 

người bệnh maṇh mẽ lên mình có thể thấy rõ, nhưng vì sức 

khỏe quá yếu làm cho ho ̣cất tiếng niêṃ Phâṭ không nổi nữa, 

ban hộ niệm niêṃ Phật rất maṇh bên tai của ho ̣và nhắc nhở 
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ho ̣thầm niêṃ theo, ấy thế mà khi ra đi xong, thân tướng bắt 

đầu chuyển hóa, tướng lành liền hiển hiện rõ rệt. Đó goị là 

hiêṇ tươṇg 10 niêṃ 1 niêṃ tất sanh. 

Hỏi rằng, giả sử những người niêṃ Phâṭ khi ra đi trong 

tình huống đầy khổ nạn như vậy, nếu không có người hộ 

niệm giúp đỡ bên caṇh, liệu họ có thể vãng sanh được không? 

Rất khó, rất khó!... Thưc̣ sư ̣ rất khó! Là phàm phu, một vạn 

người ra đi một vạn người lâm vào tình trạng này, không có 

sự Hô ̣Niêṃ, tìm đâu ra một người thoát nạn. Pháp Hộ-Niệm 

trở thành đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời này là vậy 

đó. 

Xin thưa với chư vi ̣, ở đây chúng ta liên tuc̣ nói về Hô ̣

Niêṃ, sẽ từng bước nói cho đến hết cuốn sách này luôn. Đây 

là cả môṭ khóa trình từ thấp nhất cho đến cao nhất, từ sơ đẳng 

nhất cho đến thâm nhâp̣ thẳng vào cốt tủy của Pháp Hộ-Niệm 

luôn. Nương theo những lời thô thiển này, hi vọng chư vi ̣ se ̃

hiểu thấu Pháp Hộ-Niệm, và se ̃ hành đúng Pháp Hộ-Niệm. 

Khi hiểu thấu và hành đúng rồi, tư ̣nhiên chư vị có cơ duyên 

giúp người vãng sanh. 

“Hiểu-Thấu” thuôc̣ về Lý của Pháp Hộ-Niệm; “Hành-Đúng” 

thuôc̣ về Sư ̣Hộ-Niệm, tức là thưc̣ hành đúng Pháp Hộ-Niệm giúp 

cho người vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Như vậy, “Hiểu-

Thấu Hành-Đúng” có nghiã là làm “Như Lý Như Pháp” vậy.  

Thưc̣ hành mà không hiểu thấu lý thì dễ bị chao đảo, khi 

găp̣ chuyêṇ khó khăn dễ thoái tâm, gặp chuyện la ̣lại hiếu kỳ, 

thấy điều gì hay hay thì tâm ý liền chuyển đổi. Những người 
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tâm không chủ định, tâm không được vững chỉ vì chưa hiểu 

thấu lý, thường làm theo tùy hứng, chaỵ theo đường này chaỵ 

theo đường no,̣ thêm bớt lung tung, đến môṭ lúc nào đó biến 

Pháp Hộ-Niệm không còn là chánh pháp nữa!... Đây là môṭ 

điều cần nên đặc biệt chú ý. 

Hiểu Lý rồi mà thiếu Thưc̣ Hành, thì khi bước vào thực 

tế thường bị lúng túng, khó giải quyết vấn đề suôn sẻ. Ví du,̣ 

như nói thẳng ra, là những người ở nước ngoài như chúng ta 

rất ít có dịp thưc̣ hành Pháp Hộ-Niệm, lâu lâu mới có môṭ 

người. Vì vậy, Lý thì hiểu chút chút, nhưng mà khi ráp vào 

hô ̣niêṃ thường bị choáng váng, hoang mang, mất bình tiñh, 

không còn sáng suốt nữa. Ví du,̣ đưa trường hơp̣ taị Niêṃ 

Phâṭ Đường mình khi hô ̣niêṃ cho Bác Quảng-Chương, chư 

vi ̣ se ̃ thấy hiêṇ tươṇg khó khăn đó. Taị sao Bác Quảng-

Chương môṭ lòng môṭ da ̣quyết tâm vãng sanh Tây-Phương 

Cưc̣-Lac̣, Bác tha thiết đến nỗi Bác đoc̣ lời nguyêṇ vãng sanh 

của Bác vào máy rồi mở ra để cho moị người trong gia đình 

nghe và cũng là để nhắc nhở cho chính Bác. Tâm Bác đã 

vững vàng như vâỵ, nhưng nghiêp̣ chướng của Bác cũng 

không dê ̃dàng tha cho Bác. Trước môṭ ngày ra đi, Bác bi ̣ té 

gãy tay, lòi xương. Chư vi ̣ nghi ̃thử, môṭ người bị ung thư sắp 

chết, căn bệnh hành hạ đau đớn vô cùng, lại bi ̣ tai nạn gãy 

tay, đưa vào bêṇh viêṇ thì mê man bất tỉnh, nằm chờ tắt hơi.  

Với nguyên tắc còn nước còn tát, bêṇh viêṇ chuẩn bị 

giải phẫu sắp xương. Với hiện tình của Bác Quảng Chương 

mà giải phẫu thì chắc chắn phải chết giữa lúc đang phẫu thuật 
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liền. Hiêṇ tươṇg thấy rõ rêṭ như vâỵ, bác sĩ cũng chấp nhận 

tình trạng bất ổn này. Xin thưa với chư vi ̣, nếu không có 

người vững vàng về Hô ̣Niêṃ, quyết lòng tìm moị cách xuất 

viện đưa về nhà kịp thời để hộ niệm, thì đêm đó Bác đã chết 

ngay trên bàn mổ trong bệnh viện, thì làm sao có thể hộ niệm 

được đây? Môṭ người dù đã niêṃ Phâṭ, nhưng mê man bất 

tỉnh, lại chết trên bàn mổ, nằm trong môi trường không thuận 

lợi, thì làm sao vãng sanh được đây? 

Xin thưa với chư vi ̣, nếu không thưc̣ tâp̣, chỉ nói lý 

suông, thì khi đối diêṇ thực tế, chúng ta đành chiụ thua. Nói 

thẳng với chư vi ̣, chính Diêụ-Âm đôi lúc cũng đành bó tay, 

chịu thất thủ, chứ không phải tài giỏi gì đâu. Trường hợp gỡ 

được nạn cho Bác Quảng Chương, một người tắt hơi trong 

cảnh hoàn toàn mê man bất tỉnh, lại đang gặp đại chướng 

nạn, là do sự may mắn vô cùng, tìm mãi tìm mãi sau cùng 

mới phát hiện ra môṭ nguyên nhân chính, dựa vào đó mà 

mạnh mẽ khai thị hướng dẫn làm cho Bác giựt mình tỉnh ngộ, 

định tâm niệm Phật để tư ̣giải nạn mà chuyển tướng đó thôi. 

Rõ ràng, một lần hộ niệm có thêm một kinh nghiêṃ quí báu.  

Khai thị là làm sao phải giải quyết hóa gỡ cho đươc̣ điều 

khó khăn của chính người bệnh đó. Khi nói về khai thi ̣, Diêụ-

Âm se ̃trình bày rõ ràng hơn. Khai thi ̣ theo cách viết lời khai 

thị ra giấy rồi đọc, thì cách đoc̣ suông suông này không có 

nhiều tác duṇg mạnh mẽ lắm. Chư vi ̣ nên nhớ cho, khai thi ̣ 

có: lời khai thi ̣, cử chỉ khai thi ̣, tinh thần khai thi ̣, cường đô ̣

khai thi ̣, tâm lý khai thị, lực động viên khai thị, v.v… nhằm 
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đánh thức cái tâm thức của người đang mê man rối loạn, đang 

chìm đắm trong ác môṇg hư huyễn, đang bị dập vùi trong 

những cảnh giới đảo điên phải bừng tỉnh dậy, phải kịp thời 

giâṭ mình tỉnh ngô ̣mới cứu thoát được. Tâm lý, uyển chuyển, 

thực tế… cần thích hợp từng điều kiện một, chứ không phải 

cứng nhắc được. Ví du ̣ như trong cuốn sách này, ở chương 

thứ 10, có ghi laị những lời khai thi ̣ mẫu, nếu chúng ta đoc̣ 

suông thì chưa chắc gì sẽ ứng duṇg đươc̣, mà nên đọc trước, 

rồi dựa vào những nội dung đó mà tùy cơ ứng phó khi hữu sự 

thì tốt hơn. 

Mong chư vi ̣, mỗi lần đi hô ̣niêṃ chúng ta nên tham gia 

để tự thân chứng, nghĩa là tham gia hộ niệm sau một thời 

gian tự nhiên sẽ có kinh nghiệm về cách điều hành, biết cách 

khai thi ̣. Kinh nghiệm này quí báu lắm. Hẳn nhiên, dù có kinh 

nghiệm đến đâu đi nữa, chúng ta cũng không thể hứa chắc 

rằng, tất cả mọi biến tướng đều có thể hóa giải hết được. Nhất 

định cần sự kết hợp chặt chẽ giữa Hô ̣Niêṃ, người bệnh và 

người gia đình mới tốt. Ví dụ, sự việc gần đây nhất là trường 

hợp người Dì của Phi, ở đó cũng có mấy ban hộ niệm đang 

hộ niệm, nhưng cũng khó khăn để hóa giải tình traṇg của bà 

Cu.̣ Đây là việc thường tình chứ không có gì đặc biệt. Bà Cu ̣

cứ trơṇ con mắt lên, thất thần, ban hộ niệm cũng lên tiếng 

khai thị điều giải, nhưng không dễ gì giải quyết. Trong những 

lúc này, mới thấy kinh nghiệm về Hô ̣Niêṃ trở thành vô cùng 

quí báu. Goị là cần hiểu cho thấu những gì đang xảy ra cho 

người bệnh và kịp thời hành cho đúng Pháp Hộ-Niệm để hóa 
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giải cho người đang vướng nạn. Những trường hơp̣ này, cần 

nắm tay, vỗ vai người bệnh, khai thị lớn tiếng nhằm đánh 

thức tâm thức của người đó, đừng để người ta tiếp tục chìm 

ngập quá lâu trong những cảnh giới bất an. Cần an ủi, vỗ về 

để người ta tỉnh lại, vùng lên, không còn sợ sệt nữa. Hãy vực 

người bệnh dâỵ, niệm Phật, vỗ tay, xoa mặt, cười vui, xóa tan 

căng thẳng, ủng hộ tinh thần… giúp cho người bệnh sớm trở 

về traṇg thái bình thường, hay hơn là cứ đứng chắp tay niệm 

Phật, hoặc nói lời khai thị chung chung. 

Xin thưa với chư vi ̣, có nhiều phương cách đơn giải cứu 

người ngay trước mắt mà nhiều khi mình không để ý tới. 

Nhất là những người đang ở các nước ngoài thường thiếu quá 

nhiều kinh nghiệm Hô ̣ Niêṃ, trải qua một vài ba cuôc̣ hộ 

niệm vừa sơ sài, vừa không thành công, thưc̣ sư ̣chưa thể gọi 

là chính thức hộ niệm được đâu. Trong nước, nhiều ban hộ 

niệm đã trải qua hàng trăm, thâṃ chí cả hàng ngàn ca rồi, 

nhưng đôi khi vẫn còn có chỗ sơ suất như thường. Biết được 

vậy, xin chư vị nên để tâm nghiên cứu thêm, không nên cho 

rằng quá đơn giải mà thêm phần sơ suất. 

Cầu xin chư vi ̣ phát tâm làm đạo. Đây là môṭ cơ duyên 

giải thoát rất may mắn cho người Viêṭ Nam chúng ta. Mong 

chư vi ̣ cố gắng nghiên cứu thêm để khả năng hộ niệm của 

chúng ta càng ngày càng vững, hy voṇg tràn đầy tương lai 

chúng ta cũng được vãng sanh và giúp cho người hữu duyên 

cùng vãng sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣, thành tựu đạo quả.  

Nam mô A-Di-Đà Phâṭ! 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 033) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Câu 15: Người niê ̣m Pha ̣ t ra đi với thoại tướng 

tô ́ t, trường hợp nào ta biê ́ t hộ được vãng sanh.  

Trước khi ra đi chính ho ̣nói đã thấy đươc̣ A-Di-Đà Phâṭ 

đến tiếp dẫn là điều chắc chắn nhất. Có nhiều người thông 

báo rồi đi vãng sanh đấy. Bà Cụ bán bánh ú cách đây mấy 

tháng, bà là môṭ người không biết chữ, sáng sớm bưng cái rổ 

bán bánh ú đi bán đến 2 giờ chiều mới về, tối laị đi hô ̣niêṃ 

cho người ta. Bà làm việc này mười mấy năm, sau cùng bà 

biết đươc̣ ngày giờ, vẫy tay chào chào mọi người đàng hoàng 

rồi ra đi. Xin thưa thưc̣ với chư vi ̣, những người hiền lành 

chất phác như vâỵ ho ̣nói đươc̣ đấy. Người hiền lành tu trong 

cảnh hiền lành, tâm địa hiền lành là lò thiêu rụi nghiêp̣ 

chướng, tăng trưởng phước báu. Một người hiền lành niêṃ 

Phâṭ ra đi với thoaị tướng tốt, họ vãng sanh thật đấy. 

Câu trả lời 15(b): Nhie ̀u khi nói không no ̉i, nhưng 

thường ngày nie ̣m Pha ̣ t ra ́ t to ́t, đa ̀ y đủ Tiń-Hạnh-Nguye ̣n 

đe ́n giây phút cuo ́i cùng thi ̀tin tưởng họ được vãng sanh. 
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Đúng không? – [Đúng]. Nếu người nào biết Pháp Hộ-

Niệm, rồi ho ̣tin tưởng và kết hơp̣ với ban Hộ-Niệm, tức là ho ̣

chuẩn bi ̣ cẩn thận cho giờ phút lâm chung được sự giúp đỡ, 

để ho ̣ thưc̣ hiêṇ đầy đủ đươc̣ Tín-Nguyêṇ-Haṇh mà an toàn 

vãng sanh, chứ không có gì cả. Còn những người cho rằng 

không cần tới Hô ̣ Niêṃ, vì nghi ̃ rằng tự ho ̣ đủ sức đi vãng 

sanh lấy. Nếu một người niêṃ Phâṭ tự biết mình đủ sức Tín-

Nguyêṇ-Hạnh vãng sanh thì họ thưc̣ sư ̣ là người niệm Phật 

rất tốt, rất tinh tấn. Tuy nhiên, xin chư vị cũng phải hết sức 

cẩn thận, một khi đã nhận mình tinh tấn thì phải tinh tấn thật, 

đừng sơ ý tinh tấn trong vọng tưởng mà bị khó khăn đấy! 

Có môṭ vi ̣ kia tu niệm Phật rất siêng năng, môṭ ngày 

niệm Phật 16 tiếng đồng hồ. Môṭ ngày tu hành 16 tiếng đồng 

hồ, công phu này không phải đơn giản. Ngày nào ít nhất Ngài 

tu cũng 12 tiếng đồng hồ niêṃ Phâṭ. Nhưng Ngài lại không 

tha thiết việc Hô ̣Niêṃ lắm, mà muốn tự mình thực hiện tất 

cả đường vãng sanh. Ngài nói: 

- Tôi sẽ chứng tỏ sự tư ̣ taị vãng sanh cho moị người 

thấy. 

Ngài điṇh đươc̣ tới 4 lần vãng sanh, chứ không phải môṭ 

lần. Nghiã là, lần thứ nhất bị thất baị, Ngài ra tuyên bố đại ý 

rằng, hôm nay vì A-Di-Đà Phâṭ bi ̣ bâṇ, nên dời laị một tháng 

sau sẽ đến rước!... 

Ngài niệm Phật có sự dụng công rất tốt, không dùng 

cơm chiều để dành thời giờ niệm Phật. Vì tu quá tinh tấn, nên 

không ai dám nghi ngờ là Ngài có điều gì sơ suất. Một tháng 
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sau, ngày heṇ đã đến, bao nhiêu người đang ngóng trông kỳ 

tích, nhưng cũng không đi vãng sanh. Ngài ra thất và than 

phiền với chư vị đồng tu rằng: 

- Trong tháng qua tôi nói cho chư vi ̣biết, chư vi ̣không 

giữ gìn giùm tôi, lại làm ồn ào quá, nên A-Di-Đà Phâṭ quở 

trách. Bây giờ Ngài heṇ laị 2 tháng nữa. Mong chư vị thận 

trọng đừng làm ồn nữa nhé.  

Nhưng rốt cuộc, đến lần thứ ba, rồi lần thứ tư trôi qua 

trong thất vọng của mọi người!... 

Thưa chư vị, nói đến chuyện này không phải cố tình 

bươi xới lỗi lầm của người, nhưng là một chuyện mang đầy 

tính khai thị, để nhắc nhở cho chúng ta biết những sơ suất rất 

dễ xảy ra. Niệm Phật có Phật lực gia trì, người có đủ Tín-

Nguyêṇ-Hạnh, ngày ngày tinh tấn niệm Phật thì được Phật 

lực gia trì. Nhưng xin chư vi ̣ phải nhớ cho, tinh tấn phải kèm 

theo lòng chí thành chí kính mới được cảm ứng đạo giao. 

Tâm khiêm hạ kèm theo lòng chí thành chí kính mới đúng 

nghĩa công phu chân thực, đây là lời nhắc nhở của Ngài Ấn-

Quang. Nhờ có tâm chân thành khiêm ha ̣thì chư Thiên-Long 

Hô-̣Pháp mới bảo vê ̣cho mình. Giả như vi ̣ đó đừng vội tuyên 

bố gì cả, cứ tự cho mình công phu còn yếu, mời gọi 5 người 

10 người lâp̣ môṭ nhóm cộng tu để tu với nhau, dặn dò hô ̣

niêṃ giúp đỡ nhau, mời gọi ban hô ̣niêṃ đến trợ duyên nhắc 

nhở giùm, thì khi hữu sự chắc rằng ai ai cũng quyết lòng 

niệm Phật hộ niệm trợ duyên cho mình an toàn vãng sanh. 

Thật lợi lạc bất khả tư nghì! 
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Nhưng Ngài lại có ý xem thường việc Hộ Niệm, thích 

công phu một mình rồi thông báo biết được ngày giờ vãng 

sanh. Xin thưa với chư vi ̣, 4 lần báo trước ngày giờ ra đi mà 

không đi được. Taị sao vâỵ? Xin thưa, tu hành trong thời maṭ 

pháp này có nhiều điều cần cảnh tỉnh lắm, nếu sơ ý thì kẹt vô 

cùng đấy. Trong pháp giới này nhiều người bi ̣ naṇ lắm chư vị 

ơi! Hòa Thươṇg Tiṇh-Không nói, trong thời này người chết 

bị đọa lạc vào đường ma quỉ nhiều lắm, khổ đau, oán nạn 

nhiều lắm! Hãy để ý mà thấy, 1.000 người chết đi, tìm đâu có 

môṭ vài người thoát nạn, tìm đâu ra một vài người lưu lại 

tướng lành. Nghĩa là, hầu hết con người sau khi chết bi ̣ nạn 

trong tam ác đaọ nhiều quá. Sự khổ đau nhiều quá, kết thành 

sự oán hờn lớn lắm. Oán oán chập chùng, chúng sanh sống 

trong đau khổ, tình chấp sâu nặng, không dễ gì hoan hỉ cho 

người khác được giải thoát đâu. 

Chính vì vâỵ, người tu hành cần chú ý khiêm hạ, chân 

thành mới được chư Thiên-Long Hộ-Pháp che chở để có thể 

tránh được ách nạn của oán thân. Nếu sơ ý, thường bị oán 

thân trái chủ tới quấy nhiễu. Nhiều đời nhiều kiếp mình giết 

haị chúng sanh quá nhiều, oán thân trái chủ quá nhiều, những 

sự oán hờn đó chưa giải tỏa đươc̣ đâu, thì tốt nhất chúng ta 

nên ăn ở hiền lành, tu hành tốt, đem công đức hồi hướng cho 

pháp giới chúng sanh hữu duyên mà hóa giải lần ách nạn này 

đi mới tốt. 

Xin thưa với chư vi ̣, trong thời này không nên đóng cửa 

tư ̣ tu môṭ mình. Đây là lời nhắc nhở của Hòa Thươṇg Tiṇh-
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Không. Ngay đến các vi ̣ xuất gia, hàng đệ tử của Ngài cũng 

không được phép đóng cửa tư ̣ tu. Ngài Lý Bỉnh Nam nói 

rằng, trong thời maṭ pháp này không nên tự kiết thất tinh tấn 

bừa bãi. Muốn kiết thất tinh tấn cần phải cẩn thận, cỡ chừng 6 

người 7 người là nhiều lắm rồi, đừng nên quá đông, người 

chủ thất cần lịch lãm và kinh nghiệm để chăm sóc, theo dõi, 

nhắc nhở nhau kịp thời. Ngài Ấn-Quang daỵ, khi cố gắng 

nhiếp tâm nhiều quá, có lúc đầu mình nóng lên, thì nên xả 

xuống, hãy mở mắt ra, đứng lên đi kinh hành, nhìn ra bầu trời 

xanh môṭ chút, v.v… để giải tỏa bớt sự căng thẳng ở trong 

đầu óc. Cách công phu của người phàm phu hạ căn cần nhẹ 

nhàng một chút mới an toàn, chính Ngài Ấn-Quang cũng có 

lần dăṇ dò như vâỵ. 

Taị sao? Xin thưa với chư vi ̣, trong thời maṭ pháp này 

chúng sanh bi ̣ oán naṇ quá nhiều, không dê ̃gì chúng ta đóng 

cửa tiṇh tu mà các vị đó laị làm lơ đâu. Hơn nữa, thường 

thường những người đóng cửa tiṇh tu hay có cái tâm voṇg 

cầu. Vì voṇg cầu, nên oán thân trái chủ thường nương theo 

cái tâm vọng đó mà đến quấy nhiễu, họ giúp cho mình những 

cảnh giới không thưc̣ để gạt gẫm, tìm cách hãm hại. Ví du,̣ 

như môṭ vi ̣ thường kiết thất tinh tấn, hứa heṇ đến 4 lần vãng 

sanh nhưng đều thất bại. Vị đó chính thức thông báo cho 

nhiều người biết rằng, ngày ngày Ngài đều thấy A-Di-Đà 

Phâṭ hiêṇ thân thọ ký, tiếp chuyện. Ngài từng tổ chức môṭ 

khóa tu tinh tấn có khoảng 60 người tham gia, Ngài báo trước 

cho mọi người biết trong vòng môṭ tuần lê ̃se ̃có điều vi diệu, 
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gần nhất là ngửi được mùi hương thanh lạc bay ra. Và đúng 

như vậy, đến ngày cuối cùng của khóa thất, theo như Ngài 

nói, 59 người đã ngửi đươc̣ mùi hương, chỉ có môṭ bà Cu ̣đó 

vì con cháu gọi về nên mất dịp tự chứng kiến sự nhiệm mầu. 

Chư vi ̣ thấy không? Thật-Giả, Giả-Thật biết đâu mà ngờ 

đây!... Thực sự có những điều mà mình không ngờ tới đươc̣! 

Vị đó có hướng dẫn phương cách niệm Phật tinh tấn để 

trong vòng 4 tuần thì có thể thấy quang minh của Phâṭ, đưa ra 

từng thời điểm một để đạt được từng sự kỳ diệu một như vâỵ, 

và chính vị đó cũng xác định đã thưc̣ hiêṇ qua. Nhưng không 

ngờ, tất cả lại đều là hư huyễn!... 

Cho nên, chúng ta nên nhận thức rõ ràng, vấn đề tu hành 

cần tinh tấn siêng năng là điều tốt, nhưng xin chư vị đừng nên 

hiếu kỳ, không được vọng tưởng, không được khởi tâm tìm 

cầu những điều cảm ứng thần kỳ, không được tự thấy mình 

đã chứng đắc. Phải giữ lòng khiêm hạ, tự thấy mình còn 

phàm phu tội nặng mà lo ngày đêm sám hối lỗi lầm, thành 

tâm niệm Phật cầu vãng sanh, rồi đem công đức hồi hướng 

cho oán thân trái chủ hầu hóa giải những mối oán thù truyền 

kiếp thì mới an toàn. Xin chư vi ̣ đọc lại những lời khai thị của 

Ngài Ấn-Quang thì sẽ rõ ràng hơn. Ngài dạy cụ thể lắm, xác 

thực lắm. Ngài không lý luận cao siêu huyền diệu đâu. 

Đến môṭ đaọ tràng tu hành, khi thấy có chút ít phiền 

não, xin chư vị đừng vội cho chỗ đó là dở nhé. Chưa chắc 

đâu. Nhiều lúc nhờ chính những cái phiền não nhỏ nhỏ đến 

với mình lại trở thành môṭ môi trường tôi luyêṇ tốt đẹp cho 
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mình đấy, tập cho mình làm quen lần với phiền não để mình 

có được cái tâm phủ phuc̣ nghiêp̣ chướng, khắc phuc̣ tập khí, 

hay goị là phuc̣ nghiêp̣. Phục nghiệp chứ không phải là đoaṇ 

nghiêp̣, nghĩa là, nghiêp̣ chướng chưa tiêu, nhưng mình có 

khả năng đè phuc̣ nó lại. Còn tới một đạo tràng, thấy có chút 

ít gì không vừa ý, vội vã tách rời đaị chúng, thì mình sẽ 

không có cái sức goị là phuc̣ nghiêp̣. Hay nói rõ hơn, chính 

mình có nhiều phiền não quá, mà không chịu lập hạnh khắc 

chế, nên vô tình tự mình tiếp tục trưởng dưỡng phiền não 

càng ngày càng nhiều hơn. 

Nên nhớ cho, đóng cửa tự tu một mình chưa chắc gì sẽ 

được thanh tịnh. Vì không tiếp xúc ai nên không có ai đuṇg 

chaṃ đến mình, thì mình không cách nào biết rõ sức chịu 

đựng thật sự của chính mình. Không có thử thách, thì khả 

năng yếu, khi gặp phải một sự cố khó khăn gì mình không có 

sức chịu đựng. Đấu tranh với vấn đề sanh tử luân hồi có lẽ 

còn phải khó khăn và quyết liệt hơn một chiến sĩ giữa sa 

trường. Một người lính chiến muốn chiến đấu tốt cần phải trải 

qua những tuần goị là huấn nhuc̣, thử thách nhiều gian khổ, 

có sức chiụ đựng mới chiến đấu tốt, người học đạo mà không 

có khả năng khắc chế phiền não, thì làm sao sự tu hành có cơ 

duyên thành tựu đây? Thành ra, người tới một đạo tràng, vừa 

thấy chút ít phiền não vội vã tách rời đaị chúng, về tu môṭ 

mình, tưởng vậy là được thanh tịnh, nhưng thường khi chỉ là 

thanh tịnh giả, không thực. Một khi găp̣ sự cố rồi, thì phiền 

não ùn ùn kéo đến, chiụ đựng không nổi!... Hỏi rằng làm sao 
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có thể đối đầu với những chướng nạn trong lúc sắp xả bỏ báo 

thân? Lúc đó thân thể thì đau đớn rã rời, tâm thần thì tán 

loạn, hãi kinh… chịu sao cho thấu? Phải chăng tự mình sơ ý, 

tạo thêm vô cùng sự khó khăn cho chính mình không?... 

Vậy thì xem lại câu 15(b) nói: “Có những người nói 

không nổi nhưng mà thường ngày niêṃ Phâṭ tốt”, thì chữ 

“Tốt” này xin chư vi ̣ cần hiểu cho rõ cái căn bản của người 

“Niêṃ-Phâṭ Tốt” mới được. Ví du,̣ như môṭ vi ̣ mà môṭ ngày 

niêṃ Phâṭ 16 giờ, ai nhìn vào cũng khen: “Tốt!...”, nhưng coi 

chừng chư Tổ laị la rầy!... Hòa Thươṇg Tiṇh-Không cấm các 

vi ̣ đê ̣tử đóng cửa tu riêng, dù các vị đó tu hành rất tốt cũng 

không đươc̣ phép. Ngài dặn dò các Vi ̣ đó ra ngoài thuyết kinh 

giảng đaọ cho đaị chúng, rồi về tu chung với đaị chúng, tứ 

chúng đồng tu với nhau, chứ không đươc̣ tự đóng cửa tu 

riêng. Ngài nói tu vậy mới “Tốt”!... 

Xin hiểu cho chính xác chữ “Tốt” này mới được. Tốt 

phải hợp với căn cơ, hợp với thực chất của chính mình mới 

có thể tốt được. Đừng vội nghi ̃rằng, đại chúng thì ô hợp, tạo 

nhiều phiền não quá, còn ta thì thanh tịnh, muốn cất am riêng 

để dụng công thật tốt, muốn làm gì làm, tự do, thoải mái cho 

được thanh tịnh. Xin thưa với chư vị, Diêụ-Âm này không 

dám chấp nhâṇ sự thanh tịnh này đâu. Những chuyện chướng 

nạn xảy ra nhan nhản khắp nơi là những bài học vô cùng giá 

trị cho người tu hành trong thời này. Xin cẩn thận! 

Trong những ngày gần đây, người ta thường nhờ Diêụ-

Âm điều giải rất nhiều chướng nạn do sự bất cẩn trong đường 
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dụng công. Thực tế Diêụ-Âm không có đủ khả năng điều giải 

những chuyện này. Gặp duyên Diệu Âm chỉ khuyên rằng, hãy 

tâp̣ cái tâm khiêm hạ và hài hòa với đại chúng, phải cố gắng 

kết hơp̣ với đaị chúng mà tu chung với nhau, hãy tới đaọ 

tràng niêṃ Phâṭ chung với mọi người, hãy đem chướng nạn 

của mình mà kể ra cho vài người biết đi. Hãy thành thực kể ra 

môṭ vài lần thì tư ̣nhiên có thể hóa giải. Còn đã vướng nạn rồi 

mà không chịu tỉnh ngộ, còn cứ thấy tự cho mình được chứng 

đắc này chứng đắc no,̣ thì đến một lúc nào đó nặng quá rồi, 

Phật cũng cứu không nổi, kể chi là phàm phu! 

Pháp hội bên Âu Châu vừa rồi cũng có môṭ vi ̣ bi ̣ trường 

hơp̣ tương tự, cũng do tách rời đaị chúng ra tu riêng, tu cho 

thanh tịnh không ngờ liền bị oán thân trái chủ quấy rầy. Diệu 

Âm mời tham gia cùng với đại chúng trong Pháp Hội, rồi lợi 

dụng buổi Tọa Đàm để nói chung, chứ không đủ khả năng 

điều giải riêng. Hy voṇg là vi ̣ đó ngộ ra mà tự giải quyết lấy 

và không còn trở ngaị nữa. 

Hãy tu hành chung với đaị chúng, tâm tình với đại 

chúng, đàm đạo với nhau về những sự khó khăn của chính 

mình, đơn giản như vậy mà có thể hóa giải đấy. Tu hành 

trong khiêm cung, hiền hòa, chân thật với đại chúng đó mới 

goị là tu “Tốt” đối với hàng phàm phu tâm chưa khai ngô ̣như 

chúng ta. Xin nhắc lại, người chưa khai ngô ̣ thì rất cần đến 

đaị chúng, cần nương theo đaị chúng để tu hành. Tiêu chuẩn 

của ngài Ấn-Quang là cỡ chừng 20 người trở laị cùng niêṃ 

Phâṭ với nhau, quyết lòng môṭ đường đi vãng sanh Tịnh-Độ. 
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Đó goị là tu “Tốt”. Còn vị nào đã thực sự khai ngộ rồi, thì 

không có gì trở ngại đâu. 

Mong chư vi ̣ cố gắng nghe những lời khai thị của các 

bậc Tôn Sư, các vi ̣ Cao Tăng, các Ngài có nhiều lời khuyên 

thâm thúy lắm. Chúng ta đừng nên sơ ý, tự lập lấy chương 

trình tu riêng, tưởng là tốt, mà nhiều khi bi ̣ trở ngaị. Môṭ khi 

bi ̣ trở ngaị rồi, cũng đành chịu khó khăn lắm đấy nhé. 

Một lần nữa, xin khuyên rằng, hãy kết hơp̣ với nhau 

cùng niệm Phật, cố gắng nghiên cứu để hiểu thấu hành đúng 

Pháp Hộ-Niệm, tích cực hô ̣ niêṃ trợ duyên cho nhau vãng 

sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣. Có lẽ đây chính là pháp tu tốt 

trong tốt ở thời này vậy. 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 034) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Người niệm Phật ra đi với thoại tướng tốt, trường 

hợp nào ta biết họ được vãng sanh? 

Câu 15 ở trang 18. Đáp án 15(c): Người có đầy đủ Tín-

Hạnh-Nguyện, tắt hơi sau 8 giờ mà hơi ấm còn lưu một 

điểm ở đỉnh đầu thì xác suất vãng sanh rất cao. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Phải nhớ là toàn thân 

đều lạnh toát và đỉnh đầu còn ấm thì mới là cảm ứng tốt. Chứ 

nhiều khi đầu còn ấm, chân còn ấm, bụng còn ấm, khi một 

người ra đi mà còn nhiều chỗ ấm như vậy thì mình phải nghĩ 

rằng thần thức của họ chưa ra khỏi thân xác. Gặp trường hợp 

này phải ngay lập tức ngừng thăm thân, rồi phải khai thị, 

hướng dẫn, hộ niệm tiếp. Chính vì thế, trong Pháp Hộ-Niệm 

dặn dò khi thăm phải nhẹ nhàng và cẩn thận vô cùng. Cần 

phải khai thị trước, lời nói rõ ràng, báo cáo cho người bệnh 

biết trước và nhẹ nhàng thăm từ dưới thăm lên.  

Ví dụ, khi thăm bàn chân thấy còn hơi ấm, đừng vội cho 

rằng người ta đã bị đọa địa ngục, mà nên thăm cao lên trên 

một chút, nếu còn chỗ ấm khác thì ngừng lại liền. Có nhiều 
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nơi ấm như vậy, chứng tỏ thần thức có thể chưa ra khỏi xác. 

Chúng ta không được tiếp tục thăm nữa.  

Có người chủ trương rằng hộ niệm không cần phải thăm 

thân, niệm Phật 8 tiếng đồng hồ, hồi hướng công đức rồi 

chấm dứt. Xử lý cách này, nếu gặp trường hợp thần thức còn 

bị vướng chưa ra khỏi thân xác mà giao cho nhà tẩn liệm, thì 

nhất định người chết bị nạn. Xin chư vị phải suy nghĩ thật kỹ 

về vấn đề này. Tốt nhất trong vòng 8 tiếng đồng hồ, không 

được đụng chạm vào thân xác người chết là điều chính xác, 

vì hầu hết hàng phàm phu mê muội, tham chấp đủ điều nên 

thần thức thường bám trụ trong thân xác chưa xuất ra được. 

Nếu đụng chạm sơ ý gây đau khổ cho họ, cũng có thể do vì 

đau đớn này làm họ dễ sanh tâm sân giận mà bị đọa lạc.  

Ngài Tịnh-Không dạy, nên để 12 tiếng đồng hồ thăm 

thân thì mới an toàn hơn. Xin chư vị nhớ kỹ lời dặn này.  

Trước khi thăm thân, người hộ niệm phải lên tiếng báo 

cho người chết biết. Thăm phải nhẹ nhàng, kính cẩn, không 

được làm mạnh, không được đu đưa có tính biểu diễn sự 

mềm mại khi có thoại tướng tốt. Những người hộ niệm mà sợ 

bị trách nhiệm, không dám thăm thân, mà lại giao gởi việc 

này cho nhân viên nhà quàn xử lý, chẳng lẽ như vậy là tròn 

lương tâm và trách nhiệm của mình sao? Nhân viên nhà tẩm 

liệm họ gói cái thân lại, khiêng đưa lên xe chở đi, sau đó họ 

sẽ làm gì tiếp đây? Họ có những động tác nhẹ nhàng kính cẩn 

đúng theo pháp thăm thân như người hộ niệm không? Nếu 

lúc đó người chết còn đang bị trở ngại, lại còn bị nạn từ nhà 
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tẩm liệm nữa, làm sao hóa giải đây? Xin chư vị hãy suy nghĩ 

thật kỹ vấn đề này nhé. 

Không thăm thân thì không kịp thời phát hiện ra ách nạn 

để hóa gỡ! Không hóa gỡ được ách nạn, thì người ra đi sẽ bị 

nạn! Đây là điều sơ suất của người hộ niệm khi không chịu 

thăm thân đúng pháp vậy. Xin chú ý cho. 

Thăm thấy toàn thân đã lạnh hết, mềm mại, đỉnh đầu còn 

hơi ấm là một thành quả rất tốt. Tuy nhiên còn ấm thì xin chư 

vị còn phải hết sức cẩn thận. Dù biết được thành quả tốt, 

nhưng xin chư vị hộ niệm hãy phát tâm niệm Phật trợ duyên 

thêm 2 tiếng nữa, hoặc 4 tiếng nữa thì tuyệt vời hơn, thoại 

tướng càng tốt hơn, càng viên mãn vô cùng. Đừng vừa thấy 

cảm ứng tốt, có thoại tướng tốt, đỉnh đầu chưa kịp lạnh hết 

mà vội vã lắc lư thân xác, vui mừng ồn náo quá cũng không 

phải là điều an ổn! Phải cẩn thận tối đa hầu tránh những sơ 

suất đáng tiếc bất ngờ. 

Vì không biết hộ niệm, nhiều người thường mạnh dạn 

nhào vô sẵn sàng ôm, nắm, níu, kéo, tạo những động thái 

nguy hiểm vô cùng cho người chết. Biết được hộ niệm rồi, 

chúng ta luôn luôn phải thực hiện những phương thức càng 

an toàn càng hay, để bảo vệ người ra đi tránh những chướng 

nạn bất ngờ đôi lúc xảy ra mà tội nghiệp cho họ. 

 Cũng xin nhắc lại, nội dung câu 15(a) là: Trước khi ra 

đi chính họ nói đã thấy A-Di-Đà Phật đến tiếp dẫn thì 

trường hợp này mới là vững vàng nhất, chắc chắn được 

vãng sanh. Lúc đó, giả sử như chư vị có rời bỏ hiện trường, 
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không niệm Phật nữa thì người ta cũng đã theo A-Di-Đà Phật 

vãng sanh rồi. Nhưng chắc chắn không ai nỡ làm như vậy 

được đâu. Ngược lại, với lòng từ bi kính yêu, chúng ta cũng 

phải dốc lòng niệm Phật hộ niệm cho vị đó 12 tiếng, 24 tiếng, 

niệm càng nhiều càng tốt để cho vị Bồ-Tát này vãng sanh 

viên mãn hơn, an toàn hơn, Ngài nợ ta nhiều hơn, ta sẽ lợi lạc 

nhiều hơn, chứ đừng thấy vậy mà bỏ đi nhé. 

Còn trường hợp câu 15(b) là: Khi không nói được, 

nhưng thường ngày niệm Phật tốt, đầy đủ Tín-Hạnh-Nguyện 

đến giây phút cuối cùng thì tin tưởng họ được vãng sanh.  

Xin nhắc lại, vấn đề “Niệm Phật Tốt” trong thời này. 

Xin chư vị cần nhớ, đừng nên tách rời đại chúng ra mà tu 

niệm một mình. Thường thường tu một mình không được an 

toàn lắm trong thời mạt pháp này! Chính Diệu Âm biết được 

rất nhiều trường hợp những người tách rời đạo tràng về âm 

thầm tu niệm một mình, sau cùng thường bị trở ngại. Đi đâu 

cũng gặp trường hợp này. Ở quốc gia nào cũng gặp trường 

hợp này cả. Tình trạng rất tương tự nhau. Mỗi khi gặp trường 

hợp như vậy, Diệu Âm luôn luôn khuyên họ nên trở lại Đạo 

Tràng, trở lại ngôi Chùa, hoặc trở lại Niệm Phật Đường tu 

chung với đại chúng mới tốt. Người thế gian thường nói “Ăn 

cơm có canh, tu hành có bạn”. Tu hành phải có bạn lữ, đồng 

tu, phải có chúng thì mới an toàn, nhờ lực của đại chúng bảo 

vệ cho mình, nhắc nhở mình, chỉ điểm cho mình những điều 

sơ suất, tốt hơn là lẳng lặng tu riêng vậy.  
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Câu 15(d): Người đã được vãng sanh thì thân tướng 

rất tốt, bất khả tư nghì. 

Đúng không? Đúng chứ còn gì nữa mà suy nghĩ?... Cho 

nên người ra đi mà thân tướng đẹp, sắc tướng hồng hào, tươi 

tỉnh nhưng chưa chắc người đó đã được vãng sanh. Có thể 

người đó đi vào những cảnh giới lành khác, vì chính họ 

không nguyện vãng sanh. Còn những người đã niệm Phật, đã 

nguyện vãng sanh, trước lúc ra đi họ thực hiện được như vậy, 

thì khi ra đi có thoại tướng tốt lành, chứng tỏ chắc chắn họ 

vãng sanh. Vãng sanh rồi thì thân tướng tốt đẹp lắm. 

Những điểm nào gọi là chắc chắn được vãng sanh? Xin 

nhắc lại, một là chính họ thấy được A-Di-Đà Phật đến tiếp 

dẫn, thông báo cho mình biết. Chư vị phải nhớ là đi theo A-

Di-Đà Phật, thấy A-Di-Đà Phật, thấy hẳn hình hài, thân tướng 

của Ngài đến tiếp dẫn. Trong kinh A-Di-Đà có nói, người 

niệm Phật khi mạng chung thì A-Di Đà Phật và chư Thánh-

Chúng hiện ra trước mặt người đó, tiếp dẫn người đó đi về 

Tây-Phương Cực-Lạc. Chúng ta cần nắm vững lý đạo này. 

Khi ra đi thấy rõ A-Di-Đà Phật hiện thân tiếp dẫn thì quý báu 

vô cùng, hãy liệng cái thân èo uột này lại, theo Ngài về Tây-

Phương Cực-Lạc nhận lấy thân Bồ-Tát Bất-Thối chuyển, thân 

đẹp như Phật, vàng óng ánh, hào quang bao trùm pháp giới 

sướng hơn, ở đây làm chi cho cực khổ, bệnh lên bệnh xuống 

không tốt.  

Có nhiều người chủ trương là đi theo quang minh này, 

quang minh nọ, thì xin thưa với chư vị, là những điểm đi theo 
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quang minh không được vững vàng. Tại vì sợ rằng nếu chúng 

ta niệm Phật không đến chỗ “Nhất-Tâm Bất-Loạn” thì sự 

phân biệt minh bạch ánh sáng này, ánh sáng nọ không dễ đâu. 

Là hàng phàm phu, chúng ta nên thực hiện phương pháp nào 

cụ thể nhất, vững vàng nhất mới an toàn. Hòa Thượng Tịnh-

Không dạy, hãy nhìn tấm hình Phật treo trước mặt, nhiếp tâm 

vào đó mà niệm, khi ta ra đi, A-Di-Đà Phật sẽ hóa hiện ra 

giống hình đó mà tiếp độ chúng ta. Còn tất cả những hình ảnh 

khác hiện ra, dù là hình tướng Phật, hay hình tướng Bồ-Tát 

nào khác ứng hiện ra, tuyệt đối giữ tâm bình lặng, cứ nhiếp 

tâm tiếp tục niệm A-Di-Đà Phật, không được đi theo. Chư vị 

cần nhớ thật kỹ điểm này.  

Khi hộ niệm, chúng ta luôn luôn nhắc: 

- Bác Tám ơi!... Chỉ đi theo A-Di-Đà Phật nhé. Bác hãy 

nhìn kỹ tấm hình này. Đây là ảnh tượng của Ngài. Ngài hiện 

thân ra, Bác theo Ngài mà đi vãng sanh nhé. 

Nói cho rõ ràng, dứt khoát. Người không vững Pháp Hộ-

Niệm, thường dặn dò chung chung như: “Một đời tu hành 

niệm Phật, thì bây giờ phải theo Phật, theo Bồ-Tát vãng sanh 

nhé…”. Khai thị như vậy thì kẹt vô cùng! Lời hướng dẫn này 

nhất định không đúng, không chính xác!... Khai thị trổng 

trổng thường mở ra những cái bẫy nguy hiểm, làm cho người 

ra đi dễ vướng phải nạn của oán thân trái chủ. Chư vị oán 

thân trái chủ, chư ác thần dễ dàng ứng hiện ra hình Phật đỏ 

đỏ, xanh xanh, trắng trắng, vàng vàng gì đó, quang mình lấp 
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lánh để lừa gạt người bệnh. Đi theo đó tức thì bị sập bẫy, chịu 

nạn. 

Mong chư vị phải nhớ cho kỹ, chỉ được đi theo A-Di-Đà 

Phật, Ngài hiện ra giống như tấm hình của ban hộ niệm để 

trước mặt là an toàn, là vững vàng. Trên pháp giới này không 

có ai được quyền giả dạng hình tượng A-Di-Đà Phật để gạt 

gẫm chúng ta được. Chư Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ quy 

pháp này. Mong chư vị phải nhớ. 

Muốn được như vậy, xin chư vị cần chú ý những điểm 

này: 

- Một là, người niệm Phật có lòng tin vững vàng, gọi là 

tín tâm vững vàng không được chao đảo. 

- Thứ hai, lúc bệnh, lúc đau, lúc lâm chung phải giữ ý 

nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc tha thiết nhất định 

không thể xao lãng, đây gọi là chánh định. Đã chánh định, thì 

không được quyến luyến con cháu, không được thương nhà 

nhớ cửa, không được quyến luyến vợ chồng, không được 

phân vân hồ nghi, v.v… 

Nói chung, phải thực hành cho đúng chánh pháp, không 

được để những ý niệm gì khác chen vào tâm thì chư vị mới 

khỏi bị gạt. Nhớ cho kỹ những điểm này. 

Vì thế, chúng ta thấy rõ rằng, vãng sanh tuy dễ mà khó. 

Nếu không có người hộ niệm đúng lý đúng pháp trợ duyên, 

thì người bệnh cũng không dễ gì phát hiện ra những sơ suất 

của chính mình để khắc phục kịp thời hầu hóa giải những ách 

nạn đâu. 
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Cho nên, người nào có Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ thì A-

Di-Đà Phật và chư Bồ-Tát sẽ gia trì cho chư vị, Thiên-Long 

Hộ-Pháp sẽ bảo vệ cho chư vị. Còn bây giờ chư vị có nguyện 

vãng sanh, nhưng lúc đó lại sợ chết, thì sẽ không được cảm 

ứng nữa. Sợ bệnh, cầu hết bệnh thì không còn cảm ứng nữa. 

Nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ ơn, nhớ nghĩa gì đó 

thì không còn cảm ứng nữa…  

Nói chung, Tín-Hạnh-Nguyện không đủ thì không được 

cảm ứng hoặc cảm ứng sai lạc, nghĩa là cảm ứng đến những 

cảnh vọng. Nói rõ hơn, bị những cảnh giới giả lừa gạt, bị ma 

chướng giả dạng lừa gạt chỉ vì Tín-Nguyện-Hạnh của mình 

không đủ vậy. 

Vì thế, xin nhắc lên nhắc xuống cùng chư vị, điểm quan 

trọng nhất của người niệm Phật là lòng tin không được lung 

lay. Ra ngoài gặp người phỉ báng: “Ồ!... Mê muội! Tu hành 

kiểu gì mà cứ réo gọi A-Di-Đà Phật, A-Di-Đà Phật mãi 

vậy!...”. Nghe người chê bai, mình chao đảo phân vân. Bị 

phân vân là người tâm lực yếu đuối, không có chủ định, khi 

lâm chung chắc chắn sẽ bị chao đảo. Tâm trí hoang mang 

chao đảo thì liền mất cảm ứng đạo giao, rơi vào cảnh vọng, bị 

nghiệp chướng, ma chướng lôi vào đường đọa lạc, mất phần 

vãng sanh. 

Cho nên, đã là người niệm Phật thì phải có tâm vững 

vàng, ai nói gì thì nói, ai tin gì thì tin, ai không tin Pháp Niệm 

Phật thì cũng kệ họ, chúng ta không cớ chi phải bận lòng 

phân trần giải thích. Người nào tin tưởng Pháp Niệm-Phật 
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Vãng-Sanh thì tới đây cùng tu với chúng ta, ai không tin thì 

để họ tự do đi theo con đường của họ. Pháp môn nào cũng để 

tu hành, chỉ vì căn cơ khác nhau nên khó dễ khác nhau mà 

chúng ta phải chọn Pháp Niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ là 

chính xác, nhưng chính mình không được chấp trước phân 

biệt là được. 

Nhắc lại, Tín phải vững vàng, Nguyện phải tha thiết, 

niệm Phật phải chuyên tinh, thành tâm mới vãng sanh được 

Tịnh-Độ. Nếu gặp người phê phán mà mình chao đảo, nghe 

người nói hay ho mà mình ham thích, thấy người khoe điều lạ 

thường mà mình hiếu kỳ… thì chính mình là người Tín 

không vững, Nguyện không bền, niệm Phật không thực tâm, 

thì cuối cùng trước cảnh lâm chung mình rất dễ bị oán thân 

trái chủ gạt mất đường vãng sanh vậy. 

Mong chư vị hiểu rõ những điểm quan trọng này, cẩn 

thận chuẩn bị tư lương sung mãn, để một đời này ta về tới 

Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo. Nếu sơ ý thì có thể bị trở 

ngại. Bị trở ngại đồng nghĩa với thua cuộc. Một đời niệm 

Phật mà coi chừng bị mất vãng sanh đó nhé. Chư vị nghe rõ 

chưa? 

Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 035) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Hôm nay chúng ta bàn đến  

Câu 16 trang 19: Tại saô người biết trước ngày 

giờ ra đi cũng không chắc chắn được vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc? 

Cuốn sách này đưa ra chi tiết cụ thể quá, rất cụ thể, từng 

chút từng chút một. 

Câu trả lời 16(a): Người tu hành các pháp môn khác, 

vì họ không cầu vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, nhưng 

nhờ công phu cao, định lực mạnh, họ có thể ngưng thần ra 

đi theo những cảnh giới tương ứng khác.  

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Mỗi người tu có một 

hướng đi. Ví dụ một người tu Thiền mà họ đạt được Thánh 

quả A-La-Hán, đâu phải chuyện bình thường. Đó là các vị 

Thánh, trong Phật Giáo Tiểu Thừa được tôn xưng là Phật rồi, 

gọi là Tạng-Giáo Phật. Trong Tứ Thánh Giáo: Tạng, Thông, 

Biệt, Viên, thì A-La-Hán được tôn là Phật trong Tạng-Giáo. 

Như vậy các vị tu theo các phái Tiểu Thừa không có nguyện 

vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, nên họ không thể vãng 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

322 

sanh Tịnh-Độ được. Hơn nữa, nhiều người chỉ nghiên cứu 

các kinh điển của Phật Giáo Nguyên-Thủy, sẽ không biết cõi 

Tây-Phương Cực-Lạc, không tin có A-Di-Đà Phật là chuyện 

thường tình.  

Nhưng xin thưa với chư vị, với cảnh giới Tây-Phương 

Cực-Lạc, không phải chư vị A-La-Hán muốn vào thì vào đâu, 

các Ngài cũng phải niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Nếu 

được vãng sanh thì các Ngài vãng sanh về phần trung phẩm 

thuộc cõi Phương-Tiện Hữu-Dư. Phương-Tiện Hữu-Dư Độ 

tương đương với Hữu-Dư Niết-Bàn. Các vị A-La-Hán từ 

cảnh giới Hữu-Dư Niết-Bàn sanh về Phương-Tiện Hữu-Dư 

Độ trên Tây-Phương Cực-Lạc. Vẫn còn chữ “Hữu” trong đó. 

Về Tây-Phương Cực-Lạc thì vô sanh vô tử, nhưng Hữu-Dư ở 

cảnh giới khác chỉ cho sự vượt qua “Phần Đoạn Sanh Tử” 

nhưng vẫn còn phải phá “Biến-Dịch Sanh-Tử”, nên gọi là 

“Hữu Dư”. 

Xin thưa với chư vị, pháp môn nào cũng có điểm về 

riêng, cũng có sự chứng đắc riêng. Người vãng sanh về Tây-

Phương Cực-Lạc là đi thẳng về cảnh giới Tịnh-Độ của Phật 

A-Di Đà. Về đó rồi, tự nhiên sáu đường sanh tử luân hồi bị 

đóng kín. Mình không bị rớt xuống hàng sanh tử luân hồi nữa 

gọi là Vị-Bất-Thoái. “Vị” là vị trí. Các vị A-La-Hán vượt qua 

cảnh giới phàm phu, trở về Hữu-Dư Niết-Bàn, thì đối với 

Đại-Thừa là vượt qua một bậc Bất-Thoái thứ nhất. Có tất cả 3 

bậc Bất-Thoái, thì các A-La-Hán vượt qua Vị-Bất-Thoái. Lên 

cao nữa thì có Hạnh-Bất-Thoái và Niệm-Bất-Thoái.  
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Một người phàm phu như chúng ta, khi vãng sanh về 

Tây-Phương Cực-Lạc, chư Tổ nói, dẫu cho hạ phẩm hạ sanh, 

thuộc Phàm-Thánh Đồng-Cư Độ, vẫn là một đời viên mãn 

Tam-Bất-Thoái, nghĩa là vượt qua được 3 bậc Bất-Thoái. 

Hay lắm chư vị ơi! Khi nào có dịp, chúng ta sẽ nói thêm nữa, 

rất hay, tuyệt vời vô cùng. 

Trong kinh Niệm-Phật Ba-La-Mật, Đức Thế-Tôn nói: 

“Vãng sanh về Tây-Phương là một đời thành Phật”, nên 

Ngài tuyên bố thẳng luôn, “Vãng sanh về Tây-Phương Cực-

Lạc tức là thành Phật”. Hay lắm!... Nói như vậy, xin chư vị 

cũng đừng nên hiểu lầm rằng, hôm nay mình vãng sanh về 

Tây-Phương, ngày mai mình thành Phật liền. Không phải vậy 

đâu. Ở cõi Tây-Phương Cực-Lạc chỉ có một đời, không có 

đời thứ hai. Bất-Thoái chuyển nghĩa là không lui xuống, 

không rớt lại hàng phàm phu nữa, cứ từ đó tiến lên, tiến thẳng 

lên quả vị Phật luôn. Chính vì vậy, không những là A-La-

Hán, mà các vị Pháp-Thân Đại-Sĩ cũng phải niệm Phật cầu 

sanh về Tây-Phương Cực-Lạc để một đời thành Phật, thời 

gian thành Phật nhanh chóng. Còn ở các cảnh giới khác, 

nhiều khi phải tu hành 2-3 đại A-Tăng-Kỳ kiếp. 2-3 đại A-

Tăng-Kỳ kiếp thời gian không phải đơn giản! 

Câu 16(b): Có nhiều trường hợp người tu theo các đạo 

Quỷ Thần, được các Ngài báo cho biết ngày chết để về phục 

vụ trong các cảnh giới Quỷ Thần. 
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Đúng không chư vị? – [Đúng]. Đúng đấy. Chư vị nghe 

câu chuyện Hòa Thượng Tịnh-Không giảng, kể về một người 

tu theo đạo Quỷ Thần, khi ông ấy còn đang sống, trong giấc 

chiêm bao thấy Nhạc Phi mời ông xuống phục vụ cho cảnh 

giới Quỷ. Ông đồng ý. Khi thời điểm cần đến, Nhạc Phi báo 

trước 3 tháng. Ba tháng sau, âm binh tới bắt hồn đi phục vụ. 

Nhạc Phi sống làm Tướng trung thành việc nước, chết làm 

Thần theo niệm sát mà tiếp tục đấu tranh. Người đó biết trước 

ngày chết 3 tháng, nhưng hoàn toàn không phải là vãng sanh 

về Tây-Phương Cực-Lạc.  

Ở tại xã Nhân-Thọ, vùng quê Bình Định, một xã lân cận 

với xã Nhơn-Lộc của Diệu Âm, cách đây cũng 20 năm rồi, 

gần 20 năm rồi, có một vị kia hoàn toàn không tu hành gì hết. 

Thế mà tự nhiên ông ấy biết được ngày chết, ông ta báo cho 

mấy người quen thân biết:“Tuần sau tôi chết đấy”. Trước 

một ngày, ông nói: “Ngày mai tôi chết đấy”. Ông không đau 

không bệnh gì cả, và nói gọn gàng, tự nhiên, không lo sợ, 

không có triệu chứng gì về tâm thần suy yếu. Và đúng ngày 

đó, ông lên giường nằm rồi tắt hơi đi luôn. Người ta cho rằng 

ông ấy vãng sanh, nhưng thực ra ông không phải vãng sanh 

Tây-Phương Cực-Lạc đâu.  

Có những trường hợp như vậy. Khi nghe người ta kể lại 

câu chuyện đó, suốt đời ông ta không biết tu hành, không có 

niệm Phật, không cầu vãng sanh, nhưng ông âm thầm thực 

hành một pháp tu trong Quỷ-Thần đạo. Ông hành theo đạo 

Quỷ-Thần. Cho nên xin thưa với chư vị, người biết ngày giờ 
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ra đi không chắc chắn được vãng sanh là vì những lý do như 

vậy. Những người tu đạo Tiên, người ta luyện khí luyện thần, 

nhiều khi cũng biết được ngày giờ ra đi. Trong đạo Cao-Đài, 

có những người cũng biết được ngày giờ ra đi, nhưng không 

phải họ vãng sanh, mà họ về cảnh giới Thần-Tiên. Thần-Tiên 

cũng thuộc về cảnh giới Quỷ-Thần. Họ nguyện đời sau làm 

người hiền nhân quân tử, theo Tiên, theo Thánh. Có những vị 

tu pháp Đồng-Bóng, thường xuyên tiếp xúc với cõi âm, đến 

lúc các vị cõi âm đó cần, người ta tới bắt hồn đi phục vụ cho 

họ. Bắt mà cho biết trước. Biết trước ngày giờ chết trong các 

trường hợp này hoàn toàn không phải là vãng sanh. Nói 

chung, Thần-Tiên, Thiên-Tiên, Địa-Tiên, Dạ-Xoa, La-Sát, 

Thành-Hoàng, Thổ Địa, v.v… gọi chung là cảnh giới Quỷ 

Thần. Tu đạo Quỷ-Thần thì về cảnh giới Quỷ-Thần phục vụ 

vậy thôi. 

Chính vì vậy, khi nghe được những thông tin tương tự, 

chúng ta đừng nên phân vân hay hồ hởi nhé. Đừng lấy yếu tố 

biết ngày giờ chết mà cho rằng vãng sanh. Không phải đâu. 

Do chính cái tâm nguyện của họ sẽ dẫn họ đi tới các cõi khác, 

có cõi khá một chút, có cõi u ám, tối tăm, có cõi đấu tranh 

không ngừng nghỉ. Chỉ vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc là 

vô sanh vô tử, thanh tịnh, trang nghiêm, thanh lương, cực lạc 

nhất. Mong chư vị phải chú trọng lời nguyện vãng sanh Tịnh-

Độ để được vãng sanh. 
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Câu 16(c): Chỉ có người nào tin tưởng, thành tâm 

niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc mới được 

vãng sanh. 

Đúng không? – [Đúng]. Ở đây câu nào cũng đúng hết 

trơn. Xin nhắc đi nhắc lại, muốn vãng sanh về Tây-Phương 

Cực-Lạc một đời bất thoái thành Phật thì chư vị phải tin. Tin 

đường Tây-Phương Cực-Lạc rồi thì hãy đi thẳng một đường, 

đừng đi lang thang nữa. Đi lang thang khắp các nẻo đường, 

thì không có đường nào đến được đích. Đức Bổn Sư Thích-

Ca Mâu-Ni Phật đã dạy rõ rệt: “Thời mạt pháp này ức ức 

người tu hành dễ gì tìm ra một người chứng đắc…” để 

vượt qua tam giới. Khó vô cùng! Gọi là “Hãn nhất đắc độ”. 

“Hãn” là rất hiếm hoi. “… chỉ nương theo Pháp Niệm Phật 

mà được vượt qua sanh tử luân hồi”. Nhưng xin thưa với 

chư vị, nương theo Pháp Môn Niệm Phật phải nương cách 

nào cho vững, đừng nương lấy lệ, đừng nương sơ sơ. Có 

nhiều người ngày nào cũng niệm Phật, tưởng vậy là nương 

theo. Chưa chắc! Niệm Phật mà lòng tin không vững, thì 

Niệm mà không “Nương”. Niệm Phật mà không nguyện vãng 

sanh tha thiết, thì Niệm mà không “Nương”. Niệm Phật mà 

chấp trước thị phi tạo thêm nghiệp chướng, đến khi xả bỏ báo 

thân, cận tử nghiệp ứng hiện ra bị mê man bất tỉnh, bị nghiệp 

báo đánh tới thất đởm kinh hồn, tâm thần tán loạn, không còn 

cách nào nhớ câu A-Di-Đà Phật mà niệm, thì đây là Niệm mà 

không Nương. Phiền não chập chùng, gia đình, con cái, bạn 
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đồng tu, oán thân trái chủ chập chùng… dễ gì cho chúng ta tự 

chủ được thì “Nương” cách nào đây? 

Cho nên, nương theo Pháp Niệm-Phật, ta phải nương 

theo đúng căn đúng cơ của mình. Người thượng căn, thượng 

cơ, nương theo cái lực định của họ, người ta có thể định vào 

trong câu A-Di-Đà Phật, người ta niệm Phật đến “Nhất tâm 

bất loạn” đi vãng sanh. Chư Đại Bồ-Tát có thể làm được 

chuyện đó. Còn chúng ta, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ lên nghĩ 

xuống thấy mình vẫn là phàm phu, nghiệp chướng vẫn còn 

quá nặng, thì chư vị phải hết sức cẩn thận, cẩn thận tối đa. 

Nếu sơ ý, không chịu lo liệu trước, đến lúc nằm xuống, một 

câu A-Di-Đà Phật không dễ gì chúng ta niệm được đâu. 

Chính vì thế, Pháp Hộ-Niệm là nơi nương nhờ tuyệt vời, giúp 

cho chư vị giải quyết hình như là toàn bộ những gì mình thiếu 

sót đấy.  

Nói rõ hơn, giả như lúc đó mình bị oán thân trái chủ bao 

vây hãm hại, người hộ niệm đến bên cạnh, giúp đỡ, điều giải, 

hóa gỡ ách nạn cho mình, họ niệm Phật hùng hồn, nhờ lực 

của đại chúng mình nương theo mà niệm. Tâm tâm cảm ứng, 

Phật lực gia trì, nhờ quang minh phổ chiếu bao trùm tại đó 

che chở cho ta. Nếu mình bị rối loạn, lơ lơ láo láo thì người 

hộ niệm liền khai thị, gỡ rối, khuyến tấn giúp mình nhiếp tâm 

chí thành niệm Phật, không còn phân tâm nữa. Mình có thành 

tâm, có chí thành niệm Phật được, nhờ đó mà được cảm ứng 

với đại nguyện của đức A-Di-Đà, được từ lực của Phật gia trì, 

được chư Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ cho mình an toàn để 
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vãng sanh. Xin thưa với chư vị, nếu sơ ý tự cho mình có khả 

năng làm được tất cả, thì cách tính toán này thiếu cẩn thận 

lắm đấy, coi chừng tự mình cô lập lấy mình trong tình huống 

bị tứ bề thọ nạn, không đâu nương tựa mà ân hận đó nhé. 

Cho nên, mong chư vị nhớ cho, gọi là nương theo thì 

phải nương cho đúng. Cũng như vấn đề “Niệm Phật Tốt” là 

phải niệm làm sao cho đúng, đúng cách, đúng căn, đúng cơ, 

đúng theo hoàn cảnh thực tế của mình, thì mới gọi là “Niệm 

Phật Tốt”. Có thực sự “Niệm Phật Tốt” mới khỏi bị trở ngại, 

mới có chỗ nương tựa tốt, và mới có hy vọng vãng sanh. Còn 

sơ ý niệm theo hiếu kỳ, niệm theo vọng tưởng, niệm lệch 

tông chỉ của pháp môn thì lãnh phần thất bại. Rõ ràng bao 

nhiêu thế kỷ qua, biết bao nhiêu người niệm Phật, nhưng khó 

tìm ra được người vãng sanh. Phải chăng đã có điều sơ suất 

lớn lắm mà không hay!... 

Những người tu rất lâu, tu khá giỏi nhưng vẫn bị trở 

ngại cũng là chuyện bình thường. Vì sao vậy? Xin thưa với 

chư vị, tu lâu tu giỏi mà có đúng chánh pháp hay không là 

chuyện khác. Tu đúng chánh pháp mà tự lực có phá nổi 

nghiệp chướng hay không? Nếu không phá nổi nghiệp 

chướng mà không có người giúp đỡ, gỡ rối trong những lúc 

cần thiết thì chưa được an toàn đâu. Hay nói rõ hơn, lúc lâm 

chung bị nghiệp chướng hành hạ đảo điên, mê man bất tỉnh, 

bị oán thân trái chủ tự do đánh phá, dụ hoặc, cài bẫy hãm hại 

mà đành thất bại.  
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Nhiều người tới ngày giỗ kỵ, thường đứng trước bàn thờ 

Gia-Tiên khấn nguyện cầu xin ông bà linh thiêng về bảo vệ, 

gia trì, giúp đỡ cho con cháu. Thường thường người thế gian 

hay làm vậy. Bảo đảm bây giờ mình tu hành giỏi như vầy, 

nhưng thói quen đến ngày giỗ kỵ cứ nguyện cầu cha mẹ mình 

về giúp đỡ, thì nhất định lúc lâm chung thế nào cũng thấy cha 

mẹ mình về giúp đỡ, nâng niu, bồng bế, bảo vệ và sau cùng 

dẫn mình đi. Xin thưa thẳng với chư vị, nhất định bị oán thân 

trái chủ trá hình, dẫn mình đi đọa lạc!... Tình trạng này nhiều 

lắm nhiều lắm!... Phải giác ngộ. 

Xin kể một câu chuyện làm chứng minh. Diệu Âm có 

một người bạn cũng khá thân, những năm cuối đời của người 

cha vị đó thường lên trước bàn thờ nói chuyện thầm thì thầm 

thì. Ông cho người nhà biết là đang nói chuyện với ông nội 

bà nội. Có hôm ông cho biết có cả dòng tộc đang tụ họp về 

nhà. Ông tu hành theo cách nào mà cảm ứng toàn là những 

người âm đã chết trong dòng họ. Xin thưa thực với chư vị, 

đây chính là oán thân trái chủ trá hình, họ nương theo sự 

khẩn cầu sai lầm mà gạt gẫm hãm hại ông Cụ thôi. Khi biết 

được Pháp Hộ-Niệm, chúng ta mới phát hiện ra những điều 

sai lầm vô cùng to lớn của người thế gian. Hiểu được vậy, xin 

chư vị phải cẩn thận, tự thức tỉnh. Hãy nghiên cứu thêm Pháp 

Hộ-Niệm để tránh nhiều điều sơ suất khác nhé. 
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Câu 16(d): Biết trước ngày giờ ra đi là một thoại 

tướng tốt, chứ không phải là điều kiện bảo đảm việc vãng 

sanh. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Rõ ràng, biết trước ngày 

giờ ra đi là một thoại tướng tốt. Đây chỉ là thoại tướng thôi, 

nhưng tướng lành này không bảo đảm chắc chắn được vãng 

sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Nên nhớ cho kỹ, hôm trước 

mình có nói rồi, biết ngày giờ ra đi, lưu lại xá lợi, có quang 

minh, v.v… cũng không phải là bảo đảm được vãng sanh. Mà 

điều gì bảo đảm đây? Người nào Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ, 

trước giờ phút ra đi, thấy A-Di-Đà Phật hiện thân tiếp dẫn, 

người ta nói rõ ràng rồi ra đi, thì bảo đảm 100% vãng sanh, 

không còn nghi ngờ gì nữa cả. Còn những người được hộ 

niệm, niềm tin vững vàng, nếu người ta không thông báo 

được, nhưng công hạnh tu hành tinh chuyên, đến lúc giây 

phút cuối cùng họ vẫn niệm Phật, quyết lòng vãng sanh, khi 

ra đi để lại thân tướng tốt đẹp, đỉnh đầu ấm ấm… đây là hiện 

tượng cảm ứng vô cùng tuyệt vời! Mình hy vọng tới 99% họ 

vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 

Hiểu được điều này, mong chư vị nắm thật vững đường 

vãng sanh nhé.  

Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 
 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 036) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Xin chư vị mở trang 19.  

Câu 17: Những gì có thể làm được khi Hộ-Niệm? 

Những người biết hộ niệm rồi thì câu này đơn giản, còn 

người chưa biết hộ niệm thì câu này quan trọng, vì trước giờ 

có nghe qua về Hộ Niệm, nhưng không biết khi hộ niệm là 

làm gì đây? Trong chương này sẽ đưa ra một số vấn đề rất cụ 

thể cho chư vị biết qua.  

Trả lời 17(a): Giúp người bệnh vượt thoát nhiều cạm 

bẫy hiểm nghèo, tránh bị khủng hoảng hay sợ hãi khi lâm 

chung. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Đấy, mới giới thiệu một 

câu này thôi là mình thấy thấm thía rồi đấy. Một người phàm 

phu như chúng ta khi sắp sửa lìa đời, sẽ rơi vào những cảnh 

vô cùng hãi hùng. Thân thể thì đau nhức, gia sự thì bề bộn, 

oán thân trái chủ chập chùng…dễ bị khủng hoảng lắm chư vị 

ơi!... Nếu có người biết đạo ở bên cạnh hướng dẫn, là cả một 

ơn huệ vô cùng to lớn. Người hộ niệm có thể giúp cho người 

bệnh đang trong cơn khổ nạn đó vượt thoát những cạm bẫy 
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hiểm nghèo. Bây giờ mình nghe nói đến cạm bẫy này, cạm 

bẫy nọ… chứ chính mình không tưởng tượng ra được cái cạm 

bẫy như thế nào đâu, phải không? 

Người đang đối diện sự chết, tức là khi lâm chung đó, họ 

sẽ đối diện với những cạm bẫy này, nhưng khi đối diện với sự 

thực rồi thì cũng đành chịu thua, đành buông tay chịu nạn! 

Nhưng nếu có người hộ niệm tới giúp đỡ thì họ có thể giúp 

cho người bệnh vượt qua những cạm bẫy này. Cạm bẫy gì 

đây? Ví dụ như hôm qua mình nói, nhiều người khi lâm 

chung, thường trước những giờ phút ra đi người ta thấy ông 

bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc… đến giúp đỡ họ, nhiều 

lắm đấy. Hầu hết ai cũng gặp phải, không cách nào trốn thoát 

đâu. Đây chính là một vài cạm bẫy đơn giản nhất mà người 

khi ra đi thường gặp. Vì không biết, nên thường khi thấy ông 

bà, cha mẹ đến thì nhiều người mừng vui, hoan hỷ tiếp nhận. 

Có nhiều người đơn giản nghĩ rằng: À!... Người bệnh mệt 

mỏi, thường thường nằm mê sảng thấy này thấy nọ là chuyện 

bình thường, đâu có gì quan trọng. Nhưng thực ra, coi chừng 

đây là những cạm bẫy vô cùng nguy hiểm! Nếu người nào 

biết hộ niệm, thì tự nhiên giải quyết được dễ dàng. Khi đến 

vấn đề này, chúng ta sẽ bàn kỹ sau.  

Người thế gian tới ngày giỗ kỵ ông bà, thường đứng 

thắp nhang, khấn nguyện như vầy:  

- Ông bà có linh thiêng thì về đây giúp đỡ cho con, gia 

trì cho con mua mau bán đắt, an khang tráng kiện, thân thể 

khỏe mạnh, tai qua nạn khỏi… 
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Vì tâm mình khấn cầu như vậy, mà chư oán thân trái chủ 

nắm vững ước nguyện của mình, họ chờ dịp thuận lợi ứng 

hiện ra mà lừa gạt, dẫn dắt mình vào ba đường ác để trả thù. 

Có nhiều người bị hiện tượng này 3 năm, 2 năm, 1 năm trước 

khi chết là chuyện bình thường. Còn 1 tháng, 2 tháng, 1 tuần, 

2 tuần trước khi ra đi thì quá nhiều, quá nhiều. Sợ quá! Sợ 

quá!... Không biết thì cứ tự nhiên chờ ngày sập bẫy. Biết rồi 

cần phải đề phòng, tránh sơ suất này đi. Đây là cái cạm bẫy 

đơn giản nhất, thô tháo nhất, và thường gặp nhất. Xin nhắc 

nhở cùng chư vị.  

“Tránh bị khủng hoảng hay sợ hãi khi lâm chung”. Tại 

sao bị khủng hoảng? Xin thưa thẳng, vì nhiều đời nhiều kiếp 

mình sát sanh hại vật nhiều quá. Những món nợ về sanh 

mạng, họ thề đòi trả bằng sanh mạng, các vị oán thân trái chủ 

họ căm thù, oán hận mình thấu đến xương tủy, nhất định họ 

chờ ngày để thanh toán. Trong lúc mình còn khỏe thế này, 

người ta không làm được gì, nhưng đến khi thân tàn sức kiệt, 

họ mới hợp sức ra tay, lúc đó sẽ thấy!... 

Xin thưa với chư vị, khi mà họ ra tay thì nhắm tới làm 

cho tinh thần của người chết bị mê mệt, bị khủng hoảng, bị 

kinh hoàng, là họ đã thành công, vì một khi tâm thần hãi kinh 

rối loạn thì nhất định bị lôi vào ba đường ác chịu nạn, không 

còn đường nào khác để lựa chọn. Họ đã trả được thù rồi vậy. 

Nếu may mắn, người đó được ban hộ niệm như lý như pháp 

đến trợ duyên, họ khai thị, giúp đỡ, khuyến tấn, khuyên người 

bệnh đừng chạy theo những hiện tượng hão huyền nữa, mà 
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nên thành tâm sám hối lỗi lầm, khuyên niệm Phật cầu Phật 

gia trì, thì tự nhiên thoát nạn.  

Chư vị thấy đó, Hộ Niệm vô cùng quan trọng, vô cùng 

quan trọng. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng: “À!... Lo niệm 

Phật cho nhất tâm bất loạn, tự tại ra đi, cần gì cứ đứng đó 

chờ đến hộ niệm”. Có đấy. “Nhất-Tâm Bất-Loạn” tự tại ra đi 

có đấy. Nhưng 1.000 người tu hành, tìm đâu ra được 1 người, 

2 người được vậy. Dễ gì!... Còn 999 người kia đi đâu rồi? Bị 

nạn phải không? Chính nhờ hộ niệm giải quyết cho 999 

người kia đấy. Mong chư vị chú ý cho kỹ. 

Câu 17(b): Hướng dẫn người bệnh phát nguyện vãng 

sanh ngắn gọn cho dễ nhớ. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Hàng ngày chúng ta tu ở 

đây, thường nguyện câu:  

Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung,  

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu 

Hoa khai kiến Phật ngộ Vô Sanh 

Bất thoái Bồ-Tát vi bạn lữ. 

Ồ!... Dài quá! Xin thưa với chư vị, trong thời khóa tu 

tập, mình phải nguyện thống nhất với đại chúng là đúng. Chứ 

lúc tới thời điểm ra đi rồi, chúng ta nguyện như vậy không 

nổi đâu. Khi đi hộ niệm, ta nên hỏi đến lời nguyện của người 

bệnh như thế nào: 

- Nam Mô A-Di-Đà Phật, cho con về Tây-Phương Cực-

Lạc. Được rồi! 
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- Nam mô A-Di-Đà Phật, con nguyện vãng sanh về Tây-

Phương Cực-Lạc. Được rồi! Đủ rồi! Bấy nhiêu đó đủ rồi, 

không cần dài dòng.  

- Nam mô A-Di-Đà Phật, xin Phật cho con về Tây-

Phương Cực-Lạc. 

Hay lắm rồi chư vị ơi! Bao nhiêu đó là đủ rồi, không cần 

dài dòng đâu. Đừng thấy Ngài Liên-Trì Đại Sư phát nguyện 

thành một bài dài cả trang giấy, mình cũng ráng học thuộc 

lòng để phát nguyện theo. Ngài làm được, mà mình thì làm 

không nổi đâu nhé. Coi chừng quên trước lộn sau mà tâm rối 

bời đấy. Lúc lâm chung cấp bách lắm! Tâm phải định, phải 

vững và định từng điểm từng điểm rõ rệt, cụ thể thì mới có cơ 

hội thoát nạn. Bình thường chúng ta có thể dùng các lời 

nguyện của chư Tổ để học tập, để hiểu thấu đạo lý răn dạy 

của các Ngài, mong cho thâm nhập vào tâm cái lý đạo Tịnh-

Độ, để có Tín tâm vững hơn, sức nguyện vững hơn và đường 

tu hành chuyên hơn, đúng lý đúng pháp hơn. Chứ còn khi đến 

tình trạng lâm chung rồi, thì càng đơn giản càng vững, càng 

ngắn gọn càng hay, khỏi bị quên, khỏi bị rối. Rất cần người 

hộ niệm đến bên cạnh nhắc nhở từng chút, từng chút mới an 

toàn được.  

Nhưng cũng xin thưa với chư vị, có nhiều người mình 

nhắc nhở, nhưng họ không chịu nghe. Có nhiều người nhắc 

nhở, nhưng họ không chịu tin. Nhiều người không muốn 

vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Nhiều người còn bài bác 
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luôn cả A-Di-Đà Phật… Lúc đó thôi đành chịu thua. Hết 

duyên rồi vậy!. 

Những lời này nói ra để động viên chư vị càng ngày 

càng tin cho vững, càng ngày càng đi cho thẳng, càng ngày 

càng tu cho chuyên để được vãng sanh. Nếu sơ ý thì coi 

chừng thất vọng đấy. Sống trong thế giới ngũ trược ác thế 

khó thoát nạn lắm đấy, không phải đơn giản đâu nhé chư vị. 

Nhớ là bây giờ mình còn có thể lý luận được, lúc đó yếu 

đuối, thôi đành chịu thua! 

Pháp Hộ-Niệm nhờ vạch ra từng điểm, từng điểm để giải 

quyết mà cứu được người vãng sanh trước mắt. Mới ngày 

hôm nay, tin tức trong “Thế Giới Hộ-Niệm” có một người 

vãng sanh, ra đi lưu lại tướng lành đẹp vô cùng. Hiện tượng 

vãng sanh xảy ra trước mặt, ngày ngày đều có. Chỉ nhờ Pháp 

Hộ-Niệm, chỉ được hộ niệm mà nhiều người ra đi đã hưởng 

được cái ơn huệ này. Quí hóa thay. 

Cho nên, “Hướng dẫn người bệnh phát nguyện vãng 

sanh ngắn gọn”. Xin nhớ cần ngắn gọn. Lời nguyện nào của 

họ vừa ngắn gọn và vừa đủ ý nghĩa là được. “Nam Mô A-Di-

Đà Phật, con muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc”. Tốt 

rồi. Đừng nên dài dòng quá mà quên lên quên xuống, không 

tốt.  

Câu 17(c): Giúp người bệnh an tâm nằm dưỡng bệnh, 

không cần suy nghĩ gì cả. 
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Đúng không? – [Sai]. Mình thấy rõ ràng rằng, Pháp Hộ-

Niệm thực hiện cả một phương pháp tu tập vững chắc, cụ thể, 

đâu ra đó. Nhiều người bình thời tu tập cứ mong sao cho tâm 

hồn được phẳng lặng, thanh tịnh, không xao động, lúc ra đi 

được nhẹ nhàng là được. Ý nguyện này rất dễ bị cạm bẫy của 

oán thân trái chủ. Hoặc là đến lúc lâm chung họ ước muốn 

làm sao cho tâm hồn phẳng lặng, thanh tịnh, nhưng xin thưa 

thực với chư vị, tình huống đã hoàn toàn không như ý muốn 

rồi. Họ muốn an tịnh mà an tịnh không được. Nghiệp báo đã 

ứng hiện khó lường, oán thân trái chủ đã ra tay báo hại, 

không cách này thì cũng cách khác, luôn luôn bị vây hãm 

trong cảnh rối loạn, hãi hùng thì làm sao an tịnh đây!... Còn 

nữa, bệnh khổ đang hành hạ xác thân đâu dễ gì thoải mái 

được. Vạn sự bức bách làm tâm thần đảo điên điên đảo!... 

Đau lưng quá niệm Phật không được rồi! Nhức đầu quá 

niệm Phật không được rồi! Đừng nói chi là lúc lâm chung tứ 

đại phân ly, xác thân đau nhức như con rùa đang sống bị lột 

cái mai! Hãy tưởng tượng cho dễ hiểu hơn, giống như có 

người lấy cái kềm kẹp cái móng tay của mình mà rút ra vậy. 

Chư vị chịu nổi không? Niệm Phật được không? Lúc đó nhận 

lấy một sự đau đớn kinh hoàng, đau đến nỗi phải tắt thở chết 

luôn. Đau đến nỗi mà tim phải ngừng đập luôn. Chư vị có ý 

thức điều này chưa? Có dám nghĩ rằng tự mình giải quyết ổn 

thỏa không? 

Cho nên, lúc đó mà nghĩ rằng mình sẽ thanh tịnh thì quá 

phiêu phỏng!... Chỉ thực sự là Đại Bồ-Tát thì hi vọng. Nghiệp 
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chướng các Ngài quá nhẹ, phước báu các Ngài quá lớn, công 

đức các Ngài quá nhiều, các Ngài được chư Thiên-Long Hộ-

Pháp bảo vệ tối đa mới làm được. Còn phàm phu như chúng 

ta dễ gì vượt qua chướng nạn, mà cứ ngồi đây lý luận hão 

huyền. Vì thế, nói rằng, “Hộ Niệm là giúp cho người bệnh an 

tâm nằm dưỡng bệnh không cần suy nghĩ gì cả” là sai chứ 

không đúng. Xin nhớ cho kỹ. 

Câu 17(d): Hộ Niệm có thể hóa giải nhiều chướng ngại 

giúp người bệnh an tâm niệm Phật, cầu vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Câu này là đúng đấy. Hộ 

Niệm có thể hóa giải nhiều chướng ngại cho người bệnh. Sau 

khi hoảng sợ, hãi kinh, chờn vờn, bất an mà nghe được người 

hộ niệm khai thị, hướng dẫn, bảo vệ, củng cố tinh thần, rồi 

niệm Phật với họ thì tự nhiên cơn sợ hãi mất đi, nỗi đau đớn 

xóa tan, tinh thần họ vươn lên. Nhờ thế mà người ta mới an 

tâm, quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc.  

So sánh hai câu trên có chỗ khác nhau.  

Câu trước là:“Giúp cho người an tâm nằm dưỡng 

bệnh”. Điều này không phải. Nằm đó, anh phải quyết lòng 

quyết chí niệm Phật. Dù có đau cũng phải vùng lên niệm 

Phật, dù có khổ cũng phải cố gắng niệm Phật, dù ngộp cũng 

niệm Phật, dù sợ cũng niệm Phật, có chúng tôi tới hộ niệm 

bảo vệ cho anh niệm Phật đây. Chứ không phải khuyên người 

ta cứ yên chí nằm đó dưỡng bệnh. Hoàn toàn không phải.  
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Còn câu thứ 2 là:“Giúp cho người bệnh hóa giải nhiều 

chướng ngại trong lúc người ta lâm chung”. Đau đớn, con 

cái, gia sự, buồn phiền, rối rắm, oán thân trái chủ, v.v… 

người hộ niệm khai thị, hướng dẫn giải quyết giùm cho, giúp 

người bệnh an tâm, tinh thần được vực lên. Nhờ thế mà người 

ta mới vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, mới vùng lên 

nguyện vãng sanh, họ theo nguyện lực trở về Tây Phương 

Cực-Lạc.  

Mong chư vị ai ai cũng quyết lòng quyết dạ tin tưởng 

niệm Phật tốt. Một đời này vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc 

nhé. Đừng lạc vào con đường nào khác nhé chư vị.  

 Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 037) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Vấn đề thứ 17 trang 19: Những gì có thể làm được khi 

Hộ-Niệm? 

Đáp án 17(e): Hướng dẫn người bệnh thực hiện chính 

xác Pháp Môn Niệm Phật ngay trong giây phút sắp mãn 

báo thân để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Thực sự đúng như vậy. 

Người hộ niệm không phải là niệm Phật giùm cho người 

bệnh, không phải cứu độ người bệnh, mà người hộ niệm giúp 

cho người bệnh làm được đầy đủ Tín-Hạnh-Nguyện cho đúng 

với Pháp Niệm Phật trước khi liệng báo thân này. Thường 

thường hàng ngày chúng ta niệm Phật ở đây có vẻ giỏi lắm, 

nhưng khi bệnh xuống hình như là 99% những người như 

chúng ta làm không trọn vẹn tông chỉ Pháp Niệm Phật. Niệm 

Phật không nổi, đầu óc không còn tỉnh táo, thân thể không 

còn khỏe mạnh, tâm ý thì mê mệt… Nhiều cảnh khổ đổ ập 

đến làm cho người bệnh trong những lúc sắp sửa xả bỏ báo 

thân hoàn toàn không chủ động được gì cả. Xin thưa thẳng 

với chư vị, hàng phàm phu chúng ta là vậy đấy. Nếu không 

có người hộ niệm hướng dẫn cụ thể thì mấy ai làm đúng. 
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Câu 17(f): Giúp người khi lâm chung giữ được Chánh-

Niệm, niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Câu này bổ nghĩa cho 

câu trên. Làm được đúng Pháp Niệm-Phật là như thế nào? Là 

trong lúc lâm chung giữ được Chánh-Niệm. Xin nhắc lại từ 

“Chánh-Niệm” một chút. Chánh-Niệm của người niệm Phật 

chính là Tín-Nguyện đầy đủ và tranh thủ niệm câu A-Di-Đà 

Phật. Mỗi một pháp môn có một Chánh-Niệm riêng, xin chư 

vị cần nhớ điều này. Khi nói về Chánh-Niệm cần xác định là 

Chánh-Niệm với pháp tu nào. Pháp Môn Niệm-Phật có 

Chánh-Niệm là niệm câu A-Di-Đà Phật với lòng chí thành 

chí kính. Chí thành chí thiết niệm Phật là Chánh-Niệm. Nghĩa 

là, người có Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ, niệm lực mạnh mẽ thì 

người hộ niệm dễ trợ duyên cho người đó khi lâm chung giữ 

được Chánh-Niệm. 

Thông thường vì đau đớn, niệm Phật không được! 

Hoảng kinh, niệm Phật không được! Âu sầu, niệm Phật 

không được! Sợ chết, niệm Phật không được! Sợ bệnh, niệm 

Phật không được!... Niệm Phật không được là mất Chánh-

Niệm. Người hộ niệm rất cần thiết để nhắc nhở, ủy lạo, giúp 

đỡ, trợ lực cho người bệnh giữ Chánh-Niệm.  

Có nhiều người nói rằng, Hòa Thượng Tịnh-Không cấm 

không cho khai thị. Thực ra vì sơ ý mà hiểu lầm lời giảng của 

Ngài. Tất cả chư Tổ đều căn dặn, một người lúc lâm chung 

rất cần thiện hữu tri thức hiểu đạo đến nhắc nhở. Nhắc nhở 

chính là khai thị. Chỉ điểm đường về Tây-Phương Cực-Lạc, 
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chỉ điểm chính là khai thị. Ngài Ấn-Quang dạy:“Thiện tri 

thức dùng những lời khéo léo, an ủi, giúp đỡ cho người đó 

quyết lòng vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc”. Khéo léo, giúp 

đỡ, chỉ điểm, an ủi… chính là khai thị. Chứ không phải khai 

thị là nói pháp, giảng giải đạo lý gì khác cho người đang bị 

bệnh khổ.  

Nếu nói cấm khai thị là hàm ý khuyên người hộ niệm 

không nên giảng đạo lý gì cao diệu với người bệnh. Hiểu như 

vậy thì đúng. Chuyện này chư Tổ khuyên cấm. Nhưng khéo 

léo hướng dẫn người bệnh phát tâm niệm Phật chính là những 

lời khai thị có tính cụ thể, giúp họ đi thẳng về Tây-Phương 

Cực-Lạc. Mong chư vị đừng nên hiểu lầm nữa. Nếu người hộ 

niệm không nhắc nhở người bệnh, thì nhiều lúc tâm trí họ rối 

như tơ vò, nhiều lúc họ đang kẹt trong những cảnh giới khổ 

đau, không khai thị thì làm sao hóa gỡ được? 

Có nhiều người nghiên cứu Hộ Niệm quá sơ sài mà hiểu 

lầm! Vì hiểu lầm nên hộ niệm bị sơ suất. Vì sơ suất nhiều quá 

nên đi hộ niệm mãi mà không thấy được người vãng sanh. Vì 

không thấy người vãng sanh nên cũng bỏ luôn pháp thăm 

thân, vì có thăm thân thì cũng thường thấy thân xác cứng đơ, 

tướng lành không có để càng thêm thất vọng, càng mất lòng 

tin, chứ có ích lợi gì!... 

Xin thưa với chư vị, Hòa Thượng Tịnh-Không nói 

không được thăm thân trong vòng 8 tiếng đồng hồ, nên để 12 

tiếng đồng hồ thăm thân mới an toàn hơn. Nghe pháp đừng 

nghe trước cắt sau, nghe sau cắt trước. Không thăm thân thì 
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không phát hiện kịp thời những chướng nạn của người chết. 

Rốt cuộc cứ ngồi đó niệm: “A-Di-Đà Phật… A-Di-Đà 

Phật…” rồi hồi hướng cho họ, xong bỏ ra về. Mỗi người 

mang theo mình một niềm mơ mơ màng màng, không biết là 

người đó có được gì không? 

Vì thế, hộ niệm mà thiếu nghiên cứu cẩn thận, thường 

phạm phải nhiều điều sơ suất, làm cho Pháp Hộ-Niệm vốn vi 

diệu mà áp dụng không được hiệu quả. Thật đáng tiếc! 

Câu 17(g): Khéo léo hướng dẫn, dùng tâm lý khuyến 

tấn giúp người bệnh an tâm niệm Phật vãng sanh. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Đây là lời khai thị của 

Ấn Tổ. Ấn Tổ dạy, người hộ niệm đến bên cạnh người bệnh 

khéo léo hướng dẫn, dùng lời tâm lý khuyến tấn giúp cho 

người bệnh quên đi cơn bệnh, không sợ chết, quyết lòng 

buông xả, niệm Phật cầu vãng sanh. Đây chính là nội dung 

lời khai thị nhắc nhở của Ấn Tổ.  

Từ đời nhà Đường, Ngài Thiện-Đạo cũng có những lời 

dạy tương tự, khi lâm chung rất cần những người biết đạo, 

hiểu đạo đến nhắc nhở, giúp đỡ, dùng lời khéo léo khuyến tấn 

người bệnh, còn bà con thân nhân, bạn đồng tu đừng nên than 

vãn, đừng nên buồn phiền. Đây là những điều căn bản, cần 

nắm vững. Người bệnh dù có niệm Phật nhiều năm, nhưng 

đến giờ phút đó những cơn đau ập tới làm quên hết, tiêu tan 

luôn ý niệm vãng sanh. Ngoài ra còn nhiều vấn đề khác nữa 

dồn dập tới. Xin thưa với chư vị, nếu công phu không đủ, lúc 
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đó nghiệp chướng tự do ứng hiện một cách vô thức, làm cho 

người bệnh không còn chủ động được nữa đâu.  

Chính vì thế rất cần người hộ niệm khéo léo, hướng dẫn. 

Xin chú ý, khéo léo này không có nghĩa là nói nhẹ nhàng. 

Tâm lý, khuyến tấn không có nghĩa là nói những lời như ru 

ngủ. Không phải vậy đâu. Có người ưa thích cách nói nhẹ 

nhàng, vui vẻ thì mình dùng tâm lý nói những lời nhẹ nhàng, 

vui vẻ, cười tươi. Cũng có những lúc khai thị, hướng dẫn, chỉ 

điểm, cần đến những lời nói mạnh mẽ, nói cho thật mạnh để 

đánh thức tinh thần họ dậy, vực tâm hồn họ lên. Tùy cảnh, 

tùy cơ, tùy duyên ứng đối chứ không phải lúc nào cũng nhẹ 

nhàng là tốt. Không nên ứng dụng nguyên tắc quá cứng nhắc 

để khai thị trước người bệnh mà làm cho lời khai thị bị khô 

khan đi, khó đem lại hiệu ứng tốt. Ví dụ, đối với một người 

đang mê mê tỉnh tỉnh trong những cảnh giới mập mờ nào đó, 

mà lời khai thị nhẹ nhàng, ru ru thì thường không có tác 

dụng, khó mà vực tâm thần họ dậy được.  

Cho nên, có nhiều lúc khai thị cần nói mạnh, có nhiều 

lúc cần phải uyển chuyển nói nhẹ nhàng. Tất cả đều phải tùy 

duyên chứ không thể cứng nhắc. Những người mắt đã yếu 

mờ, tai đã lễnh lãng rồi, mà nói giọng nhẹ nhàng như tiếng 

gió vi vu thì thôi chịu thua, không giúp ích gì được. Còn 

những người tỉnh táo, nghe tốt, đã niệm Phật tinh chuyên rồi, 

thì cần gì phải nói mạnh, cần chi phải nhắc nhở nhiều. Chỉ 

cần vài lời nói nhẹ nhàng khuyến khích thêm là đủ cho họ rồi 

vậy.  
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 Câu 17(h): Khai thị, hướng dẫn người bệnh buông xả 

vạn duyên, nhiếp tâm niệm Phật cầu vãng sanh. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Khai thị cho người bệnh, 

nhiều người thường nói: 

- Bác ơi!... Bác buông xả vạn duyên nhé.  

Xin thưa với chư vị, nhiều lúc nói buông xả vạn duyên, 

nhưng coi chừng chính người bệnh không biết duyên gì để 

mà buông đó!... Thành ra khuyên buông xả vạn duyên, có 

nghĩa là cái duyên nào người bệnh đang bị kẹt, hãy tìm cho ra 

mà khuyên họ buông xuống, mạnh dạn nhắc nhở họ bỏ ngay 

cái vướng chấp này đi. Chứ còn khuyên “Buông vạn duyên… 

buông vạn duyên…”, vạn duyên nhiều quá, họ biết buông cái 

nào, giữ cái nào đây? Nội dung lời khai thị này nhìn qua có 

vẻ đơn giản vô cùng, dễ dùng, nhưng đừng nên sử dụng quá 

máy móc mà nhiều lúc làm cho người bệnh cảm thấy lúng 

túng, mơ hồ. Nghĩa là, khuyên buông xả vạn duyên, thành 

tâm niệm Phật, cầu về Tây-Phương là mẫu nói chung, có lợi, 

không hại. Nhưng nếu chỉ nói chung chung như vậy, tình 

thực rất khó hóa gỡ được những vướng chấp của một người, 

nhất là người đang thọ nghiệp khổ. Ngoài trừ những người 

thực sự có công phu tu hành tốt, trí huệ khai mở, Tín-

Nguyện-Hạnh đã đầy đủ, chỉ cần nhắc nhở tổng quát chung là 

được, vì thực sự họ đâu cần đến sự khai thị nữa. 

Còn bình thường rất nhiều người vướng mắc đủ điều, 

mình cần phải tìm cho đúng cái vướng mắc của họ để gỡ ra. 

Một người đang nhớ tiền, đang kẹt vào chuyện tiền bạc mà 
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mình tới khuyên họ buông con cháu ra, thì buồn cười lắm 

vậy. Một người đang muốn hoàn thành một chuyện ơn nghĩa 

gì đó của thế gian chưa làm xong, trong lòng áy náy chẳng 

an, nên cứ sầu muộn mãi. Đến lúc sắp chết rồi, tự nhiên tâm 

thức của họ cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Hãy làm sao cố gắng 

giải tỏa cho được cái vướng chấp này mới tốt cho họ được.  

Xin thưa với chư vị, hộ niệm nhiều lúc mình trở thành 

một viên điều tra bất đắc dĩ, tìm hiểu về tâm lý, tư tưởng, 

cách sống, thói quen, thích ai, ghét ai… của người bệnh. Hãy 

cố gắng tiếp chuyện với gia đình để dọ hỏi thử người bệnh 

vướng mắc điều gì mà khai mở ra, khuyên họ xả bỏ đi, được 

vậy họ mới có thể vãng sanh. Còn hộ niệm mà cứ tới nói 

chung chung: “Bác buông xả vạn duyên đi về với Phật 

nhé…”, thì khó lòng giúp ích được ai vậy.  

Nói chung chung thì Lý không sai, nhưng Sự thì hơi 

vụng về. Khai thị cần đúng với tâm trạng của từng người, 

đúng theo từng chi tiết một, từng trường hợp một thì có hiệu 

quả tốt vô cùng. Người đang thương con nhớ cháu, nhất định 

phải nói cho họ biết phải quyết lòng vãng sanh mới có cơ hội 

lo lắng cho con cháu sau này. Người đang sợ chết, nhất định 

phải khai giải cho được chuyện này, nhất định phải chấm dứt 

ý niệm sợ chết, phải làm sao tìm mọi cách giúp họ chuyển sự 

sợ chết thành vui mừng vãng sanh, vì vãng sanh là không 

chết, vãng sanh là về nước Cực-Lạc để sống an vui. Phải hóa 

gỡ cho được những điều người bệnh vướng chấp thì họ mới 
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vãng sanh. Còn cứ nói khơi khơi thì vô phương hóa giải, 

vãng sanh khó thành! 

 Câu 17(i): Giúp người bệnh không cầu hết bệnh, 

không sợ chết, tha thiết muốn vãng sanh thành đạo. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Điều này quá rõ ràng. 

Tập sách này đưa ra từng điểm từng điểm cụ thể để khai thị, 

hướng dẫn. Một người không kẹt chỗ này thì nhất định cũng 

kẹt chỗ khác, không vướng chỗ nọ, chắc chắn cũng mắc chỗ 

kia. Quyển sách này cố gắng liệt kê ra hầu hết những cái kẹt 

thông dụng nhất để chúng ta biết qua.  

Người sợ chết, nhứt định không được vãng sanh. Vậy thì 

xin hỏi, chư vị có sợ chết không? Buông bỏ ngay ý niệm sợ 

chết đi nhé chư vị. Nếu sợ chết, thì tự mình rước lấy đại họa 

vào thân đấy. Sợ chết thì trong tâm cứ chờn vờn nghĩ về cảnh 

chết. Người nào nhớ mãi đến cảnh chết thì phải chết, không 

thể vãng sanh. Đừng nghĩ rằng bây giờ sợ chút chút thôi, 

chừng đó mình sẽ bỏ. Không đâu. Nỗi sợ chết chút chút hôm 

nay, sẽ mạnh lên 1.000 lần hơn ở cuối đời đấy. Khi nằm 

xuống, tất cả những nỗi sợ hãi sẽ tự động ứng hiện ra trong 

vô thức, mình không còn chủ động được nữa, không còn 

kiểm soát được nữa đâu.  

“Giúp người bệnh không cầu hết bệnh”. Chư vị có sợ 

bệnh không? Có không? Xin thưa thực với chư vị, có bệnh thì 

uống thuốc, đi bác sĩ khám bệnh, tìm cách chữa bệnh là điều 

chúng ta phải làm. Nhưng bệnh mà tinh thần xuống dốc, lo 
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âu, sầu bi, sợ sệt, lo lắng từng chút từng chút, thì thuộc loại 

người bi quan yếm thế, tâm lực yếu đuối, trở thành một 

chướng ngại khá lớn cho đường vãng sanh đấy. Chư vị cứ để 

ý thì biết, một người quá lo sợ về bệnh tình, dẫu cho niệm 

Phật 50 năm đến sau cùng họ cũng sẽ gặp nhiều điều vô cùng 

khó khăn khi xả bỏ báo thân. Nhất định như vậy, chắc chắn 

như vậy. 

Trước đây Diệu Âm đã gặp một vị đó, tu hành cũng khá 

lâu, Phật pháp nói cũng khá hay, nhưng vừa mới phát hiện ra 

bệnh tiểu đường, thì liền xuống sắc, suốt ngày than than thở 

thở đến thấu trời xanh!... Có một lần Diệu Âm nằm chung 

phòng với vị đó, hai giường kề bên nhau, Diệu Âm nghe vị 

đó than vắn thở dài suốt đêm không ngủ. Đây là trạng thái 

của người sợ bệnh. Sợ bệnh, suy cho cùng là từ sợ chết mà ra. 

Đã sợ chết rồi thì, xin nói thẳng thắn, dẫu cho có hộ niệm 

cũng khó được vãng sanh. Cho nên, xin thành khẩn nhắc nhở 

lời này, chư vị nên tập tự tại trước bệnh hoạn mới tốt, mới 

được vãng sanh.  

Tự tại trước bệnh hoạn có nghĩa là sao? Có nghĩa là, 

không phải mình không bệnh, nhưng có bệnh mà vui vẻ mặc 

nhiên, chấp nhận. Tại vì nghiệp chướng của chính mình, thì 

mình phải trả. Không trả hôm nay thì phải trả ngày mai. 

Không trả trước thì đến lúc lâm chung cũng phải trả. Vậy thì 

nghiệp nào ra trước ta trả trước, khỏi bận lòng trả sau, còn 

những nghiệp không ra thì kệ nó, không cầu không đợi. Như 

vậy, tự tại trước bệnh khổ là có bệnh mà không sợ, không 
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ngại, không buồn, không lo… thì khi lâm chung tự nhiên chư 

vị thấy an nhiên, tự tại. Có tự tại trước bệnh khổ mới được 

vãng sanh.  

Hiểu được như vậy, chúng ta quyết lòng quyết dạ đi cho 

đúng để cùng nhau vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc nhé. 

 Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 

 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 038) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Xin chư vị mở trang 20: Những gì có thể làm được khi 

Hộ-Niệm? 

Câu trả lời 17(j): Giảng pháp là chính, nhưng phải biết 

tâm lý để an ủi người bệnh mới được.  

Đúng không chư vị? – [Sai]. Thực ra tất cả những gì nói 

với người bệnh dù đơn giản hay cao siêu vẫn là pháp. Nhưng 

câu trả lời này nói rằng,“Giảng Pháp là chính” thì không 

đúng. Vì nếu chú trọng về giảng pháp thì thường đem những 

đạo lý cao siêu ra thuyết giảng. Pháp Phật thì mênh mông, 

bao la như trời biển, mà người bệnh lúc đó thì đang nằm chèo 

queo, thở phì phèo, còn tâm trí nào nữa để nghe được lời 

pháp vi diệu đây! 

Chính vì thế, Hộ Niệm không phải là chủ tâm nói pháp, 

dù rằng bất cứ lời nào cũng ít hay nhiều liên quan đến pháp 

Phật. Ví dụ như ta nói: “Bác Chín ơi!... Niệm Phật trở về 

Tây-Phương nhé”, cũng là pháp rồi đó, nhưng những lời nói 

này hết sức đơn giản, cụ thể, đi thẳng vào việc khuyến tấn 

niệm Phật vãng sanh. Điểm quan trọng trong những lúc khai 

thị hướng dẫn là nhắm thẳng vào những điều gì khó khăn của 
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người bệnh để tìm cách giải tỏa vướng mắc cho họ. Vấn đề 

tâm lý cũng rất quan trọng, có thể giúp cho người bệnh vui 

vẻ, an tâm, tin tưởng niệm Phật.  

Cho nên, liên quan tới pháp Phật thì có đấy, vì hướng 

dẫn người bệnh không thể tách rời Phật pháp được, nhưng 

điều quan trọng không phải chú trọng về chuyện thuyết kinh 

giảng đạo, mà chú trọng ở chỗ tìm hiểu tâm ý, những sự khó 

khăn, những điểm còn yếu, những vướng chấp của người 

bệnh và tìm cách hóa giải giúp họ, nâng đỡ họ lên. Đây là 

những điểm chính mà người hộ niệm cần phải làm, chứ 

không phải chủ tâm khai triển pháp này pháp nọ mà dễ làm 

cho họ rối tâm.  

Câu trả lời 17(k): Không nên giảng giải lý đạo cao siêu. 

Hãy chú ý hóa gỡ những vướng mắc, khuyên người bệnh 

tin tưởng niệm Phật cầu vãng sanh là tốt. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Thực sự đúng đấy. Tập 

sách này nêu ra từng điểm từng điểm rất cụ thể. Nếu chư vị 

đọc qua vài lần thì có thể nắm bắt được những điểm căn bản 

về Hộ Niệm đấy, vì trong tập sách này đưa ra những điểm hết 

sức cụ thể, thực tế và minh định điều nào đúng, điều nào sai 

một cách rõ rệt, biến thành từng mục để kiểm tra. Cho nên, 

chư vị nào chưa biết về Hộ Niệm, nên đọc và nghe suốt qua 

các Tọa Đàm về cuốn sách này, có lẽ chư vị sẽ hiểu biết rõ 

ràng về Hộ Niệm. Khi hiểu biết rõ ràng về Hộ Niệm rồi, thì 

nên kiểm lại công việc hộ niệm để phát hiện ra những trường 
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hợp hộ niệm không theo đúng chánh pháp, trong đó nhiều khi 

có cả chính mình có thể đã sơ ý thực hiện thiếu chính xác 

trong quá khứ. Nói chung thấy được chỗ sai, sửa chữa lại cho 

chính xác, thì đã hiểu thấu và hành đúng Pháp Hộ-Niệm rồi 

đó. Hộ niệm như lý như pháp, chúng ta sẽ thấy người vãng 

sanh. Thấy được người vãng sanh mới giựt mình ngộ ra được 

Phật Pháp nhiệm mầu. Pháp Hộ-Niệm đúng là đơn giản mà 

quá vi diệu! Thực sự vô cùng vi diệu!  

“Hãy chú ý hóa gỡ những vướng mắc, khuyên người 

bệnh tin tưởng niệm Phật cầu vãng sanh là tốt”. Xin đưa ra 

một chuyện vãng sanh liên quan đến người Dì Út của Phi, có 

một chi tiết mà Phi vừa về thông báo lại khá hay. Dì Út rất 

thương một đứa cháu. Trong Pháp Hộ-Niệm có nói, khi một 

người sắp sửa rời bỏ báo thân, thì nên mời những người thân 

yêu cách ly ra. Nếu chúng ta vừa nghe như vậy, vội vã áp 

dụng một cách cứng nhắc thì coi chừng có thể bị sơ suất!... 

Vì những có những lúc cần phải cách ly, có những lúc không 

thể cách ly được, mà cần đến những người thân yêu đó tới 

nhắc nhở, khuyến tấn người bệnh. Nếu người thân yêu đó biết 

đạo, hiểu đạo tới nói một câu thích hợp, nhiều khi là cả một 

sự khai thị tuyệt vời.  

Ví dụ, như dì Út lúc nào cũng nhớ đứa cháu, không thể 

quên. Khi sự quyến luyến đã lên cao như vậy, thì dù có cách 

ly, hay không cách ly người ta cũng nhớ, cũng thương, cũng 

cứ chờ nhìn mặt người thân yêu cho được. Trường hợp này, 
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điều hay nhất là nên dặn dò, hướng dẫn người cháu đó tới 

trình diện trước người bệnh và nói lên lời khai thị: 

- Bà ơi!... Bà thương con lắm, con cũng thương Bà lắm. 

Con thương Bà nên con không muốn Bà bị đọa lạc. Con 

thương bà nên con đang niệm Phật hộ niệm cho Bà đây. Con 

đang cầu xin A-Di-Đà Phật rước Bà về Tây-Phương Cực-Lạc 

hưởng đời an vui cực lạc. Bà hãy quyết lòng niệm Phật nhé. 

Bà niệm Phật tức là Bà thương con. Bà về Tây-Phương Cực-

Lạc rồi, sau này con cũng về đó, Bà Cháu mình gặp nhau tại 

cõi Phật. Bà và cháu không còn bị đọa lạc, không còn xa 

cách nhau, cùng nhau hưởng cảnh an vui thành đạo, cùng 

nhau cứu độ nhiều con cháu khác nữa Bà nhé. 

Xin thưa với chư vị, chỉ cần một lời tương tự như vậy 

của người cháu nói lên là cả một sự khai thị tuyệt vời cho bà 

Cụ. Còn nếu người cháu đó hoàn toàn không tin Phật pháp, 

không chịu tới khuyến tấn, thì đành phải cách ly, đừng cho 

thấy mặt, để mong sao người bệnh quên đi. Tình thực mà nói, 

nếu tình cảm quyến luyến con cháu còn vướng trong tâm, cần 

phải tìm cách hóa giải càng sớm càng tốt, nếu không hóa gỡ 

kịp thời, đến lúc sắp lâm chung vẫn còn quyến luyến, thì nhất 

định không thể được vãng sanh.  

Vì thế, vấn đề cách ly người thân cần phải uyển chuyển, 

nghĩa là có nhiều lúc phải cách ly, có nhiều lúc không cần 

cách ly. Cách ly đối với những người con ngỗ nghịch, không 

tin Phật pháp, cố tình cản ngăn việc hộ niệm, hoặc người quá 

nặng về tình cảm, dễ khóc than, dễ rơi lệ trước cảnh ra đi. 
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Còn người thân con cháu hiểu đạo, biết hộ niệm thì rất cần ở 

bên cạnh chăm sóc, khuyến tấn, khai thị, ngày đêm nhắc nhở 

niệm Phật, là điều vô cùng cần thiết.  

Hộ niệm cần phải hiểu cho thấu thì hành mới đúng. Tất 

cả đều có thể trở thành những bài pháp sống thực, cụ thể. Một 

người cháu được Bà Dì thương yêu, nếu cháu hiểu đạo lý, 

ngoan ngoãn biết vâng lời tới khuyên Bà một câu đúng pháp 

liền giúp cho Bà Dì vui vẻ niệm Phật, tin tưởng vững vàng 

hơn, Bà an tâm cầu vãng sanh không còn lưu luyến con cháu 

nữa. Đây là cách hóa gỡ vướng mắc tuyệt vời. Vướng mắc 

tình cảm, dùng tình cảm để hóa gỡ. Tất cả đều phải chuẩn bị 

trước, căn dặn trước mới được. 

Pháp Hộ-Niệm thực sự đơn giản, nhưng đơn giản trong 

quy pháp nghiêm minh. Mong chư vị hãy nghiên cứu thêm để 

hiểu càng sâu hơn, càng tin tưởng hơn để hộ niệm càng vững 

hơn hầu giúp người vãng sanh. Tiễn đưa một người vãng 

sanh công đức vô lượng.  

Câu 17(l): Hướng dẫn gia đình người bệnh thực hiện 

quy luật trợ niệm vãng sanh. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Những điều này cụ thể. 

Hộ niệm, điểm quan trọng là gia đình người bệnh phải thực 

hiện cho đúng quy luật trợ niệm. Ngày hôm qua Diệu Âm có 

liên lạc với anh Đạt. Anh Đạt khi hộ niệm nếu gặp điều gì 

khó khăn thường gọi điện qua hỏi ý kiến. Tâm đạo của anh 

rất tuyệt vời. Anh Đạt có cách điều đình với gia đình người 
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bệnh rất hay. Anh hộ niệm cho bà Cụ Phạm Thị Thanh, bị mê 

man bất tỉnh. Hồi giờ Bà lại không tu hành nhiều, con cái thì 

chỉ có một người con gái tin tưởng, còn hầu hết những người 

khác thì lơ là việc hộ niệm. Người con gái tin tưởng, nhưng 

người chồng, tức là rể, lại không tin, muốn tìm cách ngăn 

cản. Nói chung, về gia đình của bà Cụ có phần khá rối rắm! 

Ấy thế mà anh Đạt tới gặp người rể, tâm lý khuyến tấn, đã 

chuyển được tâm ý người rể, phát lòng tin tưởng, quyết lòng 

niệm Phật hộ niệm cho nhạc mẫu. Hay vô cùng!... Chuyển 

một tâm nghịch chống thành một tâm thành kính, sự thành 

kính này nhiều khi quí hóa hơn những tâm thành kính bình 

thường. Với những tấm lòng thành kính ấy, không biết bây 

giờ sự hộ niệm tiến triển tới đâu, nhưng đã có tin báo rằng, 

trước những giờ phút sắp sửa lâm chung, bà Cụ đã tỉnh táo lại 

và đang niệm Phật. 

Xin thưa với chư vị, tình trạng bà Cụ này khá khó khăn, 

nghiệp chướng thì nặng nề lắm đấy. Nhưng nếu một cơ duyên 

tốt ở lúc cuối cùng, bà tự nhiên phát lòng tin tưởng, tỉnh táo 

lại niệm Phật. Chỉ cần một cơ duyên này, chư vị có thể thấy 

được điều vi diệu của Pháp Hộ-Niệm. Có được vãng sanh hay 

chăng thì bây giờ không dám quả quyết. Nhưng nếu Cụ ra đi 

để lại tướng lành đẹp đẽ, thì mình có thể dám quyết định 

rằng, đầu tiên bà Cụ đã thoát được ba cõi ác đạo rồi. Mà cũng 

trong một cơ duyên này, nếu những thiện căn của bà Cụ trong 

nhiều đời nhiều kiếp hội tụ về, bà tỉnh táo quyết lòng tin 

tưởng niệm Phật cầu xin vãng sanh. Chỉ cần một ngày hai 
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ngày niệm Phật với Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ, xin thưa với 

chư vị, coi chừng bà Cụ vãng sanh bất khả tư nghì đấy. 

Hộ Niệm đơn giản phải không chư vị? Thế mà hồi giờ 

chúng ta không biết đến pháp này, mặc nhiên để người thân 

yêu của mình rơi vào ba đường ác chịu đọa lạc nhiều quá!... 

Tội nghiệp quá!... Xót xa quá phải không!... Mong chư vị 

thấy rõ sự vi diệu của Pháp Hộ-Niệm này mà cố gắng nghiên 

cứu thêm. Bây giờ đã có bộ sách này, Diệu Âm này hứa với 

chư vị là từ đây cho đến mãn đời sẽ nói mãi những nội dung 

hàm chứa trong tập sách mỏng này thôi, không nói gì khác 

hơn. Người nào tin tưởng hãy quyết lòng đi cho tới nơi tới 

chốn. Hy vọng người thân của chư vị được cứu, cha mẹ được 

cứu, chính mình cũng được cứu bằng Pháp Niệm-Phật Hộ-

Niệm Vãng-Sanh này. Còn chư vị nào không tin, thì tùy 

duyên, đường ai nấy đi, cớ chi ta phải bận tâm? Ai muốn lý 

cao luận diệu, cứ tự do lý luận. Ai muốn dèm pha, cứ việc 

dèm pha. Nhưng chắc chắn không ai được quyền ngăn cản ai 

trên đường tìm về cội nguồn giải thoát đâu nhé. Chư vị đồng 

ý không? Cố gắng lên nhé. 

 Câu 17(m): Dặn dò người thân không được khóc lóc, 

than thở hoặc nói những lời bi quan trước mặt người bệnh. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Rõ ràng. Những người 

biết hộ niệm rồi, thì những qui tắc này đã thuộc nằm lòng, 

còn người chưa từng biết qua hộ niệm, nghe câu này có lẽ 

phải giựt mình chăng? Không ngờ trong đời của ta đã sơ ý tạo 
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quá nhiều chướng duyên gây đau khổ cho người thân mà 

không hay. Những người đã biết hộ niệm rồi, thì lời dặn dò 

này trở thành thông lệ bình thường, đâu có gì xa lạ, nhưng 

người chưa biết hộ niệm, nếu còn tiếp tục lơ là không chịu 

lắng nghe để sửa đổi, thì chư vị sẽ tiếp tục mạnh tay đày đọa 

người thân của mình vào chốn khổ nạn đấy.  

Người thân của mình là ai vậy? Ông nội, bà nội, ông 

ngoại, bà ngoại phải không? Rồi còn ai nữa? Cha Mẹ, Chú 

Bác, Anh-Chị-Em của mình phải không? Vì không biết 

những lời răn cấm của Phật, nên có thể cha mẹ mình đã phạm 

phải sai lầm, vô tình đưa ông bà nội xuống địa ngục. Nếu 

hôm nay mình không biết qui tắc Pháp Hộ-Niệm, mình vô 

tình đưa cha mẹ xuống địa ngục, rồi sau này con cái mình lại 

tiếp tục đưa mình xuống địa ngục. Chúng sanh cứ tiếp tục 

như vậy đi vào hầm lửa mà không hề hay biết. Nguyên do tại 

đâu? Tại vì trong lúc người thân sắp chết, vì quá thướng tiếc 

nên nhào vô ôm, nắm, níu, kéo, khóc than, rầu rĩ, la hét… 

làm cho người ra đi bị đọa lạc nặng nề. Những hành động vô 

tình nhưng gây điều tệ hại vô cùng kinh hoàng cho người 

thân yêu mà hồi giờ chúng ta không biết, không ai ngờ tới!... 

Ít người nhận thức rõ ràng mối nguy hại nghiêm trọng này 

mà nhắc nhở nhau hầu giúp nhau thoát nạn.  

Chư vị ơi!... Có nhận ra được mối thương tâm lớn lao 

này chưa? Phải chăng vô lượng vô biên con người khi chết, 

đều vướng ách nạn bị hành hạ thân xác đến tồi tệ này không? 

Hậu quả của sự vô tình nhưng tệ hại này đưa chúng sanh đi 
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về đâu đây? Có phải xuống tam đồ ác đạo chịu nạn không? 

Diệu Âm này thường đi nói chuyện về Hộ Niệm, có nhiều lần 

nói xong thì nhiều người cảm thấy đau thương đến nghẹn 

ngào rơi lệ! Người ta đã khóc!... Khóc đến nỗi không cầm 

được giọt lệ hối hận, bi thương. Hỏi tại sao vậy?  

- Tại vì, nếu tôi biết được Pháp Hộ-Niệm này trước 2 

tuần thôi, thì tôi đã cứu mẹ tôi rồi. Mẹ tôi chết cách đây vừa 

đúng 2 tuần. Khi đó tôi chưa biết Pháp Hộ-Niệm, tôi đã mạnh 

dạn đưa mẹ tôi vào cảnh tam ác đạo rồi mà không hay! 

Tại sao lại như vậy? 

- Tại vì lúc mẹ tôi ra đi, tôi ôm, tôi nắm, tôi níu, tôi kéo, 

tôi giằng xóc thân xác mẹ tôi. Bây giờ biết rồi thì đã quá trễ. 

Ân hận vô cùng!... Ôi! Đau xót quá!... 

Xin thưa với chư vị, Pháp Hộ-Niệm quá ư là hệ trọng. 

Một pháp cứu độ chúng sanh vi diệu, tuyệt vời, rất tuyệt vời 

mà nhiều người chưa thấy rõ được giá trị của nó, vẫn còn 

hững hờ, chê bai, vẫn cứ móng cầu những điều cao siêu vượt 

khỏi tầm tay. Cao siêu mà làm không được nên biến thành 

vọng tưởng, vô thực, dẫn đến sự thất bại ê chề, đến nỗi có cả 

ức triệu người tu hành khó tìm ra một người thành tựu, hậu 

quả là cuối cùng hầu hết đều ngậm đắng nuốt cay, rơi vào 

chốn hiểm nạn. Vậy mà con người chưa chịu giác ngộ hồi 

đầu tìm đường giải thoát!... 

Thực sự Pháp Hộ-Niệm là đại cứu tinh cho chúng sanh 

trong thời mạt pháp này. Chúng ta hãy quyết nương vào đó 

để được cứu độ đi. Một Pháp Hộ-Niệm bít kín đường xuống 
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tam ác đạo, khai thông đường vãng sanh về Tây-Phương 

Cực-Lạc thành đạo, tất cả chỉ bằng Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ 

của Pháp Môn Niệm-Phật. Trọn vẹn tông chỉ của Pháp Niệm-

Phật Vãng-Sanh một đời thành Phật nằm gọn trong Pháp Hộ-

Niệm này. Mong chư vị chú ý để kịp thời giúp nhau một đời 

thành tựu đạo quả ngay trong thời mạt pháp này. 

 Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 039) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Xin mở trang 20, câu trả lời 17(n): Ngăn cản mọi sự 

đụng chạm vào thân thể người chết ít ra là 8 tiếng đồng hồ 

sau khi tắt thở. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Khi gặp được Pháp Hộ-

Niệm, Diệu Âm mới biết đến điều này mà giựt mình kinh hãi, 

liền vội vã loan truyền phương pháp này ra gấp gáp đến nỗi 

không kịp thở. Trong gần 50 năm qua Diệu Âm cũng có đi 

Chùa, cũng có đi Thánh Thất, cũng có đi Nhà Thờ, cũng tìm 

chỗ tham vấn việc tu hành, nhưng không ai nhắc nhở cho 

mình biết rằng, khi một người vừa mới chết mà ôm, nắm, níu, 

kéo, lăn lóc cái xác thân thì làm cho người chết đó bị đọa lạc 

rất nặng.  

Khi phát hiện ra điều này làm cho Diệu Âm hoảng kinh, 

vì phải chăng tất cả những người chết trên thế gian này đều bị 

người thân vằn vọt, lăn lộn, ôm ấp, níu kéo…. Có người véo 

má, vạch mắt, đánh đập vào thân, làm đủ hành động trên cái 

thân xác của người vừa mới tắt hơi, tạo nên một cảnh tượng 

vô cùng đau đớn, vô cùng hãi kinh cho người chết mà nhiều 

người không hay biết!... 
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Xin thưa với chư vị, mình tưởng học Phật là được giải 

thoát một cách dễ dàng, theo đúng như lý của Phật là thoát 

vòng sanh tử luân hồi. Nhưng Lý-Đạo thì có đó, mà Sự-Đạo 

thì chúng ta thực hành sai quá nhiều mà không hay biết. Thần 

thức của người chết còn kẹt trong cái thân xác đó ít ra cũng 8 

tiếng đồng hồ mới rời khỏi, trong khoảng thời gian này mà 

đụng chạm đến thân xác là một đại họa cho họ. Chỉ những 

người thực sự là Đại Bồ-Tát, thượng căn thượng trí, có năng 

lực định được thần, ngưng hơi thở ra đi, còn người phàm phu 

tâm ý mê mờ, nghiệp chướng nặng, nên bị vướng mắc vào cái 

thân xác đó, nhất là những người không hiểu đạo, sợ chết, 

thương tiếc cái thân.  

Chính vì thế, khi gặp được Pháp Hộ-Niệm rồi, chư vị 

mới thấy quí hóa. Quí ở chỗ mình biết những điều đại họa 

phải tránh, biết những điều cần thiết nên làm để thoát vòng 

lao lung. Quí ở chỗ mình biết niệm Phật cầu vãng sanh, lúc 

lâm chung nhất định phải tha thiết cầu A-Di-Đà Phật lai 

nghênh tiếp dẫn vãng sanh Tây-Phương. Chúng ta chờ đợi cái 

giây phút ngừng hơi thở để lìa bỏ cái xác này như một cơ hội 

để giải thoát. Nếu chư vị có được tâm nguyện như vậy, thành 

tâm niệm Phật, quyết lòng vãng sanh, chư vị có thể đi trước 

khi hơi thở ngừng. Tức là mình không phải chết, mà còn đang 

sống, nhưng tự chủ liệng cái thân này để đi vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc. Lúc đó thì cái thân xác đó chỉ là thứ vật 

chất, ai muốn làm gì thì làm, không còn ảnh hưởng đến ta 

nữa.  



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

362 

Nhưng chỉ vì mê mờ, không biết đạo lý này, nên cứ nghĩ 

cái thân này là nhất, gia đình này là nhất, vợ con này là nhất, 

con cháu này là nhất, tài sản này là nhất, cái gì cũng nhất 

hết... để sau cùng ngỡ ngàng ra một sự thật, tất cả chỉ là số 0! 

Không đem theo được một cái gì cả, chỉ có chăng là một khối 

nghiệp vĩ đại đeo đẳng bên mình mà chịu thọ nạn đớn đau! 

Chính vì thế, khi biết được Pháp Hộ-Niệm rồi, mình 

thấy rõ ràng đây là con đường giải thoát cụ thể mà trước nay 

chúng ta không biết. Trong bao nhiêu thế kỷ qua, hiện tượng 

vãng sanh hình như đếm không tròn trên đầu ngón tay. Người 

tu thì có ức triệu, mà người được giải thoát thì không có. Rõ 

rệt đúng như lời Phật nói: “Ức triệu người tu hành khó tìm 

ra một người đắc đạo”. Quá rõ rệt. Đến khi gặp được Pháp 

Hộ-Niệm, mình mới thấy được những hiện tượng vãng sanh 

rõ ràng trước mắt, mới ngỡ ngàng, giật mình, tỉnh ngộ. Chính 

Diệu Âm này đã đứng sững sờ nhìn trân trân một điều vi 

diệu, cảm động đến rơi nước mắt. 

Hiện tượng cứu người vượt thoát sanh tử luân hồi có 

ngay trước mắt, mà tại sao bao nhiêu năm qua không ai nhắc 

nhở đến chuyện này vậy? Chẳng lẽ không có ai biết chăng? 

Hoặc là có biết qua, nhưng lại khinh thường cho rằng một 

phương pháp thấp thỏm, nên không thèm để ý tới?!... 

Thưa chư vị, một cái duyên lành để cứu độ người vãng 

sanh phải trải qua hàng ngàn năm như vậy mới gặp được. Từ 

Ngài Huệ-Viễn lập Liên-Xã ở vùng Lô-Sơn Đông-Lâm giúp 

người niệm Phật vãng sanh. Đến nhị Tổ Thiện-Đạo, là A-Di-
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Đà Phật tái lai, Ngài chủ trương hộ niệm thật kỹ, Ngài dặn dò 

hộ niệm cẩn thận vô cùng. Có nghĩa là, cái duyên hộ niệm ở 

Trung Hoa đã có trên cả ngàn năm rồi mà mình ở đây hoàn 

toàn không biết.  

Xin thưa với chư vị, khi biết được quy luật trợ niệm bao 

gồm các điều ngăn cấm sự đụng chạm vào thân xác của 

người vừa mới chết, để tránh cái duyên đọa lạc vô cùng xấu 

cho người đó, làm cho Diệu Âm giật mình, tỉnh ngộ ra một 

phương pháp cứu người. Trực nhớ lại những gì đã từng thấy 

qua trong quá khứ, mới ngỡ ngàng… Trời hỡi!... Tất cả 

những người đã chết, ai ai cũng bị ách nạn này. Khó tìm ra 

một người thoát khỏi hành động bị cột tay, cột chân, véo má, 

véo mày, khóc lóc, kêu la, tắm rửa, thay áo thay quần… đủ 

thứ hành động tàn tệ trên xác thân chết chưa kịp lạnh. Ngoài 

ra còn có những người vừa mới chết xong liền bị giải phẫu 

cắt hết bộ đồ lòng liệng ra, rồi ướp xác, thoa son, đánh 

phấn… Rõ ràng đây chính là cái duyên vô cùng kinh hoàng, 

đã đẩy thần thức của người đó vào chốn đại khổ nạn mà 

không hay.  

Kính mong chư vị hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng của vấn 

đề, cần biết việc nào đúng, việc nào sai, đâu là hành động 

giúp nhau giải thoát, đâu là hành động gây đọa lạc cho nhau. 

Chư vị nên nhớ là các thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của một 

người có thể chết hết trong lúc vừa tắt hơi, nhưng còn có một 

cái thức gọi là Thần Thức, hay là A-Lại-Gia thức, hay là Linh 

Hồn của người đó, hoặc là cái Chơn Tâm, bị mê mờ còn nằm 
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trong cái thân xác đó vẫn chưa chết. Nói đúng hơn là không 

bao giờ chết.  

Khi đầu thai thì chính cái thần thức này tới sớm nhất, nó 

tới trước ngụ trong trứng. Nghĩa là cái trứng đã có linh hồn, 

tức là có sự sống, nhưng mắt, tai, mũi, lưỡi, tay, chân…thì 

chưa có. Thời gian sau những thứ này từ từ mới sinh ra. Sự 

hình thành tương tự như cái trứng gà vậy. Thần thức đi vào 

sớm nhất, nằm mê trong đó, bám vào lâu nhất. Nhưng khi xả 

bỏ báo thân, tất cả các thức đều đi trước, nhưng thần thức vẫn 

còn bám theo thân xác đó và ra đi sau cùng. Thời gian bám 

trụ vào thân xác mau hoặc lâu tùy theo từng người, với hàng 

phàm phu như chúng ta thường vào khoảng 8 tiếng. Nhưng 

xin thưa với chư vị, Diệu Âm nghĩ rằng, những vị Cao Tăng, 

Tổ Sư sau này có lẽ sẽ khuyên chúng ta nên ngăn cản sự đụng 

chạm đến thân xác người ra đi lâu hơn mới an toàn. Ví dụ, 

Ngài Tịnh-Không đã khuyên nên niệm Phật không gián đoạn 

đến 12 tiếng mới được thăm thân, tẩm liệm. Sau này, hi vọng 

các vị có thể đề nghị tăng lên 14 tiếng, 16 tiếng chăng, để 

tăng thêm sự an toàn cho người ra đi.  

Tại sao vậy? Nghiệp chướng của chúng sanh càng ngày 

càng nặng, tâm ý càng ngày càng mê muội, nên thần thức cứ 

bám vào những thứ hão huyền không buông xả được, đây là 

do sự tham chấp, quyến luyến đến con cháu, tài sản, địa vị, 

danh vọng, thân thế… mà gây ra, nhất là người sợ chết, quá 

tham tiếc thân mạng. Càng mê chừng nào thì linh hồn càng 

vướng lâu trong xác thân chừng đó. Càng vướng lâu trong 
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thân xác thì càng dễ bị ách nạn. Người thế gian không biết 

đến hiểm họa này, nên vừa khi tắt hơi xong, vội vã tắm rửa, 

thay áo quần, trang điểm… Những hành động này thực sự 

gây khó khăn rất lớn cho người chết, tạo duyên đọa lạc vô 

cùng khổ đau cho họ! Chư vị nên nhớ cho, đây là điều hết sức 

hệ trọng, không nên sơ ý khinh thường. 

Câu 17(o): Một Ban Hộ Niệm giỏi có thể giúp cho 

người bệnh hết bệnh hoặc muốn ra đi lúc nào tùy ý. 

Đúng hay sai chư vị? – [Sai]. Hoàn toàn sai!... Một Ban 

Hộ Niệm giỏi có nghĩa là đã nắm vững cả Lý lẫn Sự Tịnh-Độ. 

Người có nhiều kinh nghiệm hộ niệm, nên khi ứng xử một 

vấn đề lanh lợi hơn, nhậy bén hơn người khác. Hiểu “Lý” 

Tịnh Độ, thì ở đây mình gọi là “Hiểu Thấu” Pháp Hộ-Niệm, 

còn thực hành “Sự” cho đúng, ta gọi là “Hành Đúng” Pháp 

Hộ-Niệm. Cho nên, tập sách này nói cả Lý lẫn Sự. Sau này có 

dịp mổ xẻ sâu vào chúng ta sẽ thấy rõ rệt hơn vậy. Một ban 

hộ niệm nắm vững cả Lý lẫn Sự, thì được gọi là ban hộ niệm 

giỏi. Ban hộ niệm giỏi có nghĩa là ban hộ niệm đó nhạy bén, 

có sự khai thị hướng dẫn tốt, giúp cho người bệnh dễ có 

nhiều cơ hội ngộ ra đạo pháp, quyết lòng buông xả vạn 

duyên, thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh mà đi thẳng về 

Tây-Phương Cực-Lạc.  

Nhưng chư vị nên nhớ cho, chính người bệnh đó có 

muốn vãng sanh hay không? Được vãng sanh hay không, là 

chính người bệnh đó phải thực hiện đúng theo những điều 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

366 

ban hộ niệm hướng dẫn, chứ không phải ban hộ niệm có 

quyền năng gì để đưa người bệnh vãng sanh Tây-Phương 

Cực-Lạc, hoặc giúp muốn ra đi lúc nào tùy ý, hoặc muốn hết 

bệnh thì hết bệnh. Hoàn toàn không phải như vậy.  

Câu này nêu ra để nhắc nhở những người chưa tìm hiểu 

rõ về Pháp Hộ-Niệm, ưa hay lên tiếng phê phán một cách vô 

ý thức! Gặp một ca hộ niệm có sự thành tựu, lưu lại tướng 

lành thì tìm cách dị nghị mỉa mai rằng: “Anh có năng lực gì 

mà đưa người vãng sanh?”. Gặp một ca thất bại, thì chê bai: 

“Hộ niệm vãng sanh, nhưng có vãng sanh gì đâu?”.  

Xin chư vị phải hiểu rõ về đạo lý duy tâm. Phật dạy tất 

cả đều do chính tâm của mỗi người tự thực hiện lấy con 

đường tương lai. Người chết đó muốn đi về địa ngục, thì dẫu 

cho một ban hộ niệm giỏi cho mấy đi nữa cũng không ngăn 

cản được, giả như chư Phật ứng hiện trước mặt cứu cũng 

không cứu được. Một người nằm xuống mà quyết lòng niệm 

Phật cầu vãng sanh, không than, không thở, không sợ, không 

sầu gì hết, thì dẫu cho nghiệp chướng nặng nề, nhưng nhờ 

căn lành nhiều đời ứng hiện về làm cho người ta tin vào sự 

hướng dẫn của người hộ niệm, làm đúng theo mà người ta 

vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc vậy.  

Ngài Ngẫu-Ích Đại Sư nói:“Cảnh duyên không tốt xấu, 

tốt xấu tại do tâm”, chính tâm của người bệnh quyết định 

tương lai của chính họ. Bệnh hoạn đó chưa chắc gì là xấu, 

chưa chắc gì là tốt. Tốt hay xấu là chính người bệnh đó có 

biết lợi dụng căn bệnh này mà vãng sanh Tây-Phương Cực 
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Lạc hay không. Sự nghiệp đề huề, con cháu thành tựu, công 

danh sáng lạng, địa vị cao trọng trong xã hội… chưa chắc là 

tốt hay xấu. Nếu chấp vào đó thì giờ đây dù có tốt cho mấy, 

tương lai vẫn phải đón nhận cảnh giới tối tăm khổ nạn! Còn 

người biết buông tất cả những thứ đó xuống để niệm Phật cầu 

vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì đang sống này nghèo 

nạn cực khổ, nhưng chẳng bao lâu sau sẽ trở thành vị Bồ-Tát 

bất thoái ở thế giới Cực-Lạc. Như vậy tốt hay xấu, cực lạc 

hay đọa lạc do chính tâm người đó có thực hiện đúng con 

đường giải thoát hay không.  

Xin thưa với chư vị, khi phát hiện ra một lý đạo tối diệu 

của Pháp Hộ-Niệm, Diệu Âm xin nói thẳng rằng, suốt cuộc 

đời này chỉ nói đến Hộ Niệm mà thôi. Và có lẽ với một tập 

sách nhỏ này cũng đủ rồi. Một câu này thôi mà khi cần nói, 

thì nói đến 10 ngày cũng không hết. Mà cũng một câu này, ở 

đây 15 phút cũng tạm gọi là xong. Một là tất cả, tất cả là một. 

Nếu chư vị hiểu cho thấu Lý-Đạo, thì tự nhiên thấy được 

Pháp Hộ-Niệm này thực sự là một đại cứu tinh cho chúng 

sanh, bao trùm tất cả những điều cần thiết cho một người 

muốn thực hiện để vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, một 

đời thành đạo.  

Hộ-Niệm Vãng-Sanh bất khả tư nghì, vậy mà không 

hiểu tại sao nhiều người vẫn lơ là, hoặc chê bai Pháp Hộ-

Niệm, tìm cách chối từ!... Diệu Âm khuyên chư vị đừng chê, 

quyết không chê nữa nhé. Vì sao? Vì người phàm phu mà 

không được hộ niệm, xin hỏi chư vị, có ai tìm được một 
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người ra đi lưu lại chút ít tướng lành nào để có một tia hi 

vọng mong manh thoát cảnh đọa lạc chưa? Nhiều người lúc 

còn sống thì ưa lý cao luận diệu, nhưng sau cùng thường trở 

thành chứng nhân cho sự thất vọng não nề!... Xin thưa với 

chư vị, đối với hàng Bồ-Tát mà Đức Thế-Tôn còn căn dặn: 

“Thị nhân chung thời, nhất thiết chư căn tất giai tán 

hoại”. Nghĩa là, khi đến thời điểm lâm chung, các căn thường 

tán hoại hết rồi đấy. Vậy thì, hàng phàm phu hạ căn như 

chúng ta đừng nên đứng đó mà lý với luận, tranh cao với 

thấp, thật không tốt lắm đâu. 

Ban hộ niệm nào hướng dẫn, giúp đỡ theo đúng qui tắc 

Pháp Hộ-Niệm là một ban hộ niệm giỏi. Nói rõ hơn, một ban 

hộ niệm gọi là giỏi cần nắm vững cái Lý Tịnh-Độ. Lý Tịnh-

Độ nằm ở chỗ “Hiểu Thấu” Pháp Hộ-Niệm. Pháp Hộ-Niệm 

thực thi trọn vẹn cả tông-chỉ của Pháp Môn Tịnh-Độ, đưa 

người vãng sanh. “Hành Đúng” Pháp Hộ-Niệm thuộc về Sự 

thể hiện. Hành cho đúng là như thế nào? Đừng bao giờ tự 

khoe công trạng của mình. Đừng tự cho mình đã chứng đắc, 

có năng lực tiếp độ vãng sanh nhé. Nhiều người khi hộ niệm 

một thời gian, liền tự vỗ ngực khoe này khoe nọ, thật là điều 

đáng lo ngại cho họ vậy!... 

Mới ngày hôm qua đây, Diệu Âm mở email ra, thì nhận 

được một thông tin có người bị nạn oán thân trái chủ, xin nhờ 

giúp đỡ. Diệu Âm hỏi, tu hành như thế nào? Người đó trả lời 

rằng, tôi không theo đạo tràng nào hết, tôi tu bằng cách lên 

Internet học đạo, rồi ở nhà tự tu lấy. Vị này nghiên cứu rất 
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nhiều pháp, kinh nào nói cũng có vẻ thông, nhưng bây giờ thì 

vướng phải nạn rồi. Làm sao cứu đây?... 

Từ những sự cố này, chúng ta mới thấy rằng Pháp Hộ-

Niệm quá ư tuyệt vời, quá ư tuyệt vời. Thời này, muốn tu 

hành được an toàn nhất định phải kết hợp lại tu chung với 

nhau để hộ niệm trợ duyên cho nhau. Xin chư vị đừng nên 

tách rời đại chúng về nhà đóng cửa tự tu lấy, rồi lý luận đủ 

điều cao siêu mà coi chừng vọng tưởng, đưa đến kết quả là 

lâm nạn. Khi lâm nạn rồi, dễ gì giải quyết cho cho an ổn 

được?  

Mong chư vị hiểu cho, nếu muốn đạt Lý thì nghiên cứu 

Pháp Hộ-Niệm đi. Lý Đạo của Pháp Hộ-Niệm là Lý cao đến 

Tự Tánh đấy. Còn Sự Đạo tu hành thì rõ ràng, cụ thể cứu 

từng người vãng sanh. Mong chư vị cố gắng quyết lòng đi 

cho vững, đi cho thẳng về tới Tây-Phương Cực-Lạc. 

Nam Mô A-Di-Đà Phật!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 040) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Xin mở trang 20. Chúng ta đang nói về: Người hộ niệm 

sẽ giúp được gì khi đi hộ niệm. 

Câu 17(p): Người dù có tu hành tốt nhưng lâm chung 

không được hộ niệm cũng dễ bị nghiệp khổ hành hạ bị rối 

loạn mà quên mất đường vãng sanh. 

Đúng hay sai? – [Đúng]. Nói về người tu hành tốt, ví dụ 

như, chúng ta đây hằng ngày niệm Phật, cũng có tâm hạnh 

cao lắm đấy, có người tu tốt lắm đấy. Hôm trước Diệu Âm 

nói đến một vị niệm Phật một ngày 16 tiếng đồng hồ, ngày 

nào ít nhất cũng tu 12 tiếng niệm Phật, nhưng sơ ý sau cùng 

vẫn bị trở ngại như thường. Thì chúng ta đây cũng vậy, chắc 

chắn chư vị cũng thường thấy, có nhiều người tu rất lâu năm 

nhưng lúc ra đi vẫn nằm trong cảnh mê mê tỉnh tỉnh, nghiệp 

chướng ứng hiện báo đời. 

Là người niệm Phật, bây giờ đây chúng ta tu có vẻ rất 

tốt, nhưng nếu đến lúc bệnh khổ ứng hiện mà mình quên mất 

lời nguyện vãng sanh, không còn muốn vãng sanh nữa, không 

tha thiết vãng sanh nữa, quên mất câu “A-Di-Đà Phật”, mà cứ 

nằm trên giường rên rỉ!... Thì thôi chịu thua! Đó là do nghiệp 
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khổ hành hạ, hành hạ đến điên đảo, mê mệt, lúc đó quên hết 

tất cả rồi, coi chừng mất phần vãng sanh. 

Mình niệm Phật hôm nay là để thực tập, đến giai đoạn 

xả bỏ báo thân làm sao mình phải thực hiện cho được những 

điều này. Có nghĩa là, lúc đó lòng tin không thay đổi, khi đau 

đớn, nhức mỏi, chóng mặt, nhức đầu... mình vẫn niệm Phật, 

quyết chí tha thiết cầu xin vãng sanh thì mình mới được vãng 

sanh. Chứ không phải niệm Phật hôm nay thì nhất định cuối 

cùng mình được vãng sanh. Chỉ khi nào mình thực sự niệm 

Phật đến chỗ "Nhất Tâm Bất Loạn", không còn gì chen vào 

nữa, thì lúc đó sẽ vững vàng vãng sanh, không cần ai hỗ trợ. 

Nhưng đạt được cảnh giới "Nhất Tâm Bất Loạn" không phải 

dễ dàng như nhiều người nghĩ đâu, thành ra chúng ta phải hết 

sức cẩn thận. Đây là những kinh nghiệm mà chắc chắn mọi 

người đều có thể biết qua, vì thật sự khi lâm chung, chúng ta 

thường không còn tự chủ được nữa, bị nghiệp khổ hành hạ 

làm cho tâm trí rối loạn, quên mất đường vãng sanh. Một khi 

đã quên mất đường vãng sanh rồi, thì đành phải đi theo con 

đường nào khác, theo một nghiệp duyên nào đó ứng ra mà 

chịu nạn. 

Câu 17(q): Người tu hành lâu năm nhưng khi ra đi 

không được hộ niệm vẫn dễ bị vướng bẫy của oán thân trái 

chủ mà bị nạn. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Một vị tu mỗi ngày 16 

tiếng đồng hồ niệm Phật, đây là người tu hành rất tinh tấn, 
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nhưng sơ ý bị vướng bẫy của oán thân trái chủ. Vướng như 

thế nào? Tự cho mình đã có chứng đắc mà vướng! Vị đó xác 

định là tu theo phương pháp của Ngài, thì trước nhất niệm 

Phật trong vòng 1 tuần đến 10 ngày phải ngửi được mùi 

hương thanh lạc của cõi Tây-Phương Cực-Lạc, nếu người nào 

niệm Phật đến 10 ngày mà không có cảm ứng này tức là sự tu 

hành đã sai lạc. Chính vị đó nói đã thực hiện được, diễn tả ra 

và cũng nói rằng đã chứng minh được điều này cho nhiều 

người biết. Kế tiếp, niệm Phật trong vòng 4 tuần thì thấy 

được Phật phóng quang. Vị đó đã chụp được những tấm hình 

phóng quang và gửi cho mọi người xem (!), Diệu Âm may 

mắn cũng được xem một số những tấm hình phóng quang đó 

(!). Bước thứ ba, niệm Phật trong vòng 2 tháng thì nghe được 

âm thanh vi diệu của câu A-Di-Đà Phật từ trong hư không 

vang lại, và cuối cùng niệm Phật 3 năm phải chứng đắc "Nhất 

Tâm Bất Loạn". 

Chư vị thấy đó, có chí hướng tu hành tốt, nhưng vì sơ ý 

khởi lên vọng tưởng mà bị trở ngại. Vị đó xác định đã được 

A-Di-Đà Phật thọ ký, biết được ngày giờ vãng sanh, nhưng 

rốt cuộc đến bây giờ (2018) vẫn còn sống, mà sống trong 

cảnh rất là khổ tâm!... 

Xin thưa với chư vị, cần y giáo phụng hành lời Phật, lời 

Tổ dạy, chớ nên vọng cầu thái quá. Nếu nghiên cứu kỹ về 

Pháp Hộ-Niệm chúng ta cũng biết đến vấn đề này, nghĩa là 

chư Tổ cũng thường ngăn cấm những vọng tưởng tương tự. 

Người thành tâm niệm Phật được Phật lực gia trì, nhưng chư 
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Tổ cấm người phàm phu chúng ta trong thời mạt Pháp này 

không được dùng pháp “Quán Tưởng Niệm Phật”. Tâm mình 

còn mê muội, quán tưởng thường rơi vào cảnh vọng, không 

chính xác, nhưng chính mình không phân biệt được chơn hay 

giả nên thường rơi vào cạm bẫy của oán thân trái chủ. 

Ví dụ, vị đó niệm Phật mà quán tưởng cái thân bay lên 

khỏi mặt đất, nên nhiều lần thấy thân lơ lửng trên không, 

quán tưởng được Phật thọ ký nên hàng ngày thấy Phật hiện 

thân thọ ký, quán tưởng có mùi hương thì có mùi hương bay 

ra, quán tưởng đến ánh sáng nên có hào quang xuất hiện, 

v.v... Xin thưa với chư vị, tâm mình nghĩ đến điều gì thì điều 

đó ứng hiện ra, gọi là “Tâm Tưởng Sự Hiện”. Phàm phu tâm 

trí thô tháo chưa khai, không chịu khiêm cung chí thành niệm 

Phật cầu Phật lực gia trì, ngược lại dùng tâm thô mà quán 

cảnh diệu, vọng cảnh ứng hiện lại hoan hỉ cho là chơn cảnh, 

tưởng mình chứng đắc rồi, nên bị hại là như vậy.  

Chính vì thế, khi đi hộ niệm chúng ta phải hết sức cẩn 

thận. Khi một người bệnh thấy được điều gì vi diệu, chúng ta 

chớ nên vội vã hồ hởi tung tin ra, mà cần đến bên cạnh người 

bệnh theo dõi, nhắc nhở, giữ vững tinh thần cho họ. Xin thận 

trọng trong từng lời khai thị hướng dẫn, đừng sơ ý thốt lên 

những lời sai lầm. Ví dụ như, xin đừng nói: 

- Bác ơi! Những gì Bác thấy đó là ma quái giả dạng, là 

oán thân trái chủ trá hình để tìm cách hãm hại Bác đó.  

Người hộ niệm mà nói như vậy là tiêu người bệnh rồi!... 

Một lời sơ ý có thể làm cho người bệnh bị rối loạn, khủng 
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hoảng, khó có thể lấy lại sự an tịnh để tiếp tục niệm Phật 

được đâu. Xin hãy khai thị khéo léo hơn, ví dụ: 

- Bác ơi! Nếu Bác đã chí thành niệm Phật mà thấy được 

quang minh là có cảm ứng tốt đấy. Tuy nhiên, (mình phải nói 

rõ đến chữ “Tuy Nhiên” để cảnh tỉnh người bệnh), có cảm 

ứng thì tốt, nhưng không được tự khoe rộng ra đâu nhé, đừng 

ỷ lại nhé. Bác đang nằm trên giường bệnh, vẫn còn đau lưng, 

còn chóng mặt, còn nhức đầu... Nghĩa là nghiệp chướng còn 

đang hiện hành. Vậy Bác vẫn phải tiếp tục thành khẩn niệm 

Phật cầu vãng sanh để Phật tiếp tục gia trì. Khiêm cung để 

Phật thương. Nhất định buông xả hết để không vướng, phải 

quyết lòng đi vãng sanh cho thật viên mãn. Có gì vui vẻ thì 

xin cho ban hộ niệm chúng con biết liền. Chúng con ở sát bên 

cạnh giúp đỡ cho Bác đây. Yên chí niệm Phật nhé. 

Những người đêm đêm thường thấy Tổ Tiên, Ông Bà, 

Thân Bằng Quyến Thuộc... đã chết hiện về rủ rê, xin đừng 

nói: 

- Bác Chín ơi!... Đó là oán thân trái chủ trá hình, ma 

quái dụ hoặc, ác thần lừa gạt để hãm hại đó... 

Nói vậy sẽ làm người bệnh sợ hãi, kẹt cho người ta lắm 

đấy. Xin hãy khéo léo nói lời khuyến tấn, động viên tinh thần 

họ vươn lên:  

- Bác Chín ơi!... Tất cả đều là huyễn mộng, nằm mơ mơ 

màng màng mà thấy đó thôi. Đang bị bệnh, tinh thần mệt 

mỏi, sức khỏe yếu đuối thành ra nằm mơ thấy đủ thứ là 

chuyện bình thường. Chính con còn khỏe đây mà đêm đêm 
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nằm ngủ vẫn thấy mộng mị liên tục, huống chi là Bác trong 

cơn bệnh yếu. Thôi bây giờ Phật dạy chỉ niệm A-Di-Đà Phật, 

quyết lòng cầu A-Di-Đà Phật lai nghênh tiếp độ. Chỉ có A-

Di-Đà Phật hiện thân tiếp độ mình sẽ theo Ngài đi vãng sanh, 

còn tất cả đều là giả, bỏ đi, không thèm để ý tới. Nhớ nhé. Có 

chúng con luôn luôn ở bên cạnh Bác đây, sẵn sàng giúp đỡ 

Bác, bảo vệ Bác trong bất cứ tình huống nào. Cứ thành tâm 

niệm A-Di-Đà Phật, Phật Bồ-Tát sẽ gia trì, chư Thiên-Long 

Hộ-Pháp sẽ bảo vệ cho Bác. Bác yên tâm nhé.  

Nói những lời này hoàn toàn không làm người bệnh sợ 

hãi, mà còn giúp cho tâm họ vững lên, định lại, nhiếp tâm 

niệm Phật, không còn lo âu nữa.  

Xin luôn luôn nói những lời tích cực để ủng hộ tinh thần 

người bệnh, giúp họ vươn lên để vượt qua những cảnh khó 

khăn, phá tan những sự lo sợ buồn phiền để an tâm niệm Phật 

cầu vãng sanh. Đừng sơ ý nói cộc lốc, thẳng thừng quá mà 

tạo điều sơ suất gây trở ngại cho người bệnh. Vấn đề tâm lý 

rất quan trọng trong khai thị hướng dẫn.  

Pháp Hộ-Niệm tuy đơn giản, nhưng ứng dụng lại có hiệu 

quả rất cao, xin chư vị cố gắng nghiên cứu cẩn thận để giúp 

người vãng sanh thành đạo. Một pháp cứu cả những người 

phàm phu hạ căn thành tựu đạo quả nhất định chúng ta không 

thể xem thường được, chắc chắn phải ẩn tàng một đạo lý vô 

cùng cao siêu, vô cùng vi diệu bên trong. 

Tâm tưởng sự hiện!... Tưởng mình đã chứng đắc thì sự 

chứng đắc giả hiện ra, mà bị trở ngại! Hơn một tháng qua 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

376 

Diệu Âm không đọc email, ngày hôm kia mới vào xem thử, 

thì thấy ngay một vị đồng tu bị trở ngại có liên quan đến oán 

thân trái chủ, và vị đó nhờ Diệu Âm tìm cách hóa giải giùm. 

Tình thực hiện tượng này xảy ra nhiều quá rồi, tự mỗi người 

phải ý thức mà ngăn ngừa lấy, đừng nên để vướng nạn rồi 

nhờ người hóa giải. Không đơn giản như vậy đâu.  

Diệu Âm hỏi vị đó: 

- Anh tu với đạo tràng nào? Thời khóa công phu như thế 

nào? 

- Tôi lên Internet nghiên cứu rồi tự một mình tu lấy, chứ 

không tu với đạo tràng nào cả... 

Chỉ cần một câu nói này chúng ta cũng có thể truy 

nguyên ra vấn đề. Vị đó kể lại, hễ mỗi khi nhiếp tâm thì liền 

bị hiện tượng oán thân trái chủ chi phối vào làm tâm hồn bất 

an, thấy nhiều cảnh giới hiện ra không tốt...  

- Anh nhiếp tâm như thế nào? 

Anh kể ra vài điều thì biết ngay rằng anh thường xuyên 

bị hôn trầm, ngủ gục, chứ không phải là nhiếp tâm gì cả. 

Trong hôn trầm mơ tưởng lung tung lại tưởng mình chứng 

đắc!... Nhiều lúc nghĩ ngợi đủ điều thành ra trạo cử. Trạo cử 

và hôn trầm thay phiên nhau chi phối cái tâm đến mệt nhoài 

luôn mà lầm lẫn là nhiếp tâm! Đúng thực sự là thời mạt pháp 

này mà tự tu một mình rất dễ rơi vào chỗ vọng tưởng sai lầm 

mà chính mình không hay biết.  

Hiện tượng trở ngại này xảy ra nhiều quá, đâu đâu cũng 

thấy! Vì sơ ý bị oán thân trái chủ cài bẫy mà không hay. Giải 
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quyết những trường hợp này, Diệu Âm thường khuyên rằng, 

hãy giữ hạnh khiêm cung, luôn coi mình còn là phàm phu trí 

cạn, nên sống hiền lành, thành tâm niệm Phật cầu Phật gia trì, 

chứ đừng tự nghĩ rằng mình cao tài dũng triết, đừng cho mình 

chứng này chứng nọ. Và, chắc chắn Diệu Âm không bao giờ 

quên lời khuyên, hãy tìm một đạo tràng tu chung với đại 

chúng, hoặc lập một nhóm cộng tu để niệm Phật với nhau 

mới tốt. Phải biết hòa hợp với đại chúng thì an toàn hơn, nhờ 

đại chúng khuyên giải dần dần giải tỏa những chướng nạn 

cho chính mình.  

Trong thời mạt pháp này, Phật cùng chư Tổ Sư đều 

khuyên chúng sanh nương vào Pháp Môn Niệm Phật là an 

toàn nhất, vững vàng nhất và dễ thành tựu nhất. Nhưng cũng 

cần nhớ cho, niệm Phật có bốn pháp: Thật-Tướng Niệm Phật, 

Quán-Tưởng Niệm Phật, Quán-Tượng Niệm Phật, và Trì-

Danh Niệm Phật, thì chư Tổ chỉ khuyên chúng ta chỉ dùng 

hai pháp: 

- Một là: Quán-Tượng Niệm Phật, tức là nhìn hình 

tượng Phật để niệm Phật. 

- Hai là: Trì-Danh Niệm Phật, là cất lời niệm danh hiệu 

“A-Di-Đà Phật” để cầu vãng sanh Tịnh-Độ. 

Chư Tổ không khuyên dùng pháp Thật-Tướng và Quán-

Tưởng. Hai pháp này cần đến căn cơ cao, hàng phàm phu 

không đủ sức thực hiện. Một vị bị trở ngại bên trên là do tách 

ly đại chúng, tự nghiên cứu lấy để tu hành và thực hành nặng 

về Quán-Tưởng. Chư Tổ thường nói, dùng tâm thô mà quán 
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cảnh diệu, tự mình rước lấy chướng ngại là trường hợp này 

vậy.  

Cách đây hơn 10 năm, có một lần Diệu Âm gặp một vị 

kia niệm Phật cũng tự xưng chứng đắc, đã xác định là ngày 

đó, tháng đó vãng sanh. Vị đó hỏi Diệu Âm rằng muốn Ngài 

vãng sanh như thế nào? Nằm vãng sanh, ngồi vãng sanh hay 

đứng vãng sanh? Diệu Âm hỏi: 

- Ngài biết chuyện này bao lâu rồi?  

- Cỡ 2 năm rồi.  

- Chắc chắn không? 

- Chắc chắn chứ. 

- Xin Ngài viết xuống vài dòng làm chứng từ đi nhé.  

Vị đó viết xuống, ký tên rõ ràng, xác định ngày giờ ra đi 

vãng sanh. Nhưng tới ngày đó không vãng sanh gì cả, và đến 

bây giờ, (2018), vẫn còn sống. Rõ ràng tu hành không cẩn 

thận, khởi lên vọng tưởng nên chiêu cảm đến những vọng 

cảnh sai lầm!... Khi nói đến những sơ suất của người bệnh, 

khế lý khế cơ, Diệu Âm sẽ nói rõ ràng hơn về điểm này. 

Xin thưa chư vị, dẫu rằng chúng ta đang niệm Phật tốt, 

cũng đừng nên khởi vọng tưởng. Đừng nghĩ rằng, niệm Phật 

là pháp tu an toàn, có chư Thiên-Long Hộ-Pháp ẩn thân bảo 

vệ, có 25 vị Bồ-Tát gia trì, có Phật quang che chở là ta muốn 

làm sao làm mà được đâu nhé. Điều căn bản là căn cơ của 

chúng ta như thế nào chư vị đã nắm rõ chưa? Khi tu hành có 

đúng chánh pháp hay không? Lúc niệm Phật tâm có thành 

kính hay không? Niệm Phật mà vọng tưởng nặng quá, tự cho 
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mình chứng đắc dễ dàng, thượng mạn nổi lên, thì coi chừng 

oán thân trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp nương vào đó mà 

tới gạt liền đấy. Gạt một người có tu hành, không bao giờ các 

vị đó dùng những cách hạ cấp để hù dọa cho mình sợ đâu, mà 

họ gạt bằng những chiêu thức vô cùng tuyệt vời. Trong các 

Tọa Đàm khác, Diệu Âm cũng có kể chuyện một người niệm 

Phật tự xưng là chứng đắc cảnh giới “Nhất-Tâm Bất-Loạn”, 

định được ngày giờ ra đi. Một buổi trưa nọ, giữa một đạo 

tràng đang trong mùa an cư kiết hạ, vị đó không vào thọ trai, 

mà âm thầm ra sau vườn treo cổ trên cây tự tử chết. May mà 

vị ấy để lại hai lá thư tuyệt mạng, chứ không thì đạo tràng đó 

cũng gặp khá nhiều khó khăn về pháp lý rồi. Hai lá thư đó, 

một lá nói: “Hôm nay tôi về Tây-Phương Cực-Lạc”, còn lá 

nữa thì diễn tả cảnh “Nhất Tâm Bất Loạn” của mình?!...  

Xin thưa với các chư vị, đây không phải là chứng đắc gì 

cả, mà do vọng tưởng quá nặng, tự chiêu cảm lấy vọng cảnh 

ứng hiện mà lừa gạt mình một cách tệ hại!...  

Hiểu được như vậy chúng ta mới thấy trân quí Pháp Hộ-

Niệm. Một người dẫu tu hành lâu năm nhưng không cần đến 

Hộ Niệm, chẳng khác gì tự mình chấp nhận tình huống âm 

thầm lặng lẽ, lủi thủi một mình trên đường hoang vắng, 

không ai bảo vệ, coi chừng khó tránh khỏi những cạm bẫy 

hiểm nghèo đang giăng giăng chung quanh. 

Ăn cơm cần canh, tu hành cần bạn. Chính bạn đồng tu 5 

người, 10 người, 20 người tu chung với ta, là chỗ nương tựa 

nhau rất tốt, đó là nguồn năng lực tự nhiên hóa gỡ cho chúng 
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ta không biết bao nhiêu là khổ nạn đấy. Xin đừng tách rời đại 

chúng, đóng cửa tự tu một mình mà gọi là thanh tịnh hay an 

toàn trong thời mạt pháp này nhé chư vị. 

Tự lực và Tha Lực hỗ trợ nhau là điều tối cần thiết đối 

với hàng phàm phu như chúng ta. Pháp Hộ-Niệm thực sự là 

đại cứu tinh giúp cho chúng ta an toàn tu hành, an toàn vãng 

sanh một đời thành tựu đạo quả. 

Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 041) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Xin chư vị mở trang 21, câu 17(r): Người hộ niệm có 

thể kịp thời chế ngự oan gia trái chủ, không cho họ đánh 

phá người bệnh. 

Đúng không chư vị? – [Sai]. Diệu Âm gặp nhiều người 

nêu ra vấn đề này. Họ nói rằng, một người muốn hộ niệm an 

toàn cho người bệnh thì phải có một năng lực nào đó để chế 

ngự những vị oan gia trái chủ. Nếu không có năng lực để đàn 

áp chế ngự oan gia trái chủ thì không thể nào giúp cho người 

bệnh an nhiên niệm Phật vãng sanh được.  

Mình thấy đâu đó cũng có nhiều người có năng lực trừ 

ma, yếm quỷ, bắt oan gia trái chủ. Trên thế gian này có người 

làm được đấy. Tuy nhiên, trong Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ 

Tông, Phật không dạy chúng ta đàn áp các vị oan gia trái chủ. 

Chư Tổ trong Tịnh-Độ Tông cũng không bao giờ có một 

trường hợp nào các Ngài dùng năng lực của mình để đàn áp 

oan gia trái chủ. Không có. 

Trong Pháp Hộ-Niệm các Ngài dạy chúng ta phương 

pháp điều giải oan gia trái chủ. Điều giải chứ không phải chế 

ngự, không phải là đấu tranh. Nếu chế ngự hay đàn áp họ, thì 
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chúng ta gây thù oán với chúng sanh trong pháp giới. Điều 

này không tốt, không đúng với chánh pháp. 

Hộ Niệm không bao giờ được áp dụng phương thức lấy 

sức mạnh để thắng cuộc, mà phải dùng tâm từ bi, hòa bình, 

thông cảm cứu giúp nhau để điều giải, làm cho họ thoải mái, 

vui vẻ, đừng tạo nghiệp nữa. Xử sự như vậy mới đúng. Dùng 

sức mạnh giải quyết thì không còn từ bi, không thể bình đẳng 

được. Xin chư vị nhớ cho, oán thân trái chủ của người bệnh 

không phải là ma, là quỷ, là hàng xấu xa lắm đâu, mà thường 

thường họ chính là những người bị người bệnh làm hại, não 

loạn. Họ chính là nạn nhân của người bệnh, vì người bệnh mê 

mờ nên giết họ, hại họ, ăn thịt họ, làm những việc bất công 

với họ trước, nuôi thân mạng mình mà bắt thân mạng của 

chúng sanh phải chịu đau khổ, thành ra họ đau khổ quá nhiều 

nên sinh ra oán thù này. Trả thù là chuyện hết sức thường 

tình của chúng sanh phàm phu.  

Vì thế, khi đối diện với nạn oán thân trái chủ, người tu 

hành phải tìm cách điều giải, tự mình sám hối những sai trái 

của chính mình, làm việc thiện phước hồi hướng công đức 

cho họ, thành tâm khuyên nhủ họ tìm cách thoát vòng sanh tử 

luân hồi đi, thoát cảnh đọa lạc đau khổ bằng cách niệm câu A 

Di Đà Phật, cầu Phật tiếp dẫn về Tây-Phương Cực-Lạc, hay 

hơn là tiếp tục ở đây chấp trước, hận thù nhau để chịu nạn. 

Đó mới là chánh pháp, đó mới là an toàn.  

Như vậy, một khi điều giải, là chúng ta dùng tâm từ bi, 

tâm thương xót mà tìm cách cứu giúp các vị oán thân trái chủ 
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thoát khỏi khổ ách, chứ không phải đấu tranh, chống phá họ. 

Cho nên không bao giờ có tình trạng oan gia trái chủ của 

người bệnh thù hằn người hộ niệm, sẽ nhập thân quấy phá 

người hộ niệm như có người đã nghĩ. Người hộ niệm đúng 

chánh pháp hoàn toàn không bao giờ bị trở ngại về vấn đề 

này, ngược lại được chư Thiện-Thần, Thiên-Long, Hộ-Pháp 

ủng hộ, chư pháp giới chúng sanh cảm niệm công đức. Nhiều 

cuộc hộ niệm, nhờ sự điều giải khuyến tấn mà có nhiều vị 

trong pháp giới đã ngộ ra pháp niệm Phật vãng sanh và họ đi 

vãng sanh trước người bệnh đấy chư vị. Khi vãng sanh về 

Tây-Phương thì họ thành Bồ-Tát bất thoái, sau này họ thành 

Phật đấy. Họ là Bồ-Tát, là Phật, chứ không phải là ma.  

Chư vị nên hiểu cho điều này, Phật-Ma, Ma-Phật là ở 

tại tâm của mình. Một cái tâm thù hằn, ganh ghét, đố kị, tham 

lam, thượng mạn, v.v… thì tâm đó là Ma. Một cái tâm từ bi, 

hỉ xả, thương yêu, giúp ích phục vụ chúng sanh, v.v… là tâm 

Bồ-Tát. Một cái tâm niệm Phật trở về Tây-Phương, thì tất cả 

chúng sanh đều có thể vãng sanh bất thoái thành Phật. Điều 

quan trọng là chúng sanh có chịu giác ngộ hay không mà 

thôi. 

Cho nên, nếu người hộ niệm tìm cách chế ngự oán thân 

trái chủ không cho họ đánh phá người bệnh là điều sai. Ý 

niệm này không đúng chánh pháp. Mong chư vị ở khắp nơi 

khi hộ niệm luôn luôn phải nhớ, không được vi phạm điều 

này. Nhiều ban hộ niệm đã sơ ý, ví dụ, khi thấy có hiện tượng 

oán thân trái chủ báo hại, liền họp lại nhiều người, kềm tay, 
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kềm chân, làm dữ với oán thân, dùng câu Phật Hiệu niệm 

mạnh để trấn áp, khoảng chừng 10 phút là có thể giải quyết 

được vấn đề dễ dàng. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không 

tốt!... 

Xin chư vị hãy kiên nhẫn từ từ điều giải, khuyên lần, 

khuyên lần. Ngày đầu tiên có thể oán thân trái chủ không 

đồng ý, nhưng chớ vội vã, hãy thành tâm dùng chánh pháp từ 

từ khuyên giải, tha thiết giúp họ giác ngộ, ngày thứ hai chắc 

chắn cường độ thù hằn của họ giảm xuống, ngày thứ ba có 

thể giải quyết được đấy. Lòng chân thành và tính kiên nhẫn 

rất có giá trị vậy. 

Câu 17(s): Người hộ niệm có thể đánh đuổi oán thân 

trái chủ, trị ma quái đang công phá người bệnh. 

Đúng không chư vị? – [Sai]. Cũng sai luôn. Chế ngự là 

cột tay, cột chân, nhốt họ lại. Nhiều người có pháp thuật, sử 

dụng bùa ngải gì đó bắt nhốt những vong linh rồi sai sử đi 

làm lợi cho mình. Chuyện này có đấy. Nhưng thưa với chư 

vị, rốt cuộc rồi không tốt đâu! Nhất định không tốt!... Còn 

người hộ niệm mà dụng tâm đánh đuổi oán thân trái chủ đang 

công phá người bệnh là một hành động sai lầm, không đúng 

chánh pháp. Có những vị, không biết đã học Pháp Hộ-Niệm 

từ đâu, lại thường dùng bùa ngải gì đó để trị tội chúng sanh, 

dùng gậy gộc đánh đập oán thân trái chủ. Ngay tại Brisbane 

này, Diệu Âm cũng gặp qua có vị đang dùng đến pháp thuật 

này, tức là họ dùng cây đập vào người bệnh đang bị oán thân 
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trái chủ nhập thân, dùng bùa trấn áp, bắt buộc các vị đó phải 

xuất ra… Xin thưa với chư vị, trên pháp giới này không có 

một người nào có năng lực giết hại huệ mạng của người khác. 

Sự thắng bại trước mắt chẳng qua chỉ là sự bức hiếp tạm thời 

thôi. Còn sau đó thì sao? Hôm nay mình đập họ, đến khi 

mình sắp tàn đời, họ sẽ đập lại mình đến tả tơi đấy. 

Những pháp thuật dùng để chế ngự, trấn áp, trị tội 

chúng sanh, mới nhìn qua thì cao diệu lắm, người thế gian có 

khi tôn sùng hiện tượng này như Thần Thánh, nhưng thực sự 

không hợp với chánh pháp! Những việc làm này thường tạo 

ra nhân quả tệ hại, nhất định sau cùng sẽ trả về cho chính 

người làm đó những quả báo không tốt. 

Cho nên người hộ niệm không được quyền đánh đuổi 

oán thân trái chủ, trị ma quái đang công phá người bệnh. Nêu 

lên danh xưng “Ma Quái” là mình đã nói lời bất bình đẳng, 

chứ thực ra không ai là ma quái cả. Xin chư vị nhớ cho. 

Người mẹ của mình khi chết đi, vì thương con nhớ cháu, 

thương nhà nhớ cửa, thương tiếc xác thân… linh hồn người 

mẹ cứ lảng vảng không đầu thai được, từ đó cứ lang thang 

trong cảnh giới trung-ấm, nấp bụi rậm này ẩn vào thân cây 

nọ, vì mê mờ mà tự mình đưa mình vào cảnh lạnh lẽo đói 

khát thê lương!… Vì quá tủi thân nên làm liều, chờ người qua 

đường hù dọa họ, làm người ta sợ sệt xa lánh và cho rằng 

“Ma Quái”. Nhưng thực ra, đó chính là người mẹ của mình, 

chứ không có “Ma Quái” nào hết. 
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Ma-Phật, Phật-Ma ở tại tâm này. Một người mẹ đó biết 

niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ khi biết thân mạng hết, quyết 

lòng buông xả, ngày ngày niệm Phật, giờ giờ niệm Phật, phút 

phút niệm Phật thì người mẹ đó được cảm ứng với đại 

nguyện của Đức A-Di-Đà, được Phật tiếp dẫn về Tây-Phương 

thành Phật. Cũng là người mẹ đó, nhưng mê mờ không chịu 

niệm Phật, thương con nhớ cháu, thương nhà tiếc của, ganh 

ghét tị hiềm, khi chết đi tâm còn chấp vào những mối thù hằn 

không buông được, linh hồn mới biến thành những loài ma 

quỉ để tìm cách hại người. Hại người chưa được mà tự mình 

hại lấy mình trong cảnh đọa lạc thê lương. Ma-Phật, Phật-Ma 

cũng là người mẹ của mình hết.  

Chính vì thế xin thưa với chư vị, giác ngộ thành Phật, 

không giác ngộ thành Ma. Như vậy, Ma hay Phật, Phật hay 

Ma chỉ là Mê và Ngộ mà thôi. Mình gọi là Ma, nhưng thực ra 

đó chỉ là một chúng sanh đã lỡ mê rồi. Bây giờ chúng ta hãy 

cố gắng giúp cho họ ngộ ra để nương theo cơ duyên này mà 

thoát nạn. Điều này chính xác, chứ không nên ép uổng cứ cho 

họ là ma quỉ mãi được. Nên nhớ, dù dưới hoàn cảnh nào đi 

nữa thì Chơn-Tâm của họ vẫn còn nguyên vẹn là vị Phật. Hòa 

Thượng Tịnh-Không luôn luôn gọi các vị đó là “Chư Nhân-

Giả”, mình gọi là “Các Ngài”, danh xưng khác nhau nhưng ý 

nghĩa tương đồng, để tôn trọng những vị “Phật” đang mê đó, 

hãy khuyên họ mau mau giác ngộ phát tâm niệm Phật vãng 

sanh thành Phật. 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

387 

Câu 17(t): Hộ niệm chỉ giúp cho người bệnh an tâm 

niệm Phật cầu vãng sanh, không liên quan đến vấn đề oán 

thân trái chủ. 

Đúng hay sai? – [Sai]. Câu này cũng sai luôn. Câu trên 

nói áp chế không được, bắt cột cũng không xong, câu dưới 

nói đánh đập không đúng, còn câu này thì nói thôi không 

đánh, mặc kệ, cứ để họ tự do muốn làm gì thì làm cũng 

không phải luôn. Hộ niệm luôn luôn tìm cách điều giải những 

mối oán thù với nhau. Oán thân trái chủ không phải đối diện 

với người hộ niệm, mà đang đòi người bệnh trả lại cho họ sự 

công bằng. Mình muốn giúp cho người bệnh thoát khỏi ách 

nạn để vãng sanh Cực-Lạc, thì nhất định phải liên quan tới 

họ. Họ đang ra tay công phá người bệnh, mình tìm cách 

khuyên can họ bỏ đi, buông xả hận thù để cùng nhau niệm 

Phật cầu giải thoát. Mình dùng tâm chân thành, kính cẩn, 

thương xót, giải cứu họ thì họ sẽ cảm động, một là nghe theo 

buông oán thù ra cùng nhau kết thành bạn lữ, hộ niệm cho 

nhau vãng sanh; hai là không nghe theo, nhưng ít ra cũng 

khởi tâm cảm niệm tri ân vì họ biết rõ người hộ niệm luôn 

luôn thành khẩn xót thương muốn họ thoát khỏi ách nạn.  

Cho nên, hộ niệm thì nhất định phải liên quan tới oán 

thân trái chủ, không thể từ chối. Chỉ có vấn đề cần phải đặt ra 

là tinh thần của người hộ niệm đối xử với họ có thực sự công 

bằng chưa? Có từ bi không? Có thực sự tôn trọng họ, cảm 

thông hoàn cảnh của họ mà tìm cách giúp họ bỏ mê qui giác, 

phát tâm niệm Phật vãng sanh Tịnh-Độ hay không? Làm 
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được như vậy thì người hộ niệm đang thực hiện chánh pháp, 

không những lợi lạc cho người bệnh mà còn lợi lạc đối với 

oán thân trái chủ, những vị vô hình, các chúng đẳng vong linh 

chung quanh. Nói chung, nhiều chúng sanh có duyên có thể 

kịp thời ngộ ra con đường vãng sanh một đời thành đạo.  

Tu hành cần cẩn thận, đừng nên gây thù chuốc oán với 

chúng sanh mà tự mình gây chướng ngại cho chính mình. 

Những người tinh thần yếu đuối thường bị chúng sanh hiếp 

đáp, nhưng những người tâm tính thượng mạn lại là cơ hội 

ngon hơn cho chư vị oán thân trái chủ đánh phá. Thành ra 

trong thời mạt pháp này, Ngài Tịnh-Không khuyên không 

nên đóng cửa tu hành một mình chính là vì lý do này. Ngài 

nói thời này con người chỉ vì mê mờ, đấu tranh, ganh tị, hẹp 

hòi, cố chấp… nặng quá, nên chết rồi đọa vào con đường quỉ 

nhiều lắm. Một khi rơi vào đó rồi thì tiếp tục tị hiềm đấu 

tranh tạo sát nghiệp không ngừng nghỉ. Ngoài ra, con người 

vì lòng tham vô bờ bến nên chết rồi thường đọa vào hàng quỉ 

đói, sống những năm tháng dài đói khát khổ đau vô cùng! 

Trời mưa gió, bão bùng, nóng lạnh… không có nơi trú ẩn, họ 

chỉ nấp mình vào tàng cây, bụi rậm mà nương thân, thật quá 

khổ đau, lạnh lùng, tủi phận!... Càng khổ càng chấp, càng 

thêm đố kị, dễ gì chấp nhận cho một ai được phần giải thoát. 

Phàm phu mà!... Chính vì vậy những người tinh thần yếu 

đuối, tâm lực kém, trầm cảm… thường bị họ tiếp cận mà cảm 

thấy bất an. Chỉ cần củng cố cho tâm lực vững mạnh lên thì 

có thể hóa giải được. Còn những người có tâm ý thượng mạn 
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lại là sự thử thách cho lòng đấu tranh đố kị mạnh mẽ hơn, 

thường là đối tượng cho họ đánh phá mãnh liệt vậy. 

Tu hành trong thời này mà không biết kết hợp với đại 

chúng để tạo thành một “Tăng Đoàn Hòa Hợp”, thì thường 

thường cuối cùng khó tránh khỏi những chướng ngại bất ngờ.  

Tách rời đại chúng là tự mình cô lập lấy mình, không người 

nương tựa, nếu có thêm chút ít tính thượng mạn nữa, thì đây 

là cơ hội rất tốt cho oán thân trái chủ chen vào quấy nhiễu 

một cách dễ dàng. Nhiều người tới đạo tràng tu tập thường bị 

phiền não, mới tách ra tự tu một mình cho thanh tịnh. Nhưng 

thực ra, phàm phu mà đóng cửa tự tu thường vọng tưởng phát 

triển mạnh lắm, chứ không phải thanh tịnh đâu. Hôm trước 

bên Pháp Hội Âu Châu, có một vị rơi vào tình trạng này, 

nghĩa là tự tách rời đại chúng để tu riêng một mình, liền bị 

oán thân trái chủ quấy phá. Diệu Âm luôn luôn khuyên những 

vị này nên kết hợp với đại chúng cùng nhau tu tập mới được 

an toàn hơn, chướng nạn mới có thể hóa giải. Những người tu 

riêng lẻ, thường quán tưởng sai lầm, rất dễ chiêu cảm đến 

những cảnh vọng. Chư Tổ dạy, người phàm phu thường dùng 

tâm thô mà quán cảnh diệu, tưởng mình được thanh tịnh, 

được chứng đắc, nhưng sự thực thường vướng nạn lắm vậy!... 

Thực tế là do cái tâm quán tưởng sai lầm mà sinh ra 

như vậy. Chư vị chúng sanh trong pháp giới có mối thù hằn, 

cũng nương theo cái tưởng đó mà tìm cách tiếp cận. Mình 

nghĩ rằng mình tu hành được chứng đắc rồi, thì họ lén lén tới 

bày trò cho mình cảm thấy chứng đắc. Mình muốn trị bệnh 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

390 

một cách thần kỳ, họ có thể tới giúp cho mình có thể chữa trị 

một vài bệnh nào đó một cách thần kỳ. Mình muốn nghe âm 

thanh vi diệu, người ta đến cho mình nghe âm thanh. Đó là 

cái duyên kết hợp, tự mình bắt một nhịp cầu nối liền giữa 

mình và họ. Đơn giản như vậy thôi, chứ không có gì khó 

hiểu.  

Tất cả đều do duyên. Chúng sanh cũng nhờ duyên mà 

được độ thoát sanh tử luân hồi. Đó là duyên lành. Chúng sanh 

cũng nhờ duyên mà nương theo đó để lừa gạt mình, cho mình 

những năng lực hão huyền, tham chấp vào đó để thượng mạn 

tăng trưởng, mất đề phòng mà chờ ngày thọ nạn. Những danh 

từ to lớn như: năng lượng vũ trụ, từ trường vũ trụ, khả năng 

siêu việt, v.v… hình như chỉ là những gì còn khá phiêu 

phỏng, không có căn bản. Đam mê vào đó chẳng khác gì cố 

công xây lầu trên cát vậy! 

Cho nên, mong chư vị phải nhớ, tu hành đừng nên hiếu 

kỳ, đừng thấy điều gì hay hay, lạ lạ liền chạy theo. Nhất định 

phải dựa theo đúng lời Phật dạy mà y giáo phụng hành mới 

tốt. Phật dạy thời mạt pháp chúng sanh phải nương theo Pháp 

Niệm Phật mới được độ thoát. Rõ ràng đây là tôn chỉ vững 

vàng cho ta hành đạo, vừa giúp chính ta, vừa giúp cho pháp 

giới chúng sanh có duyên, trở về Tây-Phương Cực-Lạc, một 

đời thành đạo. 

Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 042) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Xin chư vị mở trang 21.  

Câu 17(u): Hộ niệm có thể điều giải nạn oán thân trái 

chủ giúp người bệnh khỏi bị khủng bố. 

Đúng không? – [Đúng]. Những câu trước nói là kịp thời 

chế ngự, thì mình đã từ chối rồi. Câu kế nói đến đánh oan gia 

trái chủ cho họ chạy đi, mình cũng từ chối luôn. Những hành 

động đó không đúng pháp. Câu này trả lời cho các câu trên, 

là không phải đánh oan gia trái chủ, không phải chế ngự họ, 

không phải kềm chế họ, mà chính là điều giải với họ giúp cho 

người bệnh khỏi bị khủng bố. Điều này đúng với chánh pháp. 

Điều giải chứ không phải đấu tranh. Nhất định người 

học Phật chúng ta không nên đi theo con đường đấu tranh. 

Người thế gian thường thích chuyện đấu tranh lắm, bất cứ 

chuyện gì cũng có thể trở thành mục tiêu tranh đấu với nhau. 

Mạng sống trải qua mấy chục năm trên thế gian này ngắn 

ngủi như bóng câu qua cửa sổ, ấy thế mà đấu tranh lên, đấu 

tranh xuống làm chi mà rốt cuộc cùng nhau đi tới chỗ đọa 

lạc!... Phật dạy, thời mạt pháp là thời đấu tranh kiên cố. Rõ 

ràng chúng sanh đang vướng vào cái chướng nạn chung của 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

392 

thời mạt pháp. Người học Phật chúng ta không nên đấu tranh, 

hãy đi theo con đường hòa hợp, điều giải, xóa bỏ hận thù, lấy 

đức báo oán, sống trong tình thương yêu, hòa bình mới tốt. 

Đem đạo lý này ứng dụng vào Pháp Hộ-Niệm rất chính 

xác và tuyệt vời. Oán thân trái chủ đang ra tay trả thù, đòi nợ 

người bệnh, là do nguyên nhân người bệnh đã làm hại họ 

trước. Tất cả đều có nhân duyên hết. Do duyên người ta mới 

đến, không duyên không cớ gì mà họ đến báo thù. Nếu người 

hộ niệm sơ ý, dùng những năng lực bất chánh chế ngự họ, 

dùng sức mạnh đàn áp họ, thì chính mình không phải là 

người học theo pháp bình đẳng của Phật.  

Làm việc gì cũng phải để ý đến vấn đề Nhân-Quả. Có 

người không hiểu định luật Nhân-Duyên-Quả Báo nên sẵn 

sàng tạo nhân chẳng lành với chúng sanh. Thật là điều không 

tốt vậy!... 

Chúng ta tới khuyên họ buông tình chấp ra để tìm 

phương giải thoát, buông oán thù ra cùng phát tâm niệm Phật 

cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thành Phật. Rõ ràng 

chúng ta cố gắng giúp đỡ họ thoát cảnh khổ nạn, chứ không 

phải gây hại họ.  

Có nhiều người nói rằng, hộ niệm không cần gì phải 

khai thị. Thưa chư vị, chúng ta đang hộ niệm cho người phàm 

phu nên cần đến khai thị và khai thị nhiều lắm. Chỉ khác nhau 

ở chỗ, các lễ đàn thì khai thị cẩn phải lập đàn tràng giảng 

pháp một cách trang nghiêm, thanh tịnh, còn khai thị trong 
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buổi Hộ Niệm chỉ là sự hướng dẫn giúp cho người bệnh giải 

quyết khó khăn của họ. 

Bị oán thân trái chủ quấy rối, người bệnh sợ hãi, người 

hộ niệm khai thị giúp người bệnh không còn sợ sệt nữa, 

khuyến tấn họ vững vàng lên để niệm Phật. Nhờ tinh thần 

mạnh lên này mà họ vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, 

của oán thân trái chủ. Nhờ khai thị mà hằng đêm thấy những 

hiện tượng lạ xảy ra họ không còn sợ sệt, lo âu nữa. Nhờ khai 

thị hướng dẫn, động viên tinh thần làm cho tâm người bệnh 

vững vàng thì mới vượt thoát qua ách nạn đang bủa vây, nếu 

cứ để nằm im thiêm thiếp trong nỗi sợ hãi, khủng bố thì họ bị 

rối vào đó mà bị nạn. 

Diệu Âm xin kể cho chư vị nghe một chuyện điều giải 

oán thân trái chủ vào năm 2004 ở thành phố Sydney, Úc 

Châu. Vấn đề rất nghiêm trọng, diễn tiến vô cùng kinh hoàng, 

không phải đơn giản!... Cũng xin nói thêm, trước đó một 

năm, vào năm 2003, cũng có một người tại thành phố này bị 

tình trạng xảy ra tương tự như vậy, người đó quá sợ hãi, quá 

căng thẳng mà đành phải tự tử chết!... 

Nạn nhân của oán thân trái chủ vào năm 2004 cũng 

không hơn gì mấy, vì quá sợ hãi đã từng tự tử 2 lần, nhưng 

may mắn chưa chết. May mắn lắm đấy, nếu chết rồi thì vấn 

đề càng thêm rắc rối, không còn cách nào cứu vãn được!...  

Trong năm 2004 khi Diệu Âm tới thành phố đó, có một 

người đồng tu dẫn vị đang bị nạn tới giới thiệu và nhờ Diệu 

Âm khai thị hóa giải giùm chướng nạn đang xảy ra. Khi nghe 
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kể lại đầu đuôi sự việc, thì Diệu Âm hơi giựt mình, vì đây 

đúng là một vấn đề khá lớn, tình trạng rất căng thẳng và sự cố 

xảy ra khá kinh hoàng!... Diệu Âm mới nói, hiện giờ nơi đây 

là căn nhà riêng của người ta, không tiện lắm để khai triển 

vấn đề này. Hơn nữa, riêng một mình tôi đối diện với chư vị 

sợ rằng tôi cũng không giải quyết được gì. Bắt đầu từ ngày 

mai tại Niệm Phật đường đó, tôi Tọa Đàm nói về Hộ Niệm 

trong suốt 3 ngày, xin mời chư vị cùng đến đó, đem sự việc 

trình bày ra, tôi sẽ lợi dụng cộng lực của đại chúng mà cố 

gắng hết sức để hóa giải thử coi, chứ không dám hứa gì hơn. 

Sự cố quấy phá của oán thân trái chủ diễn ra hàng ngày, 

làm cho Cô ta vô cùng kinh hãi. Tại nhà của Cô có thiết lập 

một bàn thờ Phật trong một căn phòng nhỏ. Cô thường ngồi 

trước bàn thờ niệm Phật và cầu Phật cứu độ, nhất là từ khi bị 

oán thân trái chủ nhiễu loạn. Cô niệm Phật, thì các vị trong 

pháp giới vô hình từ trong bốn vách tường chung quanh cứ 

tiếp tục hiện ra bao vây Cô lại, hù dọa không cho Cô niệm 

Phật, và ép Cô phải tự tử chết. Có nhiều lần họ hiện thân hối 

thúc việc tự sát, nếu không họ sẽ ra tay. Thật là một hiện 

tượng vô cùng hãi hùng!  

Nếu gặp cảnh tượng đó chư vị có sợ không? Chắc có lẽ 

sợ quá đi chứ!...  

Khi gặp lần đầu tiên, Diệu Âm nói lời an ủi, nhắc nhở 

Cô hãy vững tâm đi, không cần sợ sệt nữa. Diệu Âm xác định 

với Cô rằng, những vị đó không thể hãm hại Cô được, vì nếu 

họ có thể hãm hại được thì họ đã làm rồi, không cần phải dọa 
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nạt đâu. Còn ở đây họ chỉ xúi Cô tự tử là vì họ không có 

quyền giết Cô, nên dùng cách đe dọa cho hoảng kinh và 

mượn tay Cô để giết Cô đó thôi. Bây giờ Cô đừng sợ nữa, 

đừng tự tử nữa, hãy yên chí đi. Cứ quyết lòng thành tâm niệm 

Phật thì liền có 25 vị Bồ-Tát đến gia hộ cho Cô, không có 

một vị nào dám qua mặt các vị Bồ-Tát đâu.  

Trong 3 đêm, khi đang Tọa Đàm với đại chúng, vừa 

thấy Cô đó với người chồng bồng 2 đứa con vào, Diệu Âm 

liền chuyển đề tài nói thẳng tới sự cố của Cô ấy. Có lẽ nhiều 

người ở đó không biết sự việc gì xảy ra, có thể họ chỉ nghĩ 

rằng Diệu Âm đưa ra một câu chuyện điển hình nào đó làm ví 

dụ cho vấn đề điều giải oán thân trái chủ thôi, nhưng chắc 

chắn Cô và gia đình biết rất rõ ràng là Diệu Âm đang bày kế 

giúp Cô giải quyết chướng nạn.  

Một lần đầu, sau khi nghe nói chuyện, Cô và gia đình cô 

ta lấy lại chút ít tinh thần, không còn quá lo sợ. Về nhà, chư 

vị oán thân đó cũng diễn lại sự dọa nạt tương tự, Cô ta không 

còn quá sợ hãi nữa, mà mạnh dạn đối diện, lên tiếng điều 

giải: 

- Chư vị ơi!... Nhiều lúc mê mờ tôi đã gây nhiều lỗi lầm, 

làm điều sai trái với chư vị. Nay tôi đã biết lỗi và xin thành 

tâm sám hối. Tôi nhất định bỏ ác làm thiện, quyết lòng niệm 

Phật cầu vãng sanh Tịnh-Độ. Vãng sanh xong tôi sẽ tìm mọi 

cách cứu độ chư vị. Hiện giờ tu hành có chút công đức nào, 

tôi xin hồi hướng hết cho chư vị… Xin chư vị buông bỏ oán 
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thù, cùng với tôi niệm Phật vãng sanh để thoát vòng sanh tử 

đọa lạc. Tôi quyết định không tự tử đâu… 

Diệu Âm dặn dò nếu đêm nay họ có hiện ra nữa thì cũng 

giống như những lần trước, Cô đừng sợ. Đúng là đêm đầu 

tiên Cô ta quyết lòng không sợ, cứ tự nhiên và gọi người 

chồng niệm Phật hộ niệm cho Cô. Đêm thứ hai cũng giống 

giống như vậy. Người chồng hết lòng hỗ trợ cho Cô, làm cho 

tinh thần Cô càng ngày càng vững hơn, Cô nói: 

- Chính em trước đây cũng niệm Phật như vậy, nhưng 

tại sao các vị đó không tha em? 

Tôi nói: “Cô không có niệm Phật!” 

- Có!... Rõ ràng em có niệm Phật.  

- Có phải lúc đó Cô sợ lắm phải không? 

- Dạ đúng, em sợ quá!... 

Tôi nói: Đúng rồi, miệng Cô thì kêu lên“A-Di-Đà 

Phật”, còn tâm Cô thì sợ quá!... Quan trọng là cái tâm niệm 

chứ không phải cái miệng kêu xưng. 

Cô đưa Diệu Âm về nhà xem qua chỗ bàn thờ mà Cô 

thường ngồi niệm Phật, Cô nói: 

- Em ngồi tại đây niệm Phật, em niệm lớn tiếng, nhưng 

các vị đó cứ nhào vô bắt em phải im đi, nếu không thì họ bóp 

cổ chết.  

Tôi nói: Không!... Có lẽ lúc đó Cô đang niệm “SỢ!”. Cô 

niệm“A-Di-Đà Sợ” chứ không phải “A-Di-Đà Phật” đâu!... 

Cô nói: Đúng!... Thực sự em quá sợ hãi!... Em niệm líu 

lưỡi hết!... 
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Chư vị nên nhớ điểm này, Hộ Niệm là củng cố tâm lực 

của người bệnh mạnh mẽ lên. Chính cái tâm lực mạnh mẽ của 

người bệnh giúp họ giải thoát khỏi ách nạn của chính họ, họ 

mới cảm ứng được đại nguyện của đức A-Di-Đà và họ mới 

được chư vị Long-Thiên Hộ-Pháp bảo vệ. Ví dụ như Cô đó 

miệng kêu xưng A-Di-Đà Phật, nhưng tâm hồn thì bấn loạn, 

sợ quá, không chủ định thì làm sao được cảm ứng! Vậy thì 

khi đi hộ niệm, chúng ta nên nhạy bén về tâm lý, khi gặp một 

người tinh thần đang bị khủng hoảng sợ sệt, chúng ta cần vực 

tinh thần họ lên, tạo niềm tin vững vàng cho họ. Diệu Âm nói 

những lời rất mạnh mẽ để ủng hộ tinh thần Cô ta: 

-  Hãy vững vàng lên, tin tưởng đi, không có gì phải lo 

sợ cả. Cô nên nhớ, nếu Cô thành tâm niệm Phật, quyết lòng 

niệm Phật, thì trong kinh Phật nói rõ rằng, sẽ có 25 vị Bồ-Tát 

đến gia hộ cho Cô, quang minh của Phật gia trì cho Cô, 

Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ cho Cô, làm gì có chuyện như 

vậy xảy ra.  

Cô ta lấy lại được tinh thần, tin tưởng vững vàng, không 

còn lo sợ nữa. Tôi khuyên người chồng vững tin Phật pháp, 

hết lòng yểm trợ cho vợ. Xin thưa với chư vị, họ tự điều giải 

lấy, qua 3 ngày thì vấn đề được giải quyết, hết luôn tới bây 

giờ. Nhưng sau đó mấy năm, Cô có tới Brisbane gặp tôi và 

hỏi: 

- Sao bây giờ đôi lúc em thấy họ cũng lảng vảng tới 

tương tự như trước vậy? 
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Tôi nói: Tương tự như trước, thì cứ làm như trước để 

hóa giải vậy thôi. 

Cô ta vững vàng điều giải như trước và vấn nạn đã chấm 

dứt luôn, không còn tái diễn nữa. 

Một người khác trong năm 2003 đã bị tình trạng tương 

tự như vậy mà tự tử chết. Còn Cô này đã 2 lần tự tử nhưng 

may mắn không chết, đến lần thứ ba gặp tôi, tôi khuyên Cô ta 

quyết không được tự tử, và tôi bày vẽ cho cách điều giải. Cô 

ta thực sự có duyên, biết nghe lời, và quyết lòng điều giải. Có 

nhiều người gặp phải tình trạng đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, 

nhưng không có duyên, lòng không tin tưởng, tâm không 

thành thực, nay thì điều giải, mai thì tìm cách đánh lại, vừa 

đánh vừa xoa, thành ra chướng nạn kéo dài 3-4 năm trường 

cũng không hóa giải được! Khi gặp lại, Diệu Âm xin thưa 

thẳng thắn rằng: không đủ khả năng giải quyết!... 

Mong chư vị hiểu thấu được Sự-Lý của câu chuyện. Mỗi 

lần nói chuyện chúng ta đưa ra một chút kinh nghiệm để vun 

bồi cái vốn liếng hộ niệm cho chính mình. Pháp Hộ-Niệm có 

thể điều giải nạn oán thân trái chủ một cách tuyệt vời, giúp 

cho người bệnh khỏi bị khủng bố. Chúng ta cần trang bị cho 

chính mình một niềm tin vững vàng, một tinh thần mạnh mẽ 

để tự mình tránh khỏi những sự khủng bố đáng tiếc xảy ra. 

Tất cả những cảnh giới đều do chính tâm của mình tạo ra. 

Người tinh thần yếu đuối, thường lo âu sợ sệt, dù có niệm 

Phật cũng khó giữ được chánh niệm. Niềm tin không vững 

vàng, tinh thần hoang mang, suy nghĩ vẩn vơ… thì dù có 
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niệm Phật cũng khó được thành tựu. Tâm tưởng sự hiện. 

Người ưa suy nghĩ mông lung, cảnh giới hư vọng thường 

nương theo đó mà ứng hiện ra. Người nghĩ mình chứng đắc 

thì tự nhiên hình như có chứng đắc, nghĩ mình nghe được âm 

thanh thì có âm thanh, nghĩ mình thấy cảnh giới nào đó thì tự 

nhiên có cảnh giới đó ứng hiện. Hư mà thật, thật mà hư!... 

Phàm phu chúng ta tâm ý còn mê mờ, khó có thể minh định 

vậy. 

Chư vị có thể thử nghiệm điều này. Ví dụ, đang nhắm 

mắt niệm Phật mà nghĩ đến một người tiều phu đang quảy 

gánh củi từ trong rừng đi ra. Hãy tiếp tục nghĩ đi, nhiều khi 

khoảng 10 giây, 20 giây sau mình bắt đầu thấy có một người 

quảy củi đi ra đấy. Mình muốn củi khô hay tươi? Muốn củi 

khô thì thấy củi khô, muốn củi tươi thì thành củi tươi. Mình 

muốn củi dài thành củi dài, muốn củi ngắn thành củi ngắn... 

Nếu mình tiếp tục chú ý theo dõi cảnh đó, thì hình ảnh người 

gánh củi hiện ra càng lúc càng rõ. Nếu không chịu chấm dứt 

sự tưởng tượng, thì cảnh giới sẽ hiện ra rõ ràng như thực. 

Thực mà hư, hư mà thực là như vậy đấy. 

Hiện tại bây giờ trong email có người đang nhờ Diệu 

Âm điều giải giùm một tình trạng liên quan đến oán thân trái 

chủ tương tự như vậy. Người này tu hành mà không chịu hòa 

chung với đại chúng, cứ ở nhà tự nghiên cứu rồi tu lấy. Quán 

tưởng đủ điều huyền diệu, nào là nhất tâm này nhất tâm nọ, 

tạo duyên cho oan gia trái chủ nương vào quấy rối. Một khi 

nghĩ tới cảnh diệu, thì cảnh diệu hiện ra. Giả mà tưởng thật, 
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chấp vào đó thành ra bị nạn. Rõ ràng khởi đầu do chính mình 

tạo ra, chứ không ai khác cả.  

Vậy thì, ngừa bệnh hơn trị bệnh. Hãy giữ hạnh khiêm 

cung chí thành niệm Phật. Đừng hiếu kỳ, đừng tham chấp 

cảnh lạ, đừng tự cho mình chứng đắc thì được an toàn vậy. 

Thường thường khi điều giải những người đang bị 

vướng vào tình trạng rối loạn, Diệu Âm nói mạnh lắm hầu 

tìm cách vực cái tâm họ tỉnh dậy, vực tinh thần họ mạnh lên. 

Chính nhờ tâm lực mạnh mẽ của họ giúp họ giải quyết vấn 

đề. Sau này khi nói về khai thị, điều giải oán thân, Diệu Âm 

xin nói rõ hơn. 

Câu 17(v): Hộ niệm có thể an ủi, khuyến tấn, ủng hộ 

tinh thần giúp người bệnh không sợ hãi, an ổn niệm Phật 

khi lâm chung mà vãng sanh. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Người hộ niệm muốn an 

ủi cho người bệnh đừng sợ thì người hộ niệm phải vững tâm, 

không lo sợ mới được. Có người đi hộ niệm mà lại nơm nớp 

lo sợ bị oán thân trái chủ dựa. Nếu có ý niệm này, thì hay hơn 

hết là đừng nên đi hộ niệm, vì nếu miễn cưỡng đi hộ niệm thì 

cũng không giúp ích được gì cho ai, mà coi chừng chính 

mình bị trở ngại. Thực ra người nào thường bị dựa là do 

chính người đó có vấn đề, nghĩa là dù người đó có đi hộ niệm 

hay ở nhà, không tu hay có tu vẫn thường bị dựa. Nhất định 

phải có cái duyên gì đó người ta mới dựa, chứ không phải họ 

muốn dựa ai thì dựa được đâu. 
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Mình sợ, mình lo, mình ngại, mình nghĩ đến chuyện đó 

nên mình bị dựa. Nhất định những người này nếu không phải 

là trầm cảm, thần kinh yếu đuối, thì cũng thích mộng mơ, 

muốn tìm những điều lạ thường, muốn có những công năng 

đặc dị gì đó nên mới bị… Phải bỏ những cái đó đi, đừng hiếu 

kỳ nữa, hãy rèn luyện tinh thần vững mạnh thì không thể bị 

nạn. Nhiều người đi hộ niệm mà dùng đến cái lực gì của 

mình để đàn áp, chế ngự oán thân trái chủ… Đây chính là cái 

duyên, hay nói rõ hơn, là chính mình tự tạo ra duyên chẳng 

lành với chúng sanh mà thành mối oán thù không tốt. 

Có những người hộ niệm lại dùng tay ấn vào huyệt đạo 

trên thân xác người chết, rồi bảo rằng nhờ ấn huyệt mà người 

chết được vãng sanh. Có người hộ niệm gặp người lúc hấp 

hối lại dùng tay chận mạch máu cổ của người bệnh, hễ máu 

chạy lên thì nới lỏng ra, máu chạy xuống thì chận lại, để cho 

thần thức theo máu đi lên xuất ra trên đỉnh đầu. Lại có người 

bày chuyện lể một vết thương trên đỉnh đầu cho chảy máu ra, 

để thần thức theo máu mà xuất ra đi vãng sanh… Đây là 

những hành động vô cùng sai lầm, tự họ đặt điều mà làm lấy, 

chứ trong kinh điển Tịnh-Độ Tông không hề nói đến.  

Mong chư vị hộ niệm chú ý, quyết không thể tự động 

nghiên cứu những tài liệu không rõ nguồn gốc, rồi áp dụng 

bừa bãi mà sai chánh pháp, tạo nên vấn đề nhân quả chẳng 

lành. Thật là điều không tốt. 

Có người điều giải oan gia trái chủ mà nói những lời 

trịnh thượng, có lẽ dựa vào một chút đạo lực gì đó của mình 
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mà không kiêng dè trong cách tiếp xử… Từ cách xử sự 

thượng mạn này dễ tạo cái duyên chẳng lành với pháp giới 

chúng sanh, tạo nên mối oán thù cá nhân. Đây chính là cái 

duyên cho chúng sanh tìm đến xử trí mình vậy. Những người 

có tâm thiếu bình đẳng này dẫu không đi hộ niệm cũng bị 

nạn, có tu hành hay không vẫn thường bị dựa. Nhất định phải 

có chỗ sơ suất. Mong chư vị hiểu rõ vấn đề, để hộ niệm trong 

tinh thần Khiêm-Cung-Từ-Ái, làm đạo theo đúng chánh pháp.  

Cho nên:“Hộ niệm có thể an ủi, khuyến tấn, ủng hộ tinh 

thần người bệnh không sợ hãi”. Có người hướng dẫn mà nói 

như vầy: 

- Anh không cần sợ hãi gì cả. Oan gia trái chủ có tới thì 

tôi trị liền. Oan gia trái chủ mà gặp tôi thì phải chịu thua 

ngay. 

Nâng đỡ ủng hộ tinh thần người bệnh lên là điều tốt, 

nhưng ý niệm khinh thường hoặc đàn áp oán thân trái chủ 

thực sự không hay, coi chừng sơ ý kết cái duyên chẳng lành 

với oán thân trái chủ, làm cho họ hung hãn hơn nữa. Trước 

đây có một trường hợp hộ niệm, người bệnh sắp chết lại bị 

nạn oán thân dựa vào quấy phá. Vị hộ niệm đó cố gắng điều 

giải suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng không thành công, nên 

sau cùng không còn kiên nhẫn được nữa, vị đó nói cứng rắn: 

- Bây giờ chính ta nói mà không nghe nữa sao? Không 

chịu vâng lời xuất ra, thì đem đến chỗ đó… ta có cách trục 

ra. Các ngươi đừng trách tại sao ta nặng tay nhé!... 
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Vừa nói xong, thì vị nhập thân đó trợn to mắt lên, trông 

tướng giận dữ vô cùng!... Vị hộ niệm đó vừa bước ra khỏi 

cửa thì bên trong bệnh nhân chết liền!... Rõ ràng vì một lời 

thách thức đã khiến họ hung hãn thêm, hành động bất chấp 

nhân quả!... Đây là một kinh nghiệm khó quên. Cho nên, khi 

điều giải, chúng ta phải kiên nhẫn, từ từ khuyên can, đừng 

nên nóng giận buông lời thách thức hay có ý niệm đàn áp oán 

thân trái chủ thật là điều không tốt. 

Tóm lại, an ủi, khuyến tấn, ủng hộ tinh thần người bệnh 

là điều cần thiết, nhưng không được khởi tâm đàn áp, chế ngự 

hay khinh thường những vị oán thân trái chủ, vì chính họ là 

những người đã chịu đau khổ quá nhiều do lỗi lầm của người 

bệnh trong suốt những năm tháng qua. Xử sự phải từ bi và 

bình đẳng mới đúng chánh pháp của Phật. Người hộ niệm 

phải mở tâm từ bi, hoan hỉ mà điều giải, đem đạo lý nhân 

quả, giải thoát của Phật dạy ra từ từ khuyến tấn. Hầu hết 

những chướng nạn đều có thể được giải quyết trong hòa bình, 

cảm thông.  

Hiểu được như vậy chúng ta mới thấy Pháp Hộ-Niệm 

thật sự tuyệt vời, đã chuyển hận thù thành tình thương, 

chuyển đọa lạc thành giải thoát. Mong chư vị sau khi nghe 

qua những Tọa Đàm này có thể hiểu thấu được Lý, hành 

đúng được Sự của Pháp Hộ-Niệm, để cứu ta, cứu người vãng 

sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 

Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 043) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Trang 21, câu trả lời 17(w): Hộ niệm có thể hướng dẫn 

gia đình biết cách Niệm Phật Hộ-Niệm và giải quyết tốt 

nhiều biến cố xảy ra giúp cho người bệnh dễ thoát nạn. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Đúng đấy. Người hộ 

niệm có thể hướng dẫn gia đình biết cách niệm Phật hộ niệm 

và giải quyết tốt nhiều biến cố xảy ra.  

Xin thưa với chư vị, Diệu Âm vừa nghe một tin khá vui. 

Ở bên Tiệp người ta hộ niệm cho Cụ Phạm Thị Thanh ra đi 

lưu lại tướng lành bất khả tư nghì, mới cách đây mấy tiếng 

đồng hồ thôi. Bà Cụ này có nhiều trở ngại, chính Diệu Âm 

cũng không dám tin tưởng là bà sẽ ra đi tốt lành như vậy. 

Trước khi Cụ ra đi thì bị chất dịch tràn vào trong phổi, bác sĩ 

cho thuốc, hễ uống thuốc vào thì bị mê man bất tỉnh, thành ra 

cuộc hộ niệm này trải qua khá nhiều khó khăn. Trong suốt 

những năm tháng qua bà Cụ không nằm được, vì nằm thì chất 

dịch tràn vào phổi, nên Cụ phải ngồi mãi. Bệnh khổ hành đau 

đớn nên thường Cụ rên la muốn thấu trời xanh! Hôm trước 

khi Diệu Âm qua Châu Âu, nhìn những khúc phim của gia 

đình đưa cho coi, xem đến mình cũng cảm thấy xót xa về tình 
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cảnh của Cụ. Trong gia đình có người tin Phật pháp, có người 

không tin. Đặc biệt có một người con quyết lòng hộ niệm cho 

Cụ, và sự thương lượng trong gia đình cũng khá vất vả, để 

trong những ngày cuối cùng Cụ được ở tại nhà để hộ niệm, 

chứ không đưa vào bệnh viện. Vậy mà, năm ngày trước khi ra 

đi, tự nhiên Cụ tỉnh táo lại và niệm Phật rất tốt. Tuần trước 

Diệu Âm có nói, nếu chỉ cần một cơ may tỉnh táo lại, bà Cụ 

chỉ cần niệm Phật cầu vãng sanh năm ngày hoặc một tuần, 

vẫn có thể được vãng sanh. Không ngờ hôm nay người ta báo 

cho biết, bà Cụ ra đi tốt vô cùng, rất viên mãn. Thực sự 

phước phần của bà Cụ khá tốt, và đây cũng là một thông tin 

vui, thêm một lần nữa cho chúng ta biết rằng, Pháp Hộ-Niệm 

quá tuyệt vời, cứu người trước mắt. Đúng ra những tin vãng 

sanh này nên cho cả ngàn người biết nhưng chúng ta nói đây 

chỉ được có mấy người nghe. Cái duyên để cho một người tin 

Pháp Hộ-Niệm cứu người khó lắm đấy. 

Trong cuộc hộ niệm này, chính anh Đạt đã đi xa trên 

300 cây số, xin thưa với chư vị người ta đi 300 cây số để hộ 

niệm cho bà Cụ này, nhưng người con rể trong gia đình đến 

những ngày cuối cùng thì phát tâm chống phá, chứ không 

phải phát tâm tin tưởng hỗ trợ, làm cho đồng tu trong đạo 

tràng nản chí muốn bỏ cuộc. Nhưng với lòng từ bi của người 

làm đạo, chính anh Đạt cùng với một vị đồng tu đến gặp 

người rể đó để tâm sự, khuyên can và sau cùng thuyết phục 

được người rể phát tâm đồng thuận hộ niệm cho bà Cụ. Đây 

chính là chuyện người hộ niệm hướng dẫn gia đình đấy.  
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Hôm trước lúc còn ở bên Âu Châu, nhìn qua những clip 

video quay lại cảnh bà Cụ nằm không được, Cụ ngồi lâu quá 

nên máu dồn xuống dưới chân làm đôi chân đen lại, da thịt bị 

hoại dần, đau nhức khiến bà Cụ rên la không ngừng. Diệu 

Âm khuyên con cháu thường xuyên xoa bóp chân cho bà Cụ, 

làm giảm bớt phần nào sự đau khổ cho Cụ, chứ không biết 

cách nào khác hơn. 

Chư vị thấy đó, đến lúc cuối đời, đừng nghĩ rằng chúng 

ta có thể an nhiên tự tại ngồi như thế này mà vãng sanh đâu 

nhé. Không phải an nhiên tự tại đứng như thế này mà vãng 

sanh đâu nhé. Nhiều lúc nằm vãng sanh mà nằm cũng không 

nổi nữa đấy, đừng ở đó mà nói đùa. Mỗi người đều mang trên 

vai một khối nghiệp chướng vĩ đại như núi Tu-Di, khi gặp cơ 

duyên, nghiệp khổ ứng hiện ra rồi mới biết như thế nào là 

chướng ngại, đừng nên sơ ý vọng tưởng tới những điều sai 

lầm mà trở tay không kịp. Ân hận lắm đấy! 

Xin thưa với chư vị, biết cách hướng dẫn gia đình hộ 

niệm là điều cần thiết phải chú ý. Cách đây cỡ một tháng, gia 

đình bà Cụ có tiệc sinh nhật, gia đình không dám tự mình sát 

sanh, nhưng lại chỉ định cho một quán ăn nướng một số chim 

bồ câu để thết đãi, cùng nhau no say. Ban hộ niệm thấy vậy 

mà lắc đầu chán nản, không còn tinh thần để hộ niệm nữa và 

dự định bỏ cuộc. Họ điện thoại hỏi ý kiến. Diệu Âm đề nghị 

ban hộ niệm nên đến gặp gia đình trình bày thẳng thắn về vấn 

đề này. Nếu gia đình thực sự không tin tưởng, không làm 

đúng theo qui luật Hộ Niệm, thì ban hộ niệm đành phải đình 
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chỉ chứ không còn cách nào khác hơn. Khi ban hộ niệm quyết 

định rút lui, thì gia đình mới nói lời hối hận và hứa không 

dám tái phạm nữa, lúc đó ban hộ niệm mới lấy lại chút ít tinh 

thần và tiếp tục cuộc Hộ Niệm.  

Nếu gia đình không tôn trọng qui luật Pháp Hộ-Niệm, 

thì chắc chắn cuộc Hộ Niệm bị trở ngại. Chư vị nghĩ thử, nếu 

không được hộ niệm, bà Cụ sẽ ra đi như thế nào đây? 

Cho nên, hướng dẫn gia đình biết cách hộ niệm cho 

người bệnh là điều rất cần thiết. Gia đình nào cũng có sơ suất, 

cũng có điều trở ngại cả, chính vì thế mỗi người phải tự lo 

liệu trước vấn đề này. Nếu không lo liệu trước, đến cuối cùng 

thường bị kẹt lắm, nhiều khi giải quyết không nổi những trở 

ngại phát sinh mà đành chịu nạn lấy thôi. 

“Giải quyết tốt nhiều biến cố xảy ra…”. Như trường 

hợp ở bên Tiệp ban hộ niệm giải quyết biến cố rõ ràng tốt 

đẹp. Khi gia đình ăn năn sám hối, quyết lòng không dám vi 

phạm nữa, những người hộ niệm sẵn sàng đi xa hơn 300 cây 

số để tới hộ niệm. Nhiều người đang làm, xin nghỉ làm để 

tham gia hộ niệm cho bà Cụ. Tinh thần phục vụ của người ta 

thực sự đáng khen. Vì tâm nguyện muốn hộ niệm cho bà Cụ 

vãng sanh, nhiều người đã xin nghỉ làm cả tuần lễ và đi xa 

mấy trăm cây số để đến niệm Phật trợ duyên. Thật sự đáng 

khen! Phải chăng, chính nhờ sự phát tâm quí báu này mà 

được cảm ứng đến Phật lực gia trì, giúp cho bà Cụ lên tinh 

thần, gia đình cảm động phát khởi tín tâm, kết quả sau cùng 

bà Cụ Phạm Thị Thanh ra đi thật tốt đẹp.  
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Xin thưa với chư vị, hàng ngày đều có tin hộ niệm vãng 

sanh ra đi thân tướng tốt đẹp. Bà Cụ đó trong cơn bệnh khổ 

hành hạ, đau đớn vô cùng, rơi vào trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, 

nhưng nhờ hộ niệm mà 5 ngày cuối cùng tự nhiên tỉnh táo 

như người bình thường, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh. 

Chư vị thấy đó, hộ niệm vi diệu bất khả tư nghì! Giả sử như 

bà Cụ được tỉnh táo lại, nhưng con cái không tin, không giữ 

qui luật Hộ Niệm, ban hộ niệm đành phải hủy bỏ cuộc hộ 

niệm, liệu bà Cụ được kết quả tốt lành như vậy không?  

Bất khả tư nghì! Pháp Hộ-Niệm đơn giản mà cứu người 

thành Phật. Chư vị nghĩ thử, có phải đây là pháp đại cứu tinh 

cho chúng sanh không? Vi diệu quá! 

Câu 17(x): Hộ niệm cần khuyên bệnh nhân thành tâm 

sám hối, nhờ thế mà hóa giải nạn oán thân trái chủ. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Nhìn cảnh bà Cụ đau 

đớn mà mình cảm thấy xót xa! Diệu Âm khuyên con cái niệm 

Phật hộ niệm, phóng sanh hồi hướng công đức, và cố gắng 

thường xuyên xoa bóp chân cho Cụ, để chân bà Cụ cao lên và 

xoa nhẹ vào những chỗ đau nhức giúp cho máu đọng tan dần 

đi, bớt đau nhức phần nào...  

Bệnh khổ hành hạ, kể sao cho thấu!... Đôi lúc tỉnh táo, 

Cụ niệm được vài ba câu Phật hiệu thì bắt đầu rên la. Nghiệp 

chướng của mỗi người chúng ta đều nặng nề như vậy đấy, 

không đơn giản đâu, không dễ dàng gì để chúng ta ra đi được 

an lành đâu nhé. 
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Mong chư vị hiểu được vấn đề này, hãy cố gắng tu hành 

nhiều hơn chút nữa, tinh tấn thêm chút nữa và tập buông xả 

nhiều chút nữa chư vị ơi!... Thực sự khi đi hộ niệm, nhìn thấy 

những cảnh tượng bệnh nhân ra đi trong đau khổ, mình mới 

giựt mình tỉnh ngộ và biết sớm lo liệu cho thân phận của 

mình. Những chuyện thế gian này vô thường, cuối cùng 

không mang gì theo được, vậy thì có đáng cho chúng ta phải 

khổ tâm tranh đấu giành giựt với nhau không? 

Thế mà vẫn còn vô lượng chúng sanh cứ muốn chạy 

theo con đường đọa lạc chứ không chịu tìm đường giải thoát, 

thì làm sao đây? Phật không cứu được kẻ vô duyên, thì chúng 

ta là hàng phàm phu làm sao cứu được người không có niềm 

tin? Không tin chính là không có duyên. Chính vì thế, nhiều 

lúc muốn giúp đỡ nhau nhưng giúp không được, muốn chỉ 

điểm nhau con đường giải thoát mà chỉ điểm không trọn 

lời!...Cho nên, tự mỗi người phải lo tạo cái duyên cho chính 

mình. Tự chúng sanh phải có cái duyên với Phật Pháp mới có 

thể được độ thoát, còn không có duyên thì đành chịu thua. 

Không đủ duyên muốn hộ niệm, nhưng hộ niệm không được, 

muốn giúp người giúp cũng không xong!... 

Khi gặp được Pháp Hộ-Niệm này, mong sao chư vị sớm 

giác ngộ ra vấn đề quan trọng nhất của đời người mà chuyển 

đổi những ý niệm sai lầm trước, hãy kết đại duyên lành với 

Phật Pháp, để ngay trong đời này chúng ta có định hướng giải 

thoát rõ rệt cho tương lai, và biết kết hợp những bạn chí đồng 

đạo hợp để chung quanh ta luôn luôn có người sẵn sàng hộ 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

410 

niệm, hướng dẫn, gỡ rối cho mình để đường vãng sanh Tịnh-

Độ không bao giờ bị lạc. 

Xin chư vị đừng nghĩ rằng, vừa nghe một thông tin nào 

đó báo cho biết có người đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh thì 

nghĩ rằng mình cũng đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh dễ dàng 

thoải mái. Xin thưa thẳng rằng, không đơn giản như vậy đâu 

ạ. Hãy tự nghĩ lại mức công phu tu hành của chính mình có 

tốt chưa? Hình như tín-nguyện-hạnh đang còn bấp bênh lắm 

đó phải không? Nhiều khi cũng cố gắng đấy chứ, nhưng gia 

sự rối ren, công việc bề bộn, phiền não không mời vẫn đến 

thường xuyên!... Vậy thì, xin đừng nên đứng đó mà vọng 

tưởng nữa nhé!  

Trên đường tu hành, ta nghe được một người đứng vãng 

sanh, thì bên cạnh đã có hàng triệu người bị đọa lạc rồi. Biết 

được một người ngồi vãng sanh, thì đếm qua tới vô số người 

nhận lấy thất bại chua cay dù cả một đời có tu hành đấy. Thế 

thì xin chư vị hãy tự nhận mình là hàng phàm phu, tội chướng 

sâu nặng, trí huệ còn mê mờ mà tập tính cẩn thận, lập hạnh 

khiêm cung, biết nương dựa lẫn nhau để có sự trợ duyên tốt 

mà cùng nhau vãng sanh Tịnh-Độ. Trong kinh nghiệm Hộ 

Niệm cho chúng ta biết rằng, xác suất người bệnh bị nghiệp 

chướng hành hạ đến đảo điên điên đảo nhiều lắm, nhiều lắm 

đấy. Nhất định phải tìm cách nào khả thi nhất để có cơ hội an 

toàn nhất được vãng sanh, đừng để đến lúc đối đầu với sự 

thật rồi, chịu đựng không nổi, mới ngộ ra thì cũng quá muộn 

màng! 
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Pháp Hộ-Niệm giúp cho chúng ta chuẩn bị tất cả sự an 

toàn để vãng sanh. Chuẩn bị gì đây? Xin thưa, buông xả 

nhiều nhiều một chút. Người hộ niệm đối diện với người 

bệnh luôn luôn khuyên buông xả vạn duyên, nhiếp tâm niệm 

Phật cầu nguyện vãng sanh. Vậy thì người muốn vãng sanh 

hãy mau tự quán xét lấy vấn đề này, để kịp thời phát hiện 

những tham chấp thô thiển mà bỏ đi. Rồi từ cảnh giới thô 

thiển này giúp cho chúng ta phát hiện thêm những tham chấp 

tế vi mà tiếp tục buông ra. Nên nhớ, mình là phàm phu, căn 

trí còn mê mờ, đầu óc còn lộn xộn, tu hành chưa cao lắm, thì 

cần tập tánh khiêm cung, chí thành chí kính niệm Phật nhờ 

Phật gia trì mới tốt. Thế gian vô thường, đừng chấp vào 

những danh vọng hão huyền mà coi chừng bị vướng nạn nặng 

lắm. Hãy buông ra đi...  

Bà Cụ đó đau bệnh nằm trên giường không phải là một 

năm, hai năm, mà thời gian dài lắm, tất cả đều do nghiệp báo 

ứng hiện. Nhìn thấy một người chịu nạn nghiệp là tấm gương 

cho mình soi xét lại chính mình, đừng nghĩ mình không đến 

nỗi nào như vậy. Chưa chắc phước phần của mình sẽ tốt hơn 

ai đâu nhé! 

Có nhiều người tu cũng khá đấy, nhưng khi bệnh khổ 

đến rồi thì bị hành hạ đến mê man bất tỉnh 5 năm, 10 năm 

đấy, chư vị hãy lấy đó làm kinh nghiệm mà cẩn thận cho 

chính mình. Người Cô của Diệu Âm là một người hiền lành, 

biết niệm Phật, con cái đều biết hộ niệm, thường phóng sanh 

làm phước để hồi hướng công đức cho Mẹ. Nhưng trước khi 
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ra đi, người Cô vẫn bị nghiệp chướng hành hạ đến mê man 

bất tỉnh suốt trong mấy mươi ngày… Cũng nhờ hộ niệm mà 

sau cùng tỉnh lại trước khi buông hơi thở cuối cùng ra đi và 

lưu lại tướng lành tốt đẹp. 

Thường khi những người rơi vào tình trạng hôn mê, 

không còn tỉnh táo, người hộ niệm cần nên khai thị lớn tiếng 

một chút để giúp họ giựt mình tỉnh lại. Có tỉnh lại mới có cơ 

hội vãng sanh. Gặp những người mê man mà khai thị với lời 

nói nhẹ nhàng như ru ngủ thì không thể nào có thể giúp họ 

tỉnh dậy được.  

Chính vì thế, hộ niệm tại tư gia có nhiều ưu thắng hơn 

trong bệnh viện. Xin chư vị nhớ điều này. Giả sử như người 

Cô đó nằm trong bệnh viện thì đành chịu thua rồi, không còn 

cách nào có thể cứu vãn được. Trong qui luật Hộ Niệm, có 

điều lệ một khi bệnh tình không còn cứu chữa được nữa, thì 

phải tìm cách sớm xuất viện đem về nhà lo liệu việc hộ niệm. 

Nếu gia đình không làm theo điều qui định này, cứ muốn giữ 

người bệnh trong bệnh viện để chạy chữa cầu may, theo kiểu 

“còn nước còn tát”, thì thôi chịu thua. Hàng phàm phu nghiệp 

chướng nặng lắm, không gìn giữ qui luật thì không dễ gì cứu 

thoát được đâu. Nói rõ hơn, trong bệnh viện, không ai cho 

phép người hộ niệm lớn tiếng khai thị để đánh thức người 

bệnh dậy. Ra đi trong mê man bất tỉnh đồng nghĩa với đi theo 

đường đọa lạc vậy!... Còn nhiều chướng nạn khác, không dễ 

gì thoát nạn đối với một người ra đi trong bệnh viện đâu. 
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Đây là những kinh nghiệm rất có giá trị, xin các ban hộ 

niệm chú ý, khi quyết định khi nhận ca hộ niệm, cần phải nêu 

rõ qui luật Hộ Niệm và giảng giải rõ cho gia đình biết, để có 

sự thông hiểu sâu sắc mà đồng thuận hầu tạo cơ hội thuận 

tiện để điều giải, hóa gỡ ách nạn về oán thân trái chủ hoặc 

giải quyết nhiều biến cố khác xảy ra, giúp người bệnh thoát 

khỏi các vướng mắc, mới có thể vãng sanh Tịnh-Độ. Trợ 

duyên cho một người phàm phu thoát cảnh đọa lạc, vãng sanh 

về Tây-Phương Cực-Lạc một đời thành tựu đạo quả là một 

việc rất lớn, đòi hỏi gia đình, nhất là người bệnh phải tin 

tưởng, thành khẩn, chí thiết mới đạt được hiệu quả, chứ 

không thể làm qua loa, tin qua loa mà có thể thành tựu được.  

Trở lại chuyện Cụ Phạm Thị Thanh ở bên Tiệp có hiện 

tượng vãng sanh là cả một thành tích đáng khen cho ban hộ 

niệm bên nước Cộng Hòa Tiệp-Khắc. Chính Diệu Âm này 

cũng không dám tin là cuộc hộ niệm thành công tốt đẹp như 

vậy. Chỉ cách đây mấy hôm, Diệu Âm cầu mong cho sự may 

mắn đến với Cụ, giúp Cụ tỉnh dậy để trong một vài ngày cuối 

cùng của cuộc đời Cụ niệm Phật cầu vãng sanh mà được 

thành tựu. Nhưng không ngờ ước mơ thành sự thực, hôm nay 

bà Cụ ra đi có hiện tượng rất tốt. Xin báo tin mừng cho chư 

vị. Pháp Hộ-Niệm thật bất khả tư nghì! 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

 

 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 044) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Xin mở trang 21.  

Vấn đề thứ 18: Phương thức cần ứng dụng để 

giảm thiểu sơ suất.  

Khởi sự làm một việc gì, trên đời này mấy ai tránh khỏi 

điều sơ suất. Người phát tâm hộ niệm giúp người vãng sanh 

cũng không phải ngoại lệ, đây là chuyện bình thường. Sơ suất 

mà nhận biết được sơ suất là điều quí. Nhưng thấy sơ suất rồi 

tìm phương cách khắc phục, không để mắc phải nữa lại là 

điều đáng quí hơn. Nếu có sơ suất mà không chú tâm sửa 

chữa thì sơ suất càng ngày càng nhiều, càng ngày càng 

nghiêm trọng. 

Pháp Hộ-Niệm cứu cả huệ mạng đời đời kiếp kiếp của 

một người lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Nếu người hộ 

niệm làm quá nhiều sơ suất mà không chú tâm tu sửa thì Pháp 

Hộ-Niệm nhanh chóng bị biến chất, sai lệch chánh pháp, 

tương lai sẽ không còn ai tin tưởng nữa, đưa đến tình trạng 

sớm bị mai một. Đây là một sự thiệt hại quá lớn, đoạn mất cơ 

hội giải thoát của đại chúng, thân nhân bà con chúng ta sau 

này khó có cơ hội được vãng sanh. 
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Câu 18(a): Cần phổ biến rộng rãi tài liệu Hộ Niệm 

Vãng Sanh đến tất cả thành viên ban hộ niệm và đến đại 

chúng nếu có thể được. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Xin thưa với chư vị, 

những cuộc Tọa Đàm này Diệu Âm đã gởi vào nhóm email 

hộ niệm chung trên thế giới, liền có người lên tiếng đề nghị 

cho viết lại để tìm cách lưu thông rộng ra. Viết lại để truyền 

ra là một trong những cách: “phổ biến rộng rãi tài liệu Hộ 

Niệm Vãng Sanh …” đấy. Việc làm này khó lắm, không phải 

đơn giản đâu chư vị ơi! Phổ biến 1000 tập sách thì hi vọng có 

được 1 tập người ta coi tới, và may ra mới có được 1 người 

phát tâm thực hiện Pháp Hộ-Niệm. 

Thành ra, làm đạo không phải dễ dàng đâu! Muốn cứu 

được chúng sanh thực sự không đơn giản. Ở đây chúng ta chỉ 

mới nói về giới thiệu thôi, gọi là phổ biến rộng rãi Pháp Hộ-

Niệm, nhưng cũng cần đến nhiều người phát tâm, kiên trì 

nhẫn nại làm mới được. Phổ biến càng rộng ra thì có thêm 

người biết, có thêm người hiểu, thì mới hi vọng có sự áp 

dụng Pháp Hộ-Niệm tốt hơn, hầu giảm bớt sự sơ suất và mới 

có thêm cơ hội giúp người vãng sanh. 

Những người Việt Nam ở các nước bên ngoài thông 

thường bị sơ suất nhiều hơn người trong nước, niềm tin về 

Pháp Phật yếu hơn, cuộc sống có lẽ nặng về phần vật chất 

hơn tâm linh, nên vấn đề tu hành giải thoát, Niệm-Phật Hộ-

Niệm Vãng-Sanh cũng lợt lạt đi nhiều lắm.  
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Tuy nhiên, đây chỉ là cách nhìn chung chung, chứ không 

có gì tuyệt đối. Nói về sơ suất thì ở đâu cũng có sơ suất. Có 

người phát tâm mạnh mẽ quá, đi nhanh quá mà thường hay 

vấp. Có người nghiên cứu nhiều pháp quá, không chuyên, 

không thẳng cũng dễ đưa đến sự pha tạp làm cho Pháp Hộ-

Niệm càng ngày càng phức tạp hơn, khó khăn hơn, chứ thực 

ra thì Pháp Hộ-Niệm cụ thể, rất đơn giản. Ví dụ như hôm 

trước có trường hợp Dì Út của Phi, hóa giải ách nạn cho Dì 

có vẻ đơn giản, nhưng cũng có nhiều trường hợp tương tự mà 

sự hóa giải lại vô cùng khó khăn. Đây chỉ vì niềm tin của con 

người có lúc vững có lúc không. Ngày hôm qua đây, có bà 

Cụ Phạm Thị Thanh ở bên Tiệp, bị bệnh khổ hành hạ mười 

mấy năm trường. Cụ đau đớn phải rên la, nghe đến mình 

cũng cảm thấy xót xa. Nhìn đến bệnh khổ của bà Cụ khó ai 

có thể tin tưởng rằng sẽ hóa giải được, nhưng nhờ ban hộ 

niệm ở bên Tiệp đã nghiên cứu rất kỹ về Pháp Hộ-Niệm, áp 

dụng khá chính xác, nhờ vậy mà đã hóa gỡ được ách nạn cho 

Cụ. Năm ngày trước khi ra đi, Cụ tỉnh táo lại như người bình 

thường và niệm Phật vãng sanh, lưu lại tướng lành vô cùng 

tốt đẹp. Xin tán thán công đức. Thành quả này không nhiều 

thì ít có liên quan đến sự phổ biến rộng rãi Pháp Hộ-Niệm. 

Trong những năm qua, chính chư vị Phật tử đồng tu bên Âu 

Châu đã phát tâm phổ biến Pháp Hộ-Niệm rộng rãi đến cả 

trong nước cũng như nhiều nơi trên thế giới. Chính những 

người hộ niệm cho Cụ Phạm Thị Thanh cũng chung sức góp 

phần tích cực trong việc phổ biến này. Phổ biến càng rộng, 
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đại chúng càng biết nhiều đến Pháp Hộ-Niệm, càng thêm cơ 

hội cho người được vãng sanh. 

Câu 18(b): Lập quy trình huấn luyện, trưởng, phó ban 

hộ niệm cần được đào tạo tốt để thực thi chánh pháp, tránh 

điều sơ suất. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Chúng ta hãy coi những 

cuộc Tọa Đàm này như một khóa trình nói về Hộ Niệm, có lẽ 

đây là lần Tọa Đàm nói về Hộ Niệm đầy đủ nhất so với 

những lần Tọa Đàm trước. Chúng ta cố gắng giảng giải từ 

đầu đến cuối, khá chi tiết, khá cụ thể, hầu đáp ứng nhu cầu 

cần thiết cho những ai muốn nghiên cứu về Hộ Niệm, nhất là 

các vị phát tâm đi hộ niệm hoặc muốn thành lập ban hộ niệm. 

Mong muốn các vị trưởng/phó ban hộ niệm chú ý nghe qua, 

hi vọng những cuộc Tọa Đàm này giúp ích cho chư vị một số 

căn bản về Lý Đạo nhiệm mầu của Pháp Hộ-Niệm, về Sự 

Đạo thiết thực cụ thể của Pháp Hộ-Niệm, hầu hướng dẫn ban 

hộ niệm thực hành đúng chánh pháp. Chúng ta hãy cùng nhau 

phát tâm làm đạo, vì chúng sanh phục vụ, vì người thân yêu, 

vì người hữu duyên mà giúp họ vãng sanh. Hiện tại ở các nơi 

chưa lập được quy trình huấn luyện cụ thể, nhưng vì tâm 

nguyện trợ duyên cho người vãng sanh, chúng ta nên nhiệt 

tâm, cố gắng phổ biến cho nhau những kiến thức, những kinh 

nghiệm, những điều hiểu biết về Hộ Niệm để cùng thực hành 

vững vàng, hộ niệm như lý như pháp, tránh điều sơ suất.  
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Xin thưa với chư vị, chính vì hai chữ “Sơ Suất” này, mà 

làm cho Diệu Âm nhiều lần trăn trở lo âu! Người phát tâm hộ 

niệm không phải ít, nhưng tài liệu học tập về Hộ Niệm có 

phần thiếu thốn, nên sự Hộ Niệm ở khắp nơi thường tạo ra sơ 

suất cũng không phải là ít!... Sơ suất nhiều quá. Người bệnh 

sơ suất, thì tự họ làm họ mất vãng sanh. Người hộ niệm sơ 

suất, thì đánh mất cơ hội vãng sanh của người hữu duyên. Tất 

cả đều là sự đáng tiếc. 

Sơ suất nhiều lắm! Có những người phát tâm rất mạnh, 

ngày đêm đi hộ niệm, tâm từ bi muốn cứu người rất cao, 

không màng đến vấn đề khó khăn của bản thân, nhưng chỉ 

căn cứ đơn thuần vào lòng từ bi mà thiếu nghiên cứu kỹ về 

qui luật Hộ Niệm, thì càng nhiệt tâm chừng nào có thể càng 

nhiều sơ suất chừng đó. Đây không phải là trách móc, nhưng 

thông thường là vậy. Người phát tâm làm đạo cần nên chú ý, 

phải học hỏi, nghiên cứu cẩn thận về qui tắc của pháp môn thì 

khi thực hành mới an tâm, giảm thiểu sự rủi ro, đạt được sự 

lợi ích to lớn và tâm Bồ-đề mới được viên mãn. 

Chư vị nên nhớ cho, nhiệt tâm mà thiếu kinh nghiệm có 

thể tạo ra sơ suất, nhưng biết tu sửa rồi thì tâm nhiệt thành sẽ 

tạo được công đức vô lượng vô biên. Cho nên hôm nay chúng 

ta nói về“Lập quy trình huấn luyện, trưởng, phó ban hộ niệm 

cần được đào tạo tốt để thực thi chánh pháp, tránh điều sơ 

suất”, thì mong chư vị hãy cố gắng nghiên cứu cẩn thận về 

Pháp Hộ-Niệm hơn nữa, thì sự phát tâm của chúng ta tạo 

được công đức viên mãn, lợi lạc vô cùng. Pháp Hộ-Niệm sẽ 
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được ứng dụng vi diệu hơn, sẽ có hiệu quả bất khả tư nghì 

hơn. 

Xin thưa với chư vị! Pháp Hộ-Niệm thực sự đã thể hiện 

cái công năng vi diệu của nó, đã thành tựu cho những người 

phàm phu tội chướng sâu nặng mà hưởng được hiện tượng 

vãng sanh, thoát vòng sanh tử đọa lạc, một đời thành tựu đạo 

quả, vi diệu vô cùng. Thực sự tuyệt vời!... Quá ư vi diệu!... 

Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều người tỏ ra khinh thường Pháp 

Hộ-Niệm, cho rằng đây chẳng qua là sự hỗ trợ cho hạng 

người phàm phu lúc sắp sửa lìa đời. Sự khinh thường này là 

một đại sơ suất, chứ không phải là tiểu sơ suất đâu!... Sự 

đánh giá này là một đại bất cẩn, chứ không phải tiểu bất cẩn 

đâu!... Một cái ý nghĩ vô cùng sai lầm, vô cùng nguy hại để 

tự mình đưa mình vào còng, làm cho một đời tu hành khó 

khăn sau cùng đành vướng nạn!... Một khi bị vướng nạn rồi, 

còn dám mở lời khinh thường Pháp Hộ-Niệm nữa chăng? 

Vậy muốn tránh sơ suất, tránh bất cẩn, tránh sai lầm thì 

chúng ta hãy chú ý nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm thật cẩn thận 

mới được. Đây là phương cách đại an toàn cho chính mình, 

một đời này sẽ hưởng được đại thiện lợi từ một pháp đại cứu 

tinh đấy. Chính nhờ Pháp Hộ-Niệm này mà tất cả chúng ta 

đều có thể vượt thoát mọi ách nạn của nghiệp chướng, đi 

thẳng về cảnh giới Cực-Lạc của A-Di-Đà Phật mà thành Phật. 

Sinh ra trong thời mạt pháp này, lại là phàm phu nữa, mà 

không nghe lời Phật dạy, không nương dựa vào Pháp Niệm 

Phật, thì hãy tự xét lại đi, liệu mình có thoát được 6 ngã luân 
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hồi sanh tử khổ nạn chăng? Hàng ức triệu người tu hành đã 

thất bại rồi, khó tìm ra một người thoát nạn đấy!... 

Một ví dụ cụ thể, như Cụ Phạm Thị Thanh mới vãng 

sanh hôm qua đây. Cụ là một phàm phu vướng phải một đại 

chướng nạn. Cụ bị bệnh nằm liệt trên giường từ năm này qua 

năm nọ, đôi chân đã hoại tử, sưng to lên. Cụ bị đau đớn quá 

sức chịu không nổi, chỉ còn biết rên la than khóc suốt những 

năm tháng dài!... Chư vị có cảm thấy sự thống khổ không! 

Chúng ta đang ngồi đây toàn là nói lời lý thuyết suông, chứ 

khi bị đau đớn rồi chưa chắc mình rên la ít hơn Cụ đâu nhé. 

Xin chư vị cần phải cẩn thận. Vậy mà, nhờ được hộ niệm, Cụ 

an lành ra đi, lưu lại tướng lành vô cùng tốt đẹp. Pháp Hộ-

Niệm thật đúng là một đại cứu tinh. 

Câu 18(c): Nếu hộ niệm theo ý riêng, Pháp Hộ-Niệm dễ 

bị biến chất, không còn chánh pháp nữa mà sớm ngày mai 

một. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Nhiều người sau khi hộ 

niệm vài ba lần thì vội vã biến đổi Pháp Hộ-Niệm, tự ý thêm 

vào, bớt ra. Mấy năm trước Diệu Âm về Việt Nam, có người 

đã đưa cho xem một qui trình hộ niệm do một ban hộ niệm 

nào đó tự soạn ra và kết thành một tập rất dày, trong đó đã 

đưa ra khá nhiều qui tắc rất khác lạ, ví dụ như hộ niệm cần 

phải tụng nhiều bộ kinh, tụng nhiều bài sám, tụng nhiều bài 

chú, v.v... Diệu Âm nói với họ, tài liệu này là do những người 

hộ niệm ở đây tự chế biến ra, chứ tài liệu chính của chư Tổ để 
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lại không có các mục này. Diệu Âm cũng xin nói thẳng thắn 

rằng, nếu chư vị bất cẩn tự ý thêm bớt, gây nên điều sơ suất, 

làm cho Pháp Hộ-Niệm bị lai tạp sai chánh pháp, thì chư vị 

phải chịu lấy vấn đề nhân quả. Tương lai do chính sự thêm 

bớt này làm cho chúng sanh không còn biết đâu là chánh 

pháp, đâu là tà pháp, đại chúng sẽ mất niềm tin vào Pháp Hộ-

Niệm, làm cho Pháp Hộ-Niệm sớm nở tối tàn. Đây là chướng 

nạn khá lớn tự mình sơ ý gây ra, vô tình đánh mất con đường 

giải thoát của chúng sanh. Nhân quả này không phải đơn 

giản!... 

Cho nên, mong chư vị phải cẩn thận y giáo lời Tổ mà 

phụng hành, đừng nên tự ý thêm bớt. Nên nhớ, mình thấy 

điều này có lợi thêm vào, thì người khác thấy điều kia có lợi 

cũng thêm vào. Mình thấy điều này dở bỏ ra, người khác thấy 

điều nọ dở bỏ ra… Thêm vào - Bỏ ra!… Bỏ ra - Thêm vào!… 

Tất cả chỉ vì tình thức cá nhân, nghĩ sao làm vậy, chưa có gì 

bảo đảm rằng đúng với chánh pháp, mà vội vã đẩy Pháp Hộ-

Niệm vào tình trạng mạt pháp rồi vậy!... 

Ngay như tình trạng Phật Giáo chúng ta cũng vậy, bây 

giờ Phật Giáo đang ở trong giai đoạn mạt pháp. Tại sao bị 

mạt pháp vậy? Vì những người hành đạo đã tự ý thêm bớt. 

Thấy điều này hay đưa vào! Thấy điều kia không thích, bỏ ra! 

Không chịu y theo kinh điển tu tập, không chịu y giáo lời 

Phật tu hành, cứ nghĩ sao làm vậy, tự động thêm vào, bỏ ra… 

khiến cho chánh pháp chỉ còn 1-2 phần, còn sự lai tạp thì 

chiếm tới 8-9 phần mà mạt pháp! 
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Hôm nay, chúng ta gặp được Pháp Hộ-Niệm này đã thực 

sự cứu người vãng sanh, thật là điều đáng vui mừng. Trong 

thời mạt pháp này mà chúng ta gặp được một đại chánh pháp 

cứu người vãng sanh quả là duyên lành lớn lao, quí báu. 

Mong chư vị hãy cố gắng gìn giữ, thực hiện đúng theo chánh 

pháp, đừng nên sơ ý sửa đổi. Một sự sơ suất ngày hôm nay có 

thể tạo ra một cơ cầu đau khổ cho chúng sanh trong tương lai.  

Chúng ta có thể đưa ra một ví dụ về bảo vệ chánh pháp 

để noi gương. Tổ Sư Thiền Tông Bồ-Đề Đạt-Ma khi qua 

Đông-Độ truyền pháp, Lương-Võ-Đế là một vị Hoàng Đế có 

tâm đạo rất cao, hộ pháp cho Phật Giáo rất lớn. Nhà vua xuất 

của tiền trong kho lẫm ra xây dựng chùa chiền, cúng dường 

tứ sự cho chư Tăng-Ni cả nước, tiền bạc tiêu dùng cho công 

trình phục vụ Phật sự lớn lao không còn tính đếm được. Thực 

sự trên thế gian này, từ trước tới nay, khó có ai có tâm hộ 

pháp mạnh như Ngài Lương-Võ-Đế. Nhưng khi diện kiến với 

Tổ Sư Bồ-Đề Đạt-Ma, Hoàng Đế hỏi: 

- Trẫm làm việc hộ pháp cho Phật pháp như vậy, công 

đức lớn tới cỡ nào? 

Tổ Sư trả lời lạnh lùng như một gáo nước lạnh: 

- Không có công đức gì cả! 

Chỉ cần một lời nói như vậy, liền bị Hoàng-Đế đó mời 

ra. Tổ Sư điềm nhiên chấp nhận sự xua đuổi mà tạ từ đi thẳng 

ra khỏi cửa hoàng cung không quay đầu nhìn lại. Ngài lặng lẽ 

tìm một miếu hoang âm thầm ngồi đối diện với vách đá suốt 

9 năm, chấp nhận khổ hạnh!... 
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Chư vị nhớ cho, nói một lời làm phiền lòng một vị 

Hoàng-Đế thời đó là tội phạm thượng, có thể bị chém bay 

đầu, không phải đơn giản đâu. Vậy mà Tổ Sư vẫn mạnh dạn 

nói lên sự thật. Khi nghe đến sự tích này, làm cho chúng ta 

phải cúi đầu nể phục cái dũng khí của Tổ Sư. Có người nghĩ 

rằng, tại sao Tổ Sư không biết khôn khéo nói lời uyển 

chuyển, để được một vị đại Hoàng-Đế yểm trợ, hộ pháp, thì 

sự truyền pháp của Ngài được thuận lợi vô cùng, mau chóng 

lan truyền khắp nước. 

Xin thưa với chư vị, nếu Tổ Sư nói rằng công đức của bệ 

hạ lớn lắm thì sai pháp, vì vị Hoàng-Đế này đang tu phước 

báu chứ không phải tu công đức. Nếu hỏi về phước báu thì 

chắc chắn Tổ Sư sẽ nói: 

- Lớn lắm, lớn lắm!... Bệ-hạ tạo phước lớn lắm. 

Đó mới thật sự là lời chánh pháp. Vì Tổ Sư Bồ-Đề Đạt-

Ma muốn giữ đúng chánh pháp, không được pha tạp, nên 

Ngài không thể vì một lời nói cho thuận tai trước mắt mà làm 

cho chúng sanh sau này bị mê mờ, sai lệch.  

Phước-Đức và Công-Đức khác nhau. Phước-Đức liên 

quan đến sự bố thí, cúng dường thuộc về vật chất hữu lậu. 

Công-Đức thuộc về công hạnh tu hành liên quan đến Giới-

Định-Huệ. Phước-Đức có thể ban tặng, Công-Đức tự mỗi 

người phải tu lấy. 

Chính vì thế, đối với chánh pháp không ai có quyền thay 

đổi hoặc tự ý thêm bớt được. Chư Tổ thà rằng là chịu khổ, 

chịu đói, chịu khát, sẵn sàng chấp sự xua đuổi, lủi thủi đi tìm 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

424 

một miếu hoang vắng, âm thầm lặng lẽ ngồi diện bích 9 năm 

mà chờ một người có duyên tới để truyền pháp, chứ không 

thể nào nói một lời sai chánh pháp được. 

Cho nên, xin nhắc nhở cùng chư vị phát tâm hộ niệm, 

chúng ta cần phải nghiêm chỉnh tôn trọng lời Tổ, lời Phật 

dạy. Phải y giáo phụng hành, đừng thêm đừng bớt vào chánh 

pháp. Trong lúc hộ niệm, nếu có trường hợp đặc biệt nào cần 

đến sự uyển chuyển, thì xin chư vị phải nói rõ ràng: “Đây là 

sự uyển chuyển… để gỡ rối hoặc giải quyết một trường 

hợp cá biệt nào đó, chứ không phải đây là qui luật Hộ 

Niệm”. Nhất là thời này khoa học kỹ thuật tiên tiến, hệ thống 

truyền thanh, truyền hình, điện toán, Internet, video, thâu 

băng, v.v… rất dồi dào. Những hình ảnh hoặc hoạt động nào 

thuộc về sự uyển chuyển giải quyết thì chúng ta phải ghi chú 

rõ ràng, chứ không nên tự động tung tin mù mịt làm rối loạn 

niềm tin hoặc đánh lạc hướng tu tập của đại chúng mà đưa 

đến hậu quả không tốt về sau.  

Mong chư vị quyết tâm gìn giữ chánh pháp được trường 

tồn, tích cực hộ niệm cho nhau, giúp nhau cùng vãng sanh 

Tây-Phương Cực-Lạc. 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

 

 

 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 045) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Câu 19: Những điểm khác nhau giữa Hộ Niệm và 

Cầu Siêu. 

Đưa ra vấn đề này vì có nhiều người hiểu lầm giữa Hộ-

Niệm và Cầu Siêu. Thông thường, trong những năm tháng 

qua, người tu hành hay không tu hành hầu hết thường khi 

chết rồi thì mời các vị Sư đến cầu siêu, hi vọng người thân 

được siêu độ. Nhưng xin thưa với chư vị, không dễ dàng như 

vậy đâu! 

Câu 19(a): Hộ-Niệm là hướng dẫn cách tu hành, tháo 

gỡ những chướng nạn cho người đang sống, còn Cầu Siêu 

là phương pháp gỡ nạn cho người đã chết. 

Đúng là như vậy đấy. Pháp Hộ-Niệm hướng dẫn những 

người đang sống tìm cách tháo gỡ lần những chướng nạn của 

mình, để lúc đi vãng sanh không bị trở ngại. Còn Cầu Siêu là 

khi chết rồi mới tìm phương cách tháo gỡ chướng nạn, cầu 

cho linh hồn người chết được siêu độ. Nhưng xin thưa thực 

với chư vị, không đơn giản như vậy đâu. 
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Một khi nghiệp chướng đã hiện hành, thần thức người 

đó đã bị cuốn theo cơn gió nghiệp rồi, thì cứu thoát ra không 

phải dễ dàng! Hãy tưởng tượng như một chiếc lá khô trong 

cơn bão táp, chiếc lá khô dễ gì cưỡng lại được sức gió như vũ 

bão!... Vì thế, đợi chết rồi nhờ đến một lễ cầu siêu để được 

siêu độ là cả một sự sơ suất rất lớn. Hầu hết Đồng Tu, Phật 

Tử tu hành hiện tại thường vướng phải sơ suất này mà không 

hay. Cứ nghĩ rằng tu là làm chút thiện, làm chút phước, làm 

chút công quả cho chùa, rồi đến cuối đời dặn dò con cháu 

mời chư Tăng Ni đến cầu siêu để được siêu độ. Nhiều khi con 

cháu mời chư Tăng Ni đến cầu siêu cho mẹ, mà chính con 

cháu không tin. Nhiều người dặn dò con cháu, khi mình chết 

rồi mời Sư Thầy đến làm lễ cầu siêu, nhưng chính mình chưa 

bao giờ có ý định gì gọi là siêu sanh Tịnh-Độ, chưa bao giờ 

dám cất lên một lời nguyện vãng sanh.Thế thì làm sao có thể 

siêu sanh được!.... 

Phật dạy tất cả đều do chính mình thực hiện. Mong chư 

vị nhớ cho, tu hành cần trọng về thực chất, chứ không nên 

cầu ở sự hư vọng hão huyền. Hộ Niệm là phương cách hướng 

dẫn chính người đang sống biết cách tu hành cụ thể, thực tế, 

biết cách tháo gỡ những chướng nạn của chính mình, để 

đường vãng sanh được an toàn êm đẹp, chứ không phải chờ 

khi chết rồi mới nhờ người khác đến tháo gỡ chướng nạn. 

Chướng nạn gì đây? Nhiều lắm đấy. Chấp trước nặng nề, tâm 

ý mê mờ, thương nhà nhớ cửa, quyến luyến con cháu, tham 

tiếc tài sản, sợ chết sợ bệnh, tâm thần bất an, những ách nạn 
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từ oán thân trái chủ, v.v… nhiều lắm. Tất cả những thứ đó là 

sự vướng mắc, làm cho người chết khó thoát khỏi đọa lạc 

trong ba đường khổ. 

Trong những sự vướng mắc đó, sợ chết là một trong 

những ách nạn rất lớn, làm mất phần vãng sanh và dẫn tới bị 

đọa lạc. Hầu hết những người có tâm sợ chết thì khi đối diện 

với cảnh lâm chung, cảnh xả bỏ báo than khó có người nào 

giữ được tâm an tịnh, khó có ai tránh được những sự khủng 

hoảng khi ra đi. Chư vị cứ để ý coi, những người sợ chết, lúc 

gần chết họ thường làm những động tác rất lạ lùng, không 

kiểm soát được, diễn tả tình trạng sợ hãi bất an trong tâm. Do 

chính cái tâm sợ chết đã đưa đẩy họ vào những cảnh giới 

chẳng lành, oan gia trái chủ dọa nạt, kinh hoàng, hoảng sợ!... 

Còn điểm vướng mắc thường bị nữa là sợ bệnh. Sợ bệnh 

bắt nguồn từ sợ chết. Sợ bệnh là nguyên nhân chính tạo ra 

nhiều bệnh khổ đấy. Cho nên, là phàm phu chúng ta nên 

chuẩn bị trước đi chư vị. Thân thể này chắc chắn sẽ có bệnh. 

Túi thịt này chắc chắn cũng có ngày sẽ xả bỏ. Nhưng đã dự 

đoán trước rồi, thì lúc bệnh đến ta không còn ngỡ ngàng bàng 

hoàng nữa. Bệnh đến là dịp giúp cho mình có cơ hội trả 

nghiệp đấy. Người niệm Phật không có tâm nguyện trả hết 

nghiệp, nhưng có cơ duyên trả nghiệp, hãy mạnh dạn trả 

nghiệp, thoải mái mà trả nghiệp đi, không cần lo sợ. Đây gọi 

là tinh thần tự tại trước bệnh khổ. 

Xin nhắc lại, không sợ bệnh tức là tự tại trước bệnh khổ. 

Không sợ chết tức là tự tại trước cảnh tử sanh. Nghĩa là, ta đã 
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có sẵn đường đi rồi, đường đi đó chính là thẳng về Tây-

Phương Cực-Lạc thành đạo. Trên đường đi nếu gặp vài 

chướng ngại gì ta không chấp đến, không dính vào, không lo 

ngại nữa. Hiểu được như vậy mới ứng dụng Pháp Hộ-Niệm 

được viên dung cả Lý lẫn Sự, đưa tiễn người vãng sanh. 

Câu 19(b): Hộ-Niệm là hướng dẫn cho người sắp lâm 

chung giữ được chánh niệm, vững Tín-Hạnh-Nguyện để 

vãng sanh. Còn Cầu Siêu là pháp hướng dẫn cho thân trung 

ấm tỉnh ngộ mà siêu sanh.  

Đúng không? – [Đúng]. Hộ-Niệm là người bệnh được 

những người khỏe, hiểu đạo, đến bên cạnh hướng dẫn, nhắc 

nhở, khuyến tấn… Nhắc nhở từ bây giờ cho đến lúc bệnh, rồi 

từ lúc bệnh cho đến lúc tắt hơi ra đi. Tắt hơi rồi vẫn phải ngồi 

bên cạnh niệm Phật, hướng dẫn, nhắc nhở. Cần tìm hiểu coi 

người bệnh bị kẹt cái gì mình gỡ cái đó ra, người ta lạc đường 

nào mình kéo trở lại… Hộ Niệm là vậy đó. 

Còn Cầu Siêu là cách giúp đỡ cho người đã chết rồi. Đợi 

chết rồi mới lo liệu thì khó lắm đấy, trễ quá rồi!... Vấn đề 

không còn đơn giản nữa đâu. 

Người phàm phu nghiệp nặng, chướng sâu, tâm trí mê 

mờ nên vướng chấp trăm thứ, ngàn điều. Chính vì thế khi lâm 

chung là lúc thân xác rã rời, tâm hồn mê loạn, vướng càng 

vướng thêm làm sao có thể giữ được chánh niệm để thực hiện 

đường giải thoát cho đời kiếp tương lai? Tâm trí rối bời, tinh 

thần tán loạn trong cảnh khủng hoảng, khổ đau thì làm sao 
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thoát nạn? Tâm đau khổ sẽ đi về cảnh giới khổ đau. Tâm hãi 

kinh đi về cảnh giới kinh hãi. Nhất định dễ dàng rơi vào ba 

đường ác. Đã rơi vào ba đường ác rồi, thì dễ gì cứu ra được! 

Thành ra người tu hành mà cứ chờ chết rồi tìm cách cầu 

siêu giải nạn thì quả là điều sơ suất rất lớn! Xin thưa với chư 

vị, Pháp Hộ-Niệm chính là hướng dẫn một người biết cách tu 

hành, khắc phục sơ suất, tích cực thực hiện chánh pháp một 

cách cụ thể, để chủ động siêu sanh Tịnh-Độ. Hoàn toàn khác 

với Pháp Cầu Siêu, là chờ nạn tai đến rồi mới lo toan hóa 

giải. Thế mà, vẫn còn nhiều người hiểu lầm, cứ nghĩ hộ niệm 

là cầu siêu, nên chờ người thân của mình chết rồi mới tìm ban 

hộ niệm đến giải quyết. Thật đáng tiếc!... 

Xin chư vị nhớ cho, một người lúc cuối cùng phải giữ 

được chánh niệm, Tín-Hạnh-Nguyện vững vàng thì mới được 

vãng sanh. Muốn được vậy, cần nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm 

để biết cách tu tập cụ thể, chuẩn bị tư lương đầy đủ để vãng 

sanh. Những người không lo liệu trước, thiếu hẳn Tín-Hạnh-

Nguyện, chánh niệm không có, cuối cùng thần thức bị nghiệp 

lực lôi vào trong ba đường ác, thì thôi chịu thua. Lúc đó có 

đến tụng kinh làm lễ siêu độ chẳng qua cũng chỉ gieo chút 

duyên lành cho đời kiếp sau này, chứ hiện đời thoát nạn thì 

quá khó quá khó!... Không đơn giản đâu! 

Đến đây cũng nhắc sơ qua vấn đề Chánh-Niệm một 

chút. Chánh-Niệm của người niệm Phật là người đó khi ra đi 

phải đủ niềm tin, đủ sức nguyện và niệm được câu A-Di-Đà 

Phật thì mới vãng sanh. Đây là điểm rất quan trọng, xin chư 
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vị cần nắm vững, chứ không phải bây giờ niệm Phật, thì lúc 

ra đi chắc chắn sẽ vững vàng Tín-Nguyện-Hạnh đâu nhé. 

Không dễ đâu. Khi lâm chung thường bị mê man, bất tỉnh, bị 

nghiệp khổ hành hạ đến điên đảo mà quên hết đấy. Bị tình 

trạng này phần lớn là do thiếu phước đức vậy. 

Do đó, tu phước báu rất quan trọng. Nhờ có phước báu 

mà bù trừ với nghiệp chướng. Hay nói rõ hơn, có nhiều 

phước báu thì ảnh hưởng của nghiệp chướng nhẹ đi, lúc lâm 

chung ít bị nghiệp chướng hành hạ. Tu phước có nhiều cách: 

bố thí tiền tài, bố thí vô úy, bố thí pháp. Bố thí cách nào cũng 

tạo được phước đức. Người không có phương tiện thì hãy 

sống hiền hòa là cách tạo phước vô lượng đấy. Cụ thể đừng 

cố chấp, đừng ganh tỵ, đừng cạnh tranh, đừng đấu tranh, nên 

biết tán thán người làm tốt… đây chính là đang tu phước báu. 

Có phước thì nghiệp chướng sẽ nhẹ đi. Nói chung, tạo phước 

rất quan trọng. Những người ra đi được tỉnh táo, sáng suốt, 

chính là những người có phước báu lớn. Những người ra đi 

mà không còn tỉnh táo, bị mê man bất tỉnh thường là những 

người thiếu phước. Bị mê man bất tỉnh thì khó có thể giữ 

được Chánh-Niệm khi ra đi vậy. 

Người niệm Phật cầu vãng sanh thì Niệm Phật là Chánh-

Hạnh, Tu-Phước là Trợ-Hạnh. Chánh-Trợ tu song song là 

điều vô cùng cần thiết cho tất cả các pháp môn tu học, chứ 

không riêng gì cho người tu niệm Phật cầu vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc. 
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Hiểu được đạo lý này, chúng ta biết phương cách hóa gỡ 

ách nạn về nghiệp khổ khi lâm chung. Cầu mong cho chư vị 

đều được tỉnh táo, giữ vững được chánh niệm để vãng sanh. 

Xin nhắc lại, Chánh-Niệm của người niệm Phật là Tín-

Nguyện-Hạnh đầy đủ. Có sáng suốt, có bình tĩnh rồi mới 

nguyện vãng sanh được, mới niệm Phật được để vãng sanh. 

Còn lúc xả bỏ báo thân mà bị mê man bất tỉnh, thì một đời 

niệm Phật mà cuối cùng đành chịu thua cuộc, khó có cơ hội 

cứu vãn vậy. 

Câu 19(c): Hộ Niệm là một pháp tu giúp người sống 

thực hiện Pháp Môn Niệm Phật một cách cụ thể, vững vàng 

để sanh về Tịnh-Độ. Còn Cầu Siêu là pháp hồi hướng công 

đức, tăng phước, giảm tội cho hương linh sau khi đã chết.  

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Rõ ràng đấy. Hộ Niệm 

thực sự là một pháp tu. Nhiều người cứ tưởng rằng, tu hành là 

thỉnh thoảng tới chùa niệm vài câu Phật hiệu, tới chùa lạy 

Phật vài lạy, tới chùa thấy người ta tụng kinh mình tụng theo, 

rồi nhìn qua nhìn lại, bàn ra tán vào vài chuyện gọi là tu 

hành. Không phải như vậy đâu!... 

Đường đời có vạn phương thì tu hành cũng có vạn pháp, 

có những pháp tu Bất-Liễu-Giáo, có những pháp tu Liễu-

Giáo. Bất-Liễu-Giáo là cách tu hành không thể thành tựu. 

Liễu-Giáo là pháp tu có thể đem đến sự thành tựu đạo nghiệp. 

Ví dụ, như vừa rồi chúng ta nói về tu phước báu. Có 

nhiều người suốt đời chăm chỉ tu phước báu. Tu phước thì có 
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phước, có thể họ được giàu sang, phú quí. Đến lúc xả bỏ báo 

thân có thể ít bị bệnh khổ, hoặc được chăm sóc kỹ lưỡng hơn 

người bình thường… Nhưng không biết đường giải thoát, thì 

dù có an nhiên tự tại ra đi cũng chỉ đi theo con đường phước 

báu hữu lậu nào đó trong 6 đường luân hồi, chứ không thể 

thành tựu đạo quả. Nghĩa là, dù sướng hay khổ, họ cũng chỉ 

theo nghiệp thọ báo mà thôi. Đường tu này gọi là Bất-Liễu-

Giáo. Những người này chỉ nhắm tới những thứ phước báu 

hữu lậu của thế gian, không thể thoát vòng sanh tử luân hồi 

được.  

Có những người biết tu đường giải thoát nhưng thiếu 

phước báu cũng khó thoát nạn. Biết đường giải thoát thì biết 

đường đi, nhưng sức khỏe yếu quá nên đi không nổi. Hãy 

tưởng tượng như người có con thuyền, nhưng sức chèo quá 

yếu, máy thiếu xăng thì cũng đành chịu thất bại vậy thôi!... 

Người chuyên lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ là 

người biết đường đi giải thoát, là đang tu pháp Liễu-Giáo. 

Nhưng nếu sơ ý tâm chấp đủ điều, như: đấu tranh, ganh tị, 

phiền não, sợ chết, sợ bệnh, tranh danh, đoạt lợi, v.v… thì 

chính họ biến pháp Liễu-Giáo thành Bất-Liễu-Giáo. Những 

sự tham chấp tạo ra nghiệp chướng trùng trùng, làm tiêu mòn 

phước báu, sau cùng khó thoát khỏi cái vòng nghiệp chướng 

do chính mình tạo ra mà đành chịu nạn. 

Pháp Niệm Phật có ba món tư lương Tín-Nguyện-Hạnh. 

Niềm tin được ví như có con thuyền. Niệm Phật như có mái 

chèo. Nguyện vãng sanh Cực-Lạc như có bánh lái. Niềm tin 
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không vững thì cũng có thuyền đấy, nhưng chỉ là con thuyền 

hư mục. Niệm Phật lúc có lúc không thì chẳng khác gì có mái 

chèo, nhưng lúc chèo lúc buông. Nguyện vãng sanh thì có 

bánh lái, nhưng còn tham chấp đủ điều, lúc tu cách này lúc tu 

cách khác, thì chẳng khác gì lái thuyền mà không biết hướng 

đi. 

Ngược lại, có người Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ, nhưng 

phước báu quá yếu thì chẳng khác gì có con thuyền chắc 

chắn, nhưng sức lực quá yếu, muốn chèo mà chèo không nổi, 

con thuyền vẫn phải chịu dập dềnh giữa đại dương, đi không 

tới đích.  

Những người tới chùa chỉ lo tu phước, cầu phước, không 

lo tìm đường giải thoát, thì giống như người có sức chèo, 

nhưng không biết chèo đi đâu! Người phàm phu tu hành mà 

không tin Pháp Niệm Phật, không nguyện vãng sanh, thì coi 

như không có con thuyền. Cứ dùng hai cánh tay này mà bơi 

chập chờn, bơi rã rời... Với cái thân nghiệp báo này nặng 

trình trịch, làm sao có khả năng vượt qua bể khổ luân hồi để 

đến bờ giác ngộ?!...   

Mong chư vị phải hiểu rõ được sự thực này mà cẩn thận 

ứng dụng pháp môn nào nào an toàn nhất, khả thi nhất để một 

đời này có hi vọng thoát vòng sanh tử đọa lạc, thành tựu đạo 

nghiệp, thì pháp đó chính là pháp Liễu-Giáo cho chúng ta 

vậy. 

Xin thưa với chư vị, chính Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm 

Vãng-Sanh là một pháp Liễu-Giáo, là đại cứu tinh, đáp ứng 
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được nhu cầu, giúp cho một người phàm phu tội chướng sâu 

nặng thực hiện ý niệm giải thoát trong một đời này. 

Pháp Niệm Phật cần đến niềm tin, phải tin tưởng cho 

vững vàng nhé. Pháp Niệm Phật cần đến lòng tha thiết muốn 

vãng sanh, những tham chấp thế trần phải buông ra nhé. 

Những gì còn khó chịu trong người phải buông ra, để tất cả 

những thứ đó không còn cản trở đường vãng sanh, lúc lâm 

chung tâm mình không bị vướng mắc, nhờ vậy mới có thể an 

tịnh niệm Phật được. Và, cũng xin nhớ cho, lý thuyết là như 

vậy, chứ thực sự thì chưa phải an toàn đâu. Nhờ người hộ 

niệm bên cạnh nhắc nhở, khuyến tấn, chỉ điểm, điều giải, 

niệm Phật trợ duyên mới có thể hóa gỡ ách nạn, giúp mình 

vãng sanh Tịnh-Độ đấy.  

Hộ-Niệm là phương pháp hướng dẫn người bệnh chủ 

động thực hiện Tín-Hạnh-Nguyện để đi vãng sanh Tịnh-Độ. 

Cầu Siêu là pháp tìm cách cứu nạn người đã bị chết rồi. Hai 

phương pháp này có chỗ khác nhau. Một người bị chết đi đọa 

lạc, đành phải dùng pháp cầu siêu để cầu mong cho họ được 

siêu sanh, chứ thực tế dễ gì lập một lễ cầu siêu thì được siêu 

sanh. Nếu siêu sanh dễ dàng thì Phật đâu phải nói lời: “Ức 

triệu người tu hành khó tìm ra một người được độ”. Chỉ vì 

người có học Phật nhưng không biết đường siêu thoát, nên cứ 

nằm chờ chết rồi hi vọng vào sự cầu siêu, vô tình biến pháp 

giải thoát của Phật thành pháp cầu siêu cho người chết. Chứ 

Phật đã dạy rành rành: “Thời mạt pháp, chỉ còn nương theo 

Pháp Niệm Phật mới được siêu thoát sanh tử luân hồi”. Chỉ 
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vì chúng sanh không chịu nghe theo lời Phật dạy mà tiếp tục 

bị sanh tử luân hồi vô lượng kiếp. 

Niệm Phật vãng sanh thoát vòng sanh tử. Pháp Hộ-Niệm 

còn hướng dẫn cho chúng ta chủ động đi vãng sanh. Như vậy 

xin chư vị hãy chủ động đi vãng sanh nhé. Chủ động đi vãng 

sanh thì xin nhớ cho, cuộc sống này chỉ là tạm bợ trong một 

thời gian rất ngắn ở cõi đời này. Ví dụ như đem so sánh thời 

gian từ lúc sinh ra cho đến lúc chết ở cõi đời này với thọ 

mạng ở cõi trời Đâu-Suất thôi, thì chúng ta cũng có thể hình 

dung ra sự giả tạm của cuộc đời này. Một vị thiên nhân ở cõi 

trời Đâu-Suất ra vườn thăm hoa, rồi trở vào nhà, thì thời gian 

đó ở thế gian này chúng ta đã mãn một đời rồi. Mạng sống ở 

thế gian này ngắn ngủi như vậy đấy. Một ngày trên cõi trời 

Đâu Suất dài bằng 400 năm dưới thế, ¼ ngày trên đó bằng 

100 năm ở đây. Rõ ràng trong vòng ¼ ngày trên đó, thì ở đây 

chúng ta đã tiêu mạng hết rồi. Thật sự thời gian ở đây chóng 

vánh không có ý nghĩa gì cả. 

Vậy thì, ngày xả bỏ báo thân là ngày ta liệng cái thân 

tạm bợ này để đi về Tây-Phương Cực-Lạc sống cảnh vô sanh 

vô tử. Hãy xác định lập trường rõ ràng như vậy nghe chư vị. 

Nếu xác định rõ ràng như vậy rồi, thì khi bệnh nặng chúng ta 

đâu còn sợ nữa, khi biết sắp chết chúng ta đâu còn sợ nữa, khi 

gặp những trở ngại trong cuộc đời này chúng ta đâu còn sợ 

nữa... Ở cõi đời này tất cả chỉ là tạm bợ, vô thường thì còn gì 

để tham chấp nữa. Chính vì thế mà ta phải chủ động dùng 

Tín-Hạnh-Nguyện để đi vãng sanh. Hãy mượn cái thân tạm 
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bợ này làm con thuyền để đi về Tây-Phương Cực-Lạc thành 

đạo.  

Mong chư vị chú ý, phải đi cho thẳng, đi cho vững, nhất 

định Tín-Hạnh-Nguyện không thể rời khỏi cái tâm này. Kính 

chúc chư vị ai ai cũng sớm thành Bồ-Tát Bất Thoái cả nhé. 

Nam Mô A-Di-Đà Phật! 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 046) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Xin mở trang 22.  

Câu 20: Những điểm khác nhau giữa Hộ Niệm và 

Cầu An. 

Câu 20(a): Mục đích của Hộ Niệm là giúp người vãng 

sanh thành đạo, còn mục đích của Cầu An là cầu tiêu tai 

giải nạn khi bị nạn hoặc đau bệnh. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Hộ Niệm là một quá 

trình tu tập, gỡ rối cho người phàm phu như chúng ta những 

ách nạn mà vô hình chung mình tạo ra trong suốt thời gian 

sinh sống. Đời này tạo nghiệp thì chúng ta có còn thể nhớ 

một vài phần, chứ còn đời trước, nhiều đời trước nữa, làm sao 

biết được. Xin hỏi, có ai biết được đời trước mình làm gì 

không? Không biết! Thực sự nghiệp chướng của chúng ta 

nhiều lắm, không ít đâu. Chính vì nghiệp chướng quá nhiều, 

quá rắc rối, nên nếu không có phương pháp nào cụ thể, hữu 

hiệu để hóa giải, thì thông thường chúng ta tu hành để tìm 

phương giải nạn, nhưng thực tế thì cứ vướng nạn mãi, vì 

chúng ta cứ tạo nghiệp mãi thôi. 
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Suy cho cùng, mục đích của Pháp Hộ-Niệm là giúp cho 

mọi người cách hóa giải những ách nạn của mình. Nếu hóa 

giải được ách nạn rồi, thì chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi ách 

nạn và sống trong thế giới an lành, vô sanh vô tử. Vậy thì xin 

thưa với chư vị, nếu nói về ý nghĩa cầu an, phải chăng chính 

Pháp Hộ-Niệm này là một pháp đại cầu an, chứ không phải là 

tiểu cầu an đâu. Xin chư vị suy nghĩ thử có đúng không? 

Một người đang bị trong cơn nghiệp khổ, mình tới 

khuyến tấn, ủng hộ tinh thần, giúp cho người ta vui vẻ niệm 

Phật. Một người đang bị oán thân trái chủ đánh phá tơi bời, 

khủng hoảng lo sợ, mình tới cầm tay khuyến tấn, nâng đỡ 

tinh thần lên, điều giải oán nạn giúp họ an tâm không còn lo 

sợ nữa, không còn khủng bố nữa. Như vậy rõ ràng Pháp Hộ-

Niệm là pháp đại cầu an chứ không phải tiểu cầu an.  

Nhiều người mỗi khi có bệnh thì lập đàn cầu an. Nhưng 

xin thưa với chư vị, tất cả các pháp môn tu học, pháp nào 

cũng bao hàm ý nghĩa cầu an cả, chứ không phải lập đàn xin 

cầu an mới gọi là cầu an đâu. Cũng như Hộ Niệm thì tất cả 

các pháp môn đều có ý hộ niệm hết, sám hối thì tất cả pháp 

môn đều sám hối hết. Một là tất cả, tất cả là một. Nếu hiểu 

cho rộng ra thì mọi pháp môn đều bao dung nhau. Như vậy 

nếu nói về “Cầu An” thì chúng ta nên đặt vấn đề cầu an như 

thế nào cho đúng với chánh pháp đó là điều cần nên chú ý.  

Đạo Phật không phải là một tôn giáo theo kiểu Thần-

Giáo, để chúng ta tới cúi lạy cầu xin Thần Linh giúp cho 

mình tiêu tai giải nạn. Phật không dạy như vậy. Phật dạy 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

439 

chúng ta cần hiểu cho thấu rằng mọi hiện tượng trong vũ trụ 

nhân sanh này đều có nhân duyên quả báo. Phải tạo nhân lành 

để hưởng quả lành. Ví dụ như muốn cầu phước, Phật không 

dạy chúng ta đến quỳ trước bàn thờ Phật cầu xin Phật ban cho 

ta được phước lành, được tiền bạc, được giàu có. Không phải 

vậy, mà Phật dạy chúng ta muốn cầu phước thì phải biết bố 

thí giúp người. Bố thí tiền tài là nhân, sẽ gặt hái quả báo là có 

tiền tài. Chúng ta thương người, nâng đỡ người là nhân, sẽ 

được kiên khang tráng kiện là quả. Rõ ràng Phật dạy chúng ta 

về định luật nhân quả. Chúng ta không chịu làm theo lời Phật 

dạy, mà cứ quỳ trước Phật cầu Phật cho được khỏe mạnh, cho 

được an khang, cho được giàu có… Rõ ràng chúng ta đã lầm 

lẫn biến chư Phật Bồ-Tát thành những vị Thần Linh để cầu 

xin. Phật không thể biến đổi định luật nhân quả, thì có Thần 

Linh nào lại có thể biến đổi được định luật nhân quả? 

Cầu An cũng vậy, nhiều người gặp cơn bệnh khổ, gặp 

điều hoạn nạn thì tìm Thầy lập đàn cầu an, cầu tiêu tai giải 

nạn. Hãy chú ý theo dõi thử họ có thực sự được tiêu tai giải 

nạn không?  

Thực ra, nếu nói cầu an thì chính Pháp Hộ-Niệm là một 

pháp cầu an tuyệt vời. Vì sao vậy? Vì người hộ niệm giúp 

cho người bệnh an tâm niệm Phật. An tâm không phải là cầu 

an sao? Người bệnh đang bị khủng hoảng, lo sợ, hãi kinh, 

tâm thần tán loạn, người hộ niệm giúp cho họ an tịnh lại, 

không sợ sệt nữa, không lo âu nữa, thì đúng là cầu an rồi chứ 

còn gì nữa. Nhưng Pháp Hộ-Niệm hướng dẫn dùng tín 
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nguyện sâu niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ mà vượt qua 6 

đường luân hồi thành tựu đạo quả, chứ không hướng dẫn 

chúng ta quì lạy xin Phật Bồ-Tát cho mình hết bệnh, cho 

mình hết nghiệp. Những người lập đàn cầu an thường cầu xin 

Quỉ Thần ban phước lành, giúp giải nạn, thường coi chư Phật 

Bồ-Tát như những vị Thần Linh để cầu xin. Thực sự điều này 

hoàn toàn sai với chánh pháp. 

Chư vị cứ nghĩ coi, hồi giờ có người nào cầu xin mà 

được không? Phật dạy về nhân quả. Rõ ràng Pháp Hộ-Niệm 

này ứng dụng định luật nhân quả. Niệm Phật là Nhân, Thành 

Phật là Quả. Người nào tin vào câu A-Di-Đà Phật là chứng tỏ 

trong nhiều đời nhiều kiếp họ đã có thiện căn, phước đức lớn 

rồi. Khuyên họ mau mau gôm tựu thiện căn, phước đức đó về 

đây và tiếp tục niệm Phật để đi thành Phật. Rõ ràng, vì những 

người đã có thành quả niệm Phật rồi, bây giờ lấy cái thành 

quả đó trở về Tây-Phương Cực-Lạc thành Phật. Niệm Phật 

thành Phật thì làm sao không được an vui. 

Rõ ràng Pháp Hộ-Niệm là pháp đại cầu an, chỉ vì chúng 

ta không hiểu thấu lý đạo này, nên cứ gặp bệnh thì cầu xin 

Phật Bồ-Tát cho mình hết bệnh, vô tình làm sai pháp Phật, 

đem một pháp an lành cho cả một huệ mạng bất sanh bất diệt, 

an vui vĩnh viễn, giờ đây lại vùi vào túi thịt này để cầu xin 

một chút lợi lạc tạm bợ vô thường!...  

Hiểu được như vậy chúng ta mới thấy là tu hành cần 

phải đúng Lý, đúng Sự. Đúng Lý là hiểu thấu pháp, đúng Sự 

là thực hành cho đúng pháp. Nhiều người cứ đem tình thức ra 
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nghĩ sao làm vậy nên sai lệch quá nhiều. Mỗi khi bệnh xuống 

thì van vái cầu xin Phật Bồ-Tát cho mình hết bệnh. Cầu 

không được lại cho rằng Phật Bồ-Tát không linh, mà không 

chịu nhận ra mình tu hành không đúng chánh pháp. 

Pháp Hộ-Niệm không dạy mình cầu xin hết bệnh, mà 

dạy hãy an nhiên chấp nhận cơn bệnh, luôn luôn quyết lòng 

niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, vậy mà 

thường khi bệnh tình lại chóng bình phục. Thật là điều lạ 

lùng! Trước đây chính Diệu Âm này là một người bệnh hoạn, 

bệnh đến nỗi có tháng phải chở đi cấp cứu hai lần. Đến lúc 

nạn quá, Diệu Âm không thèm lo lắng về bệnh nữa, quyết 

lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Trong khi nhiều người niệm 

Phật thì an khang tráng kiện, còn mình niệm Phật thì bệnh rề 

rề, buồn quá nên tính đến chuyện niệm Phật cho vãng sanh 

luôn. Diệu Âm có chứng bệnh chóng mặt, ói mửa rồi xỉu. Lạy 

Phật vài ba lạy thì chóng mặt chịu không nổi, nên chuẩn bị 

một ngày đó lạy Phật cho vãng sanh luôn. Khi đã quyết lòng, 

nhất định không sợ nữa, không cần gì nữa. Ngày hôm đó 

Diệu Âm quì trước Phật nguyện vãng sanh, rồi bắt đầu niệm 

Phật, lạy Phật, quyết lạy cả hàng ngàn lạy cho xỉu xuống, đi 

vãng sanh luôn. Không ngờ quyết tâm lạy cho chết mà không 

chết, nhưng lại hết bệnh...  

Lúc đó mới giựt mình tỉnh ngộ ra đạo lý đừng quá nô lệ 

vào cái thân này, thì cái thân này cũng không thể báo hại 

mình quá đáng được. Niệm Phật phải biết niệm cho đúng 

pháp, thì tự nhiên mình là một hành giả chuẩn bị về Tây-
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Phương Cực-Lạc. Tu hành hợp với đại nguyện của Ngài, thì 

tự nhiên hết bệnh chứ không phải cầu xin hết bệnh mà được 

hết bệnh. Hiểu được như vậy mới thấy rằng, Pháp Hộ-Niệm 

này suy cho cùng ra lý đạo cao tột đấy, không phải thấp đâu. 

Câu 20(b): Hộ-Niệm là cả một quá trình tu học để 

thành tựu đạo quả, còn Cầu An chỉ thực hiện khi nghiệp 

chướng hiện hành rồi tìm cách hóa giải. 

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Cứ đợi nước đến chân 

rồi mới nhảy, nghiệp tới nơi rồi mới la hoảng lên là cách Cầu 

An, còn Hộ Niệm là dạy cho chúng ta phải chuẩn bị, nhất 

định phải chuẩn bị trước.  

Cách đây hai ngày, Cụ Phạm Thị Thanh ở bên Tiệp, là 

người bị nghiệp chướng đánh phá mười mấy năm trường. Cụ 

không nằm được mà phải ngồi mãi đến nỗi đôi chân bị hoại 

luôn. Nhìn cảnh đau đớn của Cụ mà mình cảm thấy ngỡ 

ngàng, xót xa!...  

Nhưng ban hộ niệm đến đâu phải là để cầu an cho Cụ, 

mà chính là nâng đỡ tinh thần, khuyến tấn Cụ chấp nhận cái 

nghiệp này, quyết lòng niệm Phật trở về Tây-Phương. Ban hộ 

niệm khuyên người thân con cháu trong gia đình tích cực hỗ 

trợ tinh thần cho Cụ, không sợ chết, sẵn sàng xả bỏ cái thân 

tàn tạ này, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh-Độ. 

Năm ngày trước khi ra đi tự nhiên Cụ tỉnh táo lại như một 

người bình thường. Chư vị thấy đó, vi diệu không?  
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Tại sao Cụ bị nạn vậy? Trong cuộc đời này và nhiều đời 

trước đã sơ ý vụng tu, tạo tác nghiệp ác, sát sanh hại vật, 

v.v… nay quả báo ứng hiện về. Ban hộ niệm khuyên con cái 

phát tâm mua cá, mua chim, phóng sanh hồi hướng cho cụ. 

Ban hộ niệm và con cháu thay phiên nhau niệm Phật bên 

cạnh Cụ, năm ngày trước khi xả bỏ báo thân, tự nhiên Cụ tỉnh 

táo lại như một người bình thường, sáng suốt thực hiện từng 

điều ban hộ niệm dặn. Trong khi những ngày trước đó, bà Cụ 

rên la suốt ngày, lúc mê lúc tỉnh, mặt mày không còn thần sắc 

nữa vì sự khủng hoảng, bất an, đau đớn. Phải chăng khi quyết 

lòng niệm Phật cầu vãng sanh về Tây-Phương, thì câu Phật 

hiệu đã sa thải đi những nghiệp chướng hiện hành, được từ 

lực của Phật gia trì làm cho Cụ an lành để chờ ngày vãng 

sanh? Đây có phải là Pháp Hộ-Niệm đã bao gồm cả pháp cầu 

an không chư vị? 

Thành tâm niệm một câu A-Di-Đà Phật thì câu Phật hiệu 

đi vào tâm xua tan nghiệp chướng. Hãy tưởng tượng như một 

cái ly đã tràn đầy nước bẩn, bỏ một cục thanh châu vào ly thì 

nước bẩn tràn ra. Nước bẩn tượng trưng cho nghiệp chướng. 

Thế nên, có nhiều người niệm Phật, tự nhiên thấy nào là vọng 

tưởng, ý nghĩ sàm bậy, tư tưởng bất chánh hiện ra… Thực ra, 

tất cả những thứ tội chướng đã có tràn ngập trong tâm rồi, khi 

niệm câu Phật hiệu như bỏ vào tâm từng viên ngọc thanh 

châu, làm cho tội chướng phải trào ra. Niệm Phật càng nhiều 

tội chướng càng trào ra nhiều. Khi gặp trường hợp này, xin 

chư vị đừng lo ngại, cứ tiếp tục niệm Phật thì đến một lúc nào 
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đó sẽ hết. Tội chướng hết trào ra tức là tội chướng tiêu trừ. 

Không cầu tiêu nghiệp nhưng nghiệp tự tiêu, đây chính là 

một pháp cầu an một cách tự nhiên, vi diệu vô cùng. 

Ấn Tổ dạy: 

Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, 

Kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. 

Niệm Phật có năng lực tiêu trừ nghiệp chướng từ trong 

vô lượng kiếp, kiệt thành chí thành niệm Phật tự câu Phật 

hiệu có khả năng chuyển tâm phàm này thành Phật.  

Nhờ đạo lý này giúp chúng ta hiểu thấu tại sao Pháp Hộ-

Niệm có thể cứu vô lượng vô biên người niệm Phật vãng 

sanh Tây-Phương Cực-Lạc, nhiều đến nỗi bây giờ không còn 

cách nào có thể đếm được là vậy đó.  

Hộ Niệm là cả một quá trình tu tập để thành tựu đạo quả. 

Biết mình nghiệp chướng nặng nề rồi thì giờ này nghiệp 

chướng đổ ra, xin hãy bình tĩnh đi, nhẹ nhàng đi, chấp nhận 

đi, nó đổ ra mình mừng đi. Nghiệp chướng ứng hiện thành 

bệnh. Bệnh đến giúp mình sa thải đi một số nghiệp. Nếu lo âu 

sợ sệt về bệnh nhiều quá, chẳng khác gì, thay vì nó đổ ra rồi 

mất luôn, bây giờ mình lại hốt lại, hốt thêm cả đất cát, bùn 

nhơ bỏ lại vào tâm của mình. Phải chăng, nạn thêm nạn là 

như vậy. 

Cho nên Pháp Hộ-Niệm khuyên mình không sợ nghiệp, 

không sợ bệnh, hãy an nhiên chấp nhận. Hãy suy nghĩ đơn 

giản rằng, hôm nay mình bị bệnh thì ngày lâm chung mình 

bớt bệnh. Bà Cụ Phạm Thị Thanh bệnh hơn 10 năm trường, 
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đến 5 ngày trước khi lâm chung thì không còn bệnh nữa, có 

lẽ nhờ hơn 10 năm trường bệnh hoạn mà nghiệp theo đó tiêu 

đi, nên đến 5 ngày cuối cùng của cuộc đời được tỉnh táo lại 

để niệm Phật vãng sanh. Nếu giả sử 10 năm qua không trả 

nghiệp. Nghiệp chướng dồn lại đến 5 ngày cuối cùng mới trả, 

thì Cụ đã mê man, bất tỉnh rồi, làm sao thoát nạn được? 

Rõ ràng tội phước đều do tâm tạo. Cũng là một người 

tạo nghiệp chướng như vậy, nhưng hiểu biết Pháp Hộ-Niệm, 

thì tự nhiên cảm thấy an tâm, vững vàng, không còn lo âu sợ 

sệt. Ví dụ Dì Út của bác sĩ Phi, bị bệnh nằm liệt trên giường 

hơn 20 năm. Chính hơn 20 năm chịu bệnh khổ trên giường 

mà Cụ đã trả được khá nhiều nghiệp chướng. Nếu hai mươi 

mấy năm trả nghiệp, mà cụ lo sợ, buồn tủi, rầu rĩ, sầu bi, thì 

nghiệp chướng đổ ra hơn 20 năm Cụ lại vơ hốt, dồn nhét trở 

lại vào trong thân tâm này, thì đến lúc lâm chung làm sao 

được thoát nạn! Nhất định Cụ phải theo nghiệp thọ nạn trong 

tam đồ ác đạo, chịu khổ đau vạn kiếp!... Nhưng chính vì Cụ 

là người hiền lành, không tranh chấp, không cự cãi, không 

than trời trách đất… nên bao nhiêu nghiệp chướng đổ ra cứ 

tiếp tục đổ ra trong suốt hai mươi mấy năm, sau cùng Cụ 

được nhẹ nhàng niệm Phật trở về Tây-Phương Cực-Lạc. 

Chư vị thấy không, “Đắc-Thất nan truy Họa-Phước!”. 

Người hiểu đạo, tự nhiên biến cảnh đau khổ, bệnh hoạn thành 

sự may mắn. Người niệm Phật cầu vãng sanh mà sáng sợ 

bệnh, trưa sợ bệnh, chiều sợ bệnh… Bệnh chưa đến mà lo sợ 

cuống cuồng, mỗi ngày đo dò tim mạch mấy lần, lên cân, 
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xuống cân, lúc nóng, lúc lạnh… đều phập phồng không an. 

Chư vị nghĩ thử, một người mà tâm hồn mãi quyện theo 

nghiệp khổ, thì làm sao thoát khỏi ách nạn của nghiệp khổ 

đây? 

Những người nghĩ mãi về bệnh hoạn mà không có bệnh 

thì pháp Phật không linh rồi!... Nhưng những người đó mà 

thường bệnh lên bệnh xuống thì chứng tỏ rằng pháp Phật có 

linh nghiệm. Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo. Người mà ngày 

ngày nghĩ về bệnh thì nhất định sẽ có bệnh, bệnh không có 

cũng sẽ có. Tâm mình nghĩ cái gì nó sẽ sinh ra cái đó. Người 

mà lo sợ bệnh, nghĩ về bệnh, nhất định bệnh phải đến, đó là 

điều tự nhiên. 

Nghĩ về bệnh, để mang bệnh đến, thì sao bằng nghĩ về 

vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc để mình được vãng sanh về 

Tây-Phương Cực-Lạc thành Phật.  

Khi bệnh đến hãy nghĩ rằng đây chỉ là cơ hội cho chúng 

ta trả nghiệp. Khi bệnh đến là bài pháp cho chúng ta biết ở 

thế gian này khổ sở vô cùng, vậy thì hãy lo vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc. Một căn bệnh đến là một cơ hội cho mình 

có hi vọng vãng sanh. Nghĩ đến vãng sanh thì tâm hoan hỉ. 

Vô tình bệnh hoạn giúp tâm mình hoan hỉ. Tâm hoan hỉ thì tự 

nhiên có bệnh mà cũng như không bệnh. Đó là trạng thái tự 

tại trước bệnh khổ.  

Xin thưa với chư vị, Pháp Hộ-Niệm không chủ trương 

cầu an, nhưng khi thực hành như lý như pháp thì bao hàm có 

một pháp cầu an tuyệt vời, giúp cho người hữu duyên thoát 
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khỏi tất cả mọi sự sợ hãi, lo âu, phiền muộn, khổ đau trước 

nghiệp khổ mà an nhiên tự tại niệm Phật vãng sanh Tây-

Phương Cực-Lạc… 

Pháp Hộ-Niệm thật quá vi diệu!... Đạo lý nhiệm mầu 

hàm chứa trong những động tác hướng dẫn, khai thị đơn giản, 

thực tiễn giúp cho người niệm được câu “A-Di-Đà Phật” cầu 

sanh Tịnh-Độ mà được vãng sanh thành Phật. Tạo cơ duyên 

cho một người vãng sanh thành Phật, có công đức nào lớn 

hơn. 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 047) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Xin chư vi ̣ mở trang 22, dòng chót, câu trả lời 20(c): Ho ̣  

Nie ̣m là trợ duyên cho người bệnh giữ vững ba tư lương 

Tín-Nguyện-Hạnh của Pháp Môn Niệm Phật để vãng sanh. 

Còn Cầu An là chú tâm cầu hết bệnh.  

Đúng không chư vi?̣ – [Đúng]. Xin thưa thực, mình 

phân biêṭ giữa Hô ̣ Niêṃ và Cầu An là nhắm tới phần hình 

thức tu hành của người thời nay. Thông thường nhiều người 

không chịu lo tu hành, cứ mỗi lần bị bệnh thì la hoảng lên, 

chạy nhờ người này cầu an, lạy Phật Bồ-Tát xin cầu an. 

Nhưng thực ra, tất cả đều có nhân quả hết. Môṭ căn bêṇh đến 

với mình đều có nhân duyên quả báo. Môṭ sự may mắn hoặc 

môṭ phước báu nào đó đến với mình luôn luôn có nhân quả 

hết. Cho nên, cầu an không phải khi bệnh xuống, quì trước 

bàn thờ Phật xin Phật cho mình đươc̣ an lành, hoặc nhờ quí 

Thầy đến làm một lễ cầu an thì mình được an lành. Không 

phải vậy đâu.  

Ví dụ như nói về Pháp Hộ-Niệm, nhiều người đã hiểu 

lầm cứ nằm đó chờ đến khi sắp chết, rồi mời ban hô ̣niêṃ tới 

niệm Phật cầu cho hết bệnh. Đó là một ý nghĩ sai lầm! Hô ̣
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niêṃ là môṭ quá trình tu tập, chứ không phải chờ đến lúc gần 

chết, rồi mời người ta tới niêṃ vài ba câu Phật hiệu là mình 

được an tâm. Không phải vậy đâu.  

Hôm trước chúng ta có nói qua, Pháp Hộ-Niệm không 

phải là cầu siêu. Một người không chịu tu hành, cứ đơị chết 

rồi nhờ ban hô ̣niêṃ đến niệm Phật để được siêu sanh. Những 

ý niệm sai lầm, cần nên đính chính lại. 

Thưc̣ ra, tất cả các pháp môn tu tập, pháp nào cũng có sự 

viên mãn nếu hiểu thấu về Lý Đạo và hành đúng về Sự Đạo 

của nó. Nghĩa là, mỗi pháp đều có đầy đủ tất cả các pháp như 

cầu siêu, cầu an, sám hối, v.v… Ví dụ, hô ̣niêṃ giúp cho một 

người bệnh biết đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, đây 

đúng là cầu siêu chứ còn gì nữa. Nhưng về sự hành đạo thì có 

khác. Hộ Niệm là hướng dẫn cho người đó phương pháp tu 

hành, làm đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh để đi vãng sanh, hay goị 

là chủ đôṇg đi siêu sanh. Còn nằm đó chờ chết, rồi mời người 

khác tới niêṃ Phật cho mình siêu sanh là môṭ điều quá phiêu 

phỏng, không đáng tin cậy, không có căn bản.  

Cầu An cũng vậy, môṭ người đang bị oán thân trái chủ 

đánh phá tơi bời, người ta rơi vào tình huống rối loạn, bất an. 

Người hô ̣ niêṃ đến khuyên người bệnh phát lồ sám hối lỗi 

lầm, niệm Phật cầu vãng sanh, rồi thành tâm điều giải oán 

nạn, gỡ rối cho người bệnh, ủng hộ tinh thần họ để không còn 

sơ ̣ hãi nữa, được an tịnh trở lại. Đây chính là phương pháp 

cầu an, nhưng cách hành xử có Lý-Sự viên dung, hợp chánh 

pháp. Còn những người cứ làm chuyện sai lầm, đến khi gặp 
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nạn thì quì lạy cầu xin Phâṭ giúp cho mình đươc̣ an lành, giải 

nạn… Đây là điều sai lầm, không đúng chánh pháp.  

Cho nên mong chư vi ̣ nhớ cho, về lý đạo thì pháp nào 

cũng có hàm chứa đầy đủ các pháp, chỉ có cách dụng công, 

phương tiện hành đạo khác nhau mà thôi. Một khi được tu 

hành viên mãn, thì pháp nào cũng dẫn đến chỗ thành tựu đạo 

quả. Vậy thì, tu pháp nào hãy tu cho thật hoàn chỉnh một 

pháp, thì coi như đã tu tất cả các pháp. Một là tất cả, tất cả là 

một vậy. 

Môṭ Pháp Hộ-Niệm này mà chư vi ̣ nghiên cứu ky ̃ để 

hiểu cho thấu, thì cầu siêu cũng đó, cầu an cũng đó, sám hối 

cũng đó, thành đaọ cũng đó, cứu đô ̣chúng sanh cũng taị đó 

luôn… Tam taṇg kinh điển của Phâṭ cũng dồn vào môṭ pháp 

này thôi. Trong kinh Lăng Nghiêm có 25 vị Bồ-Tát đứng ra 

trình lên đức Thế-Tôn về cách tu hành của mình, mỗi Ngài 

đều có một pháp tu đặc biệt riêng và sau cùng tất cả đều được 

thành tựu. Như vâỵ rõ ràng pháp tu nào cũng đưa đến chỗ 

thành tựu, goị là “Viên Thông”. Viên là viên mãn, hoàn toàn. 

Thông là thông đaṭ, là khai ngô ̣ trí huê.̣ Tất cả các pháp đều 

giúp hành giả thành tựu đaọ quả. Tuy nhiên nên nhớ cho, mỗi 

vị Bồ-Tát chỉ tu có môṭ pháp môn, chứ không phải tu hết cả 

25 pháp môn.  

Như vậy rõ ràng pháp môn của Phật vô hữu cao hạ, 

không pháp nào cao, không pháp nào thấp cả. Nhưng có một 

điều cần chú ý, một người có thể thích hợp với pháp tu này 

nhưng không hợp với pháp tu kia. Một căn cơ thích ứng với 
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một cách hành trì tương ứng, chứ không phải cách hành trì 

nào cũng thích hợp với mọi người được. Cho nên, trong 

“Thất Bồ-Đề Phần”, là bảy điều cần giác ngộ cho một người 

tu hành, thì Đức Thế-Tôn dạy cần phải tuyển chọn một pháp 

môn nào thích hợp với căn cơ của chính mình, rồi tập trung, 

hoan hỉ, tinh tấn chuyên trì pháp môn đó thì mới có thể dễ 

dàng thành tưụ. Đó là điều giác ngô ̣cần thiết cho người học 

Phật. Còn nếu sơ ý, ôm đồm quá nhiều pháp môn, thì sau 

cùng khó tránh khỏi sự lôṇ xôṇ, rối ren, mất chủ định. Nói 

theo Tổ Ngẫu-Ích thì, “… Sư ̣sư ̣không xong, việc viêc̣ không 

thành, đây là điều đáng thương của người tu hành trong thời 

này vậy”.  

Trở laị Pháp Hộ-Niệm, xin thưa với chư vi ̣, Hô ̣ Niêṃ 

chính là một pháp tu, gọi là Pháp Niêṃ Phâṭ Vãng Sanh Tây-

Phương Cực-Lạc. Như vâỵ trong kinh Lăng-Nghiêm với 25 

viên thông, thì chúng ta choṇ pháp viên thông của Bồ-Tát 

Đại-Thế-Chí, vị đứng bên phải của đức A-Di-Đà, đây là 

chương: “Niêṃ Phâṭ Viên Thông”, một đời Ngài chuyên lòng 

niêṃ Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Bây giờ ngài là 

một vi ̣ Đẳng Giác Bồ-Tát, Vị Bồ-Tát tả hữu sát cạnh của đức 

A-Di-Đà, hướng dẫn chúng sanh trên pháp giới niêṃ Phật 

vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.  

Tại sao ta choṇ pháp môn này, mà không choṇ các pháp 

môn khác? Taị vì trong 25 chương viên thông đó có nhiều 

cách hành trì khác nhau. Đức Thế-Tôn quán xét căn cơ của 

chúng sanh trong thời mạt pháp này mà tuyển trac̣h chương 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

452 

“Niệm Phật Viên Thông” để chúng sanh tu tập được thành 

tựu.  

Cho nên, niêṃ A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh Tịnh-Độ là 

pháp môn thù thắng nhất, vi diêụ nhất, hơp̣ căn, hơp̣ cơ nhất 

đối với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Những người 

phàm phu căn cơ yếu đuối, tôị chướng sâu năṇg, nếu muốn 

môṭ đời này thoát ly sanh tử luân hồi, thì không còn phương 

pháp nào hữu hiệu hơn là niêṃ A-Di-Đà Phật cầu về Tây-

Phương Cực-Lạc.  

Thưa với chư vi ̣, chúng ta đang đi đúng theo tông chỉ 

của Pháp Môn “Niêṃ Phật Viên Thông” của Đaị-Thế-Chí 

Bồ-Tát. Nhưng trong thời maṭ pháp này, chánh pháp đã yếu, 

căn cơ lại ha ̣ liêṭ, nghiệp chướng sâu nặng, nên chúng ta 

muốn thưc̣ hiêṇ cho đầy đủ tông chỉ của Pháp Môn Niệm 

Phật môṭ đời thoát vòng sanh tử luân hồi trở về Tây-Phương 

thành đaọ không phải lúc nào cũng êm xuôi đâu. Chúng ta rất 

cần những người biết đaọ, biết quy luâṭ, biết phương pháp 

hướng dẫn chỉ điểm đúng đường, tránh đi lêc̣h, nhất là giờ 

phút cuối cùng. Dẫu rằng Pháp Môn Niệm Phật là pháp môn 

đơn giản, dễ tu hành.  

Vì xác suất tư ̣lưc̣ để ra đi quá khó, quá khó, nên chúng 

ta phải cần cẩn thâṇ. Cẩn thâṇ cái gì đây? Môṭ là tu hành tinh 

tấn, chuyên nhất mới mạnh. Hai là phải cần cẩn thâṇ chuẩn bi ̣ 

ngăn chặn những gì có thể làm cho mình sup̣ đổ ý nguyêṇ 

vãng sanh trong những giờ phút cuối cùng. Nếu sơ ý thì 

chúng ta có thể se ̃bi ̣ keṭ đấy. Thì xin thưa với chư vi ̣, Pháp 
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Hộ-Niệm chính là giúp cho người bêṇh như chúng ta lấp 

bằng những sơ hở, giữ vững đươc̣ 3 tư lương Tín-Nguyện-

Hạnh của Pháp Môn Niệm Phâṭ từ bây giờ cho đến ngày thở 

ra không còn thở vào đươc̣ để vãng sanh. Giữ được chánh 

hạnh ở giai đoaṇ lâm chung rất quan troṇg và không đơn giản 

đâu. 

 Cho nên, biết rõ về Pháp Hộ-Niệm rồi, chúng ta phải 

càng ngày càng vững tâm, càng tu hành chuyên nhất để 

đường vãng sanh càng được an ổn. Những gì sơ suất hãy bỏ, 

quyết tìm cách bỏ lần, bỏ lần đi. Những điều sơ suất này 

thường xảy ra đối với chúng ta lắm, nếu tu môṭ mình đơn lẻ, 

chúng ta cũng khó phát hiện lắm đấy. Nhưng khi tu chung với 

đại chúng, thì đaị chúng có thể thấy được dễ dàng mà khuyên 

giúp ta buông bỏ. Ví dụ, như một ngày nọ một người đồng tu 

đến đạo tràng có sắc mặt buồn buồn. Buồn tức là trong tâm 

đang keṭ vấn đề gì đó. Nếu ở nhà tu hành riêng một mình, thì 

khó có ai để tâm sự, không có ai giải tỏa, thì vấn đề kẹt đó 

càng ngày càng nặng hơn, càng ngày càng rối hơn. Ban đầu 

thì nhỏ, nhưng càng ngày càng lớn, sau cùng chính nó trở 

thành một mối hoạ không nhỏ cho vị đồng tu đó!... Những 

mối họa này thường không mất đâu, nó chìm lắng trong A-

Lại-Gia thức, biến thành những chủng tử kiên cố, đến lúc 

cuối đời, thân sức suy kiêṭ, thần trí mê mệt, thì chúng ứng 

hiện ra một cách tự nhiên, goị là ứng hiêṇ trong vô thức. 

Nhiều chủng tử tư ̣đôṇg ứng hiêṇ làm cho tâm hồn bấn loạn, 

không còn sáng suốt nữa. Hay nói rõ hơn, nghiệp chướng đã 
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làm chủ còn chính ta trở thành kẻ nô lệ, cúi đầu theo nghiêp̣ 

thọ nạn.  

Chính vì vâỵ, nếu không được khai giải trước, thì những 

mối hoạ này se ̃ươm mầm trong tiềm thức này. Đến lúc thân 

tâm suy kiệt, không còn tự chủ được nữa, thì những mầm họa 

này mới tự động ứng hiêṇ ra làm tâm hồn điên đảo. Chính vì 

vấn đề này, mà có rất nhiều người tu hành lâu năm, nhưng 

sau cùng không thực hiện được những gì theo đúng như ý 

nguyêṇ. Người niệm Phật cả một đời, nhưng không đủ khả 

năng đạt được cảnh giới nhất tâm bất loạn, lại không chuẩn bị 

hộ niệm trợ duyên, sau cùng khó giữ vững được Tín-Nguyện-

Hạnh mà đành mất phần vãng sanh cũng vì lý do này vậy. 

Cầu an là thường đơị đến lúc bêṇh xuống, hoạn nạn, 

nghiêp̣ đổ ra, mới lập đàn cầu hết bệnh, cầu tiêu tai giải nạn. 

Thường thường người thế gian thích cầu tiêu nghiệp, cầu hết 

bệnh lắm. Tại vì sao? Taị vì chỉ nghe đến tiếng hết nghiệp, 

hết bệnh là thích rồi! Còn thực sự có hết hay không thì chưa 

cần biết đến. Con người cứ tưởng thân maṇg này là nhất, sư ̣

nghiêp̣ này là nhất, cuôc̣ đời này là nhất, còn đi vào thế giới 

nào khác là chỗ không thấy, không biết, không cần tới. Vì 

cho cuộc đời này là nhất, nên tham sống sợ chết, cầu mong 

sống đươc̣ ngày nào đỡ ngày đó, nên nói về cầu an thì ai cũng 

thích. Còn nói rằng buông xả để vãng sanh về Tây-Phương 

Cực-Lạc thì ít ai tin. Khó lắm, khó lắm!... Chính vì tâm 

nguyện bám víu lấy cõi này, nên vaṇ ức người tu hành, khó 

tìm ra một người giải thoát.  
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Pháp Môn Niệm Phâṭ daỵ cho chúng ta quyết lòng cầu 

vãng sanh Tịnh-Độ. Người niệm Phật phải đi cho đúng, đi 

cho thẳng, để một đời này vững vàng trở về Tây-Phương 

Cực-Lạc thành đạo.  

Tu pháp môn nào cũng để cuối cùng thành tựu đạo quả. 

Lý đạo cao tột của Phật dạy là làm sao trở về cho được Chơn-

Tâm Tự-Tánh của chính mình. Tu hành pháp môn nào phải 

thật vững một pháp môn mới có hi vọng thành tựu, thì Pháp 

Môn Niệm Phật không phải tự lưc̣ tu chứng để khai mở Chân 

Tâm, mà chính là đi về Tây-Phương Cực-Lạc, nhờ cảnh giới 

thù thắng của đức Phật A-Di-Đà giúp cho Chân Tâm của 

chúng ta hiển lộ. Đây là pháp Nhị-Lực, dễ tu, dễ vãng sanh, 

dễ thành tựu đạo quả. 

Muốn vững vàng vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì 

Pháp Hộ-Niệm trợ duyên giúp cho hành giả thực hiện chính 

xác và đầy đủ tông chỉ của Pháp Môn Niệm Phật, thoát khỏi 

nhiều chướng nạn, đường vãng sanh được an toàn thẳng tắp. 

Đây chính là Sự Tu vững vàng, cụ thể. Pháp Hộ-Niệm giúp 

cho người niệm Phật hóa gỡ những vướng mắc trong tâm để 

giữ vững chánh niệm vãng sanh. Giúp người đang trong cơn 

lo sơ ̣ tự nhiên hết sơ,̣ đang trong cơn khủng hoảng tư ̣ nhiên 

hết khủng hoảng, đang bi ̣ oán thân trái chủ đòi nợ trả thù tư ̣

nhiên được hóa giải. Lòng chân thành của người hô ̣niêṃ giữ 

vững cái tâm chí thành niệm Phật của người bêṇh, niêṃ Phâṭ 

được cảm ứng đạo giao. Trong kinh có nói, người thành tâm 

niêṃ Phâṭ quang minh của câu Phật hiệu phát ra 40 dăṃ. 
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Diêụ Âm thường nói, chỉ cần quang minh của câu Phật hiệu 

bủa ra 2 thước thôi, bên này bủa ra 2 thước, bên kia bủa ra 2 

thước, trong phaṃ vi 4 thước quang minh đang bao trùm thì 

cũng đủ tạo được môi trường an toàn cho người bệnh an 

nhiên theo nguyện mà vãng sanh rồi.  

Chính vì thế xin thưa với chư vi ̣, Pháp Niệm-Phật Hộ-

Niệm Vãng-Sanh là một Pháp Đại Cứu Tinh vi diêụ, tối 

thắng, đơn giản, cu ̣ thể, và thiết thực cứu từng người vãng 

sanh Tây-Phương Cưc̣-Lac̣ thành Phật vâỵ.  

Nam Mô A Di Đà Phật! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ-NIỆM 
(Tọa Đàm 048) 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phâṭ! 

Xin mở trang 23.  

Câu 21: Người muốn được vãng sanh Tây Phương 

Cực Lạc phải làm gì?  

Hôm trước chúng ta có nói qua về khi hộ niệm chúng ta 

làm gì? Bây giờ câu này là người muốn vãng sanh về Tây-

Phương Cực-Lạc phải làm gì?  

Câu 21(a): Tin tưởng vững vàng vào Pháp Niệm Phật, 

ngày ngày chí thành niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương 

Cực-Lạc.  

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Người muốn vãng sanh 

Tây-Phương Cực-Lạc thì những điểm này rất quan trọng. Một 

là niềm tin vững vàng vào Pháp Môn Niệm Phật. Không biết 

ở đây chư vị tin vững chưa? Có nhiều người niệm Phật mà lại 

không tin có chuyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì 

hôm nay mong mỏi những vị đó hãy tin đi. Tin tưởng niệm 

Phật mới có kết quả. Không tin thà rằng hãy đi kiếm việc làm 

ăn để có chút ít tiền bạc tiêu xài thì hay hơn là niệm Phật mà 

tâm ý buông lung, nói năng không thận trọng tạo nghiệp 
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không tốt. Niệm Phật mà không tin thì chư Tổ nói, niệm Phật 

cho đến long hầu bể họng cũng như không.  

Cho nên điểm đầu tiên của một người muốn vãng sanh 

về Tây-Phương Cực-Lạc là phải tin lời Phật dạy. Phật dạy 

niệm Phật để vãng sanh, chư vị đến đây niệm Phật với mục 

đích cuối đời này khi báo thân này mãn hạn, ta đừng lượm 

báo thân khác trong lục đạo luân hồi, bốn cẳng một đuôi gì 

đó thì kẹt lắm. Hãy quyết lòng để vãng sanh về Tây-Phương 

Cực-Lạc thì đúng chánh pháp, và đây là khởi đầu cho một 

chuyến đi xa tới mười vạn ức cõi Phật, để tới Tây-Phương 

Cực-Lạc thành đạo đấy.  

Hãy nhớ cho, một cõi Phật khác với môṭ quả địa cầu 

này. Ví dụ như cõi Phật của Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật có 

tam thiên đại thiên thế giới. Một dải Ngân-Hà này chỉ là một 

phần nhỏ xíu trong thế giới của Đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-

Ni Phật mà thôi. Thế mà chư vị tin vững vàng thì đây là khởi 

đầu một chuyến đi vượt qua đến mười vạn ức cõi Phật, để về 

tới Tây-Phương Cực-Lạc của Đức A-Di-Đà mà thành đạo 

đấy. Rồi từ cõi Tây-Phương Cực-Lạc, chư vị có năng lực đi 

đến mười phương chư Phật cứu độ chúng sanh. Cảnh giới này 

vi diệu lắm. Có dịp chúng ta se ̃nói thêm về chuyện này.  

Mong chư vị tin tưởng vững vàng. Chúng ta tới đây 

niệm Phật là để vãng sanh. Vì để vãng sanh Tây-Phương 

Cực-Lạc nên chúng ta mới tới đây niêṃ Phâṭ. “Ngày ngày chí 

thành niêṃ Phâṭ cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc”. Đây 

là mục đích duy nhất. Đây là điều quan trọng bậc nhất. Thực 
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sự, một câu này đã gói cả một tông chỉ của Pháp Môn Niệm 

Phật. Tông chỉ của Pháp Môn Niệm Phật là tin tưởng, nguyện 

vãng sanh và niệm Phật. Niềm tin phải vững vàng, nguyện 

vãng sanh phải tha thiết, niệm Phật phải chí thành. Phải tin 

thật sâu mới được vãng sanh. Nguyện vãng sanh tha thiết là 

khi mình liệng báo thân này mình chỉ muốn về thế giới Tây-

Phương Cực-Lạc, không muốn thành cái gì khác cả, và ngày 

ngày chí thành niệm Phật. Đây là cái tông chỉ của Pháp Môn 

Niệm Phật để thành Phật.  

Trong câu này xin chú ý hai chữ “Chí Thành”, vô cùng 

quan troṇg. Nếu niệm Phật để cầu mong hết bệnh, không phải 

là chí thành. Nếu niệm Phật để cầu mua mau bán đắt, không 

phải là chí thành. Nếu niệm Phật mà khi bác sĩ báo cho biết 

mình có căn bệnh ngặt nghèo không còn cách nào chữa được 

mà mình hoang mang lo sợ, thì không phải là chí thành… 

Môṭ ý nguyện nào khác với ý nguyện vãng sanh xen vào 

trong lúc niệm Phật, thì goị là niệm Phật không chí thành. 

Trong quá khứ chúng ta có thể sơ ý về vấn đề này, niệm 

Phật mà lo âu đủ thứ, tính toán nhiều bề, thì bây giờ xin chư 

vi ̣ hãy nhiếp tâm lại niệm Phật với một mục đích duy nhất là 

để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Như vậy, tin tưởng vững 

vàng, nguyện vãng sanh tha thiết và niệm Phật với mục đích 

đó, thì gọi là chí thành. Ngoài vấn đề này ra, đừng nên móng 

khởi những mong cầu khác. Ví dụ, cầu mua mau bán đắt: 

Không cần! Cầu thân thể kiên khang tráng kiêṇ: Không cần! 

Cầu trí huệ khai mở: Không cần! Chỉ cần phải làm sao một 



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

460 

đời này, sau khi xả bỏ báo thân, ta phải đi về Tây-Phương 

Cực-Lạc cho được. Nếu nhất định đi thẳng như vậy, thì gọi là 

“Chí thành Niệm Phật”. Mong chư vị nhớ cho kỹ điểm này.  

Câu 21(b): Cần chuẩn bị sự Hộ Niệm cẩn thận lúc lâm 

chung mới có thể hóa giải những vướng mắc và giữ được 

chánh niệm để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. 

 Đúng không chư vị? – [Đúng]. Câu (a) nói về tông chỉ 

của Pháp Môn Niệm Phật, câu này nói về hành động của 

chúng ta cần phải làm những gì, để khi xả bỏ báo thân mình 

thực hiện không sai lệch với tông chỉ, để vãng sanh về Tây-

Phương Cực-Lạc.  

Vậy thì bây giờ cần những gì đây? Xin thưa với chư vị, 

ngày ngày chúng ta chí thành niệm Phật là tốt lắm đấy, nhưng 

có một điểm chư vị nên nhớ kỹ, là chúng ta đang niệm Phật 

trong lúc thân thể còn an khang, tráng kiện, tinh thần còn tỉnh 

táo, thần trí hoàn toàn vững vàng, không có một chướng ngại 

nào. Còn câu (b) này là nói chúng ta cần chuẩn bị ở lúc sắp 

sửa xả bỏ báo thân. Xin thưa thẳng thắn rằng, trong mấy chục 

người đang ngồi đây, chưa chắc gì có được nửa người giữ 

được tâm hồn an định, vững vàng, không lo lắng, không sợ 

sệt, không đau nhức, không buồn phiền, không bị rối loạn khi 

lâm chung. Có nghĩa là, tất cả phàm phu chúng ta đang bị 

nghiệp chướng chi phối từng giờ, từng phút, từng giây, từng 

sát-na môṭ đấy.  



ĐÊ ̉  HIÊ ̉ U THÂ ́ U, HẦNH ĐÚNG PHẤP HÔ ̣  NIÊ ̣M - GIẢNG KÝ (QUYÊ ̉ N 1) 
 

461 

Biết được vậy, thì chúng ta phải chuẩn bị trước để khi xả 

bỏ báo thân niềm tin tưởng vẫn còn vững vàng không thay 

đổi, ý nguyện vãng sanh vẫn tha thiết không có gì chen vào, 

và chúng ta vẫn niệm A-Di-Đà Phật. Hay nói rõ hơn, là 

chúng ta chủ động niệm A-Di-Đà Phật với Tín-Nguyện-Hạnh 

vững vàng. Phải chuẩn bị thật kỹ, nếu không thì một đời niệm 

Phật chưa chắc gì sau cùng ta được vãng sanh, dù rằng Pháp 

Niệm Phật là pháp rất dễ tu, dê ̃thực hành.  

Mọi sự sơ ý đều có thể dẫn tới sự thất bại, vì xin nhớ 

cho, lúc đó chúng ta có thể bị mê man rồi, bị mệt mỏi rồi, bị 

đau đớn quằn quại trên giường bệnh rồi, nhiều khi nằm không 

yên, trở mình không nổi đấy.  

Hiểu được những chướng nạn không mời mà đến này, 

chúng ta mới thấy được Pháp Hộ-Niệm quả thực là đaị cứu 

tinh, một đại cứu mêṇh, giúp cho chúng ta thực hiện được 

mộng ý vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc trong một đời này 

thoát khỏi sanh tử luân hồi, thành tựu đạo quả đấy.  

Cho nên, tất cả mọi người cần phải chuẩn bị sự Hộ 

Niệm cẩn thận, nhất là lúc lâm chung không thể thiếu sự Hộ 

Niệm. Tất cả mọi người phàm phu như chúng ta không ai 

không cần đến sự trợ giúp của ban hộ niệm để hóa giải những 

vướng mắc. Vì sao vậy? Xin hỏi, chúng ta ở đây người nào 

biết được và kể ra những gì mình vướng mắc khi lâm chung 

không? Xin thưa, từng phút, từng giây, từng cơn đau quằn 

quaị ứng hiện lên đấy chư vị. Chư vị đã từng đau bệnh chưa? 

Ở đây chư vị lái xe có từng bị tông xe chưa? Tông xe nhẹ 
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thôi, trong xe có airbag, cái túi hơi nó mở ra bảo vệ an toàn, 

mà một lần tông nhau như vậy chúng ta cũng phải kinh 

hoàng, phải mệt mỏi, phải phiền não cả tuần lễ chưa giải hết 

được, đừng nói chi là lúc sắp sửa ra đi.  

Chư Tổ nói lúc đó thân thể chúng ta như đau buốt giống 

như con rùa đang sống bị lột cái mai ra. Diêụ Âm thường hay 

nói lời cụ thể hơn, giống như mình đang bị người khác dùng 

cái kềm kẹp móng tay rút ra vậy. Nghe nói thôi mà đã rợn tóc 

gáy rồi!...  

Xin thưa, chưa hết đâu, ngoài cái vướng mắc của bệnh 

khổ, còn có những ách nạn của oán thân trái chủ, liên quan 

đến tội sát hại chúng sanh. Cái tội ăn thịt đấy. Giết hại chúng 

sanh không thương tiếc để lấy thịt mà ăn, tạo ra mối oán thù 

truyền kiếp. Chư vị nghĩ thử, mình đi vấp hòn đá một chút 

mà đau chịu không thấu, ấy thế mà với chúng sanh mình đã 

từng banh thây, mổ ruột, lóc thịt để ăn, thì làm sao mối oán 

thù hành hình sát mạng này lại dễ dàng quên được. Vì thế, 

xin thưa với chư vị, phải rất cẩn thận để chuẩn bị hóa giải 

những cái vướng mắc này, đừng đợi đến khi đối diện với sự 

thực rồi thì ô hô, không còn cách nào cứu vãn được!...  

Còn vấn đề quyến luyến tình thân, nhớ nhà tiếc của, 

tham danh mê lợi, đấu tranh ganh tị, v.v… hàng ngàn thứ 

vướng mắc khác vẫn còn nguyên vẹn trong cái A-lại-gia thức 

này, thì làm sao với hàng phàm phu mê mờ tự hóa giải được?  

Chư vị nên nhớ rằng, môṭ hiện tượng nào đó đã xảy ra 

trong vũ trụ này, thì không bao giờ mất được, nó chỉ núp một 
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nơi chốn nào đó trong không gian và thời gian vô tận này. 

Nhà khoa học nổi tiếng Einstein phát hiện rằng, nếu chúng ta 

đi được với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng thì có thể bắt được 

những hình ảnh, động tác vừa xảy ra trong không gian. Nếu 

có tốc độ nhanh hơn ánh sáng thì có thể tìm gặp lại những gì 

đã xảy ra trong quá khứ.  

Xin thưa với chư vị, ông Einstein phát hiện bằng lý 

thuyết, chứ chính ông ta thực hành không được. Nhưng đạo 

Phật chúng ta làm được. Khi vãng sanh về Tây-Phương Cực-

Lạc rồi thì không những đi với tốc độ bằng ánh sáng, mà chư 

vị có thể đi với tốc độ nhanh hơn ánh sáng cả hàng ngàn lần. 

Tức là, chư vị không phải chỉ có thể đi ngược lại một đời, mà 

có thể đi ngược lại đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Nghĩa 

là, chư vị có thể nhìn thấy biết được tất cả những hình ảnh, 

động thái, hiện tượng, hoàn cảnh, cuộc sống, v.v… trong vô 

lượng kiếp về trước.  

Cho nên có những người thường hay đem khoa học này 

khoa học nọ ra lý luận, bài bác Phật Pháp, nhưng khi hiểu 

thấu đạo lý của Phật rồi, thì ta mới thấy rằng, dẫu cho nền 

khoa học của thế gian này phát triển thêm 1 tỷ kiếp nữa, cũng 

không thể nào theo kịp những gì Phật đã phát hiện ra đâu. 

Vậy thì, bây giờ chúng ta đừng nên đứng đây lý luận, 

biện giải làm chi nhé. Hãy vững tin lời Phật dạy, quyết lòng 

niệm Phật cầu về Tây-Phương Cực-Lạc. Vãng sanh về đó rồi, 

thì Chơn-Tâm Tự-Tánh hiển lộ, chúng ta tự nhiên có đầy đủ 
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tất cả. Chúng ta thực hiện trọn vẹn đạo pháp nhiệm mầu của 

Phật.  

Nguyện mong chư vị quyết lòng tin tưởng vững vàng, 

quyết tâm một đời này vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. 

Hành trì ngày ngày của chúng ta là chuyên nhất niệm Phật, 

chí thành niệm Phật. Sự cẩn thâṇ của chúng ta là nghiên cứu 

kỹ càng Pháp Hộ-Niệm, để lúc lâm chung những vướng mắc 

không còn là điều khó hóa giải. Nhờ thế chúng ta có thể giữ 

được chánh niệm, Tín-Nguyện-Hạnh vững vàng để vãng sanh 

về Tây-Phương Cực-Lạc.  

Cầu mong cho tất cả chư vị ai ai cũng sớm thành A-

Duy-Viêṭ-Trí Bồ-Tát, thành đạo Vô-Thươṇg. 

Nam Mô A Di Đà Phật! 
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	Câu 1(a): Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh được Phật huyền ký trong nhiều kinh điển, nhất là kinh luận Tịnh-Độ.
	Chư vị nghĩ câu này có đúng không? - [Đúng]. Xin thưa thực, khi nói về pháp môn tu học, một pháp môn bao gồm nhiều pháp môn trong đó, nhiều pháp môn có thể qui tụ lại thành một pháp môn đơn thuần. Lạ lắm chư vị. Ví dụ như một người tu pháp Sám-Hối, mì...
	Như vậy, một vị Sư giảng cho hàng Phật tử rằng, các con hãy niệm Phật vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, thì khi Ngài giảng như vậy tức là Ngài khai thị hướng dẫn cho nhóm Phật tử đó niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Trong lúc giảng giải đó th...
	Ở đây chúng ta chuyên về phương pháp gọi là Hộ-Niệm Vãng-Sanh, thực ra là chúng ta đem tất cả những lời giảng của đức Thế-Tôn quy tụ vào câu A-Di-Đà Phật, và nhắc nhở cho mọi người hãy thực hiện ngay ngày hôm nay, rồi ngày mai, ngày mốt... ngày ngày ...
	Như vậy, khi chúng ta nói: “Hộ-Niệm Vãng-Sanh” là nhắm tới sự chuyên nhất, vững vàng, thường xuyên chứ không thể chỉ giảng qua một lần trong một năm, còn 364 ngày khác không cần tới. Nếu giảng một lần rồi bỏ đi, thì chúng ta chỉ hộ niệm cho nhau chỉ c...
	Xin thưa với chư vị, khi nói đến một pháp môn nào, chúng ta cần nêu lên phương thức thực hiện cụ thể, vững vàng, chính xác, hợp cơ, hợp lúc để kịp thời giúp cho người đó một cơ hội thành tựu. Cụ thể hơn, hãy giúp cho một người khi liệng cái báo thân n...
	Chính vì thế, chúng ta đang nói đến Pháp Hộ-Niệm Vãng-Sanh đây là chủ tâm dẫn dắt cụ thể cho người hữu duyên. Khi bạn còn khỏe, bạn hãy đến đây chúng tôi dẫn dắt cho bạn một tuần một lần, một lần 15 phút thôi, còn lại 6 ngày, 23 giờ, mấy chục phút kia...
	Như vậy thì tất cả mỗi pháp môn, mọi kinh điển đều có huyền ký về Pháp Hộ-Niệm mà chúng ta không hay. Huyền ký là gì? Là Phật tìm cách nhắc nhở cho chúng sanh hãy cố gắng thực hiện những phương pháp nào cụ thể, chắc chắn, vững vàng, khả thi để thành t...
	Trong chuyến đi vừa rồi Diệu Âm thường nói lời tán thán công hạnh của bà Cụ Trần Ngọc Xoa, Diệu Âm biết bà Cụ này mười mấy năm qua từ một ban hộ niệm. Bà Cụ có lẽ đã trên 90 tuổi rồi. Bà Cụ rất thích đi hộ niệm, luôn luôn có mặt trong các ca hộ niệm, ...
	Xin thưa với chư vị, nhiều người cho Pháp Hộ-Niệm này là dở, còn Diệu Âm thì thấy vi diệu vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Một phương pháp đưa từng người thành tựu đạo quả ngay trong một đời này, trước mắt chúng ta, vậy mà có người lại hững hờ, có người kh...
	Xin hỏi, tìm chi những pháp tu quá cao, quá xa, lại không hợp với căn cơ của mình để thực hiện không được vậy? Mà suy cho cùng ra, cái pháp đó cũng là Pháp Hộ-Niệm chứ có gì khác đâu. Thực sự. Tại vì, một là tất cả, tất cả là một mà.
	Mong rằng, trong những ngày tới Diệu Âm sẽ cố gắng khai thác triệt để, để chư vị nghĩ coi Pháp Hộ-Niệm Vãng-Sanh này có phải là một đại cứu tinh cho tất cả mọi người một đời này khi xả bỏ báo thân không thể nằm trong dạng gọi là: “Nhân Thân Nan Đắc“ c...
	Làm sao được như vậy? Xin đừng rời Pháp Hộ-Niệm này ra nhé. Xin nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm thật kỹ đi nhé, chư vị sẽ thực hiện được ý niệm này. Nếu người nào lơ là Pháp Hộ-Niệm này thì nhất định bị trở ngại, nhiều khi mới nói hai tiếng “A-Di...“, hai chữ...
	Mong chư vị hiểu được vấn đề này, hãy cố gắng nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm liền đi. Đây là tập sách xin biếu chư vị để đem về nhà coi trước, khi tới đây mỗi người đều có ý niệm trước, rồi Diệu Âm bàn thêm vào, chư vị sẽ thấy thấm thía hơn. Chúng ta cùng nh...
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